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müstesna bir lezzete karşı duyduğumuz saygının 

sembolü olabilir mi? Neden olmasın! İçenler bilir, bir puro tütününün tarlaya düştüğü andan, dudaklarımızın arasına gelinceye kadarki macerasını... O bir tohumdur önce, sonra fidan olur, dal olur... Marifetli gözlerin refakatinde salkım salkım yaprağa dönüşür. Günü gelir fidanından ayrı düşer; ayıklanır, balya olur, denk olur. Sonra kurutulur, mayalanır, ambarlarda bekler. Yıllar geçer ve bir gün gıcırdayarak açılan kapıdan sızan güneşten sakınır gözlerini. Kımıldar, sevinir, tat olur. Yeniden hayat bulmak için maharetli parmaklara kavuşacağı günü bekler sabırla. An gelir, sedir ağacından o küçücük masalara serilir usulca; irkilmeden, nazlanmadan, sıkılmadan... Bırakıverir kendini hünerli ellere. Arzuyla sarılır; bir olur, bütün olur, tam olur. Sonra yine bekler... 
Üç ay, beş ay, bir yıl, iki yıl... Ta ki, dudaklarımızın arasına varacak kıvama gelinceye kadar; inatla, çıdamla... 

Tüm bu amel, himmet ve ikdam neden mi? Bunu kadınlar bilir ancak, sormadan. Ama neslini devam ettirmek için ölümü göze alarak nehir ağızlarına kadar canhıraş yüzen somonları hatırlatalım beylere. Ya da kral kelebekleri... Bir düşünün, o içgüdüsel amaca doğru, tabii şevk, meyil ve heves ile başlayan mütemadi süreci; başlangıcı, oluşumu, başkalaşmayı ve birey oluşul... Ne kadar muhteşem ve ne kadar Tanrısal! 

İnsan, o bir anlık lezzet için geçmesi beklenen zamanı, o sabrı, harcanan emeği, çabayı, çileyi takdirle karşılar elbet... Ama, sadece bir müteşekkir olma hali değildir hissedilen. Bize o müstesna hazzı yaşatan şeye duyulan şükran, oradan bütüne ve hayatın ta kendisine dönüşür hemen. Ve ruh, bir denge, uyum, bir anenk bulur bedende. Tanrısal bir coşkuyla duyulan minnet hali, sükunetle taşır insanı geçmişine. Hem de hiç fark ettirmeden. İşte o anı yansıtan sayısız fotoğraflar vardır puro 


Pm. neyin sembolüdür? Hayatın bizlere sunduğu 


denince aklımıza gelen. En inanılmazından başlayalım: 

Fidel Castro'yu, Che Guevara'yı puro içerken görüntüle- a yen fotoğrafları hatırlayın. Nasıl bir konsantrasyon anıdır 

o öylel Neye benzer hissedilen o anda! Puro, güç ve başarının simgesidir diyebilir miyiz sadece, ezbere kaçmadan? 

Bilen bilir, puro yapraklarının arasından süzülerek insan damağına ulaşan dumanın coşkusunu... Ve dudaklarımızın arasından, bir daha hiç görünmemek üzere sonsuzluğa doğru uçarken ağzımızda bıraktığı lezzeti... 
Meram olmuştur artık; tütün yine ekilecek ve nesil devam edecektir. 

İşte o eşsiz doyuma eşlik eden huzur dolu iç sükunettir bizce puro içenleri sıra dışı yapan. O geçmişe ses-. e siz sedasız geri dönüş anı yani... Ne düşünür insan o anda dumanla oynaşırken? Nice görüntüler ırmak olur, usulca akar insan dimağındal.. Kim bilir? Hangi irade, iç sularına her an hükmedebilmiş kil.. Evet bunu kim bilebilir? Ama şurası muhakkak ki, derin bir nefes sonrası, bir “boliçe” gibi nazlana nazlana, ama büyük bir zevkle dudaklarımızın arasından çıkarak gözlerimizin önünde kümelenen duman bulutları, bizi geçmişe senin bilmediği yerlere; içimizin en derinliklerir &; lu sayfalara, kimseye göstermediğimiz resimlere. . 
yaklaşan başı düşünür derler ya, öyle işte. 

Düşler, hayaller, beklentiler, hedefler, gayeler, ihtiraslar, çabalar, uğraşlar, bir yığın didinme.. » Başarı, para, güç, hırs, iktidar, takdir, ödül, alkış; sonra hayal kırıklıkları, yalnızlıklar, acılar, üzüntüler, hüsranlar, ayrılık lar, ukdeler, bitmemiş aşklar ve nihayet hayatın en çirkin . 
yüzü... Her şeye, ama her şeye yeniden başlama kararı alınan o sessiz anlar ve sonrası... İçimizde yeniden açan kardelenler. Kimseye görünmeden akan gözyaşlarımız- da su bulan, hayat bulan kardelenler... 

Yavaş yavaş üfler dumanı sonra insan. Gözlerini kısar. 


© Ve bir şerit geçer hızla önünden, ta ki, bir sonraki nefese kadar. Hem çok uzun, hem de çok kısa. Ve bitince insan, kimseye zahir olmayan bir tebessümle üflediği kendi bulutuna bakar dikkatle, Bir derin bakıştır o... Şekil verir nefese, sufle eder... Ve müşahit başını sallar... 
Tevsik eder insana, kulağına fısıldadığı hayatın sırrını; bir daha hiç görünmemek üzere incaz-i va'd' ile kaybolup giderek... : 

- Defterler sükunetle kapanmıştır artık. Maziye bakıp, gelinen yerden memnuniyet duyar insanoğlu. İflah olur, şifa bulur. Ve sonra, bunu ikrar eden bir tevekkül, iktifa ve esirgemeyen bir mesafe ile bakar etrafına. Kardeşçe, -annece, babaca, hamice, her neyse... Belki de bundan- 
. dır puro içenin iktidar sahibi görünmesi. Ama en çok Ivan Bunin'in şu dizeleri yakışır bence o görüntüye: 


Gün gelir, yürekte hüzün de söner artık 

Ne mutluluğun, ne acıların olduğu yerde Düşler de anımsayışlar da silinir git gide 

Kalır sadece, her şeyi bağışlatan bir uzaklık2... 


Kitaba, 1959 Küba Devrimi ve 1962 ABD ambargosunun yarattığı fırsatları doğru zamanda görerek, “yılların birikimiyle yaratılmış Küba markalarına fırsattan istifade el koymuşların ve puro dünyasının devlerinin en az onlarınki kadar nefes kesen hayat hikâyeleri ile başlıyoruz. “Fırsattan istifade el koymak" diyoruz; çünkü bu markalar anavatanlarında, yani Küba'da halen üretiliyor da ondan. Ama bu puroların isimlerini, dağıtım ve satış haklarını anavatnaları dışında tescil ettirmiş ve ona sahip olmuş Kübalı muhacirler. Bedelini de çok sevdiği ülkesind rayrılıp sıfırdan başladığı hayatıyla ödeştirerek herhalde! Sonrası malum: “Altadis USA” ve “Consolidaed gar”. Yani ayakta kalan dev iki Amerikan şirketil in bu kısmında biraz masumiyet var diyenler olabilir? 
oğu, zaten o markaları üreten fabrikalarının devrim öncesinde Küba'daki ya eski sahipleri ya da o markayı yaratan büyük harmanlama ustaları... Devrim sonrası, mecburen ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar ve aynı 


I Vaadini tutarak, verdiği sözü tutarak. 

2 Nan Alekseyeviç Bunin Rus bir şairdir. 1870-1953 yılları arasında yaşamıştır. Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Rus şairdir. Yukarıdaki şiiri “senin Bir Ceylan Gibi O Mahzun Bakışın” adlı şiirinin ikinci kıtasıdır. Şiiri dilimize Ataol Behramoğlu çevirmiştir. Şiir Nobel'li Şairler Antolojisi adlı kitaptan alınmıştır (bakınız sayfa 112). 2000 yılında Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık e Şti. tarafından yayımlanan kitabı Eray Canberk hazırlamıştır. 
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markalara Küba dışında yeniden hayat vermeye adadılar ömürlerini. Zamanı geldi ve “haklarını” bu şirketlere devretmek zorunda kaldılar. İşin iç yüzünü bilemeyiz ama halem Habanos markalarının büyük bir çoğunluğu hem Küba'da, hem de muhacirler sayesinde, civar Karayip ülkelerinde üretiliyor. Dominik Cumhuriyeti başta gelmek üzere Nikaragua ve Honduras'ta en çok... Menşei Küba olmadığı için buralarda üretilen Partagas'lar, Cohiba'lar, H. Upmann'lar, Romeo y Juliette'lar, ne 1917 yılında yürürlüğe giren “Düşmanla Ticaret Yasasına”, ne de 1962 
yılında konulan ambargoya takılmadan ABD gümrüğünden geçiyor ve içeride serbestçe satılıyor!.. Sizce de şaşırtıcı değil mi? Peki bu iş nasıl oldu?.. İşte bu sorunun cevabı için duyduğumuz merak bizi, elinizde tutuğunuz kitap projesine sürükledi. O nedenle sorunun cevabıyla başlamayı uygun gördük. 

Mülteci Habanos'lar dahil premium purolara hayat veren puro devlerinin her biri ayrı birer film olabilecek kadar ilginç hayat hikâyeleri, kitabın birinci bölümünü oluşturuyor. Bu “hikâyeler”, doğal olarak kendi hayal dünyamızda canlandığı şekliyle öyküleşti. Ama katiyen aslına halel getirmeksizin. Ana tema, on iki öyküde de birbirine benzer. Ama yaşanan maceraların hepsi birbirinden ilginç ve ders dolu. Sadede gelmekte acelesi olan okuyucuya tavsiyemiz, İkinci Bölüm'den başlayıp aralara bu öyküleri sıkıştırmak olabilir. İkinci Bölüm, puronun tarifi ve hemen arkasından puronun tarihçesiyle başlıyor. 
Sıralama nedenimiz gayet basit: Puronun tarihi derken yazılanlar hemen hemen her kaynakta Küba'nın tarihi ile örtüşüyor. Bu nedenle, bu başlık altında yazılanlar aslında Birinci Bölüm'de anlatılanlarla bir bütünlük oluşturuyor ve bize göre resmi tamamlıyor. Bölümün devamında, sadece bir tiryakinin bilmek isteyeceği kadar ayrıntıya yer vererek, puro tütününün:ziraatı ve endüstrisi hakkında bilgi veriliyor. Böylece, puronun tadı ve ağırlığını belirleyen yapraklar ve bunların yetiştirilme şekli hakkında bilgi sahibi olunsun ve bu vesileyle puronun karakteri hakkında puro tiryakisine yakışır güzel sohbetler yapılsın istedik. Üçüncü Bölüm, “Habanos'lar ve İşin Sırrı” başlığını taşıyor. “Küba purosu” neden farklıdır sorusuna, bu bölümde cevap aradık. Aslında İkinci Bölüm'de anlatılanların sonuçlarını bir yönüyle bu bölümde görüyoruz. 
“Puroda Karakter” başlıklı Dördüncü Bölüm'de puronun kalitesine ilişkim hüküm verirken dikkate alınması gereken ayrıntılar yer alıyor. Konuyla ilgili oldukça ilginç tartışmaları içeren bu bölüm, hem Habanos'lar hem de Habanos dışı premium purolarla ilgili kişisel tercihlerimizi de açık eden marka tavsiyeleriyle sona eriyor. Beşinci Bölüm, bir puroyu içmeden önce, içerken ve içtikten sonra nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair üzerinde pek de mutabakat sağlanamamış tartışma konularına değiniyor. 
Okuyucunun puro aksesuvarlarıyla ilgili merak ettiği tüm ayrıntılar da bu bölümün devamında. Bir sonraki bölümde kendisinden başka kimsenin puro içmediği bir ev or tamında, eşini üzmemek için tiryakinin dikkat etmesi gereken nezaket kuralları hakkında bildiğimizi okuyucuyla paylaştık. Yedinci Bölüm, bir puro severin hayat tarzına life style) ilişkin tercih ve beğenilerine ayrıldı. Puro tir yakisi ne tür müzik dinler? Ne tür içkilerden hoşlanır? 
Puro barları, golf, poker vesaire mevzular bu bölümde yer aldı. Purolarımızın saklandığı humidor hakkında her şeye Sekizinci Bölüm'de, başlarına gelen sorunların çözümleri de Dokuzuncu Bölüm'de yerini buldu. Son bölüm Türkiye'de Puro Üretimine ayrıldı. Puro dünyasında maalesef İspanyolca ve İngilizce karışımı bir terminoloji kullanılıyor. O nedenle, bazı kelimelere Türkçe karşılık ararken, geleneksel sözlüklerin yetersiz kaldığını fark ettik. 
İmdadımıza Tütün Eksperleri Derneği'nin internet sitesinde bulduğumuz, Ruhi Öner ve Fatma Elibol tarafından hazırlamış olan Tütün Terimleri Sözlüğü yetişti. Ancak yine de kimi kelimelerin karşılığını, İngilizcelerini parantez içinde vermek suretiyle kendimiz “bulmak zorunda kaldık”. Bulamadıklarımızı ise ya İspanyolca ya da İngilizce halleriyle kullandık. Kitabın son kısmına, yabancı kaynaklara başvuracak okuyucuya yararlı olur düşüncesiyle bir de puro terimleri sözlüğü ekledik. Kitabın yazımında yararlanılan kaynakların büyük bir çoğunluğu internet siteleri. Bunların adresleri, ilgili sayfalarda dipnot olarak verildi. Kitabın fazla kalın olmaması gerektiği tavsiyesine uyarak bu dipnotları kitap sonunda tekrar birleştirmeyi gerekli görmedik. Ancak, bilgisini bu kitabın sınırlarının dışına taşımak isteyen okuyucu için kitabın sonunda s&- çilmiş bir kaynakça var. 

Türkiye'de daha önce puro hakkında bir kitap yazılmamış olması, yukarıdaki sorunun cevabına duyulan merakla başlayan projenin hayata geçmesinde çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Elinizdeki kitap, puro hakkında Türkçe yazılmış ilk referans kitaptır. Ama bir hobiye duyulan merak, sonunda insanın kendisiyle buluşmasına nasıl vesile olur diye soracak olursanız, onun cevabı da kitabın değişik yerlerinde gizli. Başından sonuna kadar sanki her şey, hayata dair çok önemli bir sır taşıyordu 


puroda. Kimsenin, ne Karl Marx'ın dış dünyamızla, ne de Sigmund Freud'un içdünyamızla ilgili “nayal gücüyle”; ne Che imajının romantik cazibesiyle ne de 1959 Küba Devrimi sonrasında karşı devrimin sembolü olmakla; ne Fidel Castro'nun anti kapitalist, anti emperyalist, devrimci liderliği, ne de onu yıkmaya çalışan ilk ABD Devlet Başkanı olan J.F. Kennedy ile; ne devrik diktatör Saddam Hüseyin'in sertliği ve acımasızlığı, ne de Bill Cosby'nin sevecenliği ve sempatisiyle, ne Alcapon'un (Alpacino da diyebiliriz!) kişisel iktidarı, ne “boğazda mehtap” düşkünü Sait Halim Paşa'nın romantkliği, ne de Tinto Brass'ın “göz alıcı servetiyle” münhasıran özdeşleştirebildiği puro; yaptığı çağrışımlara bir şekilde tebessümle bakarak, hem bu zıt çağrışımların tamamını içinde barındıran, hem de hepsine aynı mesafede durabilen; insanı, süretle değil, siretle —yani iç dünyayla- ilgilenmeye ve daha da önemlisi, ruhi olgunlaşmaya davet eden ilginç karakteriyle, bizce hakkında kitap yazılmaya değerdi. Bir denge haliyle özdeşleştiklerinde, kendi içimizdeki zıtlıkların neden olduğu çağrışımlar, bu nedenle taammüden satır aralarına sızma cesareti buldu. Kendi düşündüğümüzün tam ifadesini bir başka ağızda duyduğumuzda, hazır Vagonlara eklenmek için hesapsızca söze atladığımız kimi anlardakine benzer türden. Caz gibi yani. Yoksa bize ne başkalarının hayatından ve ne haddimize hayatın sırrını keşfetmeki!.. 

Varsa bizce mevkii meçhul, ama kusurları kata bize ait onca amel semeresinde, umarız ki okuyucuya faydalı bir eser çıkmıştır ortaya. Umarız ki paylaşmayı seven değerli okuyucu; düşüncelerini, önerilerini, ilgisini ve merakını bu amaçla kurduğumuz www.puroalemi.com adresinden tüm puro severlere aktarmaktan zevk duyacaktır. 

Kitabın yazımı sırasında her zaman anlayışlı ve sabırli davranan, her gün neler yazdığımı merak ve sabırla dinleyen ve kitabın baştan sona düzenlenmesi ve edit 


edilmesinde benim için karşılığı tahayyül edilemez kat 


kıları olan kadim ve baki dostum Doğan Akın'a ve bana hep destek olan sevgili eşim Canan Ozdan'a mütebaki şükranlarımı sunuyorum. 


vi 


e vay pk Tene A e 


e mn 


e. 


. za 

e 

İ p 
V 0) 
, bi ii 


Dan Blumenthal' 


Monterrey ve Punch purolarını bu isimle üreten 

şirketin (Villazon) eski sahibidir. Herkesin, hakkında “hayatımda gördüğüm en iyi puro yapan adam” dediği ve Honduras orijinli puroların vaftiz babası olarak da bilinen Frank Lianezâ'da sağ koludur. 

1939 yılında New York'ta daha henüz 14 yaşında 
yeni yetme bir lise talebesiyken puro işine başladı. Sektörde “Danny” olarak tanındı. Zekâsı, yol-yordam ve kiminle nereye kadar gidileceğini iyi bilmesiyle nam saldı. 

Okul çıkışlarında babasının dükkânındaki nemlendirme odasındaki o muhteşem tütün kokusunu teneffüs ederek puro işine başladı. Sonra, puroları kutularına yerleştirmek ve müşterilere siparişleri teslim etmek gibi ayak işlerine baktı. Kısa bir sürede babasının en gözde yardımcısı oldu. Merak bu ya, etrafina özenerek genç yaşında sigara içmeye başladı. Yaptığı iş gereği kulağını çekemeyen babasından aldığı, “Sigara içme; ama illaki bir şey içeceksen puro iç” tavsiyesi üzerine puroya başladı ve çok sevdi. Sanki babasının da kabulüyle aniden büyümüş ve adam olmuştu. İşini daha çok sever oldu. 
O hızla, lise bittikten sonra satış elemanlığı ve müşteri ilişkileri dahil perakende işinin her aşamasında çalıştı. 
İşi öğrenip zamanı geldiğini düşündüğünde, hiç vakit kaybetmeden çok sevdiği babasının izinden giderek, Brodway'de kendi dükkânını açtı. Artık o da gerçek bir purocu olmuştu. 

Dan Blumenthal, devrim öncesinde sonuçları bakımından Küba'ya çok ilginç bir seyahat yaptı. Bu seyahat sayesinde puro üretiminin inceliklerini ve seyahat sonrasında da ithalatı ve dağıtımı işine merak sardı. Sonra işi tecrübe etti ve daha iyi öğrendi. Artık işi perakendecilik aşamasına kadar getirebilmiş olan babasından bir adım öndeydi. Bununla da yetinmedi ve bir adım sonrasına da baktı. İthalat ve satış varsa, neden üretim olmasın dedi. Nasıl olsa piyasayı Ve puro tryakisinin neden hoşlandığını gayet iyi biliyordu. “Başlanmamış işin başında 


DE Blumenthal bir Amerikalıdır. Meşhur Hoyo de 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yılan yatar” derler ya, yılanı öldürdü ve hemen üretim işine soyundu. Kısa bir süre sonra da “Banche”s? adıyla Küba tarzı puro üretmeye başladi. İşin bir başka yönünü daha öğrenmişti artık. Purosu sevildi ve para kazanmaya başladı. 

Tarih okumaya çok düşkün olan Danny, Florida'da puro işinde para ve tecrübeyi aynı anda kazanırken Küba'da ilginç şeyler oluyordu. Yıllardır ABD desteğiyle iktidarda olan Batista hükümeti zor durumdaydı. Ülkenin her yanına sıçrayan ve giderek bir halk hareketine dönüşen eylemlerle baş etmekte zorlanıyordu. Kendisine “Movimento” (hareket) denilen bir silahlı grup, 26 Temmuz 
1953 tarihinde askeri bir kışlaya baskın düzenlemiş ve 6 
militanını kaybetmişti. Dahası, başarısızlıkla sonuçlanan Moncada Kışlası baskınının planlayıcısı ve liderlerinden birisi olan Fidel Castro sağ olarak ele geçirilmişti. Batista hükümeti kanlı baskında yakalanan ve ileride başına neler açacağından habersiz olduğu bu gerilla liderini 15 yıl hapse mahküm etti. Ama çok geçmeden, 1955 yılında çıkardığı genel bir afla tahliye etti. İki yıllık mahkümiyetten sonra Castro hemen Meksika'ya geçti ve mücadelesine bıraktığı yerden devam etmeye başladı. Movimento artık “26 Temmuz Hareketi” adını almıştı (M26) ve Castro dev rim yapmaya and içmişti. 

Ertesi yıl yanına uluslararası devrimci, tıp doktoru, 
1954 yılında Guetemala'dan gelmiş, Arjantin doğumlu 
Ernesto Guevara isimli bir gerilla liderini de alarak Granma adlı teknesiyle Küba'ya döndü. Nazım Hikmet'in Havana Röportajı'nda da söylediği gibi: 

“(...) Batista, kulluğundaydı Şanhmeran'ın şekerkamışı milyonerlerinin Yankisinin de yerlisinin de ve tütün ve kahve milyonerlerinin Yankisinin de yerlisinin de ve tanklı uçaklı elli binlik bir ordunun ve de yiğitleri hadım ettikten ve de gözlerini oyduktan sonra döve döve öldüren kışlaların ve önlerinde sırtüstü cesetler çürüyen karakol kapılarının ve her gece karakol duvarlarını yırtıp dışarı fırlayarak sıcak karanlıklarda kanlı kuşlar gibi çırpınan çığlıkların ve Frankist papazların ve kumarhanelerin ve de eroin toptancılarının ve gangasterlerin Yankisinin de yerlisinin de ve orospuların yalnız bir Havana'da on beş bin ve karaya vurmuş bir köpek balığı gibi çürüyenin ve baygın ağır çiçek kokularıyla karışık leş kokusunun generali Batista tümü altı milyon nüfusunun dört milyonu aç ve yüz bini verem 


2 Banches ağır içimli bir purodur. 
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ve Yankilere son on yılda bir milyar dolardan çok kâr getiren Küba'da, Birleşik Amerika Devletleri elçisinin Birleşik Amerika Devletleri kara hava ve deniz kuvveti- nin Birleşik Amerika devletleri dolarının yıllardır kulluğgundaydı. 

1956'nın Kasımında Fidel de içlerinde 82 kişi Granma Gemisinden denize indi. 

1956'nın Kasım'ında Küba kıyılarına sokulan Granma gemisinden denize inip yarı bellerine kadar suya gömülü ve silahlarını başlarının üstüne tutarak ve ansızın ve bir anda açılan top ve mitralyöz ateşi altında karaya çıkıp ve karanlıkları polis köpekleri gibi koklayan araştıran ışıldaklardan sakınarak ve sarıldınız teslim olun seslerini ve iri kurbağaları çiğneyip bataklıklara ve şeker kamışı tarlalarına dalarak ve palmiyelerle hindistancevizi ağaçlarının ardı sıra tepeleri tırmananlar Sierra Dağı'nda buluştu.” 


Fidel de içlerinde 82'nin 12'si sağ kalmıştı 

Fidel de içlerinde 12 kişiydiler 56'nın Kasımında 

Fideldeiçlerinde 1 50 kişiydilerAralığında56'nın 

Fideldeiçlerinde 500 kişiydilerŞubatında57'nin 

Fidel de içlerinde 1000 oldular 5000 oldular 

Fidel de içlerinde Fidel de içlerinde bir milyon yüz milyon bütün insanlık oldular yıktılar Batista'yı 959'un Ocağında ve elli binlik orduyu ve şekerkamışı milyonerlerini yerlisini de Yankisini de ve tütün ve kahve milyonerlerinin yerlisini de Yankisini de ve kışlaları ve önlerinde cesetler çürüyen karakolları ve eroin toptancılarını ve kumarhaneleri ve Birleşik Amerika Devletleri hava deniz ve kara kuvvetlerini ve Birleşik Amerika Devletleri dolarını ve Küba'nın havasında ağır « kokularına karışık leş kokusu dağıldı yani Birleşik Am rika Devletleri kokusu... 


Henüz “Cohiba” purosu dünyaya gelmemişti. Fidel ve Ernesto dağlarda buldukça “Cafe Pilon” ve “Turguino”, “Romeo y Julieta”, 'H. Upmann” ve “Partagas” içiyordu. 

Adanın değişik değişik yerlerinde küçük örgütler ve gruplar silahlı mücadele veriyordu. Castro önce Batista diktatörlüğünün baskı ve zulmünden yılmış yoksul köylü yığınlarıyla ilişki kurdu. Sonra örgütsüz ama Batista yö- 
3. Turguino Küba adasının en yüksek noktasıdır. İlginçtir İspanyolca Pico 


Turguino adı verilen dağ, Castro liderliğindeki devrimci gerilla hareketi- nin en yoğun yaşandığı yerdir. 
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VEDAT ÖZDAN 


netiminden kurtulmak isteyen işçilerin ve halk yığınları- nın desteğini kazandı. Adada olup bitenden hiç kimse memnun değildi; çünkü eylemler baş edilemez boyutlara ulaşmıştı. ABD ve Batista hükümeti elinden gelen her şeyi yapıyor ama gerillaların mücadele azmi kırılamıyor ve adada asayiş sağlanamıyordu. Castro'nun dürüstlügü, halkına, mücadele arkadaşlarına sadakati, karizmatik ve kucaklayan liderliği sayesinde onlarca küçük örgüt, ortak silahlı mücadele kararı aldı. Caracas Paktı ile dağınık güçler birleşmiş ve gerillalar halktan daha fazla destek görmeye başlamıştı. 

Bu arada askerler arasında da büyük bir hoşnutsuzluk vardı. Ordu ne Batista diktatörlüğünden ne de olup bitenden memnundu. Kimisi daha sert önlem isterken, bir kısım generaller alenen Castro taraftarı olmuş ve mücadelenin parçası haline gelmişti. Nitekim Castro ile varılan bir anlaşmayla askerler 31 Aralık 1958'de ayaklandı. 
Radyodan halka yönetime el konulduğu açıklandı. Halkın desteği ve katılımı istendi. Batista, bugün “Devrim Müzesi” olan sarayının o meşhur merdivenlerinden kaçarak aynı gün ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Küba halkına ait 50 milyon doları çalarak Dominik Cumhuriyeti'ne iltica etti. Böylece | Ocak 1959 tarininden itibaren Küba'da yeni bir dönem başladı. Önce İspanya'nın daha sonra da ABD'nin sömürgesi olan bu küçük adada devrim olmuş ve Küba tam bağımsız bir ülke haline gelmişti. 

Devrim sonrasında puro tütünü üretilen topraklar ve puro yapılan fabrikalar da dahil her şey devletleştirildi. 
Fidel'in özel puro sarıcıları da dahil olmak üzere çok sayıda puro ustası ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Kimisi yeni ve daha iyi bir hayat kurmak için, kimisi de antikomünist olduğundan ülke dışına attı kendini. Bavulları- nın ağırlığından omuzları çökmüş, gelecekleri belirsiz ve yorgun yüzlerinde ürkek bir tebessümle oluk oluk insan akıyordu Florida kıyılarına. 

Castro'nun Batista diktatörlüğünü devirmesi sadece Küba halkı ve mülteciler için değil, ABD puro tiryakileri için de yeni bir dönemin başlangıcıydı. Malum, ambargo öncesinde ABD'de herkes Havana purosu içmeye alışkındı. Bir 25 sente orijinal Havanal Kim içmez!:. 
Vaziyet çok net görünüyordu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 


Küba Devrimi ve devrim sonrasındaki bitmek bilmez , 


ambargo söylenüleri Dan Blumenthal'in kafasını karıştırıyordu sürekli. Ambargo demek Küba ile ticaretin ke- 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


silmesi, Küba'ya seyahatin yasaklanması demekti. Hatta belki bunun da ötesinde önlemler alabilirdi ABD hükümeti. Ne olup biteceğini daha iyi anlamak için 1960 yıında Küba'ya bir iş seyahati daha yaptı. Ziyaret öncesinde kafasında şu soru vardı: “Devrim olur olmaz ABD'de ambargo söylentileri başladı ve aradan yaklaşık bir Yıl geçmiş olmasına rağmen söylentiler bir türlü sona ermedil.. Neden? Ambargo olursa ne olur? Gelişmeleri doğru okumak lazım...” Soluğu Havana'da aldı, oradan tütün bölgelerine, Pinar del Rio'ya gitti. Tütün tarlalarına, et rafta olup bitene bakındı. Yetkililerle konuştu, tütün ve puro üreticileriyle buluştu, ne beklediklerini ve durumu nasıl gördüklerini sordu. Bir yandan aldığı cevaplara Üzülüyor, öte yandan kafasında saçılan firsat kıvılcımlarına tebessüm ediyordu. Artık önünü daha iyi görür olmuştu. 
Florida'ya döndü ve bir süre düşündü. İşi tezgâhında öğrenen her alaylı gibi o da sezgilerine güvenerek beklenen kararını verdi. Artık işiyle ilgili ikinci büyük sıçramayı yapmaya hazırdı. Aklından geçenleri kimseyle paylaşmadan büyük bir risk alarak pusuya yattı. 

Yıl 1962, henüz John F. Kennedy? Küba'ya karşı ticaret ambargosu kararı almamışken, ortağı ve sağ kolu Frank Lianeza ile birlikte mali gücünün elverdiği ölçüde Küba purosu satın almaya başladı. Miami'ye yeni gelen her mülteciden elindeki puro kutularını uygun fiyatla satın alıyor ve karşılığını hemen ve nakit ödüyordu. Bununla da yetinmedi ve puro yapımında kullanılan Küba orijinli yaprak tütünleri de satın aldı. Nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, aldı ve depolarına attı. Ambargo kararı alınmazsa ya da alınıp hemen kaldırılsa iflas edecek kadar mal biriktirdi. Ama ticaret bu; risk almayan kısa sürede büyük kazanamaz. Büyük oynuyor ve stokçuluk yapıyordu Danny. 

1962 yılında ambargo kararı alındığında, elinde 3 
milyona yakın orijinal Havana purosu vardı. Bir amatör “tarihçi” olarak tahmini doğru çıkmıştı. Hem ambargo kararı alınmıştı hem de bu karar öyle kolayca kaldırılacağa benzemiyordu. Kendine güveni geldi. Küba'dan ithal edilmiş tütün yaprağı stoku bulunan ve piyasadan çekilme kararı alan şirketlerden de hiç düşünmeden ellerindeki stokları satın almaya başladı. Elindeki Havana purolarını yüksek fiyattan satıyor ve geleceği düşünerek 


4 Kendisinin de babası gibi bir puro sever olduğu, hatta yine iyi bir Küba 
markası olan H. Upmann (Petit Coronas) tiryakisi olduğu bilinir. 


tütün aliyordu. Korkmuyordu artık. Ambargo kararıda zaten öyle kolay kaldırılacağa benzemiyordu. 

Puro tiryakisinin en nefret ettiği şeydir alışkın olduğu puronun aynı kıvamda ve aromada tütmemesi. Kalitede muhafazakarlık ve tutarlılık kadar bir puronun markalaşmasında önemli faktör yoktur. Dan Blumenthal bunu er ken gördü ve kaliteden ödün vermeden çalışmaya gayret etti. Kısa sürede ABD piyasası için, halen Küba'da aynı adla üretilen iki ünlü puro markasını, aslına uygun olarak üretmeyi başardı. Elbette bunu, sadece elindeki stoklarla becermedi. Diplomatik kuryelerle tonum kaçakçılığı yaparak becerdi demek de haksızlık olur. Çünkü onu herkes yaptı ve halen yapıyor. İşin bir de know-how boyutu Val Bunu da Küba'ya yaptığı iş seyahatleri sayesinde edindiği çevreden öğrendi. Puro camiasıyla olan yakın ilişkisi nedeniyle Havana'daki Hoyo de Monterrey fabrikasının devrim öncesi sahibi olan Fernando Palicio ile sıkı dosttu. 
Devrim sonrasında birçok eski zengin ya da meslek sahibi Kübalı gibi Fernando Palicio da o zamanlar Florida'ya göç etmiş ve Danny'yi bulmuştu. Kısa bir süre sonra ortak iş yapmaya başladılar. Elbette Danny'nin aklında başka şeyler de vardı ama bunu Fernando'ya hemen hissettirmek istemiyordu. Çünkü Fernando Palicio, her mülteci gibi ülkesinde bir gün işlerin tekrar eskisi gibi olacağını | ve vatanına geri döneceğini ve tekrar fabrikasına kavuşacağını hayal ediyordu. Henüz taze bir mülteciydi o. Ama Danny sabırla bekledi. Günler, haftalar, aylar ve nihayet yıllar geçti. Artık dönüş fikri eskisi gibi konuşulmaz olmuştu Palicio ailesinde. Çocuklar İngilizce konuşuyor, Amerikalı arkadaşlar ediniyor ve gelecek hayalleri kuruyorlardı. Fernando Palicio da pek genç sayılmazdı. Biraz da sağlık problemleri başlayınca, ailesinin ge ini daha çok düşünür oldu. Danny'nin beklediği an geliyo tık. İkinci pususundan kalktı ve ona “markaları istiyorum”. 
dedi. El sıkışıldı. Fernando Palicio hayallerinden vazgeç miş ve sahip olduğu markaları Danny'ye sattı. Gerisi malum: Dan Blumenthal, Hoyo de Monterrey ve Punch markalarının ABD'deki sahibi oldu. Fernando'nun tecrübesinden istifade ederek aldığı ivmeyle büyüdü ve 1969 
yılında Honduras'ta büyük bir fabrika kurdu. Bu fabri da, ağızda kremsi bir tat bırakan Hoyo de Monterrey'i ve hafif baharatımsı bir tat bırakan ve biraz daha sert içimli, kökeni 19. yüzyıla uzanan bir Küba klasiği olan Punch'ı, neredeyse aslına uygun olarak üretmeyi başardı. Havana puroları artık ABD'ye giremiyordu ama puro türyakisi 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onlara alışkındı. Ortada hazır bir marka vardı ve gerisi, sadece ona aslına uygun lezzeti vermeye bakıyordu. Bu da hiç zor olmadı Danny için. Çünkü elinde yeterince tütün stoku vardı. Küba'dan diplomatik kuryelerle kaçırdığı tonhumlar da fidan vermişti. Beş yıl sonrası için de şimdiden kaygılanmaya gerek yoktu. 

Dan Blumentihal 1962 yılından 1974 yılına kadar yaptığı bu stoklar sayesinde hem perakende işinden iyi para kazandı, hem de Küba markalarını uzunca bir süre aslına uygun olarak üretebildi. İşlerini iyice büyüttükten 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sonra da, 2006 yılı itibariyle yılda 30 milyon el yapımı puro üretme kapasitesine sahip olan fabrikalarını ve markalarını sahibi olduğu “Villazon” adlı şirketiyle beraber 
1974 yılında, “General Cigar” adlı dev bir puro şirketine 
sattı. Ama bayrağı devretmesine rağmen bir türlü puro işinden ayrılamadı. “Puro işi farklıdır; girdiğinizde kanınıza işler ve çıkamazsınız.” diyordu Cigar Aficionado'ya verdiği röportajda. 

İşin aslı, hayata asılıyor, her fani gibi direniyor ve nefesini tutuyordu. 


“Artik Havana purosunu zenginler içiyor”; orada hemen satarım” düşüncesiyle değil elbet. Tütün dükkanları genelde oradaydı da ondan. 

Tahmini doğru çıktı Oscar'ın. Elindeki kutuyu Miami Beach'te hiç vakit kaybetmeden 10 dolara sattı. Keyfi acayip yerine gelmişti. Bu adamdan alacağı taksi ücretinden 4-5 kat daha fazla bir paraya tekabül ediyordu. 
Haftada 40 dolar kazandığı düşünülürse kutuyu çok kısa 
bir sürede ve oldukça iyi bir paraya satmıştı. Günde 12 
saat araba kullanıp haftada 40 dolar yerine, puro alıp satmak diye söylendi aklından bir sesl.. Neden olmasın diye onayladı bir diğeri... Oscar Boruchin tebessüm ediyordu ama heyecanlıydı. Her yeni müşterinin elinde, en az bir kutu Varsa diyordu içindeki sesl.. Hemen havaalanına döndü ve hep orada bekleyerek taksicilik yapmaya başladı. Yeni bir müşteri, yeni bir kutu Havana purosu ve ekstra kazanç demekti... Sonra aklına Zelick Tobacco geldi. “Müşterilerinden aldığı puroları Küba'dan eski arkadaşına ait olan bu dükkânda satmak" fikri geçmişti akndan. Kendine güveni geldi ve başaracağına inandı. 

Küba'dan göç etmeden önce “H. Upmman” içmek dışında hiçbir puro tecrübesi olmayan Oscar Boruchin'in püro işine girmesi, işte böyle bir garip tesadüf ile başladı. 
Mültecilerden kutusunu 9 dolara aldığı Montecristo, Por Larrahaga Cedros, Romeo y Julieta, H. Upmmans'ları, Zelick Tobacco'ya ve bazı özel müşterilerine 10 dolara satıyordu. İki ay sonra işleri tanmininden çok daha hızlı büyüdü. Artık yardımcıya ihtiyaç duymaya başlamıştı. Kendisinin havaalanında, yardımcısının da Miami Beach'te alıcı kovalaması gerekiyordu. Sistemi kurdu. 
Ve kısa sürede meyvelerini toplamaya başladı. Bir süre sonra yardımcı sayısını artırdı ve aracılara da satmaya başladı. Artık geçimini sağlamanın ötesinde bir iş hacmi- 
'ne ulaşmıştı. İlişkileri de gelişiyordu. Kimseyi kırmıyor ve “ kazık atmıyordu. Bir gün aracıların birinden, elindeki puroları New York'ta daha iyi fiyata satabileceğini öğrendi. 
Avuçlarını kaşıdı Oscar; ama hemen içini tuhaf bir endişe kapladı. O koca şehirde ne yapacaktı? 

Kim ona yardım edecekti? Umursamadı. Zira ülkesini terk ederek Yeni Dünya'ya gelmişti ve başarıyordu. Biraz endişe yaşasa da hiç vakit kaybetmeden New York'a bir 
7 Küba'ya uygulanan ambargo nedeniyle puro, özellikle de Havana pu- 


rosu, bir zenginlik sembolü olmuştur. Ondan önce puro normal bir maldi. i 


22 


VEDAT ÖZDAN 


uçak bileti aldı. İki-üç saatlik bir yolculuktan sonra kendini New York'ta buldu. Hem tedirgin hem de sevinçliydi. 
Bulduğu ilk taksiye atladı ve Manhattan'a gitti. Şaşkın şaşkın etrafına bakınırken kendini Broadway'de buldu. 
Dolaşırken büyük bir tesadüf eseri bir dükkânın duvarına asılı bir tabelaya gözü takıldı. Gözlerini kısarak bir daha okudu. Evet doğru görmüştü. “Havana Purosu alınır” diyordu bu tabela. Dükkâna girdi ve kendini tanıttı. Aldığı tepki oldukça iyiydi. Miami'ye göre çok daha karlı bir iş yapacaktı. Kutusu 12 dolara el sıkışıldı. Oscar Boruchin o anı Cigar Aficianado dergisine anlatırken, “Danny neredeyse kolumu kıracaktı el sıkışırken!” diyor. Evet hayatın bu garip tecellisiyle Oscar Boruchin, Dan Blumenthal ile tanışmış ve birlikte iş yapma kararı almışlardı. Ancak Dan Blumenthal ondan öyle beş-on kutu değil, yüzlerce kutu almak istiyordu. Ama Oscar, mültecilerden kutu kutu topluyordu puroları. Henüz ABD'ye geleli 1 yıl dahi olmamıştı. Ne ithalat yapacak kadar işi biliyordu ne de o kadar parası vardı. Mülteci ateşi içinde alev alıyor ve one yapacağını bilemiyordu. İşi büyütmenin bir yolu olmalı diye düşünerek döndü hava alanına. 

Miami'ye ayak basar basmaz, daha fazla yardımcıyla mümkün olduğunca fazla mülteciye ulaşmaya ve ellerindeki puroları hemen satın almaya çalıştı. İşleri istediği kadar hızlı olmasa da artıyordu. “Hazır müşteri varken mal bulamamanın” ne demek olduğunu yaşayarak öğreniyordu. Sık sık Dan Blumenthal'den telefon alıyor ve elini çabuk tutması gerektiği tavsiyesini alıyordu. Ama bunun ne demek olduğunu da yaşayarak öğrenmesi gerekti. İşleri tam rayına oturtacakken Küba'dan kötü bir haber çaldı kulağına. John RF. Keneddy'nin 1962 yılında aldığı ambargo kararına misilleme olarak Castro rejimi, Küba'dan ayrılanların beraberlerinde puro götürmelerini yasaklayan bir karar almıştı. Bu kötü haber, onun için hayata tekrar sıfırdan başlamaktan başka bir anlam taşımıyordu. “Castro halen peşimde” diye düşündü. Yeni kurduğu düzen yine bozulmuştu. Canı sıkıldı, ümitsizliğe kapıldı ve o gece bir şişe rom içti. Ertesi sabah yine sil baştan başladı hayatı. Yeni günde o artık işsiz bir mülteciydi... 

Kendini toparlaması uzun sürmedi Oscar'ın. Henüz geleli bir yıl olmuştu; buna rağmen para kazanacak kadar dil öğrenmiş ve çevre edinmişti. Dahası ticaret ha- - yatının en önemli tecrübelerini çok kısa bir sürede ve büyük bedeller ödemeden öğrenmişti. Cebinde de biraz 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nakit vardı. Kendini hemen toparladı ve aklında beliren çıkış yolunu denemeye karar verdi. Zelick Tobaco'nun sahibinden borç aldı ve elindeki parayla birlikte Miami Beach'te küçük bir tütün dükkânı (tobacco shop) açtı. 
Hem de Hotel Pharmacy Tobacco Shop adlı bir eczane- nin içine! Aslında orası hem bir eczane, hem restoran, hem de Oscar'ın dükkânıyla birlikte bir puro dükkânı bur lunan karışık bir yerdi. Taksi şoförlüğünden daha ağır bir iş temposuyla yeniden çalışmaya başladı. Günde 
20 saat çalışıyordu. Ama hiç olmazsa kendine ait bir işi 
vardı artık. Kendisi için çalışıyor ve kendi işyerine gidipgeliyordu. Ucundan kıyısından kısarak biraz biriktirdiği parayla bir küçük dükkân daha açtı. İkinci dükkânı bir spor merkezinin hemen yanında açmıştı. İlginçtir, Cassius Clay de o zamanlar o spor merkezinde yapıyordu antrenmanlarını. Daha sonra Müslümanlığı seçecek ve adını Muhammed Ali olarak değiştirecek olan o büyük boksörün elinden tutan (promotörleri) Dundee kardeşler de hep etrafındaydı. Dundee kardeşlerle burada tanıştı. 
Ve kısa sürede ahbap oldular. Oscar'ın çok işine yaradı bu tanışma. Çünkü Dundee kardeşler ona Havana purosu tedarik ediyor ve oldukça iyi bir fiyata satıyorlardı. 

Birgün tesadüfen General Cigar adlı bir şirketin bölge satış müdürü geldi yanına. Neler yaptığını ve neler yapabileceğini anlamaya çalışan sorular sordu. Adama çok kibar davrandı. Herhangi bir karşılık beklemeden adamın birkaç sorunlu işini de çözdü. Zaman içinde adamla olan ilişkilerini geliştirdi ve aralarında bir güven ilişkisi doğdu. 
Bir gün bu adam ona, “Günde 20 saat, bir tezgâh arkasında üç-beş kuruşluk satışlarla yetiniyor ve kendini harcıyorsun! Geleceğini puro işinde arasanal.." dedi. Oscar'ın içindeki ateşi kurcalayan bir tavsiyeydi bu. Ve nihayet ona kol kanat gereceğini söyledi. 1963 yılında henüz iki yıllık bir mülteciyken Earl Casten sayesinde General Cigar'da çalışmaya başladı. Puro işinde küçük bir perakendecilik yapan taze bir mülteci için General Cigar gibi dev bir şirkette işe başlamak hayatının kurtulması demekti. Buna rağmen, dükkânlarını hemen kapatmadı. Şirket: te zurnanın son deliğiydi; ama sebat etmeksizin hiçbir şeyin olmayacağını da bilecek tecrübeye sahipti. Haftada 85 dolar kazanıyordu, dahası arabası ve sigortası vardı. Saat beş olunca hemen kendi dükkânına koşuyor ve bir o kadar da orada çalışıyordu. Bu yorucu tempoda bir gün kendi kendine söz verdi: “Eğer haftalığım 120 doları geçerse dükkânları satacağım” diye. 

1964 yılımda dükkânlarını satı Oscar. General 


Cigar'da kendini sevdirmişti. Orada satış ve pazarlama işini de öğrendi. 19 yıl bıkmadan, küsmeden, yüksünmeden çalıştı. 1981 yılında bölge müdürlüğü pozisyonuna yükseldi. Yıllardır beklediği bir andı bu. Artık kendisini işe aldıran Earl Casten gibi, o da saygın bir pozisyona gelmişti. İyi maaş alıyordu ve hayatı garanti altındaydı. Ama bir gün eski bir dosttan gelen bir telefonla hayatı değişti. 
Arayan Mike Mersel'di. General Cigar'ın o zamanlar güneydeki en büyük alıcısı olan Mike Mersel, yaşlandığını 
(89 yaşındaymış o zaman) ve çocuğu gibi büyüttüğü dükkânını ona devretmek istediğini söylemişti. Oscar Boruchin bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. General Cigar'dan ayrıldı ve içinde ukde olarak kalan puro ticaretine geri döndü. 1981 yılında dükkânın yüzde 33'lük hissesini alarak işe başladı. 1985 yılında da şirketin yegane sahibi oldu. O yıl şirketin cirosu 2 milyon dolara çıkmıştı. Eski bir perakendeciydi ve bir piyasa genişletme stratejisi olarak posta yoluyla sipariş almanın önemini ilk görenlerden biri oldu. Bu sayede işlerini çok çabuk büyüttü. 4 yıl içinde şirketinin cirosunu yüzde 100 artırdı. 
Ve nihayet “sadece perakendecilikle olmaz toptancılık da yapmak lazım” dedi. 1996 yılina gelindiğinde pera- 


kende ve toptan puro ticareti yaparak yıllık cirosunu 22 . 


milyon dolara çıkardı. yi 
Şu anda ABD'nin en büyük ikinci puro patronu ve en büyük perakendecisi olan ve haftada 10-12 puro içen, babasının Sovyetlerden kaçarkenki en büyük hayalini gerçekleştiren bu mültecimizin bir kutu Montecristo ile başlayan ilginç hikayesi de işte böyle. Bugün Oscar Boruchin yılda 30 milyon puro satan ve Licenciados, Bauza ve 898 Collection gibi puro markalarıyla üretim yapan bir puro devi, Mike's Cigars'ın yeni sahibidir. Peki nasıl? 
İşi perakende aşamasında en ilkel halinden öğrenerek, zamanında doğru yerde olmak, pazarlama işini bir 


lek olarak kabul edip çok çalışarak, önce posta ve daha... 


sonra internet yoluyla sipariş almanın önemini görecek kadar işine konsantre olarak, yılmadan, yüksünmeden çalışarak ve gerektiği zaman riskli kararları cesurca e rak.. 


8 Zamanında, el arabasında çorap satarmiş Mike Mersel. Caddeden 
kovulunca puro işine girmiş ve kendisini kovanlara duacı olduğunu söylermiş hep. Çünkü o sayede güney bölgesinin en büyük puro satıcısı olmuş. ; 
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İM a iha mii ninentteikziiüsö debi 


Joseph / Edgar/ M. Cullman? 


Culllman ailesinin 150 yıllık hikâyesi, Oscar Boruchin'i yetiştiren General Cigar Company'nin başarısını da özetler. Ferdinand Kullmann bir Almam göçmeniydi. 1848 
yılında Yeni Dünya'ya göç etti. Asıl işi şarap alıp satmaktı. 
New York'a geldikten sonra şarap ticareti yanında, tütün ve puro işine de girdi. Her mülteci aile gibi Cullman'lar da ailece çalışmak zorundaydılar. Oğul Joseph, henüz 
14 yaşındayken babasının yanında çalışmaya başladı. 
Akşamları. barlarda, restoranlarda piyano çalıyor, gündüzleriyse dükkanda ayak işlerine bakıyordu. Biraz büyüyünce tütün alım-satım işini tek başına yürütmeye başladı. Sonra evlendi ve bir oğlu oldu. Oğluna kendi ismini verdi. Onu okula gönderebilecek kadar para kazanabiliyordu artık. Küçük Joseph okulu sevdi. Notlarının hep yüksek olması öğretmenlerinin dikkatini çekiyor ve baba Joseph'e herkes, ne yapıp-edip oğlunu okutmasını tavsiye ediyordu. Baba Joseph bu tavsiyeye uydu ve her türlü fedakarlığa katlanarak oğlunu okuttu. 

Küçük Joseph 1904 yılında Yale'i bitirdi. Ve hiç düşünmeden o da tütün işine soyundu. Havana tütünü tonumu, Connecticut tütünü ve Küba tütünü alım-satımı yaparak işe başladı. Ama onun asıl niyeti başkaydı. Babasının itirazına rağmen Connecticutta tütün yetiştirmek istiyordu. Okul yıllarından beri kararlıydı Joseph. O zamanlar Connecticutta üretilen geniş yapraklı tütünler hep koyu renkliydi (Maduro). Küba tonumuyla bir deney yaptı. Amacı daha açık renkte (Colorado Claro) “dış sargılık” (puroyu'saran en üst tabaka) üretmekü. Sabırla hasat zamanını bekledi. Babasına karşı mahcup olmaktan korküyordu. Sık sık tarlaya iniyor ve fidanları kontrol ediyordu. Fidanlar gayet sağlıklı büyüyordu ve çıkan tütünün dış görüntüsü muhteşemdi. Ve nihayet hasat 


günü geldi. Korktuğu başına gelmemişti. Dış sargılıkta 


bundan böyle marka olacak bir tütün yetiştirmişti. Hayali gerçek olmuştu Joseph'in. Babası oğluyla gurur duyu- 


9. http://Www.cigarworld.com/histony/ hüp//Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/Cigar. Stars, Profile/0,2547,122,00.html http://guery.nytimes.com/gst/fullpage.html?res-990CESDA1E38F93 2A25756C0A962948260 http://Www.winespectator.com/Cigar/CA Features/CA Feature Basic Template/0,2344,1220,00.html htp//Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA, Profiles/Cigar. Stars, . 
Profile/0,2547,123,00.html 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yordu. Artık Cullman ailesi, ABD'nin en büyük dış sargılık üreticisi olacaktı. Buna inanmıştı Joseph. İşte Edgar Culiman, Yale mezunu bu dahinin oğludur. 

Yıl 1944, Edgar Cullman ABD Maliye Bakanlığı'nda (Ireasury Department) çalışıyordu. Dört yıldır devlet için çalışmış ve artık sıkılmıştı. Hayatının geri kalanını bir memur gibi yaşayarak geçirmek istemiyordu. Bir gün memuriyeti bırakıp puro işine girmek istediğini söyledi babasına. Şaşırdı Joseph Cullman ve “peki” dedi. Ama “önce tütün nasıl üretilir ve puro nasıl sarılır, bunları Öğren..." oldu oğluna ilk tavsiyesi. 

Baba tavsiyesine uyarak New York'ta tütün balyası nasıl açılır, nasıl nemlendirilir, yapraklar nasıl sayılır gibi tütün işinin inceliklerini öğrendi. Daha sonra balyaların üzerine oturarak puro sarmaya çalıştı. İşin ne kadar zor olduğunu gördü; sinirlendi ve şaşırdı. Çünkü günde sadece bir adet puro sarmayı becerebiliyordu. Oysa marifetli bir sarıcının elinden günde 100-150 adet puro geçiyordu. Gayret etti, uğraştı ve öğrendi. 

Yazın tütün zamanı tarlalara gitti. Adam boyu fidanların arasında dolaştı. Yapraklara dokundu. Tütün nasıl yetiştirilir, nasıl toplanır, nasıl ayıklanır, sundurmalarda ilk kurutma işlemi için çatı kirişlerine nasi asılır, buralarda ne kadar tutulur... Bunları öğrendi. Kışın tütün depolarına gitti. Depolarda işlenmiş ve balyalanmış tütünleri inceledi. Yoruluyor ama öğreniyordu. Ve dahası yaptığı iş hiç memuriyete benzemiyordu Edgar'ın. Alnında biriken teri silerken, ABD Hazinesi'nde çalıştığı yıllarda çok kolay telaffuz ettiği “daha fazla vergi alınmalı" lafını hatırladıkça şaşırıyor ve başını sallayarak acı acı tebessüm ediyordu. 
O mesleğini alın teriyle öğrenirken, “Cullman Brothers” adlı aile şirketleri babasının buluşuyla büyüyor ve zenginleşiyordu. Çünkü bu yeni tütün yaprağı dış sargılıkta oldukça iyi bir randıman vermişti. 

Edgar Cullman, nihayet babasının istediği kıvama geldiğinde şirkette daha fazla sorumluluk almaya başladı. 
Ama önünde kocaman bir baba vardı geçmesi gereken. 
İnsanın zihnine yerleşen ve ergenlik çağında en büyük hedefi olan otoriter baba figüründen bahsetmiyoruz. İş hayatında çok başarılı olmuş bir babanın elinden teslim alıyordu bayrağı Edgar. Ve bu bayrağı çok daha ilerilere götürmesi icap ediyordu. Sadece diploma ile bunun olmayacağını da gayet iyi öğrenmişti. Çok çalışması ve yaratıcı olması gerekiyordu. 

Edgar'ın teşebbüs ettiği ilk iş “Bayuk” adlı şirketi satın 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almaya çalışmak oldu; ama bunu başaramadı. Sonra General Cigar ile ilgilenmeye başladı. Ama yavaş gidiyordu. 
General Cigar Dan Blumenthal'leri, Oscar Boruchin'leri yetiştirmiş dev bir şirketti. Ama 1960 yılında anlaşma sağlandı ve Edgar Cullman o zamanlar Oscar Boruchin'in de çalıştığı General Cigar'ı satın almayı başardı. Hemen General Cigar'a baştan aşağıya çeki düzen verdi. İçine sinecek bir organizasyon yapısı kurduktan sonra tekrar ufka bakmaya başladı. Hedefi şirketlerini çok daha iyi noktalara taşımaktı. Artık sadece dış sargılık değil, iç sargılık ve iç dolgu üretimi ve ticaretini de yapmak istiyordu. Bir sonraki adımı ise marka yaratmaktı Edgar'ın. 

1968 yılında Jamaica'da bir fabrika satın aldı. Bu 
fabrikanın adı “Temple Hall” ve ürettiği puronun markası “Macanudo'ydu. Aynı yıllarda Ramon Cifuentes'ten meşhur Küba markası Partagas'ın ABD'deki tüm haklarını satın aldı. Macanudo ile ABD piyasasında tutunabilmesi mümkün değildi. ABD puro tiryakisinin damak tadına hitap edecek yeni bir tat ve koku yaratması gerekiyordu. 
Tam 3 yıl sonra 1971 yılında Ramon Cifuentes'in de yardımıyla Macanudo için ideal bir harman bulundu. “Marcanudo” gibi bugün ABD'nin neredeyse en çok satan ve en bilinen puro markası için her şey tamamdı. Sevinçliydi Edgar Cullman. Çünkü başarıyordu. 

Edgar Cullman, “Partagas” ve “Macanudo" gibi ünlü markaları üretmeye başladığı 1970'li yılların ortasından itibaren reklama çok önem vermeye başladı. Hep işi bilenlerle çalıştı. Hazır olmadan hiçbir ürününü piyasaya sürmedi. “Macanudo”!9 isminin markalaşmasında, sadece kaliteli restoranlara puro vermek gibi o dönem için gayet isabetli bir strateji izledi. 

Edgar, babasından aldığı bayrağı daha ileri noktalara taşırken oğlu ve adaşı Edgar M. Cullman büyüdü. Dedesi gibi o da Yale'i bitirdi ve 1974 yılında General Cigar'da çalışmaya başladı. Havalı bir ofis, güzel bir sekreter, makam arabası ve şoför tahsis etmek yerine, dedesinin babasına yaptığı gibi babası da onu, tütün balyalarının arasına, yani işin yapıldığı yere gönderdi. Fabrikada yaptiği ilk iş, dış sargilık yapılmak üzere üretilmiş olan Connecticut tütün balyalarındaki yaprakları birbirinden ayrıştırmak oldu. İşi yerinde öğrenmek için fabrikada değişik görevlerde hiç yüksünmeden iki yıl sıradan bir işçi gibi çalıştı. Sonra babasının tavsiyesine uyarak şirketin, puro dış sargılığı üretimiyle meşhur olan Connecticut'taki ara- 


10 İspanyolca en iyi, en büyük, en mükemmel anlamına geliyor. 


zilerinin ve tesislerinin başına geçti. Dedesi Joseph'in ilk (ç kez Küba tohumuyla açık renk dış sargılık üretmeyi başardığı topraklardi buralar. Bir puro adamının mutlaka teneffüs etmesi gereken o havayı, ciğerlerinin her köşesine ulaşacak kadar derinden çekti. “Tam işi öğrendim ve rahatladım derken”, babası önüne hep yeni bir hedef, öğrenilecek yeni bir şey koydu. Durmadan çalışıyordu. 
Bir tütün gibi yeterince yıllandıktan sonra 1981 yılında, babasının yerine General Cigar'ın başkanlığına geçti. 
Yani 13 yıllık bir iş tecrübesinden sonra... Emekle, terle, nasırla, pantolon ve yelek kirleterek... 

Şirketin portföyünde iki büyük marka vardı ve bu markaları önünde hazır bulmuştu Edgar. Connecticut dış sargılığından yapılan Macanudo ve Kamerun dış sar. 
gılığından yapılan Partagas piyasada tutulmuştu. 1997 
yılında yeni CEO Edgar M. Cullman başkanlığındaki General Cigar, Dan Blumenthal'in Honduras'ta üretim yapan fabrikalarını ve şirketi Villazon'u satın aldı. Villazon, Punch, Hoyo de Monterrey, Hoyo de Monterrey Excalibur ve El Rey del Mundo gibi premium puroları üretiyordu. Ertesi yıl General Cigar'ın portföyüne iki yeni mülteci marka daha katıldı. Bunlar meşhur “Cohiba” ve “Bolivar'dı. kğ 

Artık General Cigar dev bir şirkete dönüşmüş ve. 


Cohiba (red dot), Partagas, La Gloria Cubana, Punch, Bolivar, Macanudo'!, Hoyo de Monterrey, Hoyo de Monterrey Excalibur ve El Rey del Mundo gibi çok ünlü markalarının sahibi olmuştu. Edgar M. Cullman'ın halen CEO'luğunu yaptığı, 11 tanesi mülteci Habanos olmak üzere 22 değişik markanın sahibi General Cigar, bugün ABD'nin en büyük ikinci puro şirketidir. 

Cullman'ların başarısı, aldıkları eğitim nedeniyle MÜŞteri memnuniyetine önem vermeleri ve reklam yapmayı hiçbir zaman unutmamalarından geliyor. Bir de meşhur aile geleneklerinden: Yani, işi yerinde öğrenmekten, iş öğrenmeden yönetmeye soyunmamaktan ve zamanı. 
geldiğinde kendilerinden iyi olana işi bırakmayı bilmekten... 


074 


11 Aslında Macanudo isim hakkı Jamaika'da, meşhur Montecristo marka 
puroyu üreten Temple Hall adlı bir fabrikaya ait; ama ABD'de bu adla satış yapma hakkı yok. General Cigar 1969 yılında bu fabrikayı da satın alıyor ve sonra Macanudo marka oluyor. Montecristo ise Altadis adli şirkette kalıyor. 
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Theo Folz'? 


Theo Folz, 2006 yılı itibariyle ABD'nin en büyük iki puro üreticisi Altadis USA'nın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mülteci puroların eski sahipleri adına “tescil” edilmesi ve ABD'de satılması işinde emeği çok geçmişlerdendir. Başında bulunduğu şirket, Montecristo, H. Üpmann, Trinidad ve Romeo y Juliet dahil 9 adet mülteci Habanos'un Küba dışındaki üretim “nakkına” sahiptir. Bu klasik Küba puroları Dominik Cumhuriyeti'nde La Romano'da, Altadis USA'ya ait Tabacalera de Garcia Ltd. adlı şirket tarafından üretilmektedir. 

Theo Folz, iş hayatına, evlerde ve ofislerde insanlara tencere-tava pazarlayarak başladı. New York'lular arasında bir taşralıydı o. Tennessee Üniversitesi'ne gitmiş ama aldığı 12 dersin 1 1inden Fleyerek üniversite tarihinin en düşük ortalamasını tutturarak tarihe geçmişti! Bir gün oldukça yoksul bir aileyi, 500 dolarlık tencere-tava setini almaları için, ikna etmeye çalışırken “Allah'ım ben ne yapıyorumi” diyerek yaptığından utandı ve işi bıraktı. Çaresiz kalınca dayanamayıp baba mesleğine döndü. Önce okuldan, şimdi de hayattaki ilk işinden ayrılmıştı. Morali çok bozuktu. Satiş başarısıyla puro endüstrisinin süper starı olarak anılan babası, içine başka türlü bir hayatın ateşi düşmüş okumayacak evladına, “İla bitireceksin! 


Adam olacaksan okul Yoksa seni evlatlıktan reddede- 


riml..” türünden bir baskı yapmadı. Ama işi bırakmasına ne diyecekti onu bilemiyordu Theo. Tecrübeli baba bunu da yadırgamadı. “Olur” dedi; “Olur böyle şeyler...” 
Ve çalıştığı şirkette oğluna bir iş ayarladı. Baba-oğul, yerli ama pek de tanınmamış olan “Phillies” adlı puro markasını üreten ve Edgar M. Cullman'ın satın almak isteyip de beceremediği Bayuk adlı şirkette birlikte çalışmaya başladılar. 

Babalara pek de özgü olmayan ama nedense “babacan” denilen tavrından dolayı hem başarılı olması ve o tavrin hakkını vermesi, hem de şirkette bulunduğu yeri hakederek babasını mahcup etmemesi gerekiyordu. Pazarlama işinde, aşılması hiç de kolay olmayan bir hedef vardı önünde. Babasını geçmesi gerekiyordu. Bunun için çok çalıştı Tneo. Çok çalıştı ama onun fedakarca 


12 http://XWww.altadısusa.com/companY-asp 
http://XMWww.cigaraficionado.com/Cigar/cA Profiles/Cigar Stars. . 
Profile/0,2547,155,00.html ve http://Wwww.cigaraficionado.com/ Cigar/CA Profiles/Cigar. Stars, Profile/0,2547,157,00.html 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gayretlerine rağmen şirketi bir türlü istediği gibi bir satış grafiğine ulaşamadı. Bayuk, ömrünü tamamlamıştı aslında. Yeni sahiplerinin marifetli elleri sayesinde mülteci purolar bir şekilde ABD piyasasına girmenin yolunu bulmuş ve rekabeti neredeyse imkânsız hale getirmişti. 
Philies, yavaş yavaş saha dışına doğru itiliyordu ama kimse bunu kabul etmek istemiyordu. Sürekli kan kaybeden şirketin 5-10 sentlik puroları için bir gün babası ona: “Oğlum bana bak! Bu puroların hiçbir anlamı yok. 
Hayatın boyunca seninle birlikte olmayacaklar. Hayatın bunlar demek değill... Satman gereken tek şey var. O da sensin. Kendini pazarlal” dedi. Bu tavsiyeye kulak verdi Theo; ama temposunu ve tarzını hiç değiştirmeden; gayet namusluca çalışmaya devam ederek... Babasını ve ona ekmek veren şirketini son ana kadar kurtarmaya çalıştı; sebatla ve sadakatle. Ama çabası nafileydi. Çünkü yönetim gelişmeleri doğru okuyamıyor ve yapısal sorunlara semptom tedavisi uygulamakla yetiniyordu. Şirket küçülürken onun gayreti hep arttı ve hep terfi etti. Ama aldığı terfilerden hiç mutlu olamadı. Çünkü babasının gözlerinde halen bir gurur ışıltısı göremiyordu. Şirket, elindeki markaları tek tek satmasına rağmen, o halen sadık bir kaptan gibi şirketi kurtarmanın ve büyütmenin peşindeydi. 

Hiç ummadığı bir gün ofisinde kahvesini yuJuumlarken telefonu çaldı. Arayanın ismi yabancı gelmiyordu; ama 


“ çıkaramadı. “Ron Perelman?..” Sekreterine sordu ama o 


da hatırlayamadı. Ne sekreterinin ne de kendisinin çıkaramadığı bu adam lafi hiç uzatmadan ona Manathan'da yemek ısmarlamak istediğini söylemişti. Bunun nedenini anlayamadı önce Theo. Sonra jetonu düştü. Arayan bir puro tiryakisi ve bir süre sonra meşhur kozmetik markası Revlon'u da alacak olan şu ünlü medyatik milyarderdi! 
Heyecanlanmıştı... 

Üstüne başına çeki düzen vererek buluşacakları yere gitti. Ron Perelman, lafı hiç uzatmadan Consolidated Cigar'ı alacağını söyleyerek, ona işin başına geçmesini teklif etti. “Consolidated Cigar?..” Bu inanması zor bir teklifti Theo için. Ama hiç düşünmeden, herkesin kaçırılmayacak dediği teklifi; reddetti. Öğle yemeğinden el 


.sıkışmadan ayrıldılar. Vefasızlık yapmak istememişti ba- 


basına ve ona işveren şirketine. Şirket her şeyini ona teslim etmişti ve sürekli terfi ediyordu. 

Gemiyi terk etmek?... Bunu kendine izah edemezdi. 
Aslında Theo, bu tavrıyla ağır bir gönül borcunun yü- 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


künden de kurtulmuştu. Kendini bir şekilde daha hafif hisseder oldu. Konuyu babasına açamadı. Zira, “kendini pazarla” tavsiyesi halen kulaklarında çınlıyordu. 

Ron Perlman Consolidated Cigar'ı söylediği tarihte (1982) alamadı maalesef. Ama Theo ile temasını sürdürdü ve her vesileyle onunla beraber çalışmak istediğini belli etti. Ve nihayet 1984 yılında her iki amacına da ulaştı. Sonradan Altadis USA'ya dönüşecek olan Consolidated Cigar'ı satın aldı ve başına Tnheo'yu geçirdi. 

Tütün, duman olacağı zamanı bilir. Olmadan içilirse nazlanır ve duman vermez. İnat ederseniz ayarsız yanar. Sinirlenir, söner... Olmadı daralır, yaka-paça açar... 
Yeni CEO olarak Theo'nun Consolidated Cigar'da yaptığı ilk icraat, şirketteki tüm çalışanları kalitenin önemi- ne inandırmak oldu. Balyalara arasında büyümüş ve devrim öncesinde Küba'nın en büyük puro fabrikalarından birisi olan H. Upmann'ın sahibinin oğlu, Benjamin Menendez'i, en yakın çalışma arkadaşı olarak tayin etti. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo doğumlu bir puro ustası olan Jose A. Seijas'ı da tütün sarıcılarının başına atadı. Kalitede tutarlı olmamanın ne demek olduğunu Bayuk tecrübesinden bildiği için, işin her aşamasında, Seijas ve Mendenez'le birlikte en ince ayrıntılara kadar, kalite ve tutarlılık misyonuyla çalıştı. 

1986 yılında en büyük rakiplerinden birisi olan American Cigar'ı satın aldı. Hem de ne fabrikalarını, ne tütün stoklarını, ne de çalışanlarını görerek. Consolidated Cigar'ın hızla büyümesine ve rakipsizleşmesine doğru attığı ikinci büyük adım ise Milton Sherman Tobacco adlı şirketi almak oldu. Cesur adımlar atıyordu Theo. Acımasız rekabetin yaşandığı puro piyasasında büyümenin yolu büyümekten geçiyordu! Durup beklemekten değil. 

Geçmişten söz ederken “Bayuk puro işinin Chrysler'i gibiydi. Chrysler, arabalara bir sürü yeni teknoloji getirdi; ama bundan hiç para kazanamadı.” diyordu. Dersini çok iyi çalışmıştı Tneo. Ama Villazon'u ve onun efsanevi puro yapımcısı Frank Llaneza'yı General Cigar'a kaptırmıştı ve 


bu stratejik hatadan dolayı kendini çok kınıyordu. Zira General Cigar, Consolidated Cigar'ın en büyük rakibiydi. “Olan olmuştur, er kişi hal çaresine bakar" der ya ata sözü, her zamanki gibi önüne baktı Theo. Bir yandan da o yoksul ailenin dramatik görüntüsü aklına geldiğinde, ağzındaki H. Upmann'ı tüttürürken, keşke karşıma çıksalar da onlara teşekkürlerimi sunsam diye düşünüyordu odasında. 

1999 yılının Ocak ayında Ron Parelman Consolidated Cigar'ı eski Fransız tütün tekeli Societe Nationale D'Exploitadıon Industrielle des Tabacs and Allumettes'eye (SEİTA) sattı. Bu füzyon sayesinde ortaya çıkan Altadis S.A. (Alliance Tobacco Distribution), dünyanın en büyük puro şirketi oldu. Bu şirketin ABD ayağı Altadis USA idi. 
Theo'nun başında bulunduğu bu yeni şirket Meksika, Brezilya ve Hollanda'dadaki bağlı şirketlerin ve ABD, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Porto Riko, Pensilvanya, Virjinya, Alabama ve Florida'daki üretim tesislerinin sevk ve idaresinden sorumluydu. Theo, tencere pazarlama işimden, Backwoods gibi makine yapımı purolar dahil 40'a yakın markanın sahibi olan, ABD'nin en büyük puro üreticisi şirketin başına geçmişti. Çok iyi kazanıyordu ve çok iyi bir isim yapmıştı. 

Dan Blumenthal gibi, puro endüstrisini sirk işine benzeten Theo Folz, “İçine girdiğinde kanınıza işler ve çıkmanız zordur...” diyenlerdendir. Sevdiği işi yapmak, başaramayacağı işte zaman kaybetmemek, kalitenin önemini idrak etmek, verdiği sözü her koşulda tutmak, müşterisine her puroda aynı kalitede renk, görüntü, sarım, yanma, içim, lezzet, tat ve kokuyu sunmak, sebatla ve sadakatle çok çalışmak ve zamanı geldiğinde kötü tecrübeden ders çıkararak hem önüne hem de 
ufka bakmak... İşte Tennessee Üniversitesi'nde aldığı 12 
dersin 1 1'nden F'leyen ve hayata tencere-tava pazarlamacılığıyla başlayan puro baronu Theo Folz'un başarı hikâyesinin özü bizce buydu. 


Carlos Fuente'? 


Arthur Fuente, hayatını puro işine adamış bir Küba göçmeninin oğludur. Onun da mülteci hayatı, bir zamanların ikinci Havana'sı olam Tampa'da puro işiyle başladı. Çok çalıştı ve Silvio Perdomo gibi hayallerini gerçekleştirmeyi oğluna ya da torununa bırakmadı. Fuente ailesine ait ilk puro fabrikasını kuran Arthur Fuente'dir. 
Oscar Boruchin'e, taksi parası yerine bir kutu Montecristo Veren terütaze mülteci gibi, Arthur Fuente de, puro fabrikasında doğan ilk oğlu Carlos Fuente için doktoruna Ücretini bir kutu puroyla ödedi. Baba Fuente oğlunu özenle büyüttü. Şefkatli, öğretici ve Koruyucuydu. Yeri geldiğinde görmezden gelmesini bilen kalender bir aile reisiydi. 

Carlos Fuente, henüz çocuk yaşta fark etmişti puro içmenin insanın duruşuna ve bakışına kattığı olgunluğu. O nedenle hemen büyümek istiyordu. Henüz 6-7 yaşlarındayken gizli gizli babasının purolarından nefes çekerek puro içmeye başladı. Bir süre sonra da babasından puro aşırmaya başladı. Fark edilmediğini sanıyordu; ama puro kutularındaki mütemadi eksilmenin nedenini gayet iyi bilen babası, sağlığına çok zarar vermesin diye onun önünde annesine kaşlarını çatarak hep şaşkınlık belli etti. “Yahu bu benim purolara ne oluyor? Bu kutuyu ben daha dün açmadım mı “ diyerek. Babasının hayli inandırıcı mırıldanmaları sırasında, annesinin dudaklarına musallat olan tebessümü elbette hiç göremedi Carlos, O nedenle hepimiz gibi, boşu boşuna içinde hep bir gün yakalanacağım korkusuyla yaşadı. 

Carlos Kuente, okul sonrasında sokakta top koşturmak yerine, soluğunu, hep doğduğu fabrikada aldı ve babasının en önemli yardımcısı olarak büyüdü. Puro tütünü harmanlamaktan, kendi elleriyle puro sarmaya kadar; işi, en ince ayrıntısına kadar o fabrikada öğrendi. Arkadaşlarından hep farklıydı o. Hem çalışıyor, hem de istediği zaman elinde dev gibi bir Cnurchill ile onlara hava atabiliyor ve hiç korkmadan dumanını yüzlerine tüttürebiliyordu. 


13 hüp//Wwww.cigarfamily.com/family. carlos. fuente ir.html 
http://Wwww.smokeshopmag.com/ 1098/fuente.htm http://Www.holy-smoke.com/carlos fuente. jr.html http://Www.smartmoney.com/cigaraficionado/index. 
cfm?story<2005 1007carlos http://AWww.cigaraficionado.com/Cigar/CA, Profiles/Cigar. Stars. . 
Profile/0,2547,214,00.html 
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Aile içinde söz sahibi olmaya başladıktan sonra ilk fabrikasını Nikaragua'da kurdu. Fabrika kurmak için ülke dışında bir yeri tercih etmesinin en önemli nedeni, Tampa'da puro sarma sanatının kaybolmaya yüz tutmasıydı. Bir başka önemli neden ise 1970'lerin başlarında patlak veren petrol kriziydi. Kriz sonrasında her şeyin fiyati yükselince hem talep azalmış, hem de üretim maliyetleri iyice yükselmişti. Fiyat rekabetine dayanabilmek için, vergi yükünün ve işgücü maliyetinin daha düşük olduğu bir yerde üretim yapmak gerekiyordu. Nikaragua'yı bu amaçla seçmişti. Bu arada kendisiyle aynı adı taşıyan bir oğlu oldu. O da kendisi gibi puro ticaretinin en yoğun olduğu bir dönemde babası gibi puro fabrikasında dünyaya geldi. Babasının sanki kopyası olan Carlos Junior Fuente de okul çıkışı soluğunu doğrudan fabrikada alıyor ve ne iş verilirse onu yapıyordu. 

Çocukluğunda, babası Arthur Fuente'ye hiç yakalanmasa da Carlos Fuente'nin puro hayatı sonu gelmez aksiliklerle doludur. İş hayatında atlattığı ilk badire Nikaragua'daki fabrikasının yanması oldu. 1978 yılında henüz üretime başlamış olan fabrikasını meşhur Sandinista gerillaları bastı ve yaktı. Buna çok üzüldü ama yapacak bir şey yoktu. Bunun üzerine şansını Honduras'ta denedi. Oradaki fabrikası da iki kez yanınca, 1980 yılında fabrikasını Dominik Cumhuriyeti'ne taşıdı. Dominik Cumhuriyeti'nde de her şey sandığı gibi sorunsuz olmadı; ama nedense oraya özel bir yakınlık duydu ve ikinci Vatanı olarak kabul etti. Her akıllı işadamı gibi bu yeni mekânda da Nikaragua ve Honduras'ta olduğu gibi işbilir insanlarla çalıştı. Bir Küba göçmeni olan efsanevi puro üstadı Jose Mendez, Dominik'teki en büyük yardımcısıydı. 

Baba Carlos Fuente yenilikçi, düzgün karakterli, cesur ama mütevazı, centilmen ve çok iyi bir ev sahibi olarak bilinir. Ama yeri geldiğinde kafasına koyduğunu yapmakla da ünlüdür. Onun için çok büyük bir gurur kaynağı olan Chateau de la Fuente karakterinin bu özelliği sayesinde hayat bulmuştur. Dominik Cumhuriyeti 1990'lara kadar iç sargılık (binder) ve onun içine sarılan iç dolgusuyla (filler) meşhur bir yerdi. Topografyası uygun olmadığı için kimse dış sargılık üretemiyordu. Carlos Fuente işte bu o güne kadar imkânsız görüneni misyon edindi. “Çok fazla rüzgâr alıyor. Orada olmaz. Topogratfyası hiç uygun değill..” türünden ikazlara rağmen, hayallerinin peşinden koştu ve Dominik Cumhuriyeti'nde süper kalite dış 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sargılık (wrapper) üretmeyi başardı'*. Küba'nın hemen yakınındaki bu küçük adada kendi elleriyle kurduğu Chateau de la Fuente, onun için bir gurur kaynağı oldu. 
Çünkü puro dünyasının Prada'sı olan Fuente Fuente Opus X, burada yetişen, o koyu kahverengi, ipeğimsi dokuya sahip dış sargılıkla sarılmaktadır!*. Opus X ve Fuente fabrikalarında üretilen Ashton için puronun Mont Blanc'i tabiri kullanılır. Bu arada, uluslararası üne sahip Oscarlı aktör Andy Garcia'nın ilk yönetmenlik denemesi olan The Lost City (Kayıp Şehir) adlı (pek sıradan) filminin Carlos Fuente'nin işte bu meşhur arazisinde çekildiğini hatırlatalım. 2005 yılında vizyona giren bu filmde Fuente ailesi de kısa bir sahnede yer almıştı. 

Devrime, ambargoya ve fabrikalarında meydana gelen dört büyük yangına rağmen, ne çalışma enerjisini, ne de puroya olan sevgisini kaybetmeden Carlos Fuente, dünyanın en çok aranan ve en zor bulunan markalarından birisi olan Fuente Fuente Opus'* X'e (oğluyla birlikte) hayat veren zattır. Çarptığını, ayağa kalktığınız- da hissettiğiniz türden olan bu ağır ve seçkin puro, tam bir hayal ürünü ve onun hayattaki en büyük başarısıdır. 
Fuente Fuente Opus X, insanda, burnunu iyice yakınlaştırıp bir daha koklama isteği uyandıran eksantrik bir aromaya sahip, rakipsiz bir purodur. Elinize aldığınızda burnunuza kösele, kahve çekirdeği ve tatlı kakao karışımı bir koku gelir. Hafifçe kırmızıya çalan koyu kahverengi dış sargılığı kusursuzdur. Elde duruşu, sağlam yapısı ve çekimi mükemmel ötesi bir purodur. Dumanı oldukça net ve hafif baharatlıdır. Ne damakta, ne dilde, ne de insan ağzının herhangi bir bölgesinde en ufak bir yanma, acıma veya tahriş duygusu uyandırmaz. 


14 Dış sargılık bir puronun en önemli parçasıdır. Puronun lezzeti ve rahyihasını f(ligero ise) büyük ölçüde dış sargılık verir. Oldukça ince bir tütündür. İyi bir sarım için pürüssüz ve damarsız olmak zorundadır. Artnur Fuente bu dış sargılığı üretirken tütün yapraklarını hem rüzgârdan hem de diğer dış etkenlerden korumak için, ingilizcede peynir elbisesi (cheese-cloth) tabir edilen tülbentler kullanmıştır. İlk başarılı ürünü 
1992 yılında almış ve puro dünyasında pahalı bir alışkanlık (an expensive addiction) diye tabir edilen ve herkesin en iyinin en iyisi (the best of best) olduğu konusunda hemfikir olduğu bu ağır içimli puro (Opus X), burada yetişen dış sargılık sayesinde dünyaya gelmiştir. 

15 Meraklı okuyucu içinşunu hemen belirtelim ki, Dominik Cumhuriyeti'nde 
üretilen bu puro, diğer birçok Dominik orijinli puro gibi, bu işe tahsis edilmiş bir serbest bölgede üretiliyor. Dominik'te satılabilmesi için de buradan ABD'ye önce ihraç edilmesi ve oradan Dominik'e ithal edilmesi gerekiyor. 

16 Fuente Fuente Opus X, ağız kısmı sivri olan ilk piramit purodur. Ondan 
önceki piramit purolarda ağız kısmı hep yuvarlak yapılıyordu. 


Reserva Don Carlos, Arturo Fuente Hemingway serisi, Cnateau Fuente serisi, Arturo Fuente 8-5-8 ve elbette sadece Las Vegas'ta açtıkları dükkânın ismini taşıyan ve sadece bu dükkânda satılan Casa Fuente'? şirketin en çok aranan diğer purolarıdır. Hemmingway serisi adını bir puro aşığı olan Ernest Hemmingway'den almıştır. 
Bu arada romanlarında aşk-ölüm ve insanın çaresizliğini konu alan, 84 kez boşuna denize açıldıktan sonra kocaman bir kılıç balığı yakalayıp evine sevinçle dönerken onu da köpek balıklarına kaptıran Kübalı balıkçı Santiago'nun hayatını konu alan “İhtiyar Adam ve Deniz” (The Old Man and the Sea) adlı romanından bir yıl sonra Pülitzer (1953) ve Nobel Edebiyat Ödülünü (1954) alan, bir Küba ve puro aşığı olan Ernest Hemingway'in Küba'da bir evinin olduğunu; hayatının son. yıllarını 
devrime rağmen Küba'da geçirdiğini ve oradan 1961 
yılında ayrıldığını ve aynı yıl kendi silahıyla intihar ettiğini ve 6l yaşında öldüğünü; evinin Castro tarafından müzeye çevrildiğini; “Pilar” adını verdiği botunun bu müzeye getirilerek sergilendiğini de hatırlatalım. Hazır yeri gelmişken Hemingway'in “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” adlı romanını Ambo Mundos adlı aşağıdaki otelde yazdığını ve bu otelin 511 numaralı odasının, söz konusu romanı yazdığı daktilosuyla birlikte otel misafirlerinin ziyaretine sunulduğunu da belirtelim. 

Hazır hatırlamış ve konu dağılmışken ondan bir şiirle de devam edelim. 


Açık Fikirli Ernest'in Ağıtı'? 
Biliyorum gece otuzbir çeker ağir 
Sevgili kediler düzüşür 
Isırır bazı kızlar 
Ama 
Benim elimden gelmez ki 
Tüm bunları düzeltmek 


7. 


Hemingway serisinin Untold Story and the Between The Lines formatında olanlarını makul bir fiyata bulmak nerdeyse imkânsızdır. Dominican Mixed the Between tne Lines versiyonunun adeti 34-35 dolardır. Birçok ver siyonu gibi Don Carlos'un CFC2002 ve 2005 yılı etiketli 


17 Bir adet Chrurchill boyutunda Casa Fuente'nin satış fiyati 45 dolar 
civarındadır. 

18 Çeviren Talat Sarman. Bakınız: Nobel'li Şairler Antolojisi. Hazırlayan 
Eray Canberk, Oğlak Yayıncılık, 2000 
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özel versiyonunu açık artırmalar dışında bulmak hemen hemen imkânsızdır. Carlos Fuente için yapılmış özel bir harmanı olan bu puro, söylentiye göre, sadece onun için özel olarak usta bir sarıcı tarafından sarılmıştır. Ve yine söylentiye göre bu sarıcı, öyle özenle sarmıştır ki Carlos Fuente'nin bu özel purosunu, bir haftada sadece 
50 puro sarabilmiştir. 

Carlos Fuente, satış ve pazarlama işinde Culllman'ların Macanudo'sunu örnek almıştır. O da koku ve tatta istikrara çok öneme verenlerdendir. Baharatlı tadı, zengin lezzeti ve kendine özgü bir aroması olan ve dumanı kolay çekilen birbaşka premium puro olan Ashton'da, Chateau de la Fuente'de yetişen dış sargılıkla sarılmaktadır. 
Mamafih, Carlos Fuente ve Robert Levin'in birlikte sahip oldukları bu markayı Fuente ailesi değil Robert Levin pazarlamaktadır. 

Fuente ailesinin dünyanın en fazla el yapımı puro imal eden olduğu rivayet edilir. Buna rağmen şirket nezdinde yaklaşık 20 yıldır “yeni” bir hesap açmayı başarabilen olmamıştır. Ürettikleri purolar o kadar müstesna ve nadirdir ki, ancak varolan müşterilerinin (perakendeciler) taleplerine yetişebilmektedirler. Şirketin başına, her vesileyle babasından destek gördüğünü ve onu örnek aldıgını söyleyen ve onun gibi aileye ait bir puro fabrikasında dünyaya gelmiş olan adaşı ve oğlu Carlos Fuente'? 
geçmiştir. Oğul Carlos Fuente'de aile geleneklerine bağ- 


19 Arthur Fuente'nin oğlunun da torunun da adı Carlos Fuente'dir. 
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lı, öne çıkmayı değil çalışmayı seven, yenilikçi bir yönetici olarak dikkat çeker. 

Baba Carlos Fuente'yi iyi tanıyanlar onu, “hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden koşmaktan korkmayan bir mükemmelci olarak” tanımlarlar. “Ya lidersindir ya da birisinin ardına düşersin” diyen babasını dinlemiş ve sektöründe lider olmuş tipik bir “işadamı"dır o. Her şeyi severek ve inanarak yapan, hep örnek aldığı babasını hiç kravatlı görmediğini övünerek söyleyen bir yenilikçidir?! aynı zamanda. Bir amatör gibi çalışır ama tam bir profesyonel gibi yönetir şirketlerini. Açık sözlü ve içtendir. Babası gibi ailesine ve aile geleneklerine son derece bağlıdır. Vaktinin büyük bir kısmını fabrikada ve tütün tarlalarında geçirir. Hırslı değildir; o nedenle sayılarla ilgilenmez. Onun işi, “ne üretildi, nasıl üretildi, nasıl daha iyi üretilir ” gibi sorulara cevap bulmaktır. Ne kazandığını değil, purosunu içen kaç kişinin beğenisini kazandığını ve “hayır duasını” aldığını düşünür ve bununla mutlu olur. 

Başarı hikâyesinin özü, çalışma temposunu ve yaşama sevincini hep canlı tutmak, insanlara saygılı olmak, fikir almak, dinlemek, ama doğru bildiğinden asla şaşmamak ve büyümek için üretim ve ürün kalitesinden asla ödün vermemektir. 2006 yılına gelindiğinde Fuente ailesine 
ait 6 fabrikada 1800 kişi çalışmakta ve bu fabrikalarda 25 
milyon el yapımı puro üretilmekteydi. 


20 Perfecto şeklinde puro yapan ve ona hayat veren odur. Puronun 
içindeki tütünü ilk defa akordeon gibi katlayan da odur. 
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Julius C. / Stanford Newman? 


Zamanın en maharetli el yapımı puro ustası olan Julius Caesar Newman, bir Macaristan göçmenidir. Şansını yeni dünyada aramak için 1888 yılında yola çıktı. Aklında yeni bir hayat, iyi bir iş ve gelecek vardı. 1895 yılında henüz 14 yaşındayken Ohio-Cleveland'da puro işine bir çırak olarak girdi. Mülteci azmiyle çalıştı, işi öğrendi ve kendini sevdirdi. Kısa bir süre içinde puro sarma işinde ustalık belgesi almaya hak kazandı. 3 yıl sonra hayalleri henüz filizlenirken, ABD'de büyük buhranı haber veren bir durgunluk dönemi yaşanmaya başladı. İşler durdu ve tüm işverenler hayatta kalabilmek için çareyi çalışan sayısını azaltmakta buldu. İşsizlik artıyor, gelir azalıyor ve talep düşüyordu. Her şey annesi Hannah Newman'ın tasarladığı gibi olmuş; ama bir meslek sahibi olmasına ve ticareti öğrenmesine rağmen J.C, Newman işsiz kalmıştı. Yılmadı... Ne de olsa bir göçmendi. Ve her şeye tekrar sıfırdan başlamak için hem yaşı müsaitti, hem de iş hayatının ziyadesiyle başındaydı. Eski bir tahta parçasından ilkokul sırasına benzer bir masa yaptı. Bir yakınından saracağı tütünleri satın alabilmek için 50 dolar borç istedi. Annesinin de desteğiyle borç aldığı 50 doları sermaye, hurda bir masayı ofis demirbaşı yaparak kendi işini kurdu ve acımasız rekabetin yaşandığı o zamanların ABD'sindeki 42 bin lisanslı puro üreticisi arasında yerini aldı. Artık hem patron, hem de işçiydi. Satın altığı tütünlerle puro sarmaya başladı. İlk siparişini ailece alış veriş yaptıkları bakkal dükkânından aldı. Sardığı puroların çabuk satıldığını görünce bakkal dükkânının sahibi, ona daha büyük siparişler vermeye başladı. J.C. Newman kısa bir sürede mahallenin bakkalına 500 puro sattı. Civar bakkallardan da siparişler gelmeye başlayınca yanına bir yardımcı aldı. Dükkânında artık iki sırası ve kendisiyle birlikte 2 çalışan vardı. Daha fazla çalıştı ve iyi ilişkiler kurdu. İşleri biraz yoluna girince evlendi. Sözünü hep 
tutuyordu J.C. Newman. Günler su gibi akıp geçti ve 5 
yıl sonra henüz 25 yaşındayken, içinde 75 kişinin çalıştığı bir fabrikanın sahibi oldu. 1916 yılında oğlu Stanford dünyaya geldi. Aynı yıl iki yeni fabrika daha aldı. Haya- 


21 http://wWww.cigarfamily.com/family. newman.html 
http://www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Archives/CA Show... 
Artice/0,2322,723,00.html http://Www.cigarfamily.com/News/ 1 00years.htm http://Wwww.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/Cigar. Stars. . 
Profile/0,2547,136,00.html 


tında yeni bir dönem başlamıştı. Bir ailesi ve hayatları bir şekilde ondan sorulan tam 700 çalışanı vardı artık. 

1927 yılında, 14 yaşındayken işsiz kalmasına neden 
olan şeylere benzer gelişmeler ortaya çıktı. Bunu sezdi ve içgüdüsel bir korunma refleksiyle işini sağlama aldı. 
ABD'de başlayan Büyük Buhran, dünya ekonomisinde büyük bir talep azalmasına neden olmuş ve her şey bir kez daha tepetaklak olmuştu. Bundan puro endüstrisi de nasibini aldı. Ama J.C. Newman hata yapmadı. Büyük buhran sonrasında Ohio'da sadece iki büyük puro üretcisi ayakta kalmayı başarabildi. Bunlardan birisi elbette J.C. Newman'dı; diğeri ise Mendehison Cigar Company. 
J.C. Newman, hayata daha sıkı tutunma güdüsüyle kısa bir süre sonra rakibiyle güçlerini birleştirdi. Kurulan yeni şirketin adı M&N Cigar Manufacturers oldu ve J.C. Newman Company tarihe karıştı. Ama J.C. Newman çalışmaya ve doğru zamanda doğru kararlar almaya devam etti. Büyük bir krizden güçlenerek çıktı ve 1938 yılında yeni kurulan şirketin tüm hisselerini satın almayı başardı. 
Artık eyalette tekti ve ne ailesinin ne de işçilerinin geleceği için endişelenmesi gerekiyordu. 

1934 yılında büyük oğlu Stanford Newman'ı yetiştirmek üzere yanına aldı. Henüz küçük oğlu Millard New man ve iki kız çocuğu annelerinin refakatindeydi. 18 yaşına yeni basmış olan Stanford'a, yarım asırlık tecrübeden süzülmüş puro mesleğinin ve ticaretin tüm inceliklerini öğretmeye başladı. Ancak Stanford'un gözü başka yerlerdeydi. Babasının arkadaşları o zaman kendisine “puroyu sadece yaşlı insanlar içer, başka iş bul” tavsiyesinde bulunuyorlardı. Case Western Reserve University'de öğretimine devam ediyor ve babasının yanında parttime çalışıyordu. Uçmayı ve ABD hava kuwetlerinde asker olmayı istiyordu. Üniverstiseyi bitirdi ve babasının yanında bir süre full-time çalıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine orduya yazıldı ve 4 yıl süreyle ABD hava 


kuwetlerinde görev yaptı. Ama o da Nick Perdomo gibi 


daha fazla dayanamadı ve baba mesleğine döndü ve kısa sürede mesleğin püf noktalarını kapmaya çalıştı. Çalıştı, öğrendi ve babasının gözüne girmeyi başardı... Ve hayatının geri kalan kısmında hep babasından öğrendiklerini rehber aldı, onun meslek şiarını hep el üstünde tut tu. “Eğer kaliteli puro yaparsan bu işte bir 100 yıl daha var olursun; ama ucuz bir şey yaparsan, unutma ki bir başkası onu senden ucuza yapabilir ve seni piyasadan altı ay içinde silebilir” diyen babasının sözünü dinledi 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ve ondan devraldığı bayrağı daha ilerilere taşımak için var gücüyle çalıştı. 1954 yılında Ohio'daki fabrikalarını, puro şehri olarak bilinen Tampa'ya taşıdı. 1958 yılında, 
19. yüzyılda İspanya Kralı Alfonso Xll'nin resmi purosu olan Cuesta-Rey ismini satın aldı ve bu isimle de puro üretmeye başladı. Aynı yıl en büyük desteği ve her şeyini ona borçlu olduğu babasını kaybetti. Bir Macaristan göçmeni olan ve tazeliğini koruması için puroyu selofan (naylon kılıf) içinde ilk defa muhafaza eden baba J.C. 
Newman'ın Avsuturya'da başlayan 77 yıllık yaşam serüveni Tampa'da sona ermişti. Stanford Newman artık yalnızdı. Ailesine daha sıkı sarıldı ve geleneğe sadık kalarak kendi çocukları, Eric ve Bobby Newman'ı da puro işine aldı. Babasından öğrendiği ve hayatının her anında rehber aldığı rafine tecrübeyi her vesileyle çocuklarına anlattı. Onu özenle yetiştiren babasının emeğine duyduğu saygının ve minnetin bir göstergesi olarak, çocuklarına hep iyi davrandı ve onların iyi yetişmeleri için elinden geleni yaptı. Çocuklarından tek isteği şuydu: “Çalışırken hayatın tadını çıkarmayı unutmayın; bu dünyada kendiniz ve şirketleriniz için bir misyonunuz olsun. Kaliteden ödün vermeyin. Her zaman müşterinizin emrinde olun. 
Tek amacınız para kazanmak olmasın; insanlığa hizmet etmeyi unutmayın...” 

Stanford Newman babasından aldığı bayrağı daha da ileriye götürdü. Devrim öncesinde tütününü Carlos Torano'dan alıyordu. I Ocak 1959 tarininden sonra ABD'nin Küba'ya ambargo uygulayabileceği ve Havana'dan Tampa'ya tütün sevkıyatının durabileceğini, kendisi hakkında “nayatımda tanıdığım en dürüst ve en 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saygıdeğer işadamı” diye söz ettiği Angel Oliva sayesinde tahmin etti ve ona göre önlemini aldı. 

1986 yılında, bir kısmı babadan kalma miras nedeniyle kardeşlerinin elinde bulunan M&N Cigar Manufacturers şirketine ait tüm hisseleri satın aldı ve şirketin yegane sahibi oldu. Aynı yıl meşhur Fuente ailesiyle işbirliği yaptı ve ortak oldu. Dominik Cumhuriyeti, Ohio ve Tampa'dan sonra şirketin yeni üssü olmuştu. Artık şirketin puroları, Fuente ailesinin fabrikalarında ve marifetli ellerde üretiliyordu. İki büyük ailenin puro sevdası ve kalite düşkünlüğü birleşmiş ve bu birleşmeden büyük bir sinerji doğmuştu. Fuente & Newman Premium Cigars Limited şirketi 2006 yılı itibariyle Arturo Fuente, Montesino ve Fuente Fuente OpusX gibi premium puroların ABD'deki tek dağıtıcısıdır ve iki ailenin ürettiği ürünler bugün 86 ülkede satılmaktadır. 

“Hayatta en güvendiğim adam Carlos Fuente'dir diyen Stanford Newman, Arthur Fuente'lerin Dominik Cumhuriyeti'ndeki fabrikasında yapılan La Unica, Cuesta-Rey, DC Maxsimus ve 1995 yılında şirketin 100. 
kuruluş yıldönümünde ilk defa piyasaya sürülen hafif içimli Diamond Crown adlı premium markaları üreten ve babasıyla aynı adı taşıyan J.C.Newman? adlı şirketin sahibiydi. 1934 yılında iş hayatına başlayan ve hayatının 
72 yılını puro işine adayan bu sektör duayeni ve lideri 
17 Ağustos 2006 tarihinde (elinizdeki kitap yazılırken), 
Tampa'daki fabrika ofisinde, kalp durması nedeniyle 90 
yaşında hayata gözlerini yumdu. 


22 Standford Newman şirketin kuruluşunun 100. yıl dönümünde adını, 
orjinali olan J.C. Newman ile değ iştirdi. 
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Angel Oliva? 


Angel Oliva 1906 yılında Küba'nın en meşhur tütün bölgesi olan Pinar del Rio'da, tütün tarlasında dünyaya geldi. Çok yoksul bir ailenin çocuğuydu. Babası tütün tarlalarında çalışan bir tarım işçisiydi ve çocuklarına karşı çok zalimdi. 24 kez hamile kalmasına rağmen hayatta kalmayı başarabilen ve 11 .çocuk yetiştiren annesi ise ev kadınıydı. Angel Oliva henüz ilkokul 4. sınıftayken babarsı tarafından aile bütçesine katkı sağlamak üzere okul dan alındı. Yaptığı ilk iş, tütün tarlalarında gübre olarak kullanılmak üzere hayvan pisliği toplamak oldu. Arkadaşları dersliklerde temiz önlüklerinin içinde onlara şefkatle gülümseyen öğretmenlerinden matematik ve fen bilgisi öğrenirken, o annesinin onu merhametle takdir eden bakışlarıyla yetinerek torbası 2 sente hayvan pisliği topluyordu. 13 yaşına geldiğinde amcasının bakkal dükkânında çalışsın ve ail&sine daha iyi destek olsun diye babası onu Havana'ya gönderdi. 

Haftanın yedi günü durmaksızın çalışan ve bakkal dükkânında uyuyan Angel Oliva yaşı ilerledikçe yaşadığının doğru bir hayat olmadığını idrak etmeye başladı. 
İç güdüleri ona başka şeyler yapmasını emrediyordu. 18 
yaşına geldiğinde, bir yerlerde daha iyi bir hayat olmalı diyerek, kemerinin içine diktiği bir avuç tütün tohumuyla ABD'ye göç etmek üzere önüne çıkan ilk gemiye atladı. 
Adanın gümüş kumları turkuvaz sularında kaybolup köpek balıklarıyla dolu Florida kıyılarına yaklaştığında güverteye çıktı ve önünde duran uçsuz bucaksız toprakların denizle birleştiği yerdeki siyah-sarp kayalıklara ürpertiyle baktı. Derin bir nefes vererek kendisini teskin etmeye çalıştı. İçerisinde hiç zehirli yılan bulunmayan, dünyanın en küçük kuşunun ve en küçük akrebinin yaşadığı, köpekleri dahi uysal olan o cennet tropik ülkeden ayrılmıştı; ayak uyduramazsa bir buğday hevengi gibi taneleri söküldükten sonra fırlatılacağı acımasız bir ritmin çarklarına doğru yeni bir hayat onu bekliyordu. İçimizdeki en ilkel duygu, sürüden atılma duygusu sarmıştı bedenini ve türünün devamını güvence altına alma görevini yapmadan, biri beni yiyecek korkusuydu hissettiği. Tekrar kamarasına döndü. 

1925 yılında ayak bastığı Tapma'da şansı hiç de yaver 
gitmedi. Bir aile yakını olan Adolfo Diaz'n evinde kaldı bir süre. Geri dönmeyi düşündü ama vazgeçti. Çaresiz günlerinde hep annesinin ona umut aşılayan tavsiyelerini ve iyi dileklerini düşündü. Bir kuru temizlemecide çalıştı. Bir süre sonra aklından bir kuru temizleme dükkânı açmak geçmeye başladı. Ama bu hayali kısa sürdü. Daha sonra bir puro fabrikasında iş buldu. Kapıların açılması için tam 
8 yıl beklemesi gerekti. Adolfo'nun Kızı Estela Diaz ile evlendi. Evliliğinin birinci yılında James Johnston ile tanıştı. 
Bir tütün brokırı olan James Johnstone, Angel Oliva'daki cevheri hemen gördü ve ona şirketinde kendisi için çalışmasını önerdi. 

Kendisine verilen işi her zaman ve her koşulda en iyi şekilde yapmayı alışkanlık haline getiren Angel Oliva, James Johnstone'nun şirketini çok kısa bir süre içinde toparladı. Şirketin borçlarını tasfiye etti ve şirketi alacaklı duruma getirdi. Ümidi, çabasının karşılığı olarak şirkette küçük de olsa pay sahibi olmaktı. Öncelikli derdi para değildi. Bir yerlerde bağı, tutunacak bir dalı olsun istiyordu. 
Bu beklentisini James Johnstone açınca reddedildi ve üzüldü. Aklına sarp kayalıklar geldi. Kaybedecek bir şeyi yoktu ve aklına koyduğunu yapmaya başladı. Kendi soyadını taşıyan şirketini kurdu ve puro işine girdi. Mantığı şuydu: “Ticareti öğrendim. İspanyolca ve İngilizce biliyorum. Puroyu Kübalı üretiyor, Amerikalı içiyor. Bu işi ben yapmayacağım da kim yapacak?.. Ne duruyorum?..” 

Angel Oliva'nın tahmini doğru çıktı. ABD'de puro yapan şirketlerle Küba'daki tütün üreticileri arasındaki ilişkilere aracılık eden Oliva Tobacco Co. kısa sürede büyüdü ve itibar kazandı. İyi çalışıyor, tutamayacağı söz vermiyor ve ne olursa olsun sözünde duruyordu. Ne Küba'nın tütün üreticisine kazık atıyordu ne de ABD'nin puro üreticisine. İşin sırrını çözmüş ve ahde vefayı şiar edinmişti. Çok kısa bir sürede tütün dünyasının en saygın komisyoncularından biri oldu. Yemek, uyumak, çalışmak ve günde 
5 tane puro içmek dışında bir hayatı yoktu. Çok çalıştı ve 
1950'lere gelindiğinde, henüz 44 yaşındayken, hayvan pisliği toplayarak torbasını 2 sente satan Angel Oliva'nın Oliva Tobacco Co, adlı şirketi, dünyanın en büyük tütün distribütörlerinden birisi olmuştu. Dan Blumenthal dahil bütün büyük oyunculara Küba tütününü artık o satıyordu. 
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Sonra bütün enerjisini tütün üretümine verdi. 
Honduras'ta arazi aldı ve tütün üretmeye başladı. Arzisini hiç boş bırakmıyor sık sık ziyaret ediyordu. 1950'li yılların sonlarıydı ve Orta Amerika'da asayişin sağlanamadığı dönemlerdi. Kendilerine asker süsü verip, marihuana arayacaklarını söyleyip ellerinde M -I'lerle arazilerini basan bir grup çete tarafından soyuldu. Ama buna aldırmadı; sadece daha fazla güvenlik önlemi almaya başladı. İşler büyüyünce ata toprağından da arazi satın aldı. Bir zamanlar babasının ırgatlık yaptığı ata toprağına patron olarak dönmüştü. Mamafih, anayurdunda patron olmak için seçilebilecek en kötü zamanı bulmuştu... 
Zira Castro ve arkadaşları, adadaki kukla diktatörlüğü sallıyor ve devirmeye çalışıyordu. Devrimin eli kulağındaydı. Adada ne siyasi istikrar ne de can-mal güvenliği vardı. Ama Honduras'taki tecrübe sayesinde başına bir iş gelmedi. Devrim sonrasında ambargonun zamanını ve muhtemel sonuçlarını doğru gördü. Hemen alternatifler düşündü ve Küba dış sargılık tütünü yerine o zamanlar Fransızların tekelinde olan Kamerun dış sargılık tütünü stokladı ve zamanı gelince iyi fiyattan sattı. 

Angel Oliva, daha sonra diğer Karayip ülkelerinden de araziler aldı. Kardeşlerini ve akrabalarını da yanına alarak işi iyice büyüttü. İş büyüdükçe daha fazla insanla daha fazla çalışması gerekti. Sadece dünyanın en büyük tütün distribütörlerinden birisi olmakla kalmadı ama aynı 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zamanda çok iyi bir tütün üreticisi de oldu. 1963 yılında o zamanlar Villazon & Co.'nun sahibi Dan Blumenthal'ın meşhur ortağı Frank Llaneza'ya el uzattı. Bu sayede Frank LUaneza Honduras American Tobacco Co.'yu kurdu. 

Angel Oliva 1996 yılımda, 89 yaşında kanserden öldüğünde arkasında, Arturo Fuente, Punch, La Gloria Cubana, El Rey del Mundo gibi dünya markası (mülteci) puroların iç dolgusunu üreten, hayvan pisliği toplayarak başladığı ve kendi eleriyle yarattığı bir tütün imparatorluğu bıraktı. Bir de ABD'de puro başkenti olarak da bilinen Florida'nın Ybor şehrinde bir ana caddeye verilecek kadar değerli bir isim... 

21 Mayıs 1997 tarininde Cigar Aficionado tarafında 
düzenlenen, hayatta olan puro devlerinin eksiksiz katıldığı ve Fuente Fuente Opus X Perfexcion No. 2, Partagas 150th Anniversary Series B., Arturo Fuente 8-5-8, Cuesta-Rey Centennial, Davidoff Aniversario No. |, Hoyo de Monterrey Excalibur No. Ili, Macanudo Vintage No. IV, Partagas Limited Reserve Epicure ve Punch Super Rothschilds markalarının elden ele ikram edildiği galada, babasının anısına bir konuşma yapan John Oliva, “Babam, adının dürüstlük ve çok çalışmayı özdeş olması için hayatı boyunca çalıştı. Eminim şu an aramız- da olsaydı, o da, hiçbir zaman olmadığı kadar kendisiyle gurur duyardı" dedi. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Carlos Torano?* 


Carlos Torano, henüz 17-18 yaşlarında Küba'ya gelmiş bir İspanya göçmeni olan tütün brokırı Don Santiago'nun oğludur. Don Santiago, hayatta kalabilmek için ırgatlık, ahçılık, ekmek yapıp satmak gibi birçok iş yaptı. Büyük buhran yaklaşıyordu ama o talep kanu nuna inanmadı ve ekonomik gidişatın aşağıya döndüğü zamanlar insanlar daha fazla alkol ve tütün kullanır düşüncesiyle 1920'lerde “Torano” adlı şirketini kurarak 
tütün yaprağı alım-satım işine girdi. Tanrı ona birisi 20 
yaşında vefat eden dört evlat verdi. Carlos Torano, bu dört evlat arasında en zeki, en çalışkan ve en fazla işadamı karakterli olanıydı. 

Carlos Torano Küba'da babasının yanında yetişti. H. 
Upmann'ın büyük harmanlayıcısı olan Benji Menendez ve Partagas'a hayat veren adam Ramon Cifuentes'le” aynı mahallede ve hep aynı camiada büyüdü. Etrafında eksik olmayan tütün sohbetlerinin sayesinde tütün endüstrisinin hızla büyüdüğünü erken yaşlarda gördü. Karizmatik bir kişiliği vardı. Tütün mamulleri üreten fabrika sahipleriyle yakın temaslar kurdu ve kısa sürede kendisini kabul ettirdi. 

Fidel Castro iktidara geldiğinde Torano ailesi dünyanın en büyük Küba puro tütünü üreten üreticilerinden birisiydi. Küba'nın değişik 17 yerinde tütün yetiştirdikleri arazileri ve çiftlikleri vardı. I Ocak 1959'da devrim olup Batista ülkesini terk edince yerine daha demokratik bir re-Jim geleceğini düşünmüş ve çok sevinmişti. Bir zamanlar babasının göç ettiği İspanya'nın sömürgesi olan ülkesi, devrim öncesinde de kendisinin en büyük müşterilerinin memleketi olan ABD'nin sömürgesiydi. Artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğini düşünüyordu. Küba bağımsız olacak ve adaya demokrasi gelecekti. Umutluydu Carlos Torano. Fidel Castro'ya maddi yardımda bulunmuş olmaktan, bir işadamı olarak ayrıca sevinç duyuyordu. 
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25 Ramon Cifuentes teyzesinin kocası, yani eniştesi olur. 


Devrimden kısa bir süre sonra, şekerden sonra ülkenin en önemli geçim kaynağı olan tütün endüstrisi ile ilgili radikal kararlar alınmaya başladı. Torano şaşkındı. 
Kendisinin ve ailesinin tüm banka hesaplarına el konuk du. Daha sonra tüm çiftlikleri devletleştirildi. Carlos Torano Castro'yu destekliyordu ama söylentiye göre devrim olduktan sonra arazilerinin devletleştirilmesi çalışmalarına bizzat Castro da katılmıştı! Büyük bir hayal Kırıklığı yaşıyordu... 

Kısa bir süre sonra gidişatın hiç de hayal ettiği gibi olmadığını idrak etti. Para ve arazilerini kaybettikten sonra aile bireylerinin tamamı Küba'yı terk etmek zorunda kaldı. Teknedeydi. Havana'nın sarp kayalarına acımasızca çarpan yılmaz dalgaların adeta kin dolu geri çekilişlerini izleyerek ülkesini terk etti ve ada ufuk çizgisinin ardına düşünceye kadar güverteden ayrılmadı. Her şey bir anda silinmiş gibiydi. Önce ABD'de denedi şansısını. General Cigar'da çalışmaktı niyeti ama kısa bir süre sonra kendini Dominik Cumhuriyeti'nde buldu. Kaderin garip tecellisi ki bir jenerasyon sonra tekrar göçmen bir aile olmuştu. Hem de çok güvendikleri bir devrim lideri sayesinde. Her şeye yeniden ve sıfırdan başlamak gerekiyordu. Ama bu kez durum farklıydı; zira aile üyelerinin kimisi Jamaika'ya, kimisi Brezilya'ya, kimisi Kosta Rika'ya, kimisi de Honduras'a göç etmişti. Carlos Torano, bir gün bu ülke Küba'dan daha büyük bir puro ülkesi olacak diye düşündüğü Dominik Cumhuriyeti'ndeki yeni hayatına zorlanmandan başladı. Zira ne ülkesinden çok uzaktı, ne de hayat tarzına, kültürüne ve diline yabancı bir ülkedeydi. 

Carlos Torano'nun yeni umutlarla göç ettiği Dominik Cumhuriyeti'nde de o zamanlar bir kargaşa hakimdi. 
1930 yılında devlet başkanlığın seçilen ve 30 yıl Dominik 
Cumhuriyeti'ni yöneten eski general ve meşhur diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina 1961 yılında öldürük 


dü. Yıllarca ABD desteğiyle iktidarda bulunan diktatör, 


ABD'nin sırt çevirmesiyle askerlerce bir suikasta kurban edildi. Ülkede bir kaos ortamı vardı. Devleti ele geçirmek için askerler arasında ve askerlere karşı güç savaşı başlamıştı. Yaklaşık 25 yıl sürgünde yaşayan ve eski bir sosyalist yazar olan Juan Bosch, Aralık 1962'de devlet başkanlığına seçildi. Ancak komünist gruplara ve Küba'nın meşhur lideri Castro taraftarlarına karşı toleranslı yönetimi nedeniyle henüz bir yılını doldurmadan askeri bir darbeyle Bosch da düşürüldü. Dışarıdan destekli üç başlı yeni bir askeri yönetim iş başına geldi. 1965 yılının Nisan 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ayında, tekrar devlet başkanlığına gelmesini isteyenlerin protestoları ülkede bir sivil savaşa yol açtı. 1965 yılında 
ABD'nin müdahalesiyle iç savaş son erdi. Cunta, 1966 
yılında seçim vaat ett ve bu vaatle siyasi tansiyon biraz düştü. 1966 yılında eski muhafazakar devlet başkanı Joaguin Balaguer şaibeli bir seçimle devlet başkanlığına seçildi ve protestolara rağmen uzunca bir süre iktidarda kaldı. 1967 yılıydı, Carlos Torano tüm bu kargaşa içinde çok iyi bir firsat yakaladı. Henüz 24 yaşında Dominik Cumhuriyeti'nde Tütün Enstüsü'nün başına atanmış olan Hipolito Mejia ile tanıştı ve kendini sevdirdi. Ortak iş yapmaya başladılar. Hipolito Mejia 1978 yılında Tarım Bakanı, 2000 yılında da Dominik Cumhuriyeti'ne devlet başkanı oldu. Bu sayede Carlos Torano işlerini tekrar büyüttü ve zamanla Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'ta puro fabrikaları açtı. Kaderin ana yurdun- da ona biçtiği sonu kabullenmemiş ve derin bir nefes alarak tekrar daldığı bulanık sulardan karaya çıkarak hayatta kalmayı başarabilmişti. Sevinçliydi ve iş geçmişinin psikanalizi tamamlanmış ve hesap kapanmıştı artık. Ne de olsa tütün camiasında artık adı “Tütün Moğolu” olarak biliniyordu. İşte tam böyle bir anda yani ayağını şöyle uzatıp, purosu elinde, geçmişini tebessümle anarak bulunduğu noktayı şükranla takdir edeceği ruh haline henüz ulaşmıştı ki, vefat ettil Henüz 57 yaşındaydı! Ne çok şeyi daha sonraya, “şu işleri bir yoluna koyalım da ondan sonra” diyerek ertelemişti kim bilir?.. Bu acı son, ailesi kadar ada halkını da çok üzmüştü. Zira ada halkına, Küba tütünü tonumuyla Piloto Cubano türü tütün üretiminin nasıl yapılacağını o öğretmişti. Bugün halen Dominik Cumhuriyeti'nde tütün üreticileri onu saygı ile anmaktadır. .. 

1970 yılımda baba Carlos Torano vefat edince yerine oğlu ve adaşı Carlos A. Torano geçti. Oğul Torano tüm konsantrasyonunu puro işine vermeye başladı. Çok acımasız bir rekabetin yaşandığı piyasada kendini kanıtlaması gerekiyordu. Eğitimli, hali vakti yerinde ve hayattan zevk almasını bilen puro müşterisinin kalite düşkünlüğünü o da gayet iyi biliyordu. Çünkü kendisi için de puro bir tür hayat tarzının simgesiydi. Ve yaşamın ona sunduğu lezzetleri hürmetli bir tebessümle karşılıyor ve kalitesiz puronun hayatına ve o ana kadarki gayretlerine karşı saygısızlık olduğunu düşünüyordu. Puro içmek bir seremoni ve geçmişte yaşanmış ve başarılmış bir anın 
kutsanması demekti oğul Torona için. Ve nihayet 1993 
yılında Torano ailesi, sarılacak tütünün kalitesinden, harmanlamaya, oradan puroyu sarma işine kadarki tüm aşamalarda kaliteyi en üst düzeyde tutarak kendi markalarını yarattı. Baba Carlos Torano'nun anısına piyasaya sürülen ilk markaya “Carlos Torano Dominican Selecton" ismi verildi. 1999 yılında bir başka premium seri olan “Carlos Torano Reserva Selecta” puro sevenlerin beğenisine sunuldu. Oldukça iyi bekletilmiş (aged) tütünden yapılan ve çok iyi bir ambalajla piyasaya sürülen bu seri, Torano ailesi için tam bir dönüm noktası oldu. 
Baba Carlos'un tütün üreticiliğindeki başarısına, oğul Carlos'un puro işindeki başarıları eklenmiş ve Torano ailesi dünyaca bilinen bir markayla özdeşleşmişti. 

Kısa sürede tutulan Carlos Torano ismi değişik serileriyle ABD'den, İspanya, Almanya, İsviçre ve İngiltere'ye kadar geniş bir yelpazede puro sevenlerin humidorlarında yer buldu. Yeni markalardan sonra Carlos A. Torano ikinci dalgayı müşteri memnuniyetine verdiği önemle yakaladı. Ulaşabildikleri her müşterileriyle bizzat kendisi doğrudan temas kuruyordu. Öneri, şikayet ve eleştiri almaktan memnuniyet duyan bir müşteri ilişkileri anlayışıy- la çok çalıştı. Ama babasının erken ölümünü hatırlıyor ve hayatın tadını çıkarmayı ertelemiyordu. 

Bugün “Carlos Torano Reserva Selecta” ve “Exodux 1959” Honduras'ta üretilen ve ailenin Ürettiği, en beğenilen ve en tanınmış markalarıdır. “Exodux Silver Edition” (Toro), 2002 yazında, “Smoke Magazin” adlı dergiden tarihinin en yüksek notunu alan “Exodux 1959” (Robusto), “Signature Collection”, “1916 Cameroon”" en nadir ve en fiyatlı ürünleri olan “Carlos Torano Tribute 04” ve önceleri sadece aile üyeleri için yapılmış olup sonra piyasaya da verilen “Casa Torano” da diğer bilinen markalarıdır. 

Carlos Torano'nun yarattığı tütün ve oğlu Carlos A. 
Torano'nun yarattığı puro imparatorluğu sadece bu markaları üretmekle kalmadı; sahibi bir Ermeni kökenli vatandaşımız olan Cano A. Özgener'e ait olan CAO (Brazilia, Gold, Criollo, Maduro ve Black serileri) ve dünyanın en zengin adamı olan Bruno Sultanı'nın favorisi olan “Gurkha 100 Signature Collection” markası ve British American Tobacco'nun “Dunhill* markası da onların fabrikalarında üretiliyordu. Yılda 20 milyon el yapımı puro sarılan fabrikalarıyla iki jenerasyonda iki göç yiyen Torano ailesi 2006 yılı itibariyle, kendi tütününü de yetiştüren dünyanın en geniş butik puro üreticisi ve Küba dışında puro dünyasında lider olan üretici ülkelerin üçünde de: Nikaragua, Honduras ve Dominik Cumhuriyetifabrikası olan tek puro ailesiydi. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Zino Davidoff2“ 


Puro dünyasında haz, ince zevk ve adabı muaşeret 


denilince akla Zino Davidoff gelir. Ondan “puroyu statü . 


sembolü haline getiren tütün imparatoru” diye söz edilir. Davidoff bir tarz ve merasim insanıydı. Yahudi kökemli bir tütün tüccarının oğlu olarak 1906 yılında Kiev'de doğdu. “ 

Yaşamın her anını hissederek, tadını çıkararak ve dolu dolu yaşamayı iman edinmiş, tam ve kamil bir gustoydu. 
Yaşam denen o iki nefeslik vadeye emrivakiyle musallat olan en çetin açmazlar ve en kasvetli çıkmazlardan, hep bu amentü sayesinde yıpranmadan azade oldu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun başarının altyapısında ne varsa, Davidoff hikâyesinin arkasında da o vardır. Korkmadan, kaytarmadan, yılmadan istikbal inşa eden mültecinin kök salma ve babasını geçme arzusudur O. 

Boruchin'ler gibi Davidoff ailesi de bir eski Rusya göçmenidir. Baba Henri Davidoff, Ukrayna'da tütün, sigara, pipo ve puro ticaretiyle uğraşırdı. Asıl işi ise Türk tütününden yapılma harmanlarla kendi dükkânında elle sigara sarmaktı. Hangi tütün iyidir, tütün nasıl sarılır, hangi tütünü hangisiyle harmanlarsanız nasıl bir tat verir, baba Davidoffun uzmanlık alanıydı. Bir tütün duayeni olan Henri Davidof, ailesiyle birlikte 1911 yılında, Yahudilere yönelik planlı katliamlardan kurtulmak için ül kesini terk etmek zorunda kaldı. Önce amaçsızca ülkesi Ukrayna dışına çıktı. Çaresiz, umutsuz ve üzgündü. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra, arkalarında kocaman bir geçmişi bırakarak İsviçre'ye iltica etti. Aynı yıl baba Davidoff Cenevre'nin adıyla meşhur filozoflar bulvarında (Boulevard des Philosophes) bir tütün dükkanı açtı (tobacco shop). Kısa sürede bu dükkân dönemin Rus Çarı'na düşman sürgünlerin uğrak noktası oldu. Kaderin garip tecellisi ki, ilk müşterilerinden birisi, Zino'nun da hiçbir zaman aklından çıkmayan ince yüzlü, pırlanta bakışlı ve yüksek 


26 http://www.smokeshopmag.com/0606/spotlight.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zino. Davidoft http://Www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCI—1046&STORY&/ WWw/story/03-06-2006/0004313659&EDATE— http://Www.davidoff.com/davidoff/ http://wWww.cigaraficionado.com/Cigar/cA Profiles/Cigar Stars . 
Profile/0,2547,148,00.html htip://Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/Cigar, Stars Profile/0,2547,158,00.html 


sesle Rus sigarası isteyip parasını ödemeyen ve babası 


Henıy'nin de parasını istemeye cesaret edemediği Vladimir Ilyicn Ulyanov oldu. Bu zat, 1917 yılında Zürih'ten özel bir trenle memleketine dönen ve aynı yıl yapılacak olan Bolşevik devriminin efsanevi lideri Lenin'di2. 

Kievden Cenevreye zorunlu göç nedeniyle Davidoffun orkestra şefi olma arzusu gerçekleşemedi. 
Ama klasik müzik tutkusu hep devam etti. Babasının isteği üzerine, liseyi bitirdikten sonra kendi işlerinde çalışmaya başladı?8. 

Babasının kısa sürede bir barınak ve tencereyi kaynatacak bir iş edinmesi Davidoft ailesini ziyadesiyle mutlu 


etmişti. Hemşehrileri sayesinde hiç yabancılık çekmiyor. 
du Henri. Ama işler Zino için başlangıçta hiç de kolay de- 


ğildi. Çünkü Kiev'deki mahalle arkadaşlarını unutamıyor ve Cenevre sokaklarındaki çocuklarla anlaşmakta zorlanıyordu. Her şey ona çok yabancıydı. Henüz 5 yaşındayken taşındıkları bu yeni mahallede, dillerini anlamadığı ve oyunlarını bilmediği çocuklarla vakit geçirmek yerine çok sevdiği babasına yardımcı olmak istiyor ve kendisini dükkânına götürmesini istiyordu. Puro tütününün o cezbeden kokusuna Zino Davidoff bu sayede alıştı. 


Babası okumasını istiyordu Zino'nun. Ama O, bir TÜ 


tün seçme, kesme ve harmanlama ustası olan babasından aldığı bayrağı daha da ilerilere götürebilmek için Amerika kıtasına bir yolculuğa çıkmayı aklına koydu. 
Okula gitmekten çoktan vazgeçmişti. 1925 yılında, henüz daha 19 yaşındayken Güney Amerika ve Küba'ya inceleme gezisine çıktı. Buenos Aires'de bir ithalat/ihracat bürosunda ve Brezilya'da bir tütün plantasyonunda çalıştı. Latin insanını, huyunu-suyunu, kültürünü ve toprağını tanıdı. Karayipler Denizi'nde bir adada bulunduğu sırada, önceden adının bilmediği yüksek kaliteli son derece güzel kokulu purolar denedi ve aldığı zevkten yecan duydu. Bunun üzerine hemen Küba'ya geçti gezisinin son iki yılını Havana'da geçirdi. Adanın nemi ılık iklimiyle tütünün kalitesi arasındaki bağlantıyı çözmesi uzun sürmedi ve beş yıl süren bu uzun yolculuktan sere 


27 Zino Davidoff bu anısından 1967 yılında kaleme aldiği “The 


Connoisseur's Book of the Cigar”, adlı kitabında bahsetmektedir. Zino 


Davidoffun hatırladığı şey sadece bir defalık bir enstantanedir. Bu anıyı, Lenin'in parasını ödemeden sigara almak gibi bir alışkanlığı oldüğu 

anlamında kesinlikle zikretmemektedir. Hiçbir yerde bu ani böyle bir 

anlam çıkarılacak şekilde kullanılmamıştır. Tersine, babasının bir tür 

saygı göstergesi olarak,Yahudilere zulmeden Çar'a karşı mücadelenin 

sembolü olan Lenin'den para kabul etmediğini ima etmektedir. 
28 http://XWww.cafeturco.com/Content.asp?CID—264 


ra tütün işini, ekiminden, fermantasyonuna kadar bütün incelikleriyle bilen; aklı, plan ve projelerle dolu olarak İsviçre'ye döndü. 1929 yılında, yaptığı ilk iş, babasının dükkânında özel bir puro bölümü ve Avrupa'nın ilk puro mahzenini açmak oldu. Bu mahzeni özel bir klima ile donattı. İthal ettiği Küba purolarını Cenevre'deki bu küçük dükkânında saklıyor ve Avrupa'nın her yerine buradan dağıtıyordu. Ailesi, planlarına kuşku ile karşılasa da o, Avrupa'ya Küba purosu pazarlamayı aklına koymuştu. Kısa bir süre sonra Havana purolarının Avrupa distribütörlüğünü aldı. Bu purolar Küba'nın en büyük puro dağıtım şirketi olan Cubatobaco marifetiyle Havana'nın en maharetli ellerinde sarılıyor, Cenevre'ye geliyor ve buradan Avrupa'ya dağıtılıyordu. Kısa sürede puro işini gerçek bir sanat haline getiren Davidoff, 1931 yılında kız arkadaşı Marthe ile evlendi. 

“Puro sevgisi bir kültür ve muaşeret (savoir-vivre) İşidir” diyen Zino Davidoff, hem kendisinin nem de Küba purolarını pazarladığı müşterilerinin Bordeaux şaraplarına olan beğenisi nedeniyle Avrupa piyasasını fethetmek için Küba puro üreticilerine bir öneride bulundu. Öneri şuydu: “Puro markalarının yeni serilerine Bordo şaraplarının Chateau serilerinin isimlerini verelim.” Bu öneri hemen kabul gördü ve Hoyo de Monterrey Château serisi 
1946 yılında üretildi. Bordo şaraplarının Chateau serileri 
olan Chateau HautBrion, Chateau Lafite, Chateau Latour, Cnâteau Margaux ve Château d'Yguem, Hoyo de Monterrey markasına eklenerek yeni seriler üretildi. Bu dahiyane pazarlama stratejisi sayesinde puro sıradan bir ürün olmaktan çıkıyor Ve bir statü simgesi haline geliyordu. Zino Davidoff bu sayede Küba'da da büyük bir saygınlık. ye Statü kazanmıştı. 

Cenevre de açtığı “Fumoir'ı (tütüncü salonu) 50'li yıl larda, aralarında Mısır Kralı Faruk, Yunanlı armatör Aristoteles Onassis ve Amerikalı piyanist Arthur Rubinstein'in da bulunduğu uluslararası kalburüstü tabakanın uğrak yeri haline geldi?2?. Her şey tam istediği gibiydi Zino'nun. 
Küba devletinden, tütününden, harmanın rayihasın- dan, sarılan puronun kalitesinden, bu puroları onun için üreten Cubatobaco'dan ve purolarının Avrupa piyasasında gördüğü ilgiden çok memnundu. Bu memnuniyet, devrim sonrasında da devam etti. Hatta 1969 
yılında Küba devleti ona kendi ismiyle pazarlanacak yeni bir puro üretme imkanı verdi. Bu sayede Küba purola- 


29 Aynı yerde. 
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rını Avrupa'da pazarlayan yegane şirketin sahibi olarak Davidoift, sosyalist bir devlet olan Küba'nın en önemli ekonomik partnerlerinden birisi haline gelmişti. Küba “Davidoff”u olarak da bilinen “Davidoff”, Habanos şemsiyesi altında, hepsi kendine özgü olağanüstü bir koku ve rayihaya sahip dört seri puro üretildi. Bunlar, Chateau, Ambassadrice, Dom Perignon No. 1, No. 2. ve Thousand Series (Binli Seri). Bunlardan Chateau serisi en ağır, Ambassadrice ve Dom Perignon No. 1, No. 2 ise en hafif içimli olanıydı. Binli Seri ise orta ağırlıkta üretilmişti?. 
Sosyalist Küba'nın puro endüsirisi için Cne Guavera'nın Endüstri Bakanlığı döneminde yapılamayan sıçrama, Davidoff sayesinde gerçekleşmişti. 

Zino'nun, bilgi ve tecrübesinin sınırına geldiğinde büyümek için verdiği en önemli karar, İsviçre çapında iş aleminin o dönem en köklü ailelerinden birisi olan Oettinger grubuyla güçlerini birleştirmek oldu. Oetinger grubu Davidoff markasında gelecek görmüş ve “Zino ile ortak omak istediğini” açıklamıştı. Zino, 1970 yılında yaklaşık olarak 2,5 milyon puro sattığı halde, özel şirketini bir anonim şirkete çevirmiş ve şirket hisselerinin ancak üçte birini elinde tutmuştu. Geri kalan hisselerini Ernst Schneider adlı Basel'li bir işadamı ve puro ithalatçısı Walter Saeuberli'nin dul eşi satın aldı. 1875 yılında kurulmuş olan bu grup, cigarillo ve puro ithalatçılığı yapıyordu ve oldukça başarılıydı. Cubatabaco'nun da desteğiyle 
1970 yılında başlayan Davidoff-Oettinger ittifakı, Davidoff markasına küresel sahnede pazarlanma olanağı veren bir prestij kazandırdı. Fiyat ve kalite uyumu, Ottinger grubunun da en öncelikli pazarlama stratejisiydi. Ancak en az bunun kadar önem verdikleri şey dağıtım sistemi oldu. “Sistemi kontrol etmezseniz markanız bundan zarar görür” diyordu, Davidoff'un öne çıkmayı sevmeyen yeni genel müdürü Ernst Schneider. Ancak olup biteni anlamakta zorlananlar da yok değildi. Başta Scnneider'in rakipleri olmak üzere markanın neden satıldığını anlamakta herkes zorlanıyordu. Oysa Zino meseleye bir başka açıdan bakmıştı. “Puro içmek benim hayat tarzımdır. Ben artık kariyerimde zirveye ulaştım” diyordu. Aslında bizce, hayat yaşanılarak tecrübe edilecek bir şeydir, mücadele edilerek değil, demek istiyordu. 


30 Ne yazık ki bu purolar, Cubatabaco ile Oetinger grubu arasında 1990 
yılında patlak veren bir kriz nedeniyle artık üretilmemektedir. Sadece meraklı ve zengin kolleksiyonerlerin humidorlarında bulunan bu markaların adedi 120 dolara kadar çıkabilmektedir. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Davidoff, bunu izleyen yıllarda puro dahil markalarının büyükelçisi olarak gerektiğinde kamuoyunda boy göstermek dışında vaktini daha çok Friburg'ta açtığı Zino Davidoff adlı şubesinin işlerine adadı. Dünya çapında bilinen adını kullanarak 1971'den sonra çeşitli lisans işletmeleri üzerinden gözlük, konyak, çakmak, kozmetik ürünler, deri ürünler ve saatler sattı. Bunlara 1985'ten sonra sigara da eklendi. 1986 yılında 80. doğum günü dolayısıyla çıkarılan Aniversario serisi, Cigar Aficianado dergisi tarafından yapılan testten 100 üzerinden 99 aldı. 
Puro yanında Davidoff markasını taşıyan bütün ürünleri iddialı zevklere hitap edecek kalitedeydi?!. 

Cubatabaco ve Oetinger grubu arasındaki 1990 yılının Mart ayında patlak veren ihtilaf hiç beklenmedik bir şekilde büyüdü. Fabrikanın taşınmasına rağmen sorun iyice alev almış ve uluslararası camianın gündemine taşınmıştı. Zira Cubatabacco da, Zino Davidoff da “Davidoff bizim markamız, onu biz yarattık” diyordu. İsviçre devleti de konuya taraf olmuştu ve Oetinger grubunu destekliyordu. Küba, kendi puro markalarına ve romuna el konulurken ABD karşısında olduğu gibi Avrupa kıtasında da yalnız kalmıştı. İhtilaf bir yana, taraflar birbirlerine uluslararası televizyon kanallarında yapılan söyleşilerde çok ağır eleştiriler yöneltiyorlardı. Elbette Küba ve Havana puroları çok daha fazla suçlanıyordu. Daha sonra taraflar bir centilmenlik antlaşması yaptı. 1991 yılında yapılan bu antlaşmaya göre Küba'da Davidoff Habanos marka puro üretilmeyecek ve nerede olursa olsun bu markayla yapılacak üretimde Küba tütünü kullanılmayacaktı. İki tarafın elindeki Davidoff Habanos stokları 1992 
yılının sonuna kadar tasfiye edilecek, taraflar birbirleri hakkında basına demeç vermeyecekler ve sorular cevapsız bırakılacaktı. İki taraf da susmuş ve mesele kapanmıştı. Davidoff Küba'nın kaptırdığı ne ilk mülteci puroydu nede son... 

1990 yılında Cubatobacco ile aralarında patlak veren 
kriz sonrası Ernst Schneider ile Zino Davidoffın yaptıkları ilk iş, Karayipler'e bir ziyaret yapmak oldu. Dominik Cumhuriyeti'ne, Honduras'a, Jamaika'ya ve Nikaragua'ya gittiler. Dominik'te bir tütün uzmanı olan Henke Kelner ile görüştüler ve birlikte çalışma kararı aldılar. Bu. karar sonrasında Davidoff fabrikası Havana'dan taşındı, Artık 
Davidoff markası Santiago'daki yeni fabrikasında 1969 
yılında bahşedilen “Habanos” şemsiyesi olmaksızın üreti- 


31 Aynı yerde. 


lecekti. Dahası, yeni fabrikada üretilen Davidofrlar eskisi gibi aynı tat ve kokuda üretilmeyecekti. Yeni, ama benzer bir harman yaratmıştı Henke Kelner. Risk alınmıştı ve Davidoff markasının bu krizden zarar görmeden çıkması gerekiyordu. Chateau serisinin yerine, tadı ve Kokusu biraz daha güçlendirilmiş olarak üretilen Grand Cru serisi piyasaya sürüldü. Dom Perignon No. I, No. 2veNo.3 
ve Ambassadrice serili puroların koku ve tatları güçlendirildi. Binli Seri pek değişmedi; ama Chateau dışındaki seri ile arasında tat farkı kalmamıştı. Yeni fabrikada ayrıca Robusto, Piramides ve Double Carona ölçülerinde, çapı kalın yeni bir ürün, Davidoft Special Selection adıyla üretildi. Dominikli Davidoff'ları sadık müşterilerinin bÜYÜk . sil bir çoğunluğu sevdi; ama aklı halen Kübalı Davidofr'ların tadında olan müşterileri de az değildi. Buna rağmen Davidoff eski prestijinden hiçbir şey kaybetmedi. 

Peki kriz neden çıkmıştı? Ernest Schneider'e göre Küba'da toprak yeterince gübrelenmiyor? ve iyi işlenmiyordu. Devrim sonrasında başlayan sarma ustası kıtlığı, devletin yanlış politikaları nedeniyle 1980'lerde had safhaya gelmişti. Kalifiye tütün ve puro işçisi yok denecek kadar azalmıştı. Ne tütün eski kalitesindeydi artık, ne de sarılan purolar. İddia şuydu: Cubatabaco ve Küba devleti kolay ve çabuk para kazanmak istiyor ve kaliteden ödün veriyordu. Karşı taraf bunun doğru olmadığına kimseyi inandıramıyordu. Zino Davidoff 1987 yılında bir Fransız televizyon kanalına çıkmış ve Kübalıları ağır bir dille eleştirmişti. Bu programın hemen akabinde açık havada, Basel gümrük yetkililerinin huzurunda 130 bin adet Chateau serisi Davidoff Habanos'u, kalitesiz oldukları gerekçesiyle herkesin gözünün önünde ateşe verdi. 
Buna Cubatabacco temsilcilerinin yanıtı çok. Kibarcaydı: 


“Neden ateşe verildi?” 

Oysa Cubatabacco, kalitesiz olduğu iddia ediler puroları geri almaya ve yenileriyle değiştirmeye hazır dı. Çünkü o tarihte Davdidoff halen bir Habanos'tu ve Havana'da üretiliyordu. Hangi bakımdan kalitesiz olduklarını açıklamayı ve iade etmeyi nedense Davidoff dene mek istememişti. İşin doğrusu yol ayrımına 1980'lerde gelinmişti. Zira Cubatabaco, bu tarihlerde Küba devletine ait tüm markaların sahiplik haklarını da korumak su- 


32 Küba gübreyi o zamanlar, 1989 yılında dağılan Sovyetler Birliği'nden 


ithal ediyordu. 1980'li yıllarda, özellikle de ikinci yarısında Küba purolarının kalitesinde bir düşüş olduğunu Kübalılar da kabul etmektedir. . 
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retiyle, bu markaların pazarlamacıları ve distribütörlerini kontrol etmek üzere bir plan uygulamaya koymuştu. Davidoff bu plandan hoşlanmamıştı ve yaptığı şey aslında markaya sahiplenmek ve eskisinin kalitesiyle ilgili haksız eleştirilerini abartarak, kendi adıyla Dominik'te üreteceği puronun reklamını yapmaktı. İddia buydu. Nitekim 
1994 yılımda yani Zino Davidoffun hayata gözlerini 
yumduğu sene Cubatobacco yeniden yapılandırıldı ve tüm Habanos'ların sahibi olarak Habanos S.A. oldu. 

Zino Davidoff, iş amacıyla kuzey Almanya'yı sık sık ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerinden birisi sırasında Schleswig-Holstein Music Festival direktörü Prof. Justus Franz ile tanıştı ve onu çok sevdi. Kısa sürede oluşan bu yakınlık Davidoffun içinde ukde kalan (orkestra şefliği) bir arzuyu canlandırmış ve onu bu festivalin en büyük promotörü yapmıştı. Hayata sil baştan başlama arzusunu ele verircesine daha sonra, Londra Filarmoni Orkestrasının uluslararası konserlerine ve İsviçre Ulusal Flarmoni Orkestrasının konserlerine, başta maddi olmak üzere her yönden destek vermiştir. Bu desteklerinden en önemlisi 
1988 yılında başlattığı Davidoff Ödülü'ydü. “Prix Davidoff” sayesinde Schleswig-Holstein Festivali sırasında bir Jüri tarafından seçilen en iyi genç müzisyene her yıl belli bir miktarda para ödülü verilmeye başlandı. 

Zino Davidoff adından bir “hayat ustası” olarak söz ettirmeyi başarmış bir puro devidir. Mültecidir ya da değildir her şeye rağmen Davidoff?? markası da Cohiba'dan sonra dünyanın en elit purolarından birisidir. Kazandığı paranın çokluğu nedeniyle adı “dumanı altına çeviren adam'a çıkmış olan Zino Davidoffun 1994 yılında sona eren hayatının yegane gayesi, hayatını doğru yaşamış olarak nihayete erdirmek ve soyadını taşıyan puro markasına dünya çapında bir prestij kazandırmaktı. Her iki amacına da ziyadesiyle ulaşmış bir mültecidir o. İnsanın bir puro için hiç olmazsa huzurlu 60 dakikasını ayırması gerektiğini, aksi takdirde bir Habanos'un tadına varılamayacağını söylüyordu, Puro tiryakisi, içinde sulh olmuş ve kendisiyle vakit geçirmeyi becerebilen insandır. 
Bu unvana en yakışan isim Zino Davidoff'tur. 

Puro felsefesi hiçbir zaman 1994 yılında yaşama veda eden Zino Davidoff'un şu sözleriyle olduğu kadar ifadesini bulmadı: “Puro tolerans demektir, iddiasızlık demektir ve perde arkasındaki mutluluktur. Aşırılığa ve hırsa izin vermez. Puro aynı zamanda”'yeryüzü nimetlerinin gelip geçici olduğunu da gösterdiği için kişiyi alçakgönüllü kılar. Puro içen adam, bir anlık mutluluğun insan ömrün- de ne denli büyük değer taşıdığının farkındadır. Büyük hırs ve düşlerin bir puro dumanı gibi uçup gittiğini bilir. 
Mutluluk peşindedir ama belki mutluluk diye bir şey yoktur, onu da göze alır...”*. 

33 Türkiye Davidoff markasının en büyük beşinci pazarıdır. 
34 Muhtemelen bu sözünü 1991 yılından önce, yani Davidoff henüz 


Havana'da üretiliyorken söylemiştir. 
35 http://www.milliyet.com.tr/2006/07/11/pazar/yazyalcin.html 
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Cano Aret Özgener? 


Cano Aret Özgener 1937 yılının Ocak ayında Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdu. Eski adıyla Robert College olan Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden 1960 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak Üzere Amerika'ya gitti. Notlarının çok yüksek olması nedeniyle Colombia Üniversitesi kadrosuna alındı ve asistan oldu. Kadersiz her asistan gibi o da vaktinin büyük bir kısmını sınav kağıdı okuyarak geçiriyordu. Asistanı olduğu profesör bir puro meraklısıydı. 
Cano, sınav sonuçlarını dört gözle bekleyen öğrencilerin kağıtlarına not vermekle meşgulken, hocası kitabını okuyor ve purosunu keyifle tüttürüyordu. Odada usulca dolaşan ve ne zaman yok olduğu hiç belli olmayan yanık tütünün kokusu Cano'yu özendiriyordu. Günler geçti ve özenme ayartmaya dönüştü; ve bir gün dayanamayarak itiraf etti. Denemeye karar vermişti. Kokusuyla onu baştan çıkaran puroyu içen hocasının ikram ettiği ilk purosunu heyecanla aldı ve daha önce defalarca seyrettiği gibi yavaşça yaktı. Bir nefes çekti ve ne olduğunu anlayamadan hafif bir öksürük ve geniz yanmasıyla birlikte, huysuz bir tayın genç bir “havari'yi sırtından atması gibi, ağzına doluşan dumanı hışımla dışarıya üfledi. İçmeye çalıştığı şey bir * Bolivar” dı. Bumu ve genzi yanmıştı. Yaça ağır olan bu Duro Cano'nun başını döndürmüştü. 
Ama bozuntuya vermedi. Soğuk soğuk terleyip ayakları yerden kesilince bu iş bana göre değil diyerek puroyu söndürdü. Bir daha içmeme kararı almıştı. Oysa hocasını izlerken burnuna gelen o güzel kokunun, damağında çağrıştırdığı tat ve onu sürükleyeceği ruh halini başka türlü hayal etmişti. İlk denemesinde umduğunu bulamadı. Ama gurbetteydi ve bir süre sonra aynı koku onu bir daha baştan çıkardı. Aklına İstanbul'daki Moda ve Bomonti günleri geliyordu. 

Bir sonraki denemesini Romeo & Juliet ile yaptı. Bu sefer her şey daha farklıydı. Kokladığı dumanın çağrıştırdığı tadı almış, damağıyla bir olmuş dumanı usulca üflemiş ve onu davet ettiği ruh haline doğru usulca sürüklenmeye başlamıştı. 

Cano'nun puro içme macerası böyle başlamıştı. Henüz genç bir öğrenciyken, Kolombiya Üniversitesi'nde 


36 http://Www.cigaraficionado.com/Cigar/cA Profiles/Cigar. Stars. . 
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mühendislik yüksek lisansı sırasında Esen Hanım'la tanış tı. Birbirlerini çok sevdiler, Sonra onunla evlendi. Aklında 

okul bittikten sonra New York'ta yaşamak vardı. Ama 

Esen Hanım'ın çocukları sakin bir yerlerde yetiştirmek 

isteğine boyun eğdi ve bizim doğu Karadeniz'in bitki örtüsüne benzer, yeşillikler ve gölcüklerle kaplı North . 
Carolina'ya yerleşti. Sonra da country müziğin beşiği di olan Nashwill'e. Orada bir kimya devi olan DuPont'da mühendis olarak çalışma daveti almıştı. Genç bir makine mühendisi olarak çalışma temposu, kişiliği ve zekâsı ile DuPont'ta dikkat çekiyordu Cano. Yoğun iş temposu arasında Esen Hanım'ın itirazlarına rağmen artık Rare 
yanında pipo da içer olmuştu. a 5 

Bir gün işiyle ilgili bir toplantıya giderken pipo tütünü. i almak Üzere uğradığı dükkânda, elindeki lületaşı pipoya dükkân sahibinin hayran olması üzerine aklına pipo ticareti yapmak fikri düştü. Hemen Eskişehir'deki bir yakınını dl aradı ve aklından geçeni anlattı. Fikir güzeldi, karşı tararf sağ da heyecanlandı ve mutabakat sağlandı. Gl 

İlk siparişin kısa sürede tükenmesi üzerine Cano yeni siparişler aldı. Bu kez daha yüklü siparişler verme- m ye başladı Eskişehir'e. Pipo ticaretinde istikbal görünce ik DuPonttan ayrıldı ve isminin baş harflerinden oluşan kendi şirketini kurdu. Başkasının yanında çalışmak yerine kendi işini yapmayı tercih etmişti. CAO markasının da doğmasına neden olan garip bir tesadüfün hazırladığı yeni bir hayat başlıyordu artık onun için. 

Pipo ticaretindeki başarısından aldığı güçle 1980 yılında puro işine girdi. İlk ürettiği puro markası Casa de Mannuel idi. Bu tecrübeden umduğu apuici alamadı. 

na ası e de- 


ğine dair çokiyi bir tecrübe olmuştu. Bu e az ğildi. Tekrar pipo işine döndü. Bir yandan e, timi işine de el atıyordu. Nashvill'in yerel zanaatkarlarır özel humidorlar yaptırdı. Humidor işinde başarılı olunc 
1995 yılımda tekrar puro işine girmeye karar verdi. Ama 
bu kez işi üstadına bırakması gerekiyordu. Tecrübenin telkinine itimat etti ve kendini meşhur diktatör Samoza devrildikten sonra önce Honduras'a taşınan | ve daha sonra kısmen geri dönen ve hem Honduras'ın, hem de Nikaragua'nın en büyük tütün yetiştiricisi olan Nestor Plasencia'nın ellerine bıraktı. Küba kökenli Plasencia ailesinin bu başarılı ferdiyle Nikaragua'da puro üretimine girişmek, oldukça iyi bir başlangıçtı. Nestor Plasencia'ya “ 


M4 ki ait fabrikada Cano adına üretilen ilk puroya, geleneğe uyularak CAO ismi verildi. 
Daha sonra Cano, Douglas Pueringer'i buldu. Kosta Rika'daki Tabacalera Tambor adlı şirketin sahibi olan Pu- 
- o eringer, Cano için baharatlı ve siyah renk dış sargılıkla (maduro türü) sarılmış yeni bir puro üretmeye başladı. 
CAO Black adlı bu yeni seri, CAO markası için bir dönüm noktası oldu. Ancak.tam yeni seriyle markasına hamle - yapıracakken Douglas Pueringer'den “Bundan sonra ii sizinle çalışamayacağım diyen” sürpriz bir faks mesajı Saldıl... Şaşırmıştıl Şaka olabileceğini düşündül.. Nedeni meçhul bu mesaj CAO'yu çok zor durumda bırakmış- 
“. Ama artık ticaretin, yeri geldiğinde acımasız olmayı e — gerektiren “kurallarını öğrenmiş bulunuyordu. Ve her mülteci gibi hayatta kalmayı gayet iyi öğrenmişti. Çok geçmeden, Nick Perdomo'yu buldu. O meşhur gece yarısı telefonundan sonra Nick Perdomo Cano'nun birlikte çalışma önersine evet demişti. Hiç mazisi olmayan iş arkadaşlığı, bu telefon Üzerine kısa bir sürede aile dostluguna dönüştü. Dahası, Perdomo ona yıllardır ele geçirmek için hasret çektiği Kamerun dış sargılığı verdi. Cano bu fırsatı çok iyi değerlendirdi ve peş peşe CAO Gold, sy rezilia, Criollo, Double Maduro, LAnniversaire 'in Ma- 
.duro, Cameroon ve Xtreme gibi değişik seriler üretmeye başladı. Hatta Douglas Pueringer'in yaptığı CAO Black'i de yeniden canlandırdı. 
Hürriyet gazetesinin ABD baskısında kendisiyle yapılan röportajda, “Oğlunuz Murat Bey ve kızınız Aylin Hanim kendi rızalarıyla mi bu ise girdiler” sorusuna Cano “Baba fi Imindeki Don Corleone'yi hatırlıyor musunuz, ne eri çeviremeyecekleri bir teklif yaptım! Şu 


g e önem veririm. Oğlum Murat ın çok iyi bir 'ağız tadı vardır. Puro harmanlarını o seçer. Kızım Aylin 
7 

finans isleriyle ilgileniyor” cevabını verdi. Marka otur- ya ve oğlu Tim (Murat) ve kızı Aylin de artık işin ucundan tutabilecek yaşa gelince işler oldukça hızlı büyüme- ye başladı. 

Murat ve Aylin, babalarının 65. yaş gününde ge- 
'leneğe uyarak yeni bir seri piyasaya sürdü. CAO 65ih Anniversary adlı bu seri oldukça zevkli bir içime sahipti. 
Gelirinin bir kısmı kanser araştırmalarına bırakılan bu puroya “Moda” adı verildi. CAO'nun internet sitesinde bu puro için şu açıklama yer alıyordu: “Bu puro, zengin ve karmaşık, ama aynı zamanda hafif tatlı ve insanda tebessüm hissi uyandıran Cano'nun kişiliğini yansıtıyor.” 

Tim, Avo Uvezian gibi enerjik, sosyal ve esprili kişiliğiyle tam bir Akdeniz insanı olarak bilinir. Babasının “Mühendislik oku oğlum, aktör olup ne yapacaksın” tepkisine rağmen Southem California'da Güzel Sanatlar bölümünde okudu. Zira en büyük hayali aktör olmaktı. Öğrencilik dahil gençliğinin büyük bir kısmını Californiya'nın komedi klüplerinde geçirdi. 1999 yılında babasının şirketine katılıncaya kadar Los Angles'ta komedyenlik yaptı. Çok iyi bir promosyon ve reklam uzmanı olan Tim, risk almayı seven, yaratıcı karakteri sayesinde kurduğu yakın ilişkilerle CAO'yu kısa sürede ABD'nin en iyi markaları arasına soktu. CAO'nun idari ve mali işlerine bakan Aylin ise daha sessiz; ama otoriter bir kişiliğe sahip olarak tanındı. 
Indiana Üniversitesi'ni bitiridi. Babasından teklif almadan önce New Jersey'de Samsonite fabrikasında çalışmaktaydı. CAO'da ilk defa profesyonel bir satış ekibi onun sayesinde oluştu. Aylin Özgener, Tim'i dengeleyecek kadar muhafazakar; ancak bir o kadar da puro tiryakisi olarak bilinir. 

Oğlu ve kızının desteğiyle Cano, 2003 yılında pazarlamadan üretim aşamasına geçti. Nikaragua-Esteli'de Nick Perdomo'ya komşu; Honduras-Danli'da ise Carlos Torano'nun fabrikasıyla aynı binanın içinde olan iki fabrika satın aldı. Çin'in ucuz humidor rekabetine dayanamadı ve humidor üretmekten vazgeçti. 

50 bin dolar değerindeki dünyanın en pahalı lüle taşı 
purosuyla Guiness Rekorlar kitabına giren ve ABD'de “Türk Puro Kralı” olarak bilinen, 1937 Moda doğumlu, lise yıllarında İstanbul masa tenisi şampiyonu, 10 seriden oluşan puroları 70'ten fazla ülkede CAO markasıyla satılan, California Valisi aktör Arnold Schwarzenegger, eski basketbolculardan Michael Jordan, Dennis Rodman, aktör George Clooney, boksör Sugar Lay, Hilton otellerinin ünlü varisi Paris Hilton ve ünlü yönetmen Steven Spielberg gibi meşhurların tiryakisi olduğu CAO'nun yaratıcısı ve ABD'de doğan her iki çocuğuna da Türkçe öğretmeyi inmal etmemiş, memleket özlemi çektiğinde rakıyla CAO Black içen (Ermeni asıllı) güzel insanımızın da başarı hikayesi böyle... 

2006 yılında sadece ABD'de 12 milyon? adet satılmış 
olan markanın hikâyesi ise artık bir başka elde devam ediyor. CAO, 2007 yılının Ocak ayında Avrupa kökenli 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puro üreticisi Henri Wintermans'a satılmıştır. Hollanda'da yerleşik Henri Wintermans, dünyanın en büyük puro üreticilerinden “ST Cigar Group Holdings Inc.'a” ait bir şirkettir. Daha çok makine yapımı küçü puro yapımında uzmanlaşmış olan Henri Wintermans, Cafe Creme, Henri Wintermans ve Nobel Petit türü “puro” ve benzeri ürünler üretir. Freesnoplarda humidor odaları dışında 


ve sigara bölümlerinde satılan bu puroları üreten Henri Wintermans'ın, Altadis ve Swedish Match'tan sonra dünyanın büyük 3. puro üreticisi olduğu söylenir. Yılda 1.3 
milyar adet “puro” üreten şirketin CAO'yu almak için ne kadar para ödediği bilinmemektedir. Şirket, 1904 yılında Henri Wintermans tarafından kurulmuştur. CAO'nun CEO'su halen Tim Özgener'dir. 


Avo Uvezian?8 


Avo Uvezian 1926 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Bir . Ermeni göçmeni ailenin çocuğuydu. Kendisini her konuda güvende hissettiği sevgi ve müzik dolu bir aile orta- 
— mında büyüdü. Piyano çalmaya çocuk yaşlarda başladi. 
Babası bir besteci ve senfoni orkestrası şefiydi. Annesi de 

- çok yetenekli bir şarkıcıydı. Aklında büyük bir müzisyen olma hayali vardı. Arkadaşlarıyla oyunlar oynamaktan geri kalmaksızın vaktinin büyük bir kısmını piyano başın- 
.da geçirdi. Henüz yeni yetme bir lise talebesiyken “Liban Boys” (Lübnanlı Gençler) adını verdikleri, kendisi dahil işilik bir grup kurdu. Efkar ve sevincin hep bir arada yaşandığı Beyrut gecelerinde, Arap müziğinin birinden diğerine fütursuzca geçiveren hüzünlü ve kıvrak melodileriyle hem kendisi eğleniyor, hem de dinleyenlerini coşturuyordu. 

O henüz idrak edemese de ülkesine ilginç gelişmeler yaşanıyordu Avo'nun. Birinci DÜnya Savaşı sonrasında Fransız hakimiyetinde olan Lübnan, uluslararası camianın “ileri gelenlerinin” muvafakatı ile (1943) bağımsız bir ülke haline geldi. Arkasında bir mücadele ve halk rızasına Mer O bir toplumsal sözleşme olmadan bağımsızlaşan “ülkede, dini mezheplerin kendi nüfuslarına göre oransal olarak temsil edildikleri bir sistem kuruldu. Uzun bir 

il süre Osmanlı hakimiyeti, daha sonra Mısır işgali (1840) iy - ve 1860 yılında Dürzilerin, Maruni Hıristiyanların ve Grek j 


Ortodoksların kanlı iç çatışmalarına sahne olan bu küçük 

Ortadoğu ülkesinde aslında her şey kurulurken belliydi. 
ie Mazisi ihtilaf ve huzursuzluk dolu ve oldukça heterojen bir nüfus ii sahip olan bu küçük ülkede, bir gözü 


- hep dey ,eni devlet, iç dengeler kadar dış dengeleri de rek elinden geleni yapıyor ve ülkede huzur ve yun sağlanması için herkese temsil imkânı veren sis- i oturtmaya çalışıyordu. 
Hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak Tanrı vergisi bir yetenek ve kişilikle dünyaya gelen Avo, ne memleketin- de olup biten siyasi gelişmelerle yakından ilgileniyor, ne de olacakları öngörebiliyordu. İkinci Dünya Savaşı sona rdiğinde biraz macera olsun diye, biraz da sanatını ülke dışında i icra etmek kaygısıyla Irak'a gitti. Liban Boys olarak Bağdat'da bir otelle anlaşma imzalamışlardı. Avo yerinde — duramıyordu sevincinden. Ama Bağdat hayatı sandığı 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gibi eğlenceli geçmedi. Oradaki günlerini, “sanki zaman tünelinde geçmişe doğru bir yolculuk yapmış gibiydik” diye hatırlayan Avo, sadece bir yıl dayanabildi Bağdat'a. 
Sıkıldı ve daha hareketli bir yaşam umuduyla bu kez İran'a gitti. O zamanlar İran, Irak'a göre daha zengin ve daha liberaldi. Dahası, daha eski bir devlet ve imparatorluk başkenti olan Tahran'da, Bağdat'a göre daha fazla eğlence vardı. Liban Boys, yeni bir umutla dönemin en meşhur mekânlarından Park Otel ile anlaştı ve çalmaya başladı. Avo henüz 20 yaşındaydı ve Tahran'daki hayatndan Bağdat 'takine kıyasla çok daha memnundu. Kısa sürede espriler yapacak ve müşterileriyle birlikte eğlenecek kadar Farsça öğrendi. Hem müzisyenliği, hem de oldukça dışa dönük ve esprili kişiliğiyle Tahran'da kısa sürede tanınmaya başladı. Batılı hayat tarzına kenarın- dan köşesinden nüfuz etmeye çalışan Tahran sosyetesine, henüz asalet direkleri ayaktayken caz dinletiyordu. Sonra da Arap müziğinin insanın kanını kaynatan kıvraklığıyla herkesi protokol bumbarından kurtarıp, en asıl halleriyle eğlendiriyordu. Şöhreti, kısa sürede saraya ulaştı Avo'nun. Bir gün hiç beklemediği bir anda Şah Rıza Pehlevi'den davet aldı. Bu davete çok sevindi. Tatlı bir heyecan sarmıştı genç müzisyenleri. Malum, Şah bir caz düşkünüydü. Üstüne başına çeki düzen verdi. Saraya gittiler ve gayet saygılı bir şekilde müziklerini icra ettiler, Saray eşrafını gözlemledi Avo ve hayat tarzlarını anlamaya çalıştı. Esprilerine yanıt gelince caz müziği eşliğinde saray “aristokrasisine” nasıl dans edileceğini gösterdi. 
Farsça konuşabildiği için diplomatik buzlar tahmininden de kısa bir sürede çözüldü ve rahat bir diyalog ortamı oluştu. Dans ederkenki figürlere hep beraber gülüyorlardı. Birkaç ay sonra yeni bir davet daha geldi ve derken Avo Uvezian, Şah'ın özel piyanisti oluverdi. 

Ortadoğu henüz alev almamıştı ama Latin Amerika'da başlayan isyan ateşinin dumanları yavaşça yükseliyordu. 
Castro-Che ikilisi Küba halkının gönlünü fethetmişti ve ABD destekli rejimi sallıyordu. 

Avo iki yıl Tahran'da yaşadı ve Beyrutun o şaşaalı hayatına ve ailesine özlem duymaya başlayınca aklına dönme fikri düştü. Sanki bir yıl sonra İsrail'in bağımsız bir devlet olacağını (1948) ve El Fetih liderliğinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulup İsrail'e karşı savaş açacağını, ülkenin bir sonraki aşamada Sünnilerin, Şiilerin, Dürzilerin, Maruni Hıristiyanların ve Grek Ortodoksların birbirine girdiği bir iç savaşa doğru sürükleneceğini önceden görmüş gibi, “Senin o özlemini duyduğun Beyrut kalmadı artık. Ülkendeki gelişmeler hiç iç açıcı değil. Sen en iyisi ABD'ye git.” diye ısrar eden Şah Rıza Pehlevi'nın tavsiyesine uyarak, Avo Uvezian, Beyrut'a dönmek yerine ABD'ye, New York'taki akrabalarının yanına gitti. 
Avo, ABD'de de istikbalini müzikte aradı. Juilliard Müzik Okulu'na yazıldı ve klasik piyano ve kompozisyon dersleri aldı. Bu arada değişik gruplarda piyano çaldı. 
Derken Kore Savaşı patlak verdi ve Avo, henüz vatandaş olmamasına rağmen zorunlu askerlik hizmetine alındı. 
Ancak müzisyen olduğu için Kore'ye savaşa gitmekten son anda kurtuldu. 1951 yılında tanıştığı, ailesi büyük bir kuyumcu olan Marie /ilk karısı) ile nemen evlendi ve müzik kariyerini inşa etmeye devam etti. 1953 yılına kadar ordu orkestrasında piyano çaldı. Bir süre sonra karısının ve yeni ailesinin ısrarına dayanamayarak kuyum işine girdi. Mesleğin inceliklerini öğrendi ve hiç beklemediği bir anda kendini, kayınbiraderinin mücevher fabrikasının olduğu Porto Riko'da buldu. Bu küçük adayı ve halkını çok sevdi. Sanki, çocukluk günlerinin neşeli, heyecanlı ve şakacı insanlarını yeniden bulmuş gibiydi. 1970 yı lında karısı Marie'den ayrıldı. Ama kayınbiraderinin mücevher fabrikasında çalışmaya devam etti. San Juan'da bir üniversite öğrencisi gibi yaşıyordu artık. Gündüzleri fabrikada, geceleriyse adanın değişik mekânlarında piyano çalarak hayatını idame ettirdi. Arkadaşlarının ısrarı üzerine 1974 yılında mücevher fabrikasından ayrıldı ve adanın en meşhur mekânlarından birisi olan “Palmas del Mar” adlı eğlence merkezinde piyano çalmaya başladı. 
Tahran'daki gibi yine kadrolu bir müzisyen olmuştu. Aklina Liban Boys günleri geliyor ve duygulandığında, piyanonun kenarına gizlediği romdan büyük bir yuJjuum alıyordu. 1975 yılında tekrar evlendi ve bu evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Tüm dikkatini ona verdi. 
Kızı Karin ne Amerikalı, ne Ortadoğulu, ne de yerliydi... 
Palmas del Mar'da şunu fark etti Avo: İnsanlar, Küba Devrimi'nden sonra Karayipler'in yeni puro merkezlerinden birisi olan bu küçük adaya sadece müzik dinlemeye, dans etmeye ve dinlenmeye gelmiyorlar; aynı zamanda puro da satın alıyor ve beraberlerinde ABD'ye götürüyorlardı. ABD'deki eski arkadaşları da ondan sık sık puro istemeye başlamıştı. Palmas del Mar'ın barında ikram ettiği puroları Amerikalı konukları çok sevince, yanında hep içeceğinden fazla puro bulundurmaya başlamıştı. 
Orta Doğu'nun ikram geleneğini, adada da canlandır- 


mıştı Avo. Bir gün kızıyla beraberken havuzun kenarında 477 
sohbet ederlerken, yanlarından geçen bir müzisyen ar- | kadaşı Avo'dan puro istedi. Cebinden çıkardığı puroyu arkadaşına ikram ederken Kızı Karin'in elyüz mimikleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştığını gördü. Şaşırmasına rağmen nedenini sormadı ve arkadaşına sezdirmedi. Müzisyen arkadaşı yanlarından ayrıldıktan sonra kızına neler olup bittiğini sordu. Aldığı cevap: “Baba eğer o adam senin ilk verdiğin puroyu beğenirse ikincisini de ister. 
Bırak satın alsın” oldu. Puro işi Avo'nun aklına, kızının bu ilginç tavsiyesi üzerine düşüverdi. Karısının aksi istikamette tavsiyelerine rağmen puro işine ilk adımını atmak üzere Cenevre'den bir arkadaşını aradı. Fikir sordu ve müspet yanıt aldı. Bu arkadaşı Avo'nun meşhur Henrik . 
Kelner ile tanışmasını sağladı. Henrik Kelner Dominik Cumhuriyeti'nde, sonradan Davidoff ve Cusano mark&- larına da ev sahipliği yapacak olan puro fabrikasını henüz açmıştı. Bu tanışıklık Avo'ya yeni bir kapı açtı. 

Avo, 1987 yılında bu fabrikada ürettiği ilk markasını San Juan'da piyasaya sürdü. Bir müzisyen olarak yeni ürününe Bolero ismini koymuştu. Daha sonra, CAO, Carlos Torano, Arthur Fuente markalarına kendi isimlerini veren puro devleri gibi Avo da kendi markasına kendi... 
ismini verdi. Hukuki bir ihtilaf nedeniyle sonradan Bolero |( © ismini tamamen bırakıp kendi ismiyle çıkardığı Avo ÜZzerinde yoğunlaştı. New York'ta meşhur Absolute marka votkayı pazarlayan Michel Roux ile tanıştı ve ondan, “büyümek ve tanınmak istiyorsan, üst gelir grubundan müşterilere hitap et” tavsiyesini aldı. Altin değerinde bu tavsiye, Avo'nun yoluna ışık oldu. Bu tür insanlara nasıl hitap edileceğini iyi bilmesini sağlayan bir mazisi zaten vardı. 
“Absolute gibi kaliten iyi olursa, iyi paketlem 4 
ve dağıtıcına iyi kar marjı bırakırsan iyi marka olur: diyen arkadaşını dinledi ve oldukça rekabetçi ABD Ur piyasasında kısa sürede marka olmayı başardı. 

1994 yılında Avo marka puro 2 milyon adet satti. 
1995 yılında Davidoff'ların yeni sahibi İsviçre'li Otiinger 
Grubu Avo'nun tüm dağıtım hakkını satın almak için ona 
10 milyon dolar önerdi. Avo bunu hemen kabul etti. 
Zira 61 yaşında başladığı bir işten, 7 sene sonra sadece dağıtım hakkı için 10 milyon dolar kazanmak hiç de fena değildi. 

Avo, yaşam tarzı, bohem karakteri ve puroya olan tutkusundan dolayı kendisini her zaman Zino Davidoffa benzeten Henrik Kelner'e, sanki orkestra şefliğinin içinde 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ukte olarak kaldığını biliyor da damarına dokunduruyorcasına “Ama o piyano çalmasını bilmezdi” diye takılırdı. 
Puro sitelerinde Avo Uvezian'dan büyük caz müzisyeni ve bestecisi diye söz edilir. İlk defa Frank Sinatra'dan duyduğumuz, dilimize rahmetli Fecri Ebcioğlu'nun sözleriyle “İki Yabancı” adıyla kazandırılan ve bir zamanlar Saddam Hüseyin'in de en sevdiği şarkı olan 1960'lı yılların hit şarkısı “Sirangers in the Night”, ikna edici düzeyde çok yaygın bir iddiaya göre bir Avo Uvezian bestesidir. 
80. yaş günü münasebetiyle 2006 yılında piyasaya çıkardığı “AVO 80. Anniversary Limited Edition" ile puro sevenlere müstesna bir lezzet sunan AVO markası, bugün dünya çapında yılda yaklaşık 3 milyon adet satıldı. 
Avo Uvezian'ın Beyrut'ta başlayıp, Bağdat ve Tahran'da devam eden; daha sonra Şah Rıza Pehlevi'nin tavsiyesi üzerine ABD'de süren ve oradan aklından hiçbir zaman geçmemiş olan bir Karayip ülkesinde, saray ve tadıl köyü kadrolu müzisyenliğinden puro patronluğuna dönüşen çok ilginç hayat hikâyesi de böyle. Çok ilginç diyoruz çünkü, “hayatın insanın karşısına ne zaman ne çıkaracağının bilinemeyeceğine” dair çok müstesna bir örnek de ondan. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Nick Perdomo?* 


Nick Perdomo, devrim öncesinde Küba'nın H. Upman ve Partagas gibi en presüjli iki puro fabrikasında üretim müdürlüğü yapmış ve antikomünist faaliyetleri nedeniyle devrim sonrasında evinde yakalanmış ve hapse atılmış olan Silvio Perdomo'nun torunudur. 

Jose Perdomo, devrim öncesinde Partagas'ta yöneticilik yapmış bir puro harmanlama hasekisiydi. Hatta 1940 
yılında, “Lexico Tabacalero Cubano” (Küba Puro Terminolojisi) adlı bir kitabı yayımlandı. Malum o zamanlar da Küba'nın en büyük ihracat kalemi şekerden sonra puroydu. Hayatında hiç puro içmeyen diktatör Fulgencio Batista, Perdomo'ların üretim müdürlüğünü yaptığı. bU iki büyük fabrikayı sık sık ziyaret ederdi. Silvio Perdomo ve oğlu Jose Perdome devrim öncesinde, iş gereği diktatör Batista ile sık görünen ve onun yakınında olduğu izlenimi vermekten çekinmeyen iki sektör duayeniydi. 

Devrim sonrasında Silvio Perdomo yakalanıp içeriye atıldıktan sonra hızlı bir antikomünist olduğu gerekçesiyle Jose Perdomo da aranıyordu. Castro taraftarı gerillalar tarafından pusuya düşürüldü. Çok ciddi bir şekilde yaralanmasına rağmen bu pusudan yakalanmadan ve ölmeden kurtuldu. 1962 yılında henüz iyileşmemişken bir Katolik klisesinin yardımıyla ülkesini terk etti. Kaçmasına yardımcı olan kilisenin yardımıyla Washington'da (D.C.) yeni bir düzen kurdu ve fayans döşemecisi olarak çalışmaya başladı. 

Vücudunda o pusudan kalma hiç silinmeyen 2 mermi izi taşıyan Jose Perdomo, 1974 yılında cezasını çektikten sonra tahliye olan babası Silvio Perdomo'yu Küba'dan kaçırdı ve yanına, Baltimor'a aldırdı. Cano A. Özgener'in ileride bir deha diye tanımlayacağı oğlu Nick Perdomo, Küba günlerinin en ince ayrıntısına kadar hararetle konuşulduğu köklü bir puro geçmişine sahip Perdomo âilesinin ilk çocuğu olarak, işte böyle bir hemgame içinde, Washington (D.C)'de dünyaya geldi. 

Dede Perdomo, ABD'ye ayak basar basmaz hapishane yıllarından kalma maziye dönük hayallerini, bu kez Yeni Dünya'da gerçekleştirmeyi denemek istiyordu. 
Hayata bıraktığı yerden başlamak ve hapishanede ge- 


39 http://Www2.cigarweekiy.com/magazine/interviews/200601 nick. 
perdomo.php http://Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/Cigar. Stars. . 
Profile/0,2547,141,00.html 


çen yıllarını yok saymaktı amacı. Ama artık yaşlanmıştı ve “harcanan zamanla yeniden yaşanmazdı". Henüz ABD'de bir dikiş tutturamamış olan oğlu Jose'ye sürekli bu hayallerinden bahsediyor ve onu ikna etmeye çalışıyordu. Ve bir gün amacına ulaştı ve oğlunun aklına puro işini düşürmeyi başardı. Jose Perdomo tekrar puro işine girmek üzere ailesini Miami'ye taşıdı. Ama ne ekonomik gücü, ne de ona destek olacak bir çevresi vardı. Gurbet te sıfırdan başlamak, ayrı bir enerji, azim, güç, sabır, inat ve kararlılık gerektiriyordu. Oysa baba Perdomo'da ne derman, ne de moral kalmıştı. “Kayra” uzak durmuştu ondan ve maalesef Miami'de başarısız oldu. 

Dede hayallerinde ve baba girişimlerinde istikbal görmeyen Perdomo ailesi, 18 yaşına geldiğinde oğuk ları Nick'i, Stanford Newman gibi havacı olarak ABD ordusuna yazdırdı. Düzenli bir maaşı, güvencesi, geleceği olsun diye düşünülmüş ve memur olması uygun görülmüştü. Genç Perdomo 4 yıl çalıştıktan sonra ordudan ayrıldı ve Uluslararası Miami Havaalanı'nda, hava trafik kontrolörü olarak çalışmaya başladı. Stresli, ama bir mük teci çocuğu için oldukça iyi sayılabilecek bir işte çalışıyordu. Buna rağmen yaptığı işten memnun değildi. Bir tür intikam duygusu vardı içinde. Dedesinin, babasının, . 
annesinin, kardeşlerinin hep bir arada olduğu ve uzun sohbetler ettiği, domino oynadığı, “Maria Teresa'dan şarkılar söylediği ve en önemlisi de puro içtiği çocukluk günleri geliyordu aklına. Başkentnde doğmuş olmasına rağmen alışamadığı ve kendini ait hissedemediği bir kü türden, Perdomo ailesi olarak onları bir arada tutan geçmişine ve geleneklerine sarılarak nefes alabiliyordu. 26 
yaşına geldiğinde artık daha fazla dayanamadı ve puro işine girdi. Kurşunların baba Perdomo'nun “bedeninden çıkması gerekiyordu ve içgüdüleri bu görevin ona alt Si duğunu hatırlatıyordu. 

Ne olur ne olmaz diyerek Miami Havaalanı'ndaki i iş den istifa etmeksizin küçük de olsa, kendisine ve ailesine ait bir puro atölyesiyle 1991 yılında işe başladı. Atölyenin ilk çalışanları, Nick Perdomo, babası, annesi Mary, dedesi, eşi Janine ve iki Kübalı puro sarma ustasıydı. İki işi 


aynı anda yapan Nick Perdomo öldürücü bir tempoda, 


19 ay boyunca günde 17 saat çalıştı. Bu küçük atölyeyle 
özdeşleşen Tabacalera Perdomo S.A. adlı şirket, bir yıl içinde 10 bin el yapımı puro sarmayı ve tamamını satmayı başardı. 1990'ların ortasında puro talebinde meydana gelen büyük artışla rüzgârını alan Nick Perdomo işlerini 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— iyice büyüttü. Artık uluslararası düzeyde tanınmak ve bir dünya markası olmak istiyordu. Bunun için daha rekabetçi olması gerekiyordu. İşi, en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyor ve kalitede tutarlılığa çok önem veriyordu. 
1996 yılında fabrikasını Nikaragua'ya taşıdı. 

Tütün şehri Esteli'de, tam her şey yoluna girdi ve aile geleneği devam ediyor diye sevinirken acı haber geldi. 
Silio Perdomo ikinci mülteci hayatına sadece 6 ay kadar dayanabilmiş ve torunu Nick Perdomo'nun kendi elleriyle inşa ettiği puro fabrikasını, sağlığı el verdiği müddetçe kaytararak ziyaret ettiği hastanede hayata gözlerini yummuştu. Haberi alınca Nick Perdomo'nun gözleri doldu. 
- Ailenin çınarı devrilmişti. Dedesini gömerken onun büyük hayalini gerçekleşmiş ve hayattan intikamını almış olmanın verdiği kıvançla gözyaşlarını sildi. Son kez dedesi Silvio Perdomo'ya baktı. Hayallerini gerçekleştiren torununa, gözlerinin arkada kalmadığını hissettiren huzur dolu bir tebessüm vardı yüzünde, 

Nick Perdomo'nun ilk büyük başarısı, “La Tradicion Cabinet Series Perdomo Reserve” isimli, koyu renkli ve kremimsi dış sargılıktan ürettiği ağır içimli serisinin, 
1998 yılında Cigar Insiderdan 90.4 puan alması oldu. 


. Nikaragua'da üretim yapan ve pek de tanınmayan Per- 


“domo ismi bu not üzerine hemen duyuldu. Müşteri talepleri artınca puro dükkânlarının dev humidorlarına Perdomo markaları da konulmaya başladı. Kısa sürede gelen başarı, her yerde olduğu gibi ona zarar verecek kadar dikkat çekti. Bazı art niyetliler işi, 90.4 alan seri için “bu puroya boya katılmış” diye iftiraya kadar götürdü. 
Ama yılmadı Nick Perdomo. Dengeli karakteri ve ailesine ve işine sadakatle bağlı olması sayesinde içine dert adan kolayca sıyrıldı. Belki bu iftiradan dolayı € ki fabrikasında çalışan herkes kalite konusundaki sasiyetini çok iyi bildiklerinden, üretilen her yeni Ürün şunu soruyordu: “Bu puro Nick'in hayır duasını aldı 


Nick Perdomo, bir gün hiç ummadığı bir anda, saat gecenin 2'sinde cep telefonunun çalmasıyla yatağından fırladı. Kötü bir haber alacağım endişesiyle telefonu açtı. 


o Aklına babası gelmişti. 1999 yılının Nisan ayıydı ve ara- 


yan kişi Dallas'ta yaşayan kayınbiraderiydi. Cano Aret Özgener'in kendisiyle konuşmak istediğini söylüyordu ve sesi çok heyecanlıydı. Henüz kendine gelememişti Nick Perdomo. Kimseyi uyandırmamak için hemen balkona — çıkt. Üzerinde sadece kilotu vardı. Ahizenin karşısında 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gerçekten Cano Aret Özgener vardı. Sonradan onunla biz aynı ailenin Üüyeleriyiz diyeceği Cano ona, CAO markası için üretim yapmasını öneriyordu. İnsanın kötü bir haber alma endişesiyle gece yarısı şuurunu kilitleyen o telefon sesi, işin gerçeği, Nick Perdomo için çok sevinçli bir haberi müjdeliyordu. Kaygı bulutu dağılmış ve yerini tatlı bir heyecana bırakmıştı. Cano'nun bu teklifi Perdomo markasını uçuracak ve hakkındaki tüm kötü söylentileri bir çırpıda silecek bir dönemin başlamakta olduğuna işaret ediyordu. Teklifi hiç düşünmeden ve heyecanını gizlemeden kabul etti. Yatağına döndü ve sevincini eşiyle paylaştı. O gece hiç uyuyamadı. İş hayatında ikinci büyük sıçrama böyle başlamıştı Nick Perdomo'nun. 

O telefon görüşmesinden sonra, her zaman şiar edindiği “Kalite-her zaman kantiteyi beraberinde geürir.” düsturu meyvesini vermiş ve CAO (Cameroon ve Extreme serileri), Esteli'de üretilmeye başlanmıştı. 
“CAO LAnniversair"ın, Cigar Aficionado'dan ve Cigar Insider'dan çok yüksek notlar almasıyla Perdomo markası, acımasız bir rekabetin yaşandığı puro piyasasında söz sahibi olmaya başladı. 

Kalite ve tutarlılık misyonunda en büyük yardımcısı Miguel Erazo'ydu. Honduras doğumlu ve efsanevi puro üstadı Frank Lianeza'nın yanında 25 yıl çalışmış olan Erazo ile birlikte Tabacalera Perdomo S.A.'da üç şeye çok önem verdi. (1) En iyi kalite tütünle en iyi puroyu üret mek; (2) pazarlama ve puro yapımında yenilikçi olmak; 
(3) hem perakendecilere hem de nihai müşterilere birebir kişisel hizmet sunmak. Üretiminde kullandığı tütünün yüzde 75'ini üreten, kendi purosunu, kendi puro kutularını, kendi tüplerini ve selofonlarını kendisi üreten Perdomo puro kompleksinde, misyon tamdı. 

Orta Amerika'nın en büyük puro üreticilerinden birisi haline gelen N. Perdomo'nun 80 dönümlük fabrikasında 800 kişi çalışıyor ve orta-ağır içimli, geniş çevreli 10 
değişik Perdomo serisi puro üretiliyordu. Batı Avrupa'da Rusya'ya, Güney Amerika'dan Avusturalya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada hiç reklam yapmaksızın Perdomo ismini marka yapan Nick Perdomo dünyanın en iyi purosunu ürettiğini iddia etmektedir. “Perdomo Estate Selec tion” ve “Edicion De Silvio” en sevdiği iki markasıdır. Bunun nedeni şudur: 1) Dış sargılıklarını babasıyla birlikte kendi elleriyle topladıkları Perdomo Estate Selection'daki o müstesna harmanın dede Silvio Perdomo'nun favorisi olması; 2) Dedesinin anısına çıkardığı “Edicion De 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Silvio”nun iç sargılık (binder) ve iç dolgu (filler) tütünlerinin, bir harmanlama ustası olan Silvio Perdomo'nun kendi elleriyle seçilmiş ve ölmeden birkaç ay önce yıllanma odasına (aging room) konulmuş olmasıdır. Önüne, arkasına, sağına ve soluna bakarken, ufka bakmayı inmal etmediği için Nick Perdomo puro dünyasında imkânsızı başaranlardandır. ... 

Bir zamanlar çaldığı baterisi ve elektronik gitarını 


Esteli'deki fabrikasındaki çalışma odasında saklayan N. 
Perdomo'nun en beğendiği ve çerçeveletip odasına astığı özdeyiş, 1985 yılında Nikaragua'ya ambargo kararı” alan Ronald Regan'a aitti: 

“Takdiri kimin alacağını umursamadığı zaman, bir insanın ne yapabileceği şeyin, ne de gidebileceği yerin sınırı Vardır.” 


40 Nikaragua'ya konan ambargo 1995 yılında Kaldırıldı. 


Jose Orlando Padron” 


Jose Orlando Padron, 1850'lerde henüz yeni yetme bir delikanlıyken Kanarya Adaları'ndan Küba'ya göç etmiş Damaso Padron'un torunudur. Küba'ya geldiğinde her Adalı*? gibi o da tütün yetiştirmeyi ve puro yapmayı aklına koymuştu. Önce tütün alım-satımı, daha sonra da üretimi işiyle uğraşti. Evlendi, çocukları oldu. 
Çok çalıştı ve Küba'nın puro tütünü yetişen en önemli bölgelerinden birisi olan Pinar del Rio'da düzen oturttu. 
Baba Fransisco Padron, “Herkese saygılı davranırsan ve her gün çok çalışırsan başarılı olursun” diyen Damaso Padron'un sözünü tuttu ve çok çalıştı. Damaso gibi o da oğluna başarılı olması için çok iyi aile terbiyesi verdi ve ona muteber bir soyadı bıraktı. Aile bireyleri arasında Padron sayadına saygı demek, “her işi iyi yapmak” anlamına geliyordu. 

Jose Orlando Padron, işte böyle bir ailenin ilk çocugu olarak, Pinar Del Rio'da tütün tarlalarında doğdu ve boyundan uzun yemyeşil tütün fidanlarının arasında büyüdü. 7 yaşına geldiğinde okul sonrasında babasına yardım ederek tütün işiyle ilgilenmeye başladı. İlk işi, tütün fidanlarının diplerindeki zararlı otları elleriyle temizlemek oldu. Babasından bu otları temizlemenin tütünün kalitesini nasıl artırdığını öğrenince daha bir şevkle çalıştı. 
Her çiftçi gibi o da, babasının, ürününü kazasız belasız 
hasat ettiği günü görmek için yaptığı dualara katıldı. 16 
yaşında puro içmeye başladı. Büyüdü ve babasının tam da onu görmek istediği gibi, kısa bir sürede tütün işinde adada söz sahibi oldu ve saygın karakteri nedeniyle, meslektaşlarıyla birlikte “Tütün Üreticileri Birliğini kurdu. 
1952 yılına gelindiğinde, Pinar del Rio bölgesinde yetişen tütünün tamamının alıcısı durumuna gelmişti. İnanılmaz bir olay gerçekleşmiş ve bir nevi “monopson” olmuştu. Satın aldığı tütünü, o zamanlar Silvio Perdomo'nun 

“üretim müdürlüğünü yaptığı, Montecristo purolarını da 


41 htp//www.çigaraficionado.com/Cigar/cA Profiles/Cigar Stars 
Profile/0.2547,219.00.html 
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Pr 9.0 
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Profile/0.2547, 140.00.html 
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42 Küba'da, Kanarya Adaları'ndan göç eden mültecilerin tütün tarlalarında çalışması bir gelenekmiş. Bunlara Küba'da “Adalılar” diye hitap edilirmiş. 
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üreten H. Upman fabrikasına satıyordu. Perdomo ailesinin tersine Jose O. Padron kendini çok belli etmese de Batista karşıtıydı. Ülkenin daha müreffeh olabilmesi için insanlarının daha özgür ve yaratıcı olması; rejimin daha demokratik olması gerektiğini düşünüyordu. Amaçlarının böyle bir Küba yaratmak olduğunu düşündüğü Castro liderliğindeki mücadeleyi gönülden destekliyor ve harekete maddi yardımda bulunuyordu. Daha sonra Castro hareketini açıkça destekledi ve hatta mücadeleye aktif olarak katıldı. 

1959 yılında Batista ülkeyi terk etmek zorunda kalıp 
Castro Devlet Başkanı olunca, Jose O Padron ülkesi adina herkesten daha çok sevindi. Ama kısa bir süre sonra başlayan devrim kararları ve uygulamalarıyla canı sıkılmaya başladı. Bir şeyler ters gibiydi. Alınan kararların ve sert uygulamaların, uğruna mücadele ettiği şeye hizmet ettiğinden kuşku duyar olmuştu. Sabretti ve olan biteni anlamaya çalıştı. Aradan 1,5 yıl geçmişti ki Küba'daki tüm araziler ve fabrikaların devletleştirilmesi kararı alındı. Padron'ların da fabrikaları ve arazileri devletleştirildi. 
Bunu anlayabiliyordu ama eski arkadaşlarının hatta “yoldaşlarının” ipe sapa gelmez suçlamalarla uzun sürelerle gözaltına alınmaları, yargılanmaları ve suçlanmalarını anlamakta güçlük çekiyordu. Ülkesi için hayal ettiği ve uğruna mücadele ettiği şey, şairin dediği gibi “başka türlü bir şeydi”. 1961 yılına geldiğinde daha fazla dayanamadı ve çok sevdiği ülkesinden, arkasında bir tomar hayal kırıklığı ve hapishanelere atılmış bir yığın “yoldaş” bırakarak ayrıldı. Cebinde hiç parası yoktu. Önce İspanya'ya gitti. Gelecek göremeyince 1962 yılında New York'a geldi. Bir süre kuru temizlemecide ütücü olarak çalıştı. Ancak New York'un soğuk havasına dayanamadı ve Miami'ye taşındı. Hemen göçmen kampına yerleşti. 
Kampta mültecilere aylık 60 ABD Doları maaş ödeniyordu. Kendisini dilenci gibi hissediyordu kamp ortamında. 
Ailesini geçindirmek için marangozluk dahil, çok değişik işler yaptı. Sonra bir kadının yardımıyla 59 dolara bir çim biçme makinesi satın aldı ve yoğun bir tempoda bahçelerde çim biçmeye başladı. Ertesi hafta kadına olan borcunu ödedi. 

Her Kübalı göçmen gibi onun da aklında puro işi vardı. 1959 devrimi sonrasında ülkesini terk ederken “iyi puro nasıl yapılırı en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Miami'de herkesin hem ülkesini hem de ülkesinde üretilen kalitede puro içmeyi çok özlediğini fark etmişti. 
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Kendisinin durumu da başkalarınınkinden farklı değildi. 
İçtiği her purodan sonra “iyi puro yok bu ülkede” diyerek söyleniyor ve verdiği paraya acıyordu. 

Bir süre sonra Jose O. Padron çim biçerek 600 dolarlık bir tasarruf yaptı ve hemen kendisine bir yer kiraladı. 
Dükkânın aylık kirası 59 dolardı. Dükkâna gelen gelen ilk elektrik faturası ise 52 dolardı”. Tasarruf ettiği parayla tütün aldı ve kiraladığı dükkânda puro sarmaya başladı. 
O zamanlar iş ortamında sözleşme, senet, bono, poliçe yoktu. İşler el sıkışarak yürüyordu. O nedenle ticarette başarının birinci sırrı güven tesis etmekten geçiyordu. 

Aklında Miami'de bir puro fabrikası kurmak ve Pinar del Rio'daki gibi purolar üretmek vardı. Ancak yeni aldığı dükkânında sardığı puroların hiçbirisini satamadı. Zira Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu ona çalışma ruhsatı vermemişti. Çalışma ruhsatı alamadığı için dükkânı iki ay sonra kapatmak zorunda kaldı. Ama elindeki tasarrufuy- la kirayı ödedi ve sabırla ruhsat alacağı günü bekledi. 
Dört ay sonra ruhsat geldi ve hemen elindeki puroları satmaya başladı. Kazandığı parayla tütün alıyor gündüzleri sarıyor ve geceleri satıyordu. İşleri büyüyünce yanına bir yardımcı aldı. Aklından, 1950'li yıllarda içtiği gibi, H. 
Upmann markasıyla aynı kalitede yeni bir marka yarat mak geçiyordu. O zamanlar H. Upmann, güneşte yetişen Havana dış sargılığıyla üretiliyordu. Jose de aynı dış sargılıktan kullanmaya başladı. Başarısız birkaç marka denemesinde sonra 1964 yılında sektör geleneğine uyarak Padron ismiyle puro üretmeye başladı. Hedef müşteri kitlesi Miami'deki Kübalı göçmen tiryakilerdi. 

1967 yılına gelindiğinde Jose O. Padron'un atölyesi günde 7 bin adet puro üretme kapasitesine ulaştı. 
Miami'deki fabrikası 1964-1970 yılları arasında giderek artan talebi karşılamakta zorlanıyordu. 

1970 yılında Nikaragua'dan geldiğini söyleyen bir 
adam Jose O. Padron'u ziyaret etmek istemişti. Adam esasında elinde bir miktar numune tütünle Avrupa'ya gidiyor ve müşteri arıyordu. Ama patronu ona, Avrupa'ya gitmeden önce Padron'a uğramasını söylemişti. Adam Padron'un Miami'deki fabrika ofisine geldi, derdini anlattı ve elindeki tütünü göstererek fikrini sordu. Padron adamın elindeki tütünü inceledi ve çok beğendi. “Bunları Avrupa'da satamazsın; ama dönüşte bana mutlaka tekrar uğra” diyerek adamı uğurladı. Adam Avrupa dönüşünde tekrar Miami'ye geldi ve ona uğradı. Padron 


43 Türkiye'deki “siftah parası” gibi halen saklıyor bu faturayı. 


hemen hazırlandı ve adamla birlikte Nikaragua'ya gitti. 
Amacı her şeyi yerinde görmek ve varsa yeni iş olanakları keşfetmekti. Zira, kendisi de tütün yetiştiricisi olan “Somoza”, o zamanlar, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo nedeniyle, Nikaragua'yı yeni bir puro merkezi yapmak için tütün üreticilerine çok ciddi sübvansiyonlar veriyordu. Padron, Nikaragua'da gördüklerinden, yetiştirilen tütünün kalitesinden çok etkilendi. Miami'ye döndü ve hemen hazırlıklara başladı. Kısa bir süre sonra da 4 puro sarma ustasıyla birlikte o zaman 3 milyon nüfuslu olan Nikaragua'da bir fabrika açtı. Esteli'ye yerleştikten sonra Nikaragua'daki puro fabrikası sayısı, onunkiyle beraber 3'e çıkmıştı. Fabrikalardan birisi dönemin meşhur diktatörü Anastasio Somoza'ya aitti. 

Padron, işi sayesinde 43 yıldır ABD'nin desteğiyle ük keyi yöneten “demir pençe” Samozo'yla tanışmakta geç kalmadı. Nikaragua'da fabrika açmak ona kendi tütününü yetiştirme olanağı da vermişti. Somoza'ya iyi tütün yetiştirme konusunda çok yardımı dokundu ve beklediğinden kısa sürede diktatörün takdirini kazandı. Ama siyasetten dili yandığı ve eski bir komünist olduğu için mesafeli duruyor ve Perdomo ailesinin akıbetini düşünerek, fazla yakın görünmemeye özen gösteriyordu. Zira o siralar, henüz ülke genelinde geniş halk kitlelerinin desteğini almayı başaramamışsa da Sandinista'lar giderek güçleniyordu. 

1978 yılına gelindiğinde, onu Küba'dan ayrılmaya 
zorlayan koşullar değişmedikçe bir daha Küba'ya dönebileceği aklından geçmeyen Padron, kendini Havana'da Fidel Castro'nun karşısında buldu. Yanında 5 eski arkadaşıyla beraber Havana'ya gelmişlerdi. Padron'un niyeti, bir iyi niyet elçisi olarak eski arkadaşları dahil mümkün olduğunca siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamaktı. Efsanevi lider Castro'nun karşısındaydı. Bir zamanlar vargücüyle desteklediği, tüm mal varlıklarını devletleştiren ve onu, iki çocuğuyla beraber çok sevdiği ülkesinden ayrılmaya zorlayan rejimin lideriyle aynı masada, karşı karşıya oturuyordu. Ziyaretin nedeni, tahmin edilse de açık açık konuşulmamıştı. Görünürde gerekçe, bir işadamı heyetinin resmi ziyaretinden başka bir şey değildi. Padron aklından, “nasıl bir yol bulmalı da siyasi tutukluları serbest biraktırmalı” diye geçiriyor ve nefesini kontrol etmeye çalışıyordu. Ziyaretin sebebini itirafa zorlayan o korkunç sessizliğe dayanmaya çalışırken, Castro verdiği talimatla sessizliği bozdu. Toplantı odasına bir 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kutu Cohiba getirmelerini emretmişti. Odaya bir kutu Cohiba getirildi ve Castro'ya uzatıldı. Castro da kutuyu Padron'a verdi. Sonra dayanamayıp söze başladı: 

“Padron, senin Miami'de puro ürettiğini söylediler - bana. Ürettiğin purodan bir tane deneyebilir miyim?” 

Padron hazırlıklıydı ve biraz rahatlamıştı. “Tabii elbette diye cevap verdi. Cebinden 3 puro çıkardı ve seçmesi stro'nun önüne bıraktı. Toplantıyı gazeteciler de rdu. Castro birisini aldıktan sonra Padron diğer ikisini aldı ve birini tekrar cebine koydu. Castro puroyu altan sonra hemen etiketini (ring) çıkartıp yaktı. Padron la kendi purosunu yaktı. Karşılıklı purolar tüttürülerek Vikaragua' da işlerin nasıl gittiği hakkında sohbet etmeye başladılar. 'Padron ona Nikaragua'da yılda 3 kez hasat topladıklarından bahsedince Castro buna çok şaşırdı. Meseleye halen girilmemişti. Purolarda lezzet dönemeçleri birer birer dönüldükten sonra sadede gelindi. Padron'un isteğiyle odadaki, ABD'den gelenler dahil, tüm gazeteciler ve personel çikartıldı. Padron ona neden geldiğini ve amacını anlattı. Castro onu dinliyor, başını sallıyor ve 

bir sonraki hamlesini tasarlıyordu. Castro'nun işaretiyle 

Padron'un hiç beklemediği bir anda içeriye tekrar gaze- 
” ç teciler alındı. Bunlardan birisi, Tne New York Times'tan “ünlü bir Amerikalı gazeteciydi. O anda Castro Padron'a 

döndü: “Hey Padron, bu iyi bir puro ama sen etiketini (ring) kopyalamışsın. Bir tane ver bakayımI" dedi. Padron cebindeki son puroyu çıkarıp Castro'ya uzattı ve o anda tüm objektifler ona yöneldi ve peş peşe flaşlar patladı. 
Padron'un, bu beklenmedik hamlenin başına ne işler açacağını bilmesi o amda mümkün değildi. 

Castro, iyiye niyet elçilerini eli boş göndermemişti. Görüşm gin yapıldığı günün öğleden sonrası Padron 42 
utukluyla birlikte Miami'ye geldi. Siyasi tutuklular nları Miami Havaalanı'nda hasretle kucaklaşmış ve dron bir kahraman gibi karşılanmıştı. Ertesi gün tüm Zeteler ondan söz ediyordu; ama haber olma nedeni , hiç de düşündüğü gibi değildi. Castro'ya puro verirken çekilmiş resimlerin süslediği haberlere, “Komünist Pad-Si ron” diye başlıklar atılmıştı. Başlıkların altında “Eski ko- 
“m kadaşlarını kurtardı” spotları vardı. Padron, bu nebe den sonra Miami'deki antikomünistlerin hedefi haline gelmişti ve onun için artık tehdit ve tehlikelerle dolu bir yaşam başlıyordu. 

- Miami-Havana arasında bu gelişmeler yaşanırken . Nikaragua'da işler iyice karışıyordu. 1978 yılının Nisan 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ayında başlayan sıcak çatışmalar giderek ülke geneline yayılıyor ve Küba'nın Fidelinden ve Che'sinden esinlenen ESLN'nin (Sandinista National Liberation Front) efsane lideri Daniel Ortege, ülkenin her yerinden destek buluyordu. Sıcak çatışmalar devam ederken 24 Mayıs'ta Esteli'de 20'den fazla evle birlikte Padron'un fabrikası da ateşe verildi. Eylül'de Sandinista'lar 3 haftalığına şehri ele geçirdi. Esteli sürekli bombalanıyordu. Padron'un fabrikası da 3 kez bombalandı ve duvarları yıkıldı. Ancak her zaman sözünün eri olan ve işçilerine hep saygılı davranan Padron'a, herkesten önce kendi çalışanları sahip çıkmıştı. 
Onlara hayat hikâyesinden söz ediyor ve fabrikaya sahip çıkmazlarsa bir daha asla geri dönmemek üzere bir başka ülkeye taşınmak zorunda kalacağından bahsediyordu. 

1979 yılının Mart ayında Miami'deki fabrikasının çok 
yakınında bir bomba bulundu. Güvenlik görevlileri hemen polise haber verdi ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Fabrika bahçesine konulan bomba kimseye zarar vermeden imha edildi. Ama anti-Castrocular verdikleri bu gözdağı ile yetinmediler. Çünkü Padron, Küba cezaevlerindeki siyasi tutukluları kurtarmaya ve ABD'ye getirmeye devam ediyordu. 1979-1982 arasında fabrikasına 
3 kez daha bomba atıldı. Can kaybına neden olmasa da 
her seferinde fabrikanın camını ve çerçevesini aşağıya indiren bu bombalar sayesinde Padron ismi gündemden hiç düşmüyordu. Sonunda dayanamayıp fabrikasının kapısına bir pankart astı: “İnsanlar ikiye ayrılır. Sevenler ve birşey yapanlar-Nefret edenler ve yok edenler...” 

Temmuz ayının 16'sında henüz Somoza'nın sarayı düşmemişken, Padron Esteli'de fabrikasındaki 350 balya iyi tütünü ne yapacağını düşünüyordu. Bir uçak kiraladi ve hemen tütünleri bu uçağa yükledi. Uçak havalandığında aklına Havana'dan kopuş anı gelmişti. Pencereden görünen manzara hiç de hoş değildi. Beyruta dönmüş olan şehrin her yanından dumanlar tütüyor ve silan sesleri yükseliyordu. Nikaragua'dan El Salvador'a, oradan da ilk uçakla Tampa'ya (ABD) geldi. O ayrıldıktan tam 3 gün sonra yani 19 Temmuzda Somoza'nın sarayı düştü ve FSLN, ABD'nin 43 yıldır desteklediği iktidarı devirdi. Sokaklarda büyük bir coşku vardı. Suratlarındaki kırmızı yüz maskelerini coşkuyla çıkaran genç Sandinist: ler, ellerindeki kaleşnikofları hınçla yukarıya kaldırılarak, “Yaşasın Tam Bağımsız Nikaragua... Yaşasın Halkların Kardeşliği...” diye haykırıyordu. 

Devrimin hemen arifesinde Nikaragua milli gelirinin 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yüzde 40'ına hükmeden Somaoza ailesinin tüm malvarlığı devletleştirildi. ABD'nin Vietnam yenilgisinden tam 4 
yıl sonra, Avo Uvezian'ın caz müziği eşliğinde nasıl dans edileceğini öğrettiği İran Şahı Rıza Pehlevi'nin devrilip Humeyni'nin iktidara geldiği yıldı 1979. 12 Eylül askeri darbesinden tam | yıl önce yani. Şili'de olduğu gibi hemen söndürülmezse tüm Latin Amerika'yı saracak olan devrim ateşi, Guetamala ve El Salvador'a da sıçramıştı. 
Washington şoktaydı!.. 

Zaman zaman kendisini karmaşık duygular içinde bulsa da, hayatı zaten macerayla geçmiş olan Padron, Nikaragua devrimini uzaktan izlemekle yetindi. Bir yandan Sandinist'lerin ülkelerine coşkuyla bağlılığı ve mücadeleye azmiyle gençlik günlerini hatırlıyor ve gözleri doluyordu; diğer yandan hayatın gerçekleriyle yüzyüze kalmış olan sağduyusu ona çim biçtiği günleri hatrlatıyordu. 

Miami'deki bombalar ve hakkındaki sansasyonel haberler sayesinde Padron Miami'de satış rekorları kırdı. 
“Oysa sadece masum amaçlarla siyasi tutukluları kurtardim ve gereksiz yere saldırıya uğradım. Castro'dan hiçbir şey almadım ve ona hiçbir şey vermedim. Küba devleti bana güvendi ve saygı duydu; ben de onlara güvendim ve saygı duydum. Bu sayede 3600 insan özgür oldu” diyor ama söylediklerine kimseyi inandıramıyordu. 

1980 yılında Padron Nikaragua'ya döndü ve işçilerine 
yeniden üretime geçmek istediğini söyledi. Esteli'yi terk ettiğinde fabrikasında 300 işçi çalışıyordu. Küba'da olduğu gibi Nikaragua'da özel mülkiyete son verilmemiş ve devletleştrme yoluna gidilmemişti. Yerel bir Sandinista komutanı ile görüştü ve ona “Şu insanları görüyor Mmusunuz bunların hepsi 10 yıldır geçimlerini bu fabrikadan kazanıyor. Beni biliyorsunuz. Ben Somoza ile de çalıştım, Sandinista'larla da... Eğer benim doğru bir insan oldugumu düşünüyorsanız, bu fabrikada hemen üretime başlayabilirim. Doğru insan olmadığımı düşünüyorsanız bir daha geri dönmemek üzere gideceğim” dedi. Komutan ona: “Biz senin kim olduğunu ve neci olduğunu biliyoruz. Üretime başlayabilirsin. Sana garanti veriyoruz, bir sorun olmayacak” diye cevap verince, Padron tekrar Nikaragua'da puro üretmeye başladı. Sağduyu hakim olmuştu ve işçiler sevinçliydi. 

Puro efsanelerinden Nick Perdomo'nun bir özdeyişini çerçeveletip odasına astığı Ronald Regan, 1981 yılında ABD Başkanı seçildi. Latin Amerika kaynamaya başlayın- 


ca ABD yönetimi, Nikaragua devrimini başarısızlığa Uğratmak için her türlü önlemi almaya başladı. Kontrgerilla faaliyetlerini örgütledi, destekledi ve Nikaragua ekonomisini çökertmek için ne gerekiyorsa çekinmeden yaptı. 

El Salvador'da intikam tugayları işbaşındaydı. Rahipler, i öğretmenler, doktorlar, aydınlar teker teker öldürülüyor- d du. O zamanlar bunun adı “Latin Amerika'yı daha özgür 

ve daha demokratik bir ülke yapmak” değildi. Her şey daha açık seçik konuşuluyordu. Buna rağmen Daniel Ortege 1984 seçimlerinde yüzde 67 oy aldı. Bunun Üzerine 1985 yılında Reagan yönetimi Nikaragua'ya ambargo uygulama kararı aldı. Amaç, ülke ekonomisini en kısa yoldan çökertmek ve FSLN desteğini kirmaktı. 

Padron desteğini gördüğü bu güzel ülkenin en kötü günlerinde dahi ekonomisine döviz kazandırdı, istihdam sağladı ve daha da önemlisi puro endüstrisinin. tekrar canlanmasına yardım etti. Ama sorunlar bitmek bilmiyor du Kontra'larla Sandinista'lar arasındaki çatışmalar artan bir şiddette devam ediyordu. Sınıra çok yakın olduğu için her tarafına mayın döşenen Esteli civarındaki tütün tar lalarında, kaliteli tütün üretmek artık neredeyse imkânsız hale gelmişti. ABD ambargosu nedeniyle satışlar da azalınca üretimini yıllık 5 milyon purodan 2 milyona düşür. 7 
dü. Fabrikasındaki stokları eritmekte zorlanıyordu Padron. Çünkü elindeki puroları ABD'ye sokamiyordu. 

Özel ilişkileri sayesinde ABD Hazinesi'nden belli bir süre muafiyet koparmayı başardı. Artık ambargo kararı onun için süreli de olsa uygulanmayacaktı. Hemen purolarını Miami'ye taşıdı. Ama Daniel Ortaga'nın seçimleri kaybettiği ve bunun Üzerine ABD ambargosunun kaldırıldığı 1990 yılına kadar Esteli'deki fabrikasında sarılmayı bekleyen bir yığın tütün ve yüklü bir miktarda | puro stoku vardı. e Z 
1990 yılında ABD ii kalkınca Padron' 
Piloto Cigars Inc. adli şirketi nefes aldi ve satış hacmin yavaş yavaş artırmaya başladı. 1993 yılına kadar sadece Miami ve çevresi için üretim yaparken 1993 yılından sonra ABD ulusal pazarına doğru genişlemeye başladı. 

Onun en büyük ortakları her zaman işçileri. oldu. 
Babasının öğütlerini hiçbir zaman aklından çıkarmayan Jose O. Padron için de kalite, her zaman kantiteden önce geliyordu. Tütün ve puro üretiminin büyük bir. 
sabır işi olduğunu ve şeytanın işe karışmak için her an kapıda beklediğini hiç aklından çıkarmadı. Müşteri mem- Göz 


See o), 


nuniyetine çok önem verdi. Aynı kalitede ve standartta puro üretmeyi vizyon edinmişti. Markasının müşterisine sunduğu lezzet standardını sürdürmek için elinde her zaman en az 5 yıllık tütün stoku bulumnduruyordu. Bir 


markayı çocuğa benzeten Padron'a göre, marka önce emeklemek, sonra küçük küçük adımlar atmak, sonra yürümek ve sonra da koşmak zorundaydı. Bunlardan herhangi bir aşamayı tamamlamadan diğerine geçenin, 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kim olursa olsun burnunu Kırılacağını gayet iyi biliyordu. 
Eleştiri almaktan hiç çekinmedi. Tersine aldığı şikayetleri, hep ürettiği puronun kalitesini artırmakta yol gösterici fikirler olarak kullandı. Ne de olsa marka demek âile şerefi demekti. Ailesinden aldığı terbiye böyle diyordu. Bugün Nikaragua puroları meşhursa bunun en önemli nedeni, Padron'un bitmek bilmeyen enerjisi ve aileden gelen tütün ve puro bilgisidir. 
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PURO NEDİR? 


rılmış tütün formatıdır. Puro, kurutulmuş, fermente 

edilmiş ve bekletilmiş bir demet yaprak tütünün, içine hernangi bir katkı maddesi ilave edilmeksizin, birbirlerine sarılarak silindir şeklinde bir araya getirilmesinden oluşur. Yapılma amacı, ucunu yakmak suretiyle çikan dumanı ağza çekmektir. 

Puro içmek, pipo, nargile ve sigara içmekten farklıdır. 
Pipo, nargile ve sigara dumanı ağza değil, ciğerlere çekilir. İngilizce cigar, Maya dilinde tütün içmek anlamına gelen sikar (kimi kaynaklarda cıkar) kelimesinden türemedir**. Oxford İngilizce Sözlük kelimenin kökenini İspanyolca cigarro olarak vermektedir. İspanyolca cigarro ağustosböceği anlamına gelir. Puronun ağustosböceğine benzetilmesinin nedeni “Perfecto” formatındandır. 
İspanyolca puro, Türkçe'de pür-saf anlımına gelen bir sıfattır. İspanyolca puro “cigarro” (pure-cigar) saf puro anlamına gelir”. Kimi kaynaklarda aynı ülkede yetişmiş yapraklardan sarılmış olan cigar için puro tabirinin kul lanılması gerektiği öne sürülmektedir". Küba (/Habanos) purolarının tüm yaprakları yerlidir. Ama Habanos olmayan purolarda değişik ülkelerin yapraklarından harman oluşturmak oldukça çok yaygındır. Bazı sitelerde “stogie” terimi de puro anlamında kullanılmaktadır. Rednouse İngilizce-Türkçe sözlükte bu kelimenin karışılığı olarak “düşük kaliteli puro” açıklaması yer almaktadır. Bu kelimenin 1800'lü yıllarda ABD'de Conestoga'da (Pennsyivania| ilk puro fabrikaları kurulduktan sonra ortaya çıktığı iddia edilmektedir?”. Türkçe'de özellikle Anadolu'da sigaraya, cigara dendiğini de hatırlayalım. Puronun sigaradan önce içildiği düşünülürse, bir “rocket scientist” imitasyonuyla kelimenin dilimize çok önceden yerleşmiş olduğu sonucuna varabiliriz (1) 

Puro Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Honduras, Kamerun, Küba, Nikaragua ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilir. Başka ülkelerde de üretilir, ama dünya piyasalarında bu ülke puroları tercih edilir. 


rin pipodan sonra insanoğlunun içtiği ne eski sa- 


44 http./en.wikipedia.org/wiki/Cigar 

45 http://www.cigartrading.com/index.html 

46 http://www.cigarsforless.com/FAO.htm#whatispuro 
47 http://Www.american.edu/TED/cigar-trade.htm 
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Adem ile Havva'nın cennet bahçesinden atılmasına ve Hz. İsa'nın insanoğlunu bu günahtan:kurtarmak için kendini feda etmesine rağmen, insanoğlunun bir ölümlü olmasına vesile olan yasaklı bitkinin ne olduğuna dair j değişik inanışlar vardır. Çok yaygın bir kabul görmesine rağmen elma bunlardan sadece birisidir. Değişik ülkelerde ve inanışlarda cennetin bu yasaklı bitkisi için üzüm, buğday, incir, hurma, armut, muz, çınar, sedir olduğu da söylenir”. Cenetten kovulduktan sonra Adem ile Havva'nın mahrem yerlerini (0 zamanlar saç ve baş mahrem değildi) bu bitkinin yapraklarıyla kapattığına inanılır. Bir inanışa göre Adem ile Hawa mahrem yerlerini tütün yapraklarıyla kapatmıştır. O nedenle cennetin yasaklı bitkisi tütündür. 

Tütün, “Solanaceae” (patlıcangiller) familyasından “Nicotiana” cinsinden bir bitkidir. Tütün içilir, çiğnenir ve toz haline getirilerek burundan çekilir. Bir tütün fidanı 
nın boyu 1 ile 3 metre arasında değişir, Her fidanda 10 
ile 20 arasında yaprak yetişir. Bu yapraklarda nikotin ve bir tür uyuşturucu etkisine sahip alkaloid bulunur. Tütün toksiktir ve solunum sisteminde ve akciğerlerde tahribata... 
yol açar. Tütün içiminde ilk önce pipo benzeri bir alet kullanılmıştır. 

Tütün Amerika kıtası kökenli bir bitkidir. Tütün içmek, milattan 2 bin yıl öncesinden itibaren varolan, Maya kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Mayalılar çok iyi denizcilerdi. Meksika Körfezi'nin tamamında, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve diğer Karayip adalarında, kokonat ve tütün ticareti yaparlardı. Bu ticaret sayesinde tütün Kuzey Amerika'ya ve Kanada'ya geçmiştir. ” 

Columbus ve arkadaşları, Rodrigo de Xerez ve Torres, kıtaya ayak bastıklarında kadın erkek birçok K yip yerlisinin pipo işlevli bir tür kamış yardımıyla bir tt ot yaktıklarını ve dumanını ağızlarında tuttuktan sonra üflediklerini görmüştü. Ancak bu gördüklerinin aslında Avrupa insanı için tütünün keşfi olduğu gerçeğini muhtemelen hiçbirisi fark edemedi. Çünkü Çin'e geldiklerini sanıyorlardı ve aradıkları şey daha çok altin ve gümüştü. . 


48 http://Www.cigarcyclopedia.com/cigarprimer/timeline.php ve 
http://Www.globeaware.org/Content/trips/cuba/cubahistory.php 
49 Der Spigelin Adem ile Hawa'nın cennetten kovulduktan sonra 
dünyada hayata başladıkları yer” içi Urfa civarındaki Göbekli Tepesi'dir iddiasına göre bazı meyveleri kolayca listeden çıkarabiliriz. Bakınız: Popüler Tarih, Kasım 2006, Sayı 75, Sayfa 23. ) 


© Zira o dönemde Batıda Roma İmparatorluğu çökmüş, doğuda Bizans İmparatorluğu'nu tarih sahnesinden silen Osmanlı İmparatorluğu uzakdoğu ticaretini ve açık denizleri tamamen kontrolü altına almış ve yeni bir çağ başlatmıştı. Ticaret artık mal mukabili değil, değerli ma- 
- denlerden yapılma para karşılığında yapılır olmuştu. Hızlı mal sirkülasyonu, doğal olarak değerli maden talebini artırmış ve korsanlara gün doğmuştu. 
Hıristiyanlığı yaymak bir yana Columbus ve arkadaşları aslında bir firsat peşindeydi. Ticareti gayet iyi bildikleri için daha önce hiç görmedikleri ve Avrupa'da piyasa değeri olmayan bu bitkiyle hiç ilgilenmediler. Tütünün — Seville, Cadiz, Moguer, Cartagena gibi İspanyol limanlarında elden ele dolaşması ve oradan Avrupa'nın tamamına ulaşması için bir yüzyılın geçmesi gerekti. Amerika kıtasındakiler hariç, insanoğlunun tütünle tanışması o nedenle 12 Ekim 1492 tarihinde, kıtanın Christopher Columbus tarafından “keşfi” ile başlar. Ancak Küba'da tütünün milattan önce 200-300 yıl öncesinden bu yana ekildiği bilinmektedir. 

1492 yılında İtalyan asıllı Columbus'un “yeni dünya” 
ile ilk teması Bahama adalarından birisi, muhtemelen Malting Adası'yla oldu. 3 Ağustos 1492 tarihinde denize 

yi açılmış ve 12 Ekim 1492 yılında şafak vakti karaya çıkmıştr. Daha sonra Küba ve Haiti'yi “keşfetti”. Küba'da yerliler onlara “Cohiba” ikram etti. Cohiba, Küba yerlilerinin tütüne verdikleri isimdi. Tobago ise kurutulmuş tütün yapraklarını yakarak dumanını içlerine çektiklerini pipo benzeri tüpün adıydı. Ama Columbus ve arkadaşları ne gördüklerini çok önemsediler, ne de kendilerine ikram edilen şeyin, anlam ve önemini... O nedenle Cohiba o ra dilimizde tütünün karşılığı olan İngilizce e yer değiştirdi. 


Me e 


Büyükelçi Nikotin! 


1510 yılında Francisco Hernandez de Toledo tütün 
numunu İspanya'ya götürdü. Çünkü artık piyasa değeri oluşmaya başlamıştı. Bugün Gitanes ve Gauloises - gibi ağır içimli sigaralarla özdeşleşen Fransa'da tütün kullanma alışkanlığı 1525 yılımda, Fransa'nın Portekiz büyükelçisi olan ve nikotine ismini veren Jean Nicot sayesinde başlamıştır. 


? 50 Bakınız: http://MWww.collectionscanada.ca/passages/h8-2 13-e.html 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Tütünü İngiltere'ye ilk götüren Sir Francis Drake adlı bir denizcidir. Daha sonra bir kaşif olan Sir Walter Raleigh pipo benzeri bir alet yardımıyla tütün içme alışkanlığını İngiltere'ye yaymıştır. Bu alışkanlık oradan tüm Avrupa'ya ve Rusya'ya; 17. yüzyılda Rusya'dan Çin'e ve Japonya'ya ve Afrika'nın batı sahillerine yayılmıştır. 
ABD'de tütün içme alışkanlığı, 1765 yılında patlak veren savaşla başlamıştır. 

Tütünün ilk olarak Amerika kıtasından nerede yetiştiği kesin olarak bilinmemektedir. Maya kültürünün ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle çoğu kişi ilk olarak bugünkü Meksika veya Honduras sınırları içinde bir yerlerde yetiştiği kanaatindedir. Bu nedenle tütünün ilk içildiği yer için Mesoamerica (orta Amerika) tahmini yapılmaktadır. 

Ünlü bir etnograf olan Oriedo y Valdes 1529 yılında Anüller'de bir akşam vakti yapılan ve 180 kişinin içki içerek, dans ederek ve puro içerek katıldığı bir seremoniyi şöyle tasvir etmiştir”"; 

“İçki içmeye henüz başlamışlardı ki, Reis bir el uzunluğunda ve bir parmak kalınlığında, bir tutam tütün yağrağı getirdi. Bu yapraklar birbirine sarılmış ve ince iplerle iki-üç yerlerinden bağlanmıştı. Tütün olsun diye yerliler bu yaprakları büyük bir dikkat ve özenle yetiştirmişlerdi. 
Daha sonra bir ucundan yaktılar. Yapraklar tamamen bitinceye kadar (bir tütsü çubuğu gibi) yavaşça yandı, ki bu bir gün sürdü. Ara sıra yanmamış ucunu ağızlarını götürdüler; dumanını kısa bir süreliğine ağızlarına çeküler ve sonra bıraktılar. Ağızlarını kapattılar ve nefeslerini bir süreliğine tuttular. Sonra geri bıraktılar. Duman ağızlarından ve burunlarından çıktı... Bu arada hep içki içtiler; içki aralarında duman çektiler. Bazıları avuçlarının içiyle bir davula vuruyor, diğerleri şarkı söylüyordu. Bu böylece gece yarısına kadar sürdü..." 

“Montecristo” gibi, bu adla bir puro üretilmesine sebep olmasa da “Notre Dame'ın Kamburu” adlı romanı puro işçileri tarafından çok beğenilen Victor Hugo, tütün için “Düşünceleri hayallere dönüştüren bitkidir” de-Mişti2. 

Dans, müzik, içki ve tütün, tarin boyunca hep birbirini çağrıştırmış ve en “ilkel” ayinlerden en “modem” seremonilere kadar hep bir arada olmuşlardır. Bizim Mevlevi ayinlerinde de müzik, dans ve tütün içmek (enfiye: 


51 Cigar Music, Tobacco Songs from Old Havana, içindeki Harold G. 
Hagopian tarafından yazılmış nottan. 
52 http://www.simplycigars.co.uk/cigar-ifestyle-cigar-guotes-c- 
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çekmek) hep bir aradaydı. Gezenler bilir revnaklı, serin avlulardan girilen Hacı Bektaşı Veli türbesi benzeri yerleri. Bu mekânlarda dervişlerin ve müritlerin şamdanları, tespihleri, kemeriyeleri, teslim taşları yanında bir de enfiye kutuları olur. Bu tür özel eşyalar bu kutsal mekânlarda camekânlar içinde teşhir edilirler. 

Tütün ile ilgili efsaneler oldukça çeşitlidir. Kuzey Amerika Huron kabilelerine göre tütün; “Büyük Ruhun” “Büyük Kıtlıktan” sonra yeryüzüne toprağı zenginleştirmek üzere bir kadın göndermesiyle ortaya çıkmıştır”? Bu kadın, köylerde ve kırlarda dolaşmış; sağ eliyle nereye dokunduysa orada patates; sol eliyle nereye dokunsa orada mısır yetişmiştir. Yeterince dolaşıp toprağı zenginleştirdikten sonra dinlenmek için oturup da ayağa kalktığında, oturduğu yerden bu kez tütün yetişmiştir. İnanışa göre tütün bu şekilde yeryüzünde hayat bulmuştur. 
Bu hikâye yorgunluk ve gerilim sonrası tütünün verdiği rahatlamaya yakışsa da gerçeğin ne olduğunu bilmek mümkün değildir. 

Columbus öncesine ait kültürlerin tütün ve tütün içmeye dair sayısız mit ve efsaneleri vardır. Örneğin Kolombiya'da Kirli Nehir (Dirty River) kenarında yaşayan yerlilere göre bir zâmanlar Dabeida adlı bir ülke varmış. 
Bu ülkede Fırtına Tanrıçası'nı temsil eden saf altından yapılma büyük bir tapınak varmış. Bu tapınağın etrafı kar ve buzlarla çevriliymiş. O nedenle Dabeida hiçbir canlının yaşayamayacağı kadar soğuk bir ülkeymiş. Bir gün buraya bir büyü çözücü (witchdoctor) şaman gelmiş ve tapınağa bir ağız dolusu tütün dumanı üflemiş. 
Şamanın üflemesiyle tapınağın Üzerindeki tüm buzlar kırılmış ve erimeye başlamış. Derken buzların erimesiyle ortaya saf altından yapılma bir tapınak çıkmış ve böylece Dabeida'da her yer ısınmaya başlamış. Bu efsanevi ülke bu sayede içinde tüm canlıların huzur içinde yaşadığı sulak ve yeşil bir ülke haline gelmiş. 

Venzuela'daki Warao yerlilerine göre ise tütün dünyanın orjinidir. Onlara göre Şafak Kuşu (güneş) gökyüzüne ilk yükseldiğinde kendisine, yeryüzü ile gökyüzü arasında bir duman bulutu gibi beyaz ve yuvarlak bir ev hayal etmiş. Hayal etmek onun için yeterliymiş ve hayali hemen gerçek olmuş. Daha sonra Şafak Kuşu, tütüne karakterini veren dört elementi oluşturan dört Bahanas'ı 


53 http://Wwww.escapeartist.com/efam/4 | /History. of. Tobaco.html 


(tütünün bölgedeki adı) yaratmış. Bu dört element, tir yaki ilk defa dumanı çektiğinde onu kuwetle ısıran Siyah Arı, Kırmızı Arı, Sarı Arı ve içeriği insan vücuduna geçen ve onu etkisi altına alan Uçan Mavi Bal'mış. 

Amerika kıtasında yerli kabilelerin “Calumet” dedikleri Barış Çubuğu ayinleri Avrupalılar gelmeden önce de vardı. Bu ayinler, sosyal, ekonomik ve siyasi boyutları da olan büyüsel törenlerdi. Bu törenlerde kabile reisleri ve temsilcileri bir araya gelirler ve uzun çubuklarla tütün içerlerdi. Tören, aynı zamanda “Yıldırım Kuşu” olarak da bilinen Çayır Tanrısı'nın yardımını istemek için ayin liderinin 4 kez üflemesiyle başlardı. Daha sonra pipomsu çubuk elden ele dolaşır ve herkes bir kez çektikten sonra sorunlar tartışılmaya başlanır ve çözüm yolları aranırdı. 
Bazen bu törenler kabileler arasında barış tesis etmek amacıyla yapılır, bazen düğün veya ticari bir antlaşmayı kutlamak için, bazen de bir yeni yetmenin yetişkinler arasına kabulünü kutlamak için yapılırdı. Ayinin ritüelleri amaca göre değişirdi; ancak hiçbirisinde tütün eksik ok mazdı. 

Karayip adaları arasında La Espanola, tütün tonumu ile tanışan ilk adadır. Daha sonra tütünle tanışan adanın Küba olduğu tahmin edilmektedir. 1492 yılında İspan- . 
yolların kıtaya ayak basmalarıyla Avrupalılar tarafından da fark edilen tütün o zamanlar sağlık işaretiydi. Tütün, Amerika kıtasında kutsal bir bitki olarak kabul görülürken Avrupa kıtasında büyü ve sihri temsil ederdi. Güney Amerika'da mucizevi bir ilaç olarak kabul edilen tütün, dini ve askeri törenlerin vazgeçilmez bir unsuruydu. 
Brezilyalılar için o bir mitti. İnanışa göre, tütün Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir ve aynı zamanda onun bir özelliğidir. Mayalılara göre, Tanrıların dev purolarından dökülen akkorlu küller yıldızları, iki ince taş arçasının çarpışmasından çıkan ses gök gürültüsünü, bu çarpişmadan çıkan kıvılcımlar şimşeği ve nihayet yağmur Tank rısının purosundan çıkan duman ise bulutu meydane getirirdi. Bu inanış nedeniyle Mayalılar, ilk mahsullerini hep Tanrılara adarlardı. 

Karayip yerlileri tütünü ilaç niyetine kullanmışlar ve acıyan yerlerini dumanla uyuşturmuşlardır. Puronun orijJinal yeri dışında ilk görüldüğü yer Burma'dır. Burmalılar tütünden öylesine etkilenmişlerdir ki kulak memelerine açtıkları iri deliklerin içine tütün yerleştirmişlerdir. 


Tütünün İlk Kurbanı! 


Avrupalı ilk tiryakiler için tütün bir zevk kaynağıdır. 
O nedenle tütünü küçümseyenlere karşı çıkmışlar ve onun teskin edici özelliğini, bir tür meditasyon aracı olarak kullanmışlardır. Kıtaya gelen ve sağ salim Avrupa'ya dönen İspanyollar, tütün içmenin zevkini ilk tadanlardır. 
Columbus sonrasında Amerika kıtasına gelen ilk İspanyol olan Rodrigo de Jerez tütünden aldığı zevkten öyle etkilenmiştir ki, İspanya" da da bu alışkanlığını sürdürmek istemiş; ailesi ve arkadaşlarının önünde tütün içerken ağzından duman çıkarıyor diye şeytanın etkisi altında kaldığından şüphelenilmiştir. Daha sonra bu alışkanlığını kamuya açık yerlerde devam ettirince hapse atılmış ve İspanyol engizisyonunun kurbanı olmuştur. Bu nedenle tütünün ilk kurbanı, 1498 yılında Küba'da tütünü ilk ta- dan Avrupalı olan Rodrigo de Jerez'dir. 

Tarihi, puro tarihiyle özdeşleşmiş olan Küba adasına insanoğlunun ilk defa ayak basması Milattan Önce 
3500 yılındadır. Adaya ilk gelenler balıkçılar ve avcılardı. 
Daha sonra bunlara tarım işinden anlayan “Taino” adlı bir kabile katıldı. Tainolar Arawak yerlilerinin bir koluydu. 
Columbus adaya ayak bastığında ele geçirilen Tainoların şefi Vaftiz olmayı reddederek “Bundan böyle ne ülkemde, ne de cehennemde İspanyol görmek istiyorum” demişti. O tarihte yaklaşık olarak 100 bin olduğu tahmin edilen yerli sayısı, 1542 yılına kadar yaklaşık olarak 5 
bine kadar düştü. 

16. yüzyılda İngiltere dünya edebiyatına büyük bir deha armağan etti. Bu deha, aradan 300 yıl geçtikten sonra karşılığını Sigmund Freud'dan alacağı “Puro sadece bir purodur” özdeyişinin kendisine atfedildiği dünyanın en büyük oyun yazarlarından birisi olarak kabul edilen ünlü İngiliz şair William Shakespeare idi. Shakespeare, tam 280 yıl sonra doğacak ve ünlü bir puro markasına da isim olacak oyununu Romeo and Julieta'yı 16.yüzyıl sonunda, yani 1595 yılında tamamladı. 

Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından “keşfinden” sonra İspanya krali Meksika'nın Orizaba bölgesinde ilk puro tekelini kurmuş ve dünyanın geri kalan kısmında tütün ekimi ve ticaretini yasaklamıştı. Dünya çapında kurulan bu tütün tekeli sayesinde 16. yüzyılın ortasına kadar tütün gelirlerinden elde edilen refahtan bölge ziyadesiyle istifade etmişti. Hatta, kraliyet hazinesine sağladığı paranın büyüklüğü nedeniyle Orizaba şehri, 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uzunca bir süre İspanya Kralı'nın tacının mücevheri olarak isimlendirilmişti. 1614 yılında İspanya Kralı Küba'da tütün üretimi için La Casa de Contratadıon de la Habana adlı bir şirketi yetkilendirdi. O zamanlar üretilen tütünün büyük bir kısmı Seville'ye geliyordu. Ama Küba'da ticari amaçla puro sarma işi de bu sayede başlamıştı. Bu tarihten sonra tütün ve puro Osmanlı sultanlarının da başını ağırtmaya başladı. 1623 yılında tahta çıkan Sultan V. 
Murat devrinde tütün kullanımını önlemek üzere idama varacak kadar ağır cezalar öngörülmesine rağmen, alışkanlığın önü alınamamıştı. 

17. yüzyılda Karayipler tamamen Batı Avrupa saldırısı altındaydı ve İspanyolların 200 yıllık saltanatı tehdit altındaydı. İngilizler 1655 yılında Jamaica'yı, 1697 yılında da Fransızlar Haiti'yi aldı. 1717 yılında bir başka İspanya kralı (Kral Philip V) tarafından bu kez Küba'da tütün tekeli kurdu. Bu tekelin adı Estanco del Tabaco idi. Kraliyet fermanı ile kurulan bu tekel İspanya Kralı'nın bilgisi ve izni dışında adada tütün Üretimini ve satışını yasaklıyordu. 
1762 yılında İngiliz donanması Küba'ya saldırdı ve 1! 
ay süreyle Havana'yı işgal etti. Daha sonra bu saldırıyı İspanyollar püskürttü. 

Tütün üretiminde tekele rağmen hiçbir zaman köle kullanılmamıştır. Çünkü tütünün yetiştirilmesi, kurutulması ve fermantasyonu ince işçilik gerektiriyordu. Köleler daha çok şeker kamışı üretiminde kullanılıyordu. 

1812 yılında Orizaba'nın İspanyolların elinden çıkması sonrasında bölgede tütünü kontrol etmek, uzunca bir süre siyasi ihtilafların ve iç savaşın ana sebebi haline geldi. Daha sonra Meksika'nın komple elden çıkmasıyla İspanya Kralı Fernando Vi, 1817 yılında Küba'da tütün yetiştirme yasağını kaldırdı. Kral Fermnando'nun bu karari sayesinde Küba ile dünyanın geri kalan kısmı arasında tütün ve puro ticareti serbest hale geldi. Bunun tek şartı vardı, puro ve tütün ticareti İspanya limanlarından yapılmak zorundaydı. Tekele son veren kararın hemen sonrasında Avrupalılar için puronun altın çağı başladı ve o tarihten itibaren Küba bir puro ve tütün adası haline geldi. Küba halkının bu kararından duydukları memnuniyetin ifadesi olarak İspanya Kralı'na özel purolar hediye gönderdiklerine ve bu purolara Trinidad dendiğine dair rivayetler vardır. 

18. yüzyılda artık hemen hemen bütün dünya tütün bitkisini ve tütün içme alışkanlığını biliyordu. O zamanlar trenlerde çok fazla tütün içiliyor olması nedeniyle tiryakilere özel vagonlar; klüplerde ve otellerde de tütün içme 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odaları yapılmıştı. Bu odalara kıyafetlere kül dökülüp, leke bırakmasın ve duman kokusu sinmesin diye özel dikilmiş ceketler konuluyordu. 

Tütün yanında şeker endüstrisi de Küba'da iddialıydı. 
1783 yılında ABD'de bağımsızlığın ilanıyla Küba şeker 
endüstrisi için yeni bir dönem başlamıştı. 1791 yılında Haiti'de büyük bir köle ayaklanması oldu ve bu ayaklanma nedeniyle Küba'nın şekerde en önemli rakibi olan Haiti, ABD piyasasında Küba'ya karşı rekabet avantajını kaybetti. 1820 yılına kadar Küba dünyanın en büyük tütün ve şeker üreticisi olarak kaldı. Bu sürede hem tütün hem de şeker fiyatları çok yükselmişti. Ada iştah kabartıyor ve dikkat çekiyordu. Bu arada Venezüalalı general ve özgürlük savaşçısı Simon Bolivar önderliğinde girişilen bağımsızlık savaşları sonunda Orta Amerika'da Meksika ve Güney Amerika'da birçok ülke bağımsızlığına kavuşmuştu. Ancak Porto Riko ve Küba halen İspanyol sömürgesi durumundaydı. 

1810-1850 yılları arasından birçok Havana markası yaratıldı. 1810 yılında Cabafitas, 1834 yılında Por Larranaga, 1840 yılında Punch, 1844 yılında H. Upmann, 
1845 yılında Ramon Allones, La Corona ve Partagas ve 
halen yaşayan diğerleri... Eski Havana limanından oluk oluk puro akıyordu Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya. Bu arada İspanya'daki puro fabrikaları artık yavaşça serbest ticaretin “görünmeyen süpürgesiyle” tarim sahnesinden siliniyordu. Servet, iktidar ve prestij sembolü puroya artık parası olan herkesin ulaşabildiği bir dönem başlamıştı. 
1837 yılında adada 306 fabrikada puro üretiliyor ve yılda 4.887 bin adet puro ihraç ediliyordu. Bu rakam 1840 
yılında 141 milyon 600 bin adete çıkmıştı. 


“Sayın Kraliyet Savcılığına, 

İzmir'den kalkıp Napoli ve Porto Ferrajo yoluyla Marsilya'ya gelirken, Faraun gemisinin ikinci kaptanı Edmon Dantes, Murattan aldığı bir mektubu Elbe adasındaki devrik imparatora vermiştir. Gasıp'tan (/Na- polyon) aldığı bu mektubu da Paris'teki Bonapartçılar Komitesi'ne götürecektir. Bu mektup, şu anda, ya üzerinde ya babasının yanında ya da Faraun gemisindeki kamarasında gizlidir. 

Tahtın, Kral'ın ve dinimizin sadık bir hizmetkarı ta- 


rafından ihbar olunur.”* 


54 Monte Kristo, Alexandre Dumas, Timaş Yayınları, İstanbul 2004, 
Sayfa 34. 


“tamamlandı. 


İşte ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'nın, nişan- i landığı gece yukarıdaki ihbar mektubuyla kaderi değişen kahramanı Edmon Dantes'sinin son derece sürükleyici ve bir o kadar da dramatik macerasını konu alan ve bir . 
yüzyıl sonra doğacak bir premium puro markasına isim olacak ünlü romanı Monte Kristo, bu tarihlerde (1844) 


1862 yılında Osmanlı Devleti (Sultan Abdulaziz) Mike 
ye tütün ithalini imparatorluk tekeline aldı. 

1865 yılında puro adasında fabrika sayısı rekor bir rakama 356 adete çıkmıştı”. Aynı yıl Hoyo de Monterrey, 
1875 yılında Romeo y Julieta, 1882 yılında El Rey del 
Mundo ve 1885 yılında La Gloria Cubana doğdu. Artık puroyu, ünlü Alman düşünür Karl Marx (1818-1883) ve psikanalizin kurucusu olan Avusturyalı nörolojist Sigmund Freud (1856-1939) gibi ünlü bir çok deha içiyor ve ilnam alıyordu. Günde 20 adet puro içtiği iddia edi- i len Sigmund Freud, Shakespeare'e cevaben o meşhur o. 
sözünü bu tarihlerde söylüyordu”; “Puro bazen, sadece purodur.”*7 

Keza İngiliz şair Rudyard Kipling (1865-1936) Ba helor Ballads adlı şiir kitabını bu tarihte yayınlamıştı. Bu kitabında puroya yönelik olarak kaleme aldığı “The B rothed,” adlı şiirinde şu dizelere yer veriyordu”... 


Larranaga'da barış vardır, 

Henry Clay'da huzur, 

Ve bir kadın sadece bir kadındır, 
İyi bir Puro ise içten içe bir olmak5” 


1868 yılının Ekim ayında Carlos Manuel, ,de Cespedes 
Küba'nın |. Bağımsızlık Savaşını başlattı. 200 bin insanın ölümüne neden olan 10 yıl süren mücadeleye isyancılar amaçlarına ulaşamadı. Bir grup bağıms vaşçısı ABD'ye sürgüne gitti ve orada İspanyol sömü c 


55 http://www.cigarcycopedia.com/cigarprimer/timeline.php 

56 hitp://Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/People . 
Profile/0,2540,52,00.html 

57 Özdeyişin İngilizce orijinali “Sometimes a cigar is just a cigar. Puro 
Sigmund Freud için sadece puro değildir. Freud'ın nl anl ve eserlerinin merkezinde puro vardır. KN 

58 http://Ww.cigarcyclopedia. com/cigarprimer/timeline. e 

59 Son iki dizenin İngilizca orijinali: “And a woman is just a woman, but 
a good Cigar is a Smoke.” Smoke burada duman anlamında kullanıl mamıştır. Tutuşmuş bir puronun içinden insanın içine girerek insanda yarattığı ruh halinden söz edildiği kanaatiyle smoke, “içten içe bir olmak” şeklinde pek de “aslına uygun olmayan” bir şekilde tarafımızca çevrilmiştir. 


sine son vermek için mücadele planları yapmaya başladı. Bir süre sonra bunlara o zamanlar Kuzey Amerika'da bulunan ünlü Kübalı gazeteci yazar ve Küba'nın simgesi haline gelmiş olan “Guajira Guantanamera” adlı şarkının sözlerini yazan büyük şair Jose Marti de katıldı. 1892 
yılında Jose Marti Küba Komünist Partisi'ni kurdu. Marti ve General Maximo Gomez 1895 yılının Nisan ayında Porto Riko'dan Küba'ya bir gemiyle geldi. Amaçları adayı İspanyol sömürgesinden kurtarmaktı. Birlikte bir bağımsızlık savaşı stratejisi hazırladılar. 2 Mayıs'ta yayımlanan New York Herald dergisinde yayımlanan bir makalesin- de Jose Marti, ısrarla Küba'nın bağımsız bir ülke olmasın- dan bahsediyordu. Bu makaleden 17 gün sonra giriştiği bir çatışmada İspanyol askerlerince öldürüldü. 

1898 yılında Havana Limanı açıklarında demirlemiş 
bir ABD gemisi, nedeni bilinmeyen bir şekilde havaya uçuruldu. Bunun Üzerine ABD Başkanı Roosevelt, adadaki İspanyol yönetimine karşı savaş kararı aldı. 11 ay süren savaş sonunda barış antlaşması imzalandı. Böylece adadaki İspanyol sömürgesi sona erdi. ABD. güdümünde yeni bir yönetim iş başına geldi. 1902 yılında, özgürlük savaşçısı Simon Bolivarın anısına, belki de Küba puroları arasında en ağırı olan Bolivar markası yaratıldı. Aynı yıl ABD, halen bir işkence merkezi olarak 
kullandığı Guantanamo'ya bir deniz üssü kurdu. 1906 
yılında Kiev'de Zino Davidoff doğdu. 1907 yılında Alfred Dunhill Londra'nın meşhur Duke caddesindeki meşhur dükkânını açtı ve içini Havana purolarıyla doldurdu. 
ABD'nin Florida eyaletinin başkenti Tampa yakınında Ybor City bir puro şehri haline geliyordu. 1910 yılında bu yeni kurulmuş şehirde 60 tane puro fabrikasında Üretim yapılıy yordu. 1912 yılında Dominik Cumhuriyetinde La Aurora puro fabrikası kuruldu. Aradan üç yıl geçmiş ti ki 1915 yılında Arturo Fuente Cigar Company kuruldu. 1920 yılına gelindiğinde ABD'de, 15 bin 732 adet puro fabrikası vardı ve yılda 6.6 milyon puro üretiyordu. 
Bu arada Amerikalı şirketler Küba'daki ekilebilir arazilerin üçte ikisine sahip olmuşlardı. 1921 yılında ABD'de altı değişik bölgede faaliyet gösteren puro şirketleri birleşti “ve ortaya “Consolidated Cigar” adlı dev bir şirket çıktı. 
Küba'da siyahlara karşı korkunç bir ayrımcılık uygulanıyordu. İçkiye, kumara ve fuhuşa dayalı bir turizm sektörü filizleniyordu. 1929 yılımda Büyük Buhran oldu ve adada büyük bir ayaklanma meydana geldi. Bu ayaklanma ABD destekli Küba Devlet Başkanı Gerado Machado y 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Morales tarafından şiddetle bastırıldı. 1933 yılında Morales askeri bir darbeyle koltuğundan indirildi ve yerine ABD yanlısı bir başka isim çavuş Fulgencio Batista oturdu. İzleyen 20 yıl içinde Küba halkına ait ne varsa Batista tarafından yabancılara peşkeş çekildi. 

1935 yılında Alonso Menendez tarafından Montecristo markası yaratıldı. 1946 yılında Hoyo de Monterrey'i yapan Fernandez Palicio y Cia ile birlikte 11. Dünya Savaşı sonrasında düşen puro talebini canlandırmak üzere ortaya Zino Davidoff çıktı. Davidoffun “Chateau” serisinin üretimine bu tarihte başlandı. 

1959 yılında devrim oldu ve Küba devleti ve hak 
kı ABD “himayesinden” kurtuldu. Fidel Castro iktidara geldi. Fulgencio Batista, Küba hazinesine ait 50 milyon ABD Doları'nı çalarak devrik diktatör sıfatıyla Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. O tarihte en çok aranan marka H. 
Upmann idi. Markanın sahibi Menendez & Garcia adlı şirket ABD'ye yılda ortalama 5 milyon adet H. Upmann ihraç ediyordu. O zamanlar bir puronun adet fiyatı 
50 sent ile 1.25 dolar arasında değişiyordu. 1960 yılının Ekim ayında devletleştirme kararı alındı. Küba puro endüstrisi, Amerikalı şirketlere ait araziler ve petrol rafinerileri devletleştirildi. Bu tarihten sonra çiftçiler, tütün fabrikalarındaki işçiler, puro harmanlama ve sarma ustaları için yeni bir dönem başladı. Tüm araziler ve devrim öncesinde Amerikalı şirketlerce desteklenen ve finanse edilen Küba puro şirketlerinin tamamı devletleştirildi ve Estanco del Tabaco benzeri bir tür devlet tekeli kuruldu. 
Bu tekelin yeni adı Cubatobaco idi ve yaptığı ilk iş puro kutularına “Made in Havana-Cuba" yerine “Küba Malıdır” anlamına gelen İspanyolca versiyonu “Hecho en Cuba” olan ifadeyi yazmak oldu. Devletleştirme kararına karşı ülke içinde çok büyük bir direnç oluştu. İşçiler ve arazi sahipleri bir olarak kararı şiddetle protesto etmeye başladı. Tütün üretimi azaldı ve sektör hakkında çok yaygın bir önyargı oluştu. Hatta bu nedenle Castro geçici olarak puroyu bıraktı. 

Devletleştirme nedeniyle ABD Küba ile olan diplomatik ilişkilerini aynı yıl içinde kesti ve Küba'dan şeker ithalatını durdurdu. Bunun üzerine Küba yüzünü Sovyetler Birliği'ne çevirdi. Küba'nın şeker fazlası için Sovyetler kesenin ağzını ziyadesiyle açmıştı. Elbette bunun bir karşılığı olacaktı. ABD'nin İtalya ve Türkiye'ye yerleştirdiği nükleer silahlara karşılık olarak Sovyetler Birliği de Küba'ya nükleer silah yerleştirme kararı aldı. John F. Kennedy ve 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Krusçev arasında tarihsel bir düello için her şey , Ama tarihe, Amerikalıler için “Nükleer Kriz”, Soviliği için “Karayip Krizi”, Küba içinse “Ekim Krizi” çen bu olay Sovyetler Birliği'nin kısa bir süre rından vazgeçmesiyle sona ermişti. Sovyetleri an vazgeçiren şey ABD'nin Türkiye'ye yerleşr füzelerini sökmesi kararı oldu. Bu küçük n yeni bir dünya savaşının eşiğinden dö- 


nülmüştü. 

Devrim rasında yapılan devletleştirme politikaları nedeniyle KÜ puro endüstrisi için yeni bir dönem başlamıştı. Aynı diğilım ABD puro üreticileri için de geçerliydi. Bunun bir m (adjustment) maliyeti doğurması kaçınılmazdı. İlk Ağimada Henıy Clay, La Corona, Cabafias 


s ve Villar y Villar gibi tarihsel markalar k 250 bin insan ABD'ye göç etti. Devni bir marka yaratıldı. Cne Guevara'nın u bilemiyoruz ama bir tür Karayip yerli 
K'ça da kıymetli maden anlamına gelen ey) adlı bu marka hiç tutmadı. 

ABD'de puro fabrikalarının sayısı 500'ün gar Cullman, White Owl, William Penn, obert Burns gibi o dönem meşhur olan rkalarını üreten General Cigar adlı şirketi örde bir konsolidasyon yaşanıyordu. ABD, sında olup bitenden çok rahatsızdı. Rejiek için her şeyi denedi. Devrim sonrasında eden, orta-üst sınıfa mensup, CIA eğitimi aleyhtarı 1400 eski Kübalının yardımını ala- ve arkadaşlarını devirmek için 1961 yılında Körfezi” çıkarmasını yaptı ama sonuç alamadı. 
o Küba halkının lideri ve yeni devletin başkarim yapmış, sosyalizm ilan etmiş, ABD'ye kafa Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurmuştu. Kısa çinde Latin Amerika için bir simge haline geldi. 
nle CIA Castro'ya defalarca suikast düzenledi. 
Suikast girişimlerinden hep sağ kurtuldu. Suikast erinden birisinde bir Küba purosu bombaya döülmüştü#!, Elbisesine tüberküloz mikrobu bulaştırn tutun, zehirli süte kadar çok değişik yöntemlerle 


Siboney# (Ci 

1961 yılın; 
altına düştü. 
Van Dyck v 
ABD puro satın aldı. 


onay aynı zamanda Küba 151 1 yılında bir İspanyol sömürgesi haligelmeden önce adada yaşayan iki yerli grubundan birisinin adıdır. 
oney aynı zamanda Ernesto Lecuona adlı bir 19, yüzyıl bestecisiait ünlü bir Küba şarkısıdır. Bakınız: http://en.wikipedia.org/Wiki/ esto Lecuona 


6l ınız; http://www.parascope.com/mX/articles/castroplots.htm 


öldürülmek istendi ama hepsinden sağ kurtuldu. Kendi deyimiyle eğer bu alanda bir olimpiyat olsaydı Castro suikasttan kurtulma konusunda altın madalyayı kimseye kaptırmazdı“2. Ama Küba halkı onu hiç yalnız bırakmadı. Çünkü, Jean Paul Sarte'rin bir zamanlar dediği gibi “Castro aynı zamanda ada, insanlar, öküzler ve toprak demekti. O bütün bir adanın ta kendisi”ydi#3. 

1962 yılının Şubat ayının 7'sinde bir Küba purosu tiryakisi olan John F. Kennedy Küba'ya ticari ambargo uyguladı. Amaç, Küba halkını cezalandırarak ABD düşmanı Castro ve arkadaşlarının iktidardan düşmelerini sağlamak ve adayı tekrar kontrol altına almaktı. Hiç şüphesiz bundan Amerikalı puro tiryakileri ve puro üreticileri de zarar gördü. Ama ülkemizdeki gibi, devalüasyon kararı almadan önce şahsi hesabındaki ulusal parayı dövize çeviren siyasiler ve bürokratlara benzer şekilde Kennedy de kendini düşünerek, ambargo kararından hemen bir gece önce, şahsi tüketimi için tiryakisi olduğu H. Upmman (Petit Coronas) markasından 1200 adet sipariş verdi. Hatta bu işi için Basın Müşaviri Pierre Salinger'i kullandı“*, Ancak bu puroları muhtemelen bitiremeden, ertesi yıl, yani 1963 yılında Dallas'ta bir suikasta kurban gitti“. 


1962 yılında ABD ambargosuyla ABD'ye Küba tütünü ve... 


purosu ithali yasaklanmıştı. Ama ABD'ye puro yerine bu kez bolca göçmen geliyordu. Bazı ABD şirketleri ambargoyu önceden görmüş ve stok yapmıştı. Dan Blumenihal bunlardan birisiydi. Uzunca bir süre bu stoklarla idare edildi ve yeni markalar yaratıldı. Devrim öncesinde balyası 150 dolara satılan Küba tütünün fiyatı 1000 dolara çıkmıştı. Ancak bu çok yüksek bir maliyetti. Alternatif arandı ve İspanya'nın Kanarya Adaları'nda mutabakat sağlandı. İspanya devleti, tarihsel olarak tütün konusunda birikime sahip olan Kanarya Adaları'nda tarife ve sübvansiyon politikalarıyla tütün ve puro üretimini destek- 


leyici kararlar almıştı. İşin aslı, herkes Küba'nın alternatifi. 


yeni üs olmak ve Küba mirasından daha fazla pay almak istiyordu. Daha sonra Jamaika, Nikaragua, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti bu yeni yarışa katıldı. 

Bu arada Küba'da da puro üretiminde sorunlar başladı. Kalite düşmeye başlamıştı. Çünkü dünya piyasasına 
62 Sayının 638 olduğu söyleniyor. 

63 Bakınız: http://news.bbc.co.uk/ | /hi/world/americas/244974.stm 
64 Bakınız: http://Wwww.cigaraficionado.com/Cigar/CA Archives/ 
CA Show Artice/0,2322,862,00.html 


65 Bu arada Kennedey'in aynı zamanda bir Petrus delisi olduğunu da 
belirtmeden geçmeyelim. 
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hitap eden bir sektör için piyasa koşullarından uzaklaşmış ve pek de ehil olmayan ellerde her şeye sil baştan başlama kararı alınmıştı. Kalite problemi ciddi boyutlara ulaşınca ihracat da azalmıştı. Castro buna çözüm bulmak zorundaydı. Küba'da devrim heyecanı ve idealleri hayatun gerçekleriyle yüzleşince puro endüstrisinin kendisinden sorulduğu ve yeni marka purolar üretilmesi misyonuyla göreve gelen bağımsız Küba devletinin ilk Endüstri Bakanı Ernesto Che Guevara, 1965 yılının Nisan ayında pek de içine sinmeyen ve karakterini uyuşturamadığı w (devlet adamlığı) Sanayi Bakanlığı görevinden istifa et- 
, miş ve yeniden devrim coşkusunu yaşamayı umut ettiği - Kongo ve Bolivya! ya gitmişti. Üretim ve kalitede sorunlar © başlayıp ekonominin bel kemiği olan sektör çatırdayınca Ki “Castro rejimi zor duruma düşmüş ve bir arayışa girmişti. 
İşte tam böyle bir anda Zino Davidoff tekrar ortaya çıktı. 
Che Guavera gitmiş, “yerine” Musevilere uygulanan yıldırma politikaları nedeniyle Ukrayna'dan İsviçre'ye iltica - eden ve o zamanlar büyük bir puro “deaları" olan Zino Davidoff gelmişti. Davidoff'a danışan Castro cesur bir karar alarak tarihsel başarılara imza atmış olan markalarını yeniden canlandırmaya başladı. Zira devrim sonrasında “yeni markalar yaratarak geçmişe özlem duyulmasını öniy lemeye yönelik devrimci plan suya düşmüştü. Devrim 
| öncesinin bu güçlü markaları yeni rejimin ayak bağlarından kurtulmaya ve Zino Davidoff'un görünmeyen eli sayesinde ABD dışında dünyaya yani Avrupa'ya yeniden 

| pazarlanmaya başladı. 
| Zino Davidoff uyanıktı. Çocukluk günlerinde Türk 
tütünü sarılan bir dükkanda vakit geçirmiş olmasına di. kafa tutmak değil, mal satmaktı. Ailesi 'da da tütün işiyle iştigal etmişti ve işi biliyordu. 
— n tüm purosunu artık o dağıtıyordu. ABD piç na giremeyen Küba purolarının Avrupa'da pazar- 
| nması için en doğru adresin kendisi olduğunu biliyordu. Zino Davidoff Küba devleti ile iyi ilişkilerini kullandı ve kendisi için de özel bir harman geliştirilmesini istedi. 
Cubatobaco'nun izniyle puro harmanlama ustaları onun için de bir harman oluşturdu. 1966 yılında Cohiba tes- 
— cil edildi ve üretilmeye başlandı. Ve bu tarihten itibaren puro sektörü tekrar canlandı ve eski ününe kavuştu. Zino Davidoffa 1969 yılında marka olarak soyadını kullanma ve bir “Habanos” olma imtiyazı verildi. Davidoff puroları da Havana'da Cohiba markasının üretildiği El Laguito brikasında üretiliyordu. Böylece klasik Küba markaları 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yanında Davidoff markası da Zino Davidoff aracılığıyla bir Küba markası hüviyetiyle pazarlanmaya ve ün yapmaya başladı. 

Öte yandan ABD'ye göç etmiş eski puro duayenleri bir arayış içindeydi. Ortada bir pazar vardı ve kendi yarattıkları markalar Küba'da devletleştirilmişti. 1969 yılında Fernandez Palicio y Cia ABD'de Hoyo de Monterrey ve Punch üretmek istediğini dile getirdi ve izin için başvurdu. Ama bu talep reddedildi. Sorun ABD yargısına intikal ett, Mahkeme talebi reddetti ama Küba Devrimi sonrasında devletleştirilen şirketlerin sahiplerinin bu markalarla yapılmış ürünlerini ABD piyasasında satabileceklerine dair ilginç bir karar verdi*. Fernandez, Menendez ve Cifuentes gibi göçmenler için bu karar bir kurtuluş demekti. Karar Üzerine Fernandez Palicio y Cia hemen Honduras'ta Hoyo de Monterrey ve Punch üretmeye başladı. Artık Küba markalarının eski sahipleri aynı markalarla Küba dışında üretim yapmaya hak kazanmışlardı. Bu kararı 1975 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı da teyit edince İspanya'nın Kanarya Adaları'nda H. Upmman ve Partagas üretimine başlandı. ABD dışı piyasalarda Partagas, Montecristo, H. Upmann, Hoyo de Monterrey ve Romeo y Julieta gibi klasik Küba markalarının hem Küba versiyonu, hem de Küba versiyonu olmayanı (mülteci dediğimiz versiyonu) aynı anda satılmaya başlandı. ABD piyasası ambargo nedeniyle Küba çıkışlı olanlara açık değildi. ABD puro patronları da karardan hayli memnundu. Çünkü eski sahiplerinden bu markâları satın almak hiç de zor değildi. Dahası ABD tiryakisi artık rahatlayacak ve Küba'ya uygulanan ambargonun kaldırılmasını talep etmekten vazgeçecekti. İşte belki de sırf bu nedenle 1962 yılında konulan ambargonun sonu bir türlü gelmez oldu. Bu karar üzerine Küba'dan tekrar göçler yaşanmaya başladı. İnsanlar daha iyi bir yaşam umuduyla hiç korkmadan köpekbalıklarıyla dolu Florida boğazına atlıyorlardı. 

1973 yılında patlak veren petrol krizleri nedeniyle 
İspanya tarife ve sübvansiyon türü destekleyici politikalardan vazgeçince, puro üretiminin merkezi tekrar eski orijinal yerine, yani Karayip adalarına kaydı. 

1980 yılında Küba Devleti Habanos'larda “vitola” 
(puro boyu, kalınlığı ve şekli) ölçülerine standart getirdi. Artık fabrikalar kendilerine özgü yeni vitola ile üretim yapamayacaktı. ABD piyasasına giremeyen Küba puro 


66 http://www.cigarcyclopedia.com/cigarprimer/timeline.php 
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markaları için artık en büyük pazar Avrupa ülkeleriydi. 
Aracı ise yine İspanya. Ama artık kolonyal emelleri sadece hayallerde kalmış bir İspanya. Tarih, tekerrür ediyordu ama şeklen. Castro, FIFA Dünya Kupasının 1982 yılında İspanya'da düzenlenmesi onuruna, daha önceleri sadece diplomatik amaçlarla kullandığı Cohiba markasının her yerde satışına izin verdi. Amaç hem ticaret hem de Avrupalı tiryakinin gönlünü kazammaktı. Aynı yıl Cuban Dunhill adlı yeni bir marka yaratıldı. Ancak bu marka 
1991 yılına kadar yaşayabildi. 

1986'yılında Lübnan kökenli besteci Avo Uvezian kendi markası olam AVO'yu piyasaya sürdü. Aynı yıl Consolidated Cigar, American Cigar Company'yi 1988 yılında da Jamaica Tobacco C. adlı şirketi satın aldı. Bu iki şirketin satın alınmasıLa Coronas, Cabaas, La Meridiana ve Santa Damiana adlı Küba markalarının ve Meksika markası olan Te Amo'nun da satın alınması anlamına geliyordu. Satış öncesinde Jamaica Tobacco C. Te Amo'nun tamamı Altadis USA adlı bir şirkete satılıyordu. Bu ilişki sayesinde Consolidated Cigar ile Altadis USA adlı iki dev şirket arasında bir tür ortaklık oluştu. 

1990 yılında puro talebinde olağanüstü bir artış 
oldu. ABD'ye ithal edilen premium puroların yüzde 76'sı sadece Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'tan gelyordu. Küba puroları ABD'ye yasal yollarla giremiyordu. Zino Davidof ile Küba devleti arasındaki anlaşma 
1991 yılında bozuldu. Zino Davidoft fabrikasını Dominik Cumhuriyeti'ne taşıdı. Dominik Cumhuriyeti artık Küba'nın mirasının hemen hemen yegane sahibi haline gelmişti. Davidoff markasının eski serilerinin tatları biraz değiştirildi ve yeni seriler piyasaya sürüldü. 1992 yılında puro dünyasının en saygın dergisi “Cigar Aficionado” yayın hayatına başladı. 

1989 yılında Sovyetler Birliği dağılınca Küba büyük 
bir müttefikini kaybetti. Bu, aynı zamanda büyük bir ekonomik kayıp anlamına geliyordu. Zira Sovyetler Birliği Küba'nın çok önemli bir ticaret partneriydi. Sovyetler'den puro sektörü için özellikle gübre ve ambalaj malzemesi ithal ediliyordu. Bir devlet şirketi olan Cubatobacco bu nedenle, tam da puro talebinin ABD'de patladığı bir dönemde çok zor bir duruma düşmüştü. 1991 yılının Aralık ayında Küba Anayasası'nda köklü bir değişiklik yapıldı. Marksizm ve Leninizm'e yönelik tüm referanslar Anayasa'dan çıkarıldı ve ekonomik reformlar başladı. 
1993 yılında Kübalılara, küçük işletmelere sahip olma, 


ABD Doları taşıma ve kullanma hakkı verildi. İspanya'nın ©. 
finansal desteğiyle 1994 yılında Cubatobacco yeniden K yapılandırıldı ve yeni adı “Habanos S.A.” oldu. Küba purolarını artık küresel sahnede bu yeni şirket pazarlayacaktı. 
1995 yılında puro satışları ve ithalatı çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. ABD piyasasında 457 değişik puro satılıyordu. Cano Aret Özgener adlı bir Türk vatandaşı ABD'de CAO adlı bir markayla puro piyasasına girdi. 
Aynı yıl “Smoke” adlı puro dergisi yayın hayatına başladı. 
1996 yılında A. Fuente, Fuente Fuente OpusX adlı kasik markasını yarattı. Klasik Havana markalarından daha fazla aranır olan bu marka o dönemde ABD'de tanesi 50. 
dolardan alıcı buluyordu. mİ 
1996 yılında yabancı şirketlerin Küba" dai iş kurmaları 
ve taşınmaz mal edinmeleri önündeki engeller tamamen kaldırıldı. Aynı yıl Havana'yı Lili adlı bir fırtına vurdu. 
Cuaba markası yeni bir Habanos olarak piyasaya sürüldü. Yeniden canlandırılan efsanevi Trinidad ve 1997 
yılında yaratılan Vegas Robaina gibi markalar çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Puro ülkesi Küba'da daha fazla . 
toprak tütün ekimine tahsis edildi. Devrim sonrasında daha kültürlü bir Küba halkı yaratmak için inmal edilen RU. Miş puro sarma ve harmanlama ustalığı işine yeniden ger Te ken önem verildi. Puro okulları açıldı, bölümler desteklendi ve yeni nesil puro sarma ustaları hızla yetiştirildi. 
1999 yılında, kısa adı SEİTA olan “Societe Nationale 
dExploitadıon Industrielle des Tabacs et Allumettes S.A.” 
adlı Fransız tütün tekeli Consolidated Cigar adlı şirketi Ron Perelman'dan satın aldı ve dünyanın en büyük puro şirketi haline geldi. Aynı yıl yi tüt tekeli Tabacale- 


inmez ama bu dev şirket, 2000 yılında Küba devletinin Habanos markalarını uluslararası piyasalarda pazarlamak 


sini de satin aldı. Habanos 5. A. bugün Hal bir edilen 33 adet Küba puro markasının V satma hakkını veren Casa del Habanos adlı “frençayz'ın sahibi olan sosyalist Küba devletine ait en önemli puro şirketidir. 2000 yılında, millenyumun hatırına Küba dev leti, “Edicion Limitada” serisi üretimine başladı. Belli başlı 


markalarda ürün farklılaştırması anlamına gelen bu karar ile daha yüksek ücret ödemeye hazır tiryakilerin damak zevklerine hitap edecek bir kalite sıçraması hedeflenmişti. Nitekim bu amaca ziyadesiyle ulaşıldı. 

2002 yılında Habanos S.A. Gunatanamera adlı makine yapımı yeni bir marka yarattı. Aynı yılın sonbaharında “Isidore” adlı fırtına (nurricane) Vuelta Abajo vadisindeki 
10 bine yakın kurutma ambatfını yerle bir etti. 2003 yılında Cano Aret Özgener Honduras ve Nikaragua'da iki 
fabrika satın aldı. 2004 yılında Charley ve Ivan, 2005 
yılında Dennis ve Wilma fırtınaları başta Havana olmak üzere civar bölgeleri vurdu. 2006 yılının Şubat ayında 
Havana'daki La Corona puro fabrikası yenilenerek 760 
çalışanıyla üretime başladı. 

Biraz da Küba ile özdeşleşen puronun kısa tarihçesi işte böyle. O kadar mücadeleye ve hengameye rağmen güneşin, toprağın ve insan maharetinin mükemmel bileşimi sayesinde, aşklar ve ihtilaller mekânı bu cennet ada, halen bize o mükemmel puroları eşliğinde olağanüstü 


anlar yaşatmaya devam ediyor”. Bakalım Castro sonrasında “Adamızın gemisi pupa yelken” gitmeye devam edecek mi? 


Virjinyalı Adam ve Puro“ 


Bizde bir asır ticaretle uğraşmış ve markasını Üç kuşak taşıyabilmiş aile sayısı maalesef pek azdır. O nedenle bir markanın tarihçesi diye bir hikâye duyduğumuzda, arkasından ülkenin kısa geçmişine dair ilginç şeyler öğrenme heyecanı duymamız pek mümkün olmaz. Hemen hemen herşey Cumhuriyet ile başlar. O da bizim gibi (biraz göçebe de olsa) geçmişi çok eskilere uzayan milletler için pek tarih sayılmaz. Oysa gerek evlerin bahçe duvarların- da ve kapılarında, gerekse dükkân önlerinde kullanılan . tanıtıcı işaretlerin kullanımında tarih, Eski Mısıra kadar uzanır. Daha sonra Romalılar kullanır bu tür tanıtıcı işaretleri. Duvarlarının bir kısmını beyaza boyayarak bir nevi reklam panosu yaratırlar ve tanıtıcı işaretlerini bu duvarlara resmederler. 

Avrupa'da iş yerlerinde ticari işaret kullanımı 14. yüzyıl sonlarında başlar. İngiltere'de kullanılan ve bir nevi rek- 


67 Aynı yer. 


68 http://www.circekb.com/page/CKCG/CTGY/woodcarvings 
http://Wwww.sandsmachine.com/carvings.htm 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lam amaçlı olan bu işaretler, o mekânda ne üretildiğini ve ne satıldığını okuma yazma dahi bilmeyen bir insana bile hemen tanıtmayı amaçlardı. Çoğu işaret, mesela bir ayakkabıcı dükkânında olduğu gibi ya ürünün bizatihi resmi veya bir çilingirde olduğu gibi anahtar resmi ya da bir terzide olduğu gibi o işi yapanla özdeşleşmiş bir aletin, yani makasın resmiydi. Tahtadan oyma bir biblo veya heykelcik, kurşundan veya demirden yapılmış bir nesne, geçmişte yaygın olarak kullanılan ticari işaretler arasındaydı. Bu tür işaretler ya dükkân kapısının önüne bir yere konulur veya duvarına asılırdı. Bunların tanıtım ve reklam dışında, adresin kolay bulunmasını sağlamak gibi işlevleri de vardı“?. 

Sokaklara ve caddelere henüz isim verilmeden, evler ve dükkânlar numaralandırılmadan önce, adres sorununun çözümünde evlerin ve dükkânların önüne konulan özel işaretlerden yararlanılırdı. Malum sokaklara ve caddelere isimler vermek, evleri mumaralandırmak mazisi pek uzaklara gitmeyen belediye hizmetleridir. Eskiden bazı Anadolu evlerinin önündeki iri taşlar; yahut duvarlarındaki, kapılarındaki anlamsız şekil ve işaretler, iri ve şekilli kapı tokmakları hep bu amaca hizmet ederdi. Daha sonra bu ticari işaretler, kişiye ve firmaya özel bir şekil aldı. Zamanla tanınma temel amaç olarak ön plana çıkmaya başlayınca kullanılan işaretlere özel ayrıntılar eklendi ve daha göz alıcı, geniş ve ilginç yapılmaya başlandılar. Daha sonra bu işaretler adresi kolaylaştırma fonksiyonundan arındı, okuma yazma bilmeyene değil, tam tersine iyi okumuş ve para kazanan insanlara Ürünün farklılığını belli eden özel bir simgeye, birden fazla mal için kullanana ayrıcalık yaratan bir sembole doğru evrildi. ' 

İlk puro tiryakisi imajı Amerika'nın Vahşi Batısı'nda puro içen kovboy figürleriyle oluşsa da puro içmek Amerika kıtasına ve bu kıtanın yerli kabilelerine, yani Kızılderililere özgü bir alışkanlık ve gelenektir. Buna, kısmen Puronun Tarihçesi başlığı altında değinmiştik. Amerika kıtasını keşfedenler, yerli halkın “Cohiba” içtiğini görmüşler ve ilk başlarda bununla hiç ilgilenmemişlerdi. Daha sonra tekrar tekrar Karayipler'e gelen “kaşifler” tütünü denemiş, beğenmiş ve Avrupa'ya taşımışlardı. Bu sayede 


69 Bunların dışında ticari işaretlerin devlet bakımından bir işlevi daha vardı. O da kimlerden ne kadar vergi alınacağını tespit etmek. İzinsiz olarak bir mesleğin icrasını önlemek de keza bu işaretlerle sağlanırdı. Ama bunlar çok daha sonraları ortaya çıktı. 
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İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda aristokrasisi tütün içmeye alışmış ve bu alışkanlık zamanla tüm dünyaya yayılmıştı. O nedenle Amerika kıtasının yerli kabileleri, yani bildiğimiz tabirle Kızılderililer ile tütün arasında asırlar boyunca devam edegelen yakın bir ilişki vardı. 
Kovboy imajı ve beyaz adamın sahip olduğu büyük sigara tekelleri sayesinde kopmuş görünse de, bu ikili arasındaki yakın ilişki tüm canlılığıyla yüzyıllarca süregelmiş ve biri hep diğerini çağrıştırmıştır. Bu bildik ve çok aşikar ilişki nedeniyle eskiden puro satılan tütün dükkanlarının önüne işaret olarak bir Kızılderili biblosu-heykelciği konulurdu. Genelde Tahtadan el oyması ve “Virginie Man” (Virjinyalı Adam) adı verilen bu heykelcikler okuma yazma bilmeyenlere, içinde puro satılan bir tütün dükkânın önünde olduğunu anlatan çok yaygın birer ticari işaretti. Kovboy filmlerini sevenler Oturan Boğa'yı tanırlar. 
Bu heykelciklerde kullanılan en yaygın figür, Buffalo Bill simgesinde yerini bulan beyaz adam tarafından Misissipi Nehri boyunca sürülmeden önce, Dakota ovalarını yöneten Oturan Boğa, yani Büyük Şef'di. Aşağıdaki resimde, tütün ile orijini kültür arasında bağlantıyı hatırlatan, yüzyıllarca tütün dükkânlarının önünde bir işaret olarak görev yapmış bir Virjinyalı Adam figürü yer almaktadır. 


Virjinyalı Adam 


17. yüzyıl başlarında bir ticaret işareti olarak İngilte- v7 re'de de tütün dükkânlarının ve şirketlerinin raflarına “Virjinyalı Adam” bibloları konulmaya başlandı. Amaç, hem Karayipler'den getirilen tütünün ve puronun orijinalliği ve kalitesiyle ilgili müşterilerine sağlam bir mesaj iletmek, hem de yapılan işi tanıtmaktı. Malum o zamanlarda da iyi tütün ve iyi puro Küba'dan geliyordu. 

İlk olarak İngiltere'de fark edilse de değişik ebatlarda oyulan bu tür heykelcikleri ilk yapanlar ve bunları bir ticaret işareti olarak kullananlar yine Amerika kıtasında yaşa- i yan yerlilerdi. Tütünün Avrupa'da tanınması ve yaygınlaş- . 
masıyla bir tür Kızılderili Halk Sanatı olan tahta oymacılığı 
17. yüzyılda Virjinyalı Adam yapmak üzere İngiltere” ye ve Avrupa'ya geçmiştir. Aynı şekilde yelkenli gemilerin tahta pruvasını (baş kısmı) büyük bir el işçiliğiyle Kızılderili kafasına dönüştürmek, tütün şirketlerinin reklam amacıyla veya kendi Ürünlerin duyurmak amacıyla takip ettikleri yaygın bir gelenekti. Amaç, hep tütünün kalitesiyle ilgili müşterilere doğru mesajlar vermekti. Ancak daha sonraları bu gelenek unutuldu. Okuma yazma oranı yükseldi; belediyeler ve posta işletmeciliği gelişti; dükkânların kullanacakları simgeler ve işaretlerle ilgili kanunlar çıktı. 
İşaretler önce simgelere, oradan logolara ve markalara dönüştü. Ancak unutulan bu gelenek, 18. yüzy fn ortalarında ABD'de yeniden hatırlandı. Virjinyalı Adam oymacılığı tekrar canlandı ve puro dükkânlarının önlerine yeniden konulmaya başlandı. Bu tahta heykeller, dil engeline çarpmadan, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi önünde bulundukları yerin puro dükkânı olduğunu ifşa ediyordu. Böylece, sigara sayesinde dünyanın hemen her ülkesinde müşterisi bulunan küresel bir emtia olan tütün ile onu keşfeden medeniyet a a yüzyıllarca varolmuş fakat bir şekilde unutulmuş olan İ bizi, küreselleşme ve entegrasyonla ilgili hazır va atlarken biraz daha temkinli olmaya davet eder gibi Virjinyalı Adam sembolü ile tekrar hatırlanıyor ve yad ediliyordu. 


70 Bugün 6 Haziran 2006; ABD'nin Yargıtay'ı olan Yüksek “Mahkeme 
(Supreme Court), Cubatobacco (Habanos S.A.'nın eski adi) tarafından General Cigar C.o. adlı (Amerikalı) şirketin ABD'de Cohiba markasının. 
yegane sahibi olmasına dair, bir alt mahkemenin verdiği karara karşı | © yaptığı itirazı karara bağladı. Karar şöyle: “General Cigar C.o, Cohiba markasının ABD'deki yegane sahibidir.” Bu karara kim rıza gösterir? 
Hangi gönül incinmez böyle bir kararla? Adaletin terazisine ne koyar. 
sanız onu tartar ama elde doğru dürüst tutulursal 


KÜBA'da Puro Tütününün Yetiştirilmesi ve temel özellikleri” 


Puro tütünü, tonum aşamasından duman oluncaya kadar tam 136 işlemden geçer. Tütün, patates familyasına ait bir bitkidir. Kökeni Amerika kıtasıdır. Fidanının kök kısmı liflidir. Kök gövdesi 5 ila 1 2 santimetre arasında uzunluğa sahiptir. Tütün, kendi taçyaprakları arasında açan çiçeğinden çıkan tonumlardan yetişir. Tohumlar da tütün gibi kurutulur ve sonra ekilir. Bir kahve çekirdeği büyüklüğündeki tohumdan 10 ila 12 bin arasında fide yetiştirilebilir. 

Tütünün kendi tonumundan fide yetiştirilmek Üzere tarlaya ekilmesi Küba'da Haziran ayında başlar ve yaprakları Şubat ayında hasat edilir”2. Fide tohumları tarlaya atıldıktan sonra tarlanın bir ay süreyle gün aşırı sulanması gerekir. 


Tütün tohumunun yetiştiği çiçek 


Fideler 20-25 cm'lik bir derinliğe ekilir. 45 günlük bir süreden sonra bu fideler toprak üstünde 13-15 santimlik bir boya ulaşır. Bu boydayken sökülen fideler, tütün fidanına ve salkim salkım tütün yaprağına dönüşecekleri araziye taşınır ve yeniden ekilir. 


71 http://Www.guerrillero.co.cu/sitiotabaco/en, inglesh/index 

72 Bizde takvim 5-6 ay geriden takip eder. Dikim işi, genellikle don riski 
bittikten sonra yani Mayıs ayında yapılır. Temmuz ayının ilk haftasında da hasat başlar. 
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Tohumun kurutulması 


Puro tütünü en çok koyu renk toprağı sever. Küba'nın birçok yerinde kırmızı toprak hakimdir. Küba'nın en önemli tütün bölgesi olan Pinar del Rio'da toprak siyaha varacak kadar koyu kahverengidir. 


Çekirdekten çıkarılan tütün tonumu 
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Tütün fidelerinin ekimi 


Toprağın ekime hazırlanmasına Haziran ayında başlanır. Fideler Ağustos ayının sonuna doğru yetişir ve Eylül ayının ilk günlerinde tarlasına ekilir. Tütün, güneş altında yetişecekse, arazinin ekilirken kuru olması gerekir. Toprağın yapısına bağlı olarak (killi ya da tuz oranı yüksekse) bir miktar sulama da yapılabilir. 

Eğimli arazide puro tütünü yetiştirilmez. Yaprakların güneşle eşit düzeyde temas sağlaması için yüzeyin düz olması çok önemlidir. Dünyanın en koyu, neredeyse siyahımsı toprağı Küba'nın Vuelta Abajo bölgesindedir. 
San Luis ve San Juan'daki tütün tarlalarında mükemmel kalitede tütün yaprağı hasat edilir. Tütün kumlu ve az killi toprağı sever. Hava durumu, toprak yapısı ve nem düzeyi bakımından en iyi kombinasyona sahip olduğu için dünyanın en iyi dış sargılığı, iç sargılığı ve iç dolgusu Küba'da, özellikle Vuelta Abajo'da yetişir. “Habana 92”, “Habana 2000”, “Criollo 98” ve “Corojo 99” belli başlı Küba tütün çeşitleridir. “Criollo 98” ve “Corojo 99" çok değerlidir. 

Tütün fidanlarının büyük ve yağlımsı yüzeye sahip geniş ve parlak yaprakları vardır. Fidanlar salkım şeklinde yaprak verir. Tütün fidanlarının boyları 1.70 cm'ye kadar çıkar. Her birinde kullanılabilir özelliklere sahip 14-20 arasında yaprak yetişir. Yaprakların enleri 24 cm, 


boyları da 52 cm'ye kadar çıkabilmektedir. Puro her biri. 


ayrı özellikler, ve bu nedenle ayrı işlevleri olan Üç değişik tütünden oluşur. Bunlar dış sargılık (Wrapper), iç sargılık /binder) ve iç dolgudur (filler). 

Tütün yetiştirmenin iki yöntemi vardır. Tütün ya güneş altında ya da gölgede yetiştirilir. Ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak bu Karara varılır. 

Tapado para capas naturales: Bu yöntemde fidanlar tülbent altında yetişir. Bu sayede yapraklar güneş ısınlarına doğrudan maruz kalmazlar, haşarattan korunurlar ve rüzgâr nedeniyle hasar görmezler. Dış sargılılar bu yöntemle yetiştirilir. 

Tabaco del sol ensarto: Bu yöntemde fidanlar güneş altında büyür. Daha fazla fotosentez nedeniyle yapraklarda puroya tadını veren besin değeri artar. İç sargılık ve iç dolguda kullanılacak yapraklar bu yöntemle yetiştirilir. 

Habanos'larda İki Tür Tütün Kullanılır. 


Corojo: Dış sargılıklar “Corojo” denilen tütün fidanlarında yetişen yapraklardan yapılır. Corojo tür fidanda 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Mi yetişen yapraklar yedi kategoriye ayrılır. En üstte fidanın çiçekleri yer alir. Bu çiçekler daha sonra tonuma dönü- 
, Şür. Çiçeklerin altında tam-gövdeli (full-bodied) yapraklar - bulunur. “Corona Semi” adı verilen bu yapraklardan çı- 
“ kan duman çok ağırdır. Onun hemen altında daha az, “ama yine de tam-gövdeli yapraklar yetişir. Bu yapraklara “Corona Centro” denir. 4. ve 3. katlarda en kaliteli dış Jilik yaprakları yetişir. 4. Kattaki yapraklara “Gordo o Fino”, 3. kattaki yapraklara ise “Centro Ligero o” denir. Onların altındaki yaprakların kalitesi biraz © daha düşüktür. Bu yapraklara “y Medio” denir. En alt kat - da yetişen yapraklar ise premium bir puro markasının i ik sargılığında kullanılamayacak kadar düşük kalitededir. “Libre de Pie” adı verilen bu yapraklar genelde iç sargılıkta kullanılır. Fidanın üst kısmında bulunan “Corona Semi” ve “Corona Centro” türü yapraklar tam-gövdeli ama aynı zamanda koku ve tad bakımından çok zengin yapraklardır. “Gordo Centro Fino” en kaliteli dış sargılıkların yapıldığı yaprak türüdür. Puroda denge isteniyorsa dış sargilığın buradan toplanması gerekir. Fidanın altında kalan diğer yapraklar ise tat ve koku bakımından fakir, ancak yanma özelliği bakımından zengindirler. 


” iollo: İç sargılık ve iç dolguda kullanılan yapraklar .Criollo adı verilen tütün fidanlarında yetişirler. Criollo tür fidanın en üst kısmında çiçekleri yetişir. Bu çiçekler daha sonra tonuma dönüşür. Çiçeklerin altında iç dol guda kullanılan tam-gövdeli (full-bodied) yapraklar bulunur. Bu yapraklardan çıkan duman çok ağırdır. Onların hemen altında yine iç dolguda kullanılan daha az ağır, ama yine tam -gövdeli yapraklar yetişir. Bu tam-gövdeli gero” denir. Onların 2 kat altında yetişen arın tamamı puroya tadını verirler. Bu yapraklar > dolguda, hem de iç sargılıkta kullanılırlar. Bu ipraklara “Seco” denir. En alt kattaki yapraklar ise puoya yanma özelliğini verirler. Bu yapraklara “Capote” ve “Volado” denilir. Ancak Capote yerine çoğu zaman Seco altındaki yaprakların tamamına Volado denir. 
Dış sargılık tütünü duruma göre ya gölgede ya da eş alında yetişir. Candela, Claro ve Colorado Claro türü dış sargılık renklerini elde edebilmek için yaprakla- 
.. rın gölgede yetişmesi gerekir. Diğer kahverengi ve siyahımsı renkleri elde etmek içinse yaprakların güneş al- 
“ tında yetişmesi gerekir. Gölgede yetişen fidanlar, Küba anyolca'sında “Tapado” denilen kanvas bir güneşlik 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altında büyür. Bu güneşliğe “peynir tülbenti” de denir. 
Tülbentin işlevi, güneş ışınlarını yüzde 30 azaltmak, ısıyı içeride tutmak ve yaprakları, rüzgâr ve zararlı haşarattan korumaktır. Aşağıda resmi görülen Tapado, gölgede yetişen tütün için kurulmuştur. Tapado, Küba'da halen çok ilkel yöntemlerle takılır. Fideler belli bir büyüklüğe geldikten sonra çiftçiler, karnaval hokkabazları gibi bacaklarına bağlanmış yüksek tahta ayaklarla fidanları ezmeden yürüyerek bu güneşlikleri sıra sıra tellerin üzerinden geçirirler. Aralarda iki insan boyu kazıklar vardır. Tülbentin üzerine atıldığı ve fidelerin alttan kendisine bağlandığı telleri bu kazıklar tutar. Bu tülbent sayesinde ısı içeride kalır. Bu sayede fidan daha uzun olur, yapraklar daha geniş ve daha az damarlı olurlar. Fidanları tavana bağlayan ipler sayesinde kırılma ve eğilme olmaz. 

Dış sargılık amacıyla ekilen fidanlardaki yaprakların tamamının büyümesine izin verilmez. En geniş, en pürüzsüz ve en canlı olanları fidan üzerinde bırakılır; diğerleri hemen kırılarak atılır. Fidanın orta ve üst kısmındaki yapraklar çok değerlidir. Güneş altında yetişen dış sargılıklar- da sıcaklık daha fazladır. Isıya karşı yaprakların doğal reaksiyonu, içlerindeki şeker miktarını artırır. Güneş altında orta damar incelir ve renk koyulaşır. İster güneşte, isterse gölgede yetişsin iyi kalite bir dış sargılığın şu özellikleri taşıması gerekir: 


Tapado altında gölge altında yetişen tütün fidanları 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. Kadifemsi yüzey 

.En az 40 cm uzunluk ve 20 cm genişlik 

. Mümkün olduğunca az damar 

. Hastalıksız, deliksiz ve tahrip olmamış bir yüzey 

. Sarılırken gerekli esnekliği göstermesi için yeterince yağlı bir yapı 

6. Temiz ve tek düzen renk 

7. Çok iyi yanabilirlik 


U BUN — 


Aşağıdaki resimde dış sargılık yapımında kullanılabilecek bir tütün fidanı görülmektedir. 

Eğer yukarıdaki özelliklerin yanında, içeriğinde yeterli miktarda nikotin, tatmin edici bir koku, özel ve hoş bir tat, uygun miktarda azot bileşeni varsa, o yapraklardan 


Güneşte yetişen tütün fidanı 


yapılacak dış sargılık mükemmel olacak demektir. Küba dış sargılıklarının çoğu bu özelliklere sahiptir. Bunun en önemli nedeni toprağın nem düzeyinin bu tür tütün yetiştirmeye çok uygun olmasıdır. Tütün ekiminde toprak yapısı kadar önemli bir başka husus da sulamadır. Dış sargılıkların kalitesini belirleyen en önemli faktör sulamadır. Tütün narindir ve ne az ne de çok, ama tam kıvamın- da sulama ister. Uygun miktarda ve zamanında sulama yapılmaması, hasat zamanında üründe ve ürün kalitesinde büyük düşüşe yol açar. Meşhur Küba purolarının 


önemli bir sırrı da doğru sulamadır. Aşağıdaki resimde tütün fidelerini sulayan bir Kübalı çiftçi görülmektedir. 


Tütün fidanlarının sulaanması 


Tütün yetiştirmenin ikinci yöntemi güneş altında yetiştirmedir. İç sargılık yaprakları tercihen güneş altında yetiştirilir. Ancak Tapado veya güneş altında yetiştirilip dış sargilık olması uygun görülmeyenler de bu amaçla kullanılabilir. Her iki durumda da iç sargılık olması uygun görülen yaprakların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 


I. Hava sirkülasyonu için yaprakların gözenekli olması vi 

2. Yaprakların gövdenin “ortasından veya altından koparılmış olması 

3. Yapraklarda uygun miktarda azot bileşeni bulunması 

4. Uygun bir tada sahip olması 

5. Mümkün olduğunca damarsız bir yüzeye sahip olması 

6. Yeterince esnek olması 

7. Çok iyi yanabilirlik 


Bir tütün fidanı hasat edilinceye kadar en az 150 kez ziyaret edilir. Muayyen bir boya geldiklerinde, ki bu Ka- 
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“sım sonu ve Aralık ayının ilk haftası gibidir, taç yapraklarının ortasındaki tomurcuğun alınması gerekir ki diğer yapraklar iyice gelişsin. Bu tomurcuk alma işi için çiftçinin “sihirli dokunuşu (grower's magic touch) tabiri kullanılır. 


raklar. coşmaya başlar. Ocak ayına gelindiğinde fidan- in fışkıran yapraklar ideal kıvamına gelir. Bu süreçte tomurcukların. tekrar tekrar koparılması hem de filaki KOL zayıf, Yan ve hastalıklı yaprakların hemen 


ir) 


- lerini verebilmeleri için gerekli olan kimyasal kompozis-N ona sahip olmalarını sağlamaktır. Küba'nın Pinar del Rio 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bölgesi, dünyanın en iyi iç dolgu yapraklarının yetiştirildiği yeridir. Aşağıdaki özellikler bir iç doldu yaprağında olmazsa olmaz özelliklerdir. 


I. Nikotin düzeyinin yüksek olması 

. İyi bir kokuya sahip olmak 

3. Üretim bölgesinin karakteristik tadına sahip olma-SI 

4. Yaprakların yeterince yağlı olması 

. Az kırılganlık ve tatmin edici düzeyde esneklik 

6. Çokiyi yanabilirlik 


N 


Un 


KÜBA'da Puro Tütününün Hasat Zamanı ve Tasnifi73 


Tütünü fidanından ayırmak, hem psikolojik olgunluk, hem de teknik yeterlik isteyen ince bir iştir. Hasat en geç Şubat ayının ilk haftası yapılmalıdır. Hasat zamanı ve nasıl yapılacağı birçok şeye bağlıdır. Bunlar: 


. Tütünün çeşidi ve türü 

. Yaprağın ekimden itibaren yaşı 

. Hasat sırasında yaprağın içerdiği su miktarı . Yaprağın fidan gövdesinde bulunduğu yer 
, Toprağın nem derecesi 

. Havanın sıcaklık durumu 

. Maruz kalınan güneş ışını 


GU BPWN— 


Yaprakların fidandan koparılma sayısı ve zamanı, tütünün çeşidine ve türüne göre değişir. Kimi tütün türlerinde tam olgunlaşma anı beklenirken, kimilerinde ise olgunlaşma anı beklemeden yapraklar fidanından kırılır. 
Baş parmak ve işaret parmağı yardımıyla, yaprağın fidan gövdesiyle buluştuğu sapı kırmak suretiyle hasat işlemi yapılır. Daha önce, gölgede yetişen fidanların boyları daha yüksek olduğundan ve daha fazla yaprak verdiklerinden bahsetmiştik. Hasat dönemi geldikten sonra ilk kırma, fidanın altındaki yapraklarla başlar. Güneşte yetişen tütün türünde her toplama seansında 2-3 yaprak hasat edilirken; bu sayı, gölgede yetişen tütün türünde 3-5 arasında değişir. İlk toplanan yapraklara Mananita denir. Bu yapraklar çok geniş olmazlar. O nedenle geniş “vitolası” olan purolarda kullanılmaları pek mümkün olmaz. Ama bu yapraklar puritos ve petite corona türü küçük purolar için idealdir. İlk toplamadan sonra bir hafta beklenir. Sonra tekrar aynı miktarda yaprak toplanır. 
Daha sonraki aralıklar üçer günlüktür. Bir fidanın tamamen hasat edilmesi bir ay sürer. Şubat ayının sonunda hasatın bitmiş olması gerekir. Aşağıdaki resimde Kübalı bir çiftçi tütün kırarken görülmektedir. 


Tütün yapraklarının kırılması 


Tütün yapraklarının tamamı aynı kimyasal içeriğe sahip değildir. Fidandaki yerlerine göre her birinin kimyasal içeriği farklılık taşır. Genelde alttan ilk dört yaprakta, diğerlerine göre en az nikotin, tat ve azot bileşeni bulunur. Toprağa en yakın olan, dolayısıyla en az güneş alan bu yapraklar genelde küçüktürler ve toplanmazlar. Gölgede yetiştirilen tütün türünde bu yapraklar hava akımını kolaylaştırmak, diğer yaprakların daha güçlü olmasını sağlamak ve fidanı temizlemek için genelde koparılırlar. 
Fidanın göbek kısmının hemen altı, yüksek kalitede “volado” türü yapraklar barındırır. 

Yapraklar, fidenin tarlaya ekildiği günden itibaren 58-62 gün içinde hasat edilebilir kıvama gelir. Kimyasal içerik itibariyla en dengeli olan yapraklar, fidan gövdesinin en göbeğinde bulunanlardır. Bu yapraklar yüksek kalitede tütünün elde edildiği yapraklardır ve 68-72 gün içinde hasat edilmeleri gerekir. Fidanın omuz kısmındaki yapraklar ise ince, koyu, çok damarlı ve aşırı yağlı yap- 


raklardır. Bunlar 73-75 gün içinde toplanır. Fidanın en üstündeki son iki yaprak (corona), yani taç yapraklar puroya tat vermekte kullanılan çok değerli yapraklardır. Bu yaprakların 75-80 gün içinde toplanması gerekir. Özet bir bilgi olarak vermek gerekirse, tonumun fide olmak üzere toprağa atıldığı tarihten itibaren gölgede yetişen yapraklar 17 haftada, güneşte yetişenler ise 18 haftada hasat edilir. 

Elle hasat edilen yapraklar, aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi dikkatlice üst üste konulur. Daha sonra kurutulmak ve işlenmek üzere ambarlara taşınır. 


Toplanan yaprakların yığılması 


Kurutma ambarlarına getirilen tütün yaprakları, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, ana damarlarının en alt kısmına çuvaldız batırmak suretiyle iplere geçirilir. Çuvaldızın büyüklüğü ve şekli, yaprakların dizilişi, çuvaldıza geçirme ve tahta sopalara asma işinin, tütün çeşidi ve türüne göre çeşitli incelikleri vardır. Çuvaldızın kaliteli ol ması ve pasli olmaması çok önemlidir. Çuvaldıza geçirme ve serme işi ince işçilik ve dikkat gerektiren bir uğraştır. 
Çünkü eldeki tütün yaprağı çok değerli ve bir o kadar da naziktir. O nedenle bu işi daha ziyade kadınlar yapar. 
İkişer ikişer ve birbirlerinin karşıtı olacak şekilde iplere geçirilen yapraklar bir tahta sopa yardımıyla birbirleriyle en az temas edecek şekilde asılırlar. i 

Buradaki amaç, yaprakları üzerlerindeki çiğ ve içlerindeki sudan arındırmaktır. Sopaların düz olması ve üzerlerinde ağaç kabuğu kalmamış olması çok önemlidir. Güçsüz ve çabuk eğilen ağaçlar, sopa yapımında kullanıl mazlar. Bu sopaların boyu yaklaşık 4 metredir. Kurutma ambarlarında kullanılan sopaların kıvama gelmesi için 
50 gün süreyle tuzlu su içinde bekletilmesi gerekir. Tuzlu 
suda bekletilen sopaların kabukları soyulur ve yapraklara zarar verecek çıkıntıları sıyrılır. 


Yaprakların kurutma ambarında çuvaldızla iplere ve tahta sopalara geçirilmesi 
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Puro Tütünün Kurutulması?” 


Tütün yaprakları hasat edildikten sonra ısı, nem ve gölge kombinasyonundan oluşan bir süreç yardımıyla özel bir mekânda bekletilir. Bu bekletme işleminin amarcı, çürümelerine neden olmaksızın yapraklarındaki su ve şeker miktarını azaltmaktır. Sürecin bu ilk aşamasına kurutma (curing) diyoruz. Kurutma demek sigara tütününün kurutulmasında olduğu gibi, yaprağın esnekliğini yitirmesi demek değildir. Tütün yaprağı, dalından koparıldığı andan puro sarımına kadar esnek kalmalıdır. 
O nedenle kurutma derken curing, yani yaprağın içilebilir kıvama getirilmek üzere ıslahını kastettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Kurutma işleminde, tütünün türüne ve arzu edilen içim ağırlığı ve rengine göre ısı, nem ve gölge ayarı yapılır. Puro tütünü sigara tütününden farklıdır ve güneş altında kurutulmaz. 

Puronun kurutulması, yaprakların çuvaldız iğne ile birbirlerine ikişerli yapıda tutturulup tahta sopalara asılmasıyla, bu sopalardan ve onları birbirlerine bağlayan iplerden çözülmesi arasındaki zaman aralığında yapılan işlemleri ifade eder. Kurutma işlemi gece gündüz devam aralıksız bir süreçtir. Hava koşullarının öngörülebilir olması, kurutma açısından çok önemlidir. Geleneksel kurutma ambarları tütün tarlalarının yakınlarında inşa edilir. Kurutma işi bu ambarlarda tütünün türüne göre muayyen bir süre alır. Güneşte yetişen tütün türünde tüm yaprak çeşitleri için kurutma 40-50 gün sürer. Ancak sezon çok kurak ise ve havada yeterli mem yoksa bu süre 
60 ila 90 güne kadar uzayabilir. Gölgede yetişen tütün 
türünde ise bu süre 25 günü geçmez. Candela türü dış sargılık yapılacaksa bu süre daha da azdır. Kurutmaya 
15 gün içinde son verilir. 

Burada sözünü ettiğimiz şey aslında bildiğimiz sigara tütünün kurutulması işleminin ötesinde bir süreçtir. 
Amaç sadece yapraklardaki suyun yok olmasını beklemek değildir. Kurutma sürecinde ilk aşamada yapraklardaki hücrelerin ölmemesi ve dolayısıyla ayarlanan nem ve Isı derecesinin yaratacağı biyolojik ve biyokimyasal sürece tepki vermesi beklenir. Kurutma ambarlarının muayyen bir hava sıcaklığını ve nem derecesini muhafaza etmesi Şarttır. Aşırı hızlı veya yavaş kuruma, puronun randımanına olumsuz etki yapar. Bu amaçla doğal havalandırma yanında klima türü havalandırma sistemleri de kullanılır. 
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Ancak kesinlikle gazyağı veya odun-kömür ateşi yakmak türünden, koku yapan Isıtma yöntemleri kullanılmaz. 


Kurutma ambarı içindeki oda sıcaklığının 27-29 derece ve nem derecesinin yüzde 85-90 olması şarttır. Sıcaklık 20 derecenin altına düşerse kuruma işlemi durür. 
Nem oranının yüzde 80'in altına inmesi halinde ise yaprak hücreleri hemen ölür ve kimyasal reaksiyona cevap veremez. Bu durumda tat hemen bozulur. Bu nedenle ambar görevlileri doğal havalandırma yapıyorlarsa, sürekli olarak içerideki ısı ve nem durumunu kontrol etmek zorundadır. Isı durumuna göre zaman zaman kapı ve pencerelerin açılıp kapanması gerekir. Kimi tütün türlerinin, kurutma ambarına alınmadan önce 3-4 gün süreyle güneş altında kurutulmaları icap eder. 

Kurutma ambarları bir yüzü direkt doğuya, diğer yüzü ise direkt batıya gelecek şekilde inşa edilir. Güneşi hem öğleden önce, hem de öğleden sonra mümkün olduğunca fazla almak için ara yönlere bakacak şekilde ambar inşa edilmez. Ambarların rüzgârı doğrudan almaması da çok önemlidir. Tütün kurutma ambarında sigara, puro vb. şeylerin içilmesine müsaade edilmez. Aşağıdaki resimde bir kurutma ambarı görülmektedir. 


Kurutma ambarı 


Kurutma sırasında yapraklarda büyük değişimler meydana gelir. Önce yeşil renk kaybolur. Bunun yerini portakal sarısı bir renk alır. Bu ara renk oluşumu müspet 


karşılanır; zira bazen yapraklar, hiç ara renklere uğrama- dan altın sarısına ve kahverengiye dönüşür. Renk değişimi genelde 8-10 gün arasında gerçekleşir. Renk değişimini etkileyen en önemli faktör ısı ve nem durumudur. 
Bu süre içinde yaprakların içindeki su oranı giderek azalır ve küçülürler. İçlerindeki karbonhidrat miktarı da azalır ve şekere dönüşür. Yapraklardaki mineral maddelerin yoğunluğunda da artış meydana gelir. Keza yapraklardaki nikotin oranı azalır. Puroda tadı ortaya çıkaran diğer kimyasal bileşenler kurutma sırasında ortaya çıkar. 

Kurutma süreci, yaprağın kimyasal kompozisyonuna, tütün çeşidine, yaprağın fidan gövdesindeki yerine, hasat zamanındaki iklim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kurutmanın ikinci aşaması, onuncu günden sonra başlar ve yaklaşık bir on gün sürer. Bu aşamada ambar hava ısısının 30-32 dereceye çıkartılması ve nem derecesinin yüzde 70-75'e düşürülmesi gerekir. 
Yapraklardaki merkez damarlardaki su miktarı bu sayede oldukça düşer ve damarları iyice incelir. Yirminci gün sonunda yapraklarda canlı hücre kalmaz. Aşağıdaki resimlerde, kurutma sürecinin yapraklar üzerindeki etkileri görülmektedir. 


Yaprakların kurutma ambarında kurutulması 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yek Üçüncü aşamada başlamış olan ve devam etmekte olan süreç aynı istikamette devam eder. Bu aşamada artık kimyasal süreç bitmiştir. Yaprakların kırmızımsı altın sarısına dönüşmesiyle süreç ninayete erer. Artık yaprak içindeki nem düzeyi yüzde 20'ye ulaşmıştır. Eğer yapraklardaki nem düzeyi yüzde 20'nin üzerindeyse fermantasyonda sorun yaşanır. Daha sonra çürüme ve mantar oluşumu gözlenir. Mantar, tütün yaprağının en büyük belasıdır. Oluştuğu yerde yaprağın rengini değiştirir, gribeyaz renk leke bırakır. Fermantasyon öncesinde kurut - ma ambarında yapılması gereken bir işlem daha vardır. 
Bu iş, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ipe serilmiş olan vü yaprakların teker teker çıkarılmasıdır. Bu işlemin de yap- 
- raklara zarar vermeden yapılması gerekir. 


n çıkarılan kurutulmuş yapraklar 


urutma işleminden sonra yapraklar iplerinden sa- h vakti çikarılırlar. Bunun nedeni, ambar içinde gün çindeki nem derecesinin, göreli olarak sabahları daha “yüksek olmasıdır. İplerinden çıkarılan yapraklar tek tek ek den geçer. Sorunlu yapraklar ayıklanır ve sürecin dışına atılır. İç sargılık ve iç dolgu yapılacak sorunsuz yapraklar - “Oavillas” denilen sayısı muayyen demetler halinde ya ambarın bir başka bölümüne ya da tasnif ve fermantasyon amacıyla bir başka mekâna taşınırlar. Eğer kurutulan tütün Havana purosu yapılacaksa bu aşamada tütün çiftçisinin işi biter. 
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Puro Tütününün Fermantasyonu”! 


Fermantasyonun amacı, yaprağın içindeki nemi açiğa çıkararak, içim kalitesi bakımından seviyesi mutlaka azaltılması gereken asit, tar ve nikotin düzeyini belli bir seviyeye indirmektir. Fermantasyon, insan vücudundan toksitlerin atılmasına benzer. Yaprakların üst üste konuk ması suretiyle oluşan kompres ve üzerlerinin örtülmesi ile oluşan ekstra sıcaklık ile içlerindeki tüm mundar şeyler doğal yollarla atılır. Oluşan kimyasal reaksiyonla yaprakların doğal tatları ve renkleri ortaya çıkar. Fermantasyon sırasında yaprak pilonlarında büyük bir ısı ve amonyak benzeri acı ve keskin bir koku yayılır. Isı, pilon merkezinde belli bir dereceye ulaştığından yaprakların havalandırılması gerekir. Bu nedenle balyalar altüst edilir. Balyalar tekrar yerleştikten sonra aynı “proses” yeniden başlar ve bu süreç, yapraklar arzu edilen renk, doku ve tada kavuşuncaya kadar iki yıl kadar devam eder. İyi fermente edilmemiş puro ağızda kaba, acı ve sert bir tat bırakır. 

Fermantasyon sürecinde Isı ve nem durumunu ayarlamak dışında doğal olmayan hiçbir etken kullanılmaz. 
Isı derecesi ve nem ayarı yapılmak suretiyle yapraklar yavaşça fermente olur ve yumuşayarak koku, yanma özelliği ve tat gibi temel özelliklerine kavuşurlar. 

Fermantasyon işleminin temel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 


I. Yapraklardaki proteinleri amino asitlere dönüştürmek 

2. Azot miktarını azaltmak 

3. Nikotin miktarını azaltmak 

4. Yapraktaki doğal tadın ortaya çıkmasını sağlamak 

5. Yapraktaki renk verici maddeleri okside etmek 

6. Yaprağın inceliğini sağlamak 


Kurutma sonrasında başlanan fermantasyon süreci, duruma göre ya kurutma ambarında bir başka bölümde ya da başka bir mekânda devam eder. Kurutma ambarrındaki sopalardan çıkarılan yapraklar ayrı ayrı uçlarından bağlanarak demetler haline getirilir. Sonra bu demetler birleştirilerek yarım metre yüksekliğinde pilonlar (büyük tütün yığını) oluşturulur. Pilon yaparken yaprakların oksijenle temasının kesilmemesine dikkat edilir. Pilonlardaayırma, yükseklik ve en ayarı, homojen bir ısı ve nem düzeyi için çok önemlidir. 
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Yaprakların fermantasyon amacıyla pilon denilen büyük yığınlar haline getirilmesi 


İlk fermantasyon, yaprağın kendi nem derecesinde yapılır ve bu 45-45 gün sürer. Bu süreçte yaprağın kimyasal bileşenleri değişmeye başlar ve tütünün dış görünüşü kendi organsal karakterine dönüşür. Fermantasyon işlemi, tasnif edilmiş tütünün türüne, yaprağın ve pilonun durumuna göre değişiklik gösterir. Dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu tütünlerinin fermantasyonu farklıdır. Keza koyu renk tütüne dönüşmesi istenen yaprakların fermantasyonu da farklıdır. İç dolgu tütünü, dış sargilık tütününe göre daha yüksek sıcaklıkta fermente edilir. 
Tütün fidanının alt kısmından koparılan yapraklar da taç yapraklara göre daha yüksek ısıda fermente edilir. Fidanın üst tarafından yetişen ve puroya tadını veren yapraklar, orta ve alt kısmında yetişen yapraklara göre daha uzun süreyle fermente edilir. Çünkü bu yapraklar göreli olarak daha kalın ve daha yağlıdır. Yaprakların nem derecesi artıkça sıcaklığın da artması lazımdır. 

Pilonlardaki ısı derecesini ayarlamak ve sürekli kontrol et: 
mek çok önemlidir. Bu amaçla her bir pilonun değişik yerleri- 


Pilonlarda ısının ölçülmesi 


ne üç-dört adet derece konulur. Isının yükseldiği yerlerin havalandırılması ve alt-üst edilmesi gerekir. 

İç dolgu ve iç sargılık yaprakları iki kez, dış sargılık yaprakları ise bir kez fermente edilir. İç dolgu ve iç sargılık yapraklarının fermantasyonu genelde birlikte yapılır. Dış sargılık yaprakları ayrı bir fermantasyon sürecinden geçer. Dış sargılık yapraklarının Fermantasyonu, yaprağın alması istenen renge göre değişir. “Maduro” ve “obscuro” olacak (koyu renkli) dış sargılık yapraklarında fermantasyon süresi biraz daha uzun tutulur. Bu tür yaprakların fermantasyonunda ambar içi sıcaklığın da göreli olarak yüksek tutulması icap eder. “Candela” türü (yeşil renkli) dış sargılıkta fermantasyon yapılmaz. 
Süreç 15 gün devam eden kurutma işlemi sırasında kesilir. Tadı belirgin ve ağır içimli bir puro için, kurutma ve fermantasyon süreleri dana uzun tutulur. 

Fermantasyon sürecinin ne zaman sona ereceğine karar vermek ustalık gerektiren bir iştir. Çünkü süreç kimyasal reaksiyon bitince sona erer. Bunun gözle görülmesi mümkün 
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© değildir. Sürecin sona ermesine, semptomlara bakılarak karar verilir. Pilomnun her yerinde Isı derecesi birbirine yakınlaşmışsa, iç kısımlarda oksijen düzeyi azalmışsa, yapraklardaki su düzeyi yüzde 15-17 arasına düşmüşse, yaprakların kokusu düzelmiş ve renkleri koyulaşmışsa, fermantasyon sürecinin sona erdirilmesi gerekir. 

Birinci fermantasyon tamamlandıktan sonra iç dolgu ve iç sargılık yapraklarının yeniden tasnif edilmeleri gerekir. Bu aşamada halihazırda tüm yapraklar “ligero”, “seco” ve “volado” diye tasnif edilmiştir. Ancak yeni tasnifte ölçü, renk ve doku yapısı referans alınarak ayrı bir tasnif daha yapılır. Amaç mükemmeli yakalamak; varsa 

“bir karışmayı düzeltmek ve sorunlu yaprakları ayıklayarak süreçten dışlamaktır. Bu tasnif sırasında, iç sargılıkta kullanılacak yapraklarla iç dolguda kullanılacak yapraklar birbirinden ayrılır. İç sargılıkta kullanılacak yapraklar güneşte yetişen tütün fidanının alt yapraklarından seçilir. 
Volado türü yaprakların en geniş ve en kalitelileri iç sargılik yapılmak üzere bu aşamada tasnif edilir. 

Dış sargılıklar da fermantasyon sonunda ölçü, renk ve dış doku kalitesi bakımından tasnif edilirler. Bu tasnif Ye sonucunda 50'ye yakın kategori ortaya çıkar. Standart- 

Mi «lara uygun olmayan yapraklar ya Habanos olmayan pu- 

Ve TRİDİ yapımında ya da sigara yapımında kullanılırlar. 
Habanos puro markalarının bazılarının aynı zamanda 

sigara markası da olduğunu hatırlatalım. İç dolgu ve iç 
| sargılık yapılacak yapraklar ikinci fermantasyona hazırla- 
İ nırken, dış sargılık yaprakları, palimye ağaçından yapılan 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“Yagua” ile balyalanır ve yıllanma odalarına taşınırlar. 

İç dolgu ve iç sargılık yapraklarının ayrı ayrı yapılan ikinci fermantasyonları, birincisine göre daha yoğun geçer. İsi ayarı daha yüksek ve fermantasyon süresi daha uzundur. Ligero türü yapraklar 90 günde, seco türü yapraklar 60 günde, volado türü yapraklar ise 45 günde ikinci fermantasyon süreçlerini tamamlarlar. Hafif ve orta içimli puroların yapımında kullanılacak yaprakların kurutma ve ikinci fermantasyon süreleri daha kısadır. Ağır purolarda ise bu süreler daha uzundur. Fermantasyon sonrasında yıllanma süresi de daha kısa tutulur. İkinci fermantasyon sonrasında yapraklar türleri ve çeşitleri itibariyle tekrar ayıklanır. Ölçü, renk ve doku birliğini sağlamak yine öncelikli amaçtır. Kalitesiz, zedelenmiş veya karışmış yapraklar, defalarca yapılan bu ayıklama aşamalarının mutlaka birinde yakalanır ve saf dışı edilirler. 

Fermantasyon ve tasnif işlemi bittikten sonra yapraklar güneşte veya gölgede yetişmelerine göre, ligero, seco ve volado başlıkları altında, ölçü, renk ve doku yapısı bakımından kalite standartlarına göre göre tasnif edilerek balyalanırlar, Sadece Cohiba'ya özgü olmak üzere iç dolgu ve iç sargılık yaprakları bir kez daha (üçüncü kez) fermente edilir ve ayıklanır. 

Her dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu tütünü aynı kalitede değildir. Dolayısıyla fiyatları da değişir. İç dolgu ve iç sargılık yapılacak yapraklar, kendirden yapılma özel bir bezle balyalanırlar. Buna Pacas denir. Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi, dış sargılıkların balyalanmasında 


Fermente edilen yaprakların balyalanması 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


palmiye ağacından yapılma Yagua adlı özel bir materyal kullanılır. Yagua, Küba'nın milli ağacı olarak da tabir edilen özel bir palmiye ağacının (Royal Palm) gövdesinden koparılan yumuşak kabuklardan yapılır. Pacasların üzerine ligero, seco ve volado yazılır ve kalite standartlarını belli eden işaretler konulur. Yaguaların Üzerine de fidanın üst kısmından mı yoksa orta kısmından mı koparıldığını, kalite standardıyla birlikte belli eden işaretler konulur. 


Üstün kalitede peynir, bira, şarap ve Viski gibi, puro tütünü de mayalandıktan sonra bekletilir. Bunun amacı ürünün olgunlaşmasını sağlamaktır. Şarapta olduğu gibi puro tütününde de tat ve koku gibi ince niteliksel dönüşümler maalesef zaman ister. Ancak şarabın yıllanmasıyla puronun yıllanması arasında şöyle bir fark vardır. 
Şarapta yıllanmış üzüm kullanılmazken, puroda yıllanmış tütün kullanılır. Biliyoruz ki sabırsız okuyucunun aklı aşağıdaki kutudadır; ama oraya da geleceğiz!!) 


Yagua balyalar 


Balyalanan tütünler ya tütün üreticisinin özel ambarında ya da |(nemen satılmışsa) puro üreticisinin özel ambarında yıllanmaya (aging) alınır. İyi bir yıllanma için balyaların ambarlardaki nem düzeyinin çok yüksek olmaması, tütün yapraklarının balyalarda iyi sıkıştırılmış olması ve balyaların mümkün olduğunca dış çevresel faktörlerle temasının kesilmesi gerekir. Yıllanma süresi de tütünün çeşidine ve türüne göre değişir. Örneğin oscuro veya maduro türü (koyu renk) tütünün yıllanması gerçekten yıllar sürebilir. Dilimize “aging” yıllanma olarak çevrilmiştir. Ancak yıllanma, bazı tütün türleri için sadece birkaç ay anlamına gelir. Yıllanma derken ima edilen süre, yaprak çeşidine göre değişiklik arz eder. Dış sargılık yaprakları en az 6 ay yıllanır. Ligero en az 2 yıl, seco 1-1.5 yıl volado ise 9 ay yıllanır. Aşağıdaki resimlerden dış sargılıklar soldaki, iç dolgu ve iç sargılık yaprakları sağdaki balyalarda yıllanır. 
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İl. A değildir. Sürecin sona ermesine, semptomlara bakılarak 


karar verilir. Pilonun her yerinde ısı derecesi birbirine yakınlaşmışsa, iç kısımlarda oksijen düzeyi azalmışsa, yapraklardaki su düzeyi yüzde 15-17 arasına düşmüşse, 


yaprakların kokusu düzelmiş ve renkleri koyulaşmışsa, 


fermantasyon sürecinin sona erdirilmesi gerekir. 

Birinci fermantasyon tamamlandıktan sonra iç dol gu ve iç sargılık yapraklarının yeniden tasnif edilmeleri gerekir. Bu aşamada halihazırda tüm yapraklar “ligero”, “seco” ve “volado” diye tasnif edilmiştir. Ancak yeni tasnifte ölçü, renk ve doku yapısı referans alınarak ayrı bir tasnif daha yapılır. Amaç mükemmeli yakalamak; varsa “bir karışmayı düzeltmek ve sorunlu yaprakları ayıklayarak süreçten dışlamaktır. Bu tasnif sırasında, iç sargılıkta “ kullanılacak yapraklarla iç dolguda kullanılacak yapraklar birbirinden ayrılır. İç sargılıkta kullanılacak yapraklar güneşte yetişen tütün fidanının alt yapraklarından seçilir. 
Volado türü yaprakların en geniş ve en kalitelileri iç sargılik yapılmak üzere bu aşamada tasnif edilir. 

Dış sargılıklar da fermantasyon sonunda ölçü, renk ve dış doku kalitesi bakımından tasnif edilirler. Bu tasnif sonucunda 50'ye yakın kategori ortaya çıkar. Standart- 
. lara uygun olmayan yapraklar ya Habanos olmayan pu- 
“Toların yapımında ya da sigara yapımında kullanılırlar. 
Habanos puro markalarının bazılarının aynı zamanda sigara markası da olduğunu hatırlatalım. İç dolgu ve iç sargılık yapılacak yapraklar ikinci fermantasyona hazırlanirken, dış sargılık yaprakları, palimye ağaçından yapılan 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“Yagua" ile balyalanır ve yıllanma odalarına taşınırlar. 

İç dolgu ve iç sargılık yapraklarının ayrı ayrı yapılan ikinci fermantasyonları, birincisine göre daha yoğun geçer. İsi ayarı daha yüksek ve fermantasyon süresi daha uzundur. Ligero türü yapraklar 90 günde, seco türü yapraklar 60 günde, volado türü yapraklar ise 45 günde ikinci fermantasyon süreçlerini tamamlarlar. Hafif ve orta içimli puroların yapımında kullanılacak yaprakların kurutma ve ikinci fermantasyon süreleri daha kısadır. Ağır purolarda ise bu süreler daha uzundur. Fermantasyon sonrasında yıllanma süresi de daha kısa tutulur. İkinci fermantasyon sonrasında yapraklar türleri ve çeşitleri itibariyle tekrar ayıklanır. Ölçü, renk ve doku birliğini sağlamak yine öncelikli amaçtır. Kalitesiz, zedelenmiş veya karışmış yapraklar, defalarca yapılan bu ayıklama aşamalarının mutlaka birinde yakalanır ve saf dışı edilirler. 

Fermantasyon ve tasnif işlemi bittikten sonra yapraklar güneşte veya gölgede yetişmelerine göre, ligero, seco ve volado başlıkları altında, ölçü, renk ve doku yapısı bakımından kalite standartlarına göre göre tasnif edilerek balyalanırlar. Sadece Cohiba'ya özgü olmak üzere iç dolgu ve iç sargılık yaprakları bir kez daha (üçüncü kez) fermente edilir ve ayıklanır. 

Her dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu tütünü aynı kalitede değildir. Dolayısıyla fiyatları da değişir. İç dolgu ve iç sargılık yapılacak yapraklar, kendirden yapılma özel bir bezle balyalanırlar. Buna Pacas denir. Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi, dış sargılıkların balyalanmasında 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palmiye ağacından yapılma Yagua adlı özel bir materyal kullanılır. Yagua, Küba'nın milli ağacı olarak da tabir edilen özel bir palmiye ağacının (Royal Palm) gövdesinden koparılan yumuşak kabuklardan yapılır. Pacasların üzerine ligero, seco ve volado yazılır ve kalite standartlarını belli eden işaretler konulur. Yaguaların üzerine de fidanın üst kısmından mı yoksa orta kısmından mı koparıldığını, kalite standardıyla birlikte belli eden işaretler konulur. 


Üstün kalitede peynir, bira, şarap Ve viski gibi, puro tütünü de mayalandıktan sonra bekletilir. Bunun amacı ürünün olgunlaşmasını sağlamaktır. Şarapta olduğu gibi puro tütününde de tat ve koku gibi ince niteliksel dönüşümler maalesef zaman ister. Ancak şarabın yıllanmasıyla puronun yıllanması arasında şöyle bir fark vardır. 
Şarapta yıllanmış üzüm kullanılmazken, puroda yıllanmış tütün kullanılır. Biliyoruz ki sabırsız okuyucunun aklı aşağıdaki kutudadır; ama oraya da geleceğiz|!) 


Yagua balyalar 


Balyalanan tütünler ya tütün üreticisinin özel ambarında ya da (hemen satılmışsa) puro üreticisinin özel ambarında yıllanmaya (aging) alınır. İyi bir yıllanma için balyaların ambarlardaki nem düzeyinin çok yüksek olmaması, tütün yapraklarının balyalarda iyi sıkıştırılmış olması ve balyaların mümkün olduğunca dış çevresel faktörlerle temasının kesilmesi gerekir. Yıllanma süresi de tütünün çeşidine ve türüne göre değişir. Örneğin oscuro veya maduro türü (koyu renk) tütünün yıllanması gerçekten yıllar sürebilir. Dilimize “aging” yıllanma olarak çevrilmiştir. Ancak yıllanma, bazı tütün türleri için sadece birkaç ay anlamına gelir. Yıllanma derken ima edilen süre, yaprak çeşidine göre değişiklik arz eder. Dış sargılık yaprakları en az 6 ay yıllanır. Ligero en az 2 yıl, seco 1-1.5 yıl volado ise 9 ay yıllanır. Aşağıdaki resimlerden dış sargılıklar soldaki, iç dolgu ve iç sargılık yaprakları sağdaki balyalarda yıllanır. 
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Sarılmadan Önceki Aşama” 


Şayet yapraklar, şu anda 33 adet olan Habanos markalarından birisinin üretiminde kullanılmak üzere üretilmişlerse, yukarıda anlatılan birinci fermantasyon sonrasındaki tüm işlemler, Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco adlı (bizim Çukobirlik veya Fiskobirlik benzeri) bir kamu otoritesi tarafından yapılır. Bu organizasyon tütünü, birinci fermantasyon sonrasında çiftçiden aldıktan sonra, tasnif ve ikinci fermantasyon işlemlerini yapmak üzere, ilk önce “Tasnif Evi” denilen (Sorting House) özel bir departmanına taşır. Bu mekân, kurutma ambarından farklı olarak ısı ve nem derecesinin ayarlanabilir olduğu bir teknolojik donanıma sahiptir. Tasnif Evleri'ne götürülen yapraklar, özelliklerine göre tekrar tasnif edilecekleri yerlere taşınırlar. Yaprakların ön tasnif öncesinde, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi birbirlerinden itina ile ayrılması gerekir. 

Türlerine göre birbirlerinden ayrılan yaprakların daha sonra nemlendirilmesi, havalandırılması ve dinlendiri!- mesi gerekir. 


Tasnif işlemi, oldukça ustalık gerektiren bir iştir. Tüm duyu organlarının konsantrasyonunu gerektirir. Bunu kalifiye personel yapar. O nedenle Küba'da bu iş, çoğunlukla kadınlara teslim edilir. 

Tasnif edilen yapraklar daha sonra “Ayıklama Odası" (stripping house) denilen yerlere taşınır. 


76 http://Xwww.guerrillero.co.cu/sitiotabaco/en, inglesh/index 
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Sarılmadan önceki en önemli iki işlem, yaprakların ütülenmesi ve orta damarlarının çıkarılmasıdır. Bu aşama puro yapımının en önemli aşamasıdır ve büyük bir yaratıcılık ve üstün yetenek ister. Yapraklara gerekli elastikiyeti versin ve yumuşatsın diye ayıklama yapılmadan önce de nemlendirme yapılır. Nemlendirme işleminde tazyikli fıskiyeler kullanılır. Buna “Majo” denir. Resimde görüldüğü gibi bu fiskiyelerden spreylenen su ile yapraklara yumuşaklık ve elastikiyet verilir. Bu işe “tavlama” denir. 
Daha sonra bu yapraklar 40-50 yapraklık demetler halinde silkelenir ve parmaklıklı raflara (rack) asılırlar. Tütüne hiçbir aşamasında insan eli dışında bir şey değmez. 

Tütün üretiminin teknolojisi çok basit ve doğaldır. 
Aşağıdaki resimde görülen alet, bir tırnak makası gibi yapraktaki ana damarı çıkarma vazifesi görür. Bu alet yardımıyla nemlendirilmiş ve hafif yumuşamış yapraklardaki damarlar yavaşça çıkarılır. Aletin kullanılması bir 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zorunluluk değildir”. Küba'da iki ayrı fabrikada dış sargılık damarlarının büyük bir ustalıkla elle ve tek hamle- de çıkarıldığına şahit olunmuştur. Damar çıkarma işini yapanlara “Rezagado” denir. Dış sargılık yapraklarının orta damarlarının tamamı çıkarılır. Bu nedenle damar çıkarıldıktan sonra iki ayrı parça halinde işlem görürler. 
İç dolguda damarın yarısını, iç sargılıkta ise dörtte birini çıkarmak kafidir. İnce işçilik olması nedeniyle damar çıkarma işlemini (stripping) de kadınlar yapar. 

Bir insanın damar çıkarmayı ustalıkla yapabilmesi için 


77 Pinar del Rio'da, Trinidad marka puroların Üretimine her aşaması itibariyle şahit olunmuştur. Bu fabrikada kadınlar orta damarları alet kullanmaksızın, elleriyle çıkarmaktadırlar. 


36 günlük bir eğitimden geçmesi gerekir. Eğitimli bir 
kadının damar çıkarma masasında yaptığı ilk iş, masaya özenle yatırdığı yapraklardaki kırışıklıkları usulca, yaprağa zarar vermeden yok etmektir. Bu büyük bir el hüneri ve dikkat gerekürir. Sinirli ve dalgın bir insanın verimli bir şekilde bu işi yapabilmesi mümkün değildir. 

Nemlendirilip biriki gün bekletildikten sonra damar ları da çıkarılan yaprakların, sarım öncesinde ütülenmesi gerekir. Bu amaçla yapraklar türlerine göre üst üste tasnif edilir. Aynı boyda ve genişlikte olan yapraklardan oluşan kümelerin eşit boyda olması, ütüleme işleminde etkinlik için şarttır. Yükseklik, genelde 8 em civarındadır. 
Ütüleme işlemi, yaprak kümelerini kalın tahta döşemeler arasına koyarak yapılır. Her tahta döşemede yaklaşık 
250 adet aynı kalite ve türde yaprak preslenir. Aşağıdaki 
resimde görüldüğü gibi tahtalar, tost yapar gibi yaprakları presler ve yüzeylerini olabildiğince düzleştirir. Ütü tahtasının her döşemesindeki tütünün sınıfı ve kalitesi aynıdır. 


Kadın işçiler tarafindan ütülenen bu yapraklar bu kez kalite düzeylerine göre tekrar sınıflandırılır, tartilir ve fiçılara konulurlar (dış sargılıklar “Yagua” ile balyalanır). 
Sedef ağacından yapılma fiçılara konulan iç dolgu ve iç sargılık yaprakları ağzı açık olarak 15-16 gün süreyle bekletilir. Tütünün türüne göre pilonlarda da bekletme yapılabilir. Bu fıçılar aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi yerden 8-10 santimetre yükseklikte, tahta döşemeler üzerinde dururlar. 


81 


VEDAT ÖZDAN 


15-16 günlük süre geçtikten sonra yapraklar tekrar fıçılardan çıkarılır ve kurutma odalarına götürülürler. Buradaki kurutma İngilizce curing değil drying karşılığıdır. 
Kurutma odasında çekmece şeklinde büyük tahta ızgaralar vardır. Bu ızgaraların dizildiği raflar, eski taş fırınlarda görebileceğimiz türden francala raflarına benzer. 
Preslenmiş yapraklar aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi, demetler halinde raflara dizilir ve kurutulmaya birakılırlar. 

Tütün yaprakları, bu kurutuma işlemi sırasında nihai koku ve rengini alırlar. İç dolgu yapraklarının konulacağı 


rafların yerden yüksekliğinin 1-3 metre olması; iç sargılik yapılacak olanların ise 3-5 metre yükseklikte olması icap eder. Kurutma işleminde ısının homojen olması çok önemlidir. Kurutulan yapraklar daha sonra sınıflarına ve türlerine göre tekrar preslenmek üzere tahta sandıklar içine konulur. Sandıkların boyu 1,5 metreye kadar uzar. 
Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi sandıklarda preslenen yapraklar, tekrar yagualara ve kendirden yapılma çuvallara konularak puro fabrikalarına gönderilir. 
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Yaprak Çeşitleri ve Puronun Yapısı”8 


7 değişik rengi ve 64 değişik tonu olan puro tütün 
yapraklarının fidanından kırılma zamanı ve sırası vardır. 
Hasat zamanı geldiğinde ilk önce alttaki yapraklar (volado) kırılır. Daha sonra Ortadakiler (seco) ve en son olarak en üstteki yapraklar (ligero) kırılır. Yaprağın fidanla buluştuğu yerden koparılmasına kırma denmesinin özel bir nedeni vardır. Tütün sabahları çok erken saatte ve henüz güneş tam doğmadan kırılmalıdır ki, koparma anında kırılma sesi duyulsun. Güneş doğduktan sonra aynı yaprağı fidanından koparmaya kalkıştığınızda yaprak kırılmaz. Çekersiniz, ancak derisi de soyularak kopar. 

Tütün fidanında üstteki yapraklar daha sert ve koyu renklidir. Çünkü bu yapraklarda nikotin oranı göreli olarak daha fazladır. Alttaki yapraklar ise daha açık renklidir ve bu yapraklar hafif içimli puroların yapımında kullanılır. 
Kurutma, fermantasyon ve yıllanma koşulları eşit olmak kaydıyla fidanda yukarıdan aşağıya inildikçe puronun içim ağırlığı ve tadına yapılan katkı azalır. 

Aşağıdaki şekil, güneş altında yetişen (Criollo) ve dolayısıyla iç sargılık ve iç dolgu yapılacak yaprakların hem tütün fidanında bulundukları yer itibariyle adlarını, hem de puronun içinde nerede kullanıldıklarını göstermektedir. 


Ligero-Koyu renkli, besin ve nikotin değer yüksek bu yapraklar fidanın üst kısmında yer alırlar. Nikotin oranının yüksek olması nedeniyle puro içimini ağırlaştırmakta kullanıldığı gibi, besin değerinin yüksek olması medeniyle puroya tat vermekte de kullanılırlar. Yavaş yandıkları için puronun ortasına yerleştirilirler. Bu nedenle dengeli sarılmış bir puro ters-nunik yanar. 

Seco-Ligerodan renk bakımından açık; ağırlık ve tat bakımından daha hafiftir. Puroya kokusunu vermekte kullanılırlar. Fidanın orta kısmında yetişir ve puroda ligeronun üzerine sartlırlar. 

Volado-Fidanın alt kısmında yetişir ve puroya yanma özelliğini verirler. Güneşle temasları en az olduğundan, içlerinde nikotin ve besin değeri azdır. O nedenle puronun tadına ve ağırlığına olan etkileri göreli olarak azdır. 
Dengeli sarılmış bir puro, merkezinden kenarlarına doğru daha hızlı yanar. İç dolgunun belli bir kısmına göreli olarak daha fazla volado konulmuşsa puro dengesiz yanar. Volado miktarı az tutulmuş olan purolar çabuk söner. 

Aşağıdaki şekildeki dış sargılık gölgede yetişmiştir (Corojo). Daha önce de söz edildiği gibi fidanın üst kısmında 


yetişen “Corona Semi” adi verilen bu yapraklardan çıkan 


duman çok ağırdır. Onun hemen altındaki yapraklara “Corona Centro” denir. En kaliteli dış sargılık yaprakları 


adresinden 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alınmış ve ilgili sitenin izni ile basılmıştır. 


4. kattaki “Gordo Centro Fino” ve 3. kattaki “Centro Ligero Uno” yapraklarıdır. Fidanın üst kısmında bulunan “Corona Semi” ve “Cororna Centro” türü yapraklar tamgövdeli ama aynı zamanda koku ve tad bakımından çok zengin yapraklardır. “Gordo Centro Fino” en kaliteli dış > sargılıkların yapıldığı yaprak türüdür. 

Tüm el yapımı puroların iç dolgusu bu üç çeşit tütün yaprağının çeşitli bileşimlerinden oluşur. Bu bileşime harman denir ve puro harmanının oluşum sürecinin birçok noktası açık edilmez. 

Yaprakların puro içine kıyılmadan sarılması halinde puro uzun dolgudur (long filler); kıyılmış yaprakların veya daha önce uzun dolgu puro sarımında kullanılmış yaprakların artıklarından sarılan puro için kısa dolgu 

(short filler) ifadesi kullanılır. Bir de orta dolgu (medium ” filler) purolar vardır. Orta dolgu, içdolgusu hem daha kısa boylu yapraklardan oluşan, hem de tam yaprakların artıklarından oluşan purolar için kullanılır. Medium Filler purolar için “dengesiz yanarlar ve tatları çok çabuk değişir ve bu nedenle fiyatları daha düşüktür” denilir. Medium Filler puroların en bilinen örneği Private Stock'tur; ancak Davidoff tarafından dağıtımı yapılan bu puroda dengesiz yanma özelliğine pek rastlanmaz. Çünkü bu puro kısa boylu yapraklardan değil, Long Filler puroların İ ol lina kullanılan tam yaprakların artıklarından 


ül uronun dış sargılığı genelde gölgede yetişir. Candela ve claro, gölgede yetişen dış sargılık türleridir. Güneş - altında yetişen dış sargılıklar ise değişik renkler alırlar. Fidanın üst kısmındaki yapraklar güneşe daha fazla maruz kaldıkları için daha koyu renklidirler. Koyu kahverengi 


. Golan dış sargılıklara maduro, siyaha yakın koyu renkte 


olanlarına ise oscuro denir. Ara renkler de vardır. Ancak güneşte yetişen fidanın orta-üst kısmındaki yapraklardan, koyu renk ve ağır içimli (gövdeli) purolar yapılır. Fidanın orteralt kısmında bulunan yapraklar ise açık renklidir ve hafif puroların yapımında kullanılırlar. 
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Puronun Yapısı 


Yukarıdaki resimde bir puronun yapısal unsurları görülmektedir. Puronun yanan kısmına ayak, duman çekilen kısmına baş ve ortasına da beden denir. Dış sargılık ayaktan başa doğru sarılır. Puronun şapkası, beden sarıldıktan sonra dış sargılığı tutmaya yarar. Dış sargılığın uç kısmının, şapkanın altına gelecek şekilde incelerek baş kısmında bir kaşkol gibi dolanması gerekir. Bu ince uca bayrak denir. Puronun markasını gösteren ve puro bedenine sarılan etikete ise yüzük denir. 


Puronun sarılması”? 


Bir puro fabrikası ile markaları için gerekli olan tütünün yetiştirildiği arazi sahipleri (orijin) arasında, işin doğası gereği, üretim öncesinden başlamış bir ticari ilişkinin ve bir alım-satım sözleşmesinin var olması icap eder. 
Zira sarılacak olan sigara değil purodur. Puro için, marka oluşmadan önce harmanının saptanması ve bu harmana göre orijini tayin edilen bölgelerdeki çiftçilere, talep edilen miktar ve özellikte yaprak sipariş edilmesi gerekir. 

Harmanlama, önceden istenilen özelliklere sahip bir puro üretmek için, seçilmiş değişik tütün yapraklarının belli miktarlarda bir araya getirilmesi işidir. Tütün yaprakları seçilirken, toprağın yapısı, işlenmesi, çevre ve iklim koşulları, sulama sistemi, yaprakların büyümesi sırasında dikkat edilecek özel hususlar, hasat zamanları, kurutma ve fermantasyon teknikleri ve sonrasında uygulanması gereken teknikler bakımından sonsuz sayıda seçenek — arasından, bir set Üzerinde karar kılınması gerekir. Bu tercih seti, puroya belli bir tat, koku ve ağırlık vermek üzere 


79 http://www.guerrillero.co.cu/Sitiotabaco/en, inglesh/index 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


yapılır. Bu tercihi yapan harmanlama ustası, dış sargılık, iç sargılık ve iç dolguyu oluşturan yaprakların genetik özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmak zorundadır. El bette bunun için sayısız deney ve tecrübe gerekir. Değişik özelliklere sahip ve değişik miktarlarda yaprak kombinasyonları arasında yapılan sayısız deneme sonrasından ortaya çıkan reçete yeni bir puroya hayat verir. O nedenle harmanlama işi hem bilim. hem de sanattır9©, Tütün yaprakları çiftçilerin kurutma ambarlarından puro fabrikalarına balyalar halinde gelir. Bu balyalar fabrikada baş harmanlama ustasının (master blender) nezaretinde açılır ve tetkik edilir, Baş harmanlama ustasına Ligador denir. Ligador'un en temel görevi iç dolguya hangi tütün türünden ne kadar konulacağına karar vermektir. Bu karar bir kez verilir; ama Ligador balyalardan çıkarılan tütün yapraklarını her gün sarılmadan önce tetkik etmek zorundadır. Zira, her balyadan her zaman tıpa tıp aynı özellik ve kalitede tütün çıkmaz. Harmana ve günlük ihtiyaca karar verdikten sonra Ligador'un ikinci önemli görevi başlar. Puroda tutarlılığın bekçisi Ligador'dur ve puronun tadında istikrarın devamlılığı ondan sorulur. O nedenle balyalar onun gözetiminde açılır ve onun tarafından bir kez daha tasnif edilir. Her ne kadar balyalar fabrikaya gelmeden önce tasnif edil miş olsalar da yaprakları, yapılacak puronun ölçüsüne göre sarım öncesinde yeniden, ligero, seco ve volado olarak tasnif etmek onun görevidir. Sonra bunları bir kez de ebatlarına, yıllanma sürelerine (yaşına) ve orijinlerine göre tekrar tasnif eder. Sonra markanın yapılacak formatına göre aklında tuttuğu rasyoya ve fabrikadaki sarma ustası sayısına göre günlük ihtiyacı belirler, tarttırır ve o kadar tütünü harmanlama departmanına gönderir. Harmanlama departmanına La Barejita denir. La Barejita, Ligedorun verdiği rasyoyu dikkate alarak yaprakları, türlerine göre, fabrikadaki her sarma ustasının bir günde saracağı puronun adedi ve vitolasına göre günlük ihtiyacına yetecek şekilde üst üste yığar. Bir fabrikada her sarma Ustasının bir günde saracağı puronun sayısı ve bU puroların vitolası önceden bellidir. La Barejita iskambil destesi anlamına gelir. Çünkü harmanlama departmanında çalışanlar, harman portföyüne girecek yaprakları iskambil kağıdı gibi destelerler. Burada destelenen yapraklar daha sonra puro sarma ustalarına gönderilir. 
Puro fabrikasında sarma ustalarının önüne gelen 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yapraklar artık türleri, çeşitleri ve kaliteleri itibariyle tasnif (— edilmiş, en az beş ayrı çeşit tütünden oluşur. Bunlara dış 

sargılık, iç sargılık ve iç dolgu tütünü diyoruz. İç dolgu 

tütünü en az 3 değişik yaprak çeşidinden oluşmalıdır. 

Bunlar ligero, seco ve voladodur. Üçüne birden “Tiempo” denir. Baş harmanlama ustası her puroda ne kadar ligero, ne kadar seco ve ne kadar volado bulunacağını puro sarma ustalarına açıklamış ve ona göre her masa- i ya tütün gönderilmesini sağlamıştır. Puro sarma ustaları |; artık harmanla ve rasyoyla ilgilenmezler. Onların işi puro 

sarmaktır. Baş harmanlama ustasının bundan sonraki görevi ise sarma ustalarını gözetlemek ve denetlemek- oo tir. 


Burada Küba İspanyolca'sıyla “Totalmento a Mano 

Tripa Larga” denilen tamamen el yapımı ve uzun dolgu | 

purolardan bahsettiğimizi hatırlatmakta fayda vardır. El | 

yapımı purolarda genelde uzun iç dolgu (long filler) ku 

lanılır. Bu tür purolarda iç dolgu olacak yapraklar olduk- 1 

ları gibi, yani doğranmadan sarılırlar. Elbette kenarları ği 

kesilir ve düzeltilir ama daha önce kullanılmış ve kenarları doğranmış yaprakların artıklarıyla premium puro sarılmaz. Premium purolarda iç dolgu ve iç sargılık yapraklarının daha önce kullanılmamış olması gerekir... | | “Totalmento a Mano Tripa Corta” türü yani tamamen , 

el yapımı ve kısa dolgu purolarda da sarım şekli pek farklı 

değildir. Ancak bunların iç dolguları, kuşbaşı gibi doğranmış ya da başka amaçla kullanılmış ve kenarları kırpılmış yaprakların artıklarından oluşur. Uzun dolgu yapraklardan kırpılmış ve kısmen kullanılmış yapraklar ile bu 

amaçla üretilmiş yapraklardan oluşan kısa iç dolgu harmanını belirlemek de Ligedor'un görevidir. Kısa dolgu 

puro sarma işine başlamadan önce sarma Ustaları, ön- ' 

lerindeki harmanlanmış iç dolguyu, 3-4 adet tü 

duran iç sargılık yaprağı üzerine koyar ve masaya 

edilmiş, yufkamsı, esnek bir lastik yaprak yardımıy - 

ca sararlar. İç dolgusu bu şekilde sarılan kısa dolgu pi 

roların dış sargılıklarının sarımında hiçbir farklılık yoktur. 

Bunlar da aşağıda anlatılan uzun dolgu puroların dış 

sargılıkları gibi sarılırlar. Bu tür purolar daha az fiyatlıdır 

ve tat kaliteleri de daha düşüktür... 
Küba'da puro endüstrisinde yaklaşık 200 yıldır sarım 

işi aynı teknikle yapılır. Kaliteli puro, genelde kadınlar tarafından özel masalarında elle sarılır. Bir puro sarma ustası günde birbirinin tıpa tıp aynı şekil ve kalitede yüzden 

fazla puro sarabilir. Erkek puro sarma ustasına Torcedor 


a m mm ei 
Milkmil e. 
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kadın olanına ise Torcedora denir. Torcedor ustalığı dört sınıfa ayrılır. Büyük ve kompleks puroları sadece birinci sınıf ustalar sarmaya ehil ve yetkilidir. Bir Torcedor, figurado tipi kompleks purolardan günde ortalama 60 adet sarar. Aşağıdaki resimde bir puro fabrikasında çalışan puro sarma ustaları görülmektedir. 


Bir puro sarma ustasının temel aletleri aşağıdakilerden oluşur. Bunlar soldan sağa: Tablero denilen ve üzerinde yaprakların sarıldığı sedir ağacından yapılma kalın bir tahta parke; Casguillo denilen şapka yapımında kullanılmak üzere küçük yuvarlak yaprak parçası (disket) kesmeye yarayan silindir delgeç; yaprakları Tablero üzerinde kes eye yarayan Chaveta denilen ve keskin kısmı hilalimsi”bıçak; Goma denilen tatsız ve kokusuz doğal 


zamk; Guillotine denilen ve puronun uç kısımlarını kes- 


meye yarayan giyotin ve Cepo denilen ve tamamen arıldıktan sonra puronun boyunu ve çapını ölçmeye yarayan diskettir. 

Puro sarma ustasının önüne gelen yapraklar, önce harman ustasının belirlediği miktar ve sıraya göre, iç dolgu içine konulmak üzere ustanın önündeki sedir ağacından yapılmış olan tablero kenarına konulur. Puro sarma ustasının önünde en az 5 deste puro yaprağı bulunur. 
Bu sayı harmana bağlı olarak ona kadar da çıkabilir. Önlerine sadece bir gün içinde sarabilecekleri kadar yaprak konulmasına rağmen, puro sarma ustalarının kendilerine teslim edilmiş yaprakların kurumamaları için gerekli önlemleri almaları zorunludur. 


Jiller leaves bindi inder 


rapper 


casguillo 


Enilletine 


ekaceta 


Puro sarma ustaları; bir ustabaşı (superviser) gözetiminde 30-40 kişilik gruplar halinde çalışırlar. Ustabaşı, sıraların arasında dolaşarak, ustaların sarım tekniklerini ve kimi zaman da sardıkları puroların ölçülerini kontrol eder. 


Puroda Tat Dönemeçleri 


Puro sarımında yapılan ilk iş, iç sargılığı hazırlamaktır. 
İç sargılığın görevi, iç dolgu olmak üzere bir araya gelen en az üç çeşit yaprağı bir arada tutmaktan ibarettir. 
Puro sarma ustası, aşağıdaki iki resimde görüldüğü gibi sarma işlemine başlamadan önce iç sargılıkta kullanılacak yaprakların kalmışsa damarlarını temizler. Masaya iki, kimi zaman üç adet yarım iç sargılık yaprağı, birbirlerinin üzerinden biraz taşacak şekilde konulur. Puro yapraklarının güneşe bakan yüzeyleri alt taraflarına göre daha pürüzsüz, daha parlak ve daha canlı olur. Alt tarafları ise biraz daha mattır ve damarlar alt kısımda daha belirgindir. Ayrıca yaprağın her tarafında tat düzeyi aynı değildir. Yaprağın tadı ucuna doğru azalır. Bu nedenle iç sargılık yaprakları masaya, uç kısımları puronun yanan ucuna gelecek şekilde; damarları daha belirgin olan alt 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tarafları ise sarıldıktan sonra puronun iç kısmına gelecek şekilde üste konulurlar. Bu nedenle içilmemiş bir puronun sargılıklarını açtığımızda yaprakların hep güneşe bakan yüzeylerini görürüz. Görmüyorsak sarımda hata olmuş demektir. Puronun ortasına gelindiğinde tadın olgunlaşma nedeni, yapraklardaki besin değerinin sap kısmına doğru artmaya başlamasıdır. İyi purolarda çok belirgin tat değişiklikleri olur. Bunlara tat dönemeçleri diyoruz. Keyif dönemeçleri de diyebilirsiniz|!) 


Puronun en önemli kısmı olan iç dolgu, değişik tür ve çeşitten yaprakların bir araya gelmesiyle oluşur. Portföyü tayin etmek, baş harmanlama ustasının bileceği iştir. 
Portföy içeriği, yani harmanda ne tür yapraklar kullanıldığı markadan markaya farklılık gösterir. Bir puro markasının en büyük sırrı dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu portföyündeki yaprakların bileşeni, bunların yetiştirilmesi, kurutulması, fermantasyonu ve yıllandırılmasında kullanılan markaya özgü tekniklerdir. Puroda ülke, bölge ve kısmen yaprak türü ifşa edilir; ama bu ifşaat sadece puro tiryakisine içtiği şeyin kalitesiyle ilgili bilgi vermeye münhasırdır. Bu bilgiyle markanın taklit edilmesi katiyen mümkün değildir. Bir puro fabrikasında harmanın, yani portföyün geçmişini sadece birkaç kişi bilir. Ligador bu sırrı kimseyle paylaşmaz. Kübalı ligadorlara ABD'ye göç ettiklerinde yüksek ücret ödenmesinin en önemli nedeni bu tariflere vakıf olmalarıdır. 


ş ni 

İyi bir el yapımı puronun iç dolgusunda en az üç e i değişik çeşit tütün yaprağı bulunur, demiştik. Ligero | yapraklar fidanın üst kısmından, yani taç yaprakların hemen altından koparılırlar. Bu yapraklar tütüne tadını ve ağırlığını verirler. Ağır içimli purolarda göreli olarak bu tür yaprağın miktarı daha fazla olur. İyi bir el yapımı puroda kesinlikle yapay tatlandırıcı kullanılmaz. Seco yapraklar fidanın orta kısmından toplanır. Bu yapraklar puroya kokusunu verirler. Volado yapraklar ise fidanın 


alt kısmından koparılır. Bunlar puroya yanma kabiliyetini veren yapraklardır. Çabuk sönme ve dengesiz yanma, nem kullanılan volado yaprakların kalitesiyle, hem de sarılma problemiyle alâkalı bir sorundur. .“ ; İç dolgu yaprakları, duman çekme kalitesine Zarar v meyecek şekilde elde katlanırlar. Katlanan her yapra avucun içinde tutulur. Avuç içindeki demeti esasen | parmak, işaret parmağı ve en küçük parmak tutar. 5S elle bu demete yeni bir yaprak eklenirken katlama yapan sağ elin parmaklarına, sol elin boşta duran orta parmağı ve yüzük parmağı yardım eder. Demet sol avuçtayken, bu iki parmak yardımıyla sağ elin parmakları tarafı yeni yapraklar katlanır ve demete dahil edilir. Bu s daha önce katlanmış yaprakların gevşememesi zamanla öğrenilen bir parmak esnekliği ve el mahareti gerektirir. 
İç dolguya hangi yaprak türünden ne kadar konulacağı önceden bellidir. Ancak belirlenem muayyen miktarı. 


önündeki desteden ayırmak sarma ustasının bileceği iştir. Zira desteler, sarma ustasının bir gün içinde sarması gereken toplam puro sayısına yetecek miktarda yaprak içerir. Desteler puro sarma ustasına bırakıldıktan sonra her bir puro için ayrıca bir tartma işlemi yapılmaz. Esasen puro sarma ustasının önünde terazi de yoktur. Dolayısıyla desteden alınacak sözgelimi ligero miktarını göz kararı olarak koparır. Ligero miktarı tam bir yaprak veya yarım yaprak olarak önceden belirlenmiş spesifik bir miktar olsa da her yaprağın aynı büyüklükte olması mümrkün değildir. O nedenle her puronun tadı ve ağırlığı her zaman aynı olamaz. Sadece insan damağının ayırt edemeyeceği düzeyde bir sapma düzeyiyle üretim yapmayı başarmak, kalitede istikrar için ziyadesiyle yeterlidir. Bu nedenle, puro sarma ustalarına da büyük sorumluluk, fabrikaların hizmet içi eğitim, kontrol ve denetim departmanlarına da çok iş düşer. 

Puronun iç dolgusuna hangi yaprak türünden ne kadar konulacağı, markaya ve seriye göre değişir. Ancak iç dolgunun merkezine her zaman göreli olarak yavaş yanan, ama puroya tadını ve ağırlığını veren ligero konulur, İç dolgu harmanı hazır olduktan sonra, sol elde biriken sarılmış demetin alt kısmındaki fazlalık, puronun boyuna göre tahmini olarak sağ elle koparılır ve kenara atılır. Alttan koparılan kısım, göreli olarak köke en yakın, dolayısıyla da damarların en iri olduğu kısımdır. Bu, önemli bir ayrıntıdır. Bu sırada demeti doğru kavramak 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Elde sıkıca tutulan demet, iç sargılık yapraklarının üzerine konulur ve iç sargılığın içine bir kilim gibi sıkıca sarılır. 
Bu sarım sırasında yaprakların kıvrılmamasına özel olarak dikkat edilir. Aşağıdaki resimlerde, iç sargılığın hazırlanması, iç dolgu yapraklarının elde bir arada tutulması ve masa üzerinde duran iç sargılık yaprağı üzerine konularak sıkıca sarılması, aşama aşama gösterilmektedir. 

Puronun yukarıdaki gösterildiği şekilde sarılması tekniğine Entubar denir. Bu teknik Küba'ya özgüdür ve iç dolgu yapraklarını bu şekilde sarmanın daha fazla hava sirkülasyonuna sebep olduğuna inanılır. Ancak elbette tek sarım tekniği bu değildir. Bookstyle denilen bir başka sarim tekniğinde, iç dolgu yaprakları masa üzerine defter (ya da iskambil destesi) yapacakmış gibi üst üste konulur ve rulo yapar gibi sarılır. Bu yöntem daha çok Honduras'ta kullanılan bir sarım şeklidir. 

İç sargılığın temel görevi, şekil almış iç dolgu yapraklarının dağılmamasını ve gevşememesini sağlamaktır. Bu çok önemli bir görevdir. Zira puronun inşası (constructlon), şekil, duruş, dengeli yanma ve içim kalitesindeki tutarlılık hep bu aşamada devreye girer. İç dolgu yapraklarının istenen sıkılıkta bir arada durmalarını sağlamak, iç sargılığı sararken muhtaç olunan büyük bir el mahareti gerektirir. Tadını olumsuz etkilemeksizin puroya hem iyi yanma hem de iyi duman çekme kabiliyeti vermek, puro ustasının bu aşamadaki el maharetine ziyadesiyle bağlıdır. İyi marka olabilmek ve bunu sürdürebilmek, tütün kalitesi, portföyün tat ve aroması yanında, fabrikadaki tüm puro sarma ustalarının sarma işlemini, her seferinde aynı kalitede tekrar etmesine bağlıdır. 

İç sargılığın sarılmasına, yaprakların uç kısmından, yani puronun ayak kısmından başlanır. Puronun tüm yapraklarının damar uçları ayak kısmına, yani yanan kısmına gelmelidir. Damarlı kısımlar ise puronun baş kısmında, yani duman çekilecek kısmında toplanmalıdır. 
Yapraklardaki damarların mümkün olduğunca temizlendiğini, hatta dış sargılık yapraklarının orta damarlarının komple alındığını tekrar hatırlatalım. Ancak hem iç sargılıkta, hem de iç dolgu yapraklarında, zaman zaman kısmen iri damarlar unutulabilir veya ince diye ihmal edilmiş birkaç adet damarlı yaprak, aynı puronun iç dok gusu içinde damarları üst üste gelecek şekilde sarılmış olabilir. Bunlar arzu edilmez, ancak olağandır. İstisna olması gereken bu tür sorunlu sarımlarda, puroda ciddi bir çekim sorunu yaşanır. İç sargılık sarılırken, iç dolgu yapraklarının uçlarının ters dönmemesi, bükülmemesi ve spiral şeklinde kıvrılmaması da çok önemlidir. İç sargılı ğı sararken her yerde sıkılığın eşit olması çok önemlidir. 
Zira gevşek kalan yer daha çabuk yanar. Çok sıkı sarılan puro ise duman vermez. Puro sararken yapılan en sık hatalardan birisi iç dolguyu avuç içinde tutarken kıvırmak veya burmaktır. İç dolgu kıvrılarak sarılmışsa puro duman vermez. Çünkü sirkülasyon kanalları tıkanmıştır. 


Bu tür durumlarda ne yapılması gerektiği kitabın son bölümünde açıklanmıştır. 

Kaliteli purolarda yapraklar uzun dolguludur. (long filler). Kalitesi nispeten düşük purolarda ise kıyılmış tütün yaprakları kullanılır. Hatta bazılarının dış sargılıkları, tütün özünden yapılma kâğıt benzeri bir yapıdadır. OKuyucunun bu tür purolara iltifat edip etmeyeceği tercih meselesidir. Ancak bu tür “purolar” bizim ilgi alanımız dışındadır. 

Eskiden, puro sarma işi büyük bir konsantrasyon gerektirdiği için, sessizliğin sıkıcı ve kasvetli bir çalışma ortamına dönmesine engel olmak üzere, geleneksel olarak puro fabrikalarında işçileri meşgul etmek (entertain) Üüzere bu işle görevli birisi olurdu. Lector denilen bu personel, çalışanlara hikâyeler anlatır, kısa öyküler Ve romahnlar okurdu. 1860 yılında Küba'da başlayan bu gelenek radyo, kaset veya CD'ye kaydedilmiş hikâye kitapları ve taşınabilir dinleme aletlerinin ortaya çıkmasıyla kaybok maya yüz tutmuştur. Havana purolarına Rome y Juliette ve Montecristo gibi isimler verilmesinin nedeni, William Shakespeare'in aynı adlı tragedyasının ve Alexandre Dumas'nın Montecristo adlı: kitabının. işçiler tarafından çok sevilmesindendir. 

Eldeki iç dolgu demeti iç sargılık ile sıkıca sarıldıktan sonra, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sarma ustasının önündeki giyotin yardımıyla bir ucundan kesilir. Kesilen yer, puronun baş kısmı, yani daha sonra şapka takılacak 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kısmıdır. Ayak kısmındaki yapraklar dış sargılık da sarıl dıktan sonra kesilir. Bir ucu kesilen puro bedeni, yine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi tahta kalıpta bir süre bekletilir. Kalıpta bekletme, yaprakların silindir şeklinde durmasına ve puronun şeklinin oturmasına yardımcı ol mak amacıyla yapılır. 

Bu kalıpların ahşap olanları makbuldür ve ahşap kalıptaki yarım silindir oyuklar, puronun şekline göre elle oyularak yapılmıştır. Kalıp yapma işi de büyük bir ustalık ve el hüneri gerektirir. Her tahta kalıpta on adet yerleştirme ünitesi bulunur. Yaklaşık yarım saat süreyle yarı m&- mul purolar bu kalıplarda bekledikten sonra aşağıdaki resimde görüldüğü: gibi, ikiz kalıplarının yardımıyla preslenirler. 

Presleme işlemi yaklaşık olarak 45 dakika kadar sürer. Bu süre içinde yarı mamul puroların nihai silindirik şekillerini almalarını sağlamak üzere, düzenli araliklarla kendi eksenlerinde döndürülmeleri gerekir. Elbette her puro, silindirik şekil alacak tarzda sarılmak zorunda değildir. Silindirik olmayan purolar içinde özel kalıplar vardır. 

Presleme işinin de kendine 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özgü incelikleri ve kimseyle paylaşılmayan sırları vardır. 
Bu süreçte uygulanan işlemler, puro sarma ustasının nihai üründeki, yani purodaki imzasını ve işaretini taşırlar. 
Pres sırasında uygulanacak baskının derecesi, puroların çevrilme zamanları ve prese ne zaman son verileceği gibi hususlar, ustasına göre değişen incelikli işlerdendir. 

Presleme işlemi bittikten sonra yarı mamul purolar ana kalıplarıyla birlikte özel bir makine yardımıyla hava sirkülasyonu testine tabi tutulurlar. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi kalıplarından çıkarılan yarı mamul puroların daha önce giyotinle kesilmiş olan (baş) kısımları, makinenin ucundaki tüpe yerleştirilir ve içeriye doğru çekim yapan hava kuwveti yardımıyla çekim ve yanma kalitesi testinden geçerler. Bu tür teste Küba'da 2001 
yılında başlanmıştır. Tüp, havayı üflemek yerine içine çeken bir bisiklet pompası gibi çalışır. 

Testte başarılı olmayan yarı mamuller sarma ustasına geri gönderilir. Zira bu purolar ne iyi yanar, ne de iyi duman verirler. 
Bir tiryakiyi herhangi bir markadan uzaklaştıran en önemli iki etken, puronun kötü yanması ve duman vermekte nazlanmasıdır. 
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Bunlar, insanı purodan da, meditasyondan da uzaklaştıran ve akabinde bir sinir dalgasına sürükleyen kötü huylardır. Ve bu huyların müsebbibi puro sarma ustasının acemiliği veya dalgınlığıdır. Test sırasında çekim basıncı yetersiz görülen mamuller, kaynağı tespit edilmek ve tekrar aynı işlemlerden geçmek üzere sarma ustalarına geri gönderilir. Ustalar, bunları tekrar açar ve mümkünse s0- runlarını giderirler. Testi geçen yarr mamuller tekrar kalıplarına konulur ve tekrar presten geçirilirler. Pres işlemi bittikten sonra kalıpların içindeki yarı mamuller, dış sargılıkla sarılarak puro olmak üzere tekrar sarma ustalarına teslim edilirler. 


ütüleme ve kıyafete çeki düzen verme işlemidir. 

Dış sargılık yaprağı kesilirken yaprağın orta kısmının tercih edilmesi gerekir. Burada dış sargılık yapılacak yaprakların ortadaki damarlarının komple alındığını, dolayısıyla her yaprağın sarma ustasının önüne gelmeden önce ikiye bölünerek işlem gördüğünü, hatırlatmakta fayda vardır. Dolayısıyla yaprağın ortası derken bir yarısının ortasını kastediyoruz. Yaprağın orta kısmının tercih edilmesinin nedeni, damar yapısının daha uygun olmasıdır. 

Dış sargılıkla yarı mamul haldeki puro sarılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, yaprağın uç kısmının 


Dış sargılığın hazırlanması da özen gerektiren bir iştir. 
Çok değerli ve bir o kadar da hassas olan bu yaprakların özenle seçilmesi gerekir. Dış sargılık, puronun takım elbisesidir. İnsana ilk bakışta duruşu ve kıyafeti ile not verilir. 
Genelde bu not, konuştuktan ve biraz tanıdıktan sonra değişir ama çok iyi bir not, genelde zayıfa dönüşmez. O nedenle dış sargılığın renginin, parlaklığının ve dokunuşunun çok üstün kalitede olması ve bunu hemen hisset tirmesi gerekir. Aşağıdaki resmin sol tarafında görüldüğü gibi dış sargılık olacak yaprak, sarma ustasının elleri ve ince parmak hareketleri yardımıyla gerilerek dümdüz hale getirilmekte ve daha sonra sağ taraftaki resimde görüldüğü gibi uçlarından kesilmektedir. Bu da bir nevi 


A puronun ayak kısmına, yani yanacak yerine doğru, kök kısmının ise puronun baş kısmına doğru gelmesidir. Bu, hem dış görünüş açısından, hem de yanma sırasında dış yüzeyin açılmaması açısından çok önemlidir. Malum, damarlar aşağıya doğru incelmektedir. O nedenle puronun dış görünüşüne not verirken damarlar baştan aşağıya doğru inceliyor mu diye de bakilır. 

Puronun dış sargilığı sarılırken parmak hareketleriyle her çevrimde alttan dış sargılığı germek gerekir ki, puro üzerinde herhangi bir noktada gevşeklik olmasın. Kimi ustalar cnavetanın (biçak) yan tarafıyla puroyu ileri-geri yürüterek basınç ayarı yaparak sarma işinde ilerlerler. Puronun başına yaklaşılınca dış sargılığın son kısmına, yani 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puronun baş kısmının sarıldığı uca biraz doğal tutkal sürülür. Böylece dış sargılık, iç sargılık ile puronun baş kısmında birbirine yapışmış olur. 

Aşağıdaki resimler muayyen bir Küba markasının dış sargılığının nasıl sarıldığını ve şapkasının nasıl takıldığını göstermeye münhasırdır. O nedenle dış sargılığın puronun baş kısmında kesimi ve puro boynuna dolanma: sı sadece resimde görüldüğü yapılır denilemez. Başka sarım ve dolama şekilleri de vardır. Hatta kimi purolarda birden fazla şapka olur. Resimlerdeki puro Trinidad markadır ve o nedenle sarım şekli ve şapkası kendine özgüdür. 

Puronun şapkası da takıldıktan sonra, en son aşamada puronun dış görünüşü elden geçer. Puronun kalınlığına göre değişen çapta, dairemsi bir parça dış sargılık yaprağından kesilerek puronun baş kısmına monte edilir. Aşağıdaki 4 resim, şapka yapım tekniğini adım adım göstermektedir. 

Dış sargılıktan kesilen kısımlar ve artık parçalar diğer puroların sarımında kullanılmaz. Bunlar ya atılırlar ya da kısa dolgu (short filler) purolarda iç dolgu yapımında kullanılmak üzere bir kenara ayrılırlar. Trinidad örneğinde olduğu gibi bazı puro şapkalarında bu şekilde Budist 


kuyruğu bırakılır. Kimi purolarda ise bu kuyruk kökünden kesilir ve üzerine, Casguillo denilen delgeç yardımıyla kesilen yuvarlak bir yaprak parça, puro şapkası (cap) olarak takılır. Şapkanın puronun baş kısmına Goma denilen özel tutkal yardımıyla yapıştırılması gerekir. Bu yapıştırıcı bitkiseldir ve adı Türkçe “Kitre” diye tabir edilen, kokusuz ve tatsız, özel ve doğal bir zamktır. Dış sargılığın en uç kısmı iç sargılığa, şapkanın kenarları da dış sargılığın uç kısımlarına, yani puronun bayrak kısmına yapıştırılır. Puroda onca yaprağı bir arada tutan şey, şapkanın altında birbirlerine yapıştırılmış sargılık uçlarıdir. O nedenle puronun baş kısmını keserken şapkayı tamamen kesmeme- ye dikkat etmek gerekir. 


Üç Başlıklı Puro Sarımı 


Puronun baş kısmı sarılırken uca geldikçe incelen bir sarım tekniği vardır ki bu tekniğe “üçlü başlık” denir. Bu sarım tekniğinin orjini Küba'dır ve zaman alici bir tekniktir. Üç başlıklı sarım tekniğiyle sarılmış puroların baş kısımlarına yandan bakıldığında kaşkol gibi sarılmış üç hat görülür ve bu üç hat sanki üç başlık takılmış izleni- 


mi verir. Üç başlığın puro tiryakisi için anlamı şudur: Bu yöntemle sarılan bir puro, usta bir elde sarıldığı için iyi sarılmıştır, duman ve yanma problemi yaşatmaz ve dış sargılığı hemen çözülmez. Cohiba basliklari bu yöntemle sarılır. 

Nihayet dış sargılığı ve bir ucuna şapkası takılan puronun ayak kısmı, yani içilirken yanan kısmı, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi giyotinle kesilir. Böylece dış sargılığı sarılmış ve şeklini almış puronun nihai vitolası da kesin olarak ortaya çıkmış olur. 

Bir puro sarıcısı, vitolasına göre günde 90-150 adet arasında (premium) puro sarabilir. Tabii ki torpedo, perfecto veya pyramid gibi özel şekilli (figurado) purolardan 


bahsetmiyoruz. Bunların sarılması çok daha uzun zaman alır ve bir günde üç basamaklı rakamlara ulaşmak pek olası değildir. Bu tür purolar için ortalamanın 60-70 olduğu söylenmektedir. Silindirik olmayan purolarda vitola büyüdükçe kaliteli sarım için gerekli ustalık düzeyi artar. 
Bu nedenle tütünü ve portföyü aynı olmasına rağmen aynı. markanın fi igurado serileri (örneğin piramide) pare-Jo (örneğin robusto| serilerinden daha pahalıya satılır. 
Nihai vitolası ortaya çıkan purolar hemen paketlenip 


- Satiş mağazalarına gönderilmezler. Bundan önce tüm 


purolar, boy, çap, yapı, görüntü, dış sargılık kalitesi, sarım kalitesi, şapka duruşu ve ağırlık için önceden saptanmış kriterlere uygun olup olmadıkları bakımından kontrol edilirler. Standartlara uygun olmayan purolar paketlenmez. Bunlar, daha sonra tapon puro (secundos) olarak ayrıca değerlendirilirler. Kriterlere uygunluğu onaylanan purolar ise aşağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi, kurdeleler yardımıyla, genelde 50 birimlik demetler halinde sarılırlar. 
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Berber Direği Sarım Tekniği 


“Berber Direği” (Barber Pole) sarım tekniği, en az iki değişik renk dış sargılık kullanılarak yapılan spiral şeklinde bir sarım tekniğidir. ABD'de eskiden içerisinin bir berber dükkânı olduğu belli olsun diye berberler tarafından dükkânlarının önüne bu tür direkler konulurdu. Puroları bu şekilde sarmaktan amaç sadece estetik bir görünüm elde etmek değildir. Bunun yanı sıra belli bir tat ve koku bileşimi elde etmek de amaçlanır. Aynı markanın hemen hemen aynı ölçekte vitolaya sahip serileri arasında bu yöntemle sarılanlar ile normal sarılan purolar arasında belirgin bir fiyat farkı vardır. Çünkü berber direği sarım 


tekniği ciddi ustalık gerektirir. Ayrıca, dış sargılık fiyatları- nın da iç dolgu ve iç sargılık fiyatlarına göre en az 5-6 kez daha pahalı olduğunu da bu meyanda hatırlatalım. 
Yukarıdaki resimde bu yöntemle sarılan bir puro görülmektedir. 


Sarılan Puroların Kalite Kontrol 
Testleri 


Premium puroların kontrol ve iç denetimleri yapılmadan piyasaya sürülmeleri istisnadır. Küba'da premium puro üreten fabrikalarda yapılan iç kontrol süreçlerine yukarıda kısmen değinilmişti. Kontrol ve denetimi birbirinden ayırmak gerekir. Kontrol, sürece katılan herkesin üretim sırasındaki sorumluluğuyken, ex-post yapılan denetim, ayrı bir profesyonellik gerektirir. İşi yapanlar ile denetleyenlerin ayrı olması, denetimin objektifliği açısından elzemdir. 

Puro tütününün yaprak kalitesi, balyaların açılması sırasında kontrol edilir. Lgador her gün sarılmadan önce yaprakları kontrol ve tasnif ederek harmanlama departmanına gönderir. Harmanlama departmanı, sarma Ustalarının günlük ihtiyaçlarına göre yaprakları destelerken, gözden kaçan sorunlu yaprakları ortaya çıkarır ve fireye ayırır. Sarma ustalarının sarım teknikleri, ustabaşları ve baş harmanlama ustası tarafından yerinde (on the spot) kontrol edilir. Puro sarma ustaları da gözden kaçmış sOrunlu yaprakları kullanmaz ve fireye ayırır. Dış sargılık sarılmadan önce, tüm yarı mamul puroların duman çekim kaliteleri kontrol aletinden geçer. Belli bir basınçta yeterli miktarda duman vermeyen yarı mamul purolar, gereği yapılmak üzere sarma ustalarına iade edilir. Buraya kadarki sürece iç kontrol diyoruz. Dikkat edildiği gibi iç kontrolü çalışanlar yapmaktadır. 

İç denetim süreci dış sargılığın sarılmasından sonra başlar. Puro fabrikalarında iç denetimi yapan iki ayrı birim vardır. Birincisi puroları dış görünüşleri itibariyle denetleyen test ve not merkezidir. Üye sayısı fabrikasına göre 
5 ila 10 kişi arasında değişen bu Merkez, yukarıda da 
açıklandığı gibi her sarma ustasının sardığı purolardan tesadüfi örnekleme (random sampling) yoluyla birkaç adedini seçer ve bunları şekil, çap, sarım kalitesi ve ağırlık bakımından denetler, Üyeleri, bağımsız bir odada çalışır ve kesinlikle sarım ustalarıyla yüz-göz olmazlar. Önceden belirlenmiş kalite standartlarına uymayan purolar test ve not merkezi tarafından reddedilir. Testten geçer not alamayan puroları saran ustalar için bu durum çok ciddi sorunlara yol açabilir. Zira, daha önce de söz ettiğimiz gibi, 


her ustanın bir gün içinde sarması gereken muayyen bir puro sayısı vardır. Sarma ustalarına bu sayıya göre ücret ödenir ve reddedilen purolar için ücretten kesinti yapılır. Bu kesintiler, ustalıkta sınıf atlamayı ve dolayısıyla daha yüksek bir parça başı ücrete geçmeyi zorlaştıran en önemli etkendir. Buna mukabil sardığı purolar, mütemadi bir şekilde yüksek not alan ustalar, sınıf atlar ve parça başına daha yüksek Ücret ödenen, vitolası büyük, parejo ve daha sonrasında da figurado tipi puroları sarmaya ehliyet kazanır. 

Test ve not merkezi, puroların dış görünüşünü denet . 
lemenin dışında bir başka denetim daha yapar. Her ay, her ustanın sardığı purolardan yine tesadüfi örnekleme yapmak suretiyle 3-4 tanesini seçer ve içlerini açmak suretiyle bu puroların nasıl sarıldıklarını tetkik eder. Sarım sırasında baş harmanlama ustasının söylediği rasyoya uyulmuş mu, yaprakların uçları puronun yanan ucuna gelecek şekilde sarılmış mı, yaprakların 'alt tarafları puronun iç kısmına bakacak şekilde sarılmış mı ve benzeri konularda gereken özen ve dikkatin gösterilip, gösterilmediği hususu denetlenir. Reddedilen purolar, sarma ustası için yine büyük sorun teşkil eder. G7 

Test ve not merkezinin denetiminden geçen pu lar paketlenmeden önce bir kez de puro tadım ekibinin: denetiminden geçer. Küba'da turistik amaçlı gösterim yapan yerler dışında, gerçek üretim yapılan her fabrikada puro tadım ekibi vardır. Fabrikalarda puro tadım i işini yapanlara “Catadore” denir. Catadore, her bir sar. 
ma ustasının sardığı mamul purolardan tesadüfi örnekleme yapmak suretiyle seçme yapar ve seçtiği puroları rating yapacakmış gibi içer. Bir Catatore bir gün içinde maksimum 5 farklı puro tadabilir. Vitola büyükse bu sayı 3'e iner. Önünüze bir suşi tabağı geldiğinde farklı kate- dei 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gorilere geçişte her parça öncesinde nasıl açık renk turşumsu yapraklarla (kimçi) ağzınızı yiyeceğiniz yeni suşiye hazırlamanız gerekiyorsa, Catadore'lar da her tadımdan sonra ağızlarındaki puro tadını değiştirmek zorundadır. 
Bunun için iki puro arasından mutlaka soğukatlı nane çayı içilir. Catadore'un işi, puroların dengesini, tat, koku ve duman çekim kalitelerini denetlemektir. Kalite standartlarına uygun sarım yapmayan puro sarma ustalarının işleri, iç kontrol aşamasında daha dikkatle kontrol edilir. Gerekirse bunlar için hizmet içi eğitim programları uygulanır. Sarım kalitesinde iyileşme kaydedemeyen sarma ustaları uyarılır ve ücretlerinden kesinti yapılır. Buna rağmen düzelme sağlanamazsa işlerine son verilir. 


Puronun Paketlenmesi? 


ş 

Normlara uygun olarak sarılmış, iç kontrol ve iç denetim testlerinden iyi not alarak geçmiş olan purolar, sedir ağacından sandıkların içine konularak bekletilmek üzere nem odalarına alınırlar. Puro, çevre koşulları uygunsa, yani içerideki hava 16-18 derece Celsius (65-70 derece Fahrenhayt) arasında ve nem derecesi yüzde 68-74 arasında ise onlarca yıl bekletilebilir. Burada onlarca yıl bekletilebilir diyoruz; ama kalitesini kaç yıl muhafaza eder, bunu tahmin etmek güçtür. Puro, şarap kadar uzun raf ömrüne sahip değildir ve daha da önemlisi belli bir süreden sonra bekletildikçe tadı güzelleşmez. Bu sürenin maksimum 15 yıl olması gerektiği hakkında yaygın bir mutabakat vardır. Ancak kim purosunu 15 yıl süreyle humidorda bekletir, orası meçhuldür. 

yilina süresi dolan ve paketlenmeye hazır .puro- 


“ Paketleme öncesi yapılan bu tasnif kutularda yeknesaklı- 
“ ği sağlamak içindir. Malum, insan eliyle sarıldığı için hiçbir puronun boyu, kalınlığı ve dış sargılık rengi yüzde 
yüz aynı olmaz. Daha önce dış sargılık yaprağının 64 
değişik tonunun olduğundan söz etmiştik. Küba Burolarının dış sargılıkları için kabul edilmiş 5 temel renk vardır. Bunlar claro, colorado claro, colorado, colorado 


82 http//www.guerrillero.co.cu/sitiotabaco/en, inglesh/index ; 


htto://Wwww.habanos.net ve “An Interactive CD-Rom, An Enthusiast's 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maduro ve madurodur. Küba'da bu 5 temel renge göre puroları tasnif eden kişiye “Escogedor” denir. Renklerine göre tasnif edilen puroları, ikinci bir Escogedor bu kez tonlarına göre tasnif eder. Tonlarına göre puroları tasnif etmek, alabildiğine bir renk hassasiyeti gerektirir. Bir kutu içindeki puroların mümkün olduğunca aynı tonda olmasına dikkat edilir. Tasnif işleminden sonra aynı Escogedor puroların kutu içinde hangi yüzlerinin yukarıya doğru geleceğine karar verir. Bu karardan sonra purolara, özel bir cetvel yardımıyla yüzükleri takılır. Bu cetvel, yüzüğün her puroda aynı yere takılmasını sağlar. Yüzü- gün, puroların kutu içinde yukarıya gelecek yüzeylerine yapıştırılması gerekir. Puro yüzüğüne “La Anilla” yüzük takan kişiye de “Anniladore” denir. 

Daha sonra purolar, yüzükleri yukarıya gelecek şekilde özel kutularına yerleştirilirler. Bazı purolar yüzük takılmadan, çıplak bir şekilde arz edilir. Bu tür purolar genelde “Bundle” denilen demetler halinde satırlar. 
Kimi purolar ise piyasaya, sedir ağacından ince bir yelek giydirilerek, selofonla kaplanarak veya Fonseca örneğinde olduğu gibi kâğıttan bir elbise giydirilerek arz edilirler. Alüminyum ve cam tüpler içinde sunum da çok yaygındır. 

Paketleme sırasında purolar Escogedor'un rehberli: ğinde koyu tondan açığa doğru sıralanır. Kutunun Sol tarafındaki purolar nispeten daha koyu tonda olur. Bu şekilde özel kutularına dizilen purolar, resimde görül 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düğü gibi paketlenir ve paketlenen kutuların üzerlerine özel işaretler ve etiketler konularak piyasaya sunulur. 
Dünyada ilk defa puroları kutulara koyarak pazarlama işi 1877 yılında Küba'da başlamıştır. Puro kutusuna Küba İspanyolca'sında Habilitacione denir. Küba puro kutularının altı çeşidi vardır. Bunlardan en yaygını Semi Boite Nature denilen ve içine 25-50 yuvarlak puro konulabilen kutulardır. Cabinet Selection biraz daha yüksek, dolayısıyla içi dana derin ve kenarları oval kutulara verilen addır. Bunların kapakları açılır kapanır türden değil, sürmelidir (sliding). Cabinet Selection, 20. asırda İngiizler tarafından dizayn edilmiş bir kutu türüdür. 8-9-8 bir başka Küba puro kutusu türüdür. Kenarları yuvarlak 
bu kutuya üç sıra puro dizilir. Alt kısma 8 adet ortaya 9 
adet ve üste 8 adet puro konulduğu için bu ismi almıştır. 
Puro kutuları çoğunlukla sedir ağacından yapılır. Yüzüksüz purolar, yukarıda da söz edildiği gibi demetler halinde satılırlar. Genelde premium puroların hafif defolu olanları (secundos) yüzüksüz ve kutusuz satılırlar. Bu tür 


ambalaja Mazos (Bundle) deniyor. Genelde 25 ve 50'lik demetler, kurdele ile bağlanarak ve kimi zamansa karton bir kutuya konularak pazarlanır. Small Packs denilen ve içine sadece 3-5 puronun sığdığı kutular da vardır. Bunlar daha çok hediye amaçlı kutulardır. Son olarak sınırlı sayıda üretilmiş olması ya da özel vitolası dolayısıyla dizayn edilmiş ve genelde koleksiyon değeri olan kutular vardır. Bunlara da Specialities denir. 

Habilitacione'nun kelime anlamı kıyafettir. Habilitacione'nun değişik aksesuvarları vardır. Puronun üzerindeki etikete La Anilla denir. Dikdörtgen puro kutusu kapağr- nın kısa kenarının kapandığı yere yapıştırılan güvenlik etiketine La Papeleta; kutu kapağı ile purolar arasına defter yaprağı gibi konulan kâğıt parçasına El Bofeton; kutunun kısa kenarındaki renkli şeride El Costero; kutu kapağının Üst kısmında markayı ve amblemi gösteren etikete La Cubierta; kutunun uzun kenarındaki renkli şeride El Laguero; kutunun nihai tüketici dışında birileri tarafından açılmasını önlemek için kapak menteşesi üzerine yapıştırılan etikete El Tapaelavo; kutu kapağının iç kısmına yapıştırılan ve markayı simgeleyen genelde romantik resme (şahıs, arazi, fabrika, puronun aldığı uluslararası ödüller vs...) La Vista; ve son olarak kutunun eklem yerlerini örten kâğıt şeritlere E| Filete denir. Kimi puro kutularında kapağın altına La Papeleta yerine puroların Yyıllanmasına katkıda bulunmak Üzere sedir ağacından ince bir tabaka konulur. Bu tabakayı tiryakiler, genelde purolarını yakmakta kullanırlar. Bu tabakaları boyuna doğru istenilen incelikte şeritler haline getirmek çok kolaydır. 
Bu tabakaları, humidorumuzun cam kapağının altında muhafaza ettiğimiz puroların üstünü örtmekte kullanabiliriz. Tabaka sayesinde purolarımızın güneş, eye teması kesilmiş olacaktır. 
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NEDEN KÜBA'DA İYİ PURO YAPILIR? 


uro dünyasının tüm meraklıları bilir ki dünyanın en 

iyi puroları Küba'da yapılır. Çünkü dünyanın en iyi 

puro tütünü Küba'da yetişir. Küba, hemen küzeyinden geçen Yengeç Dönence'sine (Tropical Cancer) çok yakındır. 20 derece enlem, adanın güney ucuna teğettir. Küba'nın dört bölgesi kaliteli tütünü ile meşhurdur. Bunlardan Vuelta Arriba adanın en doğusunda yer alır. Bu bölgenin doğusunda Santiago de Cuba ve Holguin'de, batısında da Cienfuegos ve Trinidad civarında iyi tütün yetişir. Bölgenin en klas puroları Cabafias, El Rel del Mundo, Fonseca ve Rome y Juliete'dir. Onun hemen batısında Partido bölgesi vardır. Küba'nın başkenti Havana bu bölgede yer alır. Burada da Partüdo bölgesinin batısında kısmen Pinar del Rio'yu da kapsayacak şekilde, Semi Vuelta bölgesinde de çok iyi tütün yetişir. 
Ancak adanın en batısında yani Vuelta Abajo'da (Pinar del Rio şehir sınırı içinde) özellikle Saint Louis ve Saint Juan'da dünyanın en iyi tütünü yetişir. Burası Havana purolarının tütününün beşiğidir84. Ve tek kelimeyle dünyanın tartışmasız birinci sınıf tütünü burada yetişir. 
Küba'nın Cohiba, Cuaba, H. Upmann, Hoyo de Mon- 


84 Bakınız: http:/Www.smokemag.com/0698/feature.htm 


terrey, Montecristo, Partagas, Punch, Trinidad ve Vegas Robaine gibi en klas purolarının tütünleri bu bölgede yetişir. Adanın batısında yer alan bu bölgenin doğusu dağlarla, güneyi ve batısı Karayip Deniziyle, kuzeyi de Atlantik Okyanusu'yla çevrilidir. Ziraate çok elverişli olan bu bölge, tütün yetiştirmek için ideal koşullara sahiptir. 
Toprak koyu kahverengidir; rutubet ve dengeli yağış nedeniyle bitki örtüsü yemyeşildir. Aşağıdaki fotoğrafta Pinar del Rio'dan bir görüntü yer almaktadır, 


Bölgenin, en zengin organik madde içeriğiyle, kum ve kil karışımının meydana getirdiği gevşek bir toprak yapısı vardır. Hava ideal denilecek bir nem oranındadır. 
Metrekareye düşen yağmur miktarı hemen hemen hiç değişmez ve ne zaman yağmur yağacağı kesine yakın tahmin edilir. 

Vuelta Abajo aslında geniş bir vadidir. Bu bölgeden yetişen özel bir tütün türü vardır ki Küba purolarını eşsiz yapar. Oldukça ince yapraklarındaki yağlımsı doku ve emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar ince damar yapısı nedeniyle Corojo, dünyanın en iyi dış sargılık tütünüdür. 
Gül kurusuna benzer rengiyle kendine özgü olan bu dış sargılığın ligerosu tat ve koku bakımından eşsizdir. Corojo, ne yazık ki sadece bu Vuelta Abajo vadisinde yetişir. 


Dünyanın başka yerlerinde, hatta Küba içinde dahi bu narin yaprağı aynı kalitede yetiştirmeye yönelik sayısız girişim hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Corojo gölgede yetişen bir tütün türüdür. Bu tütünün doğrudan güneş altında yetiştirilen çeşidi de vardır. Buna da Criollo denir. O da eşsizdir ve Habanos'lara daha yoğun ve daha kompleks bir tat katmakta kullanılır. 

Küba'da tütün fabrikalarının büyük bir kısmı Havana'dadır. Bu fabrikaların çoğu 19. yüzyılın ilk yarısında, İspanya tekelinin kaldırılması ve puro ticaretinin serbestleşmesi sonrasında kurulmuştur. Halen faal ve Havana markalarını üreten aşağıdaki fabrikalarda Küba'nın 

en klas puroları sarılır. 1959 yılında yapılan devrimden önce, genelde ürettikleri puro markasının adıyla anılan bu fabrikalara devrim sonrasında Küba tarihinin ve devriminin kahramanlarının adları verilmiştir. 


Orijinal Adı Devrim Sonrasındaki Adı 
H. Upmann Jose Marti 

Partagas Francisco Perez German 
Romeo y Julieta Briones Montoto 

La Corona Fernardo Roig 


El Laguito ve El Rey del Mundo Heroes del Moncado 

Burada H. Upmann fabrikasına verilen Jose Marti isminden biraz söz etmekte fayda vardır. Deyim yerindeyse Jose Marti, Küba'nın 
Mustafa Kemal Atatürk'üdür. 
Küba ulusunun fikir babası olan Marti ömrünü, İspanyol ve ABD emperyalizmiyle mücadeleye adamış gerçek bir kahramandır. Küba'nın her yerinde onun resimleri, heykelleri ve büstleri bulunur. “Jose Marti, 1853 yılında o zamanlar bir İspanyol kolonisi olan Küba'da doğdu. Jose Marti'nin babası 'İs- 
“panyol, amnesiyse Kanarya Adaları'ndandır. Jose Marti Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesidir. O bir siyasetçi, bir devrimci, bir ozan, bir gazeteci, edebiyat profesörü ve elçiydi. Jose Marti, çok genç yaşlarda siyasete atıldı ve İspanyol yönetimiyle çatışmaya başladı. Daha 17 yaşındayken 6 yıl boyunca ağır çalışma kamplarında tutsak 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edildi. Daha sonra İspanya'ya sürüldü. İspanya'dayken Hukuk ve Felsefe tahsili yaptı. Daha sonra Mexico City'ye gitti ve ailesiyle buluştu. Orada edebiyat yaşamı başladı. 

1878'de evlendi, bir oğlu ve bir kızı oldu. Yıllarca şiirler, kitaplar ve gazete makaleleri yazdı. Siyasetten hiç kopmadı. Bu yaşam biçimi, onun öğretilerinin zenginliginin kaynağıdır. Siyasi etkinliği nedeniyle hep başı der- de girdi ve hiçbir ülkede uzun süre kalamadı. 

Küba'nın ABD'ye bağlanmasına karşı çıktı. 1892 yılında Küba Özgürlük Partisi'ni kurdu. ABD emperyalizmine karşı Güney Amerika'nın birliği için savaştı. 1895 
yılının Nisan ayında Küba'ya döndü. Bir ay sonrasında 
İspanyol askerlerince vuruldu. Öldüğünde henüz 42 
yaşındayadı.”8 

Ülkemizde daha çok, Küba'nın simgesi olmuş Guajira Guantanamera'nın güftesi olan şiiri ve Aynı Yalınlıkla Ölmek İsterim adlı şiiriyle bilinse de Jose Marti'yi anmışken onun meşhur Kanatlı Kupa adlı şiirinden bir kıta aktarmamak olmaz86. 


Ey aşk, ey uçsuz bucaksız, kusursuz sanatçı! 
Demirci raylar, tekerler çıkarır demirden; Kakmacı işler gümüşü, altını, 

Bir çiçek çıkarır, bir kadın, kartal yahut bir melek; Sen bir başına, yalnız sen bilirsin 

Bir tek öpüşte toplamayı tüm kainatı! 


Bu arada İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde bir Jose Marti büstü bulunduğunu ve doğum günü münasebeyle her sene 28 Ocak'ta bu büstün önünde Esenyurt Belediyesi ve Küba Büyükelçiliği Jose Marti Dostluk ve Dayanışma Derneği) işbirliğiyle Marti'nin anıldığını hatırlatalım. 

“Bir aşklar ve ihtilaller ülkesi” olan Küba'da neden iyi puro yapılır? Bunun dört temel nedeni vardır. Birincisi, daha önce de belirttiğimiz gibi tütün siyah toprağı sever. Dünyanın tütün yetiştirmeye en uygun toprağının Küba'da olduğu bilinmektedir. 

İkinci neden, Küba'nın bir adalar denizi ülkesi olmasındandır. Ancak bu tek başına açıklayıcı olamaz. Zira Dominik Cumhuriyeti, Banama Adaları ve Haiti gibi ülkeler de Karayipler'de yer alır. Bu ülkelerde de iyi puro 
85 Bakınız: http://Wwww.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id-3063 


86 “Dünya Edebitaından Aşk Şiirleri”, sayfa 198, derleyen Adnan Özer, 
Alfa yayınları, 2003 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


üretilmektedir; ancak neden daha iyisi Küba'da? Daha 


iyisi Küba'da yetişiyor, çünkü özellikle adanın batı tarafi. 


dünyada en iyi tütünün yetiştiği yerdir. Çünkü, burada göreli nem düzeyi yüzde 79 ve yıllık ortalama sıcaklık 
25 C. derecedir (779 F). Bölge oldukça makul düzeyde 
yağmur almaktadır. O nedenle adanın bu kısmı doğal bir humidor gibidir. 

Üçüncü etken, Küba'nın tütün Yetiştirme, kurutuma, fermantasyon, yıllandırma ve sarma konusundaki tarihsel birikimidir. Ülkede binlerce yıldır puro içilmektedir. En yakın tarihte, 1717-1817 yılları arasında, Philip V tarafından kurulmuş olan Estanco del Tabaco, bir asırlık bir süreyle dünya tekeli olarak çalışmıştır. Puro sarma işi büyük istidat, beceri ve kifayet ister. Bu, zamanla ve kuşaktan kuşağa aktarılarak öğrenilen bir iştir. Puro işinde kağıda yazılanları tatbik ederek başarılı olmak mümkün değildir. 
Ona, fideliğinden ağızda duman oluncaya kadarki her aşamasında beş duyu organıyla hissederek yaklaşmak gerekir. O bir nisa kalbi gibi narindir. Çabuk Kırılır ve küselin 

En son ve çok önemli neden de Küba purosunun bir harman olmamasıdır. Küba purosu, sadece ve sadece Küba tütününden yapılır. Habanos, değişik ülkelerin değişik bölgelerinde yetiştirilen yaprakları harmanlayarak sarılmaz. Bu anlamda Küba purosu harman değildir. 
Habanos'larda 36 çapın Üzerindeki her puroda ligero, seco ve volado bulunur. Bu üç yaprak da Küba'da yetişir. 


Klasik Küba Puro Markaları: Habanoslar 


Ünlü Macar piyanist ve besteci Franz Liszt de bir puro tiryakisiydi. “İyi bir Küba purosu, dünyanın tüm kabalıklarına kapıları kapatır”? diyen Listz bir 19. yüzyıl dehasıydı. 
Muhtemeldir ki sevdiği 19. yüzyıl Küba markası, halen bizlerin de çok sevdiği bir Habanos'tur. 

Devrim sonrasında yapılan devletleştirme politikaları sırasında yapılan sayımda 140 adet Küba puro markası ve 999 adet vitolanın olduğu tespit edilmiştir?8. Burada Habanos S.A.'nın “Küba markaları” diye pazarlamakta 


87 http://Wwww.simplycigars.co.uk/cigar-ifestyle-cigar-guotes-c- 
88 http://www.cigarcyclopedia.com/cigarprimer/timeline.php 


olduğu 33 markaya yer verilmiştir. Her Küba purosu Habanos değildir. Habanos olmak için Küba devletinin belirlediği standartlar vardır. Habanosların 250'ye yakın serisi vardır. Her serinin görünüş, tat, koku, ağırlık ve içim kalitesini açıklamak, ayrı bir tür çalışma konusu olabilir. Ancak biz burada Habanos S. A'nın, kendi markaları hakkında kendi internet sitesi ve dokümantasyonlarında yer alan genel özelliklerinden bahsedeceğiz9*. 

Puroda tat, gövde (ağırlık), koku ve sertlik sıfatları genelde birbirine karıştırılarak kullanılır. Puroya tadını ve gövdesini (ağırlığını) veren yaprağın, ligero olduğundan yukarıda söz edilmişti. Ligero'da nikotin oranı da yüksek olduğundan, Habanos'lara münhasıran, hafif, hafif-orta, orta, orta-ağır ve ağır tat derken ağırlık da kastedilmiş olur. Bu nedenle Habanos S.A. kendi dokümanlarında Habanos'lar için, sadece değişik derecelerde tat nitelemesi yapmakla yetinir. Bu dokümanlar referans alınarak Habanos'ların kısa tasvirlerine aşağıda yer verilmiştir: 


1. Belinda 
Kuruluş tarihi 1882 
Tütün Bölgesi : Vuelta Arriba Z 202 
Tat » Orta rsi 


Küba, bir İspanyol sömürgesiyken Francisco Men&ndez adlı bir İspanyol mülteci tarafından yaratılmış ve unutulmaya yüz tutmuş bir markadır. Artık bu marka 
altında Küba'da el yapımı puro üretilmemektedir. 1882 
yılında üretimine ağır içimli bir puro olarak başlanmıştır. 
Ancak 1987 yılından bu yana Doğu Avrupa ülkelerine yönelik olarak makine yapımı veya yarı makine yapımı olarak yeniden üretilmeye başlanmış bir purodur. Yarı makine dememizin sebebi iç dolgu ve iç sargılığın makine ile sarılması dış sargılığın ise elle sarılmasındandır. 
İki dünya savaşı arasında çok rağbet görmüş bir markadır. Dönemin meşhur Amerikalı komedyeni Groucho, 


89 http://www.habanos.net ve “An Interactive CD-Rom, An 


Enthusiast's Guide to Habanos" adlı CD-Rom içindeki bilgiler referans kaynağımızdır. 
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Marx'ın favorisiydi. Mültecisi de olan bir markadır. Bir Küba göçmeni olan Estelo Padron gözetiminde General Cigar (Villazon) adlı Amerikan şirketi tarafından 1994 yılından bu yana Honduras'ta da üretilmektedir. 


2. Bolivar 
Kuruluş tarihi : 1902 


Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Ağır 


Bolivar, ağır içimli bir purodur. Bolivar markasıyla puro üretimine “The Rocha Company” adlı bir şirket tarafından 1902 yılında Havana'da başlandı. 1950'li yıllarda Bolivar bu kez, Roman Cifuentes tarafından Partagas fabrikasında üretildi. Simon Bolivar'ın anısına Havana'da yaşayan bir İspanyol işadamının (Jose Fernandez Roig) çıkardığı bir markadır. Etiketindeki resim Simon Bolivar'a aittir. Simon Bolivar (1783-1830) bugün Venezuela, Panama, Ekvator, Kolombiya, Peru ve Bolivya diye bilinen ülkeleri kısmen veya tamamen özgürleştiren, Venezuelalı özgürlük savaşçısı bir generaldir. İspanyol işgaline karşı savaşmıştır. Güney Amerika'nın George Washington'u olarak bilinir”. Bolivar, ağır içimli ama çok lezzetli bir purodur. Cuaba gibi İngilizlerin tercih ettiği Küba markalarından birisidir. Tecrübeli tiryakilerin favorisi Bolivar'dır. 
İki serisi makine yapımıdır ve göreli olarak diğer serilerden daha hafiftir. Bu iki seri dışındaki seriler tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. Bolivar, yeni başlayanlara tavsiye edilmeyen bir purodur. Diğer premium Küba puroları gibi Bolivar'ın da mülteci versiyonu vardır. Mülteci versiyonu General Cigar (Villazon) adlı bir ABD şirketi tarafından Bolivar Fuerte adiyla Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


90 Ünlü Fransız filozofu ve yazarı ve Jean-Paul Sartre'rin eşi olan Simone 
De Beauvoir ile karıştırılmamalıdır. 
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3. Cabafas 
Kuruluş tarihi : 1810 
Tütün Bölgesi : Vuelta Arriba 
Tat «Ağır 


Küba, İspanya sömürgesi altındayken Don Francisco Cabafias adlı bir İspanyol tarafından yaratılmış olan bir markadır. D. Francisco Cabafas puro endüstrisinin lideri olarak bilinen tarihsel figürlerinden birisidir. Cabanas 19. 
yüzyıl Havana markalarından birisidir. Hatta kimi sitelerde en eski olarak ilan edilir ve tescil tarihi olarak 1773 
gösterilir. Ancak Küba devletinin resmi şirketi olan Habanos S.A.'nın verdiği tarihi referans alıyoruz. Buna göre Cabafas 1810 yılında tescil edilmiştir ve tescil edilmiş en eski puro markasıdır. 1810 yılında tescil edildiğinde fabrikasında 16 işçi çalışıyordu ve üretilen puronun tamamı Londra'da satılıyordu. 1717-1817 yılları arasında, İspanya Kralı Philip V. tarafından kurulmuş olan Estanco del Tabaco döneminden kalma bir markadır. Markanın tescili sırasındaki etiketi farklıydı. 1895 yılında aynı marka Hija de Cabafias y Carbajal y Cia adıyla yeniden tescil edildi. 1895 yılındaki bu tescilden sonra eski etiket yerine yukarıdaki etiket kullanılmaya başlandı. Don Francisco Cabahas, markanın sahibiydi ve 1950'lere kadar bu marka altında el yapımı olarak üretildi. Küba'da artk bu marka altında el yapımı puro üretilmemektedir. 
Mültecisi olan bir purodur. Makine yapımı olarak üretimi devam etmektedir. Mülteci versiyonu, eski adıyla Consolidated Cigar olan bir ABD şirketi tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde de üretilmekteydi. Şirket, Altadis USA tarafından satın alınmıştır. Cabafas halen bu şirket tarafindan Dominik Cumhuriyeti'nde ve Nikaragua'da üretilmektedir. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


4. Cohiba 


Kuruluş tarihi : 1966 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo”' 
Tat : Orta 


Cohiba 1966 yılında Fidel Castro için üretildi. Uzunca bir süre nerede ve nasıl üretildiği büyük bir sır olarak saklandı. Yaprakları, Vuelta Abajo bölgesinin en önemli iki şehri olan San Juan de Martinez ve Saint Luis'nin en iyi tütün yetişen beş çiftliğinde, yani Vegas Finas de Primera'da üretilir. Küba purolarının büyük bir kısmı 19. 
yüzyıldan, dolayısıyla İspanya sömürgesi döneminden kalmadır. Cohiba ise bir Küba eseridir ve o bir devrim çocuğudur. 1966 yılında üretimine başlanmasına rağmen marka olarak tescili 1969 yılındadır. 16 yıl süreyle Küba içinde sadece devlet işlerinde hediye olarak kullanıldı. 
“Puroların kralı" olarak bilinir. Havana puroları arasında iç dolgusuna konulan seco ve ligero türü yaprakları 
üç defa fermente edilen tek purodur. Cohiba, 1988 
yılına kadar sadece Küba dışında ve kendilerine diplomatik görevleri dolayısıyla hediye olarak verilmiş insanların ellerinde göründü. 1982 yılında İspanya'da yapılan Dünya Kupası şerefine her yerde pazarlanmaya başlandı. Cohiba (Esplendidos) dünyanın en fazla sahtesi yapılan purosudur. Cohiba markasının 1966-1989 yılları arasında üretilen serilerine Linea Classica denir. Bu seri, orta-ağır içimli olarak üretildi. Columbus'un Amerika kitasını keşfinin 500. yıldönümü dolayısıyla çıkarılan Linea 
1492 serisi ise orta içimli olarak üretilmiştir. Bu iki seriye 
2002 yılında Siglo VI eklendi. Habanos S. A.'nın Genel 
Müdürü Siglo VI içmektedir. Cohiba, tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. Cohibanın mültecimsi versiyonu, “Cohiba Red Dot” markasıyla 1997 yılından bu yana General Cigar tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde üretik mektedir. Buna rağmen Cohiba için mültecisi olan bir 


91 Avelino Lara Vuelta Arriba diyor ama Habanos S.A.nın sitesinde Vuelto 
Abajo. Muhtemelen 1993 yılına kadar, yani Cohiba Avelino Lara'nın gözetiminde üretilirken Vuelto Arriba tütünü kullanılıyordu; sonradan Vuelto Abajo tütünü kullanılmaya başlandı (7). 


purodur, demek zordur. Dominik versiyonu aşağıdaki (© etiketle üretilmektedir 

Cohiba'nın tartışılmaz üstünlüğü nedeniyle Partagas, Hoyo de Monterrey, Punch, Ramon Alones, La Gloria Cubana gibi klasik Küba purolarını aynı marka altında Küba dışında üreten General Cigar, doğrudan Cohiba adıyla üretim yapmayı malum nedenlerle uzunca bir süre tercih etmemiş ve “kendi markası” olan Cohiba Red Dot için sitesine şu notu eklemek zorunda hissetmiştir. 

Dominik Cumhuriyeti malıdır. ABD dışında satılan ve Küba tütününden yapılmış olan aynı adlı Küba purosuy- 


la hiçbir alakası yoktur”. 


5. Cuaba 
Kuruluş tarihi : 1996 
Tütün Bölgesi : Vuelto Abajo 
Tat : Orta-ağır 


PL 
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7 di yi GEN 
a aa) bi di 
A7 /İ 


Cuaba'nın insanı sevindiren bir kokusu vardır. Gerçek bir Havana purosudur. Tüm serileri Double Figurado (iki ucu da silindirik değil) formatında üretilir. Elde duruşu şık ve dumanı bol bir purodur. Orta-ağır içimlidir. Küçük formatlarda tat daha da ağırlaşır. Doublo fidurado şeklinde puro sarımı esasen bir 19. yüzyıl geleneğidir. Bu geleneği canlandırmak üzere Cuaba markası üretilmiştir. 


Habanos S.A. tarafından Londra'da piyasaya sü tür. Yaklaşık 28 yıllık bir aradan sonra piyasaya sürü olan ilk Havana purosudur. Küba'da Tanio yerlileri arasında tütünü yakmak için tutuşturulan çubuğa ve bu Çubuğun yetiştiği ağaca Cuaba denirdi. Cuaba ismi halen adada yetişmekte olan bu ağaçtan gelmektedir. Tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. e ME 


92 Bakınız: http://W£ww.cigarworld.com/brands/cohiba/cohiba inde. o. 
cim?brandids3 
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6. Diplomaticos 


Kuruluş tarihi : 1966 
Tütün Bölgesi : Vuelta Arriba 
Tat : Orta-ağır 


a 


Montecristo'nun daha az fiyatlı alternatifidir. Amblemi dahi ona benzer. Ölçüleri de onun gibi numaralıdır. Fransa piyasası için üretilmiştir. Tamamen el yapımı, uzun dolgulu ve dengeli bir purodur. Geniş vitolada üretilmiş bir markadır. 


ç REY DN MUA pe 


7. El Rey del Mundo 


Kuruluş tarihi : 1882 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Hafif-orta 


1882 yılında, o zamana kadar 30 yıldır Küba purosu 
üreten Antonio Allones, fiyat ve kalite bakımından yeni bir premium puro yaratmaya karar verir. Araştırılır ve ideal yeni bir “narman” bulunur. Yaratılan bu puroya hiç de mütevazı .davranılmayarak El Rey del Mundo ismi verilir. 
El Rey 'del Mundo, hafifkorta ağırlık içimi olsa da, “Dünyanın Kralı” anlamına gelir. 20. yüzyılın en pahalı purosu olarak bilinir. Koyu renkli ve kremimsi bir dokusu olan dış sargılığıyla ünlüdür. Tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. Bir ABD şirketi olan General Cigar (Villazon) tarafından 1994 yılından bu yana Honduras'ta üretilmektedir. 
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8. Fonseca PONSECA 
Kuruluş tarihi : 1907 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Hafif 


hmke 


Fonseca hafif bir purodur. Ancak kokusu oldukça zengindir. Don Francisco Fonseca adlı bir İspanya kökenli işadamı tarafından yaratılmıştır. Don Francisco Fonseca, yakışıklı ve dış görünüşüne fazlasıyla düşkün bir işadamıydı. Markayı 1907 yılında tescil ettirmiştir. Neredeyse şeffaf denilecek kadar ince bir dış sargılığı vardır. 
O nedenle markanın tüm puroları özel bir kâğıt ambalajla kaplanır. Bazı sitelerde, hiçbir puroda olmayan bu tarz bir giydirme işinin, Don Francisco Fonseca'nın dış görünüşüne aşırı düşkünlüğüyle bağlantılı olduğundan söz edilir. İspanyolların en fazla tercih ettiği markalardan birisidir. Metal tüp içinde ilk defa muhafaza edilen ve satılan puro markası Fonseca'dır. Makul fiyatlıdır ve yeni puroya başlayanlara tavsiye edilen bir markadır. Dört serisi vardır. Dördü de el yapımıdır. Bunlardan sadece bir seri kısa dolgu, diğerleri ise uzun dolgudur. Mülteci versiyonu, orijinal Romeo y Julieta'nın Dominik versiyonunu yaratan Manuel Ouesada gözetiminde MATASA adlı bir şirket tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde de üretilir. Ülkemizde de “Made in Turkey” logolu Fonseca marka puro (kısa dolgu) ve cigarillo üretilmekte ve satılmaktadır”. 


93 İki ülke arasında işbirliği kurulmasını teminen, zamanın Tekel'den Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık'ın Castro'dan almayı başardığı puro üretim izni üzerine ülkemizde (short filler) Fonseca üretilmeye başlanmıştır. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


9. Gispert 


Kuruluş tarihi : 1940 
Tütün Bölgesi : Vuelta Arriba 
Tat : Hafif-orta 


1940 yılında Simön Veja Pelaez tarafından yaratılmıştir. 1950 yılından önce Küba'nın en iyi beş purosundan birisiydi. Ancak şu anda bu unvanını yitirmiştir ve sadece makine yapımı olarak üretilmektedir. Mülteci versiyonu bir Amerikan şirketi olan Altadis USA tarafından 2003 yılından bu yana Honduras'ta üretilmektedir. 

Küba versiyonunun tek olarak resmi bulunamamıştır. 


A 


10. Guantanamera 


Kuruluş tarihi : 2002 
Tütün bölgesi : Vuelta Arriba 
Tat : Hafif 


En yeni Habanos markasıdır. Oldukça makul fiyatlıdır. İsmini Joseito Fernandez adlı Kübalı bir besteci ve şarkıcının 1928 yılında bestelediği, ancak 1960'lı yıllarda Küba'nın simgesi haline gelmiş olan Guajira Guantanamera adlı şarkısından almıştır. Şarkının sözleri Kübalı ünlü devrimci şair Jose Marti'ye aittir. Yeni başlayanlara tavsiye edilen makine yapımı bir purodur. Ülkemizde de oldukça yüksek fiyatlarla bazı benzin istasyonlarında dahi satılmaktadır. 


GUANTANAMERA 


ÇA icA vE TABacoş oi o, ç 


11. H. Upmann 


Kuruluş tarihi : 1844 gi 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo “ 
Tat : Hafif-orta 


Adını bir Alman bankacı olan Herman Upmann'dan almıştır. Herman Upmann, bir Küba purosu düşkünü Wa olduğu için 1844 yılında Almanya'dan Havana'ya göç etmiştir. Havana'da hem bankerlik, hem de puro tic&- retine aynı anda başlamıştır. Kendi bankasının reklamı nı yapmak üzeri baskılı kutular üretmiş ve müşterilerine puro göndererek reklamını yapmıştır. Yüzük ve kutularındaki etiket üzerinde kendi imzası da vardır. 1862 yılı ile 1893 yılları arasında 7 uluslar arası sergide Üst üste yedi altın madalya alınca, marka kendi ayakları üzerinde durmuş ve bir şekilde sahibinden bağımsızlaşmıştır. 
Markanın etiketi üzerindeki sarı daireler bu altın madak yaları simgeler. Bankası 1929 yılında kapanmasına rağmen yarattığı puro halen yaşamaktadır. Dünyanın en çok bilinen yedi puro markasından birisidir. Hem Ernesto Che Guavera'nın, hem de (Cohiba öncesinde) Fidel Castro'nun tercih ettiği markadır. Aromasında kendine özgü işlenmiş derimsi bit tat dokusu vardır. Birkaç serisi dışında tamamen el yapımı ve uzun dolgulu bir purodur. Mülteci versiyonu bir ABD şirketi olan Altadis USA tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


12. Hoyo de Monterrey 


Kuruluş tarihi : 1865 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
: Hafif 


Yapraklarının orijini Saint Luis y Martinez şehridir. Vegas Finas de Primera, Küba Tütün Ensititüsü tarafından, Havana purosu yapmaya elverişli tütün yetiştirildiği tes, 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cil edilmiş şahıs arazileri için kullanılan bir tabirdir. Saint Luis'in merkezinde işte böyle bir araziye, üzerinde “Hoyo de Monterrey, Jose Gener, 1886” yazılı bir özel kapıdan girilir. Hoyo küçük vadi anlamına gelir. Arazinin olduğu Monterrey Vadisi bir Katalan olan Jose Gener'e aitti. 
Bu arazi üzerinde yetişen yapraktan sarılan markaya, bu nedenle Hoyo de Monterrey deniyor. Küba'nın en eski markalarından birisidir. Le Hoyo serisi hariç hafif-orta ağırlıkta içimi olan bir purodur. Hafif olmasına rağmen kokusu komplekstir. Dumanı kolay veren ve eşit yanan bir purodur. Dış sargılığı satenimsidir. Tamamen el ya- 
—  pımı ve uzun dolgu bir purodur. En çok bilinen ölçüleri İİ - Double Corona ve Epicure No:1 ve 2'dir. Mülteci versi- 


ME dre ca Bİ ABD şirketi olan General Cigar tarafından üretilmektedir. 


13. Jose L. Piedra 
Kuruluş tarihi : 1880 


Tütün Bölgesi : Vuelta Arriba 
Tat : Orta-ağır 


1880 yılında İspanya'dan Santa Clara'ya göç eden 
Piedra ailesinin bir ferdi olan Jose Lamadrid Piedra tarafından yaratıldı. Devrimden sonra yeniden canlanmış bir markadır. Orta-ağır içimli bir purodur. Makul fiyatlıdır ve oda ilk aşamayı geçmiş, taze tiryakilere tavsiye edi- purodur. Tamamen el yapımı ancak kısa dolgu- 


14. Juan Lopez 


N 10 
lr 
Kuruluş tarihi : 1876 
, Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo HABANA 
Tat : Orta-ağır 


VEDAT ÖZDAN 


İspanyol bir işadamı olan Juan Lopez Diaz tarafından 
1876 yılında yaratılmıştır. Az bilinen ancak birinci sınıf bir 
işçilikle sarılan bir purodur. Tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. Mülteci versiyonu bir Amerikan şirketi olan Altadis USA tarafından Nikaragua'da üretilmektedir. 


15. La Flor de Cano 
Kuruluş tarihi : 1932 


Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Orta 


A 


Juan and Ernesto Cano tarafından 1884 yılında yarratıldığına dair oldukça fazla sitede yer alan hikâyeden rahatsız olan Cano ailesi tarafından markanın tarihçesini özetleyen bir site oluşturulmuştur (http://www.laflor- decano.com). Buradaki bilgilere göre La Flor de Cano, 
1932 yılında Juan Cano Sainz tarafından Havana'da yaratılmıştır. Hafif tatlımsı bir aroması vardır. Hem el yapımı hem de tamamen makine yapımı serisi vardır. E| yapımı serisi kısa dolgudur. Makul fiyatlı olması nedeniyle yeni başlayanlara tavsiye edilen bir markadır. 


16. La Gloria Cubana 
Kuruluş tarihi : 1885 


Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo e 
Tat : Orta 


Hafif baharatlı ama dolgun bir tadı vardır. Eski ama az bilinen markalardan birisidir. Jose Rocha ve Rafael Garcia tarafından yaratılmıştır. Zamanında Romeo y Julileta markasının sahibi olan Pepin Fernandez'in desteğiyle popüler olmuş bir markadır. Tamamen el yapımı ve uzun dolgu bir purodur. Mülteci versiyonu bir ABD şirketi olan General Cigar tarafından hem Miami hem de Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


17. Los Statos de Luxe 


LOS STAToş 


Kuruluş tarihi : Bilinmiyor 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat . Orta-ağır 


Martinez y Cia tarafından yaratılmıştır. Üzerinde imparatorluk simgesi çift başlı kartal vardır. Ancak ne zaman yaratıldığına dair detay bilgi bulunmamaktadır. Bir Macar asıllı işadamına da atfedilen bir purodur. Kokusu çok belirgindir. Makine yapımı ve kısa dolguludur. 


18. Montecristo 


Kuruluş tarihi : 1935 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat . Orta-ağır MON 


nl ad 


Küba'nın en meşhur puro markalarından birisidir. 
Tanınmışlık bakımından Cohiba'dan sonra ikinci markadır. Marka 1935 yılında Garcia y Cia (Alanso) Menendez tarafından yaratılmıştır. Dünya'da en çok satılan Küba markası Montecristodur. Diğer Havana purolarıyla kıyaslamalarda referans alınan bir markadır. Küba'nın puro üretim ve ihracat hacminin yarısını Montecristo markası oluşturur. Markaya ismi, Alexandre Dumas'nın 1844 
yılında yayımlanan ve haksızlığa karşı mücadele eden genç bir denizcinin hayat hikâyesini konu alan ve bir dünya klasiği olarak, markayla aynı adla dilimize çevrilen Monte Kristo Kontu (Le Conte de Monte Cristo) adlı romanından esinlenilerek verilmiştir. Markaya bu ismin verilmesindeki ana etken Particulares adlı fabrikadaki işçilerin bu romanı çok sevmesi ve yeni patronlarından bu adla bir marka yaratmak istemeleridir. Puro yüzüğünde- ki ve kutusundaki amblemde yer alan 3 kılıç, yine Alex andre Dumas'ın dilimize “Üç Silahşörler” adıyla çevrilen 


romanındaki Porthos, Aramis ve Athos adlı üç silahşörün (© 


kılıçlarını temsil etmektedir. Bu logo, dönemin büyük İngiliz puro ithalatçısı Jonn Hunter Morris tarafından dizayn edilmiştir ve ilk defa 1936 yılının Ağustos ayında 


piyasaya sürülen seride kullanılmıştır?*. Montecristo seri- 


lerinin tamamı el yapımı ve uzun dolgudur. Montecristo markasını dünya pazarına sokan kişi Alfred Dunhill'dir. 
Mülteci versiyonu, bir ABD şirketi olan Altadis USA tarafindan Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


19. Partagas 
Kuruluş tarihi : 1845 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat » Ağır 


Havana'nın en meşhur fabrikası, Partagas Real Fabri- 


ca de Tabocos'tur. Bu fabrika Don Jaime hal y tara- 


fından 1845 yılında açılmıştır. ri 

Don Laime Partagas, İspanya'dan Küba'ya yelkenlisiyle gelen ve Küba'ya yerleşen bir göçmendir. Partagas Küba'nın en eski ve en bilinen markalarından. biridir. 
Tadı ve kokusu mükemmeldir. Gerçek Habanos tiryakilerinin vazgeçilmez markasıdır. 1868, 1878 ve 1898 
yıllarında aldığı altın madalyaların anısına etiketinde altn madalyalar bulunmaktadır. Aslında Partagas 1827 
yılında üretilmeye başlanmıştır; ama etiketi üzerine 1845 
yılından itibaren Partagas yazılmaya başlanmıştı . Dai Laime Partagas'ın ölümünden sonra marka 1889 yılın- 


E 


da Ramon Cifuentes'e geçmiştir. En bilinen serileri Seri 


D No:4, Lusitania ve 8-9-8'dir. 8-9-8 serisi, purolar ku- 


tuda satılmaya başlandıktan sonra çıkarılmıştır. İki serisi 


dışında tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. Mülteci 


versiyonu bir ABD şirketi olan General Cigar tarafına 


Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


94 http://www.alicigarsonline.com/articles.ctm/CigarManufacturing. 
cfim 
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PURO HAKKINDA HERŞEY 


20. Por Larranaga 


Kuruluş tarihi : 1834 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo o © ve 
Tat : Hafif LARRANAGA 


1834 yılında Ignacio Larranaga tarafından yaratılmıştır. En eski Havana puro markalarından birisidir. Yaratıldığı tarihten bu yana hiç ara verilmeden üretimine devam olunmuştur. Hafif tatlı bir aroması vardır. Ambalaj ve sunumu itibariyle dikkat çekici bir purodur. Puro yapımının üç türünün de denendiği bir markadır. Tamamen el yapımı uzun ve kısa dolgu versiyonu yanında, makine yapımı versiyonu da vardır. Mülteci versiyonu bir ABD şirketi olan Altadis USA tarafından Honduras'ta üretilmektedir. 


21. Punch 


Kuruluş tarihi : 1840 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Orta 


En eski Havana purolarından birisidir. 19. yüzyılda başta İngiltere olmak üzere Büyük Krallık toprakların- da puro talebinde meydana gelen büyük artış üzerine Havana'da “Don Manuel Lopez of Juan Vale & Co.” adlı bir şirket kurulmuştur. Marka bu şirketin sahibi Don Manuel Lopez tarafından yaratılmıştır. İsmini 19. yüzyılın ünlü İngiliz kukla karakteri Punch'tan almıştır. Kutularında, halen bir kukla karakteri olarak Punch'ın orijinal kıyafetleri içinde puro içerken göründüğü litografik baskısı yer almaktadır. Havana purolarının en meşhurlarından birisidir. 1925 yılından bu yana Hoyo de Monterrey'in üretildiği fabrikada üretilmektedir. Tamamen el yapımı ve uzun dolgu bir purodur. Mülteci versiyonu Ge- 


neral Cigar (Villazon) adlı Amerikan şirketi tarafindan Honduras'ta üretilmektedir. 


22. Ouai d'Orsay 


OLAL 
| m 
Vul Aba 


: Hafif 


Kuruluş tarihi 
Tütün Bölgesi 
Tat 


İsmini Paris'teki Sen (Seine) Nehri'nin kenarındaki aynı adlı meşhur caddeden almıştır. Fransız piyasasına hitaben hazırlanmış bir markadır. Siboney gibi o da devrim sonrasında ortaya çıkmış el yapımı markalardan birisidir. 
Baharatlı bir tadı vardır. Tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. Hafif olduğu için puroya yeni başlayanlara tavsiye edilen bir purodur. 


23. Ouintero y Hno 


Kuruluş tarihi : 1940 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo “7. 
Tat - Orta m 


Küba'nın başkent kökenli olmayan birkaç puro 'markasından birisidir. Güney sahilinde yer alan ve Küba'nın 
incisi olarak bilinen Cienfuegos adlı şehirde, 1924-1 940 
arasında olduğu tahmin edilen bir tarihte, Augustin Ouintero ve kardeşleri tarafından yaratılmıştır. Halen aynı adlı orijinal fabrikasında üretilmektedir. 1988 yılından bu yana başta Almanya'da olmak üzere Avrupa'da çok aranan bir puro markası olmuştur. Her kutusuna “Bu purolar İspanyol asilzadesi Marguez Rafael Gonzalez tarafından Saf Vuelto Abajo tütünlerinden seçilen gizli bir harmanla üretilmiştir” notu eklenmektedir. (These Cigars have been manufactured from a secret blend of Pure 


gi 


X 


© VUELTA ABAJO tobaccos selected by Tne Marguez Ra- 


fael Gonzalez Grandee of Spain). Puritos'ları (ince puro) tamamen makine yapımıdır. Bunun dışındaki tüm seriler, tamamen el yapımı ancak kısa dolgudur. Makul bir fiyata Habanos tatmayı denemek isteyenlere önerilen bir purodur. 


24. Rafael Gonzâlez 
Kuruluş tarihi : 1936 


Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Hafif 


George Samuel and Frank Warwick tarafından La Flor de Marguez adıyla tescil edilmiştir. İspanya'da ve İngiltere'de çok tutulan bir markadır. Şu andaki adını 
1945 yılında almıştır. Londsale formatında ilk puro, 


5 1936 yılında Arsenal futbol kulübünün başkanlığını 


“da yapmış olan ve döneminin en centilmen sporcusu seçilen ve Beşinci “Earl of Lonsdale” unvanına sahip Hugh Cecil Lowther anısına, bu markanın bir serisi olarak çıkarılmıştır. Makul bir fiyatı ve zengin bir kahve aroması vardır. Tamamen el yapımıdır, ancak hem kısa dolgulu, hem de uzun dolgulu serisi vardır. 


25. Ramön Allones 

© Kuruluş tarihi : 1845 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Ağır 


Bir İspanyol göçmeni (Galiçyalı) olan Ramon Allones tarafından 1837 yılında yaratılmıştır. Ramon Allones, Habanos tarihinin en büyük isimlerinden birisidir. Puroları . ilkdefa kutularda pazarlayan, Tahtadan yapılma puro ku- 


VEDAT ÖZDAN 


tularına ilk defa baskı resimden (lithograph) marka etiket basan, kutuları mühürleyen ve marka amblemi kullanan ilk kişi Ramon Allones'tir. Bir Küba klasiği olan Ramon Allones devrim öncesinde Partagas'ın da sahibi olan Roman Cifuentes'e ait bir markaydı. Yoğun ve kompleks bir tada sahiptir. Birkaç serisi dışında tamamen el yapımı ve uzun dolguludur. Mülteci versiyonu, bir ABD şirketi olan General Cigar tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


26. Romeo y Julieta 


Kuruluş tarihi : 1875 
Tütün Bölgesi : Vuelta Arriba 


Tat : Orta 


1875 yılında Inocencio Alvarez ve Manin Garcia tarafından yaratılmıştır. En bilinen Havana puro markalarından birisidir. 40'tan fazla formatta üretilmektedir. 
Tamamen el yapımı ve uzun dolguludur. İsmini William Shakespeare'in aynı adlı tragedyasından almıştır. 1885- 
1890 yılları arasında 4 yıl üst üste uluslararası sergilerde 
alin madalya almıştır. Tat ve kalite bakımından birçok ödülün sahibi Üstün bir markadır. 1903 yılında Pepin Fernandez Rodriguez tarafından satın alınmış ve marka olarak asıl sıçramasını bu tarihten sonra yapmıştır. Kendine özgü ve damakla barışık bir tadı vardır. İngiliz devlet adamı Winston Churcill'in 1946 yılında Havana'ya resmi ziyareti münasebetiyle Churcill formatında puro ilk defa bu marka adı altında üretilmiştir Julieta 2). Winston Churcil'in en sevdiği puro markası olan Romeo y Julieta'nın da mülteci versiyonu bir ABD şirketi olan Altadis USA tarafindan Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmektedir. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


27. San Cristöbal de La Habana e 
LA DE da 


HABANA 
Kuruluş tarihi : 1999 A e 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo o“ zel) 
Tat : Hafif-orta EE 


1519 yılında Karayip denizinin küçük bir sahilinde 
yerleşim başlayınca İspanyol sömürgeler buraya hemen Columbus'un anısına San Cristobal ismini vermek istemişlerdi. Ancak yerliler buna karşı çıkmışlar ve yaşadıkları yerin ismini kendi dillerinden seçmek istemişlerdi. Onların dediği olmuş ve bu küçük yerleşim yerine La Habana denmeye başlanmıştı. Bu küçük yerleşim yeri zamanla büyümüş ve daha sonra bağımsız Küba devletinin başkenti olmuştur. San Cristobal de La Habana, şehrin kuruluşunun 480. yıldönümü kutlamaları münasebetiyle, milenyum öncesinde yaratılmış özel bir markadır. İlk başta dört büyük formatta çıkarılmıştır. Her bir format, İspanya'nın Latin Amerika imparatorluğuna karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sırasında Havana şehrini koruyan dört kaleden birisine ithaf edilmiştir. Daha sonra daha küçük vitolalarda da üretilmiştir. Küba puroları arasından dumanı en mavi purodur. Neredeyse “torch” türü bir bütangaz çakmak alevi kadar net mavi bir duman rengi vardır. San Cristobal de La Habana mutlaka içilmesi ve humidorunuzda bulunması gereken harika bir Küba purosudur. 


28. Saint Luis Rey SAİNT ÜNE NEY 
Kuruluş tarihi : 1940 0 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo * 
Tat : Ağır 


aldığına dol biri inanç vardır. Bu it nağı İspanya Kralı 


Mülteci versiyonu bir ABD şirketi o dan Honduras'ta üretilmektedir 


29. Sancho Panza 


Moe 
Kuruluş tarihi : 1852 Vince Li 
Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo > 
Tat : Orta 


iyi bilinen bir marka olmasa da, aro tarafından tercih edilmektedir. Mül yılından bu yana bir ABD şirketi olan Genera fından Honduras'ta üretilmektedir 


30. Trinidad 


Kuruluş tarihi : 1969 
Tütün Bölgesi ;: Vuelta Abap| 
Tat : Orta 


“ezdi 


Marka ismini, 16. yüzyılda kurulmuş olan E ma Trinidad (Kutsal Üçlü) adlı şehirden almıştır. 
Küba'nın güney sahilinde yer alan X 


— tarihi miras olarak kabul ettiği küçük ve turistik bir şehirdir. Karayip'lerde çok küçük bir ada ülkesi de Trinidad-Tobago adıyla bilinir. Marka 1969 yılında yaratılmıştır. 
Trinidad markasının 1969-1988 arasındaki üretimi çok sınırlıydı ve sadece Cohiba gibi. Trinidad da uzunca bir süre sadece yabancı ülkelerin devlet görevlilerine protokol amaçlı olarak hediye ediliyordu. Trinidad 1998 yılında piyasaya sunulmuştur. Marka için birçok puro sitesinde, “İlk önce Castro tarafından diplomatlara ve diğer önemli devlet konuklarına hediye edilmek üzere üretildi ve bu 

- amaçla kullanıldı”, denir. Hatta Trinidad Fundadores'un sadece Castro için üretildiği iddia edilir. Ancak Castro, — Cigar Aficionado dergisi editörüne verdiği bir röportajda 

sü) © konuklarına hep Cohiba hediye ettiğini söylemiştir”. Bu 

— röportaj 1994 yılında yapılmıştır. Bu nedenle Trinidad'ın 

Castro tarafından olmasa da diplomatik amaçlarla kullanıldığı açıktır. Markanın Havana'da sunumu sırasında 

beş adet Fidel Castro imzalı Trinidad marka humidor, elde edilecek gelir Küba sağlık sisteminin finansmanın- da kullanılmak Üzere açık artırmayla 310 bin dolara satılmıştır. Hatta 1997 yılında 25'lik bir kutusu Cenevre'de yapılan bir açık artırmada 16 bin 400 dolar gibi rekor bir fiyata satılmıştır?. Trinidad, mutlaka içilmesi gereken, premium Küba markaları arasında ilk beşte yer alan ve El 

Laguite'de üretilen mükemmel bir purodur. Tamamen 

el yapımı ve uzun dolguludur. Mülteci versiyonu, ABD 

şirketi olan Altadis USA tarafından Honduras'ta üretilmektedir. 


31. Troya iğ 5 AYRICA» TADACo gö e ROYA 


Kuruluş tarihi : 1932 pi” 
ütün Bölgesi : Vuelta Ariba “> 
Tat : Hafif-orta 


Adını, Homer'in İlyada'sındaki Troya Savaşları'nın geçtiği, Çanakkale yakınlarındaki antik kentten almıştır. 


95 Bakınız: http://www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/Peop- 
le Profile/0,2540,4,00.html vd 20 hitp://www.cubanet.org/CNews/y98/feb98/23e5.him 


Mış 


VEDAT ÖZDAN 


1932 yılında Martinez y Cia tarafından yaratılmış bir purodur. Şu anda Küba versiyonu, sadece makine yapımı olarak üretilmektedir. Mülteci versiyonu, ABD kökenli LUGNUMZ, INC adlı bir şirket tarafından hem Dominik Cumhuriyeti hem de Nikaragua'da üretilmektedir. 


32. Vegas Robaina 


Kuruluş tarihi : 1997 


Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo “ 
: Orta-ağır 


Tat 


Robaine ailesi, 1845 yılından bu yana Vuelto Abajo bölgesinin en köklü ve en başarılı tütün üreticisi ailesidir. 
Ürettikleri tütünün kalitesi nedeniyle Robaine, Habanos markalarına dünya çapında tanınmışlık sağlanmasında çok büyük katkı yapmış bir ailenin soyadı olarak Küba'da çok saygı ve takdir görür. Puronun yüzüğü ve kutu etiketindeki resim, ailenin en saygın ismi olan Don Alejandro Robaina'ya aittir. Aşağıdaki resimde, Dünyanın en iyi puro tütünü yetiştiren adamı olup henüz hayattayken adına puro markası yaratılan tek Kübalı olan Don Alejandro Robaina” puro içerken görülmektedir. 

Marka, onun anısına 1997 yılında çıkarılmış ve ilk olarak İspanya'da piyasaya sürülmüştür. Vegas Robai- 


97 Don Alejandro Robaina karizmatik kişiliği ve hazır cevaplılığıyla da ünlüdür. Bir gün torunuyla puro pazarlamak için İtalya'ya gitmiş. Bir İtakyan ona “Neden Küba'da tütün yapraklarına böcekler musallat oluyor da İtalya'da olmuyor?” deyince; “Böcekler bok yemez” demiş. 


| 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


ne, Küba'nın en iyi tütününden yapılmaktadır. Çok kaliteli bir purodur. Orta düzeyde tiryakilere önerilen bir purodur. Dış sargılığı Sr. Robaina'nın tütün tarlalarında yetişir. Tadı, yanışı ve ambalajı çok iyidir. Portakal kabuğunu yaktığınızda burnunuza gelen kokuyu çağrıştıran bir duman verir. Tamamen el yapımı ve uzun dolgulu bir purodur. 


33. Vegueros 
Kuruluş tarihi : 1996 


Tütün Bölgesi : Vuelta Abajo 
Tat : Ağır 


VEGUEROS 


Pire lal Min, Tela 


i 


Pinar del Rio'nun el yapımı puro markalarından birisidir. Küba piyasasında Havana markaları arasında rağbet gören bir markadır. Ortaya çıkış hikâyesi ilginçtir: Vuelto Abajo'da çiftçilerin kendi içecekleri puroları kendilerinin yapması bir gelenektir. Pinar del Rio şehrini ziyaret edenlerin sık sık çiftçilerin kendileri için ürettikleri ve sardıkları puroları denemek istemeleri nedeniyle 1996 yılında bu marka yaratılmıştır. Pinar del Rio'da kuşaklar boyunca tütün yetiştiren çiftçilerin anısına markaya Türkçe “çiftçiler” anlamına gelen “vegueros” ismi verilmiştir. Tadında hemen fark edilen bir yoğunluk vardır. Pinar del Rio'nun hemen merkezinde bulunan Francisco Donatien adlı fabrikada üretilmektedir. Tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. 


Dünyanın Hemen Her Ülkesinde Bulunan Küba Puroları 


Cohiba, Hoyo de Monterrey, Montecristo, Romeo Y Julieta, Partagas ve Ouintero. 


Dünyanın Birçok Ülkesinde Bulunabilen Küba Puroları 


Bolivar, Fonseca, Guantanamera, H. Upmann, Jose 


MN vE 


L. Piedra, Vegas Robaine ve Punch. 
Özellikli Küba Puroları 
Cuaba, San Cristobal de la Habana ve Trinidad. 


Diğer Habanos'lar sadece bazı ülkelerde bulunabilir. 


EL KONULAN HABANOS MARKALARI 


Halen Habanos olup Amerika kökenli çeşitli şirketler tarafından el konulan ve Küba dışında üretilen Habanos'lar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu purolara, kitabın değişik yerlerinde “mülteci” sıfatı yakıştırılmıştır. 


Sira Marka İsmi ABD Kökenli (— Üretildiği Ülke Afazi Şirketin Adı... 

I Belinda i General Cigar o Honduras 

2 Bolivar General Cigar Dominik Cumhuriyeti 
3 Cabafas Altadis USA Dominik Cumhuriyeti 
4  Cifuentes General Cigar o Jamaica 

5 iCohiba o General Cigar o Dominik Cumhuriyeti 
6 o ElReydelMundo O GeneralCigar (Honduras İ 
7 | Fonseca MATASA (OoO(—( (Dominik Cumhuriyeti. 
8 Gispert Altadis USA Honduras 

9 |H.Upmann Altadis USA (O (Dominik Cumhuriyeti 
10 Hoyode Monterey General Cigar Honduras 

11 İJuanlopez Altadis USA Nikaragua 

12 La Gloria Cubana General Cigar o Dominik Cumhuriyeti 
13 !Montecristo. | Altadis USA Dominik Cumhuriyeti 
14 Partagas General Cigar o Dominik Cumhuriyeti 
15 |PorLarranaga Altadis USA Oo (Dominik Cumhuriyeti | 
16 Punda (O GeneralGigar (Honduras 

17 |Ramon Allones i General Cigar o | Dominik Cumhuriyeti 
18 RomeoyJjulieta Altadis USA (O Dominik Cumhuriyeti 
19 !Saintluis Rey Altadis USA O |Honduras 

20 SanchoPanza General Cigar o Honduras 

21 Trinidad. Altadis USA Honduras 

22 Troya UGNUM>, INC Dominik Cumhuriyeti 


Tabloya göre toplam sayısı 33 olan Habanos'ların 22 
tanesinin marka ismine hali hazırda el konulmuş durumdadır. ABD kökenli şirketler tarafindan el konulan bu markalar kullanılarak Karayip ülkelerinde üretim yapmakta ve üretilen bu purolar dünyanın her yerinde satılmaktadır. 
Bu markaların anavatanları olan Küba'da üretilmiş asıllarının (Habanos) ABD'ye girmesi, 1962 yılında ilan edilen 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ambargo nedeniyle yasaktır. Bu nedenle okuyucunun örneğin Partagas satın alırken veya içerken orijinine bakmayı ihmal etmemesi gerekir. Çünkü Avrupa'da birçok yerde aynı markanın iki ülke versiyonu da satılmaktadır. 
Hal böyle olmasına rağmen Dominik Cumhuriyeti'nde üretilmiş bir Partagas'ı orijinal Partagas ile kıyaslamak abesle iştigaldir. Ancak burada Fidel Castro vefat ederse Küba'ya ne olur ve Habanos'lara ne olur diye düşünen romantik okuyucuya şunu hatırlatmakta fayda vardır: Altadis USA, dünyanın en büyük dördüncü tütün tekeli olan ve aynı zamanda dünyanın en büyük puro üreticisi olan Altadis S.A.'nın ABD uzantısıdır. Altadis S.A., sosyalist Küba devletinin kurduğu Habanos S.A.'nın yüzde 50 
ortağıdıdır. Bugün Altadis USA ve General Cigar, “kendilerine ait” bu markaların kullanılmaması ve bu adlarla, nerede üretilmiş olursa olsun ABD'ye yasa dışı yollarla puro sokulmaması için ABD gümrük idaresiyle büyük bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Afganistan ve Irak'ta cephedeki askerlere gönderilmek üzere ABD devletine düzenli aralıklarla on binlerce puro bağışı yapılmıştır. Aynı durum General Cigar için de geçerlidir. 


Küba Markalarında Kullanılan Vitolalar ve Özellikleri 


Küba markası derken 33 adet Habanos markasından bahsediyoruz. Bunların 220 değişik ölçüde üretildiğini hatırlatalım. Habanos'ların en kısası 4 inç (100mm), en uzunu ise 9 inçtir (30mm). Çap genişliği ise en küçüğün- de 23 (9.1 mm) en büyüğünde ise 52'dir (20.6mm). 

Puro dünyasında boy ve çap emperyal sistem (imperial system) ile tarif edilir; metrik sistem maalesef pek kullanılmaz”. Avrupa kökenli sitelerde bunun yanına milimetre cinsinden ifadesi de yazılır. Puroda uzunluk yani boy inç ile ölçülür. I inç 2.54 santimetredir. Çap ise | 
/64 ile yani bir inçin 64'te 1'i olarak ifade edilir. 64 / 64 
eşittir | inçtir. | inç, yani 2.54 cm çapında bir puro çok kalındır, ancak Vardır. 32 / 64 lük yarım inç, yani 1.27 
cm çapında bir puro çok incedir ancak vardır. Uzunlugu metrik sisteme dönüştürmek için inç sayısını 2.54 ile 


98 Bunun nedeni, vatandaşlarının da rahatsızlık duymasına rağmen 
ABD'nin halen kullandığı bu sitemi değiştirmekte isteksiz davranma: sıdır. Bu vesileyle birçok aydın ABD vatandaşı, ülkemizde başta harf devrimi olmak üzere Cumhuriyet devrimlerine gıpta ile bakmaktadır. 
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çarpmak yeterlidir. Çapı metrik sisteme dönüştürürken inç sayısını, puronun çapı olarak verilen rakam ile çarpIp, 64 sayısına bölmek gerekir. İnç, rakamın sol üstüne konulan tırnak işaretiyle gösterilir. Küsuratlar yine alışkın olmadığımız bir şekilde gösterilir. Bir Küba Vitolası olan Campana için 5 1/2” x 52 dendiğinde, boyunun 5.5 inç olduğu, yani 140 mm (14 cm) olduğunu ve çapının (52 / 64) inç olduğunu yani 20.64 mm (2.06 cm) olduğunu anlamamız gerekir. 

Küba markalarında yani Habanos'larda iki tür “vitola” vardır. Vitola de galera markayı üreten fabrika içindeki ölçüye denir. Vitola de salida ise vitolanın (ticari) piyasa ismidir. Puro kutularının üzerine vitolanın piyasada bilinen ve kullanılan isimleri yazılır. Bu iki ismin aynı olması gerekmez. Her ticari ismin bir tek fabrika ismine tekabül etmesi gerekmez. Mesela, Romeo y Julieta'in üç değişik serisi olan Romeo y Julieta Clemenceau, Romeo y Julieta Churchill ve Romeo y Julieta Prince of Whales için fabrika içinde aynı vitola de galera ismi kullanılır. Bu karışıklığı önlemek üzere 1980 yılında Küba'da fabrika isimlerine standart getirildi. Ancak bu standartlar bu tarihten sonra çıkan purolar içindir. Kimi fabrikalarda üretilen puroların fabrika isimleri sadece numaralardan oluşur. Bu numaralar 200 ve 400-700 arasındaki sayılardan oluşur. 

Puroya verilen numaranın ilk sayısı onun ne olduğunu belli eder. Şöyle ki, 2 ile başlayan numaralar puronun makine yapımı olduğu, 4, 5, ve 6 ile başlayanlar 
puronun uzun dolgu ve tamamen el yapımı olduğu, 7 
ile başlayan numaralar puronun kısmen makine yapımı olduğu anlamına gelir. i 

Aşağıda Küba markalarının çok yaygın olarak kullanılan Vitola isimleri ve bunların boy ve çapları yer almaktadır. Koyu renkie ve altı çizili olarak yazılmış bu isimler fabrika isimleridir. Hemen beden ölçülerinden sonra verilen marka isimlerini serilerine verilen vitola isimleri ise bunların piyasa isimleridir. RJ Romeo y Julieta'nın, HM ise Hoyo de Monterrey'in kısaltılmış halidir. 


Gran Corona (Especiasles): 9 1/4"x47 (235mm x 18.65mm). HM. Hyo Particulare Edicion Regular, Montecristo A Cabinet, RJ, Fabulosos ve Sancho Panza Sanchos serilerinin fabrika ismi, yani Vitola de galerası gran coronadır. En uzun Habanos vitolasıdır. 


Prominente: 7 5/8” x 49 (194mm x 19.45mm). 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


HM. Double Corona, Puncn Double Corona, Partagas Lusitania serilerinin fabrika ismi, yani Vitola de degalera'sı prominentedir. 


Laguito No.1: 7 1/2“ x 38 (192mm Xx 15.08mm). 
Cohiba Lancero, Montecristo Especial, Trinidad Fundadores, Vegueros Especiales No.1. 


Julieta (Churchill): 7“x47 (178mmXx 18.65mm). 
Cohiba Esplendidos, RJ Churchill (T), RJ Prince of Wales, Bolivar Churchills (1), Bolivar Corona Gigantes, Gloria Habana Tainos, Punch Churchillis (1), H. Upmann Monarcas (1), H Upmann Sir Winston Cabinet (PB), Flor de Cano Diademas, Ouai D Orsay Imperiales Sbn B, Saint Luis Rey Churchilis Slb Cab, San Cristobal El Morro, Sanc ho Panza Coronas Gigantes ve Partagas Churchillis (T) serilerinin fabrika ismi, yani Vitola de galerası julietadır. 
Sir Winston Churchill'in hayatı boyunca yaklaşık 300 bin adet puro içtiği söylenir. O kadar içip içmediği bilinemez ama 1946 yılından sonra bu vitolayı tercih ettiğini fotoğraflardan biliyoruz. 


Dalia: 6 3/4” x 43 (17O0mm x 17.07mm). Cohiba Siglo V, Montecristo D Edicion Limitada 2005, Partagas VAR Cabinet 8-9-8 (vernikli kutu), De Partagas No.1, Par tagas Selec. Privada No. | ve Gloria Cubana Medaille Dor No. 2 Cab. 898. 


Cervantes (Londsale): 6 1/2” x 42 (165mm Xx 16.6/mm). Diplomaticos No.I, Montecristo No. 1, Rİ Cedros de Luxe No. |, Bolivar Gold Medal, Ouintero churchills, H. Upmann Lonsdales, Partagas Lonsdales, El Rey del Mundo Lonsdales, Saint Luis Rey Lonsdales, Sancho Panza Molinos, Rafael Gonzales Lonsdales, Vegas Robaina Clasicos. 


Piramide (-Torpedoj: 6 1/8" x 52-42 (15ömm x 20.64mm). Diplomaticos No.2, bütün zamanların en meşhur purosu Montecristo No. 2, H. Upmann No. 2, Partagas Seri P No.2, Vegas Robaine Ünicos serilerinin fabrika ismi, yani Vitola de galera'sı piramidedir. Küba markalarında torpedo diye ayrı bir vitola ismi kullanılmamaktadır. Habanos dışı markalarda torpedo'da puronun kapalı ucuna doğru incelme boyun kısmından itibaren başlarken, pyramid'de ayak kısmından itibaren başlar. 


Ancak bu fark birçok markada yok denecek kadar azdır. (© Montecristo No:2 örneğinde olduğu gibi Habanos'larda 

piramide olarak adlandırılan vitola daha çok torpedoya benzemektedir. Her iki vitolanın boyları da genelde aynı 

olduğu için Habanos'lar itibariyle eşit kabul edilmişler 

dir. ii 


Corona Grande: 6 1/8"x42(155mmx16.67mm). 
Cohiba Siglo Il, Montecristo Tubos, RJ Corona Grandes, . 
HM Le Hoyo des Dieux, Partagas 898, Punch Super Selectlon No. 1 Slb Cab, Ouai d'Orsay Grand Coronas Sbn B. 


Tacos (w«Perfectoj): 6" x 49 (158mm Xx 18.65mm). 
Partagas Tacos. Küba markaları arasında perfecto adlı bir vitola bulunmamaktadır. Ancak buna en yakın vitola tacostur. Keza Cuaba'nın tüm vitolaları aynıdır (double figurado) ve perfectodan pek farklı değildir. 


Laguito No. 2: 6" x 38 (152mm x 15.08mm). Cohiba Coronas Especiales Bn, HM Le Hoyo du Dauphin, Montecristo Especial No.2 Sbn B, Vegueros Especiales No. 2. 


I, Punch Punch, Punch Roya Selection No. 1 l H. 
mann Magnum 46, Rafael Gonzales Coronas Extra, 


Corona: 5 1/2”x42 (142mmx 16. 67mm). Mo tec risto No. 3, RJ Cedros de Luxe No. 2, RJ Romeo Ni: de Luxe (7), HM Le Hoyo du Roi, Bolivar Tubos sNo. 1 e Punch Royal Coronations (1), RJ Coronas, HM Coronas, Bolivar Coronas, Punch Coronas, Fonseca Cosacos, Jose La Piedra Cremas, Juan Lopez Coronas, H. Upmann Corona, Partagas Corona, El Rey Del Mundo Coronas, Vegas Robaina Familiar. 


Campana (Belicoso): 5 1/2 x 52 (140mm Xx 20.64mm). Piramide'in (torpedo) biraz daha kısasıdır. RJ Belicosos, Bolivar Belicosos Finos, San Cristobal La Punta, Sancho Panza Belicosos. 

Hermoso No. 4: 5x 48 (127mm Xx» 19.05mm). 
Robustos'un biraz incesidir. RJ Exhibition No. 4, H. Upmann Connoisseur No. |, E| rey Del Mundo Choix Supreme. di i 

Mareva (Petit Coronas): 5" x 42 (129mm Xx 16.67mm). Cohiba Siglo Il, Montecristo No. 4, Montecristo Petit Tubos, RJ Romeo No. 2 deluxe (1), RJ Cedros de Luxe No. 3, HM Short Hoyo Corona, Bolivar Tubos No. 2/1), Punch Coronation (IT), Punch Royal Selection No. 12, RJ Petit Coronas, Bolivar Petit Coronas, Diplomaticos No. 4, Flor De Cano Coronas, Fonseca 

Delicias, Punch Petit Coronas, H. Upmann Petit Coronas, Partagas Petit Coronas, Jose La Piedra Petit Cetros, Juan Lopez Panetelas Superba, El rey del Mundo Petit Corona ve Rafael Gonzales Petit Corona. 

Petit Cetro: 5" x 40 (129mm x 15.87mm). RJ Coronitas, Partagas Aristocrats, Partagas Londres Finos, Partagas Londres Extra, RJ Exguisitos, Punch Exguisitos, Hoyo Exguisitos. 

Belvederes: 5'x39(125mmXx 15.48mmn). RJ Regalas de La Habana, Partagas Habaneros, RJ Belvederes, Bolivar Belvederes, Punch Belvederes, H. Upmann Belvederes ve Partagas Belvederes. 

Seoane: 5'x36 (125mm x 14.29mm). Cohiba Exguisitos. 

Veguerito:5“x37(127mmx 14.29mm). Ouintero 


Panetelas, (Ointero Tubulares (1), Rafael Gonzales Panetelas Extra, Flor de Cano Preferidos. 


©  Robusto: 4 7/8'x50(124mm x 19.84mm). Cohi- 
“ba Robusto, Montecristo EJdmundo, HM Epicure No. 2, H. Upmann Connossieur No. 1 Sib, RJ Exhibicion No. 4, Juan Lopez Selection No. 2 Sib, Bolivar Royal Corona, Partagas Serie D No. 4, Ramon Allones Specialy Selected, Rey Del.Mündo Choix Supreme, Saint Luis Rey Regios, Flor de Cano Short Churchill, Vegas Robaina Famosos, Tecrübeli türyakilerin tercihi olan bir vitoladır. 
Minuto: 4 3/8' x 42 (110mm x 16.67mm). Bolivar Corona Junior, Punch Tres Petit Corona, Partagas Shorts. 
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Carolina: 4 3/4" x 26 (12mm x 10.32mm). HM. 
Margaritas, Puncn Margaritas. 

Franciscano: 4 1/2“x40(116mmXx 15.87mm). Rİ Romeo No. 3 deluxe (T), Punch Petit Coronation (1), H. 
Upmann Coronas Minor (1), Rafael Gonzales Tres Petit Lonsdales, RJ Tres Petit Corona, Partagas Tres Petit Coronas, El Rey del Mundo Tres Petit Coronas. 

Laguito No. 3:41/2”x26(115mmx10.32mm). 
En ince Habanos'tur. Cohiba Panetelas, Montecristo Joyitas. 

Cadete: 4 1/2” x36(115mmx 14.29mm). H. Upmann Petit Upmann. 

Chicos: 4 1/8” x 29 (106mm x 11.5Imm). Punch Cigarillos, Ouintero Puritos, Bolivar Chicos ve Partagas Chicos 

Perla (Tres Petit Coronaj: 4" x 40 (102mm Xx 15.87mm). Bolivar Coronas Junior, Cohiba Siglo |, Diplomaticos No. 5, Fonseca Cadetes (kdt), Hoyo De Monrterrey Du Depute Cab 50, Montecristo No. 5, Partagas Shorts, RJ Petit Princes, Punch Petit Punch, Sancho Panza Bachilleres. 

Entreacto: 3 7/8" x 30 (100mmx1I1.9Imm). RJ Petit Julietas, Bolivar Demi Tasse, El rey del Mundo Demi Tasse ve Rafael Gonzales Demi Tasse. 


Burada ince ve ağır puro severlere, Habanos'lardan çapı 36'dan küçük olanların iç dolgularına ligero (fidanın üst kısmındaki yapraklardan) konulmadığını hatırlatalım. 
Habanosların birkaç istisna dışında parejo olduğunu, figurado türü vitolanın sadece Partagas'ta (Presidentes ve Salamon serilerinde) ve Cuaba'da olduğunu (tüm serileri) belirtelim. Yukarıda semi-igurado türü vitolaların piramide ve campana /belicoso) olduklarından söz edil-MİŞti. 

Kafa karışıklığına yol açmamak için, puro satın alırken akılda kalması gereken birkaç evrensel vitolayı, yaklaşık içim süreleriyle birlikte aşağıda sıralamakta fayda vardır. 
Ayrıntılı bilgi için kitap sonuna vitola tablosu eklenmiştir. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Robusto 
(4 7/8" x 50) 
İçim süresi 30-40 dk. 


» 


Petit Corona (Marevaj 
(5” x42) 
İçim süresi 25 dk. 


Corona 
(5 1/2" x42) 
Içim süresi 30-45 dk. 


Belicoso (Campanaj 
> 1/2" x 52) 
Içim süresi 40-45 dk 


Tacos (Perfecto) 
(67x49) 
Içim süresi 45-60 dk. 


Piramide 2 
(6 1/8" x 52) 
Içim süresi 45-60 dk 


Lonsdale (Cervantes) 
(6 1/2" x42) A 
Içim süresi 45-60 dk. 


Churchill 
(7x 47) 
İçim süresi 60-70 dk. 


Küba purosunda tiryakilerin tercih edeceği Vvitolalar, kalın ama orta uzunlukta olanlardır. Bunlara örnek piramide, campanas ve robusto olmalıdır. Dap sevenler Grand Corona, Prominente, Pacos, Julita Rİ. 
Cchruchill, Cohiba'da Esplendido) tercin etmelidirler ii puro sevenler Belvederes, Laguito No. 2 ve Mareva (Pe tit Coronas); kısa puro sevenler ise Franciscano tercih edebilirler. Habanos'larda 36 çaptan aşağısını, içinde ligero olmadığı için gerçek bir puro olarak değerlendir remiyoruz. 


e 


Temel çap büyüklükleri de şekilde görüldüğü ölçüdedir? 


Hülasa: 


Robusto: Kısa ve kalın, 

Lonsdale; İnce ve uzun, 

Corona: Orta uzunlukta ve orta kalınlıkta, 

Cchurchille Uzun ve kalın, 

— Cigarillo: Kısa ve ince, 

Toro: Robusto ve Churchill arasında bir ebatta, puro sevenlerin tercin etmesi gereken parejo formatıyken; 


Panatela: İnce Londsale, 

Rothchild: Robusto ve Corona arasında, 

Presidente: Churchill'den ya biraz kalın ya da biraz kısa ebatta, 

püre sevenlerin tercih etmesi gereken figurado türü formatlardır. 


Küba'da Puro Kadınların Bacağında mı 
Sarılır? 


Puro dünyasında ne inanılmasından ne de anlatılmasından vazgeçilen rivayetlerden birisi de Havana purolarının kadın bacağında sarıldığı söylentisidir. Bu maalesef aslı astarı olmayan bir efsanedir. Çünkü kaliteli el yapımı bir puronun sarılması için bir kadın bacağından ziyade donanıma ihtiyaç vardır. Bunların neler olduğu yukarıda 


99 hüp//www.cigaraffair.com/category.himl 
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tek tek sayılmıştır. Mamafih, el yapımı bir ev purosunun kadın veya erkek bacağında sarılmaması için bir neden yoktur. Bugün halen Küba'da köylüler kendi purolarını (erkekler diyelim), genelde kendi bacaklarında sarmakta ve donanım yetersizliği nedeniyle şapka takmaksızın ve herhangi bir şekilde kalıpta bekletme işlemine tabi tutmaksızın içmektedirler. Bu cins purolar tür ve çeşit ayrımı gözetilmeksizin tek sargılıkla sarılmakta ve şapka takılmadan içilmektedir. Bu şekilde sarılan puroların gerçek bir Havana ile olsa olsa tek ortak yönleri vardır. O da tütünlerinin Küba'da yetişmiş olmasıdır. Tat, koku, sarım ve içim kalitesi bakımında bu tür puroların Havana purosu ile mukayesesi abesle iştigaldir. İşin gerçeği, profesyonel bir ortamda, yani bir puro fabrikasında kadın bacağında puro sarılmasına ne izin verilir, ne de böyle bir şey görülmüştür. Küba'da turistik amaçlı ve para karşılığı birkaç fabrikada sarım işinin nasıl yapıldığını gösteren gezilere katılan herkes biliri ki, buralarda fotoğraf çekmek dahi yasaktır, rehber nezaretinde ve güvenlik görevlisi gözetiminde yapılan bu gezilerde ustalar, muayyen bir mesafeden izlenir ve bunlarla temasa izin verilmez. El Lagujto'nun kapısından dönmüş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Küba'da, önceden ilgili kamu otoritesinden yazılı izin almadan puro fabrikalarına girmek yasaktır. 
Çünkü içeride ticari bir mahremiyet vardır. Muhtemeldir ki bu efsane, Havana fabrikalarından birisine ilk defa giren bir gazetecinin, tütün yapraklarının orta damarlarının çıkarıldığı (Stripping House) yerde gördüklerini kas leme alirken, mekânın isminden de esinlenerek yarattığı bir hayalin mahsulüdür. Bu konuda bir Hollandalı gazetecinin varlığından söz edilmektedir. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Puro fabrikasında dış sargılıkların tasnifi ve orta damarlarının tamamen çıkarılması işleminde kadın bacağı sıkça kullanılır. Kadınlar dış sargılıkları bir bütün halinde sol bacaklarına koyar ve damarını çıkararak ikiye ayırdıkları yaprakları ölçülerine ve türlerine göre önlerinde ve yanlarında duran banklara sererler. Bu sırada yaprakları germek için de bacaklarını destek olarak kullanırlar. 
Yaklaşık yirmi çeşit dış sargılık türü-olduğu için bir kısım yaprak kadınların sağ bacağına da serilir. Daha sonra damarları çıkarılmış ve tasnif edilmiş bu yapraklar sarma odalarına götürülür. Puro sarma fabrikasında bunun dışında kadın bacağının kullanıldığı başka bir proses yoktur. Burada da kadınların üzerinde elbiseleri vardır ve yaprakları koydukları pantolon veya eteklerinin üzerinde üstleri kirlenmesin diye bez sererler. Yani yapraklar ne elbise, ne de çıplak bacak üzerine serilmez. 


Puro, bir ilkokul sırasını andıran bir masa üzerinde duran ve “Tablero" adı verilen bir tahta parke üzerinde sarılır. Yapraklara Chaveta denilen ve oldukça keskin bir bıçakla şekil verilir. Bunu, bir kadın bacağında yapmak mümkün değildir. 


Puroyu oluşturan üç unsur itibariyle bu efsaneyi düşünecek olursak iç dolgu için “sarılabilir demek şartıyla” bu iddia mümkün olabilir. Ama o da çok zordur. Birisi, “daha kolay ve uygun bir zeminde sarmak varken, neden yaprakları bacaklarında sarsınlar” diye sorarsa verecek cevabımız olamaz. Puronun iç sargılığı ve dış sargilığını sararken düz ve sert bir zemine ihtiyaç vardır. Bu zemin üzerinde iki elin de kullanılması gerekir. İnsanın iki elini kullanarak bacağında bir şey sarması zordur. Merak eden bunu evinde yaprak sarmasıyla deneyebilir! Dış sargılığın sarılması dikkat ve ince parmak hareketleri gerektirir. Sararken yapraktaki kırışıklıkları düzeltmek de bizatihi ince işçilik gerektirir. Bunun düz bir zeminde yapılmaması halinde yaprak zarar görür. Yumuşak bir zeminde ise sarım kalitesi düşer, Çünkü puro mecburen gevşek sarılir. Dış sargılık çok çabuk yırtılır ve hasar görür. Dış sargilik kullanarak kadın bacağında gerçek anlamda bir puro sarmak neredeyse imkânsızdır. “Hatta bunu yapabilecek olan var mı?” diye meydan okuyanlar vardır.'©9 

Puronun içim kalitesiyle, tütün yapraklarının kadın tenine temas etmesi arasında hayal mahsulü olmayan hiçbir ilişki yoktur. Zira, sarım sırasında insan teninin, tütünün tadına veya kokusuna kattığı hiçbirşey yoktur. Puro sarma işinde küçük parmak bir avantajdır. Bu nedenle Küba'da puro fabrikalarında sarma işini çoğunlukla kadınlar yapar. Ancak bu da bir zorunluluk değildir. Kadınların sarma işinde daha fazla istihdam edilmesi Castro liderliğindeki devrim hükümetinin özel politikası olarak benimsemiştir. Bu efsanenin buna rağmen nereden çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Küba purolarının küresel ölçekte pazarlama ve dağıtım işini yapan Habanos S.A. da bu mistik efsaneye, pazarlama stratejilerine aykırı bir durum yaratmadığı gerekçesiyle itiraz etmemektedir. 


Neden El Yapımı Küba Puroları 
Pahalıdır?'©ı 


Neden puro severler Küba markalarından vazgeçemez? Zeytinyağı ve şarap gibi puroda da tadı ve kokuyu hem çevresel faktörler, hem de üretim tekniği belirler. 
Dünya markası olmuş yiyecek-içecek türü tüm klas İM Savugnion'u, California Merlot su Avustralya Shiraz" ii olduğu gibi puronun hammaddesi olan tütünün Küba'da yetişme koşulları, bölgesi, rekoltesi, toprağındaki mineral zenginliği, iklim yapısı, tütün yapraklarının kurutulma, fermente edilmesi, yaprakların harmanlanma ve sarılması sürecinde kullanılan ince teknikler, hem insan eseri, hem de bir doğa mucizesidir. Türkiye, 1990'larda hem şarap, hem de puro işinde şansını denedi. Şarap tUttU, ama puro tutmadı. Çünkü bu iş sadece ir te knolojiteknik işi değildir. Doğanın da size yardımcı olmasi 'lazı Nitekim şarapta Napa, Bordeoux'yu geçti ama Connec ticut, Vuelto Abajo'nun yanına dahi yanaşamadı. Nasi iyi bir devlet kurmak hemen mümkün değilse, topra yapısını da değiştirmek hemen mümkün değildir. Hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, doğal olan değişiktir ve Tanrısaldır. Ve Tanrının eli değmeden iyi Be ve şarap üretemezsinizl İN 

Karayip'lerde çok kaliteli purolar üevimere rağmen, Vuelto Abajo tütününün koku ve tadına düny&- ( - nın tüm puro üreticileri gıpta eder. Çünkü Küba purosu 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küzle sürülür. Traktör, gübre, ilaç vesaire kul-Tohum elle serpilir. Her e insan emeğinin 


ada şında hiçbir toprak parçasında üretmek 
| Domin ik Cumhuriyeti, Honduras ve 
e tütün elde etmek için ya- ama olmadı. Zira, tütünde 


Genel bir trend olarak sonunda herkes hafif ve orta a ortarağır ve ağır içimli e ve full fla- 


ış” der... Sonra da her Habanos bulduğunda sevinir. Onu önce saklar, uygun anı bekler, 


ıcak Küba'da makine yardımıyla puro sarımıyıllar ırda başlandı. Makine yapımı (machineai a dolgu da uzun dolgu 

pımı puro kutularına da 


anbest.com/cubancigarnewsletter| . 
icle adlı adresten yararlanılmıştır. 


VEDAT ÖZDAN 


ve dış sargilığı makineler sarar. Kısmen makine yapımı (machine-made hand finismed) purolarda ise sadece iç dolgu ve iç sargılığı makineler sarar. Bunlarda da kısa- dolgu tütün kullanılır. Dış sargılık ise insan eliyle sarılır. 
Bu puroların kutularına da “El Yapımıdır” anlamına gelen “Hecho Mano” mührü basılır. Bu mührü Habanos'lardaki “Tamamen El Yapımıdır “ anlamına gelen “Totalmente a Mano” ile karıştırmamak lazımdır. Makine yapımı puro kutularına bazen, “Elle Sarılmıştır” anlamına gelen “Envuelto a Mano” mührü de basılır. 

El yapımı puroları, makine yapımı purolardan ayırmak zor değildir. Bunun için dış sargılığa bakmak yeterlidir. El yapımı purolarda dış sargılık hafif damarlı, canlı ve kremimsi bir dokudadır. Makine yapımı olanların dış sargılığı ise düz ve donuktur. Görünüşleri şaşmaz bir şekilde tek tiptir. Makine yapımı purolar küçük vitolalarda randıman verir. Vitolası iri puroların sarımında makine kullanılmaz. 

Küba kökenli makine yapımı purolar da yüzde 100 
doğaldır ve sadece doğal tütün yaprağı ile sarılırlar. 
Özellikle ABD malı olanlar dahil olmak üzere, diğer ülkelerde üretilen makine yapımı purolarda ise doğal olmayan materyaller ve teknikler kullanılır. Makine yapımı purolarda puronun raf ömrünü uzatmak, belli bir renk ve aroma düzeyini tutturmak için katkı maddeleri kullanılır. 
Özellikle, yanma kalitesini artırmak için güherçile (saltpeter) ve kurumasını önlemek için giliserin kullanmak çok yaygındır. Keza, dış sargılıkların doğal tütünden yapılıp yapılmadığına da tiryakinin özel olarak dikkat etmesi gerekir. Bu tür puroların bazılarında dış sargılık doğal tütün renginde görünür. Ama aslında dış sargılık, içinde kısmen tütün de olan kağıdımsı bir maddedir. Doğal tütün ne kadar kaliteli olursa olsun, ince de olsa damarlı olmak zorundadır. Dış sargılık pürüzsüz ve damarsızsa, biliniz ki elinizdeki puronun dış sargılığı doğal değildir. 
Cigarillos'larda bu durum çok daha yaygındır. O nedenle Küba malı olmayan makine yapımı puro ve cigarillos alırken bu hususlara dikkat edilmelidir. 

Özellikle ABD malı makine yapımı purolar hafif, tatli ve kolay içimli purolardır. Daha iyidir demiyoruz ama Küba yapımı olanlar ise bunun tam tersidir. Küba'da el yapımı varken neden halen makine yapımı içiliyor diye merak edenler de olabilir. Sorunun son derece basit bir cevabı vardır: Habanos'lar ülke ekonomisine gelir getirmek amacıyla ya ihraç edilirler ya da ülke içinde daha çok turistlere satılırlar. Makine yapımı purolar daha ucuzdur. 
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Ambargo Öncesine Ait Tütünden 
Yapılma Purolar Değerli midir? 


1962 yılında ABD Küba'ya ticaret ambargosu uyguladıktan sonra, Küba tütünü ve purosunun ABD'ye ithali yasaklandı. Ama Amerikalı puro tiryakisinin Havana purosu merakı hiç bitmedi. Halen Kanada'da yerleşik şirketlerin internet sitelerinden, yasal olmasa da ABD'de herhangi bir adrese orijinal Havana purosu siparişi verilebilmektedir. Buna rağmen kimi zaman internet sitelerinde ya da puro dükkânlarında ambargo öncesinde ülkeye sokulmuş ve stoklanmış olan: tütünden, ABD'de sarıldığı iddia edilen değişik puro markaları görmek mümkündür. Hatta bunu çok prestijli sitelerde dahi görmek mümkündür (www.cigar.com gibi). Bu tür purolar hak ettiklerinden çok yüksek fiyatla vitrinlere konulur ve müşteri bulur. Peki bu tür puroları satın almaya değer mi? Hayır! Çünkü tütün, şarap gibi yıllandıkça tatlanmaz ve dolayısıyla değerlenmez. 15 yıldan uzun bir yıllanma süresinin tütünün ve puronun tadına bir katkısının olmadığından daha önce söz etmiştik. Ambargo kararının üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçmiştir. O nedenle ambargo öncesinden bugüne kadar ne satılmamış tütün kalmıştır, ne de çürümemiş. 

Küba tütününe yıllarını vermiş ve Nikaragua'da kendi puro şirketini kurmuş olan Henry “Kiki” Berger şunu söylemektedir: “Eğer halen bir yerlerde ambargo öncesinden kalma tütün varsa, o zaman ben yokum demektir. Böyle bir şey yok... Aksini söylemek müşteriye yalan söylemek demektir.” !93 

Bu tür tütünden sarılma puronun ABD dışında bir ülkeden geldiği söylense dahi buna itibar edilmemelidir. 
Yani ambargo sonrasında Küba devleti ne ABD'ye, ne de bir başka ülkeye tütün satmıştır. Ambargo sonrasından itibaren Küba, sadece puro ihraç etmektedir. 

Zaman zaman müzayedelerde çok eski purolara çok yüksek fiyatlar ödendiği duyulur. Ödenen fiyatlar bizce, puroların çok kaliteli olduğuna işaret etmez. Sadece çok nadir olduğuna işaret eder. Kaliteli puro içmek amacıyla 
20 yıldan fazla bekletilmiş puroya ödenen yüksek fiyat, 
kesinlikle boşundadır. Bu tür puroların satın alınma sebebi, göreli olarak yeni bir ülke olması nedeniyle zayıf bir kültür tarihi geçmişine sahip olan ve her şeyin yeni 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olduğu ABD'de antikaya olan düşkünlüktür. Bunun la bağlantılı bir başka neden, koleksiyon ve müzayede dünyasının kendi “oyun kurallarıdır.” 


Cohiba'nın Hikâyesi: Fidel Castro'nun ve Che Guevara'nın Purosu Cohiba mıydı? 


Burada sözünü ettiğimiz Cohiba, orijinal Habanos olan Cohibadır. ABD'de yerleşik General Cigar tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde üretilip ABD'de satilan Cohiba konumuz dışındadır. Bu arada, her işinde hakkaniyet gözeten bir kültürün bu küçücük adanın hemen hemen tek geçim kaynağı olan purosuyla ilgili böylesine açık bir yağmaya göz yumması da anlaşılır gibi değildir. 

Cohiba ismi tarihseldir. Küba'da yerleşik Taino yerlilerinin puroya verdikleri isim Cohiba'ydı. Cohiba, 1966 
yılında Havana yakınlarında El Lagüuito adlı fabrikada üretilmeye başladı. Marka 1969 yılında tescil edildi. İlk başlarda sadece yabancı üst düzey devlet görevlilerine ve diplomatlara hediye edilmek amacıyla kullanıldı. 
Daha sonra sadece ihraç edildi. 1982 yılında Madrid'te gi yapılan (futbol) DÜnya Kupasına kadar Küba içinde dahi satılmadı. Dünya kupasıyla birlikte Küba dahil evrensel atışı serbest bırakıldı. Bugün ABD dışında her yerde Cohiba satılmaktadır. 

Kimilerine göre şarapta Napa Vadisi'nin Lafire'si veya Bordeaux'nun Petrus'u ne ise puroda da Cohiba odur. 
“Selection of the selection” ve “creme de la creme” tabiri, Küba puro markaları arasında sadece ve sadece Cohiba için kullanılır. Tütün kalitesi yanında bunun & önemli nedenlerinden birisi Cohiba markasında fermantz sürecinin normalden biraz daha uzun sürmesidir. 
öncede bahsedildiği gibi sadece Cohiba'ya özgü olara iç dolgu ve iç sargılık yaprakları üç kez fermente edilir. 
Fermantasyon sonrasında küçük tahta fıçılarda ve karanlık ortamda uzun süre yıllandırılması da çok önemli bir 
etkendir. 7 

Aktör Tom Cruise Cohiba tiryakisidir ve Robüsto içer. 
Göreli olarak yeni olmasına rağmen Cohiba, Havana purosu denilince akla gelen ilk markadır. Bunun nedeni , © markanın Castro ve Che isimleriyle özdeşleşmesindendir. 
Hikâye, Fidel Castro'nun özel ricasıyla Che Guevara'nın Sanayi Bakanı'yken özel bir puro üretmeye giriştiği di 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sıyla başlamış ve devrimin 10. yılında “Che"nin o meşhur pozundaki puronun Cohiba olduğu iddiasıyla devam etmiştir. Aslında durum hiç de öyle değildir. Puro ile çekilmiş pozlarına karşın Che bir astım hastasıydı ve devrimin 
10. yılında vefat etmiş durumdaydı. 

Ernesto Che Guevara de La Serna!9* devrimden sonra Küba'nın Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi; ama onun için bu çok ironik bir görevdi. Zira parayı hor gören bir karakter yapısı ve dünya görüşü vardı. O nedenle Merkez Bankası Başkanı olarak Küba banknotlarına imza atarken gerçek adını kullanmadı. Onun yerine takma adı olan Che'yi kullandı. Daha sonra Sanayi Bakanı oldu. Hedeflerinden birisi, devrim sonrasında puro endüstrisini. geliştirmek, yeni markalar yaratmak ve bu markaların devrim öncesindekilerden daha üstün kalitede üretilmesini sağlamaktı. Ancak bu amaç ile Cohiba markasının yaratılma süreci arasında bir ilişki yoktur. Zira Ernesto, dava arkadaşı Fidel Castro'ya ve Küba halkına, muhtemelen 1965 yılında yazdığı meşhur tarihsiz mektupla veda etti. Kesin olarak bilinen tarin şudur ki Ernesto 2 Nisan 1965 yılında Küba'yı terk etti. Amacı önce o zamanki adı Congo-Kinshasa olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, daha sonra da Bolivya'da devrim yapmaktı. Ancak, CIA'nin organize ettiği bir askeri operasyon- la 9 Ekim 1967 yılında vuruldu. Ve La Higuerawhere'da Bolivya askerlerinin ellerinde hayata gözlerini yumdu. 
Görgü tanıkları onun yargısız infaza kurban edildiğini müşahede etmişlerdir. 


o Ernesto Guevara de la Serna 


Doğum: 14 Haziran 1928 
Rosario, Argentina 

Ölüm : 9 Ekim 1967 

La Higuera, Bolivia 


Bu nedenle devrimin 


104 Güevara babasının soyadı, Serna ise annesinin soyadıdır. Che, dost 
anlamına gelen lakabıdır. Guevara Türkçe'de okunduğu gibi telaffuz edilmemektedir. Orijinal telaffuzunun Türkçe yazılışı Gevera'dır. 
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10. yılında Che'nin ağzında Cohiba marka purosuyla resminin olması mümkün değildir. Zira o tarihte ölmüştü. Buna rağmen, bir zamanlar Cohiba (esplendido)| ile Küba Devrimi'nin ölümsüz kahramanı Ernesto Che Guevara arasındaki bu ilişki, bilinçli olarak çözülmemiş bir muamma olarak canlı tutulur. Böyle bir ilişkinin olmadıını kesin bir dille Avelino Lara tarafından da doğrulanmaktadır. Avelino Lara 1934 yılında tütün işine girmiş bir Kanarya Adaları göçmeni Kübalıdır. Cohiba projesinin başladığı tarihte El Laguito adlı fabrikada tütün eksperi olarak, özellikle de iyi kalite puro için en iyi tütünün seçilmesi göreviyle fabrikada işe başlamıştır. Sonra fabrikanın müdürü olmuş ve 1993 yılına kadar Küba'da yaşamıştır. 
Avelino Lara 1993 yılına kadar Cohiba markasının kilit ismi ve Küba'nın en muteber tütün adamıydı. 

Avelino Lara Cohiba markasına hayat veren adamdır. 
Cigar Insider adlı dergiye 1998 yılında verdiği bir röportajdan'© şu gerçekleri anlıyoruz. 


1. Cohiba 1966 yılında üretilmeye başlandı. 

2. 1982 yılında kadar Küba sınırları içinde ve sadece Küba dostlarına verilmek üzere, hediye amaçlı olarak üretildi. İçeride, sadece yabancılara sınırlı sayıda olmak üzere satılıyordu. 

3. 1982 yılında satışı tamamen serbest hale geldi. 

4. Ellaguitofabrikası eskiden sadece Fidel Castro'ya özel puro da yapan bir puro okuluydu. Daha sonra bu okul Cohiba'nın yapıldığı fabrikaya dö-NÜŞtÜ. 

5. 1975yılına kadar Cohiba etiketi farklıydı. Bu tarihte etiketini Avelino Lara, şimdiki haline yani siyah, sarı ve beyaz hale getirdi. Eski etiket neredeyse tamamen siyahtı. 

6. Fidel Castro'nun Cohiba tiryakisi olduğu doğru değildir. Onun daha çok içtiği puro yine aynı fabrikada Avelino Lara gözetiminde sarılırdı. İçtiği puronun markası yoktu; ama harmanı çok özeldi ve bu harman için fabrikada “en iyinin en iyisi Fidel için” denilirdi. İçtiği puroya fabrikada Especiales denilirdi. Especiales özel harmandan yapılmış rezerv puronun fabrikadaki ismiydi. Bu puro Fidel dışında Tabacalera'nın başkanı Jose Manuel Perez Seoane için de üretilirdi. 


105 Röportajın tam metni için bakınız: http://Wwww.graycliff.com/index. 
php?option-news&task-viewarticle&sid—38&temid-225 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


7. Bupuroaromatik bir puroydu ve dış sargılığını, iç sargılığını ve iç dolgusunu Avelino Lara ayrı yerlerde kendisi fermente ederdi. 

8. Fidel bu purodan sadece çok özel arkadaşlarına ikram ederdi ve bu, bir nevi ödül olarak kabul edilirdi. 

9. Che Guevara hiç Cohiba içmedi. Hatta Cohiba fabrikasını bile görmedi. O Küba'yı terk ettiğinde El Laguito, Cohiba fabrikası olarak daha hizmete girmemişti. 

10. Fidel ve Jose Manuel, panetelas ve lanceros formatında puro içerlerdi. Ancak daha sonra Jose, ağzından kısmi felç geçirdi ve büyük puroları ağzında tutamaz oldu. 1982 yılında onun için çok baharatlı ve ağır ama küçük formatta Cohiba üretildi. Yeni serinin adına Cohiba exguisito veril di. Fidel işte bu tarihten sonra Cohiba exguisito içmeye başladı ve 1985 yılında sağlık nedeniyle puroyu bıraktı!©6. 

11, Cohiba dış sargılığı, herkesin sandığı gibi Vuelta Abajo (Pinar del Rio) bölgesinden değil Havana'nın dışında Ariguanabo bölgesinde San Antonio del Robainos'da (Vuelto Arriba) yetişmektedir. İç sargılık ve iç dolgu ise Rio Seco'dandır. 


1993 yılında kadar Cohiba markasının her şeyi kendisinden sorulan Avelino Lara artık kendi elleriyle yaprak seçmekten dönemin Tarım Bakanlığı tarafından alıkonulunca, Cohiba yapımıyla ilgilenmez oldu ve bir süre sonra ülkesini terk etti. Tne Wine Spectator!97 adlı dergiye verdiği röportajda Avelino Lara Cohiba markasının yaratılmasıyla ilgili olarak şu ilginç gerçeğe dikkat çekmektedir: “Cohiba markasıyla puro işinde Castro, özellikle de sarma işinde daha fazla kadının söz sahibi olmasını istiyordu. Devrim öncesinde eski fabrika sahiplerinde şöyle bir yaygın inanış vardı: “Kadınlar iyi puro saramaz.'Castro bu tabuyu Cohiba ile yıkmak istedi ve başarılı oldu. Bugün El Laguito'da çalışanların üçte ikisinden fazlası kadındır. Dahası Küba'nın ilk kadın puro fabrika müdürü olan Emilia Tamayo El! Lagiuto'nun başındaki isimdir. 


106 Burada yeri gelmişken bir yerde yaptığı bir konuşmadan Castro'nun, 
“Bir kutu puroyla yapabileceğiniz en iyi şey, onu düşmanınıza vermek”"dediğini de hatırlatalım. 

107 Şubat 15, 1992, The Wine Spectator, Sayfa: 31. Makalenin tamamı 
için bakınız: http://www. graycliff.com/index.php?optionsnews&tas kviewarticle&sid-8&ltemid-225 


Emilia Tamayo biri öğle yemeğinden sonra diğeri de akşam yemeğinden sonra olmak üzere günde iki adet Cohiba Exguisito içmektedir. 

Castro bir İspanyol göçmenin oğludur. Ailesi Galiçya'dan gelmedir. 15 yaşında puro içmeye başlamış ve 26 Ağustos 1985 tarininde 59 yaşındayken birakmıştır. Hatta puro içmeyi bıraktığı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir. Ona göre dünyanın en iyi purosu Cohiba'dır. Marvin R. Snanken, editörü olduğu Cigar Aficianado dergisi adına Fidel Castro'yla 
1994 yılında yaptığı bir röportajda Castro'ya Cohiba'nın 
hikâyesini de sormuştur'©, Bu röportaja göre Castro 
1961 yılından itibaren hep Cohiba (esplendido)| içermiş. 
Bunu reklam amacıyla mı söylemektedir yoksa Avelino Lara'mı haklıdır bilmek mümkün değildir. Cohiba'nın doğuş hikâyesi Castro'nun anlatımına dayanarak aşağıdaki gibidir: 

“Cohiba bir marka olarak henüz yokken bir gün koruma görevlisinin içtiği puronun aroması Castro'nun dikkatini çekmiştir. Puronun görünüşünü de beğenince hemen markasını sormuş. Koruma görevlisi içtiği puronun özel bir puro olmadığını bu nedenle bir markasının da olmadığını söylemiş. Puro yapan bir arkadaşım Var o Verdi deyip bu purolardan Castro'ya da ikram etmiş. Castro içtiği puroyu çok beğenince hemen koruma görevlisi- ne o arkadaşını bulalım talimatı vermiş. Adamla temas kurulmuş ve nasıl yaptığı, nasıl bir harman kullandığı, yaprakları nereden topladığı sorulmuş. Sonra bir grup puro ustası bulunmuş ve adamın anlattıkları onlara da anlatılmış ve 1966 yılında El Laguito fabrikasında Cohiba markasıyla üretime başlanmış.” Castro' nun anlattığına göre bu olay 1961 yılında olmuştur. i 

Öte yandan Smokemad adlı bir internet sitesinde Castro'nun koruma görevlisinin kim olduğuna dair İki İsmin varlığından söz edilmektedir'*?. Buna göre koruma görevlisinin arkadaşı olarak zikredilen isimlerden birisi, kendisinin de söylediği gibi Aveline Lara'dır. Diğeri ise Eduardo Rivero İrrizari adlı bir puro sarma ustasıdır. Eduardo Rivero İrrizari, Cohiba markası yaratıldıktan sonra dahi Castro'nun içeceği puroları özel olarak kendisinin sardığını söylemektedir. 

Avelino Lara 1993 yılında, Tarim Bakanlığı tarafından 


108 Bakınız: http://www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Profiles/Peop- 
le. Profile/0,2540,4,00.html 
109 Bakınız: http:/4Awww.smokemag.com/0604/feature.htm 
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© Cohiba markası için yaprak seçme görevinden alındığı 


için Küba'yı terk etmiş ve Bahama adalarına yerleşmiştir. 
Burada, Nassau'da Grafcliff marka (harika) bir puro üretmiştir. Graycliff puroların etiketinde kendi ismi de bulunmaktadır. Eduardo Rivero İrizari ise halen Küba'da puro sarma Ustası olarak çalışmaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında Castro'nun koruma görevlisinin arkadaşınırı Eduardo Rivero İrrizari olduğunu kabul etmek mantıklı görünmektedir. Zira Castro'nun anlattıklarına göre puroyu saran kişi, onun yapraklarını nerede yetiştiğini, nasıl topladığını ve puroyu nasıl harmanladığını bir grup puro ustasına anlatmış ve bu Us- 


3 — talar da o puroyu Cohiba markası adı altında üretmeye 
. başlamışlardır. Avelino Lara daha çok bir tütün eksperi 


ve harmanlama ustasıdır. Muhtemelen Castro'nun, kendisine anlatılmak üzere çağırdığı puro ustalarının başında bulunan kişidir. Eduardo Rivero İrizari ise puro sarma ustasıdır. Puro sarma işi ayrı bir ustalık gerektirir. Puro sarıcılığı, tütün eksperliği ve harmanlama ustalığı ayrı birer meslektir. Avelino Lara'nın her iki meslekte de çok iyi olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Tüm bu gerçekler puro dünyasınca bilinmesine rağ- 


. men Küba devletinin küresel puro pazarlama şirketi 


olan Habanos S.A., konuya açıklık getirmek yerine, bu konuda sessiz kalmayı tercih etmektedir. Zira bu hayal ürünü Che-Cohiba ilişkisi, Küba purolarına ve özellikle de Cohiba'ya ziyadesiyle itibar kazandırmıştır. Halen bu mistik ve hayal ürünü ilişki, çok iyi çalışan bir reklam ve pazarlama aracıdır. Bu aracın Küba purolarına ve dolayısıyla mülteci versiyonlarını üreten Amerikalı puro şirketlerinin de işine geldiği açıktır. 
Bu arada birkaç genel kültür bilgisi sunalım: Bilindiği kadarıyla Che Guevara devrim öncesinde ve astımı kroeşinceye kadar olmak üzere devrim sonrasında Mon-Cristo ve H. Upmann içerdi. Kayıp Şehir adlı filmdeki züppe” imajını silmeye çalışmak dahi ona karşı haksızlık olur. Ama şunun bilinmesi gerekir ki Cne Guevara kesin bir kural olarak hediye kabul etmeyen birisiydi. Bunun sadece iki istisnası vardı. Kitap ve puro. Che kitap ve 


- puro hediye edilince kırmaz ve kabul ederdi. Küba'nın 


yıllık puro ihracat adedi 150 milyon kadardır. Habanos S.A.'nın genel müdürü Fernando Dominguez Valdes-Hevia'ın favori purosu Cohiba Siglo Vl'dır. Küba'da bugün yılda on bir değişik ölçüde üç 3,5 milyon Cohiba 


, purosu üretilmektedir. Bugün bir Cohiba purosunun 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ortalama freeshop fiyatı 10-15 ABD dolarıdır. Dolayısıyla Cohiba'nın yıllık satış hasılatı 40-50 milyon dolardır. Ülkemizde 50 milyon dolar için bir KOBİ cirosudur demek yanlış olmaz. Ancak hangi KOBİ sahibi bu hacimde bir ciro ile bu denli prestij sahibi bir dünya markası olmak istemez?.. Bu nedenle marka yaratmanın önemini idrak etmek ve bu markayı yaratan entelektüel sermayeyi her zaman el üstünde tutmak lazımdır. 


HAVANA FESTİVALİ 


“Havana Festivali” bize göre puronun “Oscar” törenidir. Küba'nın başkenti Havana'da yapılan bu festivalde sadece Habanos'lar konuşulur ve içilir. Her yıl “puro dünyasının” en önemli ve sabırsızlıkla beklenen zamanı festival haftasıdır. Genelde Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk haftasına rastlayan 5 günde yapılan bu festival puro severler için adeta beş günlük bir puro partisidir. İlk kez 1999 yılında düzenlenen bu festival sırasında Havana, “gerçek anlamda iyi puro” içmek isteyenlerin toplandığı bir merkez haline gelir. Küba puro ve tamamlayıcısı ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla başlatılan bu festival, katılımın ve ilginin çok yüksek olması nedeniyle 
1999 yılından sonra gelenekselleşmiş ve adeta bir kültür 
festivali hüviyetine dönüşmüştür. 

Festival, Hong Kong'dan Ortadoğu'ya, Güney Afrika'dan Japonya'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar dünyanın birçok yerinde yaşayan Küba, puro dağıtıcılarının, üreticilerinin, satıcılarının ve puro severlerin, yıl bOyunca dört gözle bekledikleri yeni Habanos ürünleriyle, Habanos S.A. yönetimi ve Küba devlet elitiyle buluşma mekânıdır. Festivalin hergünü; kokteyller, seminerler, tütün plantasyonlarına turlar, Vegas Robaine ile tanışma, puro sarma kursları, tatma seminerleri, “nangi puro ile hangi içki gider” içerikli seminerler, puro fabrikalarına geziler, paneller, atölye çalışmaları, ilginç yarışmalar, deniz mahsullerinden müteşekkil harika yemekler, canlı müzikler, gerçek Havana romu, harika şaraplar, henüz Küba dışında hiç kimsenin tatmadığı eşsiz purolar, mis kokulu Küba kahvesi, salsa yapan genç Kübalılar, yeni Habanos ürünlerinin ve serilerinin tanıtımına yönelik fuarlar, ödüller, açık artırmalar ve benzeri etkinliklerle adete bir şenlik havasında geçer. Program sonunda “Torpicana” adlı eğlence ve gösteri mekânında görkemli bir 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şovla, değişik alanlarda “Habano Man of tne Year” adlı yılın adamı ödülleri dağıtılır''9. Puroya ilişkin her şeyin yaşandığı bu festivale genelde “El Commandante”, yani Castro da katilır'"!, 

Bu yıl (2007) 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında dokuzuncusu düzenlenen festival, geleneksel hale geldiği üzere 5 gün süreyle devam etti. 26 Şubat tarihinde Havana Uluslararası Konferans Merkezi'nde (Havana International Conference Centre) yaptırılan kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla başlayan festival, 27 Şubat Pazartesi günü ticaret fuarının açılışıyla devam etti. Hemen sonr&- sında Habanos'larla ilgili hemen her konuda seminerlerler yapıldı. Festivalin geleneksel programlarından birisi olan ve son gününe kadar devam eden “Habanosomrmelier Yarışması” (Habanosommelier Contesi) hemen ikinci gün başladı. Küba'nın değişik şehirlerinden gelen “somellier"ler önce bir komite huzurunda teorik sınavdan geçirildiler. Bu sınavda yarışmacılar akşam yemeklerin- de “ne yenirken, hangi içki içilir ve onun yanında hangi Habanos en iyi gider”, konusunda bilgilerini gösterdiler. 
Daha sonra yapılan pratik sınavda, iyi bir Habanos “nasıl seçilir”, “nasıl kesilir” ve “nasıl yakılır” konularında yeteneklerini gösterdiler. 

İlk eleme akabinde yapılan “hoş geldiniz partisinde” her yıl olduğu gibi yeni bir Habanos ürünün tanıtımı yapıldı. Cohiba markasının 40. yıldönümünü kutlamak için 2006 yılında bu festivalde tanıtılan ve bulunması neredeyse imkânsız olan “Cohiba Behike”'? yerine bu yıl, Cohiba'nın maduro dış sargılıktan yapılma yeni bir serisi, “Cohiba Maduro 5”, tanıtıldı. Yani bu yılın Oscar'a layık görülen ürünü yine Cohiba'ydı. Küçükten büyüğe Secretos, Magicos ve Genious olmak üzere 3 vitolada üretilen bu müstesna puro yaprakları 5 yıl bekletilmiştir. 

Fesüvalin en ilginç organizasyonlarından birisi sınırlı sayıda yapılan ve bu nedenle oldukça yüksek koleksiyon değeri olan humidor satışıdır. Bu yıl açık artırma ile satışa sunulan 5 humidor tahmin edilen fiyatlara ulaşamasa da iyi fiyatlardan alıcı buldu. Zira, bu humidorların açık artırmasına genelde Castro da iştirak eder ve kazanana humidor üzerine imzasını atarak kendisi takdim ederdi. 


110 Ödüllerin kime verildiğini öğrenmek için bakınız: http://www. 
habanos.com/hombre h.asp 

111 Bu eşsiz organizasyonu Habanos S.A.'ya bağlı TABACUBA adlı bir 
komite gerçekleştirir ve program detayları www.habanos.com adresinde anons eid.lir. 

112 Adeti 440 dolardan satılıyordu. 


Ancak bu yıl rahatsızlığı nedeniyle festivale ve açık artır maya katılamadı ve en pahalı humidor sadece 354 bin ABD dolarına satılabildi. Tamamı Küba sağlık siteminin 
finansmanına tahsis edilen bu açık artırma sonunda 695 
bin ABD doları toplanmış oldu. Açık artırmada “Habitat” markasının da sahibi ve dünyanın en tanınmış “dizaynır” ve "gurularından” Terence Conran da 138 bin ABD doları ödeyerek bir humidor satın aldı''3. 

Ertesi gün Pinar del Rio'daki tütün plantasyonlarına, bir sonraki gün ise Cohiba dahil birçok Habanos'unüretildiği “El Laguito” ve “H. Upmann” adlı puro fabrikalarına turlar düzenlendi. Öğleden sonra, festivalin ve Küba puro dünyasının yaşayan en büyük üstadı Vegas Robaine bir konuşma yaptı. Festivalin dördüncü gününde Küba müziği tanıtıldı. Düzenlenen atölye çalışmalarında “din ve tütün üzerine” konuşmalar ve Küba tütününün özellikleri hakkında sunuşlar yapıldı. Son günde katılımcılar arasında Habanos'larla ilgili bilgi yarışmaları tertiplendi. Kazananlara ödüller verildi. Hemen akabinde 4 
gündür devam eden Habanosomellier Yarışmasının gaipleri açıklandı ve onlara da ödülleri verildi. Montecristo markasına adanan son gecede, münhasıran Meksika piyasası için ve sadece 7.500 adet üretilen “Edmundo Dantes Conde 109” adlı yeni seri tanıtıldı"'4. 

Havana'da yapılan ve bize göre “Puro Oscar Töreni”olarak adlandırılması gereken bu büyük festival için meraklı okuyucu “Peki kabul ettik, ancak bunun Grammy/'si ya da Cannes'i yok mu?” diye sorabilir. Malum ABD'ye Küba purosunun girmesi yasaktır. O nedenle Puro'nun Grammy ya da Cannes versiyonu, ABD'de Retail Tobacco Dealers of America (KTDA) Tradeshow adlı bir fuardır. 2007 yılında bu fuar Ağustos ayında Texas'ın Houstun kentinde yapıldı ve dünyanın değişik yerlerinden 800 puro satıcısını buluşturan bu fuarda birçok yeni marka ve ürün tanıtıldı. Dünyanın en pahali purosu olarak tanıtılan “Gurkha Black Dragon” RIDA 2006'da tanıtılmıştı. Adeti 1.300 ABD dolarına satılan bu puronun bu yılki fuarda 13 ABD dolarına satılan (farklı tütünden) yeni bir versiyonu tanıtıldı". 


113 htp//Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Features/CA Feature Basic Template/0,2344,1944,00.htmnl 

114 Serinin tamamını sadece tek bir sarıcının sardığı ilan edildi. 

115. İlave bilgi için bakınız: hitp://rtda.org/tradeshow.html 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PURODA RENK''S 


dolgu ve iç sargılık renkleri kısmen ayak kısmındaki açıklıktan görülür. Kimi sitelerde dış sargılık için 
4 renk verilirken, kimilerinde 7 hatta 8 değişik renkten 
söz edilir. Habanos'ların dış sargılıklar 5 renk olarak tasnif edilir. Bu farklılığın sebebi Habanos'larda “candela” türü yaprakla puro sarılmamasıdır. Bunun dışındaki fark, kimi sitelerde maduronun iki türe, kimi zaman da üç türe ayrıştırılmasıdır. Habanos'larda maduro türü yaprak, colorado maduro ve maduro diye ikiye ayrılır. Madurodan çok koyu bir dış sargılık türü daha vardır. Kimi sitelerde double maduro olarak da isimlendirilen obscuro denilen bu renk Habanos'larda kullanılmaz. 

Puroda renk oluşumu tamamen doğaldır. Sürece yapay bir müdahale olmaz. Tütün fidanının üst kısmındaki yapraklar, güneşle daha fazla temas ederler. Bu nedenle renkleri daha koyu olur. Fermantasyon ve yıllandırma sürecinin uzun tutulması da renkte koyulaşmaya neden olur. Dış sargılık renklerinin 64 tonunun olduğundan daha önce söz edilmişti. Ama Habanos dışı purolarda, gökkuşağından esinlenerek 7 rengin olduğu konusunda mutabakat vardır. Bunların açıktan koyuya doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir. 


Pon. renk derken dış sargılığın rengi kastedilir. İç 


Candela''?, renk olarak yeşilimsi sarıdır. 1970'li yıllarda puroların dış sargılığı çok büyük oranda claro türü yapraktan yapılırdı. Bu tür dış sargılıklar tat açısından fakirdirler ve dumanları hafif olur. Candela dış sargılıkta yapraklar, tütün fidanının güneşe en az maruz kalan alt kısmından henüz yeşilken Kırılır. Kurutma ve fermantasyon sırasında yaprağın önce portakal sarısına, daha sonra da kahverengiye dönüşmesine izin verilmez. Fermantasyon süreci normalde yaprağı koyulaştırır. O nedenle candela türü dış sargılık elde etmek için fermantasyon yapılmaz. Kurutma aşaması da diğer yaprak türleri gibi uzun sürmez. Candela türü dış sargılık hasattan 15 gün sonra puro yapımında kullanılabilir. Candela türü dış sargılıklar çok hassastır. Yıllandırma da yaprağı koyulaştırır. 
Bu nedenle candela türü dış sargılıklar, çok daha serin yerlerde bekletilir ki, süreç doğal bir fermantasyona dönüşmesin. İç dolgu veriyken, candela türü bir dış sargılık- : 


la sarılmış bir puronun hafif ve yumuşak içimli olduğunu tahmin edebiliriz. Bu renge claro claro, double claro ve jade de denilmektedir. Daha çok Connecticut'da (ABD) yetiştirilir. Habanos'larda kullanılan bir renk değildir. Art hur Fuente 8-5-8 serisi, candela türü puro içmek isteyenlere önerilen bir markadır. 

Claro dış sargılık, sarımsı, açık “tan” rengindedir. Claro dış sargılıklar tat bakımından kimi sitelerde nötr, kimilerinde ise hafif (light) olarak kabul edilirler, Gölgede yetişir ve premium purolarda çok yaygın olarak kullanılan bir dış sargılık rengidir. Kimi sitelerde claro için natural tabiri de kullanılır. 

Colorado Claro, kayısı çekirdeği rengine benzer tonda açık kahverengidir. Bu renk için de kimi sitelerde “natural” tabiri kullanılır. Connecticut'da yetişen dış sar gılıklar ile çok makbul olan Kamerun dış sargılığı da bu renktir. Colorado claro, Habanos'larda kullanılan bir dış sargılık rengidir. Dominik Cumhuriyeti kökenli purolarda da yaygın olarak kullanılır. Gölgede yetişir. American Market Selection (ANS) olarak da bilinir. 

Colorado, renk olarak ne açık ne koyu kahverengidir. Puroya zengin bir koku ve tat verir. İç dolgu veriyken colarado türü bir dış sargılıkla sarılmış bir puronun hafif olmadığını, kokusunun bariz ve tadının zengin olduğunu tahmin edebiliriz. Bu renk için “rosado” tabiri de kullanılır. Güneş altında yetişir. 

Colorado maduro, hafif koyu kahverengidir. Honduras orijinli purolarda ve Habanos'larda yaygın olarak kullanılır. Güneş altında yetişir. 

Maduro, renk olarak koyu kahverengidir. Daha çok Connecticut ve Meksika'da maduro tipi dış sargılık üretilir. Geleneksel Habanos rengidir. İç dolgu Veriyken, maduro türü bir dış sargılıkla sarılmış bir puronun ağir olma ihtimalini, tadının çok belirgin ve zengin olduğu 


nu tahmin edebiliriz. Ancak maduro türü dış sargılık için 


çok yaygın olan, “Maduro türü dış sargılıkla sarılmış bir puro mutlaka sert bir purodur" yaklaşımı yanlıştır. Maduro dış sargılık özel bir tonum, tütün ya da dış sargılık türü değildir. Bir dış sargılığı maduro yapan şey, uygulanan fermantasyon tekniğidir. Maduro dış sargılık elde etmek için daha yüksek ısısda ve daha uzun süre fermantasyon yapmak gerekir. Bu yolla şeker ve yağdan arınan yaprak daha koyu bir renk alır. Fermantasyon düzgün yapılmışsa maduro yaprak puroyu kendiliğinden sert ya da 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“ağır yapmaz. Maduro ile ilgili bu yanlış kanaatin nedeni 1990'lu yıllarda artan puro talebini karşılamak için, kimi “üreticilerin” fermentasyonu aceleyle sonuçlandırılmış, dolayısıyla dilde ve damakta sert ve aci tat bırakan dış sargılıklara yapay renk tatbik etmek suretiyle hızlı üretim yapmalarıdır. Portekizce yaşlı (old) ve olgun (mature) anlamına gelen “maduro”, İspanyolca olgunlaşmış-zamanı gelmiş (ripe) anlamına gelir. Maduro yapraklar güneşte yetişir. 
> Obscuro, en koyu dış sargılık rengidir. Oscuro neredeyse siyahtır. Çünkü tütün tarlasında güneşe maruz kalarak en uzun bekletilen dış sargılık türü olscurodur. 
at ve ağırlık bakımından madurodan biraz daha yo-Jun ve hafif tatlımsıdır. Habanos'larda bu tür dış sargılık kullanılmaz. Zira ikinci fermantasyonda zaman geçtikçe renk koyulaşır ama tat da azalır. Obscuro daha çok Nikaragua, Meksika, Brezilya ve Connecticut'da yetiştirilir. 
Obscuro için kimi sitelerde “maduro maduro” ve “double maduro” tabirleri de kullanılmaktadır. 
Aşğıdaki resimde kendi humidorumuzdaki purolar arasından yaptığımız bir sıralamaya göre puro renkleri görülmektedir: 


iz, 


d ı Tat, Koku, Gövde, Ağırlık ve 
Sertlik 


Bir puronun temel özellikleri tasvir edilirken gövdeağırlık (body), tat (flavor) koku (aroma) ve sertlik (strength) gibi niteliklerin derecelerinden söz edilir. Bir tiryaki için bunları birbirlerinden bağımsız olarak tanımlayabilmek çok önemlidir. Bir premium puroyu tanımlamak için gövde (ağırlık), tat ve koku sıfatları bizce yeterlidir. Ancak birçok sitede puronun ağırlığından söz edilirken sertlik de bir sıfat olarak kullanılır. Sertlik, inceliksizliği, kabalığı ve huysuzluğu anlatan bir sıfattır. Bir puronun “sertliği derken aslında bu sıfatları da bir şekilde içine alan 


VEDAT ÖZDAN 


bir tat bozukluğu ima edilir. Premium bir puronun böyle bir sıfatla nitelendirilmesi mümkün değildir. Bu sıfat, olsa olsa gelişigüzel kurutulmuş ve fermente edilmiş kalitesiz tütün yapraklarının, orantısız bir şekilde corona semi ve ligero-yyoğun iç dolguyla sarılan bir puro için kullanılabilir. Bu tür purolar premium değildir ve ilgi alanımız dışındadır. Ancak kimi zaman premium purolardan söz edilirken de sertlik ile gövdenin birbirine karıştırıldığı olur. Sertliği bize hissettiren şey dilimiz ve damağımızdır. 
Oysa gövdeyi, yani ağırlığı dil ve damak ayırt edemez. 
Puro içerken gövdeyi (ağırlığı) hemen hissetmek de pek mümkün değildir. Çünkü gövde, kendini yavaş yavaş, birikerek hissettiren bir şeydir. İyi oldum, kafa yaptı, kötü oldum, çok iyi geldi, başımı ağırttı, oldum ve benzeri nitelemeleri, gövdenin bize hissettirdiği ruh halini tasvir etmek için kullanırız. Bu ruh halinin puronun sertliğiyle bir ilişkisi yoktur. Ama içindeki nikotin oranıyla yakından ilişkisi vardır. Habanos'larda başka ülke tütünü kullanılmadığından yukarıda söz etmiştik. Keza puroya tadını ve gövdesini (ağırlığını) veren yaprağın daha ziyade “ligero” ve “corona semi” olduğundan da söz edilmişti. Bu nedenle Habanos'lar için sadece ve sadece değişik derecelerde tat''8 (flavor) nitelemesi yapılır. Ayrıca ağırlıktan söz edilmez. 

Habanos olmayan bir puronun özelliklerinden söz edilirken bize göre gövde ve tadın ayrı ayrı tanımlanması gerekir. Çünkü Habanos olmayan purolarda, farkll yerlerde yetişmiş ve farklı oranlarda besin ve nikotin nüanslarına sahip ligero yapraklar kullanılmış olabilir. 
Bu nüansların farklı tat çağrışımları yaptıkları malumdur. 
Puro içerken ağzımıza gelen tatların beynimizde yaptığı çağrışımları tasvir etmek önemli ve gereklidir. Çünkü zengin, değişik ve içtikçe değişen tatlar purodan aldığımız zevki artırır. Her markanın kendine özgü bir tadı vardır. 
Hatta tat, vitolaya göre de değişir. Bazı sitelerde tadın yoğunluğu için sade /(bland), andıran (hints), belirgin 
118 Türkçemizde maalesef tat anlamına gelen İngilizce flavor ve koku 

anlamına gelen İngilizce aroma sözcükleri de birbirine karışmaktadir. Aslında aroma güzel koku anlamına da gelir. Bu anlamda aroma, smell ve scent sözcüklerinden farklıdır. Ancak Türkçede bunu rahiya ile vermek pek yaygın değildir. O nedenle aroma derken de koku kastedilmelidir. Ancak tat ve kokunun kimi zaman birbirlerine çok bağımlı olduklarını kabul etmekle birlikte dilimizde yaşanan bu karışıklığın, Türkçe karşılığı çiçek olan flower ile tat karşılığı olan flavor sözcüklerinin birbirleriyle karıştırılmasından kaynaklandığı kana- 


atindeyiz. Aroma ise kimi zaman Türkçemizde nedense tat karşılığı kullanılmaktadır. Aromalı içeceklerde bu durum daha yaygındır. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


(overtones), vurgulu (decidediy), zengin (rich/full) ve 


taşkın (massive) betimlemeleri kullanılır'!?. Habanos dışı” purolarla ilgili olarak genelde tat çağrışımları için kullanı- 


lan betimleme sıfatları şöyledir!29; Meşin, kimyasal, metal, kakao/çikolata/karamel/yanık şeker/hindistan cevizi, baharat (biber acısı, tarçın, karanfil vs.), toprak /yosun/ kum/saman/odun/kereste/talaş/kömür, kahve/krema/ çay, findık/badem/kavrulmuş findık/kestane/ceviz. 

Bir niteleme sıfatı olarak gövde, Habanos olmayan bir puroda tat bakımından zorunlu olarak bir zenginlik çağrışırmaz. Gövdeli bir puro tat bakımından zengin olmak zorunda değildir. Keza tat bakımından zengin olmak, doğal olarak puronun gövdeli veya ağır olmasını gerektirmez. Bu tamamen puro içine ne kadar ligero, seco ve volado konulduğuna, bunların nasıl fermente edildiklerine ve biraz da puronun vitolasına bağlıdır. 
Fermantasyon sürecine ve tekniğine bağlı olarak iç dolguda, nikotini çok yoğun ama doğal nedenlerle besin değeri düşük bir ligeronun yoğun olarak kullanılması, puroyu tam gövdeli yapar, fakat tat bakımından zenginleştirmez. Gerçek tiryakiler hem tat bakımından zengin, hem de gövdeli puroları tercih eder. 

Yapay tatlandırıcı kullanılmamışsa puronun tadını doğrudan almamız çok zordur. Burada duman çekerken dilin tütünle teması yoluyla alınan tattan bahsetmiyoruz. 
Bu bir çağrışım işidir ve çağrışımı bize puro dumanının dilimizde uyardığı bölge yaptırır. Bazı purolarda yapay tatlandırma yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerden birisi puro sarıldıktan sonra, vanilya, çikolata, çilek, rom, konyak vesair tatları iç dolgu yaprakları arasına enjekte etmekür. Bu yöntem, daha ziyade makine yapımı ve ucuz purolarda kullanılır. Bir diğer yöntem, sarım aşamasında yaprakları tat verici sıvılara batırdıktan sonra bir süre bekletmektir. Fermantasyon sırasında yapraklara tatlandırıcı içeren sprey sıkmak da bir başka yöntemdir?! Yapay tatlandırıcı kullanılmış bir puronun tadını, puroyu yakmadan önce almak mümkündür. Yapay tatlandırıcı kullanıl mış purolarda tat, çağrışım yoluyla değil, dilin doğrudan tütüne teması yoluyla alınır. 

Puro dünyasında şöyle bir inanış vardır: “Puroda tadı 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dış sargılık belirler... Dış sargılık en azından yüzde 70-75 oranında puro tadına damgasını Vurur.” 

Tatla ilgili bu şekilde bir genelleme yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Dış sargılık şüphesiz çok önemlidir; ama iç dolgu yaprakları da çok önemlidir. İç dolgu tütünü çok kaliteliyse bir puronun tadını sadece dış sargılığa bağlamak doğru olmaz. Ancak iç dolguda ligero az kullanılmışsa, puro tadını dış sargılık belirler. Ama tersi de mümkündür. Yani tütün fidanının orta kısmından koparılmış bir dış sargılık yaprağı (centro ligero uno) ile ligerosu yoğun bir iç dolgu harmanıyla yapılmış bir puronun tadında belirleyici olan, doğal olarak iç dolgudur. 
Fermantasyon süreleri ve kaliteleri aynı olmak şartıyla, tütün fidanında yukarıdan aşağıya inildikçe yaprakların puronun içim ağırlığına ve tadına yaptıkları katkı azalır. 
İyi fermente edilmiş, yani nikotini iyice azaltılmış ligeronun iç dolgudaki oranını artırarak ağır olmayan, ama tadı gayet belirgin bir puro yapmak mümkündür. 

Aynı markanın farklı serilerine göre tütünün türü ve çeşidi değişmez. Yani vitola değiştikçe kullanılan tütünün türü ve çeşidi değişmez, Sadece oran değişir. Ancak aynı tütün, farklı vitolalarda kullanılan farklı rasyolar nedeniyle, ebattan ebata farklı tat ve ağırlık kombinasyonları yaratabilir. Çünkü iç dolguya konulacak ligero, seco ve volado oranları puronun vitolasına göre değişmek Zorundadır. Küçük Vitolalı purolarda göreli olarak iç dolgu daha azdır. Bu nedenle vitola küçüldükçe dış sargılığın tat ve ağırlıktaki etkisi artar. İyi bir puro sarıcısı, dış sargılık/iç dolgu oranını tüm vitolalarda tutturur. Vitolaya göre tat değişikliği sarım hatasıdır. Ancak çok küçük Vitolalarda bu oranı tututurmak zordur. Dahası ne kadar usta ellerde yetişse ve ne kadar tekbiçim yönetmlerle ok gunlaştırılsa da yaprakların farklı organik özelliklere sahip olması kaçınılmazdır. Bu durum da oran aynı olsa da farklı tatlara yol açabilir. 


Doğal tada sahip el yapımı purolarda, puronun vito- 


lası harmandan bağımsız olarak tat alma duyularımıza etki yapar. Uzun ve kalın purolarda içim yavaştır. Duman daha kalın ve uzun bir süzgeçten geçer. O nedenle puro çabuk ısınmaz. Oysa kısa ve ince purolar çabuk ısınır. Puro ısınınca tipki şofbende olduğu gibi içinden geçen duman da çabuk ısınmaya başlar. Aşırı sıcak duman, insanın dilinde acı ve keskin bir yanma duygusu yaratır. Bunun bir başka nedeni, ince purolarda iç dolgu 


harmanının çeşit ve miktar bakımından zayıf az olması. 
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dır. Bu tür purolarda tat ve kokuyu belirgin yapmak için daha çok ligero kullanılır. Sıcak dumanla birleşerek keskinleşen yanma hissinin bir nedeni, içinde nikotin oranı yeterince azaltılmamış olan ligeronun yoğun kullanılmasıdır. Bu nedenle iyi bir tiryakinin sadece markası olmaz. 
O markadan tercih ettiği bir de vitolası olur. Tiryakilerin genelde tercih ettiği vitola robustodur. 

Puroda gövde için genelde üç betimleme sıfatı kullanılır. Tam gövdeli (full-5odied), orta gövdeli (mediumbodied) ve hafif gövdeli (ligni-bodied). Tam gövdeli olmayan purolara alışkın olmayanların ilk tecrübeleri genelde terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve tuvalet ihtiyacı ile neticelenir. Nikotinin sindirim sistemini uyardığı malumdur. Yapraklardaki nikotinin fermantasyon ile yüzde 15 düzeyine inmesi gerektiğinden daha önce bahsetmiştik. Eğer fermantasyon gereken süreden önce kesilmişse ya da nemr-ısı ayarı böyle bir sonuca ulaşmak üzere ayarlanmışsa puro tam gövdeli olur. Satın aldığımız purolar bize ağır geliyorsa, biraz yıllandırmak suretiyle, zaman içerisinde nikotin oranını azaltarak sorunu çözebiliriz. 

Puronun bir de kokusu (aroması) vardır. Kimi zaman koku, purodan aldığımız tadı da olumlu etkiler. Kimilerine kokusuz puro tatsız gelebilir. Unutulmamalıdır ki tat ve kokunun muhatap oldukları organlar farklıdır. Kalitesiz puro tezek gibi kokar. Puro içerken aldığımız doğal koku bir kalite işaretidir. Doğal ve iyi koku, kullanılan tütünün kaliteli olduğunu ve fermantasyon dahil, işleme sürecinin her aşamasında işin çok iyi yapıldığına delalet eder. 
Fermantasyon sürecinde, oda sıcaklığının ve nem oranın ayarlanmasıyla tütünün organik içeriğinde (moleküler yapısınc a) değişiklik meydana gelir. Bundan yukarıda söz etmiştik. İşte bu değişim sırasında puroya tat ve koku M ren şeyler ortaya çıkar. Bu tamamen doğal bir süreçtir. 


“Eğer içtiğiniz puro premium ise kokusu doğaldır. Puroda ©» Koku, markadan markaya değişir. Hatta, zaman zaman tütün rekoltesi aynı olmasına rağmen aynı markada dahi 


koku değişir. Çünkü hava durumu ve toprağın yapısı her yıl aynı olmaz. Bu da işin doğası gereğidir. Puronun do- 


Sa gal olmayan yollarla kokusunun çok belirgin hale getiril- 


mesi de mümkündür. Daha çok kadınların tercih ettiği bu purolara aromalı puro denir. 
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Puroda Beden Ölçüleri-Şekil, Boy ve Çap 


Puroda beden ölçüsü denilince akla puronu boyu ve çapı gelir. Bazı purolarda çap bedenin her yerinde aynıyken bazılarında değişir. Çap aynıysa “parejo” değilse “figurado” formatında purodan söz edilir. Doğal olarak parejo formatındaki purolar silindiriktir. Puro vitolasına konulan isimler sayı olduğu gibi Rembrant gibi meşhur insanların isimleri, Allegro gibi müzik terimleri, Prime Minister gibi devlet unvanları ya da Anaconda gibi hayvan isimleri de olabilir. Bazı markalarda ölçüyü büyütmek için vitola isimlerine gorda, grande, gran, larga, extra, doble veya double benzeri sıfatlar eklenir. Ölçüyü küçültmek içinse isimlerin önlerine petite, slim, finos veya demi türü sıfatlar konulur. Bazı puro markalarında kısmen de olsa evrenselleşmiş tasnif hiç dikkate alınmaksızın, yeni isimlerle yeni vitolalar üretilir. Şekil üzerinde daha belirgin bir standart olmasına rağmen beden ölçüsü üzerinde mutabık kalınmış bir standart ve bunu gözeten bir otorite yoktur. Ayakkabı numarası gibi sistem ABD'de başka Avrupa'da başka Uzak doğu'da başkadır. Bazen bir markanın churchill dediği vitolaya bir başka marka corona gorda diyebilmektedir. Sadece corona adı altında çok değişik boy ve uzunlukta puro markası görmek de mümkündür. Puroda çoğunlukla çap, 32 / 65 ile 52 /65 inç arasındadır. 40 / 65 inç ve altı puroya ince puro demek; 
48 / 65'ten büyüklere ise kalın demek adettendir. 5.5 
inçten küçük purolara kısa puro demek; 6.75 inçten büyük olanlara ise uzun puro demek yine adettendir. 

Boy, çap ve şekil purodan puroya ve markadan markaya değişir. Bilinen ortak formatlar olduğu gibi her puro markasının kendine özgü özel formatları da vardir. Habanos markalarının da kendine özgü Vitolaları (format) vardır. Bunun yanında artık evrenselleşmiş bir vitola tasnifinden de söz edilebilir. Bunlar için aşağıda ayrıntılı bilgi verilecektir; ancak konuyla ilgili sadece yönetici özeti türü bir bilgiyle yetinmek isteyenler için şu söylenebilir: Puroda yaygın olan vitola parejodur. Beden silindirik, ayak ucu açık, baş kısmı ise yuvarlak şapkalı vitola türüne parejo denir. Parejo kategorisi üç kategoriye ayrılır. Bunlardan ilki coronadır. “Corona”, “double corona”, “presidente”, “robusto” ve “Churchill”, bu kategoridedir. İkinci tür “parejo”, “panatela"dır. Bunlar - “corona”dan daha uzun ve çok daha incedir. Üçüncü tür parejo, “lonsdale"dir. Paneteladan kalın ama coron&- 


| 
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dan uzundur. Parejo türü vitolalar kimi serilerde preslenmiş olarak satılırlar. Box-pressed denilen bu yöntemde parejo puro sarıldıktan sonra, dikdörtgen prizma şeklini almak üzere dört bir tarafından preslenir. Böylece puro silindir olmaktan çıkar ve dikdörtgen prizma şeklini alır. 
Bu şekilde preslemenin puronun tadına kattığı bir şey yoktur. Sadece kutulamada avantaj sağlar. 

Figurado kategorisinde beden: belli bir geometrik şekle uymaz. 19. yüzyılda puro, daha çok figurado formatında üretilirdi. O zamanlar diğer formatlarda puro bulmak neredeyse imkânsızdı. Figurado, 20. yüzyılın ortalarına doğru popüleritesini kaybetti. 1990'larda başlayan puro talebindeki artışla birlikte yine aranan bir vitola türü olmaya başladı. Figurado, özel yetenek isteyen bir vitola şeklidir. O nedenle sadece puro sarma ustalarının maestroları bu işi yapar. En küçük figurado “petite belicoso"dur. Yuvarlak baş kısmı ve geniş ayak kısmı olan bu puro, ayak kısmından baş kısmına doğru giderek incelir. Bir diğer figurado türü vitola torpedodur. Torpedo- nun beden kısmı piramide göre biraz daha silindiriktir. 
Buna mukabil ayak kısmı boyun kısmına göre biraz daha kalındır. Bir başka ifadeyle boyun kısmından itibaren baş kısmına doğru giderek incelir. 

Perfecto ise beden kısmı belli. ancak iki ucuna doğru incelen figuradodur. Pyramidte daha geniş bir ayak kısmından daha küçük bir baş kısmına doğru giderek incelme olur. Çap, puronun hiçbir yerinde aynı değildir. 
Gerçek bir pyramidte uç kısım her zaman sivri olur. Değişik markalarda dört değişik isimle tanımlanan presidentdiademas giant-immensa-supplement için dev puro tabiri kullanılır. Görünüş itibariyle parejo olmalarına rağmen çok büyük olduklarından bunlar, figurado olarak değerlendirilirler. 8 inç ve daha uzun purolar bu kategoriye girer. Culebra 34 çapında, 5-6 inç uzunluğunda ve üç puronun sarmal şekilde birbirine sarılmış halidir. Cigarillo ise sigara büyüklüğünde purodur. Aşağıda Küba markaları dışında kısmen evrenselleşmiş vitola isimleri ve ölçüleri ayrıntıya girmek istemeyenler için hazırlanmıştır. 


CORONA 
»* Petit Corona (57x42) 
* Robusto'2(s5”x50) 
122 Bazen Robusto ve Rothschild aynı ebatta üretilir. Oysa 19. yüzyılın 
ünlü Fransız şarap yapımcısı Baron James de Rothschild'e ithafen 


yaratılmış bu vitola, Robusto'dan daha kısadır. Rothschild'te normal beden ölçüsü 4 1/2” x 50'dir. Ancak her iki vitola da Corona katego- 


» Corona(5 1/2"x42) 

» CoronaExira(5 1/2”x46) 

» longCorona(6"x 42) 

» lonsdale(6 1/2“x 42) 

e GrandCorona (6 1/2" x 46) 
» Toro(6”x50) 

» Churchill (77x47) 

e GiantCorona (7 1/2" x 44) 

* Double Corona (7 3/4" x49) 


PANATELA 

» Small Panatela (5” x 33) 

e» ShortPanatela (5” x 38) 

» Slim Panatela (6x 34) 

e» Panatela(6"x 38) 

* longPanatela(7 1/2” x 38) 


FIGURADO 

»* Petite Belicoso (5” x 50) 

»* Belicoso (6x 50) 

»* Torpedo(6h61/2"x52) 

» Perfecto (4.5-9” x 38-48 arasında değişir) 

»* Pyramid (6-7“ x değişir) 

»* Presidente-Diadema-Giant-immensa-Supplemet 
(28 x 52) 

» Culebra (Üç kısa ve ince puronun sarmal halde sarılmış halidir) 


Bunlar dışında ucuz puroların Vitolaları için zaman zaman stogie veya stogy tabiri de kullanılmaktadır. Bir de hayal ürünü, hediye amaçlı ve oldukça iri, puro vitolaları vardır. Genelde beyzbol sopası büyüklüğünde üretilen bir tür purolar için ortak bir vitola ismi yoktur. “©... 

Kalın purolarda puronun yanan kısmı havayla daha fazla temas eder. Doğal olarak bu tür puroların içimi daha kolaydır. Ancak puronuz parejo formatında ve çapı 50'den fazlaysa, “İyi, Kötü ve Çirkin” adlı filmde, Clint Eastwood gibi ağzınızın yan tarafında veya ön tarafından dişlerinizin arasında tutmanız pek kolay olmaz. Puronuzu içerken nasıl rahat ettiğinize bağlı olarak uzunluk ve kalınlık tercihi yapabilirsiniz. 


Puronun vitolası ile insanın boyu, ağırlığı yahut dış görünüşü .arasında bir ilişki olması gerektiğini. iddia 


risindendir. 
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edenler vardır. Bunu yersiz bulanlar da olabilir. Ancak insanın boy uzunluğuna, ağırlığına ve yüzünün şekline göre tercin etmek isteyebileceği bir vitola türü bulması » mümkündür. Kısa parmaklıların kalın puro tutması zor- 
. dur. Keza küçük ve yuvarlak bir yüzde churchill benzeri iri vitolalar büyük durabilir. Puroyu içen kadın ise duruş da pemalidir; Güzel. ve bakımlı bir kadında “double codudaklardan i içeriye doğru sokmak ve lokomotif gibi duman çıkarmak da pek makbul karşılanmaz. Bunun yerine dudak uçlarından hafifçe nefes çekmek daha uygundur. Kalın purolar da bayan elinde pek şık durmaz. Bir - tavsiye de bulunmak icap ederse, 36-46 çapında purolar dınnlar için daha uygundur. 
- Churchill, o president-gigante--mmense-supplement gibi büyük purolar güç, prestij, iktidar ve kendine güven mesaji Verir. Panetela veya lancero türü ince purolar ise incelikli düşünme ve zerafet mesajı verir!2. En azından iddia budur. 


Küba Markaları Dışında Vitola Isimleri ve Özellikleri 

e bahos olmayan purolarda kullanılan, 'markadan 

markaya küçük değişiklikler gösterse de kısmen evrenselleşmiş Vitolalar ve özellikleri, biraz daha teferruatıyla 

birlikte aşağıdaki gibidir'2: 


Belvedere, Ascot, Demitasse: 3-5 inç uzunluğunda ve 30- 36, çapında bir puro ölçüsüdür. İçim süre- 


e Corona: Yaklaşık 5 inç uzunluğunda ve 38- “çapında bir puro ölçüsüdür. Içim uzunluğu yaklaşık akikadiır. 


Robusto: 5-5.5 inç uzunluğunda 50 çapında bir puro ölçüsüdür. İçim süresi 25-45 dakikadır. 


“Corona: 5.5-6 nluğunda ve 42-44 çapında bir puro ölçüsüdür. İçim süresi 30-45 dakikadır. 


123 http//Wwww.cigar-life.com/cigar-appearance-size.html 
124 Bakınız: http:/www.cigar.com/info/classify.asp ve http:// 
WWw.cigaraficionado.com/Cigar/CA Archives/CA Show. . 
Article/0,2322,486,00.ntml 
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Corona Extra / Corona Royale: 5.5 inç uzunluğunda ve 44-46 arasında çapı olan bir puro ölçüsüdür. 
Içim süresi yaklaşık 40 dakikadır. 


Petite Belicoso: 5 inç uzunluğunda ve 40 çapında bir puro ölçüsüdür. Baş kısmında ucu huni şeklindedir. 
Içim süresi 30-40 dakikadır. 


Culebra: Üç puronun birbirine sarmal şeklinde sarıldığı bir formattır. Culebra İspanyolca yılan anlamına gelir. Gündelik içimleri için fabrika çalışanlarına verilen ikinci sınıf puroların, paketledikleri premium purolarla değiştirmesini önlemek maksadıyla bağlanarak verilmeye başlanması Üzerine tesadüfen icat edilmiştir. Her biri 5-6 inç uzunluğunda ve 34-38 çapındadır. Aşağıdaki resimden de anlaşılacağı üzere sıra dışı bir vitoladır. Bildiğimiz kadarıyla Küba markaları dışında sadece Davidoff bu Vitolada puro üretmektedir. Culebra türü puro içmek için puroları dikkatle gevşetmeniz gerekir. Kurumuş Culebra'da dış sargılıkların hasar görmesi çok mümkündür. Elde tek puro varsa ve paylaşmak gerekiyorsa en iyi vitola Culebra'dır. 


Belicoso: 5-5.5 inç uzunluğunda ve 48-50 çapında bir puro ölçüsüdür. Ucu huni şeklindedir. Içim süresi 40- 
50 dakikadır. 


Panatela: > 45 imç uzunluğunda ve 34-38 çapında bir puro ölçüsüdür. Içim süresi 35-45 dakikadır. 


Lonsdale: Yaklaşık 6.25 inç uzunluğunda ve 42-44 çapında bir puro ölçüsüdür. Içim süresi 45-50 dakikadır. 


Corona Gorda: Yaklaşık 6 inç uzunluğunda ve 46 
çapında bir puro ölçüsüdür. Içim süresi 45 dakikadır 


Pyramid: 6-7 inç uzunluğunda, ayak kısmında çapı 52-54, boyun kısmında ise 40-42 çaptan incelen bir 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puro ölçüsüdür. İçim süresi 45-60 dakikadır. Bu şekilde puro sarılmasının nedeni, puronun yanan kısmını mümkün olduğunca geniş tutarak puronun çabuk ısınmasını önlemek ve içimi zenginleştirmek yanında baş kısmının ağızda istenilen şekilde tutulmasına imkân vermektir. 
Pyramid şeklinde puro, ucunu ısırarak kalın puro içmek isteyenlere hitap eden bir vitoladır. Sarımı çok zordur. İç dolgunun öyle bir ayarlanması gerekir ki hem giderek incelsin, hem de baş kısmında herhangi bir tıkanma olmasın. 


Torpedo: Yaklaşık olarak 6-6 imç uzunluğunda ve 50-52 çapında bir purodur. Uzunluğu ve çapı markadan markaya değişmesine rağmen baş kısmının boyundan itibaren huni şeklinde incelmesi dışında parejo formatından bir farkı yoktur. Torpede Türkçe torpil (savaş gemisinden atılan füze) demektir ve şekli de ona benzer. 
Bu şekilde puro sarmanın içim kalitesine ilave ettiği özel bir şey yoktur. 


Perfecto: 4.5-9 inç uzunluğunda ve orta kısmı 38- 
48 çapında iki ucuna doğru sivrilen bir puro şeklidir. 
Torpedo gibi incelir, ancak boyun kısmı daha incedir. 
Ortasında çap en fazladır ve bu puronun her iki ucu da kapalıdır. İçim üresi 45-60 dakikadır. 


Toro: 6-6.5 inç uzunluğunda ve 46-47 çapında bir puro ölçüsüdür. Içim süresi 45-60 dakikadır. 


Churchill, Julieta; Yaklaşık 7 inç uzunluğunda ve 
48 çapında bir puro ölçüsüdür. Içim süresi 45-60 dakikadır. 


Double Corona, Long Panatela: /.5-8 inç uzunluğunda ve 49-52 çapında bir puro ölçüsüdür. Içim süresi 45-60 dakikadır. 


Gigante, Presidente, Immensa: Yaklaşık 8.5 
uzunluğunda ve 52 çapında bir puro ölçüsüdür. Baş kısmı ve ortası torpedo gibidir. Ayak kısmı ise aniden incelir. 
İçim süresi 60-90 dakikadır. 


Diademas: En az 8 inç uzunluğunda, ayak kısmında en az 40, baş kısmında ise en az 52 çapı olan bir puro ölçüsüdür. 


Bunların dışında mesela CAO Brazilia serisinde uzunluğu ve çapı 6.2 x 54 Samba, 5 x 56 Gol, 8 x 58 Anaconda, 56 ve hatta 6 x 60 Amazon gibi puro formatları da vardır. Ancak bunlar markaya özgüdür. 


Habanos Dışı Markalarda Ağırlık'?25 


Puronun memleketi, yapraklarının üretildiği ülke degil, sarıldığı ülkedir. Puroda içim ağırlığı (gövde) ülkeden ülkeye değişiklik arz eder. Kimi ülkelerde yaprakların fermantasyonu kısa tutularak, kimilerinde ise içlerine biraz daha fazla ligero koyarak puroya ağırlık vermek yaygindır. Aşağıdaki tabloda Habanos dışı olup, genelde Karayip ülkeleri olarak bilinen Ekvator ve Yengeç dönencesi arasında yerleşik ülkelerde üretilip, çoğunluk itibariyle, puro internet sitelerinin portföyünü oluşturan puro markalarının içim ağırlıklarına ilişkin bir tablo yer almaktadır. 
Tablodaki kimi purolar için değişik internet sitelerinde farklı ağırlık sıfatlarına rastlamak mümkündür. Bunun önemli bir nedeni her markanın her seriyi aynı ağırlıkta üretmemesidir. Bu nedenle aşağıdaki tablo sadece bilgi vermeye münhasırdır. Satın alınacak seriye göre ağırlı ğın değişebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 


Hafif 
Baccarat La Fontana Pleiades 
Canaria D'Oro La Unica Bundles Shimmelpenninek CAO Flavour Macanudo Temple Hall 
Dominigue Mexican Bundles Villiger 
Dunhill Aged National Brand Bundles Panter Fonseca 
Helix 
125 http://www.cigar.com/info/classify.asp#bywrapper ve 


http://Wwww.neptunecigar.com/cigars/cigars, by. strength, all.asp 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Hafif-Orta 
Arturo Fuente 
Caridad Bundles 


La Fontana Vintage 
La Vieja Habana Shade 


Playboy by.Don Diego 
Primo Del Rey 


Carinos Macanudo Vintage Santa Damiana 
Cusano 18 Montecruz Natural Claro Santa Rosa Dannemann Montesino Tesoro Connecticut 
La Aurora Olor 

Orta ç 

Acid Famous Private Select Punch Gran Cru 


Andros Bundles 


Arturo Fuente Sun Grown 


Hamiltons House 
La Gloria Habana 


Perdomo 
Partagas Ltd Reserve 


Ashton La Hoja Selecta Primo del Cristo 

Astral La Insular Bundles Private Stock 

Camacho Las Cabrillas Rome y Julieta 

Creme de Jamaica Montecristo Ouintero 

Don Diego Montecruz Tamboril Sumatra 

El Credito Olor Vintage Te Amo 

Orta-Ağır 

Astral Gran Reserve CAO LAnniversaire o Montecristo 

Avo CAO Millennium Muniemaker 

Bahia Red Pack Cohiba Nicaraguan Bundles 

Bahia Tesoro Bundles Excalibur Onyx 

Bahia Tesoro Trinidad Fuente Hemingway oPadron 

Bayamo Superiores H Upmann Partagas 

Bolivar La Flor Dominicana (o Punch Deluxe 

CAO Macanudo Tesoro Maduro 
Ağır 

Avo XO Don Mateo Bundles o La Primadora 

Bahia Gold Don Tomas Matacan 

Bahia Maduro F D Grave Olor Cuadrado 

Bances Fonseca Padron 

Bering Graycliff Punch 

Cabanas Gurkha Puros Indios 

CAO Brazilia Henıy Clay Rafael Gonzalez 

Davidoff Millenium Hoyo de Monterrey o Te Amo 

Di Nobili Joya de Nicaragua 

Fuente Don Carlos La Aurora 

Diamond Crown la Gloria Cubana 


Değişik Ülkelerin Puroları Arasında Ne 
Tür Farklar Vardır? 


Değişik ülkelerin puroları derken puronun sarıldığı ülkeyi kast ediyoruz. Puroyu meydana getiren tüm yapraklar başka ülkeden olabilir önemli olan sarıldığı ülkedir. 
Dünyanın en zengin aromalı ve en güzel kokulu puroları Küba'da üretilir. Küba puroları orta-ağır içimlidir. Eşsiz Havana purolarının mülteci versiyonları civar Karayip Ülkelerinde de üretilir. Bu puroların içimi de gayet güzeldir. Kimi versiyonlarının Havana purolarından daha iyi olduğu şüpheliyse de daha pahalıya satıldıkları bir gerçektir. Mülteci versiyonlarının dışında da bu ülkelerde iyi, hatta premium diyebileceğimiz kalitede purolar da üretilir. Hatta öyle bazı markalar vardır ki kimi Havana purolarından daha iyidir. Mesela Gurkha, Fuente Fuente OpusX ve Arthur Fuente Hemingway serisi. Dolayısıyla Habanos'lar arasında fark olduğu gibi, mülteci purolar ve diğer premium purolar arasında da fark vardır. 

Puro tütünü dünyanın birçok ülkesinde yetişir, ama premium puro sadece birkaç ülkede üretilir. Her ülkenin kendine özgü bir ilkim yapısı ve topografyası vardır. Tütünün sevdiği toprak yapısı ve iklim koşulları her ülkede farklıdır. Uygun kombinasyona sahip olmak bir Tanrı vergisidir. Ancak bir de işin know-how boyutu vardır; yani, tütünü işlemekten, puronun sarılmasına kadarki süreçte, işi (iyi) yapma bilgisi birikimi ve tecrübesi. İşte bu birikim en çok Küba üreticisinde vardır. Bu da çok önemli bir faktördür. 

Hangi ülkede nasıl purolar üretildiğine dair hazır reçete oluşturmak zordur. Çünkü aynı markanın değişik versiyonları arasında dahi çok belirgin farklar vardır. Her seride usta aynı olsa da harman değişiktir. Harman değişince tat değişir, koku değişir, içim ağırlığı değişir. Ancak çok genel bir çerçeve çizmek gerekse şunlar söylenebilir: 

* Dominik Cumhuriyeti dünyanın en iyi ikinci puro yapılan ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan ve bir ada ülkesi olan Dominik Cumhuriyeti'nde iyi tütün Santiago civarında yetişir. ABD kökenli şirketler hariç, Fuente ve Newman âilesi bu ülkenin en iyi purolarını Üretir. Zino ve Griffin dahil Davidoff markası da bu ülke de üretilir. Dominik Cumhuriyeti puroları genelde orta-ağır içimlidir. Arthur Fuente, Ashton, AVO, Cuesta-Rey, CAO (bazı ürünleri), Macanudo, Montecruz ve Onyx gibi markalar yanında Cohiba, H. Upmann, La Gloria Cubana, Montecristo, Partagas, Rome y Julietta ve Troya gibi mülteci purolar da bu ülkede üretilir. 

* Honduras, Dominik Cumhuriyetinden sonra dünyanın en iyi puro üreten üçüncü ülkesidir. 
Honduras'ta genelde ağır ve baharatlı purolar üretlir. Danli bir tütün şehridir. Alliados, Bacarat, CAO (bazı ürünler) Camacho, Don Lino, Don Mateo, 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Don Tomas, Encanto, Las Cabrillas, Danli ve Excalibur gibi markalar yanında Punch ve Hoyo de Monterrey gibi mülteci purolar da Honduras'ta üretilir. 
Nikaragua'da da kaliteli puro üretilir. Esteli bir tütün şehridir. ABD kökenli şirketler hariç Nikaragu'da, Perdomo ve Padron aileleri çok kaliteli purolar üretir. Nikaragua puroları genelde ağır ve baharatlıdır. 
İç dolguları kaliteli değildir. O.nedenle genelde Dominik Cumhuriyeti orijinli iç dolgu yaprakları kullanılır. Acid, CAO, Flor de Jalapa, Joya de Nicaragua, Padron ve Perdomo puroları bu ülkede üretilir. 

* Jamaika'da genelde hafif içimli purolar üretilir. Fundadores, Santa Cruz, Pride of Jamaica belli başlı puro markalarıdır. 

Meksika nispeten daha az puro üretimi yapılan bir Orta Amerika ülkesidir. Burada daha çok iç sargılık ve iç dolgu yaprakları yetişir. Orta-ağır içimli puroları vardır. İspanyolca “Seni Seviyorum” anlamına gelen Te Amo, en tanınan puro markalarıdır. Hoja de Mexicali, Hoja de Oro, Matacan diğer Meksika puro markalarıdır. 


Bunlar dışında Brezilya'da Amerino ve ABD'de birçok puro yanında bir mülteci puro olan La Gloria Cubana da üretilir. ABD'nin Connecticut eyaletinde River Walley dış sargılıkları ile meşhurdur. Endonezya'da da daha çok koyu renkli dış sargılıklar yetişir. Burada yetişen yaprakların Vitolası küçük purolarda makbuldür. Ekvator da bir tütün ülkesidir. Connecticut ve Sumatra tohumlarından gayet başarılı dış sargılık üretirler. Orijinalinden daha hafif olan bu yapraklar, daha çok hafif-orta ve orta ağırlıkta içimi olan purolarda kullanılır. Kamerun da bir tütün ülkesidir. Bu ülkede de çok kaliteli dış sargılık üretilir. Ağır içimli purolarda Kamerun dış sargılığı kullanılır. 


Premium Puronun Temel Özellikleri 


Premium puroda aşağıdaki özelliklerin birlikte varolması gerekir. 


1. El yapımı olmalıdır. 

2. Uzun dolgu (longffiller), yani doğranmamış yapraktan yapılmış olmalıdır. 

3. Sarım kalitesinde ve kullanılan tütünde bir arıza 


olmamalı; içim ve sarım kalitesi kontrol testinden Wi başarıyla geçmiş olmalıdır. 

4. Kendine özgü ve doğal yollarla ortaya çıkmış bir tadı ve kokusu olmalıdır. 

5. Eşit ve dengeli yanmalıdır. 

6. Duman çekiminde insanı zorlamamalıdır. ğ 


Premium puroda sarılma işinin elle yapılması şarttır. 
Dış sargılığı elle sarılmış olsa, uzun-dolgu ve çok kaliteli tütün kullanılmış olsa dahi kısmen ya da tamamen makine sarımı bir puroya kimse premium puro demez. Premium puro için fiyatta bir Üst sınır bizce yoktur. Ama | m ABD Doları'nın altındaki bir puroya da kimse premium âİ diyemez. Küba'da dahi vitolası küçük bir puroyu (puritos L değilse) | pesodan aşağıya alamazsınız. | peso Küba'da I ABD Doları'ndan daha değerlidir. 


Premium Puro ile Butik Puro Arasında 
Ne fark Vardır? 


Bazı puro sitelerinde!2* sadece butik purolar satılır ve pi 
bu purolar için de premium puro tabiri kullanılır. Butik 5 
purolar premium puroların özelliklerini taşırlar; ancak piyasa payları büyük değildir. Zira üretimleri oldukça sınırlıdır. Bir butik puro üreticisi yılda 1-1,5 milyondan az üretim yapar. Bu purolar her yerde bulunmaz. Bilindiği gibi puro tütünün kalitesiyle ilgili tanminlerimizin ötesinde bir ayrıntı seti vardır. Kaliteli tütün üretimi sınırlıdır. 
1990'lı yıllarda birçok butik puro üreticisi, artan talebe yetişebilmek için üretim miktarını çok artırdı Sarım kalitesi, duruş, tütün Kalitesi, içim kolaylığı, tat ve k mından kalite daha az önemsenir oldu. Bu öze büyük markalarda da var olduğunu iddia ederek puro üreticileri daha kaliteli ancak daha az bilinen i lerle üretim yapmaya başladı. Genel olarak fiyatları Zila5 ABD Doları arasından değişen butik puroların premium purolardan daha kaliteli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Hele Küba markalarıyla kıyaslanmamaları icap i eder. Ancak aralarında Gurkha ve Padron gibi olağanüstü markalar da yok değildir. 


126 Bakınız: http://www.fullerspullers.com/cigars.htm 
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Nestor Plasencia, devrim sonrasında Nikaragua'ya yerleşmiş bir Küba göçmeni ailenin çocuğudur. Jose Padron kadar şanslı olmayan Plasencia'lar, Sandinista'lar Samoza'yı devirdikten sonra arazilerine el konulmuş bir ailedir. O nedenle Daniel Ortaga döneminde Honduras'a taşındılar. Bir süre sonra sadece tütün yetiştirmek ve puro üretmek için tekrar Nikaragua'ya döndüler. Bugün , Nestor Plasencia Nikaragua, Honduras ve Costa Rica'da hem tütün ziraati, hem de puro endüstrisinin lideri du-Tumundadır. Organik tütün yetiştirmek ve bundan orgânik puro yapmak, Nestor Plasencia'nın oğlunun fikridir. 
Baba Nestor bu fikri, “500 yıl öncesinde Küba yerlileri bu işi nasıl yapıyorduysa ben de aynı şekilde yapacağım” diyerek kabul etmiştir. 

Oğul Plasencia'nın Smokeshop adlı bir dergiye 2002 
yılında verdiği bir röportajdan şunları anlıyoruz: Organik puro yapmadan önce organik puro yaprağı üretmek gerekiyordu. Bunun için Üzerinde belli bir süre kimyasallar kullanılarak ekim yapılmamış bir arazi parçası bulunmasi gerekiyordu. Bunun için organik tütün ekilecek ara- 
«zi parçalarının 4 yıl süreyle içindeki tüm kimyasallardan 

arındırılması gerekti. Dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu yaprakları, aileye ait Jamastran Vadisindeki (Danli yakınında) değişik arazi parçalarında yetiştirildi. Ama hepsi için Habana Criollo tonumu kullanıldı. Bu arazilerde kul lanılacak tüm arazi ekipmanları yenilendi. Tonum aşamasından, fideye oradan fidan aşamasına kadar hep doğal teknikler kullanıldı. Örneğin, haşaratı savmak için arazinin etrafı tahta çitlerle kaplandı ve bu çitlere, uçan türden h iratın kokusundan nefret ettiği sarımsak suyu üle fapraklara musallat olan mantarı önlemek üzeir başka tür parasitik mantar kullanıldı. Normal tarıkıyasla hayli zahmetli olan bu süreç sonunda nihayet Ik organik hasat 1999 yılında alındı. Hasat sonrasında normal ziraale yetişmiş tütüne musallat olan haşaratın organik tütüne bulaşmasını önlemek üzere organik yaprakların kurutma ve fermantasyonları ayrı mekânlarda - yapıldı. Ancak organik tütünde de kalmış olabilecek larvaları kesin olarak yok etmek için tüm yapraklar üç gün süreyle O derece (F) soğuklukta tutularak donduruldu. 
Daha sonra bu yapraklar muayyen bir süre çok yüksek ısıda fermente edildiler. Fermantasyon sonrasındaki sü- 


127 http:/www.smokeshopmag.com/1 201 /trend.htm 
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reç normal puroda olduğu gibi devam etti. Yapraklar tasnif edildi, ayıklandı ve gratlandı. Daha sonra sedir ağacından masalara yatırıldı ve sarıldı. Normal purodan farklı olarak organik purolar tekrar belli bir süreyle donduruldu. Daha sonra 3 ay süreyle fabrikada yıllandırıldılar. Nihayet ortaya Plasencia Reserva Organic adlı puro çıktı. Bu puro, yüzde 100 organiktir ve ABD'nin bu konuyla ilgili yegane otoritesi olan Organic Crop Improvement Association'dan sertifikalıdır. Hafif-orta ağırlıkta içimi olan bu puro tamamen el yapımı ve uzun dolgudur. 2001 yılında, “Plasencia Reserva Organica Edicion Limitada 2001” adlı serisi çıkmıştır. Puro'nun İspanyolca bir kelime olduğundan ve Türkçe karşılığının “pür, saf” olduğundan daha önce bahsedilmişti. Plasencia Reserva Organica adlı bu puro için “en pür puro” (the purest puroj tabiri kullanılmaktadır. 


Cigarillo'28 


Yurtdışındasınız ve canınız iyi bir restoranda yemek çekti. Yemeğinizi bitirdiniz ve o ana kadar fark etmediğiniz bir ayrıntı çarpıverdi gözünüze: “Patrons are respectfully reguested to refrain from smoking pipes and cigars.” (Müşterilerin pipo ve puro içmemesi saygıyla rica olunur). Ne yapacaksınız? İşte öyle anlarda imdada cigarillo yetişir. Viktoryan dönemde en çok içilen “puro” türü, cigarilloydu. Cigarillo minyatür puroya benzer. Dünya Ticaret Örgütü tarafından 2003 yılında yayımlanan Tütün Kontrolü Çerçeve Antlaşması nedeniyle birçok Batı ülkesinde kapalı mekânlarda sigara içmek yasaklandığından, tiryakiler arasında küçük puro ve cigarillo içmek tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Cigarillo, iki ucu da açık sarılan (şapkasız) puroların atası sayılır. Küçük puro ile cigarrillo arasında şöyle bir 
fark vardır: Küçük puro el yapımıdır ve çapı en az 30 / 64 
inçtir. Bir sigara yaklaşık 10-12 dakikada içilirken bir cigarillo 15 dakika içilir. Cigarillolar makine yapımıdır. Çapları genelde 20-27 /64 inçtir. Yani sigaradan biraz daha kalındırlar. Cigarillo'ların puro gibi uzun raf ömürleri yoktur. Çabuk tüketilmeleri gerekir. Bunlar, genelde küçük teneke kutularda veya sedir ağacından küçük kutularda satılırlar. Cigarillolar için humidor gerekmez denir; ancak açıkta kalanların dış sargılıkları hemen kurur ve içerken 


128 Bakınız: http://www.cigar-ife.com/cigarillos.html 
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yırtılır. Kuruyan dış sargılık en küçük bir darbede hemen çatlar ve puronun kırılmasına neden olur. Kurumuş bir cigarilloyu cebinizde taşıyamazsınız. En güvenli yer, maalesef kulak arkasıdır (1) Çabuk kuruma ve kırılma nedeniyle cigarilloları humidorda bekletmekte bizce fayda vardır. 

Cigarilloların tat ve kokularını, vitolası iri olam purolarla karşılaştırmak doğru değildir» Çünkü içlerinde en fazla iki çeşit tütün bulunur. Cigarilloda iç sargılık ve dış sargılık ayrımı olmaz. Tek sargılık vardır. Kullanılan sargilık, premium purolardaki gibi yağlı ve ipeğimsi değildir. 
Cigarilloların kurutma süreci normal purodan farklıdır. 
“Dry-curing” denilen bir yöntemle kurutulurlar. Henüz üretim aşamasında kurumasına izin verilen cigarillonun daha yanık bir tadı vardır. Cigarillo içinde kısa dolgu, yani doğranmış tütün kullanılır. Hem bu nedenle, hem de iç sargılık kullanılmadığı ve dry-curing uygulandığı için sargılığın daha kalın ve sağlam olması gerekir, 

Cigarillonun iki ucu da açık olduğu için içmeden önce baş kısmının kesilmesi gerekmez. Özel bir yakma tekniği ve aracına da ihtiyaç duyulmaz. Ama yine bütan gazı kullanılması tavsiye olunur. Cigarillolar sigara gibi çok düzgün yanarlar ve kolay sönmezler. Genelde hafif- orta içimlidirler ve zengin aromaları olur. Buna karşın tat zenginlikleri sınırlıdır. Özel bir içim şekilleri yoktur. Ancak puro gibi cigarillo dumanını da içe çekmemek lazımdır. 
Dış sargılık renkleri açık clarodan koyu kahverengiye kadar değişir. Premium purolarda olduğu gibi dış sargılık renkleri sınıflandırılmaz. 

İçerdikleri tütün miktarı ve kalitesi, sarım kolaylıkları dikkate alındığında cigarilloların ucuz olmadıkları söylenebilir. Avrupa'da çok'yaygın olarak içilir ve üretilirler. 
Almanya, Hollanda ve İsviçre'de cigarillo üreten birçok tütün şirketi vardır. Dış sargılıkları doğal tütün olmayan cigarillolardan tiryakinin uzak durmasını tavsiye ederiz. 


Tapon Purolar (Segundos) 


Tütün, insan eliyle veya makine maarifetiyle üretilen bir ürün değildir. Tütün doğanın ürettiği bir üründür. 
Çeşit ve türlerindeki farklılıklar bir yana, aynı çeşit ve aynı tür tütünde dahi çok büyük değişiklikler olabilir. Tütün bu türden kalite farklılıklarına göre de tasnif olur. Buna Türkçe grat (grade) deniyor. Dolayısıyla yegane ham- 


il maddesi tütün olan puronun da çok değişik varyasyon- , Pİ ların olması doğaldır. i 

Yukarıda, premium puroların özelliklerinden söz edil mişti. Tapon ya da ikincil (segundos) denilen purolar bir veya birkaç özellikleri bakımında premium purolardan ayrılırlar. “Secundos”, üretici fabrikanın belirlediği kalite standartlarına uymayan purolar için kullanılan bir deyimdir. Puro endüstrisinde çok değişik türde tapon puro vardır. Bazıları daha sarılma aşamasında bu vasıflarını alırlar. Yani bunların tapon olacakları henüz sarılmadan önce bellidir ve tütünleri ona göre seçilmiştir. Bazıları ise bu vasfı sarıldıktan sonra alır. 

Tütün ambarlarından puro fabrikalarına, hali hazırda tasnif edilmiş ve balyalanmış olarak gelen tütün yaprakları, tekrar tasnif edilir ve bazı yapraklar standart dışı bırakıır. Bunlar ya araya sıkışmış, ya gözden kaçmış veya daha sonradan birinci sınıf olma özelliklerini kaybetmişlerdir. 
Standart dışı bu yapraklar genelde atılmazlar ve tapon puro yapımında kullanılmak üzere bir kenara ayrılırlar. 
Zira, bu yapraklar fire değildir ve birinci sınıf yapraklara ödenen “ücret” bu yapraklara da ödenmiştir. Bu yapraklara çoğu zaman, premium puroların sarımında kısmen kullanılan yaprakların artıkları da dahil edilir. Standart dışı yapraklar premium puro gibi sarılırlar. Ancak da farklı bir isim altında veya marka ve isim kullanılmaksızın piyasaya sunulurlar. Tapon purolar çok düşük fi iyatlarla alıcı bulur. 

Birçok puro fabrikası, artan puro talebini karşılamak üzere veya emeklilik, hastalık, izin, ölüm vesair neden- / lerle ayrılan personelini ikame etmek üzere yeni sarma — ustalarına ihtiyaç duyar. Bunların arzu edilen standartta puro sarmaları belli bir eğitim tecrübesi gerektirir ve zaman alır. Bu amaçla yeni işe alınanlara belli bir teorik eğitim verilir ve teorik bilgiden sonra, fabrika içind: sarma işi, yaparak öğren yöntemiyle (learning by do öğretilir. İşte bu sarma ustası adaylarına teslim edil yapraklardan belli bir standardı tutturacak şekilde sarilanlar, yine maliyetleri karşılamak amacıyla, çok düşük fiyatlarla tapon olarak satılırlar. Bu tür tapon üretiminde kullanılan tütün yaprakları, genelde premium purolar için alınmış yapraklar arasından fireye çıkanlar olmaz. 
Yaygın yöntem, daha düşük kalitede tütünü önceden sipariş vermek ve bu tütünü eğitim amacıyla kullanmaktir. Bu nedenle bazı taponlar premium kalitesinde içim zevki verirken, bazıları ise yakmaya değmeyecek kadar. ME kalitesiz olur. ME 


Premium puro olmak üzere sarılıp, daha sonra dış sargılığında veya şapkasında görülen bariz arızalar veya sarım hataları nedeniyle standart dışı kalan purolar da tapon muamelesi görür. Bazı purolar çok sıkı veya çok yumuşak sarılmış olabilir veya ağırlık itibariyle standartların dışında kalabilirler. Bunları tekrar sarma ustasına göndererek yeniden sarılmalarını sağlamak çoğu zaman efektif bir çözüm olmaz. İşte,.hafif arızalı bu tür purolar da tapon olarak piyasaya arz edilir. 

Tapon puroları demet halinde satılan (bundle) purolarla karıştırmamak gerekir. Demet halinde satılan purolarda da isim ve marka kullanılmaz. Tapon purolar de- 
. met halinde satılabilirler, ama demet halinde satılan her “puro tapon değildir. 


Dengeli Puro Ne Anlama Gelir?'?9 


Bazı purolar için gayet dengeli (well balanced) veya gayet dolgun (well rounded) tabirleri kullanılır. Bunun ne anlama geldiği meçhul değildir. Puro dumanı, insan dilinin değişik yerlerindeki reseptörleri harekete geçirerek — bazı duyulara yol açar. Bir puronun tadını ve dokusunu doğru anlayabilmek için insan dilinin nasıl çalıştığını ve hangi bölgelerin uyarılmasıyla, ne tür duyuların harekete geçtiğini bilmek gerekir. İnsanın dilinde dört temel bölge vardır. Bu bölgelerde her biri farklı tatlara duyarlı reseptörler bulunur. Bu reseptörler tatlı, tuzlu, acı ve ekşi olmak üzere dört temel tadı algılamakta işe yarar. 

Tatlı şeyler yediğimizde dilimizin uç kısmı uyarılır. 
Çünkü tatlı şeylere duyarlı respiratörler dilimizin uç kısmında bulunur. Tuzlu şeyler yediğimizde ise yan kısımlardaki reseptörler çalışır. Dilimizin arka kısmı ekşi şeyler 

imizde uyarılır. Acı şeyler ise dilimizin ortasından ırka tarafına kadar uzanan kısmı uyarır. Puro içerken diimizin hangi kısmının uyarıldığına bakarak puronun tadı hakkında hüküm veririz. 

Puro dumanı dilimizi, yiyecek ve içeceklerden çok daha farklı bir şekilde etkiler. Eğer uyarı sadece dilin uç —  kısmındaysa puro için tatlı denir. Ama bu, puronun gerçekten tatlı olduğu anlamına gelmez. Salya demeyelim, ama ağzınızın suyu akıyorsa, dilinizin arka tarafi yani ekşi tada duyarlı kısmı uyarılmış demektir. Aynı şekilde bu 


129 Cigar.com Newsletter, July 19 2006, sayısındaki bir makalenin 
özetidir. 
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uyarı da, puronuzun gerçekten ekşi bir tada sahip olduğu anlamına gelmez. Puro içerken insan tadı sadece çağrışım yoluyla alır. Bu nedenle çoğu zaman koku da (aroma) çağrışıma hizmet eder. Hatta kimileri koku olmadan çağrışım yoluyla puro tadının alınamayacağını iddia eder. Bunun için önce burnunuzu iyice sıkın ve sonra bir Habanos'tan nefes çekin denir. Gerçekten purodan tat almamızı sağlayan en önemli faktör kokudur. 

Gayet dengeli veya gayet dolgun bir puro, dilin bu dört bölgesini eşit oranda uyarır. Eğer içtiğiniz puronun tadıyla ilgili karar vermekte zorlanıyorsanız, muhtemelen içtiğiniz puro gayet dengeli bir purodur. Premium puroların dengeli olması her zaman tercih sebebidir. 
Habanos'ların ve Davidoff'un tat ayarında en çok gözetilen faktör dengedir. 


Puro ve Rating 


Bir puronun “karakteri” hakkında doğru hüküm vermek tecrübe gerektirir. Ancak her tiryakinin mutlaka bilmesi gereken bazı temel ayrıntılar vardır. Derecelendirme puronun belli başlı özellikleri hakkında verilen notlardan oluşur. Bu özelliklerin ağırlıkları derecelendirmeyi yapana göre değişir. Derecelendirme işi birçok dergi ve puro pazarlayan internet sitesi tarafından yapılmaktadır. Puro derecelendirmesinde önceden belirlenmiş ve bir meslek örgütü tarafından oluşturulmuş kural-kaide bütünü ve bunları gözeten bir otorite yoktur. O nedenle derecelendirme yapılırken verilen notlar ve anlamları yapana göre değişir. Ancak not verirken dikkate alınan hususlar genelde aynıdır. Bunları 5 temel kategoride özetlemek mümkündür!30; 


1. Genel Görünüş: Puronun duruşunda bir eğrilik veya asimetri var mı? Puroda herhangi bir biçimsizlik, nispetsizlik veya deformasyon var mı? Hafif bir masajda çökme oluşuyor mu? Dış sargılık düzgün mü? Teni pürüzsüz ve yağlımsı mı? Renginde bariz bir tutarsızlık var mı? Belirgin bir damar yapısı, çatlak veya dalgamsı bir kabarma var mi? Sarım aralıkları arasında bariz bir asimetri var mı? Küflenme, delik veya noktacık türü bir problem var mi? 
Herhangi bir noktada kurbağa gözüne benzer bir 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şişkinlik, bombe veya çökme var mi? Şapkada bir problem var mı? Tütünü iyi kokuyor mu? 

2. Çekim: Puro duman vermekte zorlanıyor mu? Tıkanma var mı? 

3. Yanma: Puro yanmakta zorlandı mi? Nasıl yanıyor, çok yavaş mı, çok hızlı mı, yoksa normal mi? 
Yanmada içe doğru veya kenarlara doğru bir dengesizlik veya bütün olarak eşitsizlik var mı? Külü nasıl duruyor? Rengi nasıl? Külü silkeledikten sonra nasıl bir şekil ortaya çıkıyor? Dumanı nasıl kokuyor? 
Doğal olmayan bir koku var mi? 

4. Sarım kalitesi: Puro nasıl sarılmış? Çok gevşek ya da çok sıkı mı? 

5. Tat: Puronun tadı acı mı? Keskinlik veya benzeri bir anormallik var mi? İçim sırasında belli bir nokta- 


dan sonra ve özellikle sona yaklaşıldığında belirgin - 


bir şekilde kötüleşme başlıyor mu? Tat doğal, tutarlı, zengin ve kompleks mi? 


Puro pazarlayan internet siteleri tarafından yapılan derecelendirmelerde, genelde reklam ve benzeri ticari kaygılarla veya bizatihi bunlar karşılığında hiç bilinmeyen purolara dahi çok yüksek notlar verildiği görülmektedir. Bu nedenle derecelendirme işini kimin yaptığına özel olarak dikkat etmek gerekir. Puro dünyasında “Cigar Aficionado”, “Cigar Insider” ve “Smoke” adlı üç saygın dergi vardır. Cigar Insider, Cigar Aficionado adlı derginin bağlı ortaklığıdır. Bu iki derginin not skalaları aynıdır. 
Cigar Aficionado için “Puro dünyasının en saygın ve en bilinen dergisidir” denir, Söz konusu derginin derecelendirme yaparkan kullandığı kategorileri şunlardır:"#! 


1. Genel Görünüş ve Yapı: Sarım kalitesini de kapsayan bu özelliğe 0-15 arasında bir not verilir. 

2. Tat: Bu özelliğe 0-25 arasında bir not verilir. 

3. içim karakteri : Çekim ve yanmayı kapsayan bu kategoriye 0-25 arasında bir not verilir. 

4. Bütünsel İzlenim: Cigar Aficonado, puronun kalitesini bağımsız ve en önemli kategori olarak tanımlar. Bu özelliğe 0-35 arasında bir not verilir. 


Yukarıdaki kategorilere not verirken sorun görülen 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hususlar için not düşülür ve kalan puanlar toplanarak pu- ia ronun notuna (derecesine) ulaşılır. Cigar Aficionado'nun i not skalası aşağıdaki gibidir: 


95-100 Klasik 
90-94 Olağanüstü 


80-89 Çok iyi-mükemmel 
70-79 Vasat-ticari 
70 vealtı | Paranızı israf etmeyin 


Smoke adlı dergi ise 10 üzerinden not vermektedir.'32 
Derecelendirme yaparken dikkate alınan hususlarla ilgili olarak arada zikretmeye değer başka bir fark bulunma: maktadır. 

Rating için özel bir mezuat ya da satandart yoktur. 
Kimleri, puronun dört özelliğine bakrak rating yapar. 
Bunlar “denge”, “tat”, “gövde” (body) ve “bitiş"tir (finish). 
Test için, puro yakıldıktan sonra kısa kısa birkaç çekişten sonra uzun bir duman çekilmelidir. Dumanla dolu ağız şişer ve duman dilin her tarafına, gırtlağa ve damağa temas eder. Bu noktadan sonra dumanı yavaşça dudaklarınızın ucundan bırakmak gerekir. Bu arada dumanı burundan da bırakmak gerekir. yat 

Denge, dumanın dilin hergangi bir kısmında belirgin bir yoğunlukta tat bırakmaması halidir. Tadın yoğunluk derecesine göre (az-orta-ağır vb. gibi) nitelemeler yapılır. 
Ağızda ve dilde hissedilen şey tattır. Burundan dumanın aroması yani kokusu alınır. Gövde ise gırtlakta ve boğazda hissedilir. Bitiş, dumanın ağzımızdan çıktıktan sonra > dilimizde bıraktığı tattır. Duman ağızdayken tadın tamamını ağzımızda hissetmeyebiliriz. Dumanı tamamen ağzımızdan üfledikten sonra da ağzımızda bir t tat kalır. 
Dumanı bıraktıktan sonra ağzımızda kalan bu tadın kalitesine göre de puroya not verilir. Bitişi, dumanı serbest bıraktıktan sonra ağzımızda kalan tat olarak tanımla biliriz. Bu tat şayet kaliteli ise ve dilimizde uzun bir süre kalıyorsa o puro kaliteli demektir. İnsan damağının bu hassas ayrımlara dikkat edebilmesi için pratik yapılması gerekir. O nedenle “puro tatma işi” uzmanlık kel bir meslektir. / rr 


İİ 
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Dünyanın En Pahalı Purosu'33 


Cohiba markasının 40. yıl dönümü vesilesiyle üretilen ve 2006 yılında yapılan “Festival del Habanos'ta” tanıtılan “Cohiba Behike”, dünyanın en pahalı Küba purosudur. Adeti 440 dolara satılmıştır. Bugün halen Havana sokaklarında sahtesi için dahi 18-30 Euro ödeyen alıcısı bulunmaktadır. El Laguito'nün en ünlü ve en kidemli bayan sarıcısı (torcedora) Norma Fernandez tarafından sarılan ve sadece 4.000 adet üretilen bu puroyu bulmak - neredeyse imkânsızdır. İlk kez Altadis S.A. tarafından İspanya'da piyasaya sürülen bu serinin harmanına da ma Fernandez karar vermiştir!#. Siglo Vi kalınlığında ve Lancero uzunluğundadır!?. 


Küba purosu dışındaki purolar arasında 2006 yılına kadar yapılmış en pahalı puro Gurkha'nın “His Majesty's Reserve” (AMR) serisiydi. Bu seri için “puro dünyasının Rolls Royce'u” tabiri kullanılmaktadır. Gurkha, değişik serilerinliği nadir bulunan çok kaliteli tütünlerin bileşiuşan kendine özgü harmanları ve olağanüstü kli puro sarma ustaları ile ün yapmış bir markadır. 
dis Majesty's Reserve, markanın zirve noktasıdır. Dünyanın en pahalı konyağı ve en pahalı tütünü ile yapılan bu serinin tek vitolası vardır. Sadece 7.5 x 52 ebatında üre- o Majesty's Reserve'nin tek bir puro için adet fiyatı 
750 ABD Doları'dır. Puroyu bu kadar pahalı yapan şey 
Dominik. Cumhuriyeti" nde yetişen çok değerli bir dış sarii gılığın, dünyanın çok değişik yerlerinden toplanmış en . . kaliteli yaprakların, bu müstesna puronun iç dolgusunda NE 
134 http://W£ww.cigarwire.com/cigar-news/ 1 32-worlds-most-costiybirleşerek yepyeni bir harman oluşturmasıdır. Harmanı büyük bir sır olan bu puro, sarıldıktan sonra tadını zenginleştirmek üzere bir şişe Louis Xlll Cognac ile demlendirilmektedir. Yılda sadece 100 kutu üretilen bu puronun 20'lik kutusu 15 bin ABD dolarına satılmaktadır. 


Puro'nun Grammy'si/Cannes'i olarak RTDA fuarından 
2006 yılında tanıtılan bir puro ile Gurkha markası kendisinde olan rekoru yeni bir ürün ve çok yüksek bir fiyatla kırmıştır. “Gurkha Black Dragon” adlı bu seriden bir adet 
puronun satış fiyatı 1.300 ABD dolarına çıkmıştır. 100 
adetlik özel humidorlarda satılan bu puronun birim fiyatı 115.000 ABD dolarıdır. Harmanı tamamen Orta Amerika tütünlerinden oluşmaktadır. Dış sargılığı ise Kosta Rica orjinli madurodur. 


2005 Yılının En İyi 25 Purosu!3* 


Cigar Aficionado'nun her sayısında, dergi editörleri tarafından yaklaşık olarak 80 değişik puro için derecelendirme yapılır. Bunlardan en iyi 3-4 tanesi öne çıkar. Aynı şekilde Cigar Aficionado'nun bağlı ortaklığı olan Cigar Insider da saygın bir periyodiktir (newsletter) ve her sayısında derecelendirme yapar. Her iki yayın ayrıca, yıl içinde yüksek not alan bu purolar arasından yılın en iyi 25 purosunu seçer. Bunlar arasında orijinal Habanos'lar da vardır. Ancak yılın en iyi 25 purosu seçilirken, iki yayın da yıl içinde derecelendirmesini yapmadıklarını dikkate almaz. 
Derginin derecelendirme yapacağı puroları seçerken nasıl bir saikle hareket ettiği, maalesef bilgimiz dahilinde değildir. Dahası, sıralama yapılırken alınan not yanında, fiyat ve kolay bulunma gibi, puro kalitesinden bağımsız faktörler de dikkate alınır. Aşağıda görüleceği gibi derecesi yüksek olmasına rağmen sıralamada aşağıda yer alan olan markalar vardır. Bu hususlar ve “akla gelen diğer hususlar” da 
dikkate alınmak suretiyle, iki yayın tarafından seçilen 2005 
yılının en iyi 25 purosunun ismi, vitolası, 100 Üzerinden aldığı not ve fabrika Ülkesi şöyledir: 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Vitolası ,  |Derecesi | 
75/8 x 49 ominik Cumhuriyeti 
53/8Xx52 üba 


Nikaragua 


7 5/8 x49 93 Nikaragua 
4 7/8Xx50 92 Küba 


Sıralama | Markanın Ismi 
Fuente Fuente OpusX, 
Montecristo Edmundo 


Padrön 1964 Anniversary Series 
EXxclusivo 


ho) 
“ 


La Flor Dominicana Double 
Ligero Chisel 

Ashton Heritage Puro Sol Corona 
Gorda 


Oliva O Clasic Ole 
| Juan Lopez Epicure No. | 


(0) 
||  |BolivarChurehili 


2 Arturo Fuente Hemingway Best 
Seller 

3 Padilla Miami 8&1 1 Robusto 

4 H. Upmann Magnum 50 Edition 
Limitada 

5 

6 

7 


90 Küba 
90 Küba 
1 


Cohiba Siglo | 


Peterson Gran Reserva Churchill |6 3/4 x 48 
Montecrito D Edicion Limitada 63/4x43 


I 
I il 
I 


2005 


Camacho Corojo Diadema 
Bolivar Petit Corona 


| 

18 

19 

Joya de Nicaragua Antafio 1970 

20 Gran Reserva Grande Robusto > 1/2x52 2! 
21 

22 

23 
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Zino Platinum Scepter Series a Gİ 
Chubbv Tubos 9I Dominik Cumhuriyeti İ 


51/2x49 (90 O |Dominik Cumhuriyeti ” 


71x52 
Tablodan da anlaşılacağı Üzere birçok premium Habanos ve Habanos dışı marka listede bulunmamaktadır. Benzer bir derecelendirmeyi Top 25 Cigar adlı bir site de yapmaktadır!?7. 


Gispert Maduro Robusto 
Macanudo Hyde Park Cafe 
A. Turrent Churchill 


C.A.O. The Sopranos Edition 
Associate 


24 
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Punch Super Selection No.| 
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2006 Yılının En İyi 25 Purosu!'33 


Yine aynı iki yayın organı tarafından 2005 yılının en iyi 25 purosunun ismi, vitolası, 100 üzerinden aldığı not ve fabrika ülkesi şöyledir: 


S e â 
E 


Derecesi Fabrika Ülkesi 
Bolivar 4 7/8Xx50 94 Küba 


Coronado by La Flor 93 Dominik Cumhuriyeti 


2 
Romeo y Julieta Short Churchill 92 Küba 


Ky ieEKodus 1232 61/4x54 Honduras 


Jose Seijas Signature Series 6 1/8Xx52 9I Dominik Cumhuriyeti Aurora Preferido Emerald 5Xx54 9I Dominik Cumhuriyeti 


e e URmm20 63/4 x 49 90 Dominik Cumhuriyeti 


Tatuaje Cabinet Noella 5 1/8x42 91 ABD 


ni YL on Carlos 53/8x52 90 Dominik Cumhuriyeti 


1 Oliva Serie G Cameroon 41/2x50 91 Nikaragua 
Macanudo 1997 Vintage No. Il |5 9/16x43 Dominik Cumhuriyeti 


E 


i 


4 Padilla Signature 1932 Churchill 90 ABD 
91 Dominik Cumhuriyeti 
9 


Saint Luis Rey Reserva Belicoso (0) Honduras La Aroma de Cuba Churchill 63/4x48 91 Honduras 
6 1/8x42 90 Küba 
Don Tomas Clasico Presidente 71/2x50 90 Honduras Diplomaticos No. 2 6 1/8x52 90 Küba 


Montecristo Petit Tubos EE; — 0 . Küba 


> 


” 
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PURO HAKKINDA HERŞEY 


Dünyanın En Ağır Purosu'*? 


Cigar.com ABD'nin en saygın puro internet sitelerimden birisidir. Bu site, Fuente Fuente OpusX ve Gurkha His Majesty's Reserve gibi en nadir puroların satışının yapıldığı prestij sahibi bir sitedir. Bu sitenin verdiği bilgilere göre dünyanın en ağır (tam gövdeli) purosu “Camacho Corojo Ltd.” adlı purodur. Honduras'ın “Ranchos Jamastran” adlı ünlü tütün çiftliğinde yetişen en iyi tütününden yapılan bu puro, güneşte yetişen ve bir tür “corojo” dış sargılığıyla sarılır. Kompleks bir harmanı vardır. 

Julio Eiroa bir Küba göçmenidir. Devrim sonrasında ülkesinden kaçarken corojo tütününün yegane yetiştiği yer olan Vuelta Abajo Vadisi'nden corojo tohumları kaçırmış ve Ranchos Jamastran adlı çiftlikte yetiştirmeye başlamıştır. Camacho Corojo Ltd, Julio Eiroa'nın yarattıği bir markadır. Bilindiği gibi puroya tadını ve ağırlığını veren yaprak ligerodur. Bu yaprak aynı zaman seco ve volado türü yapraklara göre en yavaş yanan yapraktır. 
Bu nedenle yanma problemi olmasına rağmen Camacho Corojo Ltd tadı zengin ve dünyanın hiçbir yerinde emsali olmayacak kadar ağır bir purodur. 

Orijinal Habanos'lar arasında en ağır olanı ise Bolivar'dır. 


Habanos'larda Yazarın Tercihi 


Türk puro üryakisinin vazgeçemediği 4 Habanos vardır. Bunlar Montecristo'nun No.2 (piramide) ve Edmundo serileri, Partagas'ın Seri D No.4 ve Hoyo de Monterrey'nin Epicure No.2 (robusto)| serileri. Bunlar bizim de zevkle içtiğimiz purolardır. 

Asıl öğün (genelde akşamdır) sonrası için iri vitola her zaman tercih sebebidir. Habanos'lar arasında, alfabetik sırayla tercihimiz aşağıdaki gibidir: 


I. Bolivar Belicosos Finos (5 1/2“ x 52). 

2. Cohiba Esplendido (7” x 47). Puro içtiği dönemler de Castro'nun tercihiydi. Behike serisinden sonra en pahalı Habanos Cohiba, en pahalı Cohiba ise Esplendidodur. Robusto (4 7/8" x 50), lancero (7 3/4” x 38) ve Siglo Vi. 

3. Cuaba Exclusivos (5 3/4 x 46) 
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El Rey del Mundo Tainos (7 x 47) 

H. Upmann No. | (6 1/2” x 42) 

Hoyo de Monterrey Churchill (7 x 47) 

Montecristo No. 2 (Piramide), Edmundo (4 7/8” x 

50) 

8. Partagaslusitania (7 1/2” x 49), Partagas Seri PNo.2 
(Piramide), Partagas, Seri D No.4 

9. Punch Double Coronas (7 1/2” x 49) 

10. Ramon Allones Specialy Selected (4 7/8" x 50) 

11. Romeo y Julieta Churchill (77 x 47) ve Fabulosos (9 1/2” x47) 

12. San Cristobal De La Habana La Punta (5 1/2“ x 52) 

13. Trinidad No.1l (7 1/2 x 40), Rosuto Extra ( 6 x 50) 

14. Vegas Robaine Unicos (/Piramide), Don Alejandro 

Vegas Robaina (7 1/2 x 49) 


SE e 


Yukarıdaki markalardan herhangi birisinin “Edition Limitada” (sınırlı Üretim) versiyonu her zaman tercih sebebi olmalıdır. Bilindiği üzere sınırlı üretüm Habanos'larda 
2000 yılından itibaren başlamıştır ve bu serilerde dış 
sargılık rengi madurodur. Bir puronun Edition Limitada olup olmadığını kutusundan anlarsınız. Bu tür purolarda normal yüzüğün hemen altına, üzerinde Edition Limitada ifadesi ve yılı yazılı, yaldızlı sarı ve siyah renkli başka bir yüzük daha takılır. Ancak bu tür puroları içmenin çok ciddi bir sakıncası vardır. Tattığınızda başka puro içme isteğiniz tamamen körelir, her zaman puroya yüksek be- del ödemeye hazır olursunuz ve bu nedenle kendinizi her zaman Küba'da tadıl yapmaya hazır hissedersiniz (1) 


Habanos Dışı Premium Purolarda 
Yazarın Tercihi o 


ği 


Mülteci puroların da kalite standartları H > kadar olmasa da oldukça yüksektir. Aşağıdaki tavsi el Vitolası iri ve en az orta gövdeli puro sevenlere hitap edecek türdendir. 

Bize göre Dominik Cumhuriyeti'nde yerleşik Fuente ailesi Habanos'lar dışında dünyanın en iyi purosunu yap- 


maktadır. Fuente Fuente OpusX adlı seri Habanos'llar d- 


şında puro dünyasının en çok aranan purosudur, Her yıl dünyanın en iyi 25 purosunu seçen Cigar Aficionado'dan en yüksek notu alarak 2005 yılında “en iyilerin en iyisi” unvanına sahip olan Fuente Fuente OpusX, tam gövdeli bir purodur. Çok zengin ve kompleks tadı olan bu puro . 
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|. Carlos Fuente tarafından Dominik Cumhuriyeti'ndeki 

ii Chateau de La Fuente adlı meşhur çiftliklerinde yetişen 

| dış sargılıkla sarılmaktadır. Adeti, vitolasına ve yerine 
göre 25 ile 100 dolar arasında değişen bu puroyu her tiryakinin mutlaka tatması gerekir. 

Fuente ailesinin ikinci en iyisi Arthur Fuente Heming;- Way serisidir. Bu serinin puroları orta gövdelidir. Zengin ve sona yaklaştıkça zenginleşen tatları vardır. Heming-Way serisi Kamerun dış sargılığıyla sarılır ve figurado sevenler için ideal bir yapıya ve genel görünüme sahipür. 

- Daha çok 19. yüzyılda kullanılmış bir teknik olan baş 

kısmına toplu iğne batırmak suretiyle sonuna kadar içilebilecek bir purodur. Don Carlos, Fuente ailesinin bir 

© — başka klasiğidir. Dede Don Carlos Fuente'ye ithaf edil- 

— miş bu puro Kamerun dış sargılığı ile sarılmaktadır. Orta- ağır gövdeli ve zengin bir tada sahiptir. Chateau de La Fuente'de sarılan ancak bir Fuente olmayan bir başka premium marka da Ashton'dur. Ashton VSG ve Cabinet serileri de tavsiyeye şayandır. 

- Gurkha, her zaman içmekten büyük bir zevk aldığımız bir başka olağanüstü premium purodur. Gurkha da aslında bilenler bakımından, Fuente Fuente Opus X gibi bir prestij sembolüdür. Yıllık üretimi son derece sınırlı 

e lan, ortarağır gövdeli Gurkha Beast serisi çok zengin ve kompleks bir tada sahiptir. Tek vitola (6.5 x 58) ile üretilen bu seri mükemmel bir perfecto örneğidir. Gurkha Centurian serisi de markanın en kaliteli harmanından yapılmaktadır. Dünyanın en zengin adamı sayılan Buruno Sultanı'nın bir zamanlar tercihi olan “Gurkha Centurian” orta gövdeli bir purodur. Sadece perfecto olarak ve tek vitola (6 Xx 60) üretilmektedir. 

Toro ve Churchill olmak üzere sadece iki vitolada üreler is Khan” serisi ise hem tam gövdeli, hem K purodan daha tatlı olması nedeniyle çok ilginç dur. Açık havada gece vakti, mesela Boğaz'ı iken, yanında taze bir bardak çay eşliğinde dahi cok rahatlıkla içilebileceğiniz bir purodur. Orta gövdeli - “Gurkha Legend” ise gayet dengeli bir purodur. Gurkha 

markasının sahibi Kaizad Hansotia'nın kişisel tercihi olan 

“Gurkha 101 Signature” serisi ve orta gövdeli ve zengin tadıyla “Gurkha Regent'; hem kompleks, hem de oldukça gövdeli harmanıyla Gurkha Titan serileri de mutlaka denenmesi gereken Habanos alternatifi seçeneklerdir. 
Bize göre Gurkha'nın tüm serileri güzeldir. 

Cohiba'ya hayat veren Avelino Lara tarafından Bahama Adaları'nda yapılan Graydliff de çok müstesna 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bir butik puro markasıdır. 2005 yılında piyasaya çıkan! 
tam gövdeli Graycliff Chateau Gran Cru, tam gövdeli Graycliff Cyristal, candela türü dış sargılıkla sarılan Graycliff Emerald, tam gövdeli Graycliff Espresso, orta-gövdeli Graycliff Original ve orta-gövdeli Graycliff Professionale gözü kapalı alınabilecek ve zevkle içilebilecek tecrübeli tiryaki purolarıdır. 

Eski bir Habanos ve dünya markası olan Davidoff da bir prestij sembolü premium purodur. Tüm Davidoff'lar standart olarak yüksek kalitede üretilirler. Kullanılan tütün son derece kalitelidir. Klasik puro tütünü yetiştirme tekniklerine uyularak ekilir, biçilir ve işlenirler. Bir tütün yaprağının Davidofi olabilmesi için en az 4 yıl süreyle yıllanması gerekir. Davidoff bir dengeli puro klasiğidir. 
O nedenle Davidoff derken tadı hakkında teferruata girilmez. 

Zino Davidof ilk olarak kendi ismiyle purosunu 1946 
yılında Davidoff Gran Cru adıyla çıkarmıştır. Davidoffun bu serisi zengin ve dengeli tadı ve tam gövdeli içimiyle tiryakilere hitap eder. Kişisel olarak beğendiğimiz diğer seriler ise Davidoff Special ve Davidoff Aniversario'dur. 
Yine Davidoff'un ürettiği bir başka marka olan Zino'nun Dominik Cumhuriyeti'nde üretilen Platinium serisi de gayet mükemmel bir purodur. 

Jose O. Padron, dünyanın en geniş butik puro üreticilerinden birisidir. Ürettiği puroları soyadıyla pazarlar. 
74. doğum günü münasebetiyle çıkardığı Padron 1926 
serisi, nadir bulunan ve yaprakları beş yıl süreyle yıllamdıktan sonra sarılmış, tam gövdeli ve baharatlı tadı olan çok kaliteli bir purodur. Şirketin 30. yıldönümü dolayısıyla çıkarılan Padron 1964 serisi de aynı şekilde nadir bulunan, zengin ve kompleks kokusu ve tadıyla, orta-ağır içimli bir purodur. 2004 yılında bu serinin torpedosu, Cigar Aficianado tarafından yılın en iyi purosu seçilmiştir. 

Pek bilinmemekle birlikte orta gövdeli ve dengeli bir puro olan Pueblo Dominicano da gündelik içimlerde mutlaka denenmesi gereken bir purodur. Tam gövdeli, koyu renkli ve baharatlı dış sargılık sevenlerin tercih etmesi gereken bir başka gündelik puro CAO'nun Brazilia serisidir. Litto Gomez diez, gövdeli ve Arturo Fuente OpusX and La Aurora 100 Anos gibi süper premium purolardır. 
Keza Leon Jimenes'in Don Fernando ve “2001” serileri harikadır. Tuateje pek bilinmeyen ancak çok iddialı bir purodur. Nitekim “Cabinet Noella” serisi 2006 yılında dünyanın en iyi 9. purosu seçilmiştir. Aurora Preferido'nun - beç serisi de harikadır. Özellikle kısa ve figurado sevenler için yapılmıştır ve çok şık tüplerde satılır. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


PURO SATIN ALIRKEN NEREYE DİKKAT 
ETMELİYİZ? 


li taraflarından birisi de sevdiklerimize aldığımız 

hazzı tattırmaktır. Sevdiğiniz insan da sizinle aynı lezzeti alıyor ve bunu bir yaşama sevincine dönüştürerek belli ediyorsa, puro paylaşmak kadar zevkli bir şey yoktur. Hayatta bir sürü şeyde, daha ilerisinin olmadığı yerler vardır. Dünyanın en şanslı ve en akıllı insanı, bu tür mekânları ziyaret bilen ve ötesi nedir diye hayatı zorlamayandır. Paranın, gücün, statünün ve iktidarın daha fazlasını satın alamayacağı yerlerdir buralar. Orada ihtiras biter; şükran, olgunluk ve sükunet başlar. Ve bizi bu tür yerlere kendi ışıklı ruh tünelimiz götürür. Variyet ve mamelek, teferruattır. Ne diyordu Hacı Bektaş: 


Pi. içenler ikramdan sakınmaz. Puro içmenin zevk- 


Hararet nardadır, sacda değildir 
Keramet hırkada, taçda değildir 

Her ne arar isen kendinde ara 
Kudüs'de, Mekke'de, Hac'da değildir. 


Çevrenizde bu tür bir arkadaş yoksa ve kendinize bir ikram yapmaya karar verip bir puro denemek istiyorsanız, puro satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. İlk kural ağır ve uzun purodan kaçınmak olmalıdır. Başlangıç için orta büyüklükte ve mümkünse hafif puro bizce iyi bir tercihtir. Premium puro, doğası gereği taze olmaz. Yıllanmamış puro pek makbul değil dir. Premium puro geniş bir humidor odası olan puro dükkanından satın alınır. Benzin istasyonundan veya açıktan değil. 

İküsat eğitimi alanlar bilir ki, puro lüks bir maldır. Mikroiktisatta lüks, pahalı ve zenginlerin talep ettiği malları betimlemekte kullanılmaz. Tüketicinin geliri artığında talep edilen miktar oransal olarak daha fazla artıyorsa, talep konusu mal lükstür. Anlamı ne olursa olsun, puro satan bir dükkâna girdiğinizde kaliteli hizmet görmek en temel hakkınızdır. Bu nedenle puro dükkânında çalışanların puro seçiminde size yardımcı olmasını beklemelisiniz. Genelde puro dükkânlarında çalışanlar kaliteli puronun ne demek olduğunu gayet iyi bilirler. İnsan puroya başlamayı görsün, hep daha kalitelisini içmek ister. O nedenle Habanos'lar çok tehlikelidir. Puro dükkânlarında yardım istediğinizde size refleks olarak Habanos gösterirler ki, oranın müdavimi olun. 


Sormak ve öğrenmek son derece doğal bir davranıştr. Kimse sizi, “almayacaksanız neden meşgul ediyorsunuz” türü gizli bir yargı imasıyla incitemez. O nedenle samimi öğrenme isteğini, biliyor taklidiyle ikame etmek, bir güvenlik önlemi değil, tersine insanın kendisine kurduğu en basit tuzaktır. Akıllı insan biliyormuş gibi yapmak yerine her zaman öğrenmeye çalışmayı tercih eder. 
Makul olmak siz dahil herkesi memnun eder. Size, bakmanız için verilen puroyu kulağınıza iyice yaklaştırıp sert bir şekilde masaj yaparak yuvarlamaktan kaçının. Keza uzmanıymış gibi burnunuza çok yaklaştırıp koklamaktan da. Bu tür “sofistike” kontrol teknikleri sağlıksız oldukları gibi size puronun kalitesi hakkında da pek bir şey söylemezler. İlk defa puro alırken cevabını vermeniz gereken birkaç soru vardır. Gövdeli bir puro mu yoksa hafif bir puro mu istiyorum? Alacağım puronun boyu kısa mı, yoksa uzun mu olsun? Şişman mı yoksa zayıf bir puro mu istiyorum? Dış sargılık rengi koyu mu olsun açık mi? 
Alacağım puro genç mi olsun yoksa yıllanmış mi? 

Freeshop türü yerlerde genelde tek puro satılmaz. 
Mesela herhangi bir Cohiba serisini tek almak, birçok purocuda mümkün değildir. En az üçlü paket almak durumundasınızdır. Tek olarak satılan purolar genelde ya tüptedir ya da selafona sarılıdır. Premium purolar pahalı oldukları için kutularını açmak ve tek tek satmak risklidir. 
Ancak premium puro almak isterseniz, varsa bir tekini yakından görmek istediğinizi satıcıya söyleyebilirsiniz. Şayet bu mümkünse puroyu elinize alın ve düzgün bir şekilde yıllandırılıp yıllandırılmadığını kontrol edin. Elinizdeki puro üzerinde leke veya delik varsa; çok gevrek veya çok yumuşak ise sorun var demektir. Şayet Habanos ala- 


TEEN 


lamda bu kitabın puroda rating nasıl yapılır bölümünü. . 
tekrar okumakta fayda olabilir. Kapağı açık bir kutu varsa puroların dizilişime ve kokusuna bakın. Açık kutular arasından tercih yaparken puroların ne çok kuru, ne de çok nemli olmamasına dikkat edilmelidir. Kutu dibinde yeşilimsi veya kahverengimsi bir tozlanma Var mı, buna da bakılmalıdır. Purolar genelde fabrikalarından çıktıkların- da nemli olurlar. Çoğu puro üreticisi purosunu sarıldıktan sonra bir süre bekletir ki, harmanı oluşturan yaprakları birbirlerine alışsın ve kokuları birbirlerine nüfuz etsin. 
Ama bunu yapmadan purolarını kutulayan ve hemen 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perakendecilere gönderenler de vardır. Kimileri puroyu sarılır sarılmaz içmek ister, bu da tercin meselesidir. 

Humidor odasında açık kutuların hangisinden tercih yapacağımıza karar verdikten sonra, rengini ve şeklini gözümüze kestirdiğimiz birisini elimize alıp kibarca incelememiz gerekir. Yapacağımız ilk şey elimizdeki tek puroyu dikkatle ve yavaşça sıkmak olmalıdır. Buna esasen Uzakdoğu masajı da denilebilir. Puro bedeni bu masaja cevap vermeli; ama çok da yumuşak olmamalıdır. İyice sıkılmış bir kol pazusu, kıvam olarak bize yol gösterebilir. 
Gevşek sarımlı purolarda duman yoğunluğu genelde çok olur. Ama bu tek başına bir kalite işareti değildir. 
Puro üzerinde bir spot, şişme, kurbağa gözü, delik, yarik, beyazlık, mantar belirtisi, renk tuhaflığı, gevşeme, gamze ya da çökme olup olmadığını dikkatle incelemeliyiz. İyi puroda bu tür kusurlar olmaz. Sarım dengeli ve gerektiği kadar sıkı; diş yüzey ise olabildiğine pürüzsüz ve kaygan olmalıdır. Dış sargılıkta renk değişimi ve solma gördüğümüzde elimizdeki puroyu hemen bırakmalıyız. 
Aynı kutu içinde tüm puroların aynı renkte olması mümkün değildir; ama örneğin bir tarafı yeşilimsi diğer tarafı kahverengimsi puro olmaz. Düşük kalite bir yaprak dış sargılık olarak kullanılmışsa, tatta sertlik ve dengesiz yanma gibi sorunlar yaşarız. İlk deneme için puronun çok koyu renkte olmamasında, keza taze, gövdeli, kalın ve uzun olmamasında fayda vardır 

Bize göre ilk deneme için puro satın alırken internet kanalıyla veya dergi-kitap türü yayınlardan biraz bilgi toplamakta fayda vardır. 


Yıllanmış Puro Daha mı İyidir? 


© Puro en az üç değişik türden tütün yaprağı içeren bir harmandan oluşur. Bu yaprakların farklı orijinlerden gelenlerinin değişik rasyolarla sarılması mümkündür. Bir örnek verecek olursak, Gurkha Titan serisinin iç dolgusu Nikaragua, Honduras ve Kolombiya yapraklarından oluşur. İç sargılığı Nikaragua, dış sargıliğı ise Kosta Rika orijinlidir. Yıllanmış premium purolarda koku ve tadın taze olan emsallerine göre daha zengin ve kompleks olması beklenir. Genelde bu beklentiye cevap alınır ama ahenksiz yaprakların koalisyonuna harman denmez. Bu tür karışımlardan kompleks ve zengin bir tat ve koku beklenmemelidir. Puro tütünü sarılmadan önce bekletilir. 
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VEDAT ÖZDAN 


Bu bekletme süresinin 4 yıla kadar çıktığı da olur. Her puro harmanı yıllanmaya aynı reaksiyonu vermez. Bazı harmanların koku, tat ve duman kalitesi bekledikçe artar. 
Bazılarında ise belli bir süre geçtikten sonra beklemenin bir faydası yoktur. Yıllandırma ile olgunlaştırmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Harmanı oluşturan yaprakların birleşmesi için üç-beş haftalık (kısa) bekletme süresine olgunlaşma diyoruz. Bu süre çoğu zaman zaten puroyu satın aldığımız yerde geçmiştir. Şayet puroyu fabrikasından taze almışsak, (ve bir yerimiz şişmeyecekse) olgunlaşmasını beklemekte fayda vardır. 

Yıllanmış Küba purolarını daha çok İngilizler talep eder. Özellikle Londra kökenli İngiliz “burjuvazisi” (aristokrasi kalıntısı da) yıllanmış puroya çok meraklıdır. Hong Kong'lular da yıllanmış Küba purosuna yüksek meblağlar öderler. 

Puronun sarıldıktan sonra da bir süre bekletilmesinde fayda vardır. Bunun bizce tek mantıklı nedeni farklı topraklarda yetişmiş farklı fermantasyon ai geçmiş yaprakların birbirine alışması ve birleşmesidir. Bu birleşme puroya, koku, tat ve kıvamda olguhluk sağlar. O nedenle humidorumuza yeni koyduğumuz iyi bir marka puroyu içmek için biraz sabırlı olmamız lazimdır. 

Yıllandıkça, harmanındaki tütünlerin zenginliğinden bağımsız olarak puro daha iyi olur ve içimi kolaylaşır. diyenler de vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yıllanma sırasında bir kimyasal süreç yaşanmaz. Çünkü artık yaprak hücreleri ölmüştür. Yıllanmada makul süreler aşıldıkça yapraklardaki (su ve) nem oranı sifira yaklaşır. 
Onun için makul zamanı kaçırmamak lazımdır. 

Puronun. yıllanmasıyla şarabın yıllanması arasında fark vardır. Her şarabın tadı yıllandıkça iyileşmez. Yıllandırmaya müsait şarabın tadı zaman geçtikçe olgunlaşır. 
Şarabın saklandığı koşullar da çok önemlidir. Şarabın, markasına, üzüm türüne, fermantasyonuna ve rekoltesine göre bitiminde içilmesi gereken azmi bir şişe ömrü vardır. Bu süre kimi zaman 4-5 yıldır, kimi zaman ise 1 5- 
20 yıl. Fermente edilen gıdalar, güneş ve sıcak sevmezler. Şarap gibi puro da karanlık odalarda bekletilir. Şarap üretilirken yıllandırılmış üzüm kullanılmaz. Ama puro sarilirken yıllanmış tütün kullanılır. Yıllanmış şarapta kullanılan üzümün rekoltesi ile şarabın yapıldığı yıl aynıdır. Yani 


üzüm toplanır ve aynı yıl şarap yapılır. Oysa puroda en - 


az 5 çeşit tütün vardır. Bunların hepsinin aynı yılın mahsulü olması beklenmez. Dış sargılık, iç sargılık ve iç dolgu 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


yapraklarının her birinin yetiştiği yıl genelde farklıdır. Bu nedenle puronun sarıldığı yıl ile içindeki yaprakların yetiştiği yıl arasında bir ilişki yoktur. Puro kutusuna konulan tarih, puronun paketlendiği yılın tarihidir. 

Puro tadının sekiz yıllık bir bekleme süresinden sonra olgunlaştığı söylenir. Kurutma, fermantasyon ve tütün halinde bekletme süresi dikkate alınarak puroda 5-6 yıllık bir yıllanma süresi bizce idealdir. Ötesi, puronun tadına ne katar, meçhuldür. Konuyla ilgili değişik görüşler vardin. 

ABD'nin Minneapolis eyaletinde yerleşik, dünyanın en geniş yıllanmış puro koleksiyonuna sahip olan Sheliy Jacobs'a göre (1950'li yıllardan kalma 300 kutu Havanası varmış) “10 yıl sonra puro karakter değiştirir ve olgunlaşır.” Dünyanın en büyük puro şirketlerinden birisi olan Consolidated Cigar'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dick DiMeola kendi ürettikleri puroların Dominik Cumhuriyeti'ndeki fabrikalarından çıktıktan sonra içilmeye hazır olduğunu söylemektedir. Cohiba'ya hayat veren ve 1993 yılından önce Cohiba'nın da üretildiği El Laguito fabrikasının müdürü olan Avelino Lara'ya göre “yıllanmayla puronun tadında yok denecek kadar az değişiklik olur. Bu nedenle puronun yıllandıkça iyileştiği iddiası dayanaktan yoksundur ve sadece bir genel inanıştır (folklore).” Ancak böyle söylemesine rağmen Avelino Lara'nın Küba'dayken özel konuklarına genç Cohiba yerine 7-8 yıllık Cohiba (lanceros) hediye ettiği bilinmektedir. Londra'nın en bilinen puro tüccarlarından Desmond Sautter'a göre “Yıllanmış puro sadece daha farklıdır. Bir puronun yıllandıkça daha iyi olduğu söylenemez.” Davidoffun Londra şubesinin sahibi Edward Sahakian de “yıllanmış purolar iyi olabilir ama ben onlar için deli olmuyorum” diyor. Yine İngiltere'nin en büyük Küba purosu ithalatçılarından birisi olan Hunters & Frankau adlı şirketin yöneticisi Simon Chase “keşke yıllandığında puroya ne olduğunu bilebilseydim” diyor. Görülk düğü gibi puroya yıllandıkça ne olduğu hususu hayal gücünüze ve yaptığınız işe göre değişebiliyor. Yıllanmış puro satıyorsanız ya da koleksiyon yapıyorsanız yıllanmış puro daha iyidir demek daha kolayınıza geliyor. 

Puro işinde hayal gücü çok önemlidir. Puro sevenlerin dumandan aldıkları tadın bir çağrışım olduğunu ve biraz da hayal gücü gerektirdiğini unutmayalım. Dahası 


140 Bakınız: http://Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Archives/ 
CA Show Artice/0,2322,810,00.html 


bir malın tüketici gözünde farklı olması illa ki objektif bir nedenin varlığını gerektirmez. Biz bir şeye daha iyi diyorsak o daha iyidir. Buna mikro iktisatta “tüketici tercihi” denir. Humidorunda 10 yaşında puro bulunan bir trya- ki olarak sınırlı da olsa tecrübemiz şuna işaret ediyor; TÜtün uygun Isı ve nem oranında yaşamaya devam ediyor ve yıllanmış bir puro ne tadından, ne de kokusundan bir şey kaybediyor. Mamafih, hayal gücünüz sayesinde daha çok zevk alıyorsunuz. 

Puronun yıllandırılmasında ideal nem derecesinin ne olması gerektiği konusunda da farklı görüşler vardır. Ancak bu görüşlerin birleştiği mokta nem oranının yüzde 70'in biraz altnda olması gerektiğidir. Çok uzun süre humidorda bekleyecek puronun yüzde 65 nem derecesinde beklemesi bizce uygundur. 

Yıllanmış purolar doğal olarak normal fiyatlarından daha pahalıdır. Bu fiyat farkı, tek adet puroda minimum iki-üç kata kadar çıkar. Yıllanmış puro yıllanmış şarap kadar pahalı değildir. Yani rekor fiyatlar ödenmez. İyi durumda ve yıllanmış bir Küba purosunun adeti 100 dolardan başlar. 

Yıllanma işinde vitolası iri purolar tercih edilir. Chur& 


hill ve double corona ideal formatlardır. Yıllanmış puro. . 


işinde de marka taklidi ve üretim tarihi aldatması yaygındır. O nedenle antika alırken neye dikkat ediyorsak, yıllanmış puro alırken de ona dikkat etmemiz gerekir. 
Koleksiyon yapmaya karar verdiysek mutlaka uzmanına danışmamız lazımdır. 


Puro Nasıl Tadılmalı?'*' 


Bekleyen suküt-u hayala uğrar. Hayat maalesef dö- 


nüp bakmaz insana. Genelde hüsran ve pişmanlık dolu. 
gözlerle biz dönüp bakarız geçmişimize. Kendimizinkini herkesinkinden farklı tutarak üstelik. İnsan çektiği acılara 


değil, kaçırdığı fırsatlara yanarmış. O nedenle tadını çıkarmayı ihmale gelmez hayat. Unutan ve erteleyen pişman olur. Iyilik de yapalım; ama şükranın da dile gelmesi 


lazım. O manada insanın nefsini şenlendirmesi ibadet 


gibi makbuldür. Haram olması gereken, ifrattır. 
Işin seremonisi ve hazırlığı da hayata dahildir. Puro içmenin en zevkli tarafı, hayal dünyanızda yaratacağı 


141 Bakınız: hitp://Wwww.cigarreview.com/index.php?optionscom..con 
tent&task-view&id-260&l1temid0 : 
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erinç ve sükünet yanında elinizdeki puroya dokunmak, onun görünüşünü, kokusunu ve tadını keşfetmektir. 
Puro tatmak bir ustalık işidir. Şarap tatma ustalarına “kavas” denir. Eğitim alırlar ve şarabı yutmadan tadarlar. 
Puro işinde tadım, kavaslık gibi özel bir meslek değildir. 
Ama ustaları vardır. Damak tadı gelişkin insanlar yapar bu işi. 

Puro tatmak aceleye gelrnez. Önce ellerin ve ağzın iyice temizlenmesi gerekir. Puro tatmadan hemen önce ne yediğinize ve ne içtiğinize bağlı olarak ağzınızı suyla çalkalamanız, hatta dişlerin firçalamanız gerekebilir. Yemekten sonra puro içilir ama puro tadılmaz. Diş firçalandıktan hemen sonra puro tatmak yanlıştır. Üzerinden biraz zaman geçmesi gerekir ki macun tadı ile puronun tadı karışmasın. Elinize veya avucunuza parfüm, kolon- ya, deodorant ya da krem benzeri bir şeyin kokusu da sinmemiş olmalıdır. Narin kokular da aslında hoyrattır. 
Bakmayın siz öyle asil durduklarına; öne çıkar ve çağrışım hissinizi olumsuz etkilerler. 

Puro tatmadan önce yapılması gereken ikinci şey sakin bir yer bulmaktır. Etrafınızda puro tadarken kon-Santrasyonunuzu bozacak bir dış etken olmamalıdır. 
Unutmayın ki puro içmek bir nevi meditasyon demektir. 
Dikkatinizin dağılmaması çok önemlidir. Sohbet ederek, tavla oynayarak, rakı içerek... puro içilir ama tadılmaz. 
Hava soğuk ve siz üşüyorsanız yine sağlıklı bir şekilde puro tadamazsınız. Keza akıl başka yerdeyse yine puro tat vermez. Puro içerken, puro içilir. Aşağıdaki alıntı Budizmin Bilgeliği adlı kitaptandır'?; 


“Budizm'de, çaba göstermeye yer yoktur. Sadece sıradan olun, özel olmayın. Yemeğinizi yiyin, bağırsaklarınızı çalıştırın, işeyin ve yorulduğunuzda gidin yatın. Bir cahil bana gülecek ama bir bilge anlayacaktır © (Lin-Chi)... 


Viyana Üstadı You Zhao Zhao'ya şöyle sordu: 

“Halâ manevi geliştirmeyi uyguluyor musun? 

“Hâla uyguluyorum' 

“Nasıl yapıyorsun? 

'Pilav geldiğinde yiyorum, yorgunluk olduğunda uyuyorum'diye yanıtladı Zao Zao. 


142 Budizmin Bilgeliği, Sayfa 78-79, Mel Tnompson, Çeviri: Nilüfer 
Uluç, Dharma Yayınları, 2004. 
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“Herkes böyle yapar, o halde herkes senin gibi manevi geliştirmeyi uyguluyor!” 

“Aynı değil.” 

“Niçin aynı değil?” 

“Yemek zamanı olduğunda yemezler, çünkü yüzlerce düşünce başka bir şeye izin vermez. Uyuma zamanı geldiğinde uyumazlar, çünkü tasarlanacak binlerce plandan rahatsızdırlar.'Tme Complete Book of Zen, Wong KiewkKit” 


Puroyu tatmadan önce yapılması gereken 3. iş adeta bir tür şükran duası okumaya benzer. Puroyu tatmadan önce koklamak, dış görünüşüne bakmak, dış sargılığına dokunmak ve tenini hissetmekten söz ediyoruz. Dış sargılığın nasıl durduğunu, nasıl sarıldığını ve puronun içindeki yaprakların o ana ulaşmak için ne kadar uzun bir süre beklediklerini anlamak ve takdir etmek (appreciate) tiryakinin temerrüde gelmez ödevidir. Rengi, dokusu, duruşu ve parlaklığını hissetmeden puroyu yakmak, o kutlu başkalaşım için harcanmış onca mesaiye saygısızlık manası taşır. 

Puroyu tatmadan önce şapkasının çıkarılması gerekir. Bunu bir giyotinle de yapabilirsiniz, puro makasıyla da, puro delgeci yardımıyla da. Onun da “kurban” gibi bir seremonisi vardır. Keza yakmanın da. Şapkayı kestikten sonra bir nefes çekmelisiniz. Puronuzu yakmadan önce çekeceğiniz bu nefes size, puronun kokusu, tadı ve yandıktan sonra dumanı çekmek için ne kadar çaba sarf edeceğinize dair bir ipucu verecektir. Puronun kokusu nasıl? Derin ve zengin mi, yoksa yüzeysel ve samanımsı mı? Tütün kokusu yanında ne tür kokular geliyor burnunuza? Sedir ağacı, orman ya da toprak kokusu mu? Sedir ağacının kokusunu ve tadını, silgisiz kurşun kalem kullandığımız ilkokul günlerinden hatırlayabiliriz. 
Tatlı, baharatlı veya meşin kokusuna benzer kokular mı geliyor burnunuza? Peki tadı nasıl? Kürdan ya da kibrit çöpü çiğnerkenkine benzer odunumsu bir tat mı geliyor dilinize? Tarçın ya da hindistan cevizi gibi tatlı baharatlar mı, yoksa kahve ya da karabiber gibi daha keskin tatlar mı alıyorsunuz? İyi puro yanmadan önce de tat verir. Bu tatları çağrışım yoluyla alırız. Bunun için biraz hayal gücünüzü kullanmanız yeterlidir. Ağızda zengin - ve kompleks tat bırakan puro her zaman makbuldür. Saman gibi, hatta hafif amonyakımsı veya azotumsu koku 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veren puroya kimse premium muamelesi yapmaz ve bu tür purolar bir kez satın alınır. 

Puroyu tatmadan önce ayak kısmını düzgün yakmak çok önemlidir. Puronuzun düzgün yandığından eminseniz ilk birkaç nefesi inmal etmenizi tavsiye ederiz. Zira ilk nefeslerde tütünden çıkan duman hem huysuzdur, hem de yakıldığı şeyin kokusunu ve tadını taşır. Hatta ağız tadınız oksitlenmeden birkaç nefesi, flüt çalar gibi dışarıya doğru üflemek, puronuzun sakinleşmesine ve kendisini bulmasına yardımcı olur. Yanmaya başladığında puronurzu aşağıya doğru hafifçe silkelemek de bu amaca hizmet eder. Puroyu yaktınız ve dumanını çektiniz; dumanın saf tütün tadı içerdiğinden eminseniz sorun yoktur. Artık tatma vakti gelmiş demektir. Birkaç kez orta yoğunlukta duman çekin ve bir süre dumanı ağzınızda tutun. Sonra yavaşça gezdirin ve bırakın ağzınızdan usulca çıksın. 
Dumanı ürkütmeden koklayın. Gözleriniz kısın ve tam konsantrasyonla sadece koku ve tat almaya yoğunlaşın. 
Dumanın kokusu ve tadı nasıl? Acı mı, tuzlu mu, ekşi mi yoksa tatlı mi? Dilinizin hangi kısmında reseptörler daha yoğun ve daha hareketli (alert)? Elinizdeki puro için tam dengeli diyebilir miyiz? Peki ne tür çağrışımlar yapıyor beyniniz? Kaliteli bir premium puro, ağza sürekli ve zengin bir tat bırakır. Ağzınızdaki tat zengin ve devamlı mı? 
Odunumsu, çiçeğimsi, çimenimsi veya otumsu bir tat mi çağrıştırıyor hayal gücünüz? Meşin kokusu mu geliyor burnunuza, yoksa sedir ağacı, orman ya da toprak kokusu mu? Kavrulmuş fındık içine sanki hindistan cevizi karışmış gibi bir koku mu var burnunuzda? Koku ve tat birbirine mi karışıyor yoksa? Elinizdeki sakın bir Habanos olmasın? Peki dumanı kolay geliyor mu? Pipetle meyve suyu içer gibi çok kolayca mı çekiyorsunuz dumanı, yoksa emme-basma tulumba gibi zorlanarak mı? Çok gevşek ve çok sıkı sarım, maalesef kalitesizlik işaretidir!.. 

Puronuzda sorun yoksa veya giderebildiyseniz içmeye devam edin... Her nefeste, çektiğiniz dumanı tatmanız gerekmez. Bir süre sonra zaten aklınız koşullanır ve ne tadı ne de kokuyu fark edersiniz. Ama kaliteli puroda aldığınız tat, puro boyunca birkaç kez değişir. Bir puro bilerek monolitik sarılmamışsa tat dönemeçleri olur ve bunu hemen hissedersiniz. Bu dönemeçler, tıpkı Devrim Erbil'in kuşları, Faruk Cimok'un “Sarı Sıcak İnsanlarındaki” vita kutuları gibi puro harmanlama ustasının kalite işareti, damgası, bir şekilde tuğrasıdır. Küba yapımı Trinidad, Partagas, Montecristo, Banhamas yapımı Graycliffs, Do- 


minik Cumhuriyeti yapımı Fuente Fuente OpusX gibi purolarda birçok dönüm noktası vardır. Bunları tiryakinin hemen ayırt etmesi gerekir. Bu dönemeçlere ulaştığında insan gayri ihtiyari dumanı daha derinden çeker. Ağzında daha fazla tutar ve oynaşır. Zirve anında, tiryaki ile puro bir olur ve hayaller huzura, sükuna ve boykotsuzkargaşasız-telaşsız bir çalışma düzenine kavuşur. İnsan kendi dünyasına döner ve tıpkı yeni emzirilmiş bir çocuk gibi dinginleşir... 

Çok iyi bir puroyu, eliniz yanıncaya kadar içebilirisiniz. Acı tat vermez. Unutmayın ki puronun nasıl bittiği, derecelendirmede dikkate alınan önemli bir husustur. O nedenle biterkenki son tat dönemeci de çok önemlidir. 
Ama kaliteli purolarda dahi son çeyrek, genelde tehlikelidir. Puro ısınır, huysuzlaşır, dumanı ağzınızı yakar ve tat biraz acılaşır. Kalite biraz düşükse ağzınızdaki yanma artar; dilinize ve dudaklarınıza iğneler batar. Hatta tar tadı gelmeye başlar ağzınıza. Orada bırakmanız tavsiye olunur. Hatta belki oraya ulaşmadan. “Her şeyi tadında bırakmak lazım” özdeyişi en çok puroya yakışır. 


.—z 


Puronun Çap Genişliği ve Uzunluğu 
Tadını Etkiler mi? 


Dış sargılık ve iç sargılık olacak yapraklar ile iç dolguya konulacak yaprakların çeşitleri ve türleri vitolaya göre değişmektedir. Bir puro markasının varolan ve üretimi devam eden bir serisinin üretimi için harman ve rasyo çok önceden bellidir. 

Her puronun iç dolgusuna en az üç tür yaprak konulduğundan daha önce söz etmiştik. Ligero eri yavaş yanan ve puronun tadına en fazla etki yapan yaprak türüdür. Puroya kokusunu seco, yanma gücünü ise volado 


verir. İç sargılık en kaliteli volado yaprakların arasından. 


seçilir. İç sargılığın amacı puronun tadına veya kokusuna 


katkıda bulunmak değil, puronun iç dolgusunu uygun bir kıvamda bir arada tutmaktır. Ancak volado yapraklar arasından seçildiğinden, iç sargılık da puronun git yanmasına katkı sağlar. Dış sargılık, iç sargılık üzerine sarılan ince ve hassas bir yapraktır. Dış sargılık volado yapraklardan seçilmez. 

Puronun çap genişliği tadını etkiler. Aralarında şöyle bir ilişki vardır: Bir puronun iç dolgusuna değişik türden 


birden fazla ligero türü yaprak konulabilir. Bu durumda tat zenginleşecek ve kompleksleşecektir. İç dolguya konulacak ligero miktarını artırdığınızda doğal olarak puronun çapı artar ve tadı ağırlaşır. Örneğin 2006 yılında piyasaya çıkan Gurkha markasının G3 serisi, toro formatında (6 X 50) üretilmiştir. İçinde üç değişik türden ligero olan bu seri, oldukça ağır gövdeli bir purodur, tadı zengin ve komplekstir. Su geniş olan purolar ayrıca yavaş yanar. 

Buna mukabil puronun uzunluğu ile tadı arasından doğrudan bir ilişki yoktur. Uzun puro sadece çabuk ısınmayarak puronun tadına dolaylı olarak etkiler. Uzun bir purodan makul aralıklarla duman çekerseniz, doğal tadı “aynı canlılıkta almaya devam edersiniz. Çok sık nefes çe- 
. kerseniz duman ısınır ve diliniz yanmaya başlar. Dil tahriş olunca, puronun tadında bir değişiklik olmasa da diliniz aynı kıvamda tad algılayamaz hale gelir. Puronun yavaş- hatta dakikada bir nefes alınacak şekilde-içilmesi gerektiğini söyleyenlerin gerekçesi budur. 

Bazı purolar orta-ağır içimli olarak başlar ve sona doğru yaklaştıkça ağır içimli hale gelirler. Bunun nedeni puronun baş kısmında, içtikçe yoğunlaşan tar birikimine bağlanır. Oysa bu iddia doğru değildir. Puronun sona - yaklaştıkça ağırlaşmasının nedeni, iç dolgudaki yaprak- 
“ların yerleştirilme şekliyle ilgilidir. Bir tütün yaprağının kök ve tepe olmak üzere iki ucu vardır. Puro sarılırken tüm yaprakların kök kısmının, puronun baş kısmına, yani dumanı çektiğimiz yere gelecek şekilde sarılması gerekir. 
Tütün yaprağında kök kısmına yaklaşıldıkça ağırlık artar. 
Çünkü tepe kısmına göre kök kısmında daha çok nikotin bulunur. Puronun üçte biri içildikten sonra tadı daha da zenginleşir. Çünkü artık dış sargılık yanında, iç dolgudaki yapraklar « da tada katkı yapmaya başlamıştır. Kullanılan yaprak | Ürünün çeşitliliğine göre purodan alınan tad ya 

a da komplekstir. 


Kısaca; 

I. Çapı geniş olan purolarda ligero miktarı ve çeşidi fazla olur. Nispeten yavaş yanarlar ve daha fazla duman verirler. 

2. Puro uzadıkça duman geç ısınır ve tat çabuk bozulmaz. 

3. Orta ve kalın purolarda başlangıçta dış sargilik tada egemendir; ancak ortalara gelince iç dolgu da kendini gösterir. 

4. İnce puro hızlı içilir ve tad dil ucunda yoğunlaşır. 
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Çok ince purolara ligero konulmaz. Ama bu yogunluk nedeniyle ince puroların dumanı ağızda keskin ve acı bir tat bırakır. Ağırlık ile sertlik aynı şey değildir. 


Puro Yüzüğü (Etiketi) Ne Zaman 
Çıkarılmalı? 


Puronun baş kısmında hemen şapkanın altında dekoratif amaçlı bir etiket bulunur. Buna puronun etiketi (band) veya yüzüğü (ring) denir. Kâğıttan yapılma bu yüzüğün günümüzdeki yegane konulma amacı, puronun markasını belli etmektir. Puro yüzüklerinin üzerinde markaya, sahibine, yapraklarının yetiştiği araziye, purolarının sarıldığı tesislere ve varsa markanın aldığı ödüllere ait resimler, imzalar, madalyalar ve renkli grafikler bulunur. Eğer puro sınırlı sayıda üretilmişse ana yüzük altına, “Edition Limitada” veya “Limited Edition” yazan ince bir başka yüzük daha takılır. 

Puro yüzüğünün kanatları, birbirlerinin üstüne dış sargılığa arkadan temas etmeden doğal bir tutkal ile yapıştırılırlar. Ancak çoğu zaman kanat uçlarından taşan tutkal, etiketin dış sargılığa yapışmasına neden olur. Kimi fabrikalar, figurado türü bazı vitolaları için, etiket hemen düşmesin diye bunu bilinçli olarak yaparlar. Şayet puronun çevresi geniş ve baş kısmına doğru inceliyorsa, yüzüğü ne kadar sıkı takarsanız takın bir süre sonra kendiliğinden düşer. Buna mukabil yüzükteki doğal yapışkan, kimi zaman insanın başına dert de açabilir. Parejo türü bir puroda, tutkalı taşmış bir yüzüğü çıkarırken dış sargılığa hasar vermek, çok sık başa gelen bir hadisedir. 
O nedenle yüzüğü, puro içmeye başlamadan önce veya başladıktan hemen sonra (puronuz henüz ısınmamışken) çıkarmak isterseniz, dış sargılığı yırımamaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Yüzüğü, parmaktan alyans çıkarır gibi, puro ekseninde çevirmek suretiyle de çıkarmak mümkündür. Ancak puro henüz ısınmamışken bu yöntemi kullanmak tehlikelidir. Çevirirken dış sargılık yırtılabilir veya bedenden kopabilir. Özellikle bitişi iyi bir puro içiyor ve dış sargılığınız yüzük altından hasar görmüşse, sona yaklaştıkça sorun yaşarsınız. Puro yüzüğünün kendiliğinden düşmesi nadiren de olsa mümkündür. Puronun ısınmasıyla birlikte yüzükteki yapıştırıcı biraz yumuşar ve etiket gevşer. O nedenle puronun yarısını içtikten 


ği 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


sonra yüzüğü çıkarmak daha uygundur. Çünkü doğal tutkal, puronun ısınmasıyla gevşeyecek ve dış sargılığa zarar vermeden kolayca çıkacaktır. Küba purolarının yüzüklerinde kullanılan doğal tutkal, diğer ülke purolarına göre daha güçlüdür ve kolay çıkmamaktadır. 

Yüzük koleksiyonu yapmak Avrupa ve ABD'de çok yaygındır. Kimi internet sitelerinde eski ve yeni puro malkalarının yüzükleri ve kutu etiketleri birlikte satılır. Hatta bazı puro üreticileri, yüzükleri dahil kendi fabrikalarının yıllar önce ürettiği purolara ait ne varsa satın almak isterler. Para ve pulda olduğu gibi, yırtık yüzüğün de koleksiyon değeri yoktur. Bu nedenle koleksiyon yapıyorsanız çıkarırken özellikle dikkat etmeniz gerekir. 

Küba'da, hazırlıksız yapılan nikahlarda seremoni sırasında adet yerini bulsun diye alyans yerine, puro yüzüğünün kullanıldığına dair değişik halk hikâyeleri vardır. Puroya yüzük takma işinin nereden çıktığına dair Avrupa'da da değişik rivayetler vardır. 17. yüzyılda yaşamış ve kendisinden “münewver despot' diye söz edilen meşhur Rus İmparatoriçesi Catherine Illnin (Büyük Catherine) ve İspanyol asilzadelerin bu yöndeki talepleri üzerine purolara yüzük takılmaya başlandığına dair söylentler, bunlardan bazılarıdır. Buna mukabil 1860 yılında Havana'ya puro ticareti için gelmiş olan Don Gustavo Bock adlı bir Hollandalı'nın isteği üzerine purolara yüzük takılmaya başlandığına inananlar çoğunluktadır. 

Puro, Büyük Antiller'Je 2000 yıldır yüzüksüz. içildi. 
19. yüzyılın ortalarına doğru İngiliz aristokrasisi smokin, şapka ve eldiven dışında puro içmekle ilgili bir başka rahatsızlık ve dolayısıyla bir başka ihtiyaç daha dile getirdi. 
Smokinler kıyafetlerine, melon şapkalar saçlarına, beyaz eldivenler ise ellerine puro dumanın sinmesini önlüyordu. Lakin tam bir resepsiyonun ortasında beyaz eldivenler puro külünden kirleniyor ve kimi zaman puronun ateşiyle hasar görüyordu. Buna bir çözüm bulunması gerekti. İşte bu gerekçeyle Viktoryan dönem aristokrasisinin imdadına bugün puro yüzüğü dediğimiz kâğit bant yetişti. Puronun üzerine, içilirken işaret parmağı ve orta parmağın arasına gelecek şekilde kâğıttan ince bir bant takıldı. Böylece aristokrasi, beyaz eldivenlerini kirlet: meden puro içme olanağına kavuştu ve puroya yüzük takmak bir şekilde adet oldu. 

Puro yüzüğünün ne zaman çıkarılacağı ayrı bir tar tuşma konusudur. Bunu içeceğimiz puro için söylüyoruz elbette. Daha sonra içmek üzere humidora koyacağımız 


puronun yüzüğünü çıkarmamız gerekmez. Yıllandırır ken de yüzük çıkarmaya gerek yoktur. Hatta çıkarırsak humidordaki puroların markalarını unutabiliriz ve hangi puroda, ne kadar sürede, nasıl bir tat değişikliği meydana geliyor, bunu doğru anlayamayız. İçilecek bir puronun yüzüğünün ne zaman çıkarılması gerektiğine dâir değişik görüşler vardır. İngilizler hemen çıkarılmasından, Amerikalılar ise çıkarılmamasından yanadırlar. 

Yukarıda puro yüzüğünün dekoratif amaçlı olduğundan ve amacının markayı belli etmeye matuf olduğundan söz etmişük. Kimi insanlar marka deşifre etmekten hoşlanmazlar. İngilizler'in puro yüzüğünün hemen çıkarılması gerektiğini iddia etmelerinin nedeni, cemiyet içinde marka teşhirini münasip görmemelerindendir. 
Oysa kimi insanlar üstlerindeki markaları insanın gözüne sokmaktan özel olarak zevk alırlar. Özellikle kadınlar gözlüklerde, çantalarda ve kemerlerde marka teşhir eden kocaman harfler taşırlar. Bunun nedeni İtalyan modacilarının son zamanlarda özellikle ABD'de çok tutulması ve Fransız modacıları geride birakmaları olabilir. Oysa kimi ortamlar, marka teşhirini kaldırmaz. Pahalı marka teşhiri zayıflık ya da görgüsüzlük olarak algılanır. İşin esası da öyledir. Görgüsüzlük,cemiyet içinde birinden diğerine, gözlerle aktarılan gizli bir farkındalıkla yargılanır. Hisleri kuvvetli insanlar bunu hemen sezerler. Sosyal bir insan etrafına dikkat etmelidir. Bu nedenle bulunduğunuz kimi ortamlarda puronun yüzüğünü çıkarmamız gerekebilir. İnsanı, sureti değil sıreti değerli kılar. Ama kimi ortamlarda mazruf kadar zarf da önemli olabilir. Bu da hayatın bir gerçeğidir. Bazı insanlar yüzük için, “Puro içmek sosyal bir hadisedir. Kimi mekanlarda, örneğin bir barda, puromuzun yüzüğünde yazılı bir marka, hiç tanımadığınız bir insanla çok güzel bir sohbete aradılık edebilir. Başlayan sohbet çok iyi bir arkadaşlığa dönüşebilir. 
Zaten yüzük, puroyu içerken iki parmak arasında kalıyoı 


ve görünmüyor. Görmek istemeyenler o kadar dikkatli . 
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bakmasın!” diyebilir. Daha çok Amerikalılar arasında taraftar bulan bu görüş de haklılık payı taşır. Bunun yanin- da şu da iddia edilebilir: “İnsanoğlu, teşhir ettiği şeyin yararlılığı ve kalitesinden olduğu kadar, onun başkaları gözündeki ulaşılmazlığından da zevk alabilir” Başkalarını imrendirerek ilgi tahsilatı tapmak, bizim de kültürümüzün çok yaygın bir üslubudur. Her şeyi daha fazla sevgi ve takdir için yaptığımız evrensel bir gerçektir; ama bizce yol-yordamı da gözetmek lazim. 
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da tat zenginleşecek ve kompleksleşecektir. İç dolguya konulacak ligero miktarını artırdığınızda doğal olarak puronun çapı artar ve tadı ağırlaşır. Ömeğin 2006 yılında piyasaya çıkan Gurkha markasının G3. serisi, toro formatında (6 X 50) üretilmiştir. İçinde üç değişik türden ligero olan bu seri, oldukça ağır gövdeli bir purodur, tadı zengin ve komplekstir. Çapı geniş olan purolar ayrı- 
“ca yavaş yanar. ği 

Buna mukabil puronun uzunluğu ile tadı arasından doğrudan bir ilişki yoktur. Uzun puro sadece çabuk ısınmayarak puronun tadına dolaylı olarak etkiler. Uzun bir purodan makul aralıklarla duman çekerseniz, doğal tadı “ aynı canlılıkta almaya devam edersiniz. Çok sık nefes çe- 
- kerseniz duman ısınır ve diliniz yanmaya başlar. Dil tahriş “ olunca, puronun tadında bir değişiklik olmasa da diliniz aynı kıvamda tad algılayamaz hale gelir. Puronun yavaş- hatta dakikada bir nefes alınacak şekilde-içilmesi gerektiğini söyleyenlerin gerekçesi budur. 

Bazı purolar orta-ağır içimli olarak başlar ve sona doğru yaklaştıkça ağır içimli hale gelirler. Bunun nedeni puronun baş kısmında, içtikçe yoğunlaşan tar birikimine bağlanır. Oysa bu iddia doğru değildir. Puronun sona yaklaştıkça ağırlaşmasının nedeni, iç dolgudaki yaprak- 

'ların yerleştirilme şekliyle ilgilidir. Bir tütün yaprağının kök ve tepe olmak üzere iki ucu vardır. Puro sarılırken tüm yaprakların kök kısmının, puronun baş kısmına, yani dumanı çektiğimiz yere gelecek şekilde sarılması gerekir. 
Tütün yaprağında kök kısmına yaklaşıldıkça ağırlık artar. 
Çünkü tepe kısmına göre kök kısmında daha çok nikotin bulunur. Puronun üçte biri içildikten sonra tadı daha da zenginleşir Çünkü artık dış sargılık yanında, iç e 


Kısaca; 

I. Çapı geniş olan purolarda ligero miktarı ve çeşidi fazla olur. Nispeten yavaş yanarlar ve daha fazla duman verirler. 

2. Puro uzadıkça duman geç ısınır ve tat çabuk bozulmaz. 

3. Orta ve kalın purolarda başlangıçta dış sargılık tada egemendir; ancak ortalara gelince iç dolgu 

da kendini gösterir. 

4. İnce puro hızlı içilir ve tad dil ucunda yoğunlaşır. 


156 


VEDAT ÖZDAN 


Çok ince purolara ligero konulmaz. Ama bu yogunluk nedeniyle ince puroların dumanı ağızda keskin ve acı bir tat bırakır. Ağırlık ile sertlik aynı şey değildir. 


Puro Yüzüğü (Etiketi) Ne Zaman 
Çıkarılmalı? 


Puronun baş kısmında hemen şapkanın altında dekoratif amaçlı bir etiket bulunur. Buna puronun etiketi (band) veya yüzüğü (ring) denir. Kâğıttan yapılma bu yüzüğün günümüzdeki yegane konulma amacı, puronun markasını belli etmektir. Puro yüzüklerinin Üzerinde markaya, sahibine, yapraklarının yetiştiği araziye, purolarının sarıldığı tesislere ve varsa markanın aldığı ödüllere ait resimler, imzalar, madalyalar ve renkli grafikler bulunur. Eğer puro sınırlı sayıda Üretilmişse ana yüzük altına, “Edition Limitada” veya “Limited Edition” yazan ince bir başka yüzük daha takılır. 

Puro yüzüğünün kanatları, birbirlerinin üstüne dış sargılığa arkadan temas etmeden doğal bir tutkal ile yapıştırılırlar. Ancak çoğu zaman kanat uçlarından taşan tutkal, etiketin dış sargılığa yapışmasına neden olur. Kimi fabrikalar, figurado türü bazı vitolaları için, etiket hemen düşmesin diye bunu bilinçli olarak yaparlar. Şayet puronun çevresi geniş ve baş kısmına doğru inceliyorsa, yüzüğü ne kadar sıkı takarsanız takın bir süre sonra kendiliğinden düşer. Buna mukabil yüzükteki doğal yapışkan, kimi zaman insanın başına dert de açabilir. Parejo türü bir puroda, tutkalı taşmış bir yüzüğü çıkarırken dış sargılığa hasar vermek, çok sık başa gelen bir hadisedir. 
O nedenle yüzüğü, puro içmeye başlamadan önce veya başladıktan hemen sonra (puronuz henüz ısınmamışken) çıkarmak isterseniz, dış sargılığı yırtimamaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Yüzüğü, parmaktan alyans çıkarır gibi, puro ekseninde çevirmek suretiyle de çıkarmak mümkündür. Ancak puro henüz ısınmamışken bu yöntemi kullanmak tehlikelidir. Çevirirken dış sargılık yırtılabilir veya bedenden kopabilir. Özellikle bitişi iyi bir puro içiyor ve dış sargılığınız yüzük altindan hasar görmüşse, sona yaklaştıkça sorun yaşarsınız. Puro yüzüğünün kendiliğinden düşmesi nadiren de olsa mümkündür. Puronun ısınmasıyla birlikte yüzükteki yapıştırıcı biraz yumu-Şar ve etiket gevşer. O nedenle puronun yarısını içtikten 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sonra yüzüğü çıkarmak daha uygundur. Çünkü doğal tutkal, puronun ısınmasıyla gevşeyecek ve dış sargılığa zarar vermeden kolayca çıkacaktır. Küba purolarının yüzüklerinde kullanılan doğal tutkal, diğer ülke purolarına göre daha güçlüdür ve kolay çıkmamaktadır. 

Yüzük koleksiyonu yapmak Avrupa ve ABD'de çok yaygındır. Kimi internet sitelerinde eski ve yeni puro markalarının yüzükleri ve kutu etiketleri birlikte satılır. Hatta bazı puro üreticileri, yüzükleri dahil kendi fabrikalarının yıllar önce ürettiği purolara ait ne varsa satın almak isterler. Para ve pulda olduğu gibi, yırık yüzüğün de koleksiyon değeri yoktur. Bu nedenle koleksiyon yapıyorsanız çıkarırken özellikle dikkat etmeniz gerekir. 

Küba'da, hazırlıksız yapılan nikahlarda seremoni sirasında adet yerini bulsun diye alyans yerine, puro yüzüğünün kullanıldığına dair değişik halk hikâyeleri vardır. Puroya yüzük takma işinin nereden çıktığına dair Avrupa'da da değişik rivayetler vardır. 17. yüzyılda yaşamış ve kendisinden “münewver despot” diye söz edilen meşhur Rus İmparatoriçesi Catherine Il'nin (Büyük Catherine) ve İspanyol asilzadelerin bu yöndeki talepleri üzerine purolara yüzük takılmaya başlandığına dair söylentiler, bunlardan bazılarıdır. Buna mukabil 1860 yılında Havana'ya puro ticareti için gelmiş olan Don Gustavo Bock adlı bir Hollandalı'nın isteği üzerine purolara yüzük takılmaya başlandığına inananlar çoğunluktadır. 

Puro, Büyük Antillerrde 2000 yıldır yüzüksüz içildi. 
19. yüzyılın ortalarına doğru İngiliz aristokrasisi smokin, şapka ve eldiven dışında puro içmekle ilgili bir başka rahatsızlık ve dolayısıyla bir başka ihtiyaç daha dile getirdi. 
Smokinler kıyafetlerine, melon şapkalar saçlarına, beyaz eldivenler ise ellerine puro dumanın sinmesini önlüyordu. Lakin tam bir resepsiyonun ortasında beyaz eldivenler puro külünden kirleniyor ve kimi zaman puronun ateşiyle hasar görüyordu. Buna bir çözüm bulunması gerekti. İşte bu gerekçeyle Viktoryan dönem aristokrasisinin imdadına bugün puro yüzüğü dediğimiz kâğıt bant yetişti. Puronun üzerine, içilirken işaret parmağı ve orta parmağın arasına gelecek şekilde kâğıttan ince bir bant takıldı. Böylece aristokrasi, beyaz eldivenlerini kirletmeden puro içme olanağına kavuştu ve puroya yüzük takmak bir şekilde adet oldu. 

Puro yüzüğünün ne zaman çıkarılacağı ayrı bir tartışma konusudur. Bunu içeceğimiz puro için söylüyoruz elbette. Daha sonra içmek üzere humidora koyacağımız 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puronun yüzüğünü çıkarmamız gerekmez. Yıllandırır... 
ken de yüzük çıkarmaya gerek yoktur. Hatta çıkarırsak humidordaki puroların markalarını unutabiliriz ve hangi puroda, ne kadar sürede, nasıl bir tat değişikliği meydana geliyor, bunu doğru anlayamayız. İçilecek bir puro- i nun yüzüğünün ne zaman çıkarılması gerektiğine dair İ değişik görüşler vardır. Ingilizler hemen çıkarılmasından, Amerikalılar ise çıkarılmamasından yanadırlar. 

Yukarıda puro yüzüğünün dekoratif amaçlı olduğundan ve amacının markayı belli etmeye matuf olduğundan söz etmiştik. Kimi insanlar marka deşifre etmekten hoşlanmazlar. İngilizler'in puro yüzüğünün hemen çıkarılması gerektiğini iddia etmelerinin nedeni, cemiyet içinde marka teşhirini münasip görmemelerindendir. 
Oysa kimi insanlar üstlerindeki markaları insanın gözüne sokmaktan özel olarak zevk alırlar. Özellikle kadınlar gözlüklerde, çantalarda ve kemerlerde marka teşhir eden kocaman harfler taşırlar. Bunun nedeni İtalyan modacılarının son zamanlarda özellikle ABD'de çok tutulması ve Fransız modacıları geride bırakmaları olabilir. Oysa kimi ortamlar, marka teşhirini kaldırmaz. Pahalı marka teşhiri zayıflık ya da görgüsüzlük olarak algılanır. İşin esası da öyledir. Görgüsüzlük,cemiyet içinde birinden diğerine, gözlerle aktarılan gizli bir farkındalıkla yargılanır. 'Hisleri dü, kuwetli insanlar bunu hemen sezerler. Sosyal bir insan etrafına dikkat etmelidir. Bu nedenle bulunduğunuz kimi ortamlarda puronun yüzüğünü çıkarmamız gerekebilir. İnsanı, sureti değil sıreti değerli kılar. Ama kimi ortamlarda mazruf kadar zarf da önemli olabilir. Bu da i hayatın bir gerçeğidir. Bazı insanlar yüzük için, “Puro iç- Dö mek sosyal bir hadisedir. Kimi mekânlarda, örneğin bir barda, puromuzun yüzüğünde yazılı bir marka, hiç tanı madığınız bir insanla çok güzel bir sohbete aracılık « edebilir. Başlayan sohbet çok iyi bir arkadaşlığa dönüşebilir. 
Zaten yüzük, puroyu içerken iki parmak arasında kalıyo ve görünmüyor. Görmek istemeyenler o kadar dikkati bakmasın!” diyebilir. Daha çok Amerikalılar arasında i&- raftar bulan bu görüş de haklılık payı taşır. Bunun yanında şu da iddia edilebilir: “İnsanoğlu, teşhir ettiği şeyin yararlılığı ve kalitesinden olduğu kadar, onun başkaları . 
gözündeki ulaşılmazlığından da zevk alabilir” Başkalarını imrendirerek ilgi tahsilatı tapmak, bizim de kültürümüzün çok yaygın bir üslubudur. Her şeyi daha fazla sevgi ve takdir için yaptığımız evrensel bir gerçektir; ama bizce yolyordamı da gözetmek lazım. 
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Puro Nasıl Kesilir? 


Kovboy filmlerine meraklı olanlar puronun baş kısmının nasıl kesildiğini ve yakıldığını hatırlar. Bazı karakterler cep biçaklarını kullanır ve iki bıçak darbesiyle V-şeklinde bir yarık açarlar. Bazılarıysa delik açmak için at nalı kullanır. “İyi, Kötü ve Çirkin” adlı filmde olduğu gibi Clint Eastwood ya da Lee Wan Cliff gibi sert karakterli aktörler ise içmeden önce puronun Ucunu ısirarak koparır ve tükürerek fırlatırlar. Puronun ucunu ısırarak koparmak bir yöntemdir; ancak ısırarak delik açmanın mahzurlu tarafları da yok değildir. İnsan ne yaptığını ve nereyi ısırdığını pek göremez. Dahası dişler tütün türü ıslandıkça yumuşayan ve esneyen şeyleri kesmekte pek başarılı değildir. 
Çünkü bir makas kadar keskin değildir. Kopardığınız tütün parçası da ağzınıza tuhaf bir tat bırakır. Bıçakla kesmek de bir yöntemdir. Mecbur kalınca keskin olmak şartıyla bıçakla da puronuzun ucunu hafifçe kesebilirsiniz. 
Kullanacağınızı bıçağın temiz olması çok önemlidir. Zira puroyu ağzınıza götüreceksiniz. Aletiniz yoksa, şapkayı koparmamaya dikkat ederek baş kısmını tırnağınızla kopararak da kesim yapabilirsiniz. Bu yöntem Küba'da çok yaygındır. Ancak nem düzeyi iyice azalmış veya kurumuş purolarda bu yöntemle verim alma şansı düşüktür. Zira dış sargılık çatlar, kopar ve ağzınızda dağılır. Ucu Kırık bir kurşun kalemle de delik açılabilir. Premium purolar için kovboy türü bu yönetmenleri kullanırken ekstra dikkat sarf etmenizi salık veririz. Puroyu doğru kesmenin elbette bunlardan daha muasır yöntemleri de vardır'*3. Kesmekten amaç, puronun yapısına zarar vermeden dumanı uygun kıvamda çekecek büyüklükte bir delik açmaktır. 

Puronun ağza gelen kısmına baş denir. Dış sargılık puronun baş kısmında aşağıya omzuna doğru bir kaşkol gibi sarılır. Buna bayrak da denir. Omuz kısmında bu nedenle üst üste gelen tabakalar vardır. Bu tabakaların bittiği yerde ise şapka vardır. Dış sargılığın puro bedeninde incelerek son bulduğu yer üzerine bitkisel bir zamk ile şapka yapıştırılır. Bu zamk kokusuz ve tatsızdır. 
Şapka tabakaların en üstünde ve dış sargılıkla bedensel bağı olmayan kısımdır. 

Bazı puroları kesmeden de içebilirsiniz. Bunlar ya baş kısımları kesik olarak ya da şapkanın üst kısmından delik açılmış şekilde satılırlar. Genel olarak el yapımı purolar- 


143 httpı//XWww.cigaraficionado.com/Cigar/CA Archives/CA Show. . 
Article/0,2322,467,00.html 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da şapkalar ne kesilmiş ne de delinmiştir. Yani bu tür puroların tek ucu açıktır. Ucu açık kısma puronun ayak kısmı denir. Ayak kısmı, puroyu yakmak için açık bırakılmıştır. Puroyu içmek için diğer ucun da açılması gerekir. 
İç dolguyu iç sargılık, iç sargılığı dış sargılık, dış sargılığı da şapka tutar. Dolayısıyla şapka puroda çok önemli bir işlev görür. Aile reisi gibidir. 

Puro içmenin bir ritüeli vardır ve saygı ister. Çoğu premium puroyu yakmadan önce baş kısmından kesmek gerekir. Kesilecek yerin dikkatle ayarlanması ve kesim yapilirken çok hızlı ve kararlı olunması gerekir. Bunun için yapılmış özel aletler vardır. Kesme işlemi, puronun Vitolasına göre değişen bir dikkat ve özen gerektirir. Kesme işlemini yapmadan önce puronun baş kısmının incelenmesi gerekir. Puroların baş kısmı vitolaya göre değişir. 
Robusto gibi parejo tipi purolarda şapka, dış sargılığı tutmak için puronun başından omzuna doğru doğru dörtbeş milimetre sarkacak şekilde yapıştırılmıştır. Kesme yerinin şapkanın puro bedenine yapışma çizgisini aşmaması gerekir. Bu çizgiye denk gelecek şekilde yapılan kesimde de şapka çıkabilir. Kesim yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey şapkayı kesmemek ve düşürmemek- tür. Kestğimiz yerin çapının geniş olması duman çekim kalitesini artırır. Bu nedenle şapkanın bittiği çizginin Üüzerinde ama ona yakın yerden kesme işlemini yapmamız gerekir. Bunun yaklaşık olarak son tabakanın üzerinde, başın en uç noktasından aşağıya doğru üç-dört milimetreye tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Şapkayı da kapsayacak şekilde puronun başını keserseniz, tutkalın etkisi geçmişse veya az sürülmüşse dış sargılık, spiral şeklinde açılmaya başlar. Bu durumda hemen açılan yeri dilimizle hafif ıslatarak yapıştırmamız gerekir. Dış sargılık, şapkasız bir puro bedeninde durmakta zorlanır ve bu nedenle içerken tekrar açılır. Kaderimize razı olup açılınca tekrar dilimizle ıslatıp yapıştırmamız gerekir. 

Bazı aletlerde kesme yapıldıktan sonra puronun başında O yerine V şekli çıkar. V şekli kesimde puroya tepeden baktığınız bir sandal şekli ortaya çıkar; yandan bakınca V şekli görünür. Bu tür kesme işine aslında kırpma demek daha doğrudur. Bir başka kırpma şekli kedi gözü (vitola büyükse boğa gözü deniyor) yapmaktır. Bunun da kendi aleti vardır. Bu tür kesimde puronun başında yuvarlak yerine yassı-elips şeklinde bir çekim yeri ortaya çıkar. Her iki özel kesim için de bu amaçla yapılmış iki yönlü giyotinler kullanılır. V şeklinde kesim, puronun 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


yanmasını olumsuz etkiler hatta sona doğru tar yapar diyenler de vardır! Bir tehlike de iç dolguda bazı yaprakları yerinden oynatarak puroyu farkında olmadan tikamaktır. 

İyi kesim yapmak için giyotini masanın Üzerine koyup puronun ucunu delik kısmına geçirip masaya dayayarak kapakları hızla kapatmak en ideal kesim yöntemidir. Puro kesiminde iki taraftan da eşit miktarda baskı uygulamak hayatidir. Tek yönlü pres, puro başının ezilmesiyle sonuçlanır. Tabii bunun için giyotinin keskin ve parmaklarınızın biraz güçlü olması lazımdır. Eğer puronuz selofonunda ve giyotininiz çok keskin değilse daha iyi bir sonuç için selafonu çıkarmadan kesim yapmanız tavsiye edilir!*. 
Keskin olmayan giyotin ve makas, puroyu kesmek yerine ısırır. Bu da can sıkar. 

Torpedo veya perfecto gibi figurado tipli purolarda baş kısmı yuvarlak değildir. Huni gibi incelerek sivrilir. Bu nedenle figurado tipi purolarda baş kısmından, parejo tipli purolara göre daha fazla kesmemiz lazımdır ki, optimum düzeyde duman çekmeye imkân veren bir açıklık elde edelim. Bazı tiryakiler figurado tipi purolarda içim yerinin hafif sivri kalmasını tercin ederler. O nedenle şapkanın sivri kısmını komple kesmezler ki duman ağza gelirken uçta konsantre olsun. Figurado tipi purolarda hatalı kesim dolayısıyla dış sargılığın açılma ihtimali daha azdır. O nedenle azar azar keserek birkaç denemede optimum düzeyi bulmak da bir çözümdür. Figurado üpi purolarda kesim yapılırken optimum düzey için iç dolgunun görülmüş olması bizce yeterlidir. 

Giyotini yatay bir düzleme koyup kesim yapmayacaksak kesilecek yeri göz kararı bulduktan sonra kesme işini kararlılıkla yapmak lazımdır. Kararsız kesimde, yüzey paralel olmaz. Tekrar keserek düzeltmeye kalkarsınız sonuç daha kötü olabilir. Kesme işlemini tek vuruşta bitirmek gerekir. Bu nedenle çabuk ve kati olmak lazımdır. İyi bir purocu bir cerrah gibi çalışır. Elbette bunun için uygun aletiniz olmalıdır. Kesme işleminde kullanılan aletlerin en yaygını Fransız devriminin simgelerinden birisi olan giyotindir!*6. Puro giyotinleri elbette avuca gelecek kadar 


144 Bakınız: http://Www.cigargroup.com/fag/#2.2 

145 Bakınız: http://mww.jrcigar.com/index.cfm ?pagezircu cutting 

146 Mutlak monarşinin yıkılıp yerine cumhuriyetin geldiği ve laiklik ilkesinin hayat bulması için Katolik inancının radikal değişim geçirdiği Fransa devrimi sırasında (1789-1799) Fransız Devrimi Ulusal Meclis üyesi Dr. Joseph-Ignace Guillotin'den adını alan bu alet devrim sırasında ölüm cezalarının infazında kullanıldı. Aslında Dr. Joseph-gnace Guillotin bu aletin mucidi değil sadece fikir babasıdır. Ailesi ve ya- 


küçüktür. Giyotinler ya tek yönlü ya da iki yönlüdür. Özel olarak beli daha geniş purolar için yapılmamışsa 54 inçe kadar çevresi olan puroları bu giyotinlerle kesmek mümkündür. Tek yönlü giyotinlerde kesme hamlesini yapmadan önce puroyu giyotin deliğinin bıçağa uzak kısmına yerleştirmek, giyotinin keskin kısmını puroya değdirip, uygun noktayı bulduktan sonra, ani bir presle kesim işini sonuçlandırmak gerekir. Tek yönlü giyotinlerde biçak kınının tütün artıklarıyla kalmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde tütün artıkları bıçağın iyi. çalışmasını engeller ve aleti bozar. Çift yönlü bıçağı olan giyotinlerde düzgün kesim şansı daha fazladır. Elbette giyotin ağızlarının çok keskin olması şarttır. Eşit pres yapmanıza rağmen keskin olmayan giyotin puronun başını keserken ezer ve puronun yapısına zarar verir. Kesmeyi, şapka çizgisinin Üzerinde bir yerden yapmanıza rağmen ezme sırasında şapkanın çıkma ihtimali vardır. Bu da puroyu çözer. Aşağıdaki resimde bir çift yönlü giyotin örneği yer almaktadır. 


Kesme işi için özel yapım makaslar da vardır. Bunların bıçak kısımları mnormal makaslar gibi düz değil, yuvarlaktır. Puro makaslarından verim alabilmek için de çok keskin olmaları şartür. Makasla kesimde sıkıştırma yaparken parmaklarımıza da dikkat etmemiz gerekir. Özellikle beli kalın puroları makasla kesmek daha zordur. Eşit pres ve kararlı vuruş, makasta daha zordur. Kesme sırasında, 


kınları böyle bir alete verilmesinden duydukları rahatsizlik nedeniyle önce Fransa devletinden soyadlarının bu amaçla kullanılmamasını istemişler ve daha sonra da soyadlarını değiştirmişlerdir. 
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parmakların içine girdikleri metal çerçeveler arasında kalarak sıkışması yaygın bir kaza tipidir. İnsanın canı yanar ve parmak biraz morarır. Yukardaki resimde bir puro makası örneği görülmektedir!*. 


Premium purolarınızı çift yönlü ve keskin giyotinle kesmenizi veya delmenizi öneririz. Puro makasını daha çok beli ince purolar için tercih edebilirsiniz. Yahut makasınızı, daha sonra içmek Üzere söndürmek istediğiniz puronun ucunu kesmek için kullanabilirsiniz. Bu tür durumlarda giyotine kıyasla makas yanmış tütünü ve ucundaki külü etrafa savurmamak bakımından daha elverişlidir. Giyotinde kesilen şeyin savrulacağı yeri kontrol etmek daha zordur. 

Puroyu kesmek yerine delmek de mümkündür. Kesmeye göre delmek hem daha kolay, hem daha az risklidir. Çünkü'ne kadar keseyim diye bir sorununuz olmaz. 
Bunun için de özel bir alet vardır. Bu özel aleti puronun şapkasının hemen ortasına batırarak çevirmek suretiyle - delik açılır. Ancak delik açarken de iç dolgu yapraklarını 


— . yerinden oynatıp puroyu tıkama ihtimali vardır. O ne- 


denle fazla derine inmemek ve delgeci puronun içinde kesinlikle çevirmemek lazımdır. Aşağıdaki resimde bir delgeç örneği yer almaktadır!*8 

Puro delme aletleri figurado türü purolarda pek kullanılmaz. Bazı puro çakmaklarının alt kısmına delme işini yapabileceğiniz bir çıkıntı da eklenir. Bu tür çakmaklar kullanışlıdır ama içlerinde biriken tütün artıklarını kürdan 


147 http://XWwww.humidordiscount.co-.uk/ 
148 hüp://Wwww.humidordiscount.co.uk/ 
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ile temizlemeniz gerekir. Özel aletlerinde alttan iterek içerideki tütün artıklarını dışarıya atan bir mekânizma vardır. 
Geniş çaplı purolarda delmek yerine kesmek daha tercih edilen bir yöntemdir. Bu neden delgeçli çakmak yerine belki de aşağıdaki gibi bir giyotinli çakmak almakta fayda vardır. 

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi hem kül tablası, hem giyotin, hem de puro delicisinin bir arada satıldığı açılır-kapanır setler de vardır'*?. Ancak bunlar daha çok ofis aksesuvarıdır. Ceket cebinde taşımak için anahtarlık şeklinde puro delgeçleri tercih edilebilir. 

Puro delgeçlerinin de şu sakıncalarından söz edilir: Puroda çok derin bir delik açarsanız, puronun ortasının çok yüksek ısıda yanmasına neden olan bir tünel oluşur. 
Bu nedenle duman ve dolayısıyla iç dolgu çok çabuk ısınır. Aşırı sıcak duman tat duyumuzu bozar ve aldığımız zevki azaltır. Delerek açılan oyuktan puronun iç dolgusunda yer alan harmandan dengeli bir şekilde tat ve koku almak da zor olabilir. Zira deliğin hangi yapraklara doğru daha fazla açıldığını anlamak ve bunu ayarlamak zor olabilir. Ayrıca delik ağızları nikotin ve tar birikimine de uygundur. Nikotin ve tar yoğunlaşması özellikle sona doğru ağzımızın tadını bozabilir!9©, 

Tercihi okuyucuda kalmak şartıyla bize göre en iyi yöntem, 46 inç ve daha geniş çevreli purolarda çift yön- 


149 Bakınız: http://www.shortcut-cigars.com/en/content/accessories. 
htm 

150 Bakınız: hitp://www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Archives/ 
CA Show. Article/0,2322,467,00.html 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lü giyotini düz bir zemine koyup, puronun baş kısmını 
90 derecelik açıyla, yani dik bir biçimde yüzeye getirerek 
ani bir presle kesim yapmaktır. 46 inçten daha dar çevreli purolarda ise delgeç kullanmak bizce daha uygun. 
dur. 


Puro Nasıl Yakılır? 


Puro yakmak, sigara yakmaktan ziyadesiyle farklıdır. 
Çok daha fazla dikkat ve özen ister. Siz puronuzu yakarken ateşi bekleyen birisi varsa bırakın acelesi olan önce ateşi kullansın. Puro usulca yakılır. Ayrı bir ritüeli vardır. 
Puronun nasıl ve neyle yakılması gerektiğine dair hazır bir reçete yoktur. Puro yakma işi çok ciddi tartışma konularından birisidir. Seçilecek yöntem ve yakarken uyulması gereken kurallar, tartışmanın ana mevzularını oluşturur. 

Puro sigara gibi, puro ile yakılmaz. Puronuzu yakmak için çakmak kullanabilirsiniz. Bir kadın da olsa başkalarının purosunu yakmak için çakmak uzatılmaz. Çakmak kullanacaksanız gazının neden yapıldığı çok önemlidir. 
Petrol türevi şeyler yakan çakmaklar puro için pek tavsiye edilmez. Gaz, mazot ve benzin koku yapar ve bu tür yakıtların alevinden çıkan keskin koku, puronun münezzeh kokusunu ve halis tadını bozar. Bu nedenle bu tür yakit kullanan ve Platon adlı filmle Amerikalılar için bir Vietnam savaşı sembolü olan Zippo türü çakmaklar, puro için özellikle tavsiye edilmez. Puro dergileri ve sitelerinde Zippo çakmakların puro yakımında kullanılmaması gereküğine dair çok fazla yazılmasından ve konuşulmasın- dan dolayı, üretici firması tarafından, Zippo çakmakla- 


rın alevinden çıkan kokunun kısa bir süre sonra geçtiği 


ve biraz bekledikten sonra puronun yakılması halinde, puroya herhangi bir kokunun sinmeyeceğini izan eden özel bir kitapçık yayınlanmıştır.!9! Ancak kasıtsız başlamış aleyhte bu kampanyanın sona ermemesi Üzerine Zippo, çok amaçlı bir marka daha yaratmıştır. Söz konusu Ürünle ilgili puro dergilerine ilanlar verilmiş ve özel yazılar yazılmıştır.'5? 

Tavsiye edilmese de, puro için kullanılacak çakmakta bütan gazi tavsiye edilir. Bütan gazı bildiğimiz ve evlerde de kullandığımız tüp gazdır. Tüp gaz kokusuzdur. Puro çakmağı diye özel yapım çakmaklar da vardır. Torchlighter denilen bu tür çakmaklarda alev hemen hemen 


görünmez. Çok yüksek basınçla bütan gazı çıkarır ve 


mavi bir alev şeklinde şiddetle yanar. Bütangaz depoları çok çabuk boşalmasına rağmen koku birakmadıkları ve puronun daha kolay ve çabuk yanmasına olanak verdikleri için kullanımları çok yaygındır. Bu çakmaklar için yapılmış özel bütan gazı kullanılmazsa tıkanırlar. Özellikle rüzgârlı havalarda puro yakmak için çok uygundurlar. 
Golf sevenler genelde bu tür çakmakları tercih eder. 
Bu çakmaklar eşit olmayan yanmayı düzeltmekte de ol- 


dukça kullanışlıdır. Kendi ısılarıyla çabuk bozulmaları ve 


ömürlerinin en fazla bir yıl olması Gide olumsuz bir özellikleri yoktur. Aşağıdaki resimde bu tür bir Çalkak yer almaktadır. 

Puro yakmak için kullanılabilecek bir başka araç, hemen hemen her restoranda, sigara dumanını aldığı gerekçesiyle masalarımızın demirbaşı haline gelen mumdur. 
Ancak mum alevi de koku çıkarır. Kokusunun çabuk sinmesi nedeniyle mum aleviyle puro # yakmak da uygun değildir. 
Mum alevinden sızan koku, puronun kokusuna bulaşır ve için tadını bozar. Aynı durum sıvı mumlar için de geçerlidir. 
Bazı üst sınıf restoranlarda cam şişeler içinde bitki ve çiçeklerle süslenmiş gayet gösterişli sıvı 
151 Bakınız: http://Wwww.cigargroup.com/fag/#2.2 
152 Bakınız: http://Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA Arc 

hives/CA Show, Article/0,2322,467,00.html http://Aww. 


cigaraficionado.com/Cigar/CA Features/CA Feature. Basic... 
Template/0,2344 962,00.html 


161 


TE 


mumlar bulunur (flaming liguor). Puronuzu bunlarla da yakmak durumunda kalabilirsiniz. Pek tavsiye edilmeyen bir yöntemdir. Ancak buna rağmen yakmanız gerekirse kaşlarınıza ve kirpiklerinize dikkat edin! 

Puroyu yakmak için kullanabilecek en uygun şey kiloritür. Puronun odundan yapılmış kibritle yakılması tavsiye edilir. Daha çok eşantiyon amacıyla dağıtılan kâğıt kibritle puro yakılmaz. Çünkü bu tür kibritlerJde de mum vardır. Puromuzu kibritle yakacaksak, çakma işlemi sonrası odun kısmının ucundaki sülfürün alev aldıktan sonra iyice yanmasını beklemeliyiz. Sülfür tutuşunca koku çıkarir ve puroyu sülfürün ateşine tutarak içimize çekersek kokusu bizi rahatsız eder, Tutuşan alevin, kibritin odun kısmını yakmasını beklemek gerekir. 

Puroyu normal kibritle yakmak zordur. İki kibriti birlikte yakarak daha geniş bir alev elde edebiliriz. Özellikle geniş çevreli purolarda 5-6 kibrit yakmanız gerekebilir. 
Bu zorluk nedeniyle hem daha kalın hem de daha uzun özel puro kibritleri üretilmiştir. Bunlarla yakmak hem daha zevkli hem de daha kolaydır. Puronun sedir ağacından yapılma çırasıyla yakılması çok tavsiye edilen bir yöntemdir. Sedir ağacı çabuk alev alır, ancak alevi koku vermez. Çıkan ateş normal; bir başka deyişle organiktir. 
Ancak bu yolla puro yakmak kimi mekânlarda çok zarif karşılansa da pek pratik değildir. Çünkü puro yakmaya özel ne sedir ağacından yapılma çıra satılır, ne de insanın satılsa dahi böyle bir şeyi üstünde taşıması normaldir. Bazı markalarda (özellikle tüp içinde satılanlarda) puronun bedenine sarılan odun şerit, sedir ağacından yapılır. Bu şerit koruyucu yelek gibidir. Puroyu bu yelekten koparılan ince bir şeridi tutuşturmak suretiyle yakmak en uygun yöntem olarak itibar görür. Yeleği çıkarıp, ince bir şerit kopararak tutuşturmak ve onun aleviyle puro yak, işin bilindiğine dair bir mehabet de arz eder. 
Ancak bu yöntemle puromuzu yakmadan önce sedir 


ağacından bir şerit koparırken tozunu tenefüs etmeme- ye dikkat etmemiz gerektiğini de hatırlatalım. Sedir ağacı tozu oldukça toksiktir; kazayla içimize çekersek bir öksürük nöbetine yakalanabiliriz. 

Puroda hiçbir iş aceleye gelmez, puro yavaşça yakılır dedik. Kötü yakılmış bir puro kadar çabuk keyfinizi kaçıracak bir şey yoktur. O nedenle mutedil ve soğukkanlı bir şekilde puromuzu yakmamız lazımdır!**. Puro yakılır- 


153 Bakınız  htip/WWww.topcubans.com/habanos-attitude/cutting- 


and-ighting.php 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ken ateşe 90 derecelik bir açıyla yaklaştırılması gerektiği tavsiye edilirse de bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini unutmamak icap eder. Puronuzu ateşe 90 derece tutarsanız eliniz yanar. Parmaklarınız ve bileğiniz kıllıysa onlar da alev alır ve kötü bir koku çıkar ortaya. O nedenle sabit bir ateşe 45 derece tutarak yavaş yavaş çevirmek en idealidir. Puronun bu şekilde çevrilmesi eşit yanmayı sağlamaya münhasırdır. Aleve doğrudan temas pek tavsiye edilmez. Isıyı asgariye indirmek içim kalitesini artırır. 
Puroyu yakarken elden geldiğince ısınmamasına çalışmak bu nedenle önemlidir. Bu nedenle puroyu aleve temas ettirmeden yavaş yavaş kendi ekseninde çevirmek gerekir. Premium bir puroyu yakarken ani ısı artışıyla puronun organik özünde belirgin bir kimyasal değişiklik olur. Bunun kötü bir koku ve ağız tadına dönüşmemesi için yakma öncesinde hafif kızartma /toasting) yapılması önerilir. Kızartma sonrasında puroyu yakmak daha kolaydır. Her iki durumda da puronun ucunun alevle temas etmemesi gerekir. Puronun ucunun aleve uzaklıgının bir buçuk santimi geçmemelidir. Aksi takdirde yakma işi uzar; ritüel uzayınca sabır taşabilir. 10-15 saniyelik bir kızartma süresi idealdir. Biz, puronun dumanını bir an önce ağzımıza çekmek istedikçe, dişi alev puronun ucuyla temas için tahrik olur. Yakınlaşmak ve ona dokunmak için can atar. Evlenmeden önce “ilkah” olmaz diyerek kızını kolundan çeken bir anne gibi puronun ucunu hemen alevden uzaklaştırmamız gerekir. Önce hafifçe ateşe tutarak puronun ucunu tamamen ve eşit bir şekilde kızartıp, dış sargılığın en uç kısmında çok ince bir siyah şerit oluşuncaya kadar beklemek ve kor göründükten sonra ağza götürüp, kendi ekseninde çevirerek duman çekmek suretiyle puronun ucundaki koru akkor haline getirmek, işin esası ve özüdür. Kendi ekseninde çevirmenin nedeni eşit yanmayı sağlamaktır. 

Puroyu yakarken insanın ağzının tadını bozmaması da çok önemlidir. Puronun ilk dumanı genelde acı olur. 
Çünkü tutuşma çabuk ve ani bir hadisedir ve puro aceleyi sevmez. Puroyu ağzımıza ilk götürdüğümüzde dumanı içeriye çekmek yerine dışarıya doğru üflemekte, bu nedenle fayda vardır. Puronun dumanını önce dışarıya doğru üflemek, çabuk ısınmayı önlemek dışında; çakmak ve kibrit ateşinin partiküllerinin ağzımıza ulaşmaması için de tavsiye edilir. 

Puromuzu alevle temas ettirmeden dumanı yavaş 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yavaş çekmek suretiyle yaktıktan sonra, duman düzgün geliyorsa, ağzımızdaki ilk dumanı puronun yanan ucuna doğru üflememiz uygun olur. Bunu sadece bir nevi şükran duası ritüeli olarak tavsiye ederiz. Daha sonra puronun muvazeneli yanıp yanmadığını kontrol etmemiz lazımdır. Aslında bu ritüel puromuzun dengeli yanıp yanmadığını da kontrol amacı taşır. Eşitsiz bir yanma varsa yolun başında yanmayan tarafa daha fazla ateş vermek suretiyle eşit yanmayı sağlamak icap eder. Ateşe üfleyerek, daha az yanmış yerdeki akkoru tahrik etmek de netice alınabilecek bir tekniktir. Her ne kadar Castro “iyi puro kötü yakılsa da eşit yanar” dese de işimizi şansa bırakmamamız gerekir. Bir taraf ısrarla daha az yanıyorsa, iyi yanan kısmı aşağıya gelecek şekilde puromuzu çevirmemiz sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bunun nedeni basittir; ateş için gerekli oksijen alt kısımdadır. O nedenle altı kısım her zaman daha çabuk yanar. Eğer dengesiz volado dağılımından kaynaklanan bir sarım problemiyle karşı karşıya değilsek puromuzun kül tablasında duruş şeklini de bu yöntemle ayarlayarak eşit yanmaya katkıda bulunabiliriz. Puronun eşit yandığından eminsek kısa bir süre ateşin dengesini bulmasını, sabit bir dümende, istikrarlı bir rotaya girerek puroyla bütünleşmesini beklemek lazımdır. 

Eğer dışarıdaysak ve hava rüzgarlıysa puroyu yakmak çok daha zordur. Açık mekânlarda hele rüzgar varsa işin aceleye gelmemesi mümkün değildir. Aceleyle yakılmış ve dışarıda içilen purodan hayır gelmez. İşin açıkçası açık havada ve hareket halinde puro içmek de pek zevkli değildir. Kapalı bir mekânda içmek için işimizin bitmesini sabırla beklemek en uygun davranıştır. Arabada ya da motorsiklette, hareket halindeyken puro yakmak ve içmek ne uygun, ne de zevklidir. Dahası güvenli de değil dir. Zira araba kullanmak da, puro içmek de farklı rotalar- da ayrı birer konsantrasyon işidir. Mamafih puro yakmak için araba çakmakları gayet kullanışlıdır. Hem puroyu fazla ısıtmadan hem de gayet eşit ve dengeli bir şekilde yakabilirsiniz. Tek sorun çevresi kalın bir puro içiyorsanız ucunun çakmak yuvasına girmekte zorlanması olabilir. 

İyi puro ilgi görmeyince bunu belli etmekte acele etmez. Söndü sanırsınız; ama çekince, sevinerek hemen duman verir. Sakince sizi beklediğini görmezseniz veya görür ilgilemmezseniz usulca söner. Sigara gibi tek başına sonuna kadar yanmaz. Puro bu nedenle çok konuşan insanları pek sevmez. Puromuz söndüğünde içmeye 


devam edeceksek, ucundaki külü hafifçe serpeleyip, dk şarıya doğru dumanı üfledikten sonra, yine alevle temas ettirmeden yavaşça yakmamız gerekir. Sönmüş bir yarım puroyu tekrar yakarken ısıtmaya gerek yoktur. İlk yakışa göre sönmüş bir puro daha çabuk yanar. Sönmüş bir puroyu tekrar yakmadan önce dumanı dışarıya üflemezseniz, içerideki bayat tütün ve tar karışımı bir tat ağzı nıza bulaşır ve bu durum, insana kötü bir duygu verir. 
Bazı çocuklara memeden kesildikten sonra emzik verilir. 
Emzikten vazgeçirmek için ucunu küle batırıp çocuğun ağzına götürmek Anadolu'da çok yaygın bir infaz yöntemidir. Tar tadı ve kokusu almak, insana ben sağlığıma zararlı bir şey yapıyorum duygusu yaşatır. Dahası, puronun kalan kısmındaki tada karşı duyarlılığınız azalır. 

Saçlarınız da sprey varsa puro yakarken ateşe fazla yaklaşmamaya dikkat edin'**, Bu husus özellikle uzun saçlı kadınlar için geçerlidir. Zira puro yakarken insan öne eğilir ve saçlar, çakmağın etrafında bir tür kameriye oluşturur. 

19. yüzyılda Seville (İspanya) yapımı purolar Avrupa'da yaygınken, içmeden önce puronun bedenini ısıtmak tavsiye edilirdi'?>. Çünkü o zamanlar puronun şapkasına konulan, doğal ve hoş olmayan zamk kokusu puronün doğal kokusunu bastırır ve insanın içme duygusunu köreltirdi. Ancak artık buna gerek yoktur. Zira dış sargılığın son durağında ve şapkalarda artık tatsız, kokusuz ve bit: kisel bir zamk kullanılmaktadır. 

Görüldüğü gibi puro yakmak teferruatlı bir iştir. Araç ve yöntem kişiye göre değişir. Tercih okuyucuda kalma üzere kendi tercihlerimizin ne olduğunu da açıkla kta fayda görmekteyiz. Puroyu bir ev ortamında içe 


gazla çalışan ve üzerinde yemek pişirdiğimiz ocak ate de puromuzu yakmaktır. Gaz israfını önlemek için ©c ğın küçük gözlü parçasını seçmek ve ateşi kısmakta fayda vardır. Yanan ateşin Üzerine, onunla temas etmeksizin 
45 derecelik bir açıyla puromuzu tutarak kendi eksininde 
çevirmek bizce en ideal yakma şeklidir. Bu şekilde dengeli ve eşit yanma sağlanabilir. Şayet dışarıda ve bir barbekü ateşi yakınındaysak ve bir maşamız varsa, bir kor ateşi yavaş yavaş puromuzun ayak kısmına değdirmek sure- 
154 Bakınız: http://Wwww.soyouwanna.com/Site/syws/cigar/cigar4. 
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tyle de puromuzu gayet dengeli bir şekilde yakabiliriz. 
Her iki yöntemde de puro çok ısınmaz ve kolay sönmez. 


Puro Nasıl İçilir? 


Malum, nikotin bağımlılık yapar ve puro dumanı sadece içenler için değil etraftaki insanlar için de tehlike taşır. Puro içmenin insan sağlığına zararlı olduğuna dair uzun uzadıya nasihate okuyucunun muhtaç olmadığı kanaatindeyiz. Ancak puro içerken etrafımızdaki insanların zımni de olsa onayını almak durumundayız. Çocuk 


bulunan ortamda puro içilmez. Rahatsız olan varsa ve 


bunu belli ediyorsa, kültüre-güdüsel reflekslerimizin, sonradan bizi de şaşırtan ezber reaksiyonlarından arınarak, bunu anlamaya çalışmalı ve gerekirse, kuzu gibi bir Havana'ya kıyma pahasına gereğini yapmalıyız. Puro içenler hayata ve insanlara saygılı olmalıdır. Saygısızlık puro adabına yakışmaz. Ancak bazen insanlar paternalistüük davranışlar sergilerler ve size “devlet” gibi nasıl davranmanız gerektiğini dikte ederler. Bu tür uyarılar alınca nasıl davranılması gerektiğini söylemek haddimize değildir. Bu tür durumlarda ya puromuzu söndürmeli ya da elimizdeki puronun hakkını vermeliyiz (!) 

Puronun göze çarpan ilk özelliği dış sargılığının rengidir. Puro tütününün 64 değişik tonu olduğundan daha önce söz etmiştik. Bu renk cümbüşü çok açık yeşilden neredeyse siyah denilebilecek kadar koyu kahverengiye kadar değişir. Tütün ya güneş altında ya da gölgede yetişir. Güneş altında yetişen tütün yaprakları daha sağlam, çok ve kalın damarlı ve koyu renkli olurlar. Fermantasyon süreci veriyken, içeriğinde güneş altında yetişen tütünü a olan puronun tadı göreli olarak ağırdır. Dış 


mesi salık verilir. Ancak bu tek başına belirleyici değildir. 
Puroda dış sargılık kadar iç sargılık ve iç dolgu da tada etki yapar Oysa puroda bizim gördüğümüz, sadece ve sadece dış sargılık rengidir. Bu nedenle sadece açık renge bakarak karar vermek yanıltıcı olabilir. Cano Aret Özgener'in ilk tecrübesini hatırlayalım. Bolivar marka puronun dış sargılığı da koyu renkli değildir; ama yeni başlayanlar için oldukça ağır bir purodur. O nedenle bir bilene sormak en doğrusudur. İlk denemelerde hafif veya hafif-orta içimli bir puro tercih edilmelidir. 
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VEDAT ÖZDAN 


Puronun boy ve çap itibariyle de çok değişik ölçüleri 
vardır. Petite-corona en yaygın kısa puro ölçüsüdür. 4 
inç (10,08 cm) boyundadır. Double Corona ise 8 inçebattır. 5-6 inç uygun uzunluktur. Puronun kalınlığı yani çapı da yeni başlayanlar için dikkate alınması gereken bir husustur. Yeni başlayanlar için 40-46 inç ebatında çap uygundur. Double Corona veya Churchill gibi uzun ve görece kalın ölçüye sahip puro ile başlamak hatalıdır. 
Hem içmesi zordur, hem de israfa neden olur. 

Renk, marka, boy ve çap tercihiniz yaptıktan sonra puronuzu yukarıda anlatılan şekilde yakmanız gerekir. 
Yanma işlemi tamamlandı ve puronuz artık kendi dümeninde istikamet aldıysa dumanını yavaş yavaş ağzınızın içine çekebilirsiniz. 

Puronun nasıl tutulacağı kişiye göre değişir ancak yeni başlayan birisi için puroyu başparmakla ortaparmak arasında, sigara gibi tutmak uygun değildir. Puroyu parmaklar arasında ona acemiliğini hissettirmeden tutmak zaman ister. Parmaklarınızın arasında puro, olgun bir at gibi sükunetle ona hakim olmanızı bekler. Beceremezseniz sizi sırtından atar ve elinizi yakarsınız. Bu nedenle baş parmağın alttan desteği alınmalıdır. 

Puroyu ısırıp lokomotif gibi duman çıkararak içmek yerine yavaş yavaş nefes vermek daha şıktır. Puronun baş kısmını ısırmak şapkayı çok ıslatır ve zarar verir. Puroyu ağızda uzun süre tutmak da uygun değildir, ağızda salya yapar. Puronun ucu gereğinden fazla ıslanırsa ağızda acılık yapar. Şapka ve puronun bayrağı gevşer, hatta sökülür. j 

Puro, ağızlıkla içilmez!” ve sigara gibi içe çekilmez. 
İçe çekerek puro içmek burundan şarap içmeye benzer. 
Puro dumanını, sigara içenler gibi hızla dışarıyla üflerseniz ne içtiğinizi anlayamazsınız. O dumanın arkasında en az 3 yıllık emek vardır. Bunu hissetmeden ve takdir etmeden puro içilmez. Hayatta her şeyin bir karşılığı vardır. Şükran duymak ve takdir etmek; bir olgunluk işareti ve bize göre en büyük vefadır. 

Puro dumanı ağızda tutulur, buruna çekilir ve yavaşça bırakılır. Amaç puronun doğal tadını ve kokusunu hissetmekür. Sucuklu ya da pastırmalı yumurta vs. yediyseniz ağzınızı yıkamadan sakın puronuzu yakmayın! 
Yumurta kokusu puronuza siner ve öylece sonuna kadar - 


156 Ancak http://www.simplycigars.co.uk/cigar-holder-p-675.html 


adresinde “cigar holder” adı altında puro ağızlığı satılmaktadır. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


kalır. Puro barbekü, mangal ve şömine kenarında da içilmez. Burnunuza puronun aroması yerine sürekli olarak odun-kömür dumanının sinen kokusu gelir. Puronun ne tadına ne de kokusuna varabilirsiniz. 

Puroda her şey yavaşça ve sindirerek yapılır. Duman vermesi için zorlarsanız içtiğiniz purodan tat alamazsınız. 
Sarım hatası ya da tütün kalitesiyle ilgili bir sorun yoksa puro, duman vermekte nazlanmaz. Dumanı sigara gibi ardı ardına ve hızla çekerseniz duman ısınır ve tadı keskinleşir. Bir sigara tiryakisi günde 15-20 tane sigara içer ama bunlardan sadece birkaçından zevk alır. Gerisi boşuna içilir. Amaç o birkaç taneden alınan zevki bulmaktır. 
Puroda ise durum farklı olmalıdır. Puro akla geldikçe içilmez. Puro içmek, insanın kendine zaman ayırması, sig&- ra içmek ise zaman ayırmaması demekür. “Hiç zamanım yok, öyle yoğunum ki” diyen saçmalıyordur. Bu bahiste zamana ve kendine hükmedemeyen sigara içer. 

Puro içerken yavaş ve sakin olmak gerekir. Çekim hızı en fazla 30 saniyede bir olmalıdır. Kimi sitelerde puronun çok ısınmasını önlemek için dakikada bir çekim önerilir!57; ancak bu tempoda içimde puronun sönme tehlikesi vardır. Söylediğimiz zaman aralıkları elbette ortalamadır ve kronometre tutarak puro içilmez. Corona türü bir puronun içimi yarım saat kadar sürer. Double Corona veya Churchill türü bir puroda içim zamanı bir saati aşar. 

Puronun külü sigara gibi kolay düşmez. Puro külünü sigara gibi sık sık kül tablasının kenarına veya tabanına değdirip, çevirerek külünü düşürmek uygun değildir. Eşit yanmayı olumsuz etkilersiniz. Puroyu kül tablasının kenarına çarptırarak külünü düşürmeye çalışmak da kaçınılması gereken bir davranıştır. Çünkü puromuz kurumuşsa kenarını çarparak dış sargılığı çatlatabiliriz. İyi puroda zaten bu çarpma hareketiyle kül kolay kolay düşmez. İyi puronun külü sert olur. El yapımı Küba purolarının istisnasız hepsinde kül 3-4 santime kadar düşmeden kalır. 
Kül tablasına değdirip bastırdığınızda taze un kurabiyesi gibi dağılır. Külün, puronun ucunda durması dumanın aşırı ısınmasını önler, denir. Uygun sıklıkta puronuzun ucundaki külü almazsanız olmadık bir anda ve olmadık bir yere düşebilir. Bu da konsantrasyonunuzu bozar. 

Puro yüzüğünün ne zaman çıkarılması gerektiğine dair tartışmayı yukarıda yapmıştık. Hemen çıkarmama 


157 http://www.neptunecigar.com/fag/cigars.asp?a-4&g-18 


taraftarıysanız 12-13 çekimden sonra!” etiketin tutkalı gevşer ve yüzük zorlanmadan sökülebilir. 

Puromuzun sönmesi sık karşımıza çıkan bir sorundur. 
Bu bir acemilik göstergesi değildir. Özellikle yarısı içildikten sonra puro daha sık söner. Puronun sonuna kadar sönmemesi bir kalite işareti olarak algılanır; ancak, çok kaliteli puro içerken dahi, insan birkaç dakikalığına da olsa purosundan nefes almayı ihmal edebilir. Söndügünde puronun küllerini iyice temizledikten sonra tekrar yakmalıyız. İlk nefesi burada da dışarıya vermek lazım. 
Aksi takdirde soğuk kül tadı ağzımızın tadını bozar. Yarısı içildikten sonra sönmüş bir puroyu iki saat içinde tekrar yakarak içmekte bir zarar yoktur. İki saati geçtikten sonra içilmemesi tavsiye edilir'*?. Çünkü ağza soğuk kül tadı gelir. Bu kötü bir tattır. Uzun ebatlı purolar, yarısı geçilmemişse, uç kısmı biraz geriden giyotin veya özel makası ile kesilmek suretiyle ertesi gün de içilebilir. Bu şekilde, yarısı içilmiş purolarımız kesinlikle humidora koymamalıyız. Çünkü kötü bir koku salgılar ve diğer puroların kokusunu bozarlar. Bu tür puroları saklamak için en uygun yer balkon veya benzeri ev dışı bir ortamdır. Puromuzu dışarıda bir yerde (mesela restoranda) yarım kalmış ve sonra devam etmek istiyorsak, yarım puroyu puro kesesine de aynı gerekçeyle koymamalıyız. Puro dumanının kokusu sigara gibi kalıcı değildir. Evi havalandırınca geçer; ama soğuk kül kokusu yapışkandır. Uzun süre bulunduğu ortama musallat olur. 

Puronun çapı artıkça aroma zenginliği artar. Bu ince puroların aromasının daha az olduğu anlamına gelmez. 
Sadece çeşit dolayısıyla bileşen zenginliği artar. Kalite, puronun tütününde gizlidir. Vitolası geniş ve uzun puroların içimi daha kolaydır. Çünkü duman hemen ISI maz. MM 

Sona yaklaştıkça puro ısınır, tadı keskinleşir. Ağzımı? 
da yanma ve batma duygusu yaşanır. Böyle anlarda p ronuzun sonuna geldiğinizi düşünebilirsiniz. Ama böy. 
le bir durumla henüz yüzüğe birkaç santim kalasıya da karşılaşabilirsiniz. Böyle anlarda puronuzu kül tablasında bırakmanızı ve kendi kendine sönmesini tavsiye ederiz. 
Aradan en fazla 2 saat geçtikten sonra, küllerini temizleyerek tekrar yakarsak, aynı şekilde zevk alarak puromuzu içmeye devam edebiliriz. 

Puro, size zevk verdiği yere kadar içilmelidir. Bunun 


158 http://Wwww.soyouwanna.com/site/syws/cigar/cigarFULL.html 
159 hütp://XWww.neptunecigar.com/fag/cigars.asp?a-4&a-18 
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kesin bir yeri ve ölçüsü yoktur. Ancak premium bir puroyu son 2 inçten (5 cm) önce söndürmek ve atmak israf sayılır. İsraf olmaması için premium bir puronun en az üçte ikisini içmek gerekir. 


Puro Tutuşunuz Karakterinizi Ele Verir 
mi? 160 


19. yüzyılda yayımlanmış bir İtalyan almanakta |ll Tabacco) puro tutuş tarzının, insanın karakteri ve içinde bulunduğu ruh halini ele vereceği iddia edilmiştir. “Sigaromanzia” başlıklı bu yazıda İtalyan psikolog 11 çeşit puro tutuş tarzı ve ele verdiği karakter özelliklerini aşağıdaki resimlerle anlatmıştır: 


İyi bir hatip, iyi bir psikolog. 


160 Resimler hemen hemen aynı içeirkte giriş paragraflarıyla üç ayrı in- 


ternet sitesinde bulunmaktadır. Bakınız: http://www.cuban-cigars- store.com/psy.html. 


hüp://www.cheapsmokingcigars.com/Cigar. Psychology.html http:// .Cİi -for-yyou.com/psy.html Cigar-sigars-store adlı sitenin muvafakatı alınmıştır. 
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Zarif, ağır 


VEDAT ÖZDAN 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


Kendine mahsus, düzenli 


Kibar, demokrat yapılı, konuşkan, samimi 


Meraklılarına söyleyelim, rüyada puro görmek “İkiyüzlü bir insan olduğunuz” şeklinde tabir edilmektedir... 


Puro Külü ve Puronun Kalitesi! © 


Premium puroda uzun iç dolgu kullanılır. Kısa iç dolgu ve yıpranmış yapraklarla sarılmış puroların külü dengeli ve sıkı olmaz. Gevşek sarılmış bir puronun külü de gevşek olur. Makine yapımı purolarda da kül dengesiz 


161 Bakınız: http://Www.cuban-cigars-store.com/ash.html 
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elin m ve gevşek olur. Oysa iyi sarılmış bir puro yavaş yanar ve sıkı kül bırakır. Çarpmamışsak veya ani bir hareketimizden etkilenmemişse puro külü 3-4 santimden önce kendiliğinden düşmez. Kül uzunluğunun puronun sarıl- 
- dığı yaprağın kalitesiyle bir ilişkisi yoktur. Külün rengini 

- ve sıkılığını, sarım kalitesi ve yaprağın yetiştiği toprağın 

yapısı tayin eder... 
| Toprakta magnezyum oranı yüksekse puro külü olyk dukça beyaz olur; demir oranı yüksekse kül siyaha yakın koyulukta olur. Küba puro endüstrisinin bir zamanlar “duayeni olarak bilinem Manuel Ouesada, puro külünün .kolay kolay düşmemesinin nedenini, tütün yapraklarının 

yetiştiği topraklardaki magnezyum oranının yüksek olmel — masına bağlamaktadır!*2. Ouesada'nın iddiası şöyledir: i “Magnezyum puroda tadı da etkiler ve eğer toprakta çok fazla varsa, puronun külü kolay kolay düşmez; iri bir kar tanesi gibi puronun ucunda kalır. Ancak Habanos'larda da kül kolay düşmez. Yani puro külü hem gri, hem de kolay düşmeyen cinsten olabilir. O nedenle beyaz kül tek başına bir kalite işareti değildir.” 
Puronun yanan ucu değişik şekiller alabilir. Puronun külünü silkeledikten sonra karşımıza çıkan şekil ya koniktir o ya da çukurdur. İç sargılık yaprağı voladodur ve volado - yaprak puroya yanma özelliğiniz verir. En yavaş yanan ligero iç dolgu sarılırken puronun merkezine konulur. 
Bir puronun içine ne kadar volado ve ligero konulacağı harmanına göre değişir. Ligero oranı fazlaysa koninin uç kısmı keskin, az ise kör olur. Koninin simetrik olması da çok önemlidir. Asimetrik koni, sarım ve yaprak kalitesiyle ilgili bir soruna işaret edebileceği gibi, voladonun iç dolguda çab ik yanan tarafta, ligeronun ise geç yanan tarafta konulmuş olduğuna da işaret edebilir. 

Külünün rengi, ne puronun sarım kalitesine ne prak| kalitesine dair biri ipucu verir. Kül rengi, yapra- 


süba'nın merkez kısmında yetişen yapraklardan yapıan puronun külü beyaz olurken, batısında yani Vuelto Abajo'da yetişen yapraklardan yapılan puronun külü 

beyaz damarlı ve gri olur. Külün “dokusu tabaka tabaka 


yetişen yapraklar makine yapımı purolar için kullanılırken, Vuelto Abajo'da yetişenler Habanos'ların yapımın- 
.da kullanılır. 
Siyah kül, tütünün yetiştiği toprağın yapısıyla ilgili ipucu verir. Mineral fakiri toprakta yetişen yapraktan yapılan puronun külü siyah ve tat kalitesi düşük olur. 

Beyaz kül ve toprağın yapısıyla ilgili ilişki hakkında Bahia Cigar'dan Tony Borhani şunu söylemektedir!83; “Beyaz kül, tütünün yetiştiği toprağın çok fosforlu ve kalsiyum yönünden zengin olduğuna işaret eder. Küba'da toprak kalsiyum bakımından fakirdir. Bu nedenle de purolarının külleri pek beyaz olmaz.” 

Fonseca Cigars'dan Manuel Ouesada'da aynı görüştedir. O, listeye magnezyumu da ekleyerek, “tersine gri kül, tütünün daha sağlıklı olduğuna işaret eder” demektedir. 

Makul sınırlar içinde bir gri renk yerine, çok siyah ya da çok beyaz kül bırakan puro daha kalitelidir denilemez. Çünkü sıra dışı renkler doğal olmayan ya da doğa- da sıra dışı olan şeylere işaret eder'**, Ancak hem beyaz hem de siyaha yakın kül bıraktığı halde çok kaliteli içime sahip el yapımı purolar vardır. Mesela bir Dominik klasiği olan Arturo Fuente'nin 8-5-8 serisi, Romeo Y Julieta'nın Dominik versiyonu ve bir zamanlar Cohiba'ya hayat veren Avelio Lara'nın yaptığı Bahama adalarının en kaliteli ve ödüllü purosu Graycliff böyledir. 

Bazı sitelerde puronun külü ile tadı arasında bir ilişki olduğundan da söz edilir. Esasen, puronun külü ile tadı arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Olsa olsa dolaylı bir ilişkiden söz edilebilir. Puroyu hızli içerseniz dumanı ısınır, tadı acılaşır ve keskinleşir. Puro külünün hemen silkelenmemesinin çekilen dumanın ısınmasını önlediğine dair yaygın bir inanç vardır. Ancak silkelenmeyen külün birikerek çekilen dumanın hemen ısınmasını nasıl önlediğine dair bir açıklamaya hiçbir yerde rastlanmamaktadır. 
Kül, puro ucunda bekledikçe uzar ve uzadıkça düşme ihtimali artar. Düşürmemek için doğal olarak nefes çekme sıklığını ve derinliğini azaltırız. Bu nedenle puromuz çabuk ısınmamış olur. 


Puro Nasıl Söndürülür? 


Sona yaklaştıkça birçok puroda duman ısınır ve içindeki nikotin ve tar yoğunluğu artar ve ağız kısmında birikir. 
Tat acılaşır ve puronun sağlığa zararlı etkileri daha belirgin bir hal alır. O nedenle puroyu dibine kadar içmek - 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gerekmez. Nerede durmak gerektiğini size ya ağzınız ya da puronun kendisi söyler, ilk konuşanı dinlemelisiniz. 
Puroyu bitirmeye karar verdiğinizde yapmanız gereken şey onun gereksiz yere duman çıkarmasını ve külünün kötü koku yaymasını sağlamak olmalıdır. Bunu sigara söndürür gibi yapamazsınız. Puro sigara söndürür gibi söndürülmez. Bu şekilde söndürülürse, kesif bir koku çıkar ve bu koku çok rahatsız ediçidir. Sona yaklaştıkça volado türü yaprakların yoğunluğu azalır ve puro daha çabuk sönmeye başlar. O nedenle içmeyi bitirdikten sonra puroyu kül tablasında kendi haline bırakmak daha uygundur. Puro bu şekilde kendi kemdine adete bir aristokrat vakarı ile sönecektir. Ancak kül tablası ve purodan çıkan dumandan hemen kurtulmak istiyorsanız, ucunu suya tutup hemen çöp kutusuna atmak ve kül tablasını yıkamak en uygun seçenektir. Puroyu sönmüştür diyerek içinde yanıcı şeyler bulunan çöp kutusuna atmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. O nedenle her halükarda puronun ucunu hafif suya tutmakta fayda vardır. 
Habanos S.A. Havana purolarının tanıtımı amacıyla çıkardığı bir CD-Rom'da puronun söndürülmesiyle ilgili şunu söylüyor: Puronuz “Bırakın vakarına yakışır biçimde hayata gözlerini yumsun (Allow it die with dignity).” 


Kaliteli Bir Puro Kül Tablasının 
Özellikleri 


Bir puro tiryakisinin vazgeçilmez aksesuvarlarından birisi de kül tablasıdır. Kullanılmış ve kirli bir kül tablasında belki sigara içilir, ama puro içilmez. Puro küllüğü temiz olmalıdır. Puro küllüğü bulaşık makinesinde yıkanmaz. 
Puro içerken burnunuza keskin ve soğuk ölü duman kokusu gelmemelidir. O nedenle puro. içtikten sonra kül tablasını yıkamalı ve her zaman içtiğimiz odayı havalandırmalıyız. İyi puronun kokusu sigara gibi sinmez. 
Havalandırma genelde yeterlidir; ama koku giderici jel mumlar ve oda spreyleri dekullanabilirsiniz. 

Puro küllüğü büyük, ağır ve sıradan kül tablalarına göre pahalı olur. Puromuzu sürekli olarak elimizde tutmak zorunda kalırsak beraberinde aldığımız içkiyi yudumlamakta zorlanırız. Kül tablası sadece külleri dökmeye yaramaz. Yaklaşık olarak 30 saniye ve | dakikalık aralıklarla puromuzdan nefes çekeriz. Nefes aralarında puromuz kimi zaman elimizde durur, kimi zamansa kül 


tablasındaki yatağında. Puromuzun kül tablasındaki yatağında güvenle durması ve kolay düşmemesi gerekir. 

Kaliteli bir puro küllüğünde üç özellik bulunur. Puro küllüğünün yuva kısmı, yani haznesi geniş ve derin olur. 
Büyük puroların ucundan düşen kül de büyük olur. 
Hatta hemen dağılmaz ve un kurabiyesi gibi kırıldıktan sonra yekpare durur. Alacağımız kül tablasının haznesinin ne kadar geniş ve derin olması gerektiğine karar verirken sevdiğiniz Vitola size yol göstermelidir. Vitolası iri puro seviyorsak büyük beden tercihi yapmalıyız. Bazı kül tablalarında karşılıklı olarak iki puro yatağı olur. Tek kül tablasını iki kişi paylaşacaksa puronun yeterince geniş olması ve haznesinin derin olması gerekir. Puromuzu evde içiyorsak pencerelerimizden birisi genelde açık ok malıdır. İkinci el duman hassas bünyelere birinci el kadar zarar verir. Temiz hava o nedenle herkese iyi gelir; ama dengesiz esen bir rüzgâr hiç ummadığımız bir anda kül tablamızdaki külleri savurabilir. Keza acil durumlarda, mesela beklenmedik bir anda evimize çocuklu bir misafir geldiğinde puromuzu söndürmemiz gerekebilir. Böyle durumlar için kül tablamızın haznesinin geniş ve derin olması avantajdır. 

İyi bir kül tablasının taşıması gereken ikinci özellik, puro yatağının (oluk) hem gerektiği kadar derin hem de gerektiği kadar uzun olmasıdır. Yatay seyirde ve sakin bir şekilde kendisinden duman çekeceğimiz puromuzun kendiliğinden veya gayri iradi temaslarla kolayca yatağından yuvarlanarak sehpa üzerine veya yere düşmemesi gerekir. Kısa oluklu kül tablalarında puromuzun yatağında durması zordur ve puromuzun yanan ucu haznenin içine kayar. Bu durum puromüuzun eşit yanma kabiliyetini olumsuz etkiler. Bazı kül tablalarinda birkaç tane yatak olur. Bu tür kül tablaları misafirler içindir... 

Satın alacağımız kül tablasının biraz ağir ve sağlam. 
yapılı olmasına da dikkat etmeliyiz. İçi kül dolu ve ha: fif cereyan yapan bir salonda, el-kol çarpması gibi gayri iradi temaslarda kül tablamızın yere düşmemesi gerekir. 
Kül tablamız kristalden, ağır bir camdan, metalden veya seramikten yapılmış olabilir. Sakar olalım veya olmayalım 


böyle kazalara yol açmamak için ağır kül tablası tercih 


etmekte fayda vardır. Sağlamlık ise yere düşen kül tablasının kolay kırılmaması için gereklidir. Yere dökülen küller ve evinizin resisinin tepkisi içinse, “takdiri. ilani” demek dışında yapılacak bir şey yoktur. 
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SMOKİNG GİYMEK NEREDEN ÇIKTI? 


aha önce tütünün tarinçesi bölümünde de değinildiği gibi 19. yüzyılda başlayan tütün (puropipo-sigara|) tiryakiliği özel tütün içme kıyafetlerinin yaratılmasına yol açmıştı. Özellikle, İngiltere'de Oliver Twist ve David Copperfield gibi büyük romanların yazarı Charles Dickens, Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı Lewis Carroll (asıl adı Charles L. Dodgson)|, telefonun mucidi Alexander Graham Bell, ampulün mucidi Thomas Edison, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale ve Türlerin Kökeni adlı kitabıyla kutsal kitaplardaki yaradılış hikâyesini alt üst eden Charles Darwin'in yaşadığı Viktoryan!** dönemde (1837-1901), tütün kokusu ve küllerinin beklenmedik anlarda düşmesi, aristokrasi ve genç burjuvaziyi kimi mekânlarda çok zor durumda birakıyordu. O dönem kraliyet aristokrasisi arasında puro dumanının genç kadınların bulunduğu mekânlarda olur olmaz üflenmesi, külünün aniden bir yemek tabağına, masasına veya yere dökülmesi hiç de hoş karşılanmıyordu. Bu amaçla kül tablaları ve özel sigara odaları yapıldı; ama kimse bu odalara girerek duman üflemek istemiyordu. Bir de küllerin insanların kıyafetlerinin üzerine dökülmesine çare bulmak gerekiyordu. Çünkü bir yemeğin en olmaz yerinde düşen bir tutam kül, zarif kıyafetlere zarar veriyor ve o anda çıkarılması mümkün olmayan lekelere neden oluyordu. Dahası, tütün kullanan erkeklere yanaşan kadınların dumanın keskin ve sert kokusuyla rahatsız edilmemesi gerekiyordu. İşte bu amaçla özel bir kıyafet geliştirildi. Bu kıyafet, dilimize “Başarının sırrı amaca sadakattir”, “Eleştirel olmak doğru olmaktan çok daha kolaydır”, “İlk aşkın büyüsü, onun hiç bitemeyeceğine dair cehaletimizdendir” gibi ünlü özdeyişlerin sahibi ve büyük bir puro tiryakisi olan dönemin Başbakanı ve roman yazarı Benjamin Disraeli'in siparişi üzerine dikilmiştir. 
Benjamin Disraeli, kütüphane dahil hemen hemen her yerde puro içen bir tiryakiydi. Dolayısıyla kıyafetlerine duman koksu çok fazla siniyordu. Dahası purosun- 
165 Victoria 1819 yılında Londra'da Kensington Sarayında doğdu. Adı 
Alexandrina Victoria'dır. Prenses iken 18 yaşındayken amcası Kral Wiliam ile evlendi ve 1838 yılında İngiltere Kraliçesi oldu. Rekor süreyle kraliçe olarak kaldığı için 19. yüzyılın büyük bir kısmında İngiltere tarihine damgasını vurdu. O nedenle dönemi Viktoryan dönem olarak adlandırılır. Resimlerinden anladığımız kadarıyla kendisi epeyce kilolu, doğal olarak asık suratlı ve pek de güzel sayılmayan bir kadındır. 


O nedenle okuyucunun aklına Viktoryan dönem deyince özentili ve şaşaalı şeyler gelmesin. 


dan düşen küller kıyafetlerinde leke yapıyor ve yanık deliklere yol açıyordu. Bu sıkıntıdan kurtulmak için terzisine sipariş verdi ve kendisine saten kumaştan bir ceket diktirdi'66. Saten kumaştaki kül izleri küçük bir elbise firçasının darbesi ile hemen temizleniyor ve ceket üzerinde leke bırakmıyordu. Benjamin Disraeli'in bu ceketine smoking Jacket dendi ve bu ceket daha sonra, ipek ve kadife gibi değişik kumaşlar ve şekiller altnda Avrupa modasının vazgeçilmez erkek gece kıyafeti haline geldi. Aynı dönemde puro içenlerin saçlarına sinen duman kokusunu önlemek üzere özel şapkalar, ellerine duman kokusu nun sinmesini önlemek üzere beyaz eldivenler yapıldığı da vakadır. 


Puro ve Eşinizle Olan İlişkilerinizde 
Dikkat etmeniz Gereken Kurallar 


“Puro içmek bir adab-ı muhaşeret işidir” dedik. Evin kralı sizseniz, kraliçesi de eşinizdir. Bunu unutur ve hayat arkadaşımızı bir kaşık düşmanı olarak görür, ne düşündüğüne ve ne hissettiğine aldırmadan evin her yerinde puro içer ve o halimizle yatağa girersek, en büyük puro günahlarından birisini işlemiş oluruz. Eşimizin gönülden rızasını aldıktan sonra dahi, evde huzur içinde puro içebilmek ve bu özgürlüğümüzü kaybetmemek için dikkat etmemiz gereken muaşeret kuralları vardır. Bunlara Uymamız gerekir. 


Yeni evliyseniz evde puro içmeyin. 

Eşiniz hamileyse evde puro içmeyin. 

Çocuğunuz varsa aynı odada puro içmeyin. 

Eşiniz bir tiryaki değilse evde aynı odada puro 

içmemeye özen gösterin. Bu mümkün değilse 

rızasını alın. i İN 

5. Yemekli davetlerde misafirlerinize puro içtiğinizi önceden söyleyin. Buna rağmen nezaketen de olsa misafirlerinizden izin almadan puro yakmayın. 

6. Eşiniz evde puro içmenize rıza göstermiş olsa da kış aylarında puronuzu yakmadan önce her seferinde mutlaka eşinizden izin alın. 

7. Pencere açmak içerinin sıcaklığını çok düşürme- 


im 


166 Bakınız Russian cigar Clan Magazine English Supplement Volume 
1 (2) 2005. http://Wwww.cigarclan.com/ adresinden tüm sayılarına 
ulaşılabilir. 
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ib? 
« Siçerken mutlaka bu mumlardan bir tanesini ya- 


yecek ve bir aile ferdinin hasta olmasına yol açmayacaksa, puronuzu pencereye en yakın yerde için ve dumanını pencereye doğru üfleyin. 
Puro külünün yere dökülmemesine ve eşyaların üzerine uçmamasına özen gösterin. 

Puro ateşinin üzerinize, kıyafetlerinize veya ev eşyalarınızın üzerine düşmemesine dikkat edin. 


, Kül tablasında yanık puro birakarak uyumayın 


veya evden çıkmayın. Kendi haline bırakılmış bir puro 3-5 dakika daha yanabilir. Kül tablasından düşen veya uçan bir puro veya ateşi evinizde büyük bir yangına yol açabilir. 


. Puronuzu kesinlikle içtiğiniz ortamda söndürme- 


yin. Kötü koku özgürlüğünüzün sınırlanmasına yönelik haklı tepkilere yol açar. Bırakın puronuz yavaşça sönsün veya hemen kül tablasıyla birlikte odadan çıkın ve puronuzu hafifçe suya tutarak söndürüp çöpe atin. 


, Kül tablanızı yıkamayı unutmayın ki koku yapma- 


sın ve eve koku sinmesin. 


. Sönmüş puronuzu ve kül tablasını içtiğiniz oda- 


da bırakırsanız; bizzat kendinizi de rahatsız edecek ve kızdıracak kadar odanıza kötü bir koku siner. Soğuk kül, metal kül tablasıyla birleşince çok kötü bir koku bileşimi yayar. Bunu teneffüs ederek uyumak korkunçtur. 


. İyi bir puro dumanı, sigara dumanı gibi eve ve 


eşyalara kolay sinmez. Puro içtikten sonra evi iyice havalandırırsanız koku kalmaz. Bu işi eşinize bırakmayın. 

Her zaman evinizde kokulu mumlar olsun ve 


kın ve birakın puronuz söndükten sonra da yanmaya devam etsin. Bu konuda İsveç mumlarını tavsiye ederiz. 


. Puro içtiğiniz kıyafetle yatağa girmeyin. Bu kı- 


yafetinizi hemen çamaşır sepetine koymanızda fayda vardır. 


, Puro içtikten sonra mümkünse yatağa girmeden 


önce duş alın. Değilse elinizi ve ağzınızı mutlaka iyice yıkayın. Unutmayın ki ağızda kötü koku ve dişlerde duman lekesi arzu köreltir. Bu amaçla yapılmış “nane” aromalı koku gidericiler kullanılabilir. 
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18. Puro içtikten sonra dişleri fırçalamak ağzı rahatlatır. Dilin uç kısmındaki yanma hissi böylece azalır. Tadı keskin olmayan gargaralar da sağlık ve hijyen için yararlıdır. 

19. Puro içmek bir hobidir. Puro içmekten çok zevk aldığınızı eşinizin önünde sık sık tekrar etmeyin. 

20. Puro için ayırdığınız bütçeyi eşinize açık etmeyin. Sınırlı bir bütçeniz varsa, eşinizin puro faturalarınızı ve kredi kartı ekstrelerini görmemesi için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Yakalanırsanız aile harcamaları üzerindeki kontrol yetkiniz zayıflar ve bütçe açığınız, kara bir deliğe dönüşebilir. 


Puroyu Sadece Erkekler mi İçer?'5? 


Loş bir odada her an gözlerinize çevrilmeye hazır baskın bir spot. Yerler kızıl parke ve ayak bileklerinden bağlı antik, yuvarlak bir ahşap sehpa. Üzerinde tek yataklı, devasa, kristal bir kül tablası. Koyu kırmızı deri bir koltukta bacak bacak üstüne atarak oturmuş ve yeni yakılmış bir puronun ilk nefesinden üflenmiş kesif bir duman kümülüsü arkasında, henüz muhatabının suratına dahi bakmamış, hiç ama hiç acelesi olmayan bir silüet. 
Sakin, soğukkanlı, mutedil, sarp kayalara asılı buzul mızrak. Purosuna çeki düzen veriyor ve nihayet, muhatabını koşulsuz itaata ve itirafa davet eden hiddetsiz ve merhametsiz bir ses tonuyla soruyor... 

İşte beyaz perdede, siyah takım elbiseli bu illegal adam elinde görmeye alıştığımız puro, aslında daha çok 20: yüzyılın ilk yarısından kalma bir önyargıyla erkek karakteriyle özdeşleşmiştir. “Kaşif” denizciler hep erkekti. 
Karayipler'de keşfettikleri tütünü dünyaya korsanlar yaydı. Viktoryan dönem aristokrasisi, sadece aracıydı. Oysa ne puro içmek kendi başına güç ve iktidar sembolü; ne de kadınlar, erkeklerden daha az güç ve iktidar sahibidir. 
Eğer puro güç ve iktidar sembolü olsaydı, hilâfsız kadın karakteriyle özdeşleşirdi. Çünkü gerçek güç ve iktidar kadındadır. 

Büyük şefler, merasimlerde ve kabile sorunlarının hak linde hep tütün içerlerdi. Oysa beyaz erkek, kendisine 


devredildiğini sandığı erki, hastalıklı bir gurur, akıldışı bir 


sinir, fuzuli bir arbede, anlamsız bir şiddet ve beyhude 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bir gösterişle mütemadi bir meydan okumaya dönüştürdü. Ehlidil kadın, önce anlamaya çalıştı; sonra da haline bıraktı. Böyle olsa da zahiri olan, katiyen Tanrısal bir hacet değildir. 

Erkek olarak kavgamız, kendimizle bile kadınımızı ve yüce hakimiyetimizi (domain) korumaya yöneliktir. Erkek kavgası, hiçbir zaman yadırganmadan “ebedi” bir önyargı olacak kadar beyhudedir. Tragedyanın konusu hep kendimize biçtiğimiz lüzumsuz bir “müdafilik” rolündendir. Gösteri başarılı olsun ya da olmasın, göstermese de mütebbessim olan hep kadındır. Alkışlarken dahil.. Çânkü tragedyanın konusu sahtedir ve kadın neye bakacağını bilir. Kadın içgüdüsü hiç bir zaman şaşmadı. Emir dinlemeyen ten, kırbaç yer. Gerisi boştur. 

Puroyu “zavallılar” da içebilir, erkek olmaya çalışan “kadınlar” dahil. Yeter ki insan kendini bilsin ve içinde sulh olsun. Adı üstünde barış çubuğu. Cins, sadece bir teferruattır. Tanrının erkek olduğu iddiası bizim uydurmamızdır. Oysa kadın gören ve bağışlayandır. Yeryüzünde Tanrının çehresi gerçek kadındadır. Türümüzün geleceği kadının içgüdüsel sağduyusunda yatar. Erkeğin meydan okumasında değil. Sağduyuya itaat, Tanrısal bir buyruk kadar taltif edilmelidir. Yeryüzünde ne çok günah işleniyor!... 

Doğa hali maalesef hiç olmadı. “Domaini” kaybetmek ve sürüden atılmak, sadece güçsüz hayvanlar için ölüm demektir. Ama biz insanız. Atalarımız genlerini dinledi, çok çalıştı ve bize her koşulda hayatta kalmamızı sağlayan bir gergef bıraktı. Sokaklarda da kalsak bu öyle. 
Buna düşmanlık yapanlar da çoğu zaman erkeklerdir; ama toplum hali (sürü) ve devlet (hiyerarşi), sanıldığı gibi güçlüler için değil; biz erkekler için abartıldı. Hiyerarşi hep vardı. Ama sadece türün istikbaline yetecek kadar. 
Somon balıklarını hatırlayın. İstikbali, kamil olan düşünür ve gerekirse ölümüne tasarlar. Olmamışlar ise sadece taslar; isterse duman da üfleyerek elbet. Bizce sakıncası yok. 

Puro, yorgun bir akşamda insanın üstünde taşıdığı lüzumsuz birçok düğümün gevşemesine, çözülmesine ve rahatlamasına yardım eder. Puro yanar, biz söneriz... 

Puro bir duruş meselesidir. Raona Kasper “Puro İçen Bir Kadının Rehberi” adlı kitabına şu sözlerle başlıyor!88: “1920'li yıllarda 'puro kızları: demek, puro satan kadın anlamına gelirdi. 1990'lı yıllarda ise “puro kızları” demek, 


168 Bakınız: http://www.neptunecigar.com/fag/cigars.asp ?a-4&g-64 


puro satın alan ve içmekten zevk alan kadın anlamına geliyor.” Kadınlara özel puro siteleri vardır!6?, 

Yeni dünyanın eski yerlilerinde durum nasıldı. bilmiyoruz; ama artık yenisinde birçok kadın, hafif ve daha çok aromalı da olsa puro içiyor... “Meşhur” simalar da- j hil. Sadece çok meraklılar için: Raguel Welch, Bo Derek, i Claudia Schiffer, Snaron Stone, Demi Moore, Madonna, / Linda Evangalista vesaire. Bizde de var ama ortaya çıkanları bir meslekleri olmadığı için zikretmeye değmez. 


Tiryaki İçin Evlilikte Saadetin — 
Formülü'?9 


Aşağıdaki formül, çok değerli eşinizin puro harcamalarınızdaki artış nedeniyle Müfetüş Gadget'e dönüşmesini önlemeye yönelik olarak Steve Saka tarafindan geliştirilmiştir. 


GFW — ((ACP « SCP/4)/YM)J x 1,15 

ACP: Hesap verilebilir puro harcamalarınız (Eşinizin bilgisi dahilinde ve onun önünde yaptığınız puro har camalarınız) i 

SCP: Gizli puro harcamalarınız (Nakit, fişsiz/fatura- sız, torbasız, ambalajsız, kutusuz ve eve gizlice sokup, humidorunuzun alt kısmına yerleştirdiğiniz purolar için yaptığınız harcamalar). 

YM: Evli olduğunuz yıl sayısı (Altı ayı geçen küsuratlar tama baliğ edilir). 

GFW: Eşinize almanız gereken hediye tutarı. 


Formülde görüldüğü gibi SCP rakamının, yani gizli puro harcamalarınızın 4'e bölünmesi gerekmektedir Ü nun çok basit iki nedeni vardır. Evlilikte zaman geçtikçe siz farkında olun ya da olmayın eşinizin tüm sensö bir şekilde üzerinize takılıverir. Kadınlar her şeyi sezerler; 


169 Bakınız: http://wWww.cigarwoman.com/ 

170 i .cİ İ İ 
php?modulespagemaster&PAGE user op<view page&PAGE id&7&MMN position! 5:2 Marital Bliss Calculator adlı formülün orijinal hali şöyledir: (ACP 4 SCP/4W/YM)| * 1596 - GFW Ancak formülde Steve Saka'nın dikkatinde kaçan basit bir hata düzeltilmiştir. Yüzde 15 kısmı aslında eşitliğin sol tarafına hakkaniyet gereği, parantez içindeki rakamın yüzde 15 fazlasını bulmak için konulmuştur. Ancak bu haliyle bu rakama sadece 0.15 eklemek sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle formül Saka'nın amacına uygun bir şekilde düzeltilmiştir. y 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fakat bazı şeyleri mevzu yapmaya değer görmezler. O nedenle Saka, bir iyi niyet göstergesi olarak bu tutarı da bir şekilde formüle dahil ederek dengeyi sağlamak gerektiğini telkin eder. “Göz yumduğun için teşekkürler” babında, eşinize alacağınız hediye tutarını böylece, gizli harcamalarınızın yüzde 25'i kadar artırmış olursunuz. 
Bu suretle ondan “habersiz” ne kadarlık puro harcaması yaptığınıza dair teftiş ve soruşturma merakını da hafifletmiş olursunuz. 

Görüldüğü gibi formülün sağ tarafındaki parantez içindeki rakam, evli olduğunuz yıl sayısına bölünmektedir. Bu rakam 'artıkça, eşinize alacağınız hediyenin tutarı doğal olarak azalmaktadır. Yani, yeni evli olduğunuz yıllarda yapacağınız puro harcamalarınız için daha yüksek bir meblağ ödeyeceksiniz. Ancak yıllar geçtikçe bu tutar azaltacaktır. Formüle göre dış parantez içindeki rakam hesaplandıktan sonra bir de bunun yüzde 15 fazlasının alınması gerekmektedir. Steve Saka bunu, evinizin resisi- ne karşı daha hakkaniyetli olmanız gerektiği düşüncesiyle formüle eklemiştir. Ne de olsa erkekleri vicdanları yönetir. Ancak kavga durumlarında bu rakamı formülden çıkarmakta bizce hiçbir sakınca yoktur. 

Bir örnek verelim: Küba'ya bir arkadaşınızla birlikte, etrafındaki fitnekarların(!) değersiz ve isabetsiz imalarına rağmen evinizin prensesinin gönülden rızasını alarak gittiniz. Havana'da, Partagas'ın satış reyonunda, yani puronun Mekke'sindesiniz. Abel'7' yanınızda ve etraf “Edition Limitada” dolul.. Ne yapacaksınız? İşte Evlilikte Saadetin Formülü (Marital Bliss Calculator) böyle anlarda işinize yarayacaktır. Diyelim ki iki yıllık evlisiniz ve cebinizde 1.000 dolar var ve bunun 200 doları tadilin geriye kalan 
iki günü için size yetecek. Bu durumda yapacağınız 800 
dolarlık harcama eşinizin bilgisi dışında gerçekleşecektir diyebiliriz. Bir de kredi kartından yapabileceğiniz belli bir harcama tutarı vardır. Eşinizin bilgisi dahilinde yapacarğınız bu rakamı da 1.000 dolar olarak kabul edelim'”. 
Bu durumda eşinize almanız gereken hediye tutarını şu şekilde hesaplayabiliriz: 


GFW — ((1.000 $ 800/4) /2)x 1.15 
GFW — 600 x 1.15 
GFW - 690 


Formüle göre eşinize 690 dolar değerinde bir hediye almanız gerekecektir! Şayet 12 yıllık evli olsaydınız bu rakam 
115 dolara düşecekti. Formül bu şekilde çalışmaktadır. 


171 Hz. Adem'in küçük oğlu Abel değil elbet. Partagas fabrikasının puro 
dünyasında çok tanınan satış müdürü. 

172 Bu arada Küba'da yapılan kredi kartı harcamalarında yüzde 10 banka komisyonu alınmaktadır. Küba'da harcamalarınızı nakit yapmanızı tavsiye ederiz. Yanınıza ABD Dolar'ı yerine Euro almakta da fayda vardır. 
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barok, opera, caz, blues, gospel, folk, world, einik, Latin, Küba, Yunan, Balkan, Çin, Hint, Arap, kawali, sufi, tribal, new age, füzyon, keltik, filamenko, fado, techno-elektronik, hardcore, metal, underground, rock, pop, pop rock, disko, punk, hip hop, R&B, soul, funk, ska, reggae, rap, ragtime, salsa, tango, swing, alternative, countıy, bluegrass, cajun, zydeco, funk... Bunlar aklımıza gelen müzik türleri. Eminiz ki liste bundan çok daha uzundur. Ama soru şu: İnsan her tür müziği dinleyebilir mi? Elbette dinler; ama her zaman değil. Zira, insanın ruh ve zihin haline her müzik türünün her an uyması beklenmez. Kimi müzik türleri vardır, puro sever sadece meraktan veya hatır için dinler. Kimileri ise onun için vazgeçilmezdir. Peki tiryaki puro içerken ne dinler? 
Kendimizden çıkan yol, kimilerine alacakaranlık gelebilir. Herkesin yolu kendine aydınlıktır. Hazır reçete yok o nedenle. Ama şurası bir gerçek: Kimi müzik türleri vardır ki, içinde bulunduğunuz ruh ve zihin halini mükemmel tamamlar. Gelir başınızı okşar, yanağınıza dokunuverir, sırtınızı sıvazlar ve sonra içinize girer. Bir anda yüzünüz- de bir tebessüm belirir; ruhunuzun ve zihninizin tüm unsurları ahenk içinde bir olur; ne geçmişin kapanmamış hesabı, ne de geleceğin kaygısı kalır içinizde. Benlik duvarlarınızı aşarsınız, ruh kalbiniz size sevgi, şefkat, hikmet, dirayet, teveccüh, cesaret, mecal ve metanet gibi üstün insan meziyetleri bahşeder. Sadece ve sadece o anı yaşarsınız; ama katiyen bencilce değil. Bir tür şükran duygusuyla. Bizce puro, işte en çok böyle anlarda kıvama gelir ve “içten içe sizle bir” olur. Uzmanlık alanımız değil ama popüler birkaç müzik türüne bakalım, bu ruh haliyle nasıl gider diye. Elbette elimizdeki içki de bize yardımcı olacaktır. Onun da yeri var, ama elinizde nadide bir Vintage Port varken arabesk dinlenmez elbet. 
Institute of Heartmath adlı bir organizasyon, değişik müzik türlerinin insanın ruh hali, tansiyonu ve zihin berraklığı Üzerine etkilerini anlamak üzere bir araştırma yaptırmış. Araştırma sonuçlarına göre “kirli” rock müzik (grunge rock) insanda düşmanlık, üzüntü, gerilim ve yorgunluk hissini artırırken; başkalarını düşünme, gevşeme, zihinsel berraklık ve dinçlik hissini, çok ciddi bir şekilde azaltıyormuş. Aynı araştırmada klasik müzik ve new age için elde edilen sonuçlar ise biraz karışık çıkmış. Yani 


Ts sanat, Türk halk, arabesk, klasik-senfonik, oda, 


bu iki müzik türünün pozitif hisleri artırmak ve negatif olanları azaltmak üzerinde belirgin bir katkısının olmadığı sonucuna varılmış!73. Bir başka araştırmada müziğin insanın kavrama süreci (cognitive processes) üzerine etkileri incelenmiş. Klasik müzik ve moderate rock ılımlı rock, soft da denilebilir) dinleterek ve hiç müzik dinletmeden 69 öğrenciye bir hafıza testi uygulanmış. New Orleans Loyola Üniversitesi Psikoloji Bölümünce yapılan 

bu araştırma sonucunda, klasik müzik dinleyerek testi iv çözenlerin, daha başarılı oldukları sonucuna varılmış!7*. 
Elbette araştırmaların bizatihi kendileri, yapılış şekilleri ve sonuçları tartışılabilir; ama söylemek istediğimiz şudur: Puro içerken hardrock müzik dinlenmez. Araştırma sonuçları ne derse desin bizce klasik müzik (oda müziği ve barok dahil), caz, new age ve soft rock puro içerken dinlenebilir. 

Ska, tekno-elektronik, hardcore, underground ve metal türü müzikler zaten türeme müziklerdir ve bir tatminsizlik hali çağrıştırırlar. Ruhu sadece madde ile tatmin, çıkmaz yoldur. O nedenle puro içerken bu tür müzikler dinlenmez. 

Reggae gibi rap müzik de aslında, New York'ta ama ğü daha çok da Bronx'ta yaşayan ve kendilerine azınlık diyen siyahi Amerikalıların popüler yaptığı bir tür Jamaika müziğidir. Rap müzik, breakdance ve duvar yazılarıyla özdeşleşmiş hip hop kültürünün bir uzantısıdır. Opera ve rap müzik arasında şöyle bir ilişki kurulur: Opera için “insanlar konuşacakları yerde şarkı söylerler”; rap müzik içinse, “insanlar şarkı söyleyecekleri yerde konuşurlar” denir. Bu sadece gülümsenip geçilecek bir benzetmedir. Esasen folk müzik de countıy, blues, opera, gospel, metal, rap ve hip hop gibi enformatiktir. Yani bir hikâye anlatır ve bir öğüt verir. Müzik bu hikâye ve öğütü kuruludur. Hikâye ya da öğüdü anlıyor ve itibar etmi yorsanız müzik sizi bayar. Ama kimi zaman bu hikâye ve öğüt o kadar sakin ve sade anlatılır ki orada bir vecd hali bulursunuz. Bu nedenle puro içerken ne rap, ne gospel, ne de hip hop dinlenir. Ama folk ve opera, müzik aletinin sesi biraz kısık olmak şartıyla olabilir. Önemli olan müziğin size devlet adamları gibi ne yapmanız gerektiğini dikte ettirmemesidir. Bize göre ruhunuz ve zihniniz; 


173 http://XX£ww.heartmath.org/research/research-papers/effeci-music- 
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kendi serbest akışı içinde uyum bulmalıdır. Şarkı sözlerinin yardımıyla değil. 
Dünya müziği için, “bir düzine insa- 
— nın aynı anda perküsyon çalması” ben- 
>zetmesi yapılır. Kimi zaman bu söylenen doğrudur; ama dünya müziğinin, insanın puro içerkenki ruh halini çok iyi tar mamlayan birçok güzel örneği vardır. 
148) zedenle dünya müziği ve etnik müzik için, puro içerken dinlenebilir, demek durumundayız. 
. Şimdi gospel için söylediklerimizi bir nara koyup sufi ve kavvali için biraz üspet şeyler söyleyeceğiz. İnsana bir ney sesi kadar, hem büyük bir kimsesizlik, tenhalık, uzlet ve infirad hüznünü, hem de muazzam bir bütünlüğün parçası olma coşkunluğunu aynı anda yaşatan başka bir enstrüman var mıdır? Bizce yoktur. Gospelde insanlar, hep bir ağızdan sadece ikinci hali yaşamak için bağırırlar. İnsanlar el eledir ve o bir korku haliyle yapılır. Sufi de ise ruhlar birdir. Şükran duyulur ve kawalide olduğu gibi bir “nak'la hali vardır. Yani güzelliğe duyulan “aşk”, sarhoşluk” ve bir tür teslimiyet hali. Hakla da beden maddenin esaretinden kurtulmuş ve ruhla bir olmuştur. 
Kawvali, hamd ile başlar ve naat- şerifle devam eder. İnsanı, kendi trajedisinin en derin uçurumlarına kadar götürür; ama orada fado gibi yüzüstü bırakmaz. Dönüşte eşlik istemeyebilirsiniz; ama puro sever işte tam öyle bir anda akıl gücünün sınırlarını hatırlayarak, baş edemeyeceği şeylere kafa yormak yerine ona bahşedilmiş anı ercin eder. Ne tembelce, ne de bencilce. 
bi rasyonelce. İnsanın da zaten gidebileceği er yoktur. Nefsi şenlendirmek ne ayıptır, ne Bu. nedenle puro içerken sufi ve kawali gibi 


ibal denilen müzik türleri spontane ve gayet duygusaldır. Cazda, sesler kendilerini ifade etme imkânı Kimi zaman tartışır, inatlaşir ve meydan okurlar; 


leşmek n korkar. Korktukça içindeki sesleri bastırır ve > bastırdıkça bu seslerin kontrolsüz gücüne teslim olur. Bu 

manada teslimiyetten kin ve nefret çıkar; Hak'la değil. 
Bırakın içinizdeki sesler konuşsun. Dinleyin onları... Haikati kabul ve itiraf; merhamet ve adâlet dairesinde hareket, içinizde birlik doğuracaktır. Tıpkı cazda olduğu gibi. O nedenle puro içerken caz dinlenir diyoruz. Bu arada, 
Miles Davis ve Fidel Castro'nun yakın arkadaşı Dizzy Gillespie puro düşkünü caz ustalarındandı!”. 

Peki Küba müziği? Dünyanın en iyi purosunun yanında en iyi Latin müziğinin yapıldığı bu cennet ada, El Cocodri- 
I(9? O kadar bağımsızlık mücadelesi, aşk ve romans... Onlar da eski Kübalı ama 
Gloria Estafan veya Nat King Cole'den bahsetmiyoruz. Mesela, Bessame Mucho, Guajira Guantanamera, Hasta Siempra Comandante, E| Breve Espacio En Oue No Estas, Longina, Alfonsina.... Ya da şöyle bir bardak Cuba Libre eşliğinde ve elde Partagas Serie D. No:3 Edicion Limitada... İki dünya işlerinden de azade ve şarkıların büyükelçisi Maria Teresa Vera çalıyor... Veinte anos veya Sobre Una Tumba, Una Rumba mesela... Peki, Omara Potuondo, Ruben Gonzalez, İbrahim Ferrer, Eliades Ochoa, Compay Segundo?.. Yani beş efsanel... Ekle onlara Juan de Marcos Gonzalez ve Barbarito Torres'i. 5 - 2 — Buena Vista Social Club...'7# Neden olmasın? Amerika kıtasının yerlileri, Afrika kökenli köleler ve kolonyal dönemden kalma Avrupalıların yegane birleştiricisi Küba tütünü ve müziğidir. Küba müziğinde şarkı sözlerinin birçoğunda bir şekilde tütün ve puro yer alır. Puro fabrikalarında işçileri eğlendirmek üzere eskiden kitap okumak yanında canlı müzik de çalınırdı. İlk defa canlı müzik 1865 yılında El Figaro adlı puro fabrikasında başladı. Fabrika ortamında puro saran işçilere söylenen orijinal puro şarkıları dinlemek isterseniz başvurmanız gereken adres “Cigar Music Tobacco Songs from Old Havana" adlı CD'dir. Kariyeri- ne puro fabrikalarında işçilere şarkı söyleyerek başlayan Küba'nın efsanevi besteci ve şarkıcısı Benny More'un meşhur puro şarkısı “Se te cayo el tabaco” (Your cigar fell 


175 hüp://Www.google.com/search?histr&ris<SUNAYZCSUNAY3A20 
05-50962CSUNA963Aen&g-Jazzsmusicianstcigar&binG—-Ara&lr— Buena Vista Social Club bir grup değildi; ama Küba'yı bir başka yönüyle dünyaya tanıtan ve sevdiren bir CD ve daha sonra da bir filme verilen isim... 1917 yılında çıkmış Düşmanla Ticaret (Trading with the Enemy Act) adlı yasaya ve ambargoya rağmen ABD'de Grammy alan öz be öz Küba malı bir eser... Ry Cooder tarafından ABD devletinden izinsiz olarak Havana'da kaydedilmiş bir CD... İzinsiz ve lisansız olarak Küba'ya seyahat ettiği ve kayıt yaptığı için Ry Cooder, ABD Hazinesi tarafından 25 bin Dolar para cezasına çarptırılmıştır. 
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down) adli şarkısı da bu CD'dedir. Gülmeden ve dansetmeden dinleyebilirseniz elbet! Türkçe çevirisi “Senin Puron Düşmüş” olan bu şarkının sözleri şöyle: 


Senin puron düşmüş, 

Kardeşim, senin puron düşmüş. 

Bana iyi olduğunu söyledin, 

Kadınlar benim için ölürler dedin,. 

Ama bana söylemeyi unuttuğun bir şey var Senin puron üstüne düşmüş 


Bana “iniltim mum söndürür” demiştin, 

Ah bu harika olurdu. 

Ama bana söylemeyi unuttuğun bir şey var Senin puron üzerinde sönmüş 


Küba müziğinde şarkı sözleri fabrika işçilerini eğlendirmek üzere yapılmış bu tür muziplikleri her zaman içermez elbet. Oldukça duygusal şarkılar da vardır. “From cigar to cigar” adlı şarkı da aynı yerde. Onun da sözleri şöyle: 


Sensiz, yalnız yaşıyorum 
Unutamıyorum seni 
Bir an bile 


Sensiz yaşıyorum 

Beni aldatmayacak birisini bulmanın ümidiyle. 
Eğer bir gün beni araman gerekirse, sevgilim, Bunu istemem; hatta duymayı dahi 

Seni beklerken geçen bir başka gece 

Sensiz geçen bir başka gece 

Yakar içimi 


Purodan puroya 
Kalbimdedir küller ve duman 


Puro ve müzik bahsini bildiğimiz puroyla ilgisi olmasa da Finlandiya kökenli “Puro” adlı bir klarnet konçertosu- nun varolduğu bilgisini de paylaşarak kapatalım'7. 
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Puro, Bowling ve Golf Aksesuvarları 


Puro gibi golf oynamak da sadece erkeklere özgü bir spor ve eğlenceymiş gibi algılanır. Bu önyargı, GOLF kelimesinin, sadece erkekler içindir, kadınlar giremez anlamına gelen İngilizce Genilemen Only, Ladies Forbidden kelimelerinin baş harflerinden türediğine dair bir beyaz yalana dayanır. Oysa inanış odur ki, köken itibariyle golf Felemenkçe sopa ve sopayla vurmak anlamına gelen “kolf” veya “kolve” kelimelerinden türemiştir. Bu kelimenin daha sonra İskoçlara geçtiği tahmin edilmektedir. Eski İskoç diyalektinde kelime “golve,” “gowl” veya “gouf" olarak kullanılmış ve 16. yüzyılda golf kelimesine 
dönüşmüştür. 178 

Bir açık hava sporu olan golf, genelde mesleki kariyerinde zirve yapmış olan orta yaş ve üstüne hitap eden bir spor ve eğlencedir. İnsanın hem puro içip, hem de yapabileceği belki de tek spor olan golf, yüksek tempoda bir enerji ve koşuşturma gerektirmez. Bu nedenle puro severler bowling oynamayı da çok severler; ancak dünyanın birçok yerinde kapalı mekânlarda sigara içmenin yasaklanmasından dolayı bu oyun puro severler arasında artık eskisi kadar rağbet görmemektedir. 

Golf hoşgörü, sabır, sukunet telkin eden bir spordur. 
Golfda puro gibi aceleye gelmez. Golf oynamakta temel amaç çoğu zaman yenmek değildir. Yürümek, gücünün sınırlarını hissetmek, onu sadece ve sadece gerektiği kadar kullanmak ve en önemlisi zihnin, kimi zaman gelişigüzel akan bulanık sularını. arındırarak kendine hükmetmeyi öğrenmekir. İnsan zihni şüphe eder, tereddüt eder. Huzursuzdur; kötü şeyler de düşünür. Özen götürmezseniz sizi huysuz bir insan yapar. İnsanın en büyük düşmanı gündemsiz olmak ve hiçbir şeye konsantre olamamaktır. Kimilerine tuhaf görünebilir, ama puro Ve golf dahil hafif spor, çağımızın “meşgul” insanının en iyi ilaçlarındandır. O nedenle golf oynarken puro içmek çok yaygındır. Puro dünyasının en saygın dergisi olan 
Cigar Aficonado okurlarının dörtte birinin yılda en az 24 
kez golf oynaması, bunun bir göstergesidir!??. 

Açık havada puro yakmak kimi zaman zordur. Bu nedenle golf severler arasında oyuna başlamadan önce puroyu yakmak çok yaygındır. Ancak kimileri acele et: 


178 hitp://golf.about.com/od/historyofgolt/a/fag golfhistory.htm 
179 hüp:/Www.cigaraficionado.com/Cigar/CA. Archives/CA Show. 
Article/0,2322,1501,00.html 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mez; purosunu yakmak için psikolojik olarak rahatlamayı ve ortama yerleşmeyi bekler. Kimi zaman puro, iyi bir vuruşu Veya raundu kutlamak için, kimi zamansa kötü olanını unutmak için yakılır. Ama her halükarda golf sahasında kimseden izin almadan ve kimseyi rahatsız ederim kaygısı taşımadan puro içebilirsiniz. 

Birçok tanınmış puro'markası dünya çapında golf turnuvaları düzenler. Hatta bu turnuvalar, yeni serilerin ve aksesuvarların tanıtımı için de vesile yapılır. Altadis USA'nın her yıl düzenlediği Montecristo Cup bunlardan birisidir. Montecristo Cup her yıl genelde Karayip ülkelerinin birisinde düzenlenir ve katılımcılara hediye olarak Montecristo humidor, 50-100 adet puro, çakmak ve giyotin gibi birkaç aksesuvar verilir. Turnuvadan elde edilen gelir de genelde hayır işlerinde kullanılır. Mesela 2005 yılı turnuvasından elde edilen gelir Katrina adlı kasırganın kurbanlarına ve ailelerine yardım amacıyla kullanılmıştır!89. Keza Perdomo Golf turnuvası da çok popülerdir. Mesela La Tradicion Perdomo Reserve Limited Golf Edition, bu turnuvalar sayesinde puro severlere hitaben üretilmiş bir seridir. 

Bir puro barında içilen puro üzerine açılan bir sohbet, hiç tanımadığınız bir insanı arkadaşınız yapabileceği gibi bir golf sahasında hiç tanımadığınız bir insanla yapacaınız bir maç da onu yakın bir arkadaşınız yapabilir. Hele bu insan aynı zamanda bir puro severse bu arkadaşlık yakın bir dostluğa dahi dönüşebilir. Bu turnuvalara sırf bu nedenle dünyanın birçok yerinden katılım olur. Mamafih, aynı işlevi gören seyahat turları da vardır. Mesela Küba'nın purolariyla meşhur Havana şehrini ve golf sahalarıyla meşhur Varedero şehrini birlikte kapsayan puro ve golf türları vardır'8'. 
© Püro gibi golf de kültürü ve aksesuvarı olan bir ho- 
.bidir. Hem yanmakta olam, hem de yedek olarak yanınızda bulunan purolarınızı taşımak için golf sahasında kullanabileceğiniz özel aksesuvarlar vardır. Bunlardan birisi humidorlu golf çantasıdır'82. 

Golf sahasında sabit bir kül tablası bulmak neredeyse imkansızdır. Golf sahasında vuruş yapacağınız zaman yanmakta olan puronuzu bir yere bırakmanız gerekir. 
Bunun için yapılmış özel aksesuvarlar vardır. Puro mandalı bunlardan birisidir. Puronuzu mandalın bir ucuna tutturup diğer ucunu golf çantanızda kullanmadığınız bir sopaya kenetleyebilirsiniz.'83 

Bir diğer aksesuvar, plastik sopadır'*. Bu sopalar genelde golf çantalarına kolayca sığabilecek ebatta yapılırlar. Sopayı yere saplayarak elinizdeki puroyu Üzerindeki Yatağına bırakmanız yeterlidir. 

Birazdan içkilerden bahsedeceğimiz gerçeğini hatırlayarak hazır puro ve golfden bahsediyorken bir fıkra ile golf mevzusuna nokta koyalım!'85; Küba'da devrim olmuş ve Kennedy ambargo kararı almış. Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki malum Füze Krizi yaşanıyor. 
Yıl 1962. Bunalımın en dehşet günleri. Dönemin Sovyet lideri Kruscef Küba'ya resmi bir ziyarette bulunacak. 
Küba Devlet görevlileri bira araya gelmişler ve bu ziyarette Kruscefe mutlaka bir sürpriz hediyemiz olsun diye karar almışlar. Ülkenin en iyi ressamı çağrılmış ve kendisinden Kruscef'in resmini yapması istenmiş. Adı da “Kruscef Küba'da” olsun denmiş. Ama ressam ben Kruscefi hiç görmedim. Küba'ya da daha önce hiç gelmedi. Halen de burada değil. Kruscef Küba'da diye bir resim nasıl yaparım diyerek öneriyi reddetmiş. Tesadüf bu ya bizim Temel o arada Habanos almak için Küba'daymış. Sıkıntı bir şekilde kulağına gelmiş ve yetkililere başvurarak: 

- Ben size istediğiniz tabloyu yaparım, demiş. 

Küba Devlet görevlileri çok zor durumdaymış ve bir kutu Partagas karşılığında Temel'in önerisini hemen kabul etmişler. Temel bir hafta sonra Kübalı yetkilileri çağırmış ve tuvali örten bezi hızla aşağıya çekerek, 

- İşte tablonuz, demiş. 

Kübalılar donuvermiş. Tabloda bir yatakta iki kişi uygunsuz bir vaziyette. 

- Bu ne? Bu kadın da kim, diye gürlemiş bir yetkili. 

- Kruscef'in karısı, demiş Temel. 

- Peki bu üstündeki adam kim? 

- Kruscef'in uşağı. 

- Peki Kruscef nerde ulanl, diye gürlemiş adam. 

- Kruscef Küba'da, demiş Temel. 
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Puro ve İçki'8“ 


Puro sevgisi, hayata dair bir kalite merakıyla bütün olur. Bu merak, bir gösteriş ve kendini maddi kudret ve iştah gösterisiyle öne çıkarmakla bağdaşmaz. Ferhat olan anlar; Ferhat olanı da kamil olan anlar. Şeyh Anmet Cemaleddin Çelebi'nin özel ozanı Sıtkı Baba ne demiş!'87; 


Fehmeyleyip ilm-i zâtın seçene 
Arif meydanında üstad dediler 
Benlik dağlarını delip geçene 
Aferin o ere Ferhat dediler. 


Puro, özellikle vitolası genişse refakat ister. Bu, bir bardak soğuk su olabileceği gibi, soğuk veya sıcak herhangi bir içecek de olabilir. Puro yanında içildiğinde tadına doyum olmayan özel yapım sert kahveler vardır. Mesela 
Cubita, Bustelo, La Llave ve Pilon. Bunlar Küba'nın bilinen en iyi kanve markalarıdır. Türk kahvesi de gayet uygundur. Hatta şunu söyleyebiliriz ki bir zamanlar 
Türk kahvesi Avrupa'nın her yerinde aynı isimle içilirdi. 
Nitekim Monte Kristo Kontu İtalya'dayken bir tesadüf eseri tanıştığı iki Fransız asilzadesini yardım için O Z&- manlar yer altı dünyasının lideri olan Vampa'ya uğrarlar. Vampa konuklarına kahve ikram etmek ister. Monte Kristo öneriyi kabul edince, Vampa, “Kahveniz her zamanki gibi Türk usulü istersiniz değil mi “88. diye sorar ve hem Monte Kristo hem de Fransız asilzadeler kahvelerini Türk usulü isterler. Ama expresso sayesinde Türk usulü kahve Avrupa'da unutulmuştur. İster Türk usulü, isterse farklı bir usul olsun kahve 
186 hitp://Wwww.thompsoncigar.com/default.aspx?sid-bgbpu54 
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genelde Vitolası küçük purolarla içilir. Biz burada, Vitolası (| geniş bir puronun yanına hangi alkollü içecekler yakışır onunla ilgiliyiz. 

Puronun yanında iyi giden içkilerden birisi konyak (cognacj) ve brendidir (brandy). Konyak ve brendi kış | mevsimi içecekleridir. Içimlerinde bir seremoni vardır. ii Özel bardakları servis yapılmadan önce isitilır ve avuç içinde bekletilir. Vücut sıcaklığına yaklaşınca ikisi de kıvama gelir; tat ve koku bırakır. Brendi, köken olarak Felemenkçe (Dutch) brandejvin, yani yanık şarap anlamına gelir. Çünkü Güney Fransa ve İspanya'da gördükleri bu içkiyi Kuzey Avrupa'ya Hollandalı tacirler tanıtmıştır. 7. 
ve 8. yüzyıllarda Arap simyagerler, üzüm ve diğer mey velerden damıttıkları suları ilaç yapımında kullanıyorlar... 
dı. Arapların bulduğu bu damıtma yöntemi daha sonra dünyaya ayık Ancak bu icat ilk olarak 8. yüzyıl sonun- i da İspanya'da brendi olarak meyvesini verdi. 

Brendi, üzüm dahil, preslenmiş meyveden ve meyve suyundan yapılır. 
Fransa'da üzümle EE brendiye konyak a 
Meyvenin suyu ve ÖZÜ, ; 
mantasyon sırasında el ile birleşir ve bir özsu (spirit) oluşur. Fermantasyon sonucunda oluşan bu özsu meşe ağaçlarında yıllarca - bekletilir. Yıllanma dediği- ai miz bu süreçte, ki bu süre en az 30 aydır, « özsuyun tadı yumuşar siman gelir. Meşe ağacı bu Öz ya renk, koku ve tat aşıla 
Böylece o muhteşem içki dünyaya gelir.  N 

Brendinin kirazdan yapılanına Kirsh, armuttan yapr lanına Poire, ahudududan yapılanına Framboise denir. 
Genelde yemeklerden sonra ve kahveden önce sunulan bu tür brendiler sindirim kolaylaştırıcı (digestive) olarak bilinir. Uzun purolara refakat için pek tavsiye edilmeseler de puroyla birlikte içilmelerinde bizce bir sakınca yoktur. 

Dünyanın en iyi brendisi şüphesiz konyaktır. Konyak sadece ve sadece üzümden yapılır. Konyak esasen bir tür damıtılmış şaraptır. Burada yanlış bilinen bir ayrıntıyı . 


okuyucu ile paylaşalım. Tüm konyaklar brendidir, ama tüm brendiler konyak değildir. Puronuzun yanında bir konyak seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç kural Vardır. Konyak etiketlerinde, üretim yeri, şişelenme tarihi gibi yasal olarak gerekli tüm bilgilerin yanında, konyağın yaşı ile üzümün elde edildiği tarihin de yazılı olması gerekir. Bir konyağın satışa sunulabilmesi için üzümünün elde edildiği yılın Ekim ayının ilk gününden itibaren en az 2,5 yıl, yani 30 ay geçmesi gerekir. Konyağın kalite sınıfı, ne kadar yıllandırılmış olduğuna bağlıdır. Kalite kategorileri üç gruptur. Etiketinde V.S. (Very Special), Selection veya de Luxe gördüğümüz konyaklar en az 4,5 yaşında- 
'dır. V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) veya Reserve yazılı . konyaklar dört buçuk ile 6,5 yaşındadır. Etiketinde X.O., (Extra Old) Napoleon, Imperial, Hors d'age, Vieille Reserve yazılı konyaklar ise en az altı buçuk yaşındadır. Ancak birçok marka, ürünlerini piyasaya arz etmeden önce, bu minimum bu sınırların çok üzerinde sürelerle yıllandırma yapar. Konyak etiketlerine bir de konyağın üzümünün hasat edildiği Fransa'daki bölgenin ismi yazılır. Bunlar Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fin Bois ve Bons Bois bölgeleridir. Konyak ismi Fransa'nın Cognac adlı şehri adına tescillidir. Aynı içecek, köpüklü şarap-şampanya örneğinde olduğu gibi başka ülkelerde brendi ismiyle satılır. Bizdeki Inlara Brendi de olduğu gibi. 

Konyakta kaliteyi, denge, koku zenginliği ve meyve 

tadı belirler. Denge, yıllanmanın zamanında kesilmesiyle ilgilidir. Aşırı yıllanmada meşe tadı, meyvenin tadını yok ederek konyağın nihai tadını sıradanlaştırır. Konyakta koku zenginliği ve meyve tadı, üzümün kalitesine, fermantasyon! sürecine ve yıllanma sırasındaki koşullara bağlıdır. Konyağın yıllandırılmasında meşe ağacının en kalitelisi (limosin) kullanılır. 
» Ucuz konyaklara genelde karamel eklenir. Böylece enk daha koyu hale gelir ve özsu sanki çok uzunca bir süre yıllanmış gibi bir izlenim verilir. Meyve özünün koku ve tadı da bu yolla daha belirgin hale getirilir. Ucuz konyaktan kaçınmak gerekir. 

Konyak, puronun en kıdemli tamamlayıcılarından birisidir. Puro severler üzümden yapılan İspanyol brendisi ve Fransız konyağını (X.O.) tercin ederler. Avuç içinde tutulan bardakta, beden sıcaklığıyla gevrek ve keskin tadı yumuşayan konyak, insan damağında bir premium 


— puronun ılımlı ve baharatlı dumanıyla adete yeniden 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fermente olur. O müstesna anda damağınız, puronun konyağı, konyağın da puroyu hevesle ağırladığı adeta bir ihtiram ve tezahürat mitingine dönüşür. Kimi zaman bir bardak konyak yanında, taze bir fincan (instant veya filtre) kahve de içebilirsiniz. İşte o zaman elinizdeki premium puro dile gelecek, bilinçli iradeniz aklınızın mutlak sükunet davetine tebessümle iştirak edecektir. 

Puronun tamamlayıcısı olan içkilerden bir başkası, adete bir hicran ülkesi olan Portekiz'in dünyaya armağan ettiği portodur. Porto, Portekiz'in Douro Nehri boyunca uzanan derin vadilerin yamaçlarında yetişen üzümlerden yapılan bir tür tatlı şaraptır. Porto, çoğu kırmızı olmak Üzere 40 çeşit üzümden yapılır. Yüzde 6 alkol oranında kısa bir fermantasyon sürecine tabi tutulduktan sonra halen fermente olan üzüm, bu amaçla yapılmış geniş kaplara dökülür. Bu kapların içinde fermantasyona son vermek için maya öldürülür ve portonun özsuyu elde edilir. Bu özsu aslında genç bir şaraptır. Daha sonra genç şarap Oporto şehrinde porto yapımevlerine gönderilir. Burada işlendikten sonra | ya da 2 yıl fıçılarda bekletilir ve şişelenir. 

Porto genelde kırmızıdır ancak beyaz üzümden yapılanı da vardır. Beyaz porto, sek de tonik ile de içilebilen bir tür aperatiftir. Puro refakatinde daha çok kırmızı porto tercih edildiği için beyaz olanı ilgimiz dışındadır. 

Kırmızı porto, sadece belli bir yılın hasatından yapılabileceği gibi, birkaç yılın hasatından da yapılabilir. Fiyat ve kalite bakımından çok değişik porto türleri vardır. 
Rubby Port, premium portoların en genç ve en Ucuz olanıdır. Yakutumsu kırmızı bir rengi, ancak premium bir puroya pek de yakışmayan keskin ve ağır bir tadı vardır. 
Tawny Port, Rubby Porta göre daha açık renkli bir porto türüdür. Ancak tadı daha komplekstir. Colheita Port, Tawny Port gibi açık renklidir ve onun tek yıl hasatından yapılma versiyonudur. Crusted Port, 2-3 değişik hasat yılının üzümlerinden yapılma genç şarapların harmanlamnmasından oluşur. Filtre edilmeden şişelendikleri için Crusted Port'larda şişe dibinde genelde yoğun bir tortu oluşur. Bir başka porto çeşidi Reserva Port'dur. Reserva Port klasik bir portodur ve en az 7 yıl yıllanmış portoların karışımından yapılır. Vintage Character Port, ismi kalite çağrıştırsa da aslında Ruby Port'lardan pek farkı ok - mayan, ancak biraz daha pahalı bir porto türüdür. Late - Bottled Vintage (LBV) türü portolar da tek hasat yılından yapılırlar ve porto da premium marka derken akla gelen 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Vintage Port'un daha ucuz alternatifidirler. Portonun iyisi biraz pahalı olur. O nedenle makul bütçeyle, yıllanmış şişelerin tortusuyla uğraşmak istemeyenlerin tercih ettiği porto türü LBV'dir. Single Ouinta Vintage Portlar da Fransızların chateau serileri gibi çok kalitelidir. Çok popüler ve biraz fiyatlı bir porto içmek isteyenlerin tercin etmesi gereken porto türüdür. Sözün özüne gelecek olursak portonun hası Vintage Port'dur. Vintage Port'lar sadece üzümün gerçekten çok kaliteli yetiştiği yıllarda yapılır ve bu yıllar “vintage” olarak deklere edilir. Vintage Port sadece vintage olarak kabul edilen yılın üzümleri- nin en kalitelisinden yapılır, ki bu toplam hasatın yaklaşık yüzde ikisine tekabül eder. Vintage Port, fındık, ceviz, sedir ağacı, menekşe ve diğer çiçeklerin kokularının oluşturduğu mükemmel bir aromaya sahiptir. Hasatın maksimum üçüncü yılında şişelenir ve çok karanlık mahzenlerde 50-100 yıl kadar uzun sürelerle yıllandırılırlar. 
Bu yıllanma sürecinde portonun özsuyu yavaşça olgunlaşır, derin, dinç ve yoğun bir tada dönüşür. Vintage Port'larda da şişe dibinde tortulanma olur. Bu nedenle içmeden önce portonun tortusundan ayrıştırılması, yani dekante edilmesi gerekir. İyi bir Vintage Port, minimum 
5 yaşında olur ve fiyatı da yaşı gereği pek pahalı olmaz. 
Ancak eğer beklemeye tahammülünüz varsa, hemen içmek yerine 8-10 yıla kadar beklettikten sonra içmek daha çok tavsiye edilir. Beklemeye tanammülünüz yoksa ve yeterince yıllanmış bir Vintage Port içmek isterseniz bir şişe Ramos Pinto (1926) tavsiye ederiz. Fiyatı yaklaşık olarak 1.200-1.300 avrodur! Biraz hayal gücümüzün yardımıyla şunu söyleyebiliriz ki, insana hem müthiş bir coşkunluğu, hem de benzersiz bir dinginliği aynı anda yaşatan başka bir ikili var mıdır, doğrusu bilemeyiz ama, iyi bir günün sonunda yeterince yıllanmış soğuk bir bardak is kokulu Vintage Port ve ağır içimli bir Habanos ikilisi kadar, insana bu dünyada zevk verebilecek bir keyif çok azdır. 

Geleneksel içkilerin dışında olup puroya gayet yakışan bir başka içki ise romdur (rum). Viski ve burbona göre daha hafif ve içimi daha kolaydır. Rom, şeker kamışından yapılır. Şeker kamışı melas (molasses) denilen bir tür şuruba dönüşünceye kadar kaynatılır. Daha sonra bu şurup fermente edilir ve damıtılır. Açık ve koyu renk olmak üzere 2 tür rom vardır. Açık renkli romlar daha çok Güney Karayip ükelerinde (Küçük Antiler) üretilir. Yık lanma süreleri daha azdır. 6 ay meşe fiçılarında bekletilir 


ve şişelenirler. Koyu renkli romlar ise fermente edilmiş şe- . 
ker kamışı özsuyunun 1 1-12 yıl bekletilmesiyle amberimsi renklerine, zengin tat ve kokularına ulaşırlar. Rom bizce bir Küba klasiğidir ve Havana Club, Küba'nın ürettiği çok kaliteli bir romdur. Romun birbaşka adı Bacardi'dir. - Don Facundo Bacardi Masso, İspanya'dan Küba'ya göç etmiş bir Katalan'dır. Aslında bir şarap tüccarı olan Bacardi, 19. yüzyılda romun damıtılması işini kendine özgü 

bir teknikle geliştirip, tadını daha içilebilir yaparak, yeni olduğunu iddia ettiği romu kendi soyadını vererek pazarlamaya başladı. Marka daha sonra başka ellere geçti. 
Bacardi'nin hikâyesi nedense bize Davidoff'un hikâyesini çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla Bacardi aslında romdur. . 
Rom, sek içilebileceği gibi daha çok Kübalıların içtiği gibi biraz kola ve bol buzla da içilebilir. Cuba Libre adlı bu 

içki bizce puronun en iyi tamamlayıcılarından birisidir. 
Geleneksel bir Küba şarkısında (A Good Cigar witn Rum) olduğu gibi “Sıcak Küba kahvesi; yanında bir Havana 

ve rom. Bunu dene bir kez. Göreceksin nasıl sabit fikirli biri olduğunu; iyi puro, kahve ve rom için.” 

Şarap, kimilerine göre brendi, konyak ve porto kadar puro dostu bir içki değildir; ancak bize göre kaliteli ii şarap her şeyle gider. Portonun aksine bize göre kır ii şaraba göre beyaz şarap puroya daha çok yakışır. rte A Mam yi donnay ise en yakışan beyaz şarap türüdür. Kimi zaman insan damağı puro yanında soğuk ve tatlimsı bir içecek f arar. İşte öyle anlarda Narince ve Sultaniye üzümlerin- # den yapılma yerli beyaz şarapları tavsiye ederiz. Cabernet Sauvignon, gövdeli ve hafif baharatlı sevenler için Şiraz (syrah) veya Grenache gibi Rhone türü kırmızılar da genelde kış ayları için seçenektir, Puro severler gayet iyi bilir ki ülkemizde dünya standartlarında beyaz ve niz şarap üreten birkaç marka vardır. 

Viski de puro dostu bir içkidir. Anavatanı İskoçya'dır. ği Viski, malta dönüştürülmüş tahıldan yapılır. Malta dönüş”... 
türülmüş tahıl (arpa, buğday, mısır, çavdar) su ile demlenir (infuse), şarap ve bira gibi maya ile fermente edilir ve bakırdan yapılma teknelere (vessel) damıtılır. John Dewar, viskiyi şişeleyip ilk satan kişidir. Puro yanında ge nelde isli tadı nedeniyle malt viski tercih edilir. Malt. a” iki türdür. Scothce denilen şey aslında arpadan yapılan malt viski ile mısır, buğday veya arpadan yapılma tahıl viskisinin (grain whisky) harmanlanmasıyla meydana gelir. İskoçya'da birçok damıtmahane (distillery) vardır. Bu- || ralarda damıtılan değişik viski özleri, harmanlanarak skoç 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/scotche) yapılır. Puro tiryakisinin tercihi bu tür harman viskiler değildidir. Puro tiryakisinin tartışılmaz tercihi tek bir damıtmahanede damıtılan, yani harman olmayan ve arpadan yapılan malt viskidir (single malt whisky). Glenfiddich, The Glenlivet, Glenmorangie, Tne Macallan ve Laphroaig, puro tiryakilerinin tercih ettikleri premium (single) malt viski markalarıdır. 

Burbon (bourbon) 200 yıl önce doğmuş bir ABD klasiğidir. Doğum yeri Kentucky'dir. Arpa ile buğday veya çavdar katılmış mısır lapasından damıtılarak yapılır. Viski gibi amberimsi rengi ve biraz daha yumuşak tadı, yık lanma sırasında meşe ağaçlarındaki doğal şekerin karaomelleşmesi ve yüzeye çıkmasıyla oluşur. Klasik kovboy filmlerinin vazgeçilmez içkisi burbon da puro dostu bir içecektir. 

Bira belki de en eski alkollü içecektir. En eski bira tarifinin Mezapotomya'da kil tabletlerde bulunduğu bilinmektedir. Tahmini tarih, milattan önce 5000 yılına kadar gider. Bira, Antik Mısır'da çok yoğun olarak içilen bir içkiydi. Biranın değişik çeşitleri vardır. Abbaye (Belçika) ale (İngiliz), alt (Alman) lager (Alman), lambic (Belçika), pils/ pilsener (Çek Cumhuriyeti), stout (siyah bira/ İrlanda), yaygın olarak içilen bira türleridir. Puro tiryakisinin tercihi genelde pilsenerdir. Bir Türk puro tiryakisinin zevkle içebileceği ve gururla ikram edebileceği pilsener türü bira, ülkemizde de başarıyla üretilmektedir. 

Puro elbette rakıyla da içilir. Hem de büyük bir zevkle. 
Tabidir ki puro alkolsüz içeceklerle de içilebilir. 


Puro ve Poker 


FL 
Vİ 


“Püre, poker masasının vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. 
Puro olmadan poker oynamak, poker oynamak değildir. 

uro içmeden poker oynamak ise tek zarla tavla oynamaya benzer. Puro ve poker ikilisi kovboy filmilerinin de şaşmaz klasiğidir. Bir kovboy filminde poker masasının altında smithwetson, Üzerinde burbon ve puro, olmazsa 

olmazdır. 
© — Bugün birçok kulüp ve gazinoda poker masalarına ücretsiz içki servisi yanında ücretsiz puro servisi yapılır. 
Bu purolar çoğu zaman süper premiumdur. Kaybettiğinizde elinizdeki tek teselli içtiğiniz purolardır. Las Vegas bir kumar şehridir ve ABD bu şehirde dünyanın tüm kKu- 


» , marbazlarını söğüşler. Her yıl bu şehirde poker turnuvaları düzenlenir (World Series of Poker Championship). 
Bu masalarda hemen her oyuncu en az bir puro içer. 
Oyunculara puro setleri eşantiyon olarak ve girişte verilir. 

Puro aksesuvarları kimi zaman takım halinde satılır. 
Poker çipleri ve iki deste kâğıt humidorun bir çekmecesine konulur. Çantayı açarsınız içinden purolarınız hem de poker gereçleri çıkar!8?. Bazı puro markaları da poker turnuvası düzenler. Mesela Punc (mülteci versiyonu), Bacarat vs... Hatta bazı sitelerde poker oynatılır ve çip yerine puro kullanılır!*. 

Ama bizim ilgilendiğimiz bunun ötesinde şeyler. İnsan kumar masasında karakterini söndürebileceği gibi güçlendirebilir de. Kimse kumar oynayarak zengin olamaz. 
Kazanan, eninde sonunda daha büyük kazanma şansını denemek için tekrar masaya oturur ve kaybeder. 

İnsan kumarı kendisiyle oynar aslında. İddiaya giren de kendisidir, iddia eden de. Büyük ve kalıcı kayıp da tesadüfen elde edilmiş büyük ve geçici kazanç da bu iddia üzerine döner. Kendine söz geçirmek, doğru kararda kendini ikna kabiliyeti ister. İçimizde onlarca ses vardır ve en kötüsü eşikte her kafadan bir sesin çıkmasıdır. Hepsi daha sonra “ben demedim mi?” diyebilmek için sorumluluk almadan pusuya yatan onlarca sesi.. Böyle anlarda sanki birisi Tanrı'nın mesajını taşıyormuşçasına, kendi mahsulümüz olan bir yalana kendimizi inandırırız. 

Pokerde masada olup biten esasen işin şekil kısmıdır. Kumarı kendi içinde oynayan masada kaybedebilir; ama kendi içinde mutlaka kazanır. İnsanın kendi içinde sağladığı sulhu, ayak üstü cezalandırmaların sarsmaması büyük bir kazanımdır. Bu sarsılmazlık, hayatın başka anlarında bize lazım olan bir özgüven sağlar. Oysa kumarı masada oynayan hem kendi içinde hem de masada kaybeder. Çünkü pokerde -kazanmanın birinci kuralı insanın egosunu oyun salonunun dışında bırakmasıdır. Zira ego, laf dinlemez. O nedenle hep kurpiyerler kazanır. 

Rakiplerini, duygularını belli etmeden izlemek ve anlamaya çalışmak büyük bir olgunluk ister. Kimin ne zaman ne yapacağını hesaba katmak ve nasıl anlaşıldığını tahmin etmek, ince bir hissiyat işçiliği gerektirir. Bu, hemen olan ya da kitaplardan okunarak öğrenilen bir şey değildir. Hayatta teori, insana sadece sezgi derinliğinin sınırlarını genişletmekte işe yarar. Her durum kendine - 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münhasırdır ve tekrar etmez. Durumu anlamak ve ezber gitmemek kendine hakimiyet göstergesidir. Bunun bir diğer adı tecrübedir. Tecrübe sadece bir şeyi daha önceden yaşamış olmak demek değildir. O bir ruh halidir. 

En iyi poker, insanın arkadaşlarıyla oynadığıdır. Hasılat ortak bir yemeğe harcanır ve yemek sonrasında herkese birer premium puro ısmarlanırsa, ortamın tadına doyum olmaz. , 


Puro Barlarında ve Restoranlarda Adabı Muaşeret 


Ülkemizde pek geleneği olmayan puro barları özellikle ABD'de (New York ve Las Vegas); ve başta İngiltere (Londra) ve İsviçre (Cenevre) olmak üzere Avrupa'da ve Uzak Doğu'da (Mumbai, Hong Kong, Şanghay) çok yaygındır. Dışarıdan bakıldığında be mekânların içini görmeniz zordur. Girişlerinde genelde cam bir mekânda 


kapağı camlı bir humidor bulunur. Kapıdan girdiğinizde sizi güler yüzle karşılarlar ve çok dolu değilse istediğiniz yere oturabilirsiniz. İçerisi doluysa ve misafiriniz gelmeyecekse size gösterilen yere oturmanız icap eder. 
Ortam hafif loştur. Gözünüze çarpan ilk şeylerden birisi üzerinde oldukça iri kristal kül tablaları olan geniş seh- 


palar ve etrafına konulmuş bordo veya yeşil büyük deri koltuklardır.. lçerisi apliklerle ve abajurlarla aydınlatılır. 
Bazı mekânlar tavanlarına, ışığı çok göz almayan şık bir kristal avize takılır. Duvarlarda ve tavanda gayet güzel boyanmış ve cilalanmış koyu renk ahşap kullanılır. Bar tezgâhı da gayet geniştir ve dirseklerinizi koyacağınız Kısım, oturduğunuz taburenin derisiyle aynı renk olur ve içi süngerle kaplanır. Puro genelde bar kısmında içilmez. 
Puro barlarının içki raflarında dünyanın en iyi içkilerini bulabilirsiniz. Viskinin ama özellikle malt viskinin, porto şarabın, pilsener biranın, chardonnay beyaz şarabın bilinen en iyi markalarının bu klas mekânlarda bulabilirsiniz. 
Bir puro barında mutlaka olması gereken şeylerden birisi taze, ama koyu kahvedir. Mümkünse Cubita. 

Bir barda eşiniz veya kız/erkek arkadaşınızla birlikte puro içmek istiyorsunuz ve size gösterilen yere oturdunuz; garson siparişinizi almaya geldiğinde üzerinizde puronuz yoksa, bunu söylerseniz içki servisinden sonra size puro servisi de yapılır. Bu tür mekânlarda puro, içerisinde değişik markaların değişik ebatlarından birkaç adet bulunan orta büyüklükte bir humidorla servis edilir. 
Garson elinde humidorla yanınıza gelir, kapağını açar ve eğilerek size içindeki puroları gösterir. Seçmek için humidorun içine girmeye gerek yoktur; muayyen bir mesafeden bakmak kafidir. İlk defa içecekseniz veya ne istediğinizden emin değilseniz fikir almakta fayda vardır. 
Servis yapan garsonun puro bilgisine güvenebilirsiniz. 

İstediğiniz vitola ve markanın purosunu humidordan almak sizin bizzat yapmanız gereken bir iştir. Bunu gar sondan beklemeyin. Puroyu aldıktan sonra yapmanız gereken ilk iş, dış sargılığını ve sarım kalitesini kontrol etmek olmalıdır. Dış sargılıkta bozulma belirtisi, renk tuhaflığı, göze batacak büyüklükte damar, delik veya açılmaya müsait bir çatlak olmamasına dikkat etmelisi- 


niz. Puronuzun gerektiği kadar nemli olmasına da bu. 
aşamada dikkat etmek icap eder. Yaktıktan sonra geri 


dönüş olmaz. Sarım kalitesini kontrol etmek için, göz kararı seçtiğiniz puroyu baş parmak ile işaret parmağınız arasına alarak, makul bir güç kullanmak suretiyle masaj yapar gibi sıkmanız yeterlidir. Çökme veya aşırı sıkı sarım hissederseniz bunu iade etmelisiniz. Çünkü sarim- da hata varsa puronuzu zevk alarak içemezsiniz. Ancak puro yaprağı dumanla karşılaşınca yumuşar ve gevşer. 
Dolayısıyla dumanı çekmeye başlayınca puro bedenindeki sıkılık kaybolur. İade gerektiren sıkılık farklıdır, bunu 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ğü , hissedebilirsiniz. Puronuzun kuruyup kurumadığını da r bu aşamada anlamalısınız. Kurumaya yüz tutmuş bir puronun dış sargılığı kısa bir süre sonra sökülmeye başlar. 
Çünkü ateş kuru yaprağı çatlatır. Sökülen yerin aşağıya > doğru ucunu, dilinizle ıslatıp tekrar yapıştırmak sorunu “ kısmen çözer ama bu dikkatinizi dağıtır. 

Son olarak aromasını teneffüs etmek için puroyu koklamalısınız. Bu aşamada puro bedeninin burnunuzla temas etmemesine dikkat etmelisiniz. Kontrol sonrasında 

eğenmediğiniz ve iade ettiğiniz puronun atılmayacaını ve belki de birbaşka müşteri tarafından tercih edilip siçileceğini aklınızdan çıkarmayın. O nedenle sıkarken ve koklarken, karşınızda bir “markiz” gibi duran garsonun, elli etmeden sizi ayıplamasına izin vermemelisiniz. 
Puro barlarında her zaman süper kalite puro bulun- 
'mayabilir. Süper kalite diye alınanlar, belki de indirimden alınmış; çok beklemiş ve kurumaya yüz tutmuş olabilir. 
Bu tür puroları içmek zorunda değilsiniz. Kontrolün amacı, hem puro içerken kalitesizlik nedeniyle keyfinizin kaçmasını; hem de hesabı öderken tat almadığınız bir puro için hiç de az olmayan bir miktarda ödeme yapmak zorunda kalmanızı önlemektir. 
Klas yerlerde sahte puro olmaz, demeyin. Dünyaii Kk her yerinde olduğu gibi İstanbul'un birçok gözde h mekânında da sahte Habanos'u bilerek veya bilmeyerek orijinal diye size satmak isteyenler çıkar. Başta İstanbul olmak üzere maalesef birçok yerde orijinal veya ikinciüçüncü kalite diye satılan “Küba puroları” (özellikle Cohiba markalı) Romanya veya İsrail'de üretilmektedir. 
Puronuzun orijinal olduğundan ve kalitesinden eminseniz puronuzun baş kısmını yine garsonun getirdiği giyotir ile kesmeniz gerekir. Barlarda bu işi de müş-DE . Çünkü işin ritüeli de kendisi kadar zevklidir. 
izun kapalı ucunu kestikten sonra halen elinde çık humidor ile sizi bekleyen garsondan, muhtemelen ter misiniz diye elinde tuttuğu, yaklaşık 20 santimetrelik ince sedir ağacından şeridi alabilirsiniz. Bu şeritler humidora yatay olarak konulur. Bu şeridi varsa çakmağınızla tutuşturmanız gerekir. Çakmağınız yoksa garsondan yarım. alabilirsiniz. Garson çakmağıyla şeridinizi yakar ve beklemeye devam eder. Yanan şeritle puronuzu önce yavaşça kızartır, daha sonra ağzınıza götürüp aleve de- 
. ğirmeden kendi ekseni üzerinde çevirerek, yaklaşık olarak Il dakikalık bir süre içinde puronuzu yakabilirsiniz. 
uronuzun eşit ve dengeli yandığından emin olmak için 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ilk dumanı puronun yanan ucuna doğru üfleyin ki, ateş korlaşsın ve uç kısımda nerenin ne kadar yandığını görebilesiniz. Nispeten az yandığını düşündüğünüz yere biraz daha üflerseniz orası da yanacaktır. Puronuzun eşit ve dengeli yandığından ve size zevkle duman vermeye başladığından eminseniz, teşekkür anlamında bir işaretle garsonun ayrılmasına müsaade etmelisiniz. 

Barda, yanınızda eşiniz veya bayan arkadaşınız varsa önce onun purosunu, bir beyefendi olarak sizin yakmanız icap eder. Ancak puroyu yakarken, ucunu hafifçe kızarttıktan sonra duman çekerek yakmak için ağzınıza götürmeyin. Bu şık karşılanmaz. Puroyu ağzınıza götürmeden yakmaya devam edin. Bunun için ekstradan bir yarım dakika daha ateşi puronun ucunda tutmanız yeterli olacaktır. Puronuzu en az bir kez ama dikkatle sallayarak dumanının dışarıya vermesini sağlamayı unutmayın. Bunun nedeni ateşle birlikte ortaya çıkan partiküllerin dışarıya atılmasını sağlamaktır. Bu hareket de işin bilindiğine işarettir. Puro elinizden fırlar ve ateşini olur olmaz her yere savurarak yerlerde yuvarlanırsa, takdiri ilahidir. Bozuntuya vermeyin ve yuvarlanan puroya doğru hamle yapmayın. Kontrolsüz ve ani bir kahkahayla da durumu idare etmeye çalışmayın. Kızmayın ve küsmeyin; zira size o anda kimse yardımcı olmaz. Bir kaza olmuştur ve bunun önemsiz bir kaza olduğunu anlamak için herkesin 2 
dakikaya ihtiyacı vardır. Bırakın düşen puroyu garson alsın ve çöpe atsın. Düşen puronun hesaba dahil edilmesini istediğinizi özellikle belirtin ki, humidordan yenisini alıp tekrar yakarken kendinize güven eksikliği duymayın. 
İnsanın kendine gülmesi bozuntuya vermek anlamına gelmez. Bunu garsonla paylaşmaya kalkışmayın. İnsan gevşeyip muhatabıyla paylaştığı makul bir tebessümle de asaletini koruyabilir. 

Yandıktan sonra puroyu eşinize veya bayan arkadaşınıza uzatırken dikkat edin. Hele az öncekine benzer bir kaza yaşamışsanızl.. Yanan kısmı kendinizden tarafa, baş kısmı ise karşı tarafa gelecek şekilde puroyu uzatırsanız kaza ihtimali azalır. Puroyu, yanan kısmı ön tarafa gelecek şekilde uzatmak kabalıktır ve teslimat sırasında artık idare edilemeyecek şekilde gecenin tadını kaçıracak bir kaza çıkabilir (1). 

Puronuzu yavaşça ve içinize çekmeden için. Sönerse seremoniyi baştan almanıza gerek yoktur; çakmağınızla yakın. Puronuz bittiğinde eşinizin ya da bayan arkadaşınızın önünde puroyu ezerek söndürmeyin. Bırakın kendiliğinden sönsün. 
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Şayet bir puro bar yerine restorandaysanız, size bu işle görevli somellier yardımcı olacaktır. Somellier, Fransızca bir kelimedir ve restoranlarda yenilecek yemekle hangi tür şarabın ve puronun gideceğini tavsiye etmekle görevli kişiye denir. Somellier puroyla ilgili bilgi sahibi, damak zevki gelişkin insanlar arasından seçilir. Somellier, okulunda yetişir. Küba'da fabrikalarda test ve kontrol odalarında çalışanlar ve Havana Somellier'leri hep mekteplidir. 

Somellier de size elinde orta büyüklükte bir humidor ile yaklaşacaktır. Kimi restoranlarda ayakları tekerlekli, komedin türü büyük humidorlar (cabinet) vardır. Masanıza bu tür bir humidorla yaklaşılırsa şaşırmayın. Somellier, size yediğiniz yemek ve içtiğiniz şeyle en iyi gidecek puroyu seçmekte yardımcı olmak için gelmiştir. Seçimi yaptıktan sonra puroyu kesmekten yakmaya kadarki işleri, siz itiraz etmezseniz Somellier yapar. Somellier, puronuzu yakarken yine sedir ağacından şerit kullanır. Merak etmeyin puronuzu kendi ağzına götürüp duman çekerek yakmaz. Puronuzu siz çektiğinizde duman verecek kıvama gelinceye kadar muayyen bir mesafeden ateşe tutar. Puro bu şekilde yanınca ince bir duman şeridi birakır. Bu şeridi görünce yakma işine son verir. Somellier, yandıktan sonra özel kül tablasındaki yuvasına koyarak puroyu size ikram eder. Somellier'ye ne barda, ne de restoranda bahşiş vermeniz şart değildir. 


Bir Resepsiyon ya da Uzun Bir Yemekte 
Ne Tür Purolar Tercih Edilmelidir?'? 


Bir resepsiyonda veya grup halinde bir yemekte puro içmeden önce ortama bakmak icap eder. Puro dumanı insanları rahatsız edebilir. Eğer ortam müsaitse ne tür bir puro ile başlayacağınıza karar vermeden önce ne içeceksinize karar vermelisiniz. Unutmayın ki bir gecede 2 puro da içilebilir 5 puro da. İçeceğiniz puro sayısı ortama ve yanınızdaki puroların vitolasına bağlıdır. Uzun ve şişman puroların içimi genelde uzun sürer. Dolayısıyla yemeğin başındayken bu tür purolardan yakmak pek tavsiye edilmez. Mesela yemek öncesi bir kokteyl varsa Churchill ya da Double Corona yakılmaz. Her puronun yakışacağı bir ortam ve mönü kalemi vardır. 


191 http://www.cubanbest.com/cubancigarnewsletter4 
htm#cubanartice3 adlı fazlasıyla yararlanılarak kaleme alınıştır. 


Kokteyl türü ortamlarda genelde hafif ya da hafif-orta (| içimli purolar tercih edilmelidir. Ağır purolar (yuttuğumuz nikotin nedeniyle) tokluk duygusu verir ve yemekten alacağımız lezzeti olumsuz etkiler, İçtiğimiz şey bir bardak bira, şampanya, martini veya soğuk bir porto olabilir. Yoğun bir günün sonundayız ve kafamızı çabuk toplamak istiyorsak, hafif bir viski de içebiliriz. Böyle ortamlarda Küba stokumuz iyiyse bir La Gloria Cubana (chico) ya da Hoyo de Monterey (cadete| yakılabilir. Kokteyl ve aperatif kısmı bittikten ve masalara geçildikten sonra yine ortama bakmalıyız. Eğer nereye oturacağımız önceden belirlenmemişse puro içmeye müsait bir masaya oturmakta fayda vardır. Unutmayın ki Viktorya döneminde kadınlar puro dumanından rahatsız oldukları için puro içme odaları, smokinler ve kıyafetin tamamlayıcısı olarak o acayip, uzun, siyah ve saten şapkalar icat edildi. 

Çorba ve salata faslında da puro içilir mi diye düşünen olabilir. Olur, neden olmasın, bu hayat bizim değil mi? Çorba ve salata kısmında da genelde hafif içecekler tercih edilir. Soğuk bir bardak beyaz şarap, mesela (chardonney)|. Bir kaşık sıcak çorba ve bir yudum soğuk beyaz şaraptan bahsetmiyoruz elbet, Yemeğin bu kısmında da hafif ve vitolası küçük purolar tercih edilmelidir. Mesela Montecristo No. 5 (perla) veya Partagas (minuto) yakılabilir. 

Ana yemek sırasında diyelim ki önünüzde şöyle orta kıvamda pişmiş bir Arjantin bonfilesi var (Che Guevara'nın favori yemeğiymiş) ve size şarap olarak ne içmek istediğiniz soruldu. Şiraz dediniz, olur. Zinfandel, Cabernet ya da Bordeaux dediniz, o da olur. Puroda nasıl ağır içim varsa şarapta da ağır içim vardır. Önünüzdeki yemeğin hakkını vermeniz icap eder. Puronuzun tadi ve kokusuyla ilgili serbest olun. Gövdeli ve tok şarap, deli (ağır içimli) içim puro ile iyi gider. Vitolanız da artık dah geniş olabilir. Hatta dış sargılığın maduro veya obscur olmasında da bir sakınca yoktur. Böyle bir yemek için yanınızda varsa en ideali bizce Cohiba Siglo M'tür. Yoksa Che Guevara'nın favorilerinden birisi olan H. Upmann /piramide) ya da Punch'da (robusto)| olur. ğ 

Ana yemek yendikten sonra bitinceye kadar elinizdeki puroyla devam ettiniz. Vitolası iri bir puro yaklaşık olarak bir 1,5 saat sürer. Robusto yemek sırasında ideal formattır. Tatlı, kahve likör-konyak-porto-malt viski vs. kısmında da yine vitolası iri purolar içilebilir. Tat ve koku konusunda yine serbest olun. Cohiba (esplendido veya robusto|, Romeo y Julieta (belicoso), Punch (double corona) veya Romeo y Julieta (exhibicion no.2) tercihlerinizden birisi olabilir. Kilo probleminiz varsa yemek sonrasında tatlı yerine bir aromalı puro içebilirsiniz. Bu özellikle ABD'de kilo problemi olan kadınlar arasında oldukça yaygın bir seçenektir. 

“Peki bu kadar puro içmeye gereke var mı” diyenler olabilir. Bizce de gerek yok ama, ama meraklısına Winston Churchill'in, ülkesinde alkolün yasak olduğunu duyunca, onuruna yemek veren bir Arap lidere hitaben sarf ettiği şu sözleri hatırlatmak lazım: 

“Şunu itiraf etmek zorundayım ki (Bayım), tartışmasız bir kutsal ritüel olarak benim uyulmasını tavsiye ettiğim hayat kaidem, yemeklerden önce, sonra ve gerekiyorsa yemek sırasında ve yemek aralarında puro ve içki içmektir 2 


Bir VIP Puro İsterse 


Il. Dünya Savaşı sırasında 1943 yılında Kazablanka Koferansı yapılırken, General Patton, konferansa katılan büyük devlet adamları onuruna villasında bir resepsiyon veriyordu. Misafirler arasında Gen George Marshall, General Mark Clark, Harry Hopkins, Başkan (President) Roosevelt ve bir puro tiryakisi olan Winston Churchill de bulunmaktaydı. Resepsiyon sırasında Churchill'in purosu, yanına yeterince almadığı için bitmişti. Marshall, hemen yaverine Churchill için birkaç adet puro bulunmasını emretti. Ancak Marshall'ın yaveri “bu saatte nerede bulacağım düşüncesiyle” biraz şaşırdı. O anda ev sahibi Patton'ın “becerikli” genç yaveri hemen imdada yetişti ve Churchill'e ikram edilmek üzere eşinin gönderdiği bir kutu White Owls'u ev sahibi Patton'a getirdi. Kutu üzerindeki 5 sent yazılı etiket hemen söküldü ve purolar Churchill'e ikram edildi. Bir süre sonra Marshall ilginç bir şeye tanık oldu ve Patton'ın kulağına fısıldayarak şunları söyledi: “Az önce çok ilginç bir şey oldu! Başbakan (Churchill) verdiğimiz purolardan birisini yaktı ve bir nefes aldıktan sonra hemen puroyu attı. Puro içmeyi bırakmış olmalı!.."!93 

Puro tiryakiliğini, gerektiği zaman izmarite tenezzül eden sigara tiryakisininkiyle karıştırmamak gerekir. 
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HUMİDOR NEDİR, NE İŞE YARAR?” 


Honduras, Nikaragua, Kamerun ve Endonezya gibi Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasındaki ülkelerde yetişir. Puro, doğası itibariyle higroskopiktir (hygroscopic). Yani, nem oranı yetersiz bir ortamda kal dığında, kendi nem oranı içinde bulunduğu ortamın nem oranına eşit oluncaya kadar kurur. Kuru bir puro çok çabuk ve çok sıcak yanar. Sicak puro dumanı damakta yanma hissi oluşturur. Puronun, kururken zaten yeterince azalmış olan doğal tadı ve kokusu aşırı ısınma nedeniyle hissedilmez olur. Öte yandan aşırı nemli puro ne iyi yanar, ne de iyi duman verir. Zira aşırı nem iç dolgu yapraklarının kabarmasına neden olur. Sıkışan yapraklar arasından duman geçemez. Dış sargılık üzerinde baskı oluşur, sökülme ve yırtılma başlar. Bu nedenle purolarımızı tütününün yetiştiği tropikal ortama benzer bir ortamda, yani belli bir ısı ve nem düzeyinde muhafaza etmemiz gerekir. Bu amaçla yapılmış özel nemlendirme kutularına “numidor” denir. 

Her kapalı kutu humidor değildir. Humidor, içine yerleştirilen puroları belli bir süre, oda sıcaklığında ve muayyen bir nem oranında tutmak üzere yapılmış özel bir kutudur. Bu oranla ilgili en fazla telaffuz edilen rakam 70 / 70'dir. Yani 70 derece Fahrenheit (21 derece Celcius) ve yüzde 70 nem oranı. Oysa bize göre mutlak bir rakam yoktur ve belli bir aralık tanımı yapmak daha uygundur. 
Nem oranı için yüzde 68-74 düzeyi bize göre idealdir. 
Oda sıcaklığı için de ideal ısı 18-21 derece Celcius (64-70 derece Fahrenheit). Purolarımızı yüzde 68-74 arasında bir göreli mem oranında ve 18-21 derece Celcius oda sıcaklığında tutarsak, tazeliklerini yıllarca koruyacaklardır. 
Bir humidorun sabit bir mem düzeyini devam ettirebil mesi için nemlendirme sistemine (numidification system) veya bu amaca hizmet etmek üzere üretilmiş özel bir alete ihtiyaç vardır. Bu alet olmaksızın nem düzeyinin ayarlanabilmesi mümkün değildir. 

Humidorun iç kısmının yapımında İspanyol sedir ağacı, Amerikan (Kanada da deniyor) kırmızı sedir ağacı ve Honduras işi maun ağacı olmak üzere üç tür tahta kulla- 


— iyi puro türünü Küba, Dominik Cumhuriyeti, 


194 http://cigars.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?ziz1 2J&sdncig 
ars&zuU-httpY3AY62F902Fwww.humidor-guide.como2F ve http:// cigars.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?ziz| XJ&sdncigars&zus httoW3AY2FYZFwww.cigarnexus.comY62FcounselYo2Fcigarstorag eY2Findex.html 


nılır. Bunlar arasından İspanyol sedir ağacı (Cedrela odorata) en yaygın kullanılanıdır. Bunun üç temel nedeni i vardır. Tütüne dadanan kurt ve solucan türü haşaratlar İspanyol sedir ağacının bıraktığı kokudan hoşlanmazlar. 

O nedenle humidor içinde bu tür haşarat yaşamaz. İs- l panyol sedir ağacının çok yüksek emme kapasitesi vardır. 
Bu sayede içerideki nem düzeyi sabit kalır ve küflenme olmaz. İspanyol sedir ağacı humidordaki nemlendirme sistemine destek olur ve puroların doğal yollarla yıllanmasına destek olur. İspanyol sedir ağacı, isminin ima ettiği gibi İspanyol kökenli değildir. İyisi, başta Türkiye olmak üzere Fransa ve bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde yetişir. Brezilya sedir ağacı çok makbuldür. Hi 

Amerikan sedir ağacı (Juniperus virginiana) fazla koku yaydığı için pek tercih edilmez. Ağacın bıraktığı ahşap kokusu uzun süre yıllandırmayı düşündüğümüz purolara siner. Ancak daha ucuz olması ve İspanyol sedir ağacında zaman zaman görüldüğü gibi üzerinde reçi- ne birikimi oluşmaması nedeniyle, hümidor yapımında Amerikan sedir ağacı da kullanılır. 

Honduras işi maun ağacı ise Amerika sedir ağacına göre daha az koku bırakır. Nem emme etme kapasitesi İspanyol sedir ağacı kadar iyidir. Ancak haşarat ÖDE etkisi daha azdır. Ucuz humidorlarda iç yüzey genelde bu ağaçla kaplanır ve puro kutusu yapımında yaygın olarak kullanılırlar. ü 

Humidorun iç yüzeyine kaplanan sedir veya maun ağacının yüzeyinin işlenmemiş olması ve üzerine herhangi bir şey sürülmemiş olması gerekir. Uzun dönem yıllandırma için İspanyol sedir ağacı tercih edilmelidir. 

Humidor kapakları cam veya ahşapte ig yapılır. Cam olanlarda eğer humidorunuz iki İM 'ka ta ki puro- 


etmek puronun renginde değişikliği neden olur. Üst sımdaki puroların güneşe maruz kalan yüzeyleri daha açık renk alır. 

Ahşap olan bir humidorun kapağı gör fazla açılır kapanır. Bu da humidor içindeki nem üze- A yinin ayarını olumsuz etkiler. Kapak cam ise en azından . 
üst kattaki puroları kapağı açmadan görmek mümkündür. Restoran, klüp veya otel türü ticari amaçlı yerlere 


© Bu tür humidorları yerleştirirken güneş ışınlarıyla doğrudan temas etmemesine dikkat etmek gerekir. 

Humidor içindeki nem oranının yüzde 68-74 olması gerekir. Puronun olgunlaşması ve doğal kokusunun yıllanma sürecinde tekamülü için bu nem oranı gereklidir. 
Bu nem oranında muhafaza etmek, puronun eşit yanması için de gereklidir. Yüzde 70 gibi bir nem düzeyi ve 219€ (709F) oda ısısında bir metreküp havada yaklaşık 
11 gram su olur, Böyle bir ortamda puro kendi ağırlığının yüzde 13-14'ü kadar bir nemi emer. Bu oran bize göre içim kalitesi için idealdir. Bir humidorun en temel kalite standardı, içindeki mem oranını mümkün olduğunca muayyen, yani standart bir düzeyde sabit tutmasıdır. 
© Aşırı nem puronun yavaş yanmasına neden olur. 
Nemli puro ağır ve asitimsi bir tat verir, dengesiz yanar ve kolay duman vermez. Kuru puro ise kırılgan olur ve çabuk yanar. Tadı daha agresifleşir ve acılaşır. Nem oranı 

4 ei yüzde 80'i geçerse, puro küflenir ve çürümeye başlar. 
iğ Son yıllara kadar, marka olsun ya da olmasın tüm humidorlarda kullanılan nemlendirme aleti süngerdi. Kabı 
| metal de olsa plastikte de olsa nemlendirme aletinin iç 
kısmına, bildiğimiz bulaşık süngerinden biraz daha sert -bir sünger konulurdu. Bu süngere saf su damlatılır ve bu yolla humidor içinde istenen nem düzeyine ulaşılırdı. 
Öteden beri bu nemlendirme aletlerini üreten firma Credo adlı bir Fransız şirketidir. Bu nedenle nemlendirme aleti (Selpak mendil gibi) İngilizce'de Credo ile özdeşleşmiştir. Ancak son zamanlarda yeni bir teknik geliştirildi. 
Artık nemlendirme aletlerinin içine daha çok polimer akrilik konulmaktadır. Polimer akrilikten yapılma nemlendirme aletlerine genelde saf su yerine, içine yüzde 50 orak nında propilen glikol karıştırılmış bir solüsyon damlatılilgi maki dır. Humidor solüsyonu (aktivasyon solüsyonu da deniyor) denilen bu yeni sıvı, ani ısı değişikliklerine karşı umidor içindeki nem oranını sabit tutmakta bize göre f suya göre daha randımanlıdır. Süngere göre kıyasla polimer akrilikte (biraz da propilen glikol nedeniyle) bakteri oluşması ihtimali de daha düşüktür. Sitemin çalışma tekniği kısaca şöyledir: Propilen glikol özü itibariyle hid- 
— — roskopiktir. Yani, tuz gibi, içinde bulunduğu ortamdaki nemi emer. Humidor solüsyonu yüzde 50 oranında propilen glikol ve saf su karışımından oluştuğu için emilen nem sayesinde solüsyon içindeki saf su buharlaşmaya başlar. Bu buharlaşma içinde bulunulan ortamdaki nem oranı yüzde 70 düzeyine gelinceye kadar sürer. Yüzde 
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70 düzeyine ulaşıldığında artık propilen glikol içinde bulunduğu ortamdan nem ememez. 

Musluk suyu süngerde bakteri oluşumuna neden olur. Humidor içinde musluk suyunu katiyen kullanmamalıyız. Her ihtimale karşı humidorumuzun içindeki nemlendirme aletini 2 yıldan fazla kullanmamız tavsiye olunur. 


Puro Buzdolabında Saklanır mı? 


Hayır saklanmaz. Puronun higroskopik olduğundan daha önce söz edilmişti. Bu şu demektir: Puro, herhangi bir sebze veya meyve gibi, belli bir sıcaklık ve nem oranında, içinde bulunduğu havadaki nem oranına bağlı olarak nemlenir veya kurur. Eğer puronun nem oranı içinde bulunduğu ortamdaki havada bulunan nem oranından düşükse puro içinde bulunduğu ortamdaki nem oranına ulaşıncaya kadar nemlenir; yüksekse nem kaybeder ve kurur. Buzdolabı içindeki nem oranı puronun nem oranından her zaman daha düşüktür. Bu nedenle buzdolabı içindeki soğuk ve nem oranı düşük hava, çıplak olan puromuzdaki nemi içine çeker ve puromuzu kurutur. Kurumuş puro daha çabuk ve daha sıcak yanar; civarındaki yiyeceklerin kokusunu çekmişse kokusu çekilmez olur; kaçmış olan tadı çok daha sertleşir. Buzdolabı, purolarımız için değil yiyeceklerimizi taze tutmak için aldığımız bir kutudur. Purolarımızı taze tutmak için numidor kullanmalıyız. 

Ancak evimizde eski bir buzdolabı varsa ve fişi çekiliyse bu buzdolabını büyük bir humidor haline getirip kullanabiliriz. 


Humidor Alırken Nelere Dikkat 
Etmeliyim?"95 


Humidor, netice itibariyle bir mobilya ürünüdür. Ancak puro içme kültürünün ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, zevkli yapılmış ve kaliteli bir humidorun kapağını kaldırarak içinden puro almak ve bir dostunuza ikram 


195 http://Www.cigarreview.com/index.php?optionscom, content&ta 
sksview&id-287 &ltemid-2 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


işidir ve bu iş aksesuvarlarıyla bir bütündür. Kaliteli ve şık aksesuvar (pahalı olması şart değil) ince zevk ima eder. 

Humidor gözle görülerek ve elle dokunularak alınmalıdır. İnternetten sipariş vermek suretiyle humidor almak sakıncalıdır. Satılan humidorda, iyi niyetli bir satıcının dahi fark etmediği kusurlar olabilir. Bunları humidor evinize ulaştığında fark ederseniz neşeniz kaçar. Humidorların dış kısmı genelde gül ağacından iç kısımları da sedir ağacından yapılır. İstisnaları da olmasına rağmen genelde dış yüzeyleri vişne çürüğü ile boyanır. Bu pürüzsüz ve vernikli yüzey yolculuk sırasında zarar görebilir. 

İyice tetkik etmeden ikinci el humidor almak da sakıncalıdır. Kimi sitelerde kusurlu (imperfect) humidorlar çok düşük fiyatlarla satışa sunulur. Bu tür humidorlardan uzak durmalıyız. Çünkü görmeden ve dokunmadan aldığınız bu tür humidorları muhtemelen kısa bir sürede eşinize takı kutusu yapması için “hediye” etmek zorunda kalırsınız! 

Marka veya koleksiyon merakınız yoksa purolarınızı güvenle yıllandıracağınız kaliteli bir humidoru oldukça makul bir fiyata satın almanız mümkündür. Bunun için 100-150 ABD Doları civarında bir bütçe yeterlidir. 
Türkiye'de sedir ağacının en kalitelisi yetişmesine rağmen maalesef humidor Üretimi çok yaygın değildir. Bu nedenle humidor alma işini bir yurtdışı seyahatine bırakmanız gerekebilir. Yakından tanıdığınız birinden de rica edebilirsiniz. Keza Türkiye'de iyi bir usta bulmanız da bir yöntem olabilir. İyi bir Türk marangozun yapamayacağı şey yoktur. Yeter ki ne istediğinizi doğru tarif edin ve mümkünse bir resim gösterin. 

Bir humidor almadan önce cevaplamanız gereken sorular vardır. Humidoru ev için mi, yoksa ofis için mi alacaksınız? İçerilerinde kaç adet puro muhafaza edeceksiniz? Bu soruların cevapları alacağınız humidorun büyüklüğü için gereklidir. Alacağınız humidoru evin neresine koyacaksınız? Humidorun dış görünüşünün, ev eşyalarınızla ve mobilyalarınızla uyumlu olmasını isteyebilirsiniz. Klasik renk ve biçim yanında daha canlı, daha şık ve daha egzotik humidorları tercin etmeniz de mümkündür. Önemli olan ne istediğinize doğru karar vermiş olmanızdır. 

Humidor bir kutudur ve içindeki nemi uzunca bir süre belli bir düzeyde tutmaya yarar. Aldığınız kutu çok şık olabilir ve adı humidor da olabilir. Ama nemi içinde tutmuyorsa o gerçek bir humidor değildir. Kutuyu hu- 


midor yapan şey eklem yerlerindeki aralıkların iyi kapanmasıdır. İyi kapanmayan humidorun içine gereğinden fazla hava girer ve nem oranını sabit tutmak mümkün olmaz. Kutu içindeki hava ile dışındaki havanın mümkün olduğunca az temas etmesi gerekir. Bu nedenle satın alacağımız humidoru seçerken eklem yerlerine ve humidor kapağının nasıl kapandığına dikkat etmemiz gerekir. 
Kapağın yuvasına tam oturması çok önemlidir. Genel de humidor kapaklarında dışarıya doğru hafif bir dudak payı bırakılır. Dikkat edilmesi gereken şey arada boşluk kalmamasıdır. Humidor kapağının yuvasına kapanırken bir anlık bir hava sirkülasyonu hissettirmesi gerekir. Kapakta veya kenarlarda herhangi bir çatlak, gereğinden fazla hava girmesine ve içerideki nemin dışarıya çıkmasına yol açar. Kapağı kapattığımızda çok bariz bir tok ses duyuyorsak kapakta problem var demektir. Yani kapak ile yuvası hiç zorlanmadan ve ses çıkararak kapanıyorsa problem var demektir. Kapağın bir hava yastığına oturuyor gibi kapanması gerekir. Humidor içinden nemin hemen kaçmaması ama puroların da ihtiyaç duyacağı kadar içeriye oksijen girmesi kilit öneme sahiptir. 

Bir humidorun nemi içeride iyi tutup tutmadığını şöyle anlayabiliriz: Gece evimizin bir odasında ışıkları kapat tıktan sonra humidorumuzun içine küçük bir el feneri yakıp koyarsak kapakta veya eklem yerlerinde bir açıklık olup olmadığını hemen fark ederiz. Çünkü açıklık olan yerlerden hemen ışık sızar. Bariz bir şekilde ışık sızıyorsa humidorumuz randımanlı çalışmıyor demektir. Bu küçük deneyi yeni bir humidor alırken yapmak elbette zordur; ama evde ilk deneme sırasında ve daha sonraları en azından 6 ayda bir kez yapabiliriz. Hava sızan yerden, humidor içine toz ve haşarat da girer. Bunlar çö rımıza zarar verir. 

İyi humidorda kenar duvarların ve tabanın kali en az 1.25 cm olması gerekir. Kalınlık artıkça humidor 


içindeki nem ve hava durumu, dışarıdaki hava değişik. 


liklerinden daha az etkilenir. Ani ısı değişiklikleri humidor içindeki nem oranını değiştirerek purolarımıza zarar verir. Bu nedenle humidorun altına keçe benzeri bir altlık koymak veya humidorumuzu halı üstünde tutmakta fayda vardır. 

Humidorun iç kısmının İspanyol sedir ağacından olması tavsiye edilir. Sedir ağacının kendine özgü bir kokusu vardır. İç kısımda kullanılan sedir ağacının kokusunun mümkün olduğunca az olması tercin sebebi olmalıdır. 
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Humidor kapağını açtığınızda burnunuza keskin bir koku geliyorsa dikkatli olun. Fazla koku, puronun kendi doğal kokusunu bozar. Purolarımızın kendi doğal kokularına etki yapmayacak kadar az aroma yaymaları nedeniyle Güney Amerika'da yetişen İspanyol sedir ağaçları humidor için çok makbuldür. Yapı olarak bu ağaçlar daha sağlam ve dayanıklıdır. Sağlamlık ve dayanıklılık, evlerine temizlikçi kadın alan tiryakilersiçin çok önemlidir. Humidorunuzun temizlik günlerinde zarar görmemesi için gerekli önlemleri almanız, kötü sürprizlerden kaçınmak için şarttır. 

Humidor içindeki nemli hava, çekmece ve raf içlerine nüfuz edemezse purolarımızın bir kısmı kurur. Bu nedenle, eğer alacağımız humidior çekmeceli veya raflıysa, tepsi altlarının delikli olması gerekir. Bu deliklerin hava sirkülasyonu için yeterince geniş, ama küçük purolarımızın düşmeyeceği kadar da dar olması şarttır. Puroları boylamasına dizeceğimiz için bu deliklerin enine doğru olanlarını tercih etmeliyiz. 

Puro kutularına genelde kilit takılır. Böylece kapağını kapattıktan sonra bilginiz dışında purolarınızın kurcalanmasını önleyebilirsiniz. Meraklı çocuklarınız varsa veya çocuklu misafirleriniz gelmişse bu özellik, kimi zaman hayat kurtarır. 

Eğer unutkansanız ve her şeyi çok çabuk kaybediyorsanız humidor alırken dikkat etmeniz gereken bir husus daha vardır. Bazı humidorların kapak altına muayyen büyüklükte mıknatıs takılır. Mesela puro kesme aletinizi bu mıknatısa yapıştırabilirsiniz. Eğer makas türünden bir kesme aleti kullanıyorsanız, humidorunuzun dış duvarına düzgün bir şekilde çakılmış bir çivi işinizi görebilir. 
Bunu kendiniz yapmamalısınız. Bazı humidorlarda buna benzer aparatlar bulunur; bunları tercih etmelisiniz. 

Hlumidor, amaca ve isteğe bağlı olarak çok değişik büyüklüklerde üretilir. İyi bir humidor ebatına göre ağır olur. Bir humidor alırken onu bir yerden bir başka yere içi doluyken taşımak durumunda kalacağınızı unutmamalısınız. Bu nedenle humidorunuzun kolay taşınabilir olmasi önemlidir. Arkadaşlarınıza kutusuyla birlikte puro ikram edeceğiniz zaman ebat ve ağırlık dana çok önem kazanır. 

Humidorunuzun şekliyle ilgili de bir karar vermeniz gerekir. Makul düzeyde gösterişten herkes hoşlanır. Ancak asıl olarak ne tür purolar sevdiğiniz önemlidir. Şayet sadece iri ve uzun purolar seviyorsanız iç dizaynının buna uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Çeşit seviyorsanız, keza raflı humidor almanız gerekir. Humidorunuzda ortalama kaç adet puro bulunuyor? Bu sayı da önemlidir. Yani stok devir hızınızı tahmin etmeniz lazım. 
25 adete kadar puro saklanabilen humidorlara “küçük 
humidor” deniyor. Bunlar genelde yeni başlayanlar ve haftada 2-3 adet içenler için uygundur. Daha fazla içenlerin de işyerleri için düşünebilecekleri bir kapasitedir. 
25-99 arasına “orta boy”, 100 ve üstüne “büyük humidor” deniyor. Aşağıdaki resimdeki büyük humidor 200 
puro almaktadır! *, 

Bu kapasitede humidorlar, satın aldıkları puroları biraz yıllandırdıktan sonra içenler için çok uygundur. 
Yıllandırma yapılan humidorlarda bir muhasebe terimi olan FIFO (First In First Out) yöntemi uygulanır. Yani ilk giren ilk çıkar (!) 

Humidorların sandalye gibi dört bacak üstüne oturan formatları da vardır. Bunlara “masa humidor” (table humidor) da deniyor, “koltuk yanı” (chairside humidor) humidor da. Gerçekten sehpa gibi kullanılacak türden humidorlar da vardır. Ayakları sağlam olmak şartıyla bu tür humidorların da gayet kullanışlı olduklarını söyleyebiliriz. Aşağıdaki örnekteki humidor 500 puro kapasitelidin. 

Kimi tiryakiler purolarını kutularıyla birlikte yıllandırmak ister. Bu durumda aşağıdakilere benzer dolap /ca- binet) türü humidor almak icap eder'*8, Ancak bu tür humidorlar daha çok ticari amaçlıdır ve ancak geniş olmak şartıyla evlerde kullanılabilirler. 

Her tiryakinin mutlaka sahip olması gereken bir humidor çeşidi de seyahat humidorudur. Seyahat sırasında kırılma tehlikesi yaşamadan içinde 2-30 adet arasında puro muhafaza edebileceğiniz humidorlar vardır. Aşağıdaki resimdeki seyahat humidoru ile 10 adet puronuzu, kısa bir tadıl için güvenle muhafaza edebilirsiniz'??. Bu humidorlarda küçük nemlendirme aletleri de vardır. 

Bunların dışında bir de cep humidoru vardır. Cep humidoru özellikle 1-2 gecelik seyahatlerde faydalıdır. 
Akşam yemek eşliğinde içki içeceğimiz günlerde sabah yanımıza almamız gereken puroları da bu tür humidorlarda muhafaza edebiliriz. Bu tür humidorları puro taşıma keseleriyle (cigar case) karıştırmamak lazımdır. Bu keselerde nemlendirme sistemi bulunmaz. Cep humidoru ve puro taşıma kesesi alırken çap ve uzunluğa da dikkat etmek gerekir. Her puro her kına sığmaz. Alacağınız şeyin tercih ettiğiniz vitolaya uygun ölmasına dikkat etmeisiniz. Aşağıdaki resimler, üç puroluk cep humidorlarına örnektir?9. 

Tiryakilerin işyerlerinde:de daha küçük çapta olmak üzere humidor bulundurmalarında da fayda vardır. Bu amaçla yapılmış kavanoz (jar) türü humidorlar tavsiye edilir. 


Humidor İçin Gerekli Aksesuvarlar 
Nelerdir? 


Kısa süreli yolculuklarda ve küçük humidorlarda kullanılabilecek bir nemlendirme aleti Humide-Eze'dir. 
Aşağıdaki resimde görülen bu nemlendirme aleti, hava kaçırmayan herhangi bir kutuyu başkaca herhangi bir işlem yapmaksızın bir humidora çevirmekte kullanılabilir. 
Kapağını sıyırdığınızda 20 puro alabilecek bir humidoru yaklaşık 30 gün süreyle idare edebilir. 

Nemlendirme yastıklarını da (humidipak veya water pillow) aynı amaçla kullanabilirsiniz?*'. Bu yastıkların özel naylon kılıfları vardır. Bu yastıklar posta yoluyla verilen siparişlerde kullanılır. Ancak seyahatlerde hatta küçük ve orta boy humidorlarda da dahi güvenle kullanılabilir. 
Yastığı saf suya batırıp naylon kılıfına geçirdikten sonra humidorumuzun uygun bir yerine koymamız yeterlidir. 

Nemlendirme aletiniz varsa, saf su veya resmi? aşağıda görülen özel humidor solüsyonunu kullanmak suretiyle humidorunuzda yüzde 70 oranında nem üretmeniz mümkündür. 

Orta boy puro büyüklüğündeki bu tüpler de nemlendirme aletidir. Tüplerde, içinde propilen glikol (propylene giycol) bulunan ve suyu emme becerisi olan kristalimsi boncuk jeller vardır. Bu tüplerin içine muayyen miktarda saf su damlatıldığı zaman içindeki kristaller şişer ve otomatik olarak humidor içindeki nem oranı yüzde 70'e ulaşır. Tüplerin üzerinde iki adet çizgi vardır. İlk defa saf su konulurken birinci çizginin aşılmamas İl rekir. Tüp içindeki kristal boncukların hizası iki ye ulaştığında, ki bu yaklaşık olarak 2 ay sürer, “tekrar saf su ilave etmek gerekir. Bu tüpler gayet portadıftirler, orta ve büyük boy humidorlarda yardımcı nemlendirme aleti olarak kullanılırlar. Küçük humidorlarda ve seyahat humidorlarında ise asıl nemlendirme aleti olarak kullanılabiliriler. Kristal jellerin plastik torbalarda e e da vardır. Bunlar müze türü büyük mekânlar resimlerin, nem oranının eN 
Ayrıca içinde propilen glikol bulunan eti eden kutular vardır. Bu kutuların içindeki kristal rine yine bir miktar saf damlatılması halinde 


ve boş olarak satılan nemlend me aletleri de vardır. Genelde iki ebatta üretilen bU tür c 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içine saf su veya solüsyon damlatmak suretiyle nemlendirme aletini çalıştırmak mümkündür. 

Orta ve büyük boy humidorlar için kullanılabilecek olan bu tür nemlendirme aletlerinin rezervuar kapakları yoktur. Aleti aktif hale getirmek için ızgara deliklerinden içeriye saf su veya solüsüyon damlatmak gerekir. Bu amaçla yapılmış özel damlalıklar vardır. Bu nemlendirme aletlerinin daha küçük ebatta humidorlarda kullanılmak üzere yapılmış ve şekli yuvarlak olanları da vardır. Yuvarlak olanları, genelde humidor kapağının altı kısmına (nem ölçme aletinin hemen yana) monte edilir ve humidor ile birlikte satılırlar. 

Daha geniş humidorlar için geliştirilmiş ve bir örneği aşağıdaki resimde görülen elekirikli nemlendirme aletleri de vardır?3. Bunlar otomatik olarak nem düzeyini ayarlarlar. İçlerine bir kez saf su konulduğunda, kullanılma sıklığına bağlı olarak bir yıl süreyle yeniden su koymanıza gerek kalmaz. Elektrikli nemlendirme aletlerinin avantajı şudur: Nem miktarını ayarlamanız ve istediğiniz orana getirmeniz mümkündür. 


Higrometreler (Nem Ölçerler) 


Humidor içindeki göreli nem oranını ölçmeye yarayan aletler vardır. Bunlar analog (mekânik) da olabilir dijital (elektronik) de. Dijital higrometre adı verilen bu aletler artı eksi yüzde 2 yanılma payı ile humidor içindeki göreli nem oranını ölçerler. Aşağıdaki resim dijital bir higrometreye örnektir?*. Bu higrometre aynı zamanda hava sıcaklığını da ölçmektedir. 

Bunların dışında, seyahat amaçlı olanlar dahil, daha küçük ebatta humidorlar için yapılmış dijital higromet reler de vardır. Aşağıdaki resimde görülen higrometre, hem ısıyı hem de nem durumunu ölçen bu tür küçük higrometrelere örnektir?. 

Higrometreler genelde humidor ile birlikte satılır ve 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kapak altlarına monte edilirler. Ancak dışarıdan görülecek şekilde dış duvara monte edilen versiyonları da vardır. 

Higrometrelerin, humidor içindeki nem oranını her zaman ve kesin olarak tam doğru ölçmesini beklememek gerekir. Mutlaka sapma olur. Önemli olan ne kadarlık sapma olduğunu tahmin edebilmektir. Spor arabaların kontrol panellerindeki gösterge tablolarına benzemesi nedeniyle daha şık görünmesine rağmen analog. . 
higrometrelerde sapma oranı çok daha fazladır. Dijital i higrometreler yüzde 2 sapmayla nem oranını ölçerler ve analoglara göre nem oranını daha doğru gösterirler. 
Ancak oda sıcaklığını ölçen termometre ve higrometre ne derse desin, humidorumuzun gerçek performansını ağ gösteren şey içindeki puroların durumudur. Eğer pu- N rolarımız biraz yağlımsı bir yapıdaysa humidorumuz iyi çalışıyor demektir. Hafifçe kurumuşlarsa nemlendirme aleti su veya solüsyon istiyor demektir. Eğer aşırı nem nedeniyle purolarımızda küflenme başlamışsa durum vahimdir. Kurtulması mümkün olanları hemen humidordan çıkarmak ve bir süre nemlendirme aletini dışarıda bırakmak suretiyle humidoru açık tutmak gerekir. 

Orta ve büyük boy humidorlarda bulunması mutlaka gereken aparatlardan birisi de ızgaramsı tepsi (top tay ; 


/hygrometer holder). Aşağıdaki resimlerden? solda teraftaki nemlendirme aletinin içine konulduğu kaptır. Dikdörtgen şeklinde yapılan nemlendirme aletlerini dikey 

olarak yerleştirmek amacıyla kullanılırlar. Dikkat edileceği 

gibi nemlendirme aleti kabının kenarlarında da delikler > vardır. Bu kaplardan her humidorda bir adet bulunması ç yeterlidir. Kabı humidorun alt kısmının tam ortasına gelecek şekilde yerleştirmemiz gerekir. Bu sayed çıkan nem, humidorumuzun her yerine eşit : yayılacaktır. Sağdaki resimde ise bir adet ızgaramsı si ve bir ayıraç görülmektedir. Bu tepsi, humidorumuzt iki katlı yapmamıza yarar. Ayıraç ise tepsinin içinde d görüldüğü gibi, farklı markaları olan purolarımızın bir birleriyle temas etmelerini önlemek amacıyla bölüm açmakta işe yarar. Bunların da sedir veya maun ağacından yapılanları makbuldür. Orta ve büyük boy humidorlarda tepsi, ayıraç ve nemlendirme aleti kabı humidorla birlikte satılır. Acil durumlarda veya eliniz marangozluğa yatkın ise kullanılmış puro kutularından kendiniz de (en azından ayıraç) yapabilirsiniz. 


206 http://Wwww.cubancrafters.com/products.php/item. id/2659 
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Humdioru Kullanmadan Önce Ne 
Yapmalıyım ?207 


Yeni alınmış bir hümidorun purolarımızı muhafaza etmeye başlamadan önce kullanıma hazır hale getirilmesi gerekir. Humidoru kullanıma hazır hale getirmek biraz zaman, sabır ve bilgi gerektirir. Humidor ile amaç purolarımız için yaratıldıkları hava koşullarına benzer, tropikal bir ortam hazırlamaktır. Yeni alınmış veya uzun süredir kullanılmamış bir humidor içindeki sedir veya maun ağacından yapılan iç kaplama genelde çok kuru olur. 
Oysa her iki ağaç da nemi çok sever ve nemlendirme aletine koyacağımız suyu emerler. Oysa iç duvar kaplaması nemlendirme sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bu nedenle humidorumuzun iç duvarlarını purolarımız yerleştirmeden önce iyice neme doyurmamız gerekir. 
Bunun için, humidorumuzu kullanmadan önce, saf su ile ıslatılmış olan kokusuz ve deterjan değmemiş yeni bir 


207 
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süngerle humidorumuzun iç yüzeyini iyice silmemiz gerekir. Humidor içindeki raflar, çekmeceler ve ayıraçların da iyice silinmesi gerekir. Burada sözünü ettiğimiz şey iç yüzeyi ıslatarak temizlemek değil, silerek meme doyurmaktır. O nedenle süngerimizin sırılsıklam olmaması gerekir. Keza sünger yerine kâğıt mendil, kâğıt havlu ve el bezi de kullanmamalıyız. Humidorun içini sileceğimiz süngeri çeşme suyu ile ıslatmamamız tavsiye edilir. Humidor içinde her zaman saf su kullanılmalıdır. Süngerin temiz ve kokusuz olması da çok önemlidir. Yeni alınmış olmasa da uzunca bir süredir kullanılmayan bir humidor için de ıslatma işleminin yapılması gerekir. 

Silme işlemi tamamlandıktan sonra, altına naylon torba veya alüminyum folyo türü bir şey koyarak süngeri bir tam gün humidor içinde bekletmeliyiz. Süngerin çok ıslak olmaması ve sedir ağacıyla doğrudan temas etmemesi şarttır. Bu arada humidor içindeki nemlendirme aletini de aktif hale getirmeliyiz ki içeride yeterince nem biriksin. Yeni bir humidor aldığımızda nemlendirme aletinin Üretici veya satıcı tarafından saf su ile veya solüsyon ile şarj edilip edilmediğini bilmemiz gerekir. Çoğu zaman nemlendirme aletlerine su veya solüsyon konulur ama biz alıncaya kadar miktarı azalır. Bu nedenle bir 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miktar şarj gerekebilir. Bunun için nemlendirme aletinin içine gerektiği kadar saf su veya nemlendirme solüsyonu damlatmamız kafidir. Nemlendirme aletine ne kadar saf su veya solüsyon damlatılacağı büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Bunu bir birkaç denemeden sonra kendiniz de hissedebilirisiniz. Ancak şişe kapağı veya ağzından yavaşça dökerek nemlendirme aletine saf su veya solüsyon dökülmesinden kaçınmak gerekir. Burada sözün ettiğimiz eylem damlatmadır. Nemlendirme aletimizin üst kısmına damlayan sımıları sildikten sonra aletimizi temiz ve kuru bir havlunun üzerinde yarım saat kadar bekletmeliyiz. Humidor kapağını kapattıktan sonra içerideki nem düzeyi giderek artacak ve belli bir noktada duracaktır. Ertesi gün aynı işlemi başından itibaren tekrar etmeliyiz. Ancak bu kez ıslak süngeri içeride bırakmamıza gerek yoktur. Aynı şekilde bir tam gün bekledikten sonra kapağı açıp humidorumuzun içini kontrol etmeliyiz. İçeride herhangi bir ıslaklık varsa bir tam gün daha beklememiz gerekir. 
İkinci günde nem düzeyinin yüzde 72'den yüksek olmasına  aldırmamalıyız; 
ancak bundan daha düşük bir düzey görünüyorsa ıslak sünger ile silme işlemini bir kez daha yapmalıyız. Humidorun iç kısmında herhangi bir yerde ıslaklık yoksa artık humidorumuzun iç duvarları tamamen neme doymuş demektir. İç duvarlar neme doyduktan sonra purolarımızı güvenle yerleştirebiliriz. Ancak unutmamalıyız ki yeni 
bir humidorun randımanlı bir şekilde çalışması yaklaşik 3 
hafta zaman alır. Bu sürede nem oranını ve nemlendirme aletini sık sık kontrol etmeliyiz. 


Puroyu Humidora Koymadan Önce 
Selafonundan ve Tüpünden Çıkarmalı mıyım? 


Premium purolar çıplak olarak ya da selofana sarıl mış olarak veya sedir ağacından yapılmış ince bir tahta kılıfla sarılarak ya cam veya alüminyum tüp içinde özel 


kutularında paketlenirler. El yapımı Küba purolarında selofon kullanılmaz. Ancak La Statos de Luxe, Por lar ranga ve Troya örneklerinde olduğu gibi bazı makine yapımı Habanos'larda selafon kullanılır. Guantanamera Se 

örneğinde olduğu gibi kimi Habanos'lar sadece cam tüp 

içinde ve çıplak olarak paketlenirler. Tüp içine konmuş 

puroların ayrıca selefonla veya sedir ağacından yapılmış 

ince bir kılıfla sarılması da yaygın bir sunum şeklidir. Bu 

tür sunumlara hem Habanos'larda hem de Habanos 

olmayan premium purolarda sık rastlanır. Selafonla sarılmış ve/veya alüminyum veya cam tüpte satılan puroların humidorda nasıl saklanacağı tartışma konularından ür birisidir. Bu tür puroları humidora koymadan önce üstle- N rinin tamamen çıkarılması gerektiğini savunanlar da var- A dır, oldukları gibi saklanması gerektiğini savunanlar da. 

Yaygın inanışa göre selafonlu ve/veya alüminyum 

veya cam tüp içinde satılan puroların humidor içinde nasıl tutulacağı, saklama dee süresine göre değişmelidir. 
Eğer purolarımızı 6 aydan 
uzun bir süreyle humidor 1 
içinde muhafaza etmeyi, ii düşünüyorsak çıplak saklanmalarında fayda vardır. 
Eğer altı aydan kısa bir süre içinde tüketmeyi planlıyorsak “her iki türlü de saklanabilir” diyenler de vardır; 
ısrarla “oldukları gibi saklanmalıdır” diyenler de. Malum her puronün. e özgü bir tadı ve kokusu Vardır. 

Sadece bir adet humidorumuz varsa ve e İli özlü ise yapmamız gereken şudur: Puromuzun kokusu diğ puroların kokusundan etkilensin istemiyorsak, selafonu la ve varsa tüpüyle muhafaza etmeliyiz. Çünkü purolar çıplak halde nefes alır ve birbirleriyle koku alışverişinde bulunurlar. Koku alışverişinde bir sakınca görmüyorsak çıplak muhafaza etmeliyiz. Birden fazla gözü olan bir humidorumuz varsa ve 6 aydan önce içindeki puroları içeceksek kaliteli olanları selafonundan ve tüpünden çıkarıp, bağımsız bir göze koymamızda bizce fayda vardır. 
Zira humidorlar genelde sedir ağacından yapılırlar ve puro tütünü sedir ağacıyla koku alışverişinde bulunur. 
Diğerlerinin selafonunda tutulmasının nedeni kaliteli , 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purolarımıza bu puroların kokularının sinmesini önlemektir. Ancak aynı humidor içinde aynı markadan birden fazla puro yıllandırıyorsak çıplak saklamakta fayda vardır. Böylece purolarımızın kokuları ve tatları birbirlerine bulaşacaktır. Buna evlenme veya birleşme (marriage) deniyor. Malum her tenin kendine özgü bir kokusu vardır. Humidor içinde birbirlerine temas ederek yatan purolarımız, zaman içinde koku ve tat alışverişinde bulunacak; birleşerek koku ve tat bakımından daha tutarlı hale geleceklerdir. Ancak farklı marka purolarımız varsa; kalite standartları birbirine yakınsa ve humidorunuzda yeterince birbirinden bağımsız bölüm varsa; purolarımızı farklı bölümlerde saklamakta fayda vardır. Böylece her © marka kendine özgü kokusunu ve tadını koruyarak yıllanacaktır. Kimilerine göre, küçük ve bağımsız bölümleri olmayan humidorlarda 6 aydan uzun süreli yıllandırmalar için, selafon, cam ve alüminyum tüplerin çıkarılmamasında şöyle bir fayda vardır: “Purolarımızdan birisinde küflenme varsa veya haşarat belirtileri başlamışsa, diğer purolarımız bundan etkilenmez. Humidor kapağının sık açılıp kapanmasından kaynaklanan nem transferi de bu şekilde daha az olur.” Bu tür faydalarına rağmen genel mutabakat odur ki, altı aydan uzun süreler için humidor içinde puro çıplak yıllandırılmalıdır. Purolarımızın humidor içindeki nem oranından eşit düzeyde istifade edebilmesi ve zaman zaman havalandırılmalarında fayda olması nedeniyle, 6 aydan kısa sürelerle muhafaza edilecek purolarımızın da çıplak muhafaza edilmesinde bizce fayda vardır. Zira 6 aydan Kısa süreli saklamalar- 


ZN 


gelebilecek 
İNS: ayırt edebilmesi pek mümkün değildir. 

“Bu kadarı da fazla ayrıntı, diyenler olabilir. Unutmayın ki yolun yarısı geçildikten sonra hayatta birçok şeyin arkı ayrıntıda ortaya çikar. 


Humidor Kullanırken Nelere Dikkat 
Etmeliyim ?298 


Şarap gibi puronun da yıllanması karmaşık bir kimya- 


208 http://cigars.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi-1/ 
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sal süreçtir. Taze bir puronun üç hafta süreyle yıllandırılması, puro içindeki farklı mem düzeylerini dengeleyerek içim kalitesini artırır. Süre üç aya çıkınca puro içindeki uçucu yağ (essential oil) puro içinde hareket etmeye ve tüm yapraklara nüfuz etmeye başlar. Böylece değişik yaprakların tatları birleşmiş olur. 2-3 yıllık bir yıllandırma- da çok daha kompleks bir kimyasal süreç harekete geçer ve puronun tadında belirgin nüanslar oluşur ve olgunlaşma başlar. 

Kapalı ortamlarda nemli havanın kuru hava ile karışması çok yavaş olur. Zamanla nem oranı eşitlense de humidor kapağının çok sık açılıp kapanması, içerideki nem oranını azaltarak iyi bir puroya tadını veren uçucu yağın (essential oil) çok daha çabuk yok olmasına neden olur. 
Bu nedenle humidor kapağının çok sık açılmaması ve puroların humidor içinde mutlaka yatay ve birbirlerine temas edecek şekilde durması gerekir 

Geniş humidorlarda puroların ayda bir defa kendi eksenlerinde ve humidor içinde rotasyona tabi tutulmaları gerekir. Yakın bir zamanda içilecek puroların nemlendirme aletine yakın konulmasında fayda vardır. Humidor genişse veya birden fazla katlıysa veya orta boy ama içinde bağımsız çekmeceler veya iç tepsiler varsa, nemlendirici sayısını ikiye çıkarmakta fayda olabilir. Geniş bir humidorda puroların iki haftada bir defa mutlaka havalandırılmaları gerekir. 

Daha sonra içmek üzere söndürülmüş puro humidora konulmaz. Hem humidorunuz çok kötü kokar, hem de purolarınıza bu kötü koku nüfuz eder. 

Tütün, içinde bulunduğu ortama duyarlı, doğal ve organik bir varlıktır. Bu özellikler puro için de geçerlidir. 
Puro muayyen bir ısı ve nem düzeyi ister. Bu nedenle humidor içinde saklanması gerekir. Aksi takdirde dalından koparılmış bir çiçek gibi kurur ve ölür. Humidor, içinde nem oranını yüzde 70 civarında tutmaya yarayan özel bir alet bulunan bir tür konteynerdir. Humidorun içindeki hava sıcaklığının 18-21 derece Celsius (64-70 derece Fahrenayi) arasında olması gerekir. Oda ısısının 
12 derece Celsius'un altına inmesi halinde yıllanma durur. 24 derece Celsiusun üstüne çıkması halinde varsa puro içindeki larvalar kuluçkaya yatar ve haşarat oluşur. 
Oda sıcaklığını ayarlamak nemlendirme aletinin ya da nhumidorun işi değil, bizim işimizdir. Bu nedenle oda sıcaklığını sürekli bu değerlerde tutmaya çalışmalı; humidorumuzdaki nem düzeyini en az iki haftada bir kontrol 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etmeli ve nemlendirme aletimize, ayda en az bir kez saf su veya solüsyon damlatmalıyız. 

Humidor içindeki puroların birbirleriyle nefes alabilecek kadar temas etmesi gerekir. Purolarımızı hava sirkülasyonunu önleyecek kadar sıkı yerleştirmemeliyiz. İyi bir tiryakinin birden fazla humidoru olur. Hatta bazı tiryakiler her puro markası için ayrı bir humidor kullanır. Humidor alırken içinde ızgaramsı tepsi ve ayıraç olanları tercih etmek gerekir. Bu yardımcı araçlar, puroları boylarına ve markalarına göre dizmemizi, hava sirkülasyonunu, puroları yıllandırma sırasında kendi ekseninde döndürmemizi ve içeceğiniz puroyu kolayca seçmemizi sağlar. 

Humidorun içinde her yerde hava sirkülasyonu eşit olmaz. Bu durumda en kuru purolarınızı nemlendirme aletinden mümkün olduğunca uzak yere koymanız gerekir ki, bu purolar yavaşça nemlensin ve yumuşasın. 
Puro işinde hiçbir şey aceleye gelmez. 

Humidor alırken özellikle de yeni başlamışsanız düşündüğünüzden biraz daha büyük olanını almanızda fayda vardır. Büyüklük sizi korkutmamalıdır. Zira humidor bakımı oldukça kolay ancak purodan vazgeçmek oldukça zor bir iştir. Kapağını sık açmamak ve periyodik olarak nemlendirme aletine saf su veya solüsyon damlatmak, hem purolarımızın, hem de humidorumuzun sağlığı için gereklidir. Arada bir humidorun tozunu almak ve purolarımızı havalandırmak için çıkardığımızda içini temizlemek bakım için yeterlidir. 

Humidorumuzu doğrudan güneş ışınına maruz kalacağı bir yere koymamalıyız. Soba veya kalorifer peteği yanına koymak da iyi değildir. Bu, hem humidorun, hem de içindeki puroların sağlığı için zararlıdır. 

Humidor içindeki nemlendirme aletinin kalitesi ve nasıl çalıştığı çok önemlidir. Yeni aldığımız bir alet için bunu, içerisine saf su veya solüsyon koyduktan ancak birkaç gün sonra anlayabiliriz. Bu arada ilk humidorlara nemlendirme aleti yerine elma göbeği konulduğunu da hatırlatalım. 

Humidorda arzu edilen nem oranına ulaşmak ve sürekli olarak bu oranda kalmak bazen zor olabilir. Bu durum özellikle mevsim değişiklikleri sırasında meydana gelir. Evdeki ani Isı değişiklikleri de humidorun performansını etkiler. Evimizde havalandırma sistemi Varsa, farkında olmadan vantilatörümüz humidoru da serinletiyorsa, kalorifer sistemi bizim kontrolümüz dışında ya- 


ee 


nıyorsa, humidorumuz güneş alıyorsa, pencereyi açık Si 

unutmuşsak ve açık kalması gerekiyorsa, nemlendirme 

aletimiz bundan etkilenir. Bu durumda yapmamız gereken nemlendirme aletinin sıvı durumunu yeniden ayarlamak ve dışsal faktörlerin etkisini mümkün olduğunca 

en aza indirmeye çalışmak olmalıdır. i 
Aşırı nem de puronun düşmanıdır. Nem oranı 24 ğ 

saat süreyle yüzde 80 eşiğinden yüksek kalmışsa, humidor içinde bakteri oluşumu başlar, Bakteriler ve varsa i 

haşarat, humidor içinde delik açar ve hava sirkülasyonunu bozar. Purolarda leke oluşur ve bu lekeler büyür ve 


dış sargılığın delinmesine ve yırtılmasına yol açar. Haşa- gi rat veya bakteri oluşumu nedeniyle sorunlu purolarımı- ni zı atmaya kıyamıyorsak, bu puroları 48 saat süreyle bir. 


buzdolabı poşetinin içine koyarak, buzlukta tutup, daha sonra 24 saat süreyle buzdolabı içinde bekletmemiz gerekir ki, oluşan bakteriler ve haşarat, larvalarıyla birlikte ) ölsün. Böyle durumlarda, humidorumuzun içini hafif 1s- A Si lak bir havluyla iyice temizlememizde de fayda vardır. A 

Yüksek nem nedeniyle meydana gelen bakteri oluşumu ve nemlendirme aletine musluk suyu damlatılması nedeniyle meydana gelen mineral birikimi, nemlendirme aletinin emme kapasitesini azaltır ve bozar. Bu nedenle . 
nemlendirme aleti için her zaman saf su veya humidor solüsyonu kullanmalıyız. Saf su ve solüsyonda EE kaçmak da aleti bozar. 

Nem oranı yüzde 64'ün altına düşmüşse nemlendirme aletinin içine saf su veya solüsyon damlatmamız gerekiyor demektir. Nemlendirme aletine, taşacak kadar saf su veya solüsyon dökmemeliyiz. Sadece yavaşça ve yedirerek damlatmamız kafidir. Şayet hümidorumuz yeniyse ve nemlendirme aletimiz çok çabuk yüzde 79 in altına iniyorsa, humidorumuzun iç kaplaması henüz ner doymamış demektir. Bu tür durumlarda, nemlend aletine sık sık saf su veya solüsyon damlatmamız ve s ii la birkaç hafta beklememiz gerekir. Ancak buna nemlendirme aletinin içindeki propilen glikol oranının yükselmiş olması da yol açabilir. Bu durumda nemlendirme aletine solüsyon yerine biraz saf su damlatmak çözüm olacaktır. 
Bu tür durumlarda humidor kapağının ve eklem yerleri- nin de kontrol edilmesi gerekir ki bir çatlak ya da delikten içerideki nemin sızıp sızmadığı anlaşılabilsin. 

Nemlendirme aletinin doğru çalışıp çalışmadığını “tuz kalibrasyon” testi yardımıyla anlayabiliriz. 
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Humidorumun Bakımını Nasıl 
Yapmalıyım??? 


Düzenli bakım yaptığınız bir humidor ile purolarınızı yıllarca saklamanız mümkündür. Humidor bakımıyla ilgili temel bazı ipuçları aşağıdaki gibidir: 

I. Humidorunuzu güneş almayacak bir şekilde düz bir yüzeye koyun. Temizlikçi kadın ve ev halkına zorunlu olmadıkça humidorunuza dokunmamalarını tembih edin. Elektrikli süpürge- nin humidorunuza çarpma ihtimali varsa veya nhumidorunuz yerde ve zemin yıkanacaksa humidorunuzu güvenli bir yere siz koyun. 

2. Hümidor üstüne ve yakınına vazo vb. herhangi bir şey koymayın. 

3. Humidorunuzu televizyon, müzik seti vb ısınan ve ısı yayan elektrikli veya elektronik aletlerin yanına; kalorifer peteği, vantilatör, havalandırma aleti benzeri aletlerine yakınına veya istikameti- ne koymayın. 

4. Hümidorunuzun içini herhangi bir temizlik maddesi ile katiyen temizlemeyin. 

5... Humidor içinde her zaman saf su kullanın. 

6. Humidorunuzu temizlerken her zaman kokusuz, temiz ve yumuşak bez kullanın. 

7. Kapağını çok sert kapatmayın. Kapağı cam ise açarken duvara ya da bir başka sert nesneye çarpmamasına dikkat edin. 

8. Nemlendirme aletine yazın daha az olmak üzere en az ayda bir özel damlalık kullanarak saf su veya solüsyon damlatın. 

. İki yılda bir nemlendirme aletinizi değiştirin. 

10. Nem ölçerinizin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını 6 ayda bir tuz kalibrasyon testinden geçirerek kontrol edin. 


Nemlendirme Aletinin Doğru 
Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Kontrol Edebilirim ?2'* 


Analog higrometreleri genelde nem oranını makul 
209 http://www.ctdovetaildesigns.com/humidor. care.htm 
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bir hata payı ile ölçerler. Hata payının artı-eksi yüzde 5 
ile ölçülmesi birçok higrometrede karşılaşılan bir sorundur. Aynı sorun daha az hata payıyla dijital olanlarda da vardır. Önemli olan aletinizin yüzde kaç hata payı ile ölçüm yaptığını tespit edebilmektir. Bunun için uygulanan yöntem tuz kalibrasyon testidir. Bu testi uygulamadan önce yapmanız gereken şey önce nemlendirme aletinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Bu kontrolü bir saç kurutma makinesine sıcak hava verirken nemlendirme aletinin arka tarafın tutmak yeterlidir. Şayet ibre hemen aşağıya iniyorsa nemlendirme aletiniz çalışıyor demektir. 
Ama doğru çalışıp çalışmadığını da test etmeniz gerekir. 
Tuz kalibrasyonu testini uygulayarak varsa hata payını hesaplayabilirsiniz. Bunun için sahip olmanız gereken tek şey ağzı kapanabilir bir buzdolabı torbası ve bir çay kaşığı tuzdur. 

Bir çay kaşığı yemek tuzunu önce buzdolabı torbasının içinde uygun bir köşeye yerleştirin. Tuzu torba içine dökmek yerine herhangi bir şişe kapağının içine döküp kapağı torba içine yerleştirmek daha güvenlidir. Kapak içindeki tuz içine birkaç damla su ilave edin. Suyun saf olması şart değildir ancak katiyen solüsyon kullanmayın. 
Amacımız torba içindeki tuzu çözmek değil sadece biraz nemlenmesini sağlamaktır. O nedenle çok miktarda su damlatmaya gerek yoktur. Eğer higrometreniz minimum veya maksimum noktalardaysa göstergeyi makul rakamlara getirin. Bunun için arkasından sıcak veya soguk üflemek yeterlidir. Su ile hafif ıslatılan tuz, otomotik olarak içinde bulunduğu havadaki nem oranını yüzde 
75 düzeyinde sabitleyecektir. 

Buzdolabı torbasının içine higrometrenizi uygun bir şekilde yerleştirin. Tuzla temas etmemesine dikkat edin. 
Daha sonra buzdolabı torbasının ağzını sıkıca kapatın (zipleyin), ki içerideki tuzun ve aletin hava ile teması kesilsin. Daha sonra 5-6 saat bekleyin. Bu süre içinde torbanın ağzını açmayın ve mümkünse oynatmayın. Süre sonunda higrometrenin göstergesindeki rakamın yüzde 
75 nem düzeyini göstermesi gerekir. Rakamı, torbanın 
ağzını açmadan okumanız gerekmektedir. Eğer göstergedeki rakam yüzde 70 ise higrometreniz humidor içindeki nem oranını yüzde 5 eksik ölçüyor demektir. Bu durumda gösterge rakamını yüzde 75 düzeyine çıkaracak kadar nemlendirme aletinize saf su veya solüsyon koymanız gerekir. Eğer gösterge 90 diyorsa higrometreniz humidor içindeki nem oranını yüzde | 5 fazla ölçüyor 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demektir. Bu durumda humidor içindeki nem oranını düşürmek için nemlendirme aletine daha az saf su veya solüsyon damlatmanız gerekir. İyi higrometrelerin arka tarafinda bir ayar vidası olur. Tuz kalibrasyon testinin sonucuna bağlı olarak bu vidayla oynayarak higromete göstergenizi yüzde 5 artırabilir veya yüzde 15 eksiltebilirsiniz. Eğer göstergede bir değişme olmuyorsa arka tarafından içine sıcak veya soğuk hava üfleyin. Hava üflemek için saç kurutma makinesi kullanılabilir. 

Tuz kalibrasyon tekniği dışında kullanabileceğiniz bir başka yöntem daha vardır. Daha basit olan bu yöntemde higrometrenizi sıcak ve nemli bir kâğıt havlu ile sarmanız ve 45 dakikalık bir süreyle bekletmeniz gerekmektedir. Bu süre sonunda gösterge rakamının yüzde 100'ü göstermesi gerekir. Eğer gösterge rakamı yüzde 90 ise higrometreniz yüzde 10O'luk bir sapma oranıyla çalışıyor demektir. Yapmanız gereken nemlendirme aletinizin içine higrometreniz 85 rakamını gösterinceye kadar su veya solüsyon koymaktır. 


Seyahat Sırasında ve Gün İçerisinde Purolarımızı Nasıl Taşımalıyız? 


Seyahate çıkacağımız zaman yanımıza puro almak isteyebiliriz. Bu durumda purolarımızın zarar görmemesi ve kurumamasını sağlayıcı önlemleri almamız gerekir. 
Bu amaçla yapılmış seyahat humidorları vardır. Bunlar bavulumuzun, hatta el çantamızın bir köşesine kolayca sığacak büyüklüktedir. 

Seyahat humidoru alırken, içindeki puro yataklarının en sevdiğimiz vitolanın (bizce en büyük) içine sığacağı çap ve uzunlukta olmasına dikkat etmemiz gerekir. Humidorun dış cephesinin sağlam olması, kolay kırılmaması ve eğilmemesi de çok önemlidir. Ayrıca nemlendirme aletinin humidor içende sabit bir pozisyonda durup durmadığına da dikkat etmeliyiz. Çünkü seyahat sırasında humidorumuz değişik pozisyonlarda dayanıklılık testinden geçecektir. 

Seyahat humidoru yerine yanımıza alüminyum veya cam tüp içinde satılan purolardan birkaç adet almamız da bir seçenektir. Bir başka seçenek ise, içine birkaç adet puro sığan puro keselerinden almaktır. Puro kesesi alır ken, sevdiğiniz vitolanın çap ve uzunluğu ile kesedeki gözlerin çap ve uzunluklarının uyumlu olmasına dikkat 


etmeliyiz. Her puro her kına girmez. Eğer değişik ebatta puro içiyorsanız, içi yuvasız, yani kınsız keselerden tercih etmelisiniz. Bunlar gümüş veya benzeri bir metalden yapılmış olabileceği gibi Tahtadan yapılmış da olabilir. Bunları iç cebinizde taşıyabilirsiniz. Çelik benzeri metalden yapılanları, ağırlık yaparlar ve iç cepte taşınmaları biraz zordur. Özellikle ikiden fazla kını olanlarda ağırlık çok belirgin bir şekilde hissedilir ve cep astarını deforme eder. 
Deri olanları ise iç cepte ağırlık yapmaz ve astarı bozmaz. 
Ancak ucuz deri koku yapar ve puronuzun doğal kokusunu bozar. Bu nedenle bulabilirseniz en uygunu ceylan derisidir. Deri veya metal cep kutularının gözlerinde sedir ağacından kılıf varsa, 1-2 gün süreyle purolarınız nem düzeylerini muhafaza edebilir, Seyahat humidorlarına kıyasla bu keselerin dezavantajları sınırlı sayıda puro taşımaya olanak vermeleridir. O nedenle nem seyahat nhumidoru hem de puro kesesi almak en rasyoneldir. 
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PURO İÇMEK BİLGİSAYARIMA ZARAR 
VERİR Mi?2"' 


ye edilen bir alışkanlık değildir. Ancak zaman zaman insan bunu da yapmak isteyebilir. Arada bir de olsa işyerinde veya ev ortamında, bir petite corona ve bir bardak kahve eşliğinde birşeyler okumak veya yazmak isteyebiliriz. Bunda bir mahzur yoktur. İçtiğimiz puronun dumanı bilgisayarımıza zarar verir mi bunu bilmemiz gerekir. Kısa yoldan zarar verir diyerek konuyu kapatabiliriz. Ama nasıl ve neden sorusuna verilecek cevap da kimilerine ilginç gelebilir. 

Bildiğimiz kadarıyla bilgisayar hard diske, içlerine duman sızmayacak şekilde kapalı bir ortamda muhafaza altındadır. Ayrıca birçok bilgisayarda gayet iyi çalışan havailtre sistemi mevcuttur. Çoğu bilgisayar filtre sistemi, 0.3 mikron çapındaki toz ve partikülleri dahi dışarıda tutabilecek kadar hassas çalışmaktadır. Oysa puro dumanındaki partiküller I mikrondan daha büyüktür. 
Bu nedenle puro dumanının hard diskete zarar vermesi pek mümkün değildir. Ancak CD'lerin yaygınlaşmasıyla artık modası geçmekte olan (floppy) disketler ise puro dumanına karşı biraz daha hassastır. Bilgisayar önünde ve bu disketlerimizin yakınında puro içiyorsak, arada bir bu disketlerimizi özel temizleme kitleriyle temizlememizde fayda vardır. 

Bilgisayar önünde puro içenlerin karşılaşabilecekleri bir diğer sorun klavyeye düşecek küllerin bilgisayara verebileceği zarardır. Bilindiği gibi artık klavye altına, dışarıdan gelen toz ve benzeri artıkların bilgisayarın içine girmesini ve mekânik sorunlara yol açmasını önleyecek bir zar-tabaka konuluyor. Bu tabaka dolayısıyla toz-kirpartikül benzeri şeyler, tuşların altında ve aralarında birikmekte ve içeriye sızmaz. Bu sayede puro dumanı, aralarına partikül savurarak tuşların hızlı çalışmasını önlemek dışında, bilgisayarımızda mekânik bir soruna yol açmaz. Bu tür bir sorunla karşılaşınca klavyeyi sökerek içine dökülen külleri temizlemek sorunumuzu çözecektir. Dahası masa üstü bilgisayarların klavyeleri çok pahalı değildir ve düşük bir bütçe ile yenilenebilirler. Ancak dizüstü ya da defter tipi bilgisayarlarda klavye bilgisayarın 


Biri önünde puro içmek pek yaygın ve tavsi- 
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"içine koyup, birkaç gün bekleyerek, humidor içinde (o 


ayrılmaz bir parçasıdır. O nedenle bu tür bilgisayarların önünde puro içerken külüne biraz daha dikkat etmemiz ! 
gerekir. vi 

Bilgisayarın dumana karşı en hassas kısmı monitörüdür. Bilgisayar monitörü Üzerinde stadık elektrik taşır. Bu. 
nedenle dumana maruz kalınca elektrostadık tortuları mıknatıs gibi çeker ve üzerinde tutar. Görmesek de puro dumanını savururken beraberinde toz ve diğer partikülleri monitör üzerine savururuz. Duman, toz ve diğer partiküller, stadık elektrik nedeniyle monitör üzerinde yapışkan ve nemli bir doku oluşturur ve bu dokunun normal... 
yollardan temizlenmesi pek kolay değildir. Zaman içinde eri; bu doku monitörü kullanılmaz hale getirebilir. 

Miyopsak ve elimizde veya ağzımıza bir churchill veya double corona varken, ne yazmış diyerek bilgisayarımıza gereğinden fazla yaklaşarak monitör üzerinde kara bir delik açmamız da olasıdır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça bilgisayar önünde puro içmek pek uygun değildir. 


Kurumuş Puroların Tedavisi?'? 


v 


Kurumuş bir puroyu eski haline getirmek mümkün değildir. Onu en azından “içilebilir” hale getirmek için en başta gereken şey sabırdır. Puro nem kaybettiği gibi tekrar emer. Ama emerken, kaybederkenkinden daha yavaştır. Kurumuş bir puronun tedavisinde süreç, haftalar, hatta aylar alabilir. O nedenle bir derviş gibi sabırlı olmak ve beklemek gerekir. İnsan çabuk çabuk ve birkaç seansta fazla ağırlık kaldırarak vücut geliştiremez ve kilo veremez. Sadece belini sakatlar. ga 

Kurumuş purolarımızı tedavi ederken yedek bir humidora ihtiyacımız vardır. Bu humidorun nemlet dirme aletine yakın bir tarihte saf su veya solüsyon korlülime. 
mış olması; dolayısıyla içindeki nem oranının biraz düşük olması gerekir. Kurumuş purolarımızı bu humidorun 


kalmış sınırlı miktarda nemi emmelerini beklemeliyiz. 
Amacımız puronun içinde bulunduğu ortamdaki nemi m yavaşça emmesini sağlamaktır. Ani ve şok sayılacak düzeyde neme maruz kalmak puroyu bozar ve dış sargılığını patlatır. Aceleden şiddetle kaçınmalıyız. Eğer yedek humidorumuz yeterince büyükse, kurumuş purolarımızı 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© humidor içinde, nemlendirme aletinden mümkün oldur- 


ğunca uzak bir yere koymalıyız ki süreç yavaş çalışsın. 
Koyduktan sonra sabırla beklemeliyiz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra nemlendirme aletine biraz saf su veya solüsyon damlatılmalıdır. Bundan amaç, humidor içindeki nem oranını yavaşça, mümkünse beşer puan artırmak olmalıdır. Aradan bir hafta geçtikten sonra puromuzu kendi eksininde bir tur yuvarlayarak nemlendirme aletine doğru yaklaştırmalıyız. Birkaç gün sonra nemlendirme aletine yine biraz saf su ve solüsyon damlatmalı ve bir hafta bekledikten sonra puromuzu kendi eksininde bir tur daha yuvarlamalıyız. Nemlendirme aletine yaklaştıkça puromuzun maruz kalacağı nem miktarı aratacaktır. 
Daha sonraki seanslarda humidor içindeki nem oranını ideal düzeyine gelinceye kadar arttırmalı ve puromuzu nemlendirme aletine doğru yaklaştırmaya devam etmeliyiz. Bu süreç haftalarca, gerekiyorsa aylarca sürebilir. Sabırlı olmak ve beklemek dışında yapılacak her müdahale, puromuza ve dolayısıyla “kesemize” zarar verecektir. Bu konuda asla ve kat'a yapılmaması gerekenler şunlardır: 


, Puroları buzdolabında veya buzlukta tutmak. 

. Suya daldırıp çıkarmak 

. Ütü veya çiçek sulama spreyi ile ıslatmak. 

. Çaydanlık üzerinde tüten buhara tutmak. 

. Banyoda sıcak suyu sonuna kadar açıp içeriyi buhar odasına çevirmek ve kurumuş puroları banyoda bir süre bekletmek. 

6. Bulaşık makinesinin en üst rafına puroları koyup 

buhar programını çalıştırmak. 

7. Puroları, Jimnastik salonlarındaki buhar odalarına 

götürmek. 

e dışında, nasıl olursa olsun ve nerede yazarsa yazsın, herhangi bir şok nemlendirme yöntemi uygulamak. 


UsWN— 
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Purolarımız nemlendirme aletine ulaştığında, yani 
yaklaşık olarak aradan I ay geçtikten sonra yüzde 70 
nem oranında iki hafta daha bekletmeliyiz. Bu zahmetli süreç sonunda ancak purolarımız ancak içilebilir kıvama gelecektir. 

Eğer yedek bir humidorumuz yoksa, biri diğerinden daha büyük iki adet buzdolabı torbası ve herhangi bir kutu marifetiyle benzer bir tedavi yöntemini tatbik edebiliriz. Küçük olan buzdolabı torbasının iki tarafında da 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ince bir çiviyle onlarca delik açıp, kurumuş purolarımızı bu torbaya yerleştirmeliyiz. Daha sonra torbanın ağzını * kapatıp, hafif ıslak bir sünger ile birlikte bu torbayı büyük torbanın içine koyup, büyük torbanın da ağzını sıkıca kapatmalıyız. Bu torbayı güneş ışınlarından korumak üzere şeffaf olmayan ve kapaklı bir kutu içine koymalıyız. 
Büyük torba içindeki süngerin küçük torba içindeki purolarla doğrudan ve yakından temas etmemesine dikkat etmemiz gerekir. İlk yöntemdeki mantık bu yöntemde de geçerlidir. Süngerdeki saf su, büyük torba içindeki nem oranını yükseltecek ve küçük torbadaki deliklerden girerek purolarımızın yavaşça nemlenmesini sağlayacaktır. 
Haftalık periyotlarla süngerdeki saf su miktarını artırmalı ve purolarımızı kendi eksinlerinde döndürmeliyiz. Ancak bu şekilde ve yaklaşık 1.5 aylık bir sabır göstermek suretyle kurumuş purolarımızı içilebilir kıvama getirebiliriz. 
Bu ikinci yöntemde higrometre kullanmak ve puroların süngere eşit bir mesafede ve sürede kalmasını sağlamak, işin püf noktasıdır. Sabırlı olmak yine işin olmazsa olmaz ön koşuludur. 


Puro Üzerindeki Beyaz Noktacıklar?'? 


Humidor içindeki purolarımız Üzerinde, sanki üzerlerine pudra sıçratılmış gibi beyaz noktacıklar gördüğümüzde telaşa kapılmamıza gerek yoktur. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bu beyaz noktacıklar purolarımızın iyi bir şekilde yıllandığına karinedir. 

Kendilerine buğu (bloom) veya kuştüyü de (plume) denilen bu beyaz kristalciklerin dış sargılık üzerinde oluşma nedeni, tütündeki yağın yavaşça puronun yüzeyine çıkmasıdır. Bu noktacıklar önce mikroskobik kristaller şeklinde belirir ve daha sonra gözle görülebilir büyüklüğe ulaşırlar. Rutubet gibi ne tüyümsü kabarcığa ne de örümcek ağı dokusuna benzerler. Rutubet gibi puronun sadece bir kısmında değil hemen hemen her tarafında ve eşit bir şekilde oluşurlar. Bu özelliklere sahip beyaz noktacıklar hiçbir şekilde purolarımıza zarar vermez ve hafifçe silkelendiklerinde kolayca düşerler. Kimlerine göre bu noktacıklar iyi yıllanma nedeniyle puronun tadının iyileştiğine ve biraz ağırlaştığına işarettir. 

Ancak bu noktacıklar mavimsi yeşilse ve silkelendik- . 
lerinde leke birakıyorlarsa, puronuz çok büyük ihtmalle 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küflenmeye başlamış demektir. Beyaz kristalcikleri rutubet ile karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Rutubet varsa noktacıklar hafif tüyümsüdür ve renklidir. Bu noktacıklar puronun sadece belli bir yerinde oluşurlar. Saklanma koşulları ve hava durumu da etkiler; ama rutubetin ana nedeni humidordaki aşırı nemdir. En yaygın rutubet türü mavi renkli (blue mold) olanıdır. Aşırı nemin neden olduğu küflenme sadece dış sargilıkta başlamış ve iç kısımlara sirayet etmemişse puronuz halen içilebilir kkvamda demektir. Ancak iç dolgu da küflenmişse, puronuzun hakkın rahmeti- ne kavuştuğundan şüpheniz olmasın. Böyle bir durumla karşılaştığınızda tüm purolarınızı humidordan çıkarmanız, İ küflenmiş purolarınızı diğerlerinden ayırmanız, humidorunuzdaki nemlendirme aletini dışarıya çıkarmanız ve gerekir. Küflenme sorunuyla karşılaşınca sağlam puroların birkaç gün süreyle humidor dışında tutulması ve havalandırılması da gerekir. Humidor içindeki aşırı rutubet yok olmadan içine puro koymamalı ve kapağını kapatmama- 
| lısınız. Merhum puronuzu da vakarına uygun bir şekilde 
imha etmelisinizl 


Puro Üzerindeki Küçük Delikler?"* 


Purolarımızda bazen sarımsı kahverengi küçük noktacıklar görebiliriz. Güneş lekesi (sun spot) denilen bu noktacıklar da kötüye işaret değildir. Bu tür lekelerin oluşma nedeni meçhuldür. Ancak tütün yaprağı henüz sarılmadan meydana geldiklerine inanılır. Bazı tütün yaprakları kurutma veya fermantasyon sırasında normalden fazla nemlenirler. Temas ettikleri havanın ısısı biraz düştüğün- de içlerindeki nem buğuya dönüşür. Buğulanan bu küçük noktalar nedeniyle dış sargılık üzerinde renk değişimi meydana gelir. Bu noktalar puronun tadını hiçbir şekilde etkilemez ve oluşma nedenleri humidorunuzla veya humidorunuzdaki diğer purolarla ilgili bir probleme işaret etmez. Bu nedenle yapılacak bir şey yoktur. 

Ancak bazen purolarımız humidorumuzda yıllanırken üzerlerinde küçük delikler oluşabilir. Bu delikler maalesef iyiye işaret değildir. Bu tür delikleri tütün yapraklarına musallat olan haşarat yapar. Henüz delik olmasa da duman çektiğinizde ağzınıza bir toz tadı geliyorsa purolarınızın içinde haşarat olabilir. Hem ağzınıza toz tadı geliyor, hem 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de kutusunda veya humidorunuzun tabanında kahve- 


rengi bir toz birikimi varsa, purolarınız kesinlikle haşarat 


istilası altında demektir. 

Böyle bir durumla karşılaşınca paniğe kapılmayın. Eğer sadece tek bir purodan şüpheleniyorsanız muhtemelen yanılıyorsunuzdur. İnsan purolarını sever ve kıyamaz ama cimrilik çözüm değildir. Çünkü bir purodaki haşarat diğerlerine de geçer. Diğerlerinde herhangi bir delik veya tozlanma olmaması, bu puroların da etkilenmedikleri amlamına gelmez. Her canlı, kendi türünü devam ettirmeye kuruludur. Hayat bu; haşaratlar besin kaynağı bulunan her yere yumurta bırakırlar. O nedenle delik olan tüm purolarınızı hiç tereddüt etmeden ve acımadan derhal atmalısınız. Üzerinde delik olmayan purolarınızı ise daha önce de bahsedildiği gibi bir buzdolabı poşetinin içine koyup, 2-3 gün süreyle buzlukta bekletmeniz gerekir. Bu arada humidorunuzun içini iyice temizlemelisiniz. Humidorunuzun içini silerken sakın haşarat ilacı veya spreyi kullanmayın. Saf su ve temiz bir sünger veya havlu ile silmek yeterlidir. Daha sonra, buzlukta donmuş olan purolarınızı buzdolabı içinde yavaşça erimeye bırakın. En az bir gün süreyle buzdolabı içinde beklettikten sonra purolarınızı bir süre de oda sıcaklığında tutun ve humidorunuzun üst kısmına yerleştirin. Buzlukta ne haşarat ne de larva yaşar. Müsterih olun ama purolarınızın tadı, artık eskisi gibi olamaz. O nedenle bu tür purolarınızı en kisa yoldan tüketmeye çalışın. Puro içmeyen, ama siz içtiğinizde canı çekip isteyen ve kıramayacağınız “arkadaşlarınıza” bu tür purolarınız ikram etmenizde hiçbir sakınca yoktur! 


Puromuzda Tıkanma Varsa Ne 
Yapmalıyız? ' 


Sarma ustası iç dolgu yapraklarını puronun baş kısmı altta kalacak şekilde tek elinin avuç kısmında tutar, Öze kle serçe ve yüzük parmaklarının arasında kalan yaprak uçları kimi zaman çok sıkışır ve/veya iç sagılık sarılırken bükülür. Bu nedenle çoğu tıkanma problemi puronun baş kısmında ve hemen yüzüğün altında bir yerde oluşur. 


Puromuzdan duman çekmekte zorlanıyorsak içim haz- vi 


zımiz anında irtifa kaybeder. Tıkanma, genelde puronun baş kısmına yakın bir yerde olur ve hemen geçmez. Ama insan nereden kaynaklandığını bulmak üzere puronun her tarafına gayri ihtiyari, Israrla masaj yapar. Puroda ti- 


kanma, çoğu zaman bir sarım problemine işaret eder. 
Çok sıkı kalite kontrol testlerine rağmen premium purolarda da sarım problemine rastlanır. Yanak kaslarınız ve dudaklarınız yorulur duman gelsin diye. Ama nafile çabanız sonuç vermez. Çünkü puronuz ya çok sıkı sarılmıştır veya bir yerinde tıkanma vardır. Sıkı sarılmadan kaynaklanan tıkanma genelde geçicidir. Çünkü 7-8 nefes sonra puro yumuşar ve puronuz biraz nazlanarak da olsa duman vermeye başlar. Şayet sorun sıkı sarılmaktan kaynaklanmıyorsa iç dolgu yapraklarında bir sorun var demektir. Kimi zaman puroya yanma kabiliyetini veren volado türü yaprak iç dolguya dalgınlıkla hiç konulmamiş veya yeterince konulmamış olabilir. Bu durumda puronuz duman vermediği gibi sık sık söner. Bu durumda yapılacak çok fazla bir şey yoktur. Sorun volada eksikliğinden kaynaklanmıyorsa, tıkanmanın dört nedeni olabilir. Bu durumda mutlaka sahip olmanız gereken bir aletin yardımına ihtiyacınız var demektr. Bu alet içinde bir tür iğne bulunan ve “drawpoker” denilen özel bir delgeçtir. 

Puronuzu tıkayan şey iç dolgu yapraklarının arasına sıkışmış, bir tahta parçası veya benzeri yabancı bir cisim olabilir. Bu durumda yapılacak tek şey drawpoker ile puromuzda bir delik açmaktır. Ancak tıkanmanın nedeni sert bir cisim ise drwapoker bu cismi delemeyecek ve yana kaydıracaktır. Bu durumda dış sargılığı yırtma ihtimaliniz vardır. O nedenle dürtme sırasında dikkatli olmanız gerekir. İğne, sert bir cisme temas etmiş ve ilerlemekte zorlanıyorsa çok fazla zorlamamak gerekir. Şayet cismin yerini tespit edebiliyorsanız ve ayak kısmına yakınsa, puronuzu söndürüp, biraz geriden tekrar kesmek en makul çözümdür. 

Puronuzu ukayan şey, iç dolgu yapraklarının bir veya birkaç tanesinin iri damarlarının yan yana gelmesi de olabilir. Bu durumda puronuza, ısındıktan sonra yavaşça masaj yapmanız sorunu çözecektir. Masaj ile çözülmediyse bir başka yöntem kürdan ile aralarını açmak olabilir. Bu yöntemle de sonuç almak mümkün değil ve damarların uçları görünüyorsa, sorunlu yaprak veya yaprakları tırnak ucuyla veya cımbızla çekerek çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu durumda tıkanma kesin olarak sona erecektir. 

İç dolgu yapraklarından bir tanesinin herhangi bir ucunun ters dönmüş olması da tıkanmaya neden olabilir. Eğer yaprağın uç kısmı puronuzun ayak kısmındaysa 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tıkanma bir süre sonra kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunu tecrübe etmeden bilmek mümkün değildir. Bu durumda bir süre sabretmek, tıkanma geçmiyorsa drawpoker kullanmak gerekir. 

Puroda en sık rastlanan tıkanma nedeni, iç dolgu yapraklarının sarım sırasında helozonik olarak kıvrılmasıdır (twist). Eğer kıvrılma varsa ne kadar masaj yaparsanız yapın sorun çözülmez. Yaygın olarak kullanılan kürdan ile dürtmek de, psikolojik rahatlama dışında sonuç vermez. Dahası kürdan ile denemeler, giderek artan sinir katsayısı nedeniyle genelde dış sargılığın delinmesi ve infial ile sonuçlanır. Şayet helozonik bir kıvrılma varsa, drwapoker ile şansınızı denemek dışında seçeneğiniz yoktur. Bu sihirli alet aşağıdaki görüldüğü gibi bir tetanos enjektörünü andırmaktadır?"». Aletin çalışma sistemi şöyledir: Üst kapağını açın. İğneyi tamamen dışarıya doğru çektikten sonra puronuzu içine yerleştirin. Daha sonra kapağını kapatın ve iğneyi sonuna kadar dürtün. Puronuzda, drawpoker iğnesinin çapı kadar bir delik açılacak ve tıkanma sona erecektir. Drawpoker alırken oluğu iri vitolalara uygun olanını tercih etmekte fayda vardır. 


Purolarını Sigortalatan Adam 


Puro sitelerinde genelde puro üzerine tartışmaların yapıldığı, tecrübelerin paylaşıldığı forum köşeleri vardır. 
Bu köşelerin değişmez klasiği, purosunu sigortalatan adamın hikâyesidir. Hikâye şöyle: ABD'de North Carolina eyaletinin Charlotte şehrinden olduğu iddia edilen adamın birisi elindeki bütün parayla meşhur bir Küba markasının yıl dönümü dolayısıyla çıkardığı az bulunur ve çok değerli purosundan bir kutu almış ve başlarına bir şey gelirse ne yaparım diyerek bir sigorta şirketine gitmiş. Hırsızlık ve yangın ihtimaline karşı kutudaki her bir puroyu 100 dolardan sigortalatmış. ABD'de sigorta hileleri çok meşhurdur. Özellikle akılları hep dolandırma ve kazık atmaya çalıştığı öne sürülen Orta Doğuluların bu konuda ilginç senaryoları dolaşır ortalıkta. Bu senaryolardan mı etkilenerek bilinmez kahramanımızın aklına ilk purosunu içerken bir cinlik gelmiş: “Purolarım nasıl olsa yangına karşı sigortalıl.."” aklına gelen bu fikirden aldığı cesaretle kutudaki puroları hemen içmeye başlamış. ' 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Kutudaki purolar bitince de ver elini sigorta şirketi. Şirketin kapısını çalmış ve görevli sigortacıya: “Benim evimde küçük küçük yangınlar çıktı ve purolarımın hepsi yandı. 
Sizde sigortam var. Poliçem yangın tehlikesini de kapsıyor. Paramı isterim...” demiş. ABD burası, kural kuraldır ve beyana itibar edilir. Sigorta şirketi adama itiraz edememiş. Adam 2 bin 400 doları almış ve derhal aynı puro dükkânının yolunu tutmuş. Hemen bir kutu daha almış ve evine mutlu mutlu dönmüş. Aradan bir süre geçtikten sonra adamın evine bir sarı zarf getirmiş postacı. Zarfı açmış ve bir de bakmış ki bir mahkeme celbi. “Şu gün, şu tarihte duruşmaya katılmanız” diyor celpname, O gün gelmiş ve mahkemeye çıkmış. Davacı sigorta şirketinin avukatı maharetli. Hakimi ve jüriye ikna etmiş ve puro tiryakisini “Evinde kasten, küçük küçük yangınlar çıkararak purolarını yakmak suretiyle sigorta şirketini dolandırmaktan” mahküm ettirmiş. Elbette böyle bir hadisenin gerçekten olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Ancak bu küçük hikâyenin countıy şarkılara kadar uzandığı bir gerçek. Brad Paisley'in “Puro Şarkısı” adlı bestesi bu olayı hikâye eder: 


Puro Şarkısı?!“ 


Evet ben iyi Küba puroları için deli oluyorum 

Ama sorun şu ki onları alacak kadar param yok 

Ama geçen sene kendime bir kutu almaya karar verdim ve aldım Ve sadece güvende olsunlar diye onları sigortalattım 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Sigortam yangın ve hırsızlığa karşıydı 

Ve sonra koşar adım evime döndüm 

Otuz sentlik çakmağımla sırtımı kanepeye dayayıp Puroların hepsini teker teker içtim 


İki hafta sonra sigortacı adama gittim 

Ve ona başıma geleni anlattım 

Gayet ciddi bir suratla, evet evet, küçük küçük yangınlarla Hepsi alev aldı ve yok oldu dedim. 


Durumu tetkik ettiler; ama seçenekleri yoktu 

Yaptığım şeyin karşılığı olarak bana ödeme yapmaktan başka Verdikleri çekle kendime yeni bir kutu daha aldım 

Ve onları da teker teker içtim. 


İki hafta sonra bir dedektif geldi 

Bana, şirketin hakkımdaki suçlamalarından söz etti 

Bir hızlı duruşma sonrasında, beni hemen kodese tıktılar 
24 adet küçük küçük yangına sebep olmaktan 


Ve şimdi oturuyor ve tuğladan boş bir duvara bakıyorum Ne halt ettiğimi düşünerek 

Vakit geçirmek için on sentlik purolarım var 

Ve onları içiyorum, teker teker 


Evet evet, onları içiyorum teker teker (nakarat) 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kara”, “Marmara” ve “İstanbul” markalarıyla puro 

üretimi yapıldı. Ancak bu purolar maalesef ülke içinde dahi yeterli ilgiyi göremedi. Malum puro tütünü özel bir tütündür ve toprağını sevmesi gerekir. Puro yapmak ise ayrı bir ustalık gerektirir ve konunun Dünya'daki en makbul isimleri Küba'dadır. O nedenle ülkemizde pek de başarılı olamayan .puro üretiminde ne yapılmalı sorusuna aklı selim, uzmanından yardım alalım şeklinde cevap vermiş ve konu, devletler arasında müzakereye konu edilmişti. Müzakereler 2000 yılında sonuç verdi. 
Küba devleti bize yardım edecekti. Nihayet Türkiye ile Küba arasında 24 Şubat 2000 tarihinde bir protokol imzalandı. Bu protokol üzerine TEKEL Genel Müdürlüğü ile Küba'nın “CATEC” firmasının... 
yüzde 50'şer ortaklığıyla “TEKA ! 
Üretim ve Ticaret A.$” kuruldu. 
18 Mayıs 2000 tarihinde fag- < 
liyete geçen fabrikada Küba tütünleri kullanılarak Habanos 
S.A. patenti ile 3 gramın altında Fonseca markasıyla “mini” 
ve “midi” purolar (kısa dolgu) 
üretilecekti. Protokol gereğince purolar ilk 2 yıl Küba tütününden üretilecek; 3. yıldan itibaren ise puro yapımında 
Türk ve Küba tütünleri birlikte kullanılacaktı. Makine yapımı purolar “Fonseca” markasıyla piyasaya sunulacaktı. Bu amaçla TEKEL'in “Türkiye'de 
Havana purosu üretme” projesi kapsamında Maltepe tesislerindeki kullanılmayan binası puro fabrikasına dönüştürüldü. Akabinde TEKEL, puro sarma makineleri ithal etti. Kübalılar ise bu ortaklığa uzmanlıklarını koymuşlardı. Nihayet 2000 yılının Mayıs ayında ikisi Kübalı, toplam 42 işçi tarafından Fonseca üretimine başlandı. TEKEL “Cevizli Kampusu” bitişiğinde yer alan fabrikanın açılış törenine devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu ve Küba “Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik İşbirliği Bakanı” Marta Lomas Morales katılmış ve iki ülke bakanları bu projeyi çok önemsediklerini açıklamışlardı. 

Ancak iki ülke bakanlarının umut vaat eden konuşmalarına rağmen umulan gerçekleşmedi. TEKA Puro Fabri- 


Pisi uzun yıllar TEKEL tarafından “Pazar”, “An- 


kası, faaliyette başladığı yaklaşık | yıllık sürede 5.1 milyon adet puro üretirken, yaklaşık 700 bin puro satılabilmişti. 
Yani üretim yapılıyor, fakat puroya müşteri bulunamıyordu. KİT'lerin denetiminden sorumlu “Yüksek Denetleme Kurulu” yaptığı denetimlerde konunun (özellikle maaşlarla ilgili olarak) üzerine gitmeye başlayınca, daha fazla dayanılamadı ve Mart 2002'de fabrikanın faaliyetine son verilmesi kararı alındı. O tarihte fabrikanın TEKEL'e borcu 447 milyar TL'ye dayanmıştı. Diğer KİT'lerde olduğu gibi bu kez iş uzatılmadı ve nihayet fabrikayla ilgili en 


zor karar da verildi: 2003 yılında henüz 3 yaşında olan 


TEKA'nın tasfiyesine karar verilmişti. 

Daha sonra eminiz ki özelleştirme sürecinde katkısı olur düşüncesiyle satılamayan stoklar nedeniyle tasfiyesine karar verilen TEKA, 2005 
yılının Nisan ayında yeniden faal duruma getirildi. Nihayet 
10.09.2005 tarihinde, Tekel'in 
TEKA Puro Üretim ve Ticaret 
A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki kamu hisseleriyle, “Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri A.Ş'ye” ait 


mine ilişkin varlıklarının bir bütün halinde özelleştirilmesine karar verildi. Yapılan ihalede, söz konusu varlıkların “Che 
Tütün ve Tütün Mamulleri Ak kollü İçecekler San. ve Tic. Ltd. 
Şti'ne” I milyon 325 bin doları bedelle satılmasına karar verilmişti. Bu kararla Devletimiz puro üretme işinde men çekilmiş oldu. Halen ihaleyi alan şirkete kada Küba halkının efsanevi liderinin orta adı olan dost anlamına gelen “Che” markasıyla; Küba devletinin en çok önemsediği ve Habanos'ların en bilinen markası olan “Cohiba” ile tıpa tıp aynı logo ile kısa dolgu Türk tütününden makine yapımı puro üretilmektedir. 


İstanbul, 7 Ekim 2007 
Vedat Ozdan www .puroalemi.com 


puro markaları ve puro üret- ; || 


Aficionado: Puro tiryakisi. 

Amarillo: Gölgede yetişen sarı renkli dış sargılık yaprağı. 

American Market Selection: Kısaltılmış hali, AMS. Diğer adı colorado-claro olan dış sargılık türü. 

Amatista: 25 ile 50 arasında puro alma kapasitesine sahip cam kavanozda satılan puro. 

Band: Puro yüzüğü veya puro etiketi. 

Barrel: Puro bedeninin orta kısmı. 

Belicoso (Coronas ve corona gordas): 5 veya5 inç uzunluğunda ve 
50 çapında piramit şeklinde bir vitola türü. 

Binder: İç sargılık. Puronun iç dolgusunu bir arada tutan yaprak. 

Blend: Harman. 

Bloom (Plume|: Puro dış sargılığı Üzerinde, tütünden çıkan uçucu yağın oluşturduğu buğumsu beyaz noktacıklar. Iyi yıllanan puro, üzerine hafifçe pudra silkelenmiş gibi görünür. 

Blue Mold (Peronospara tabacina|: Hızlı yayılan ve havadan gelen bir tür mantar çeşididir. Tütüne çok kısa sürede büyük zarar verir ve küçük deliklere yol açar. 

Boite Nature: Birçok markada kullanılan sedir ağacından yapılma puro kutUSU. 

Book Style (Booking): Bir puro sarim tekniğidir. Puro sarma ustası iç dolgu yapraklarını birbirlerinin üzerine defter yapacakmış gibi koyar ve tamamını rulo yapar gibi sarar. Daha çok Honduras'ta kullanılan bir tekniktir. 

Box-pressed: Parejo puro sarıldıktan sonra, dikdörtgen prizma şeklini almak üzere dört bir tarafından preslenir. Böylece puro silindirik şeklini kaybeder ve dikdörtgen prizma şeklini alır. Bu şekilde preslemenin puronun tadına kattığı bir şey yoktur. Sadece kutulamada avantaj sağlar. 

Bullet Cutter: Duman çekmek için puro başında delik açmaya yarayan alet. 

Bulk: Fermentasyon sırasında tütünlerin bir arada tutulduğu geniş yığın. 

Bunch: İç dolgu yapraklarının, iç sargılık yardımıyla bir arada tutulmuş hali. 

Bundle: Bir tür ekonomik puro paketleme yöntemidir. Selafon yardımıyla 25- 
50 arasında düşük fiyatlı puronun bir demet halinde paketlenmiş haline 
denir. 

Cabinet Selection: Daha çok yıllandırmak için alınan puroların paketlendiği bir tür tahta kutu. 

Candela (double coloro): Açık yeşil dış sargılık yaprağı. Kurutma ambarında özel bir yöntemle kurutulan ve fermente edilmeyen bir dış sargılık türüdür. 

Cap: Puro şapkası. Dış sargılığı tutmak için puronun başına geçirilen yaprak parçası. 

Capa: Puro dış sargılığı. 

Carotene: Yıllanmış purolarda doğal olarak ve kendiliğinden oluşan bir kimyasal bileşim. 

Cedar: Humidor ve puro kutusu yapmakta kullanılan, odunu pembemsi bir tür ağaç. 

Chaveta: Puro sarma ustasının dış sargılık yapraklarını kesmek ve düzeltmekte kullandığı ucu hilâlimsi bıçak. 

Churchill: Geleneksel olarak 7 x 47 formatında üretilen geniş ve uzun corona türü Vitola. 


Cigarillos: İçinde ligero olmayan, iç sargılığı ile diş sargılığı aynı yapraktan oluşan, ince ve yaklaşık 3 inç (7.5cm) uzunluğunda “puro”. Daha çok makine yapımıdır. 

Claro: Gölgede yetişen, soluk yeşil ve açık kahverengi arası renkte dış sargılık yaprağı. 

Clear Havana: ABD'de ambargo öncesine ait Küba tütünü ve purosu. 

Colorado: Orta kahverengi ile kahverengimsi kırmızı arasında rengi olan ve gölgede yetişen dış sargılık yaprağı. 

Corojos (Tapadoj: Gölgede yetişen dış sargılıkları güneşten koruyan tük bent. 

Corona: Hafif yuvarlak baş kısmı, açık ayak ucu ve silindirik gövdeli purolar için kullanılır. Premium puroların en yaygın formatı. 

Credo: Fransa'da nemlendirme aleti üreten firmanın adı. Nemlendirme aletine de credo denilir. 

Cuban Seed: Küba'da yetişmiş tohumla Küba dışında üretilen tütün fidesi. 

Cubatabaco: Küba purolarını dünya çapında pazarlayan Habanos S.A.'nın selefi. 

Culebra: İspanyolca yılan demektir. Üç adet panetelanın bükülerek birbirlerine sarıldığı ve birlikte içildiği puro Vitolası. 

Diademas: 8 inç uzunluğunda, boyundan baş kısmını doğru incelen, ayak kısmı kimi zaman açık, kimi zaman perfecto gibi kapalı tutulan büyük bir puro Vitolası. 

Double Claro: Candela türü diş sargılığın diğer adı. 

Double Corona (Prominente|: 7, 8 inç uzunluğunda, 49, 52 arası çapta puro Vitolası. 

Draw: Yanmış bir purodan çekilebilen hava miktarı. 

English Market Selection: Kısaltılmış hali EMS'dir. Ne çok açık, ne de çok koyu renk dış sargılıklar için kullanılır. 

Entubar: Küba'da kullanılan bir sarım tekniğidir. Puro sarma ustası iç dolgu yapraklarını ayrı ayrı güneşe bakan yüzü dışarıya gelecek şekilde sarar. 
Birbirinden bağımsız olarak sarılan yapraklar avuç içinde demet haline getirilir ve iç sargılıkla sarılır. Bu sarım tekniğinin taraftarı olanlar puronun daha iyi çekim verdiğini söyler. 

Escaparate: Fabrikada sarıldıktan sonra puroların birkaç hafta süreyle bekletldiği soğutma dolapları. 

Fermentadıon: Fermentasyon. Tütün yaprakları hasat edildikten sonra kurutulur ve daha sonra pilon denilen büyük yığınlar halinde üst üste 


konulur. Isı ve nem ayarı yapılmak suretiyle yapraklarda kimyasal reaksi- 


yon başlatılır. Arzu edilen renk, koku ve tat değişimi oluncaya kadar bu kimyasal reaksiyon devam eder. 

Figurado: Belicoso, torpedo, piramit, perfecto ve culebra örneklerinde olduğu gibi silindirik olmayan puro formatı için kullanılan İspanyolca terim. 

Filler Leaves: İç sargılık ile bir arada tutulan iç dolgu yaprakları. 

Finish: Bir tat terimidir. Purodan bir nefes aldıktan sonra damakta kalan tadın zenginliği ve kalış süresi için kullanılır. Hafif içimli purolar, hem süre hem de komplekslik bakımından damakta fazla tat bırakmazlar, Ancak ağır içimli purolar, damakta hemen hissedilen ve çabuk kaybolmayan bir tat taşırlar. 

Flag Leaves: Dış sargılığın, puronun baş kısmına yaklaştığında, incelerek bir kaşkol gibi boyuna dolanan kısmı. 
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"oot: Puronun yakılan kısmı, 
Gorda: İspanyolca şişman demektir. Corona gorda denilen (5 5/8 x 46) bir Vitola türü için kullanılır. 
Gran Corona: Genellikle 9 1/4 x 47 ölçüsünde olan büyük purolar için kul- i . lanılan bir vitola ismi. 
© Habana: Havana 
-  Habanos: Küba mali purolar için kullanılan ortak marka ismi. 
Habanos S.A. Küba purolarını dünya ölçeğinde pazarlayan ve > Cubatabaco'nun halefi şirketin adı. 
Half-wheel (Media Ruedas): 50 puroluk demet (bundlej. 
“Hand: Tütün yaprakları hasat edildikten sonra ana damar uçlarından birlikte W — bağlanır v ve asılır. Daha sonra fermantasyon yapılmak üzere pilon denilen “büyük yığınları yapmak üzere üst üste konulurlar. Demet halinde bağla- 
.nan, asılan ve pilon yapılan bu yapraklara hand denir. 
e: El yapımı. Tamamen elle sarılan purolar için kullanılır. 
ç Küba nın başkenti. Ancak Küba tütünü ve purosu için de kullanılır. 
Bazen Habana da denir. 
Puronun duman çekilen kısmı. 
ronun, iç dolgusuna yeterince yaprak konulmaması nedeniyle çabuk gevşek duman Vermesi, 
Humidor: Puroların yüzde 70 nem oranında saklanmasına yarayan ve daha çok sedir ağacından yapılan kapalı kutu. 
Hygrometer: Humidor içindeki nem oranını gösteren analog veya dijital alet. 
“lnhale: Dumanı ciğerlere çekmek. 
Igioodor: Puroların saklandığı geniş ve korunaklı konteynır. 
Lance (Piercer): Puro delgeci. Puronun baş kısmında duman çekmek için delik açmaya yarar alet. 
o fabrikalarında işçilere kitap ve gazete okuyan kişi. 
spanyolca açık anlamına gelir. Puro fidanının üst kısmında yetişen ve Pur a tat ve ağırlık veren yaprak türü. 
Long Filler: Kesilmeden ve doğranmadan, daha önce kullanılmamış yapraklarla i iç dolgusu sarılan puro türü. 
Lonsdale: Genellikle 6-6 3/4 inç ve 42-44 çapta sarılmış uzun puro. 
Machine-made: Makine yapımı puro. 
Maduro: Koyu renkli dış sargılık yaprağı. İspanyolca olgun-olmuş anlamına gelir. 
Mini Cigarillo: Cigarillo için kullanılan bir başka terim. 
iğ 1, Yüksek ısıda saklanan purolarda gözlenen bir tür mantar. 2. İç sargiç dolgunun şekil alması için oyuklarına yerleştirildiği tahta 


endirilmiş bir puro dış sargılığındaki parlak ve kaygan doku. 
yapraklı bir tür Dominik Cumhuriyeti tütün çeşidi. 

iyah renk dış sargılık. 

Panetela: Uzun ve ince puro şekli, 

Parejo: Corona, panetela ve lonsdale türü Vitolası silindirik olan purolar için 


artido: Kü iba'da iyi kalite tütün yetişen bir bölge adı. 
ecto: Beden kısmı belli, ancak iki ucuna doğru incelen, baş kısmı yuvarlak ucu da k kapalı figurado tipi puro Vitolası. 
Lance|: Puro delgeci. 
Piloto Cubano: Dominik Cumhuriyeti'nde Küba tohumuyla tütün yetiştirilen bölgenin adı. 

m  Planchas: Fermantasyon öncesinde tütün yapraklarının serildiği tahta altlık. 
i - Plug; Puroda duman çekmeyi engelleyen tıkanıklık. 

“ Plume (Bloom): Puro dış sargılığı üzerinde tütünden çıkan yağın oluşturğu buğumsu beyaz noktacıklar. Puro üstünde pudra serpilmiş gibi 


VEDAT ÖZDAN 


durur. 

Pre-Castro Cigar: | Ocak 1959 yılından önce Küba'da üretilmiş puro. 

Pre-embargo Cigar: ABD'nin Küba'ya ambargo uyguladığı 1962 yılından önce Küba'da üretilmiş puro. 

Propylene Giycol (PG): Puro nemlendirme aletlerine damlatılan özel solüsyon içeriği. 

Puro: İspanyolca bir terimdir. Saf anlamına gelir. Modern kullanımında sadece bir ülke tütününden yapılan puroya (cigar) puro (puro) denir. 

Pyramid: Ayak kısmı geniş ve açık, incelerek sivrilen baş kısmı ise kapalı figurado türü vitola ismi. 

Relative Humidity: Göreli nem oranı. Belli bir sıcaklıkta atmosferde bulunan nem oranı. Su, hava ile temas edince tedrici olarak buharlaşır ve havadaki nem oranı yüzde 100'e ulaşıncaya kadar buharlaşma devam eder. 21 derece C. (70 derece F.) sıcaklıkta ve normal atmosfer basıncında buharlaşacak su miktarı bir metreküp havada 11 gramdır. Bu da yaklaşık olarak yüzde 70 göreli nem oranına tekabül eder. 

Ring Gauge: Puronun çap ölçüsü. 

Robusto: 5-5 1/2 inç uzunluğunda ve 50 çapta, kısa ama kalın bir puro Vitolası. 

Rosado: İspanyolca gül rengi demektir. Hafif kırmızımsı tonu belli etmek üzere Küba dış sargılığı için bu terim kullanılır. 

S.A. (Habanos S.A.'da oldu gibi): İspanyolca Anonim Şirket demek olan Sociedad Anonyma'nın kısaltılmış halidir. 

Seco: İspanyolca kuru demektir. Tütün fidanının ortasında yetişir ve puronun kokusuna katkıda bulunur. 

Shade-grown: Güneşle doğrudan temas etmelerini önlemek üzere, tapado denilen beyaz tülbent altında yetiştirilen dış sargılık yaprakları için kullanılır. 

Shoulder: Puro boynu. Puroda şapkanın beden ile buluştuğu kısımdır. 

Short Filler: İç dolgusu doğranmış yapraktan sarılan puro. Uzun dolguya göre daha çabuk yanar ve daha çabuk ısınır. 

Special Solution: Nemlendirme aletlerine damlatılmak üzere üretilmiş, yüzde 50 su ve yüzde 50 propylene giycol içeren özel solüsyon. 

Spill: Puro yakmak için sedir ağacından koparılan ince şerit. 

Sun-grown: Daha ince yaprak ve damar oluşumu için tütün fidanlarının güneş ışınlarıyla doğrudan temas ederek yetiştirilmesi. 

Tapado: Gölgede yetişen tütünü güneş ışınlarından koruyan beyaz tülbent. 

Torcedore: Puro sarma ustası. 

Torpedo: Ayak kısmı kapalı, baş kısmı sivri uçlu ve bedeninin orta kısmında belli fidurado türü vitola. 

Totalamente a Mano: Ispanyolca tamamen el yapımı demektir. 

Tubos: Puroların içine konulduğu tahta, metal veya cam tüp. 

Tupperdor: Puro saklamak için kullanılan ve içine hava girmeyen plastik konteynir. 

Vega: Ispanyolca tütün üretilen yer. 

Vein: Tütün yapraklarındaki damar. 

Vintage: Iyi tütün yetişen yıl. 

Viso: Gölgede yetişen yağlı ve parlak dış sargılık. 

Vitola: Puronun boyu ve çapı için kullanılan bir terim. 

Vuelta Abajo: Küba'da çok kaliteli tütün yetişen bir vadi. 

Volado: Tütün fidanının en alt kısmında yetişen ve puroya yanma özelliğini veren yaprak çeşidi. 

Wrapper: Dış sargılık. Puroyu bir arada tutan ve iç sargılık üzerine sarılan ince ve “damarsız” tütün yaprağı. 

Wedge Cut: Puronun baş kısmında V şeklinde delik açan puro delgeciyle yapılan kesim. 

Tiempo: Puronun, boyu, çapı ve şekli için kullanılan bir terim. 


PURO HAKKINDA HERŞEY 


EL YAPIMI HABANOS'LARDA VİTOLA 
ÇEŞİTLERİ 


1) ALMUERZOS55 1/8" x 40 (130 x 15.88 mm) 
2) BRITANICAS-S 3/8" x 46 (137 x 18.26 mm) 
3) CADETES4 1/2*x36 (115 x 14.29 mm) 
4) CAMPANAS-5 1/2" x 52 (140 x 20.64 mm) 
5) CARLOTAS-5 5/8” x 35 (143 x 13.89.mm) 
6) CAROLINAS-4 3/4" x 26 (121 x 10.32 mm) 
7) CAZADORES-6 3/8” x 44 (162 x 17.46 mm) 
8) CERVANTES-6 1/2” x.42 (165 x 16.67 mm| 
9) CORONAS-S 5/8" x 42 (142 x 16.67 mm) 
10) CORONAS GORDAS-5 5/8" x 46 (143.x 18.26 mm) 11). CORONAS GRANDES-6 1/8” x 42 (155 x 16.67 mm) 
12) COSACOS-5 3/8” x 42 (135 x 16.67 mm) 
13) DALIAS-6 3/4" x 43 (170x 17.07 mm) 
14) DELICADOS-7 1/2 x38 (192 x 15.08 mm| 
15) DELICADOS EXTRA-7 1/4” x 36 (185 x 14.29 mm) 
16) ENTREACTOS3 7/8" x 30 (100 x 11.91 mm) 
17) ESPECİALES-5 1/4” x45 (134 x 17.86 mm) 
18) EXOUJSITOS-5 3/4” x 45 (146 x 17.86 mm) 
19) FAVORITOS-4 3/4” x 42 (121 x 16.67 mm) 
20) FRANCISCANOS-4 1/2"x 40 (116 x 15.88 mm) 
21) FRANCISCOS-5 5/8” x 44 (143'x 17.46 mm) 
22) GENEROSOS5 1/4" x 42 (133 x 16.67 mm| 
23) GRAN CORONA 1/4" x 47 (235 x 18.65 mm| 
24) HERMOSOS No.4-5" x 48 (127 x 19.05 mm) 
25) JULIETA 2-7" x 47 (178 x 18.65 mm) 
20) LONDRES-5" x 40 (126 x 15.88 mm) 
27) MAREVAS-S 1/8" x 42 (129 x 16.67 mm) 
28) MINUTOS-4 3/8” x 42 (110x 16.67 mm) 
29) NINFAS-7“ x 33 (178 x 13.10 mm) 
30) (LAGUTTOJ No.1-7 1/2" x38 (192 x 15.08 mm) 31) (LAGUITOJ No.2-6” x 38 (152 x 15.08 mm) 32) (LAGUMTOJ No.3-4 1/2"x26(115'x 10.32 mm) 
33) PALMAS-6 3/4" x33 (170 x 13.10 mm) 
34) PALMITAS-6” x 32 (152 x 12.70 mm) 
35) PANETELAS-4 5/8” x34 (117 x 13.49 mm) 
36) PANETELAS LARGAS-6 7/8" x 28 (175 x 11.11 mm) 
37) PAREJOS-6 1/2" x 38 (166 x 15.08 mm) 
38) PERLAS-4” x 40 (102 x 15.88 mm) 
39) PET BOUOUET-4” x 43 (102 x 17.07 mm) 
40) PIRAMIDES-6 1/8” x 52 (156 x 20.64 mm) 
41) PLACERAS-4 7/8" x34 (125 x 13.49 mm| 
42) PROMINENTES-7 5/8" x 49 (194 x 19.45 mm) 
43) ROBUSTOS-4 7/8” x 50 (124 x 19.84 mm) 
44) SEOANE-5” x 36 (126 x 14.29 mm) 
45) SUPERIORES-5 3/4” x 40 (146 x 15.88 mm) 
46) TACOS-6 1/4" x 47 (158 x 18.65 mm) 
47) TRABUCOS-4 3/8" x 38 (110 x 15.08 mm) 


HEM EL YAPIMINDA, HEM DE MAKİNE 
YAPIMI HABANOS'LARDA VİTOLA 
ÖLÇÜLERİ 


48) BELVEDERES-4 7/8“x39(125x15.48 mm), 
49) CHİCOS-4 1/8” x29 (106.x 11.51 mm) 

50) CONCHITAS-5” x 35 (127 x 13.89 mm) 

51) CONSERVAS-5 3/4" x 44 (145 x 17.46 mm) 

52) CORONITAS-4 5/8" x 40 (117 x 15.88 mm) 
53) CREMAS-5 1/2” x 40 (140 x 15.88 mm) | 
54) CRISTALES-5 7/8” x 41 (150 x 16.27 mm) 

55) CULEBRAS-5 3/4" x 39 (146 x 15.48 mm) 

56) DELİCİOSOS-6 1/4" x 35 (159 x 13.89 mm) 
57) DEMİ TASSE3 7/8” x 32 (100 x 12.70 mm| 

58) DEMİ TIP-5” x 29 (126 x 11.51 mmj 

59) EMINENTES-5 1/4"x 44 (132 x 17.46 mm) 
60) EPICURES-4 3/8" x35 (110 x 13.89 mm) 

61) INFANTES-3 7/8" x 37 (98 x 14.68 mm)| 

62) NACIONALES-5 1/2” x 40 (140 x 15.88 mm) 
63) NATURALES-6 1/8” x 37 (155 x 14.68 mm) 

64) PERFECTOS-5" x 44 (127 x 17.46 mm) 

65) PETİT-4 1/4" x31 (108x 12.30 mm) 

66) PETİT CETROS-5 1/8” x 40 (129 x 15.88 mm) 
67) PETİT CORONAS-5 1/8” x 42 (129 x 16.67 mm) 
68) PREFERİDOS-5” x 38 (127 x 15.08 mm) 

69) SPORTS-4 5/8" x 35 (117 x 13.89 mm) 

70) STANDARDA 7/8" x 40 (123 x 15.88 mm) 

71) TOPPERS-6 1/4" x39 (160 x 15.48 mm) 

72) UNIVERSALES-5 1/4" x 38 (134 x 15.08 mm) 
73) VEGUERITOS-5” x 37 (127 x 14.68 mm) 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SECİLMİS REFERANS YAYINLAR: 


http://www.family-book-store.net/86/4550/4553/ adlı sitede puroyla ilgili 150 adet İngilizce kitap ismine link vardır. Bu linklere tıklandığında kitap ve yazar hakkında bilgi almak mümkündür. 
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